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Van de bestuurstafel

Wij hebben op deze plaats vorig jaar al eens bericht dat we een opdracht 
hebben om vreemdelingen te herbergen en zieken te verzorgen. Dit zijn 
belangrijke werken van barmhartigheid. Een parochie kan zich daar met 
‘goed fatsoen’ niet aan onttrekken. Zeker niet in het jaar van barmhartigheid. 
Zeker niet als we gebouwen in ons bezit hebben, die we graag voor ‘het goede’ 
zouden willen gebruiken.

Maar met Elsschot moesten we constateren dat tussen droom en daad wetten 
in de weg staan en praktische bezwaren. Wie zijn de vreemdelingen? Hoe ga 
je de herberg vormgeven? Hoe verzorg je zieken? Oudere parochianen zullen 
zich kunnen herinneren hoe grotere groepen religieuzen in het verleden een 
belangrijke rol hadden in onze parochie(s). Zij waren juist in staat om zorg te 
verlenen en onderwijs te bieden. Helaas, dat mag je toch wel zeggen, zijn deze 
religieuzen al lang uit onze parochie vertrokken.

Het bestuur is erg blij dat het de afgelopen maand gelukt is om het Agatha
klooster in Lisse, een groot pand en rijksmonument, een goede bestemming  
te geven. De parochie zal het gebouw geschikt maken voor de vestiging van 
een Vriendenhuis. Een huis dat door Vriend GGZ gebruikt zal worden als 
kleinschalig zorghotel: een combinatie van een gastenverblijf en activiteiten-
centrum voor mensen met een psychische en/of sociale beperking.  
Het klooster kan zo voor de langere toekomst goed ingezet worden. Er is 
professionele zorg voor hen die het nodig hebben. Als extraatje kan het 
klooster tijdelijk gebruikt worden voor de beperkte opvang van statushouders 
(vluchtelingen die in Nederland mogen blijven).

Het is fijn om dit soort positieve beslissingen te mogen nemen. Mocht u 
vragen hebben over het reilen en zeilen in onze parochie, neemt u dan contact 
met ons op?

Frank Mélotte, tel. 06-54615979

Parochie H.Willibrordus
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Parochie H.Willibrordus
Pastoraal team
Pastoor R. Franken, tel: 0252 413330
Kapelaan S. Kuik, tel: 0252 520166 
Diaken I. Osseweijer, tel: 06-54294763

Centraal secretariaat
Heereweg 277, 2161 BH  Lisse
tel.: 0252 418870 
e-mail: sec@rkwb.nl
website: www.willibrordusbollenstreek.nl

Voor uitvaart of ziekenzalving
tel: 06-33865955

Kerk St. Agatha
Heereweg 277, 2161 BH  Lisse
tel.: 0252 413330
e-mail: seclisse@rkwb.nl 

kerkdiensten
zondag: 	 10.00 uur
maandag:	 19.30 uur
dinsdag, donderdag 
en vrijdag:	 09.00 uur

Kerk  
H.H. Engelbewaarders
Heereweg 459, 2161 DC  Lisse
tel.: 0252 211453
e-mail: 
secengel@rkwb.nl

kerkdiensten
zaterdag: 	 19.00 uur
woensdag: 	 09.00 uur

Kerk 
St. Jozef en St. Martinus
Hoofdstraat 27
2181 EA  Hillegom
tel.: 0252 515000
e-mail: 
sechillegom@rkwb.nl

kerkdiensten
zaterdag: 	 19.00 uur 
zondag:  	 11.00 uur
dinsdag (rozenkrans-
gebed): 	 19.00 uur 
woensdag: 	 09.00 uur
vrijdag: 	 09.00 uur

Kerk  
H.Hart van Jezus
Beeklaan 14, 2191 AB  De Zilk
tel.: 0252 515753
e-mail: secdezilk@rkwb.nl

kerkdiensten
zondag: 	 09.30 uur 
donderdag: 	 09.00 uur

Beluister de kerkdiensten van de 
kerken van onze parochie via  
www.kerkomroep.nl. 

De vieringen vanuit  
de H. Hartkerk van  
De Zilk zijn te volgen via:  
www.Kerkdienstgemist.nl.

1



60-Jarig jubileum Bisdom Rotterdam in 2016!
Op 2 februari 1956, 60 jaar geleden, werd het bisdom Rotterdam opgericht. 
Daarvoor maakten we onderdeel uit van het bisdom Haarlem waarvan  
mgr. Huibers bisschop was ten tijde van de ‘afsplitsing’. Mgr. Jansen werd 
onze eerste bisschop.

Op 6 februari 2016 zal het 60-jarig jubileum van ons bisdom feestelijk 
gevierd worden in de kathedrale kerk van de H.H. Laurentius en Elisabeth 
met onze huidige bisschop Van den Hende als voorganger. Wellicht zullen 
de emeritus-bisschoppen van Rotterdam, kardinaal Simonis, mgr. Bär  
en mgr. Van Luyn SDB, mee voorgaan. Laten we alle bisschoppen van 
Rotterdam kort langslopen.

Mgr. Jansen had als wapenspreuk: 
“Alles zal openbreken in het Licht”.  
Zijn woorden zijn nog steeds actueel: 
“De toekomst van ons bisdom moge 
duister zijn vanwege de veelheid van 
problemen, problemen waar wij als 
mensen geen raad mee weten. Maar 
alles zal openbreken in het licht, het 
licht van ons geloof, het licht van de 
genade, tenslotte het volle licht van 
de aanschouwing van God”. 

Mgr. Simonis heeft als wapenspreuk: 
“Dat zij U kennen”. Hij zei: “Dat wij 
samen God mogen kennen die de 
Levende is en ons aller Vader. Dit is 
ook missionair, want als gedoopten 
in Christus zijn wij geroepen om 
God en zijn liefde tot zichtbare 
werkelijkheid te maken”. 

Mgr. Bär heeft als 
wapenspreuk: “Voor 
Christus en zijn kerk”. 
Hij zei: “Met u en voor 
u wil ik met Gods hulp 
alles voor Christus en 
zijn kerk doen. Samen 
zijn wij het volk dat de 
Heer heeft geroepen om dragers te 
zijn van zijn heil en getuigen daar-
van te zijn in de wereld”. 

Mgr. Van Luyn SDB heeft als  
wapenspreuk: “Draag uw deel in het 
lijden voor het evangelie”. Hij zei:  
“Een levende en van het Evangelie 
getuigende Kerkgemeenschap is 
alleen mogelijk, wanneer zoveel 
mogelijk leden daarin actief bijdragen:  
mannen en vrouwen, jongeren en 
ouderen, leken en ambtsdragers”. 

Onze huidige bisschop, mgr. Van de 
Hende, heeft als wapenspreuk:  
“Dat wij Hem dienen zonder vrees”.  
Hij zegt: “Degene die wij tot op de 
dag van vandaag zonder vrees 
mogen dienen is Jezus Christus.  
In geloof en vertrouwen zijn wij als 
kerk geroepen om Christus te dienen 

zonder bang te zijn. Dit is een 
gezamenlijke opdracht.”

Waarom is een bisdom en een 
bisschop belangrijk voor een lokale 
parochie? ”De bisschop is in de kerk 
en de kerk is in de bisschop”, zegt 
kerkvader en bisschop Cyprianus 
van Carthago uit de 3e eeuw.  
Er bestaat geen parochie zonder de 
bisschop of zonder het bisdom, 
omdat een parochie deel uitmaakt 
van het bisdom. De parochie is een 
element of cel van het bisdom.  
In de RK-wereldkerk is het bisdom 
de plaatselijke kerk en niet de 
parochie. De volheid van het gewijde 
ambt komt toe aan de bisschoppen 
die in de plaats van de apostelen zijn 
getreden als herders van de kerk.  
De priesters nemen deel aan het 

ambt van de bisschop 
maar hebben niet de 
volheid van het ambt 
ontvangen. Laten we 
daarom God danken 
dat we deel mogen 
uitmaken van een 
bisdom met een 

bisschop en dat deze priesters  
zendt naar de parochies voor het 
herderlijke en pastorale werk in  
de parochie. 

Ik eindig met de woorden van paus 
Franciscus: “De Kerk is niet op de 
wereld om te veroordelen, maar om 
de ontmoeting mogelijk te maken 
met die intense liefde die Gods 
barmhartigheid is”.

Kapelaan 
Stephan Kuik

Inhoudsopgave Wil’skracht
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“De Kerk is niet op de 
wereld om te veroordelen, 
maar om de ontmoeting 

mogelijk te maken met die 
intense liefde die Gods 

barmhartigheid is”
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Parochie H.Willibrordus

Wat vooraf ging

“Ik ben mijn geloof kwijt”, zegt iemand. 
“Ik twijfelde al langer. Er is teveel 
gebeurd in mijn leven. Ik kan echt niet 
meer geloven dat er buiten de zichtbare 
wereld zoiets bestaat als een almachtig 
wezen. Wat iedereen ‘God’ noemt. Dat is 
niet meer van deze tijd. Wie interesseert 
dat nog? Mij niet meer in ieder geval.” 

“Ik ben mijn geloof kwijt.” Kan dat 
gebeuren? Is geloof iets wat je kunt 
kwijtraken zoals je een paraplu kunt 
kwijtraken die je ergens hebt laten liggen 
(en je weet niet meer waar)? 

Om deze vraag te beantwoorden, moeten 
we eerst weten waar we eigenlijk over 
praten. Geloof is in de Bijbel gelijk aan 
vertrouwen. Vertrouwen kun je inderdaad 
verliezen. En toch speelt vertrouwen een 
veel grotere rol in mijn leven dan ik me 
vaak realiseer. Zonder vertrouwen kun je 
helemaal niet functioneren in het 
dagelijks leven.

Wilt u dit verhaal in zijn geheel lezen?
Dat kan! Vanaf februari 2016 ligt er 
achter in onze vier kerken een boekje 
van pastoor Franken met de tekst van 
deze artikelen. 
U herkent het onmiddellijk. Het heeft 
een fel gele kaft met de titel:  
‘Ik ben mijn geloof kwijt’.

Ik ben mijn geloof kwijt (2)
Zonder vertrouwen kun je helemaal niet functioneren in het dagelijks 
leven. Ik eet mijn lunch zonder dat ik eerst een wetenschappelijk proef 
uitvoer of er geen vergif in mijn brood zit. Ik geloof wat ik op school heb 
geleerd. Als ik alles zelf had willen controleren wat de onderwijzer zei,  
zou ik nu nog op de lagere school zitten. Ik houd de berichten voor waar 
die via krant, televisie en sociale media verspreid worden en praat er over 
met mijn vrienden en kennissen. Mij ontbreekt eenvoudig de tijd om ieder 
bericht persoonlijk te controleren.

Iedereen gelooft in het dagelijks leven. Het kan niet anders. Zonder vertrouwen 
kun je niet functioneren. Als ik, voordat ik op een vliegtuig stap, eerst alle 
wiskundige berekeningen wil narekenen die in het ontwerp van de miljoenen 
onderdelen zitten, is één ding absoluut zeker: ik zal nooit die vliegvakantie 
naar Tahiti maken. Wanneer ik consequent elke vorm van geloof afwijs, kom 
ik niet toe aan reizen, kom ik niet toe aan liefde of vriendschap en kom ik niet 
toe aan alles wat het leven de moeite waard maakt.

Maar wie kan ik vertrouwen? Het is onzinnig te geloven dat er leven op  
Mars bestaat, omdat een sensatiekrant op de voorpagina vermeldt dat zij als 
enige het ‘definitieve bewijs’ heeft. Het wordt anders wanneer ik verstandige 
en betrouwbare mensen ken, die bij de NASA werken en die het verhaal 
bevestigen. Op dat moment kan ik hun verhaal geloven. Het zijn betrouwbare 
mensen.

Maar hoe kom ik er achter of wat mensen over God vertellen, betrouwbaar is? 
Dat is de hamvraag.

Iedereen gelooft in iets, dat hem of haar gelukkig moet maken.
Er is nog een ander onderwerp waarvoor geldt dat iedereen ‘iets’ gelooft.  
Het speelt ook een rol bij de vraag: “waar leef ik voor?” Marco Borsato zong  
er zelfs een lied over dat een nummer één hit werd: “Laat me zien waar ik voor 
leef… Eén moment zodat ik weet, dat alles niet voor niets is geweest.”

Jezus vertelt in het Evangelie van Lucas een gelijkenis: “Er was eens een rijke, 
wiens land veel had opgebracht. Hij dacht bij zichzelf: “Wat moet ik doen? Ik heb geen 
ruimte om mijn oogst op te slaan.” “Dit ga ik doen,” dacht hij, “ik breek mijn schuren 
af en ga grotere bouwen; dan kan ik daar al het graan en mijn andere goederen in 
opslaan, en tegen mezelf zeggen: Je hebt daar nu heel wat liggen, jongen, je kunt jaren 
vooruit. Rust nu maar eens uit, eet, drink en neem het ervan.” Maar God zei tegen 
hem: “Jij dwaas, nog deze nacht wordt je leven opgeëist, en voor wie zijn dan al die 
voorraden die je hebt aangelegd?” (Luc 12: 13-20)

In het dagelijks leven heeft iedereen iets waar zijn leven om draait, wat zijn 
leven een doel geeft. (Anders heeft het geen zin om je bed uit te komen.) 
Iedereen gelooft in iets, dat hem gelukkig moet maken. De rijke boer dacht dat 
zijn bezittingen hem geluk zouden verschaffen. Hij had zijn rijkdom tot zijn 
‘god’ gemaakt. Dat bleek een illusie te zijn. 

“Ik ben mijn geloof kwijt.” Maar iedereen gelooft toch in iets wat hem of  
haar gelukkig moet maken? De kunst is om het op de juiste plek te zoeken! 
Het gaat er niet om of je gelooft (dat doet iedereen), maar of je terecht iets  
of iemand vertrouwt. Daarover meer de volgende keer!

Pastoor Franken
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Lisse ~ Hillegom ~ De Zilk

Joke Heemskerk-van Lieshout is al 

ruim 30 jaar actief als vrijwilliger. 

Begonnen in de doopgroep en vanuit 

bestuurlijke functies betrokken 

geweest bij de fusie van de  

St. Jozefparochie en de St. Martinus- 

parochie, de samenwerking met de 

H. Hart van Jezusparochie en 

inmiddels al weer bijna vier jaar 

voorzitter van de lokale commissie 

in Hillegom in de Parochie Heilige 

Willibrordus. 

Op de vraag wat de Katholieke kerk 
in Hillegom voor haar betekent 
antwoordt zij: “De Katholieke kerk  
in Hillegom is voor mij een parochie-
gemeenschap waar we samen de 
eucharistie vieren en elkaar  
respecteren want niet alle mensen 
zijn hetzelfde. Met name door het 
wekelijkse koffiedrinken in de kerk 
voel ik mij thuis tussen de mensen.” 

Al jaren probeert zij met 
de andere commissie
leden en vrijwilligers een 
diaconale kerk uit te 
dragen dat Hillegom van oudsher is. 
Zorg voor elkaar hebben, een open 
kerkgemeenschap zijn, openstaan 
voor andersdenkenden en activiteiten 
stimuleren die voor iedereen  
toegankelijk zijn ook als men anders 

in het geloof staat. Niemand uitsluiten 
dat is waar zij voor pleit. In de kerk 
vieren we maar ook daarbuiten 
elkaar ontmoeten en lief en leed 
kunnen delen, dat is waar Joke 
samen met de andere lokale  
commissieleden maar vooral ook 
met alle andere vrijwilligers aan 
werkt. ”Want,” zo zegt Joke, “De kerk 
dat zijn wij samen en wij geloven in 
een diaconale kerk waar aandacht is 
voor de Eucharistie maar ook voor 
onze naasten. Zonder vrijwilligers 
kun je als Lokale commissie niets. 
Want we zouden nog veel meer 
willen doen dan koffie drinken, 
zieken en ouderen bezoeken,  
gehandicapten,  
jongeren en ouderen 
betrekken bij de kerk, 
schoonmaken en 
onderhoudswerk 
verrichten, maar de 
mogelijkheden zijn ook beperkt. 

Vanuit ons geloof leren we om voor 
anderen klaar te staan maar het is 
steeds moeilijker om vrijwilligers te 
vinden die ons daarbij willen helpen. 

Op dit moment is er 
bijvoorbeeld een tekort 
aan kosters.  
We moeten ons steeds 

meer in bochten wringen om de kerk 
open te kunnen stellen. Niet alleen 
om een kaarsje aan te kunnen steken 
maar ook om een kerkdienst of 
andere kerkelijke bijeenkomst te 
kunnen houden.  

We hopen van harte dat er zich 
mensen aanmelden die samen met de 
andere kosters deel uit willen maken 
van het team dat ervoor zorgt dat de 
deur open kan blijven”.

“Zorg en aandacht voor 
elkaar, dat is waar het 
om gaat. We kunnen 
het niet alleen want al 
heb je nog zulke goede 
ideeën, je hebt andere 

mensen nodig die je willen helpen om 
dit te realiseren. Dat zien we ook in 
deze weken van het jaar als de Aktie 
Kerkbalans mensen in beweging heeft 
gezet. Een paar honderd mensen gaan 
verdeeld over de hele parochie op pad 
om enveloppen weg te brengen en  
op te halen. Zelfs al hebben we soms 
wat moeite met de huidige ‘kerk’;  
we moeten toch zorgen dat de kerk 
waarin wij geloven, dus onze parochie-
gemeenschap kan blijven draaien. 
Daar zijn vrijwilligers en ook geld voor 
nodig. We vragen om een financiële 
bijdrage voor het in stand houden van 
onze parochiegemeenschap. Op die 
manier kunnen we niet alleen de 
Eucharistie vieren en ons geloof 
verdiepen maar ook inspiratie opdoen 
om aan de generaties na ons te laten 
zien waarin wij geloven. 

Ik heb vertrouwen in de toekomst van 
onze geloofsgemeenschap maar ook in 
het overbrengen van ons geloof door 
initiatieven als de peuterkerk, de 
kindercatechese, de gehandicapten-
zorg en de zorg voor onze naaste.  
Op die manier kunnen we trots blijven 
op onze parochiegemeenschap.”

Joke Heemskerk

“Zorg en aandacht voor 
elkaar, dat is waar het om 
gaat. We kunnen het niet 

alleen....”

Niemand uitsluiten dat 
is waar zij voor pleit.

Aktie Kerkbalans zet mensen in beweging.
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Parochie H.Willibrordus

Kerk St. Agatha
Heereweg 277, 2161 BH  Lisse
tel: 0252 - 413330
e-mail: seclisse@rkwb.nl
De St.Agathakerk is geopend van 9.00 - 16.30 uur
Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.30 uur
Algemeen bankrekeningnr.: NL 84 RABO 03765 21 600
Kerkbijdrage bankrekeningnr.:  NL 86 RABO 03365 30 986L

is
se

18 december
-	 Niek van Velzen (84)
	 Kanaalstraat 89a, Lisse

20 december
-	 Seeg Vermolen (84)
	 WZC Bolero, Voorhout

-	 Koos van der Zwet (87)
	 Berkhoutlaan 31, Lisse

22 december
-	 Piet Mens (81)
	 Heereweg 41a, Lisse

27 december
-	 Emma te Water
	 Muntstraat 85, Lisserbroek

Overleden

H. Doopsel

Koffie drinken in het 
Paus Franciscus Huis
7 en 21 februari

Kroniek
Periode 1 december tot 1 januari In de voetsporen van Paulus in Griekenland

Dinsdag 23 februari om 10.00 uur, tijdens de inloop-
koffieochtend in het Paus Franciscus Huis, vertellen 
mevrouw Bernadette van Ruiten en mevrouw Toos van 
Berkel aan de hand van eigen foto’s over hun belevingen 
van deze bijzondere pelgrimstocht in Griekenland die 
zij van 15-24 oktober 2015 hebben gemaakt. Wij nodigen 
u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Kan die smartphone eens een keer aan?
Het is een vaak gehoord verzoek: “Doe nou die smartphone eens weg!”  
Smartphonegedrag is een regelmatige bron van ergernis. Veel mensen ergeren 
zich te pletter aan de ogenschijnlijke verslaving van jongeren aan hun  
smartphone. Restaurants vragen hun gasten om aandacht voor het eten.  
En dan bedoelen ze niet via de ingebouwde camera van de telefoon!
Hele groepen mensen lijken continu verlicht te worden 
door het blauwe schijnsel van de smartphone in hun 
gezicht: de nieuwe Illuminati. Maar smartphones zijn niet 
alleen middelen om aan vrienden en vriendinnen vragen 
te stellen als ‘waar ben je’, ‘was die jongen leuk?’ of ‘ik kom 
naar huis, schat’. Er zijn veel smartphone-apps die de 
mogelijkheid bieden om je relatie met God te versterken. 
Hieronder bespreek ik een paar Nederlandstalige apps, die 
ook nog gratis (deo gratias!) zijn. De QR-code bij dit stukje leidt naar de plaatsen 
waar je de apps kan downloaden. 

Via de app ‘Radio Maria Nederland’ kan je op een eenvoudige manier de 
uitzendingen van de enige katholieke omroep volgen. Mooie muziek wordt 
afgewisseld met gebed, gezamenlijk bidden van de rozenkrans, en met  
informatie over ons geloof. Via de app kan je ook nog ‘uitzendingen gemist’ 
beluisteren. Radio Maria heeft het financieel niet makkelijk, maar maakt 
programma’s die de moeite zeker waard zijn.

Getijdengebed is een app die dat wat hij zegt te doen. Het getijdengebed wordt 
hier integraal op doorgegeven. Het getijdengebed wordt door christenen over 
heel de wereld gebeden. Op vaste tijden van de dag. Ze hebben daarmee het 
geheim van het goede leven ontdekt. Balans en rust in een druk bestaan. Voor 
priesters en diakens een verplichting, voor ons een cadeautje.

Tot slot Dagelijks evangelie. Deze app mag eigenlijk niet missen op je smart-
phone als je regelmatig naar de Mis gaat. Vanaf het Tweede Vaticaans Concilie 
hebben we als leken de mogelijkheid om actiever bij de Mis betrokken te 
worden. Dat is mooi. Maar het schept ook een verplichting om ons goed voor te 
bereiden op de Mis, zodat die Mis méér is dan een reeks van handelingen waar 
je toeschouwer van bent. Hoe kan je dat nou beter doen dan door de lezingen 
van de zondag alvast door te lezen en te overdenken? Die 5 of 10 minuten die je, 
voordat de Mis begint, al in de kerk zit, kan je zo goed gebruiken.

Op de website zijn verwijzingen naar de shops van deze apps te vinden. Ook 
wordt daar een aantal waardevolle Engelstalige apps besproken.

Frank Mélotte
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Musica Sacra

Pak uw agenda erbij want dit mag u niet missen!

Liturgie St. Agatha

weekend
zondag Eucharistieviering 	 10.00 uur
vieringen door de week 
maandag, Rozenkrans	 19.00 uur
in de Mariakapel, Nassausstraat 45
maandag Eucharistieviering	 19.30 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag
Eucharistieviering	 09.00 uur

5e zondag door het jaar
zondag 7 februari - 10.00 uur
Viering met kinderwoorddienst
	 voorganger: Kapelaan S. Kuik
	 m.m.v. Canticum Novum

Aswoensdag 
woensdag 10 februari - 19.30 uur
	 voorganger: Pastoor R. Franken
	 m.m.v. Canticum Novum

donderdag 11 februari - 19.30 uur
Onze Lieve Vrouwe van Lourdesviering
	 voorganger: Kapelaan S. Kuik 
	 m.m.v. Dameskoor

1e zondag veertigdagentijd 
zondag 14 februari - 10.00 uur
Gezinsviering
	 voorganger: Pastoor R. Franken
	 m.m.v. Bollennootjes

2e zondag veertigdagentijd
zondag 21 februari - 10.00 uur
	 voorganger: Pastoor R. Franken 
	 m.m.v. Canticum Novum 

3e zondag Veertigdagentijd
zondag 28 februari - 10.00 uur
	 voorganger: Kapelaan S. Kuik
	 m.m.v. Canticum Novum

Berkhout

6 februari - 9.30 uur
Eucharistievieringen
13, 20 en 27 februari - 9.30 uur
Woord- en communievieringen

Muziek in de Kerk is van alle 
eeuwen. Er is onbeschrijfelijk veel 
kerkmuziek gecomponeerd, bedoeld 
om in de liturgie te worden gebruikt. 
Met enige regelmaat wil ik uw aan- 
dacht gaan vestigen op bijzondere 
muziek voor bepaalde tijden in het 
kerkelijk jaar. 

Op woensdag 10 februari is het 
‘Aswoensdag’. Op deze dag zal in 
vele kerken psalm 50 (51) worden 
gezongen: Miserere mei Deus (Wees 
mij genadig, God). Rond het jaar 1630 
componeerde Gregorio Allegri 
muziek op deze tekst in opdracht 
van paus Urbanus VIII. Het is een 

werk geworden voor een groep van 
vier en een groep van vijf zangers.  
In afwisseling zingen deze groepen 
steeds een vers van de psalm. Tussen 
deze verzen in wordt steeds een vers 
gregoriaans gezongen. De buiten
gewone schoonheid van de muziek 
en de eenvoudige compositie maken 
het ‘Miserere mei’ tot een hoogte-
punt in de liturgische muziek. De 
luisteraar wordt er stil van. Een 
fraaie uitvoering door het koor van 
Claire College Cambridge is te 
beluisteren op:  
https://www.youtube.com/
watch?v=IA88AS6Wy_4
Fabian Haggenburg

Ook dit jaar is er voor u weer de 
mogelijkheid om mee te gaan naar 
Amsterdam naar de Stille Omgang. 
Deze vindt plaats in de avond/nacht 
van zaterdag 12 op 13 maart. De bus 
zal rond 19.45 uur vertrekken vanaf 
de St. Agathakerk. In de H. Lodewijk- 
kerk in Leiden zullen we een  
gebedsviering hebben, waarna we 
gezamenlijk met de pelgrims van 
daar op weg zullen gaan naar 
Amsterdam. In de ‘Papegaaikerk’ in 
de Kalverstraat vieren we de H. Mis 

en aansluitend lopen we de ‘Omgang’.  
Rond 1.30 uur verwachten we weer 
terug te zijn in Lisse. Voor meer 
informatie verwijs ik naar de website 
www.stilleomgangleiden.nl, of de 
flyers achter in de kerk. 
Opgeven kan via de lijsten achter in 
de verschillende kerken van onze 
parochie (vanaf half februari) of 
bij Annelies Mélotte:  
annelies.melotte@gmail.com 
of tel. 420138. Kosten zijn 10 euro  
per persoon.
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Parochie H.Willibrordus

Kerk H. Hart van Jezus
Beeklaan 14, 2191 AB  De Zilk
tel: 0252 515753
e-mail: secdezilk@rkwb.nl
Openingstijden secretariaat:  
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 - 11.30 uur
Algemeen bankrekeningnr.: NL 39 RABO 03281 15 142  
Kerkbijdrage bankrekeningnr.: NL 48 RABO 03881 15 009D

e
 Z
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k

Kroniek
Periode 1 december tot 1 januari
Geen meldingen

Nieuwe bestemming 
gezocht
50 jaar geleden maakte timmerman 
Nic Keijzer, in opdracht van mijn 
moeder, een heilig hartbeeldje van 
eikenhout. Lang heb ik het gekoesterd 
maar nu mag het een andere plaats 
hebben. 

Welke jongere wil dit aardig gestoken 
beeldje hebben? Het zou fijn zijn 
wanneer het weer een goed onderdak 
krijgt. Meld u zich bij het secretariaat 
in De Zilk, tel. 515753.

Theo van der Wiel

Ik brand een kaarsje voor: 
De thuiswonende achterblijvers.

Zilker Jeugd opgelet!
Vraag jij jezelf weleens af: ‘Hoe kan ik mijn talenten 
inzetten voor mezelf en de medemens?’ Of: ‘Hoe kan 
het dat die ouderwetse kerk nog bestaat?’ Of toch: 
‘Wordt seks in onze maatschappij nou overschat of 
juist onderschat?’ Ja? Dan hebben we goed nieuws: 
sinds september 2015 heeft onze kerk er een nieuwe 
jongerengroep bij die zich met deze vragen bezighoudt! 

EnJoy is er speciaal voor jongeren 
(ongeveer 16 tot 30 jaar),  
die zoeken naar een stukje ver
dieping in het drukke leven van 
nu. ‘Nieuwsgierig’, ‘open-minded’  
en ook ‘kritisch’ zijn zomaar een 
paar woorden die de groep 
karakteriseren. Maar de belang-
rijkste omschrijving is toch wel: 
‘gezellig’. Want verdieping zoeken 
in een gezellige sfeer is ons doel, 
elke tweede vrijdagavond van  
de maand. En daarbij ben jij van 
harte welkom!

De volgende keer is op vrijdagavond 12 februari, 20.00 - 22.30 uur in het 
Teresiahuis, Mgr. Van Leeuwenlaan 3 te Hillegom. Zie voor meer informatie 
www.willibrordusbollenstreek.nl of like ons op Facebook (enjoyhillegom).  
Tot gauw!

Hallo buurman, hallo buurvrouw….…  
hoe gaat het vandaag met jou?
De gordijnen van zijn huiskamer zijn open geschoven en de open haard 
brandt. De TV toont stukken van indrukwekkende reportages, die je alleen  
op een oudejaarsavond kunt verwachten. Verder lijkt het stil in huis. In de 
nachtelijke uren zit hij in zijn leunstoel bij het raam, drinkt een kop koffie en 
kijkt tv. Hun volwassen kinderen wonen ver weg en sinds enkele maanden 
verblijft zijn echtgenote in een verpleeghuis. 

Al vele jaren verzorgde en begeleidde hij haar, deed de boodschappen, de was 
en het huishouden, totdat het echt thuis niet meer ging. Nu is hij alleen thuis 
en mist haar aanwezigheid, haar gezelligheid, haar warmte en vriendelijkheid. 
Het toekomstbeeld wat ze ooit samen hadden, is totaal anders geworden. 
Gelukkig gaat het met haar goed en voelt ze zich helemaal thuis in het 
verpleeghuis. Maar hij, “en die andere kennis van mij” hoopt, verwacht en 
wacht….. Het beste medicijn voor het thuisfront blijft oprechte belangstelling, 
een praatje en een schouderklopje! 

Als de voordeurbel gaat schrikt hij op en doet de voordeur open.  
“Hallo Buurman, hallo Buurvrouw: hoe gaat het vandaag met jou?” 

Adriana
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Liturgie H. Hart van Jezus

weekend
zondag Eucharistieviering	 09.30 uur
vieringen door de week 
donderdag Eucharistieviering 	09.00 uur

koffie in de kerk
zondag 7 februari en 
donderdag 18 februari

2

1

5

3

5e zondag door het jaar
zondag 7 februari - 09.30 uur
Herdenkingsviering
	 voorganger: Pastoor R. Franken 
	 m.m.v. Dames- en Herenkoor

Aswoensdag 
woensdag 10 februari - 19.00 uur
	 voorganger: Kapelaan S. Kuik
	 m.m.v. Dames- en Herenkoor

1e zondag veertigdagentijd
zondag 14 februari - 09.30 uur
	 voorganger: Kapelaan S. Kuik
	 met samenzang

donderdag 18 februari - 09.00 uur
Eucharistieviering
met na afloop koffie drinken
	 voorganger: Pastoor R. Franken

2e zondag veertigdagentijd
zondag 21 februari - 09.30 uur
	 voorganger: Pastor T. van Eijk
	 m.m.v. Dames- en Herenkoor

3e zondag veertigdagentijd
zondag 28 februari - 09.30 uur
	 voorganger: Pastoor R. Franken
	 met samenzang

Nieuws van de Lokale Commissie H. Hart

Communicantjes aan de slag!

Luyksgestel

Zondag 3 januari organiseerde de 
Lokale Commissie een nieuwjaars-
bijeenkomst. Zo’n 75 parochianen 
wensten elkaar onder het genot van 
een kopje koffie het allerbeste voor 
het nieuwe jaar.

Op maandag 4 januari feliciteerden 
wij Jaap Schrama met zijn 50-jarig 
jubileum als bloemenman, beheerder 
begraafplaats en wat al niet meer. 
Met de andere vrijwilligers genoten 
we van een lekker gebakje bij de 
koffie.

Eindelijk is het dan zover, de kinder-
bijeenkomsten voor de 1e communie 
voor de groep van zeven kinderen 
zijn begonnen. Voor een aantal 
kinderen heel spannend. Hoe zou 
het zijn, wie zijn er nog meer en wat 
gaan we doen? Alle kinderen kennen 
elkaar al van school dus dat scheelt, 
we beginnen met het lied wat hoort 
bij het project. En dat klinkt gelijk 
goed! Dan gaan we een verhaal lezen 
uit het werkboek: ‘Blijf dit doen’ en 
praten we met elkaar erover na, ook 
doen we nog een spel en er moet nog 
een tekening gemaakt worden over 
het verhaal en dan is de tijd alweer 
voorbij.

Op zondag 6 maart zullen de 
volgende 7 kinderen worden voor
gesteld in de kerk tijden de kennis-
makingsviering zodat de Zilk weet 
wie er op 10 april hun 1e communie 
gaan doen: 
Siebe van Saase, Bo Smit, Floor v.d. 
Linden, Ivo Zimoch, Jacob van Haaster, 
Sven Geerlings en Mikey van Roode 

De komende tijd zullen we jullie  
op de hoogte houden van de voor
bereidingen van de communicantjes.

Monique van Haaster, 
Werkgroep Eerste Communie

De wonderen zijn de wereld niet uit! 
Zo heb ik, toevalligerwijze, in het 
Brabantse Luyksgestel kennis 
gemaakt met een man die als hobby 
het verzamelen van tekeningen 
heeft. Van, liefst, oorspronkelijke 
tekeningen van gebrandschilderde 
ramen, preekstoelen en orgels.

Dat laatste onderdeel interesseert 
mij, dat voelde hij aan en zo kwam 
op een zeker moment de uitnodiging 
los om zijn collectie eens te komen 
bekijken. Zo voorgesteld, zo gedaan! 
Compleet verbaasd was ik toen ik op 
de lijst van orgelstukken de naam 

ontdekte van de H. Hartkerk in  
De Zilk. Toen ik vertelde dat ik 
vanuit mijn jeugd intense banden 
heb met genoemde parochiekerk en 
de tekening terplekke niet bekend is, 
deed de verzamelaar een loyaal 
voorstel: voor een prijs die hij rond 
een halve eeuw geleden betaalde kon 
ik de tekening meenemen. Dat heb ik 
uiteraard gedaan en zo ligt deze nu 
weer veilig en wel op de plek waar 
hij thuis hoort. Vindt U dat nou ook 
geen klein wondertje?

Theo van der Wiel

Herdenkingsviering
Voor de herdenkingsviering op 
zondag 6 maart kunt u de namen 
van dierbaren die in de maand maart 
zijn overleden met overlijdensdatum 
aanmelden tot uiterlijk eind februari 
bij het parochiesecretariaat.

In het jaar 2016 wil de lokale commissie weer een H. Hart Raad organiseren. 
Zet u alvast de data 7 april en 29 september in uw agenda!
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Parochie H.Willibrordus

Carnaval met de peuters
Op zondag 7 februari is er weer peuterkerk. Dit keer vieren we carnaval  
met de peuters maar natuurlijk zijn ook oudere broertjes of zusjes van harte 
welkom. We vertellen dit keer het verhaal van de ark van Noah en leren 
samen het kruisteken. Alle kinderen van ca. anderhalf zijn welkom in de 
 St. Jozef en Martinuskerk om 9.30 uur. Als je verkleed wilt komen vinden  
we dat heel gezellig maar het moet natuurlijk niet. 

Saskia, Tineke, Joke, Margot en Pauline

Mediawijsheid

Het in goede banen leiden van online activiteiten van je kind is niet makkelijk: 
hoe lang mogen ze eigenlijk gamen? Welke spelletjes mogen ze spelen, of juist 
niet? Wordt er gepest via WhatsApp? Ze plaatsen toch geen gekke foto van 
zichzelf? Wat zien ze eigenlijk allemaal online, kan ik daar achter staan?  
En laten ze eens ophouden met het steeds maar checken van hun mobiel!  
Ze lijken wel verslaafd! Is dat erg trouwens? Moet ik me zorgen maken?  
Maar je kan ook zoveel leuke dingen doen online! Hoe sta je hier in als 
christen? Hoe doe je geloofsopvoeding in een samenleving waar de invloed 
van media groot is en steeds groter wordt?

Deze twee onderwerpen, mediawijsheid en geloofsopvoeding, worden 
besproken op een mediawijsheid-avond in Open Hof. Deze bijeenkomst wordt 
georganiseerd door de gezamelijke kerken in Hillegom op 4 februari en begint 
om 20.00 uur.

Het wordt een avond met verschillende onderdelen: Een social media update 
zodat iedereen een beetje weet wat gangbaar is bij de jeugd. We gaan in 
gesprek met elkaar over wat we belangrijk vinden bij mediawijsheid, en we 
wisselen tips uit over hoe je nou (als christen) die mediawijsheid-opvoeding 
kunt doen. Ook haken we in op onderwerpen die afgelopen tijd flink in het 
nieuws zijn geweest: grooming en online pesten.

Fetske Verhagen, Media Coach

Terugblik op de oudejaarsviering Maartenskerk

Vanuit de Oecumenische groep werden mensen uitgenodigd voor de slot
viering van het afgelopen jaar. Veel was er om dankbaar voor te zijn. Ook was 
er verdriet om het afscheid wat we moesten nemen van dierbaren. Wat het 
mooiste was bij die bijeenkomst, dat er van alle gezindten mensen aanwezig 
waren en daar gezamenlijk uiting aan gaven. Wie had dit vijftig jaar geleden 
kunnen bedenken? Jaren hebben we voor de eenheid van christenen gebeden 
en nu maken we die toenadering toch maar mee, is dat niet prachtig!!  
Verbonden zijn met elkaar en of we nu katholiek zijn of protestant we geloven 
allemaal in die ene God. Er werd ook een document getekend waarin werd 
bevestigd dat de verschillende kerken van Hillegom en De Zilk samen gaan 
werken. We gaan het zien. Zijn we daar allen klaar voor? Open staan voor 
elkaars uitgangspunten en daar respectvol mee omgaan. Een goed voornemen 
in het nieuwe jaar. 

Cok de Groot

Kerk St. Jozef en St. Martinus
Hoofdstraat 27, 2181 EA  Hillegom
tel: 0252 - 515000
e-mail: sechillegom@rkwb.nl
Het stiltecentrum is geopend van 09.00 - 16.30 uur
Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.30 uur
Algemeen bankrekeningnr.: NL 25 RABO 03281 05 015
Kerkbijdrage bankrekeningnr.: NL 42 RABO 03169 02 373H

il
le
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m

Rectificatie
24 november
-	 M. J. Pijpers (89)
	 Pr. Beatrixlaan 25, Hillegom
30 november
-	 Adrianus Hoogervorst (92)
	 A. Verweijlaan 119, Hillegom

5 december
-	 Jacobus van Bakel (69)
	 Stationsweg 21, Hillegom
7 december
-	 Maria Heemskerk (90)
	 Weeligenberg, Hillegom
10 december
-	 Wilhelmina Dedel-Hassing (75)
	 Olympus 45, Hillegom
24 december
-	 Gerarda Lübbe-Reijers (97)
	 Remmersteinpark 3, Nieuw Vennep
-	 Gerarda Peeters-Bon (88)
	 Parkwijk, Hillegom
28 december
-	 Nicolaas Peetoom (78)
	 Groot Veenenburg 51, Hillegom
29 december
-	 Wilhelmina van Dijk-van der Lans (87)
	 Mesdaglaan 417, Hillegom

Overleden

inzameling voedselbank 
in de St. Jozef en Martinuskerk

7 februari

Kroniek
Periode 1 december tot 1 januari

Herdenkingsviering
Voor de herdenkingsviering op 
zaterdag 13 februari kunt u de namen 
van dierbaren die in de maand januari 
zijn overleden met overlijdensdatum 
aanmelden tot uiterlijk 9 februari bij 
het parochiesecretariaat.
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Liturgie St. Jozef en St. Martinus

Opdracht van de Heer

(Maria lichtmis)
dinsdag 2 februari - 19.00 uur
	 voorganger: Kapelaan S. Kuik
	 m.m.v. Dameskoor

5e zondag door het jaar
zaterdag 6 februari - 19.00 uur
	 voorganger: Pastoor R. Franken 

zondag 7 februari - 11.00 uur
	 voorganger: Pastoor R. Franken 
	 m.m.v. Parochiekoor

Aswoensdag 
woensdag 10 februari - 9.00 uur
	 voorganger: Pastoor R. Franken 
	 m.m.v. Dameskoor

1e zondag veertigdagentijd
zaterdag 13 februari - 19.00 uur
Herdenkingsviering
	 voorganger: Kapelaan S. Kuik
	 m.m.v. Dameskoor

zondag 14 februari - 11.00 uur
	 voorganger: Kapelaan S. Kuik

2e zondag veertigdagentijd
zaterdag 20 februari - 19.00 uur
	 voorganger: Pastor T. van Eijk

zondag 21 februari - 11.00 uur
	 voorganger: Pastor T. van Eijk
	 m.m.v. Heren van Parochiekoor

3e zondag veertigdagentijd
zaterdag 27 februari - 19.00 uur
	 voorganger: Pastoor R. Franken

zondag 28 februari - 11.00 uur
Gebedsviering met mensen met een 
verstandelijke beperking
	 voorgangers: Pastor K. van Opzeeland 

en pastoraal werkster M. Lommerse
	 m.m.v. Dameskoor

Bloemswaard
7 en 21 februari - 10.00 uur
Woord- en communievieringen

Samen in de St. Jozef en Martinuskerk

Geduld hebben

Is je deur nog op slot? Doe hem open voor God

Kinderen beginnen met  
Communieproject
Het communieproject is begonnen! Op dinsdag  
26 januari is er een ouder- en kindavond gehouden.  
De kinderen zullen elkaar tijdens de eerste kinder
middag op woensdag 3 februari in het Teresiahuis 
ontmoeten en aan de slag gaan met hun projectboek  
‘Blijf dit doen’. De werkgroep is er klaar voor!

Viering Maria Lichtmis

Mensen met een verstandelijke 
beperking maar vooral ook iedereen 
die zich met hen verbonden voelt zijn 
welkom op zondag 28 februari om 
11.00 uur. Samen met Kees van 
Opzeeland en Marjo Lommerse 
komen we samen in een Woord- en 
Gebedsviering. De muzikale  
ondersteuning is van het dameskoor. 
We hebben het op een eenvoudige 
manier over geduld hebben.  

Kun jij geduldig wachten 
tot iedereen klaar is met 
het ontbijt voordat je van tafel rent? 
Of geduldig wachten tot iemand  
die niet zo vlug meer is zijn bood-
schappentas heeft gevuld voordat jij 
af mag rekenen? Daar gaat het over 
in deze viering. De viering is ook 
zeer geschikt voor kinderen van de 
basisschool.

Iedere zondag van 10.00 uur tot 
uiterlijk 10.45 uur vertellen we in de 
pastorie een verhaal uit de bijbel. 
Alle kinderen van de basisschool  
van 5 tot 12 jaar zijn welkom in de 
pastorie naast de St. Jozef en Martinus- 
kerk (ingang aan de voorkant van de 
pastorie). Na het verhaal praten we 
er samen over en knutselen, zingen 
of doen samen een spel. U bent als 
ouder(s) ook van harte welkom om 
mee te doen, deel te nemen aan het 
gesprekje of te zien hoe de kinderen 
meer leren over God, Jezus en zijn 

leerlingen. Samen ontdekken we 
verhalen uit het oude en uit het 
nieuwe testament. We stoppen 
uiterlijk om 10.45 uur zodat u en de 
kinderen eventueel nog deel kunnen 
nemen aan de viering in de kerk  
die om 11.00 uur begint. De kinder-
catechese op de zaterdagmiddag 
komt hier door te vervallen.

Aanmelden is niet nodig maar wilt u 
meer informatie dan kunt u terecht 
bij Anita Meurkes, tel. 518585 of het 
parochiesecretariaat, tel. 515000.

Op dinsdag 2 februari, Maria 
Lichtmis, om 19.00 uur zal er in de  
St. Jozef en Martinuskerk een viering 
gehouden worden met aansluitend 
een voorlichtingsbijeenkomst over  

de Lourdesreis waaraan u van  
7 tot en met 12 september 2016 deel 
kunt nemen. U bent van harte 
uitgenodigd.

weekend
Eucharistieviering	
zaterdag 	 19.00 uur
zondag 	 11.00 uur
vieringen door de week 
Rozenkrans	
Iedere werkdag	 19.00 uur
Eucharistieviering
woensdag en vrijdag	 09.00 uur
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Parochie H.Willibrordus

Kerk H. H. Engelbewaarders
Heereweg 459
2161 DC  Lisse
tel: 0252 - 211453
e-mail: secengel@rkwb.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 11.30 uur
Algemeen bankrekeningnr.: NL 72 RABO 03572 01 744

D
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Kroniek
Periode 1 december tot 1 januari 
Geen meldingen Maria Lichtmis 

Op maandag 2 februari viert de Kerk 
‘Maria Lichtmis’. Hoewel de naam 
anders doet vermoeden, is dit geen 
Mariafeest, maar gaat het op deze 
dag vooral om Christus zelf.  
Officieel heet het feest de ‘Opdracht 
van de Heer in de tempel’. Het was 
bij die gebeurtenis dat Jezus werd 
betiteld als ‘het Licht dat alle  
volkeren verlicht’. Dit feest wordt 
40 dagen na kerstmis gevierd.

Het feest heeft altijd een sterk volks karakter gehad. Ter herinnering aan de 
intrede van Jezus in de tempel is het gebruik ontstaan op deze dag een 
lichtprocessie te houden. Ook worden de kaarsen, die in de loop van het jaar 
thuis of in de kerk gebruikt worden, gezegend (oud gebruik). De gewijde 
kaars heeft in de volkse traditie altijd een belangrijke plaats ingenomen.  
Het gebruik van kaarsen als dusdanig in de eredienst is zelfs voorchristelijk. 
Nog altijd wordt in veel parochiekerken in Limburg op 2 februari een kaar-
senprocessie door de kerk gehouden.

Blasiuszegen

Over het leven van de heilige Blasius, 
Bisschop van Sebaste, is weinig 
bekend. De legende vertelt dat  
op een dag een wanhopige vrouw  
bij hem kwam met haar zoontje in  
de armen. De jongen was de verstik-
kingsdood nabij, omdat een visgraat 
in zijn keel was blijven steken. 
Blasius raakte de jongen aan en de 
graat sprong uit zijn keel.

Tijdens zijn gevangenschap zou Blasius nog meer wonderen verricht hebben, 
maar vooral door het voorval met de graat is hij de geschiedenis ingegaan als 
de heilige die aangeroepen wordt tegen keelaandoeningen, hik, bof, angina, 
spruw, krop en astma. Daaruit ontstond in de 13de eeuw het gebruik van de 
Blasiuszegen. Deze wordt nog steeds op of rond 3 februari in veel Limburgse 
parochiekerken aan de gelovigen gegeven, niet als een wondermiddel, maar 
als een uiting van gelovig vertrouwen in de voorspraak van heiligen bij God. 
De priester of diaken houdt dan twee gekruiste kaarsen voor de borst en rond 
de keel van de gelovige en spreekt het volgende gebed uit: ‘Op voorspraak van 
de heilige Blasius, bisschop en martelaar, bevrijde God u van keelziekten en 
alle andere kwaad. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Amen’.

Vastentijd - woestijntijd

Neem de tijd,
ja neem 40 dagen de tijd 
om jezelf te ontmoeten 
als een zwerver doorheen de woestijn.

Neem de tijd,
om uit je kwetsbaarheid weer op te staan, 
kracht te putten aan je Bron.
Rondom jou te kijken en te voelen 
dat niemand ooit alleen gaat.

Neem de tijd,
ja neem 40 dagen de tijd 
om oog in oog te staan 
met wat jou beweegt, en te voelen 
wat jouw woestijntocht kleur geeft.

Neem de tijd,
neem gerust jouw tijd
wel 40 dagen lang 
om te voelen: er zit méér in mij.
Licht daagt aan de horizon.

naar Antoon Vandeputte
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Liturgie H. H. Engelbewaarders

weekend
zaterdag Eucharistieviering	 19.00 uur
vieringen door de week 
woensdag Eucharistieviering 	 09.00 uur

Koffie in de kerk

zaterdag 6 februari

5e zondag door het jaar
zaterdag 6 februari - 19.00 uur
	 voorganger: Kapelaan S. Kuik
	 m.m.v. In Conspectu Angelorum

Aswoensdag 
woensdag 10 februari - 09.00 uur
	 voorganger: Kapelaan S. Kuik

1e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 13 februari - 19.00 uur
Gezinsviering
	 voorganger: Pastoor R. Franken
	 m.m.v. Actaea 

2e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 20 februari - 19.00 uur
	 voorganger: Pastoor R. Franken
	 m.m.v. In Conspectu Angelorum

3e zondag Veertigdagentijd
zaterdag 27 februari - 19.00 uur
Viering met kinderwoorddienst
	 voorganger: Kapelaan S. Kuik
	 m.m.v. In Conspectu Angelorum

Samen 56 jaar Engelbewaarderskerk 
schoonmaken!

Communicantjes hebben zich voorgesteld

Vastenaktie 10 februari - 26 maart 2016

Water, bron van alle leven

Eind 2015 hebben wij tijdens een 
schoonmaakochtend afscheid 
genomen van het echtpaar Theo en 
Sjaan van Dijk. Vanwege gezondheids- 
klachten werden zij gedwongen te 
stoppen met dit werk voor onze kerk.

 Sjaan is in januari 1972 begonnen. 
Vanaf december 2002 heeft Theo zijn 
vrouw hierbij ter zijde gestaan. 
M.a.w. Sjaan heeft er 43 dienstjaren 
opzitten en Theo 13. Voorwaar een 
hele prestatie. Theo zorgde er altijd 
voor dat het koor er weer pico bello 
uitzag. Sjaan leefde zich vooral uit in 
de sacristie.

Dank, duizend maal dank voor al 
die uren die jullie saampjes hebben 

gespendeerd om onze mooie Engel-
bewaarderskerk er telkens weer spic 
en span uit te laten zien. 

Uiteraard gingen zij die ochtend niet 
met lege handen naar huis. Een 
prachtig boeket bloemen als blijk van 
waardering heeft tenminste nog een 
week in huize van Dijk staan pronken.

Op 16 januari was het zover.  
De kinderen, die zich aan het 
voorbereiden zijn op hun Eerste 
Heilige Communie, hebben zich 
tijdens de gezinsviering voorgesteld.
Dit jaar zijn er wel 14 kinderen 
namelijk: 

Ellis van den Berg, Gijs Hijkoop,  
Bram van der Hulst, Niek Juffermans, 
Jeremy Kralt, Annabel Meeuwissen, 
Sanne van Noort, Len Pennings,  
Milan van der Poll, Louise van Ruiten, 

Bart van der Salm, Indy Sprokkelenburg, 
Aiden Streppel en Mike van der Zwet.

Zij zijn nu druk bezig met de voor
bereidingen en hopen allemaal op 
zondag 17 april om 10.00 uur in de 
Engelbewaarderskerk hun Eerste 
Heilige Communie te doen. 

Wij wensen alle kinderen een hele 
goede voorbereiding toe en op  
17 april een feestelijke dag.

In 2016 staat Oeganda als land 
centraal tijdens de Vastenaktie. 
Klimaatverandering en opwarming 
van de aarde leiden in Oeganda tot 
steeds meer waterschaarste. Mensen 
moeten op een nieuwe manier leren 
omgaan met het beschikbare water, 
hun grond en de landbouw om op 
een waardige manier voort te 
kunnen leven. Vastenaktie onder-
steunt de organisatie Socadido 
(Soroti Catholic Diocese Integrated 
Development Organization),  
de ontwikkelingsorganisatie van  
het bisdom Soroti, die landbouwers 
en hun familie in de regio Teso 
stimuleert in actie te komen voor 
betere leefomstandigheden en hen 
leert omgaan met de gevolgen van  
de klimaatverandering. Veel mensen 
hebben nu weinig of niets te eten 
doordat de oogsten vaak mislukken 
of te weinig opbrengen. 

Onder andere via de bouw van 
informatiecentra, trainingen in 
landbouw- en irrigatiemethoden,  
een kleine startlening en een span 
ossen en een ploeg, worden boeren 
en hun gezinnen op weg geholpen. 

Solidariteit betonen aan mensen in 
Oeganda in deze ‘waterkwestie’ is 
inhoud geven aan de brugfunctie 
tussen hemel en aarde, die water 
vanuit de Bijbel heeft. Samen aan de 
bron van leven gevend water staan. 
De mensen in Oeganda moeten vaak 
voldoende en kwalitatief goed water 
ontberen. 
Ons steuntje in de rug voor een  
beter waterbeheer en betere land-
bouwmethodes zijn een bijdrage  
aan de waardigheid van mensen in 
Oeganda. Ook hier staan we samen 
aan de bron van gerechtigheid en 
waardigheid.

12



Parochie H.Willibrordus

Kerkbalans of 
kerkbijdragen
In de eerste uitgave van Wil’skracht 
past een woord van dank aan alle 
vrijwilligsters en vrijwilligers die 
zich ingezet hebben voor de actie 
Kerkbalans 2016. Hoewel het op dit 
moment nog onbekend is of de 
weergoden hen gunstig gezind waren 
of dat het koud of nat is geweest. Zaak 
blijft het dat ruim 200 personen zich 
ingezet hebben voor het belang van 
onze parochie. Het is elk jaar toch  
weer een hele geruststelling te weten 
dat er een beroep op hen kan worden 
gedaan. Nu is het afwachten wat de 
toekomst ons zal brengen.  
De werkgroep blijft vertrouwen.

Namens de parochiële werkgroep 
Kerkbijdragen
Herman van der Horst, Voorzitter 

Nieuw boekje veertigdagentijd

De (sociale) media overstelpen ons 
met informatie. Technisch is het zo 
knap dat onze aandacht voortdurend 
geboeid wordt. One-liners en  
compacte informatie geven je het  
idee dat je goed geïnformeerd bent. 
Maakt deze vloed van informatie 
ook dat mensen meer nadenken?  
Of vergroot het alleen maar de 
passiviteit? Onze aandacht wordt zo 
voordurend vastgehouden en gericht 
op zaken die voorbijgaan. Onze 
aandacht wordt zelden gericht op  
God en zijn liefde.

In onze tijd is het daarom extra hard nodig te lezen en te bidden over je geloof. 
Om u te helpen heb ik, net als vorig jaar, een boekje geschreven. Met voor elke 
dag van de komende veertigdagentijd een kort stukje. Op de voorkant van het 
boekje treft u een icoon aan van de Doop van de Heer. Deze icoon is om naar 
te kijken, bij te bidden en om rust te vinden wanneer u het stukje gelezen 
hebt. De boekjes worden het eerste weekeinde van februari in alle kerken 
uitgedeeld.

Pastoor Franken

Bezinning in de Vastentijd

Op adem komen…….
Wie wil dat niet. Als mensen op 
vakantie zijn en in de natuur of in 
een kerk de stilte ervaren, komt dat 
weldadig over. Dan wil je dat 
vasthouden. Als je weer thuis bent, 
vliegt de tijd weer snel voorbij en is 
er van stilte en rust geen sprake. Er 
wordt veel over geschreven en veel 
mensen geven aan dat ze behoefte 
hebben aan rust. Pastoor Franken 
schreef eind vorig jaar in de 
Wil’skracht over een moment van 
stilte zoeken. Maar hoe doe je dat.

Deze maand begint de veertigdagen-
tijd. In de voorbereiding naar Pasen 
is er de mogelijkheid om de stilte op 
te zoeken. Dit willen we doen door 
middel van mediteren. In de stilte 
van de meditatie kun je ruimte 
maken om bij jezelf te komen. In die 
ruimte kunnen woorden of een korte 
tekst uit de Bijbel je helpen om weer 

dichter bij je geloof en bij God te 
komen. Voor deze momenten van 
bezinning naar het Paasfeest toe wil 
ik u van harte uitnodigen. Durft u 
het aan?

De avonden worden gegeven door 
pastoraal werkster Marjo Lommerse-
Koning op donderdagavond in de 
dagkapel (ingang zijkant St. Jozef  
en Martinuskerk). 

Data:  
donderdag 18 en 25 februari, 10 en 
17 maart en vrijdag 4 maart. 
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur.  
Het is mogelijk om één of meerdere 
avonden te komen. 

U kunt zich opgeven bij het 
secretariaat, tel. 515000 of bij 
Marjo Lommerse via e-mail: 
marjolommerse@xs4all.nl.
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