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Van de bestuurstafel

De vakantieperiode is nu zo goed als aangebroken. U leest deze mooie 
Wil’skracht mogelijk vanaf een terrasje en ik wens u daar mooi weer bij.

Het bestuur heeft de afgelopen maanden aandacht moeten besteden aan een 
aantal lastige dossiers over onroerend goed. Het betreft vaak dossiers waar-
over niet al te veel gezegd kan worden in het kader van ‘broedende kippen 
moet je niet lastig vallen’. Die geslotenheid past niet goed bij ons uitgangspunt 
dat we openheid willen geven over wat er bestuurlijk binnen de parochie 
gebeurt. Daar gaan we wat aan doen.

De komende maanden willen we een toelichting geven over de ontwikkelingen 
rond het parochiehuis in De Zilk. Er zijn ver ontwikkelde plannen om dit 
parochiehuis af te stoten en op de dan vrijgekomen grond huizen te laten 
bouwen. Wij zullen parochianen binnenkort (dinsdag 28 juni in de pastoriezaal 
in De Zilk) uitnodigen om te overleggen wat dit betekent voor de parochie.  
De geïnteresseerden, wij verwachten veel Zilkers, zijn daarbij van harte 
uitgenodigd.

Vorig jaar hebben wij al eens een informatieavond gehouden over de finan
ciële situatie van onze parochie. Wij hebben dat als positief ervaren. Daarom 
zal er medio september weer een dergelijke informatieavond plaatsvinden.  
De exacte datum wordt bij het schrijven van dit voorwoordje nog bepaald, 
maar wij hopen veel mensen in het Teresiahuis te mogen ontmoeten.

Hoe graag het bestuur u ook wil informeren, wij kunnen natuurlijk het beste 
reageren op vragen als u ze ook stelt. Daarom: zit u iets dwars? Is u iets niet 
duidelijk? Spreek het bestuur of het pastoraal team hierop aan! Zeker als u 
klachten heeft, kan dat verhelderend werken.

Ik wens u een fijne vakantie!

Frank Mélotte, tel. 06-54615979

Parochie h.Willibrordus
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Parochie h.Willibrordus
Pastoraal team
Pastoor R. Franken, tel: 0252 413330
Kapelaan S. Kuik, tel: 0252 520166 
Diaken I. Osseweijer, tel: 06-54294763

Centraal secretariaat
Heereweg 277, 2161 BH  Lisse
tel.: 0252 418870 
e-mail: sec@rkwb.nl
website: www.willibrordusbollenstreek.nl

Voor uitvaart of ziekenzalving
tel: 06-33865955

kerk st. agatha
Heereweg 277, 2161 BH  Lisse
tel.: 0252 413330
e-mail: seclisse@rkwb.nl 

kerkdiensten
zondag:  10.00 uur
maandag: 19.30 uur
dinsdag, donderdag 
en vrijdag: 09.00 uur
rozenkransgebed:
1e en 3e maandag 19.00 uur
in de Mariakapel, Nassaustraat 45

kerk  
h.h. engelbeWaarders
Heereweg 459, 2161 DC  Lisse
tel.: 0252 211453
e-mail: 
secengel@rkwb.nl

kerkdiensten
zaterdag:  19.00 uur
woensdag:  09.00 uur

kerk 
st. jozef en st. martinus
Hoofdstraat 27
2181 EA  Hillegom
tel.: 0252 515000
e-mail: 
sechillegom@rkwb.nl

kerkdiensten
zaterdag:  19.00 uur 
zondag:   11.00 uur
dinsdag (rozen- 
kransgebed): 19.00 uur
woensdag:  09.00 uur
vrijdag:  09.00 uur

kerk  
h.hart Van jezus
Beeklaan 14, 2191 AB  De Zilk
tel.: 0252 515753
e-mail: secdezilk@rkwb.nl

kerkdiensten
zondag:  09.30 uur 
donderdag:  09.00 uur

Beluister de kerkdiensten van de 
kerken van onze parochie via  
www.kerkomroep.nl. 

De vieringen vanuit  
de H. Hartkerk van  
De Zilk zijn te volgen via:  
www.Kerkdienstgemist.nl.
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Waar Vind ik Vrede?
Vrede. Een veelgebruikt woord. Hoe zal er ooit vrede in de wereld komen? 
Na de tweede wereldoorlog zei men dat er nooit meer oorlog zou komen.  
Er is sindsdien geen dag zonder geweest. En nu leven we voortdurend 
onder de drieging van terroristische aanslagen.

Hoe zal er ooit vrede in de wereld komen als er niet eerst vrede in het hart 
van de mensen is? Vrede in het hart van wereldleiders. Vrede in het hart 
van gewone mensen. Hoe vind je een stukje vrede in je hart? Vrede die niet 
verdwijnt als het tegenzit? Vrede die kracht geeft tegenslagen te overwinnen?

Ik denk wel eens: Misschien zoeken 
we de vrede teveel buiten onszelf. 
Het is menselijk te 
denken dat je vrede en 
geluk vindt als alles 
goed is en alle nare 
dingen uit je leven verdwijnen.  
We kijken naar buiten. Naar de 
omstandigheden. Misschien zouden 
we wat meer naar binnen moeten 
kijken.

Achter in één van onze kerken ligt 
een boek waarin bezoekers dingen 
kunnen opschrijven. Iemand schreef 
daar enige tijd geleden in: “Ik kom 
graag in de kerk vanwege de rust die ik 
hier voel. Hier krijg ik het gevoel dat alles 
is zoals het hoort te zijn. Hier heb ik niet 
het gevoel ‘er alleen voor te staan’.” 

Iedereen steekt wel eens een 
kaarsje op
Het kerkbezoek daalt in Nederland, 
maar bijna iedereen loopt tijdens een 
vakantie in het buitenland een kerk 
binnen en steekt er een 
kaarsje op. En men 
ervaart er rust. Maar 
hoe komt het dat juist 
een kerkgebouw dit 
heeft? De schoonheid van het 
gebouw speelt een rol. Maar ik denk 
dat die rust uiteindelijk niet met het 
kerkgebouw te maken heeft. Waarmee 
dan wel? Het heeft te maken met een 
persoon: Jezus Christus. Hij is niet 
een persoon uit een ver verleden. Hij 
leeft nu, in de eenentwintigste eeuw! 
Hij is verrezen uit de dood. Dat 
vieren we ieder jaar met Pasen. En 
daardoor kunnen we Hem ook nu 
nog ontmoeten in een kerkgebouw. 
Dit geeft dat gebouw die rust. 

Wanneer je je belast voelt, ga de kerk 
binnen en kijk naar het Tabernakel. 

Daar wordt de  
Communie bewaard. 
Hoewel de Communie 
er uit ziet als een 

stukje brood ontmoet een katholiek 
hierin Jezus zelf!

De meest rustgevende aanwezigheid 
ooit
Hij is daar! Je bent in de meest 
rustgevende aanwezigheid ooit. Het is 
onmogelijk om je nog alleen te 
voelen!! In onvoorwaardelijke liefde 
vind je rust en vrede. Zeker wanneer 
je jezelf in aanwezigheid van die 
liefde brengt! En die aanwezigheid 
vind je in een kerkgebouw! 

Het wordt weer zomer. Een mooie 
tijd waarin het leven meer ontspan-
nen wordt. Misschien een mooie 
gelegenheid om even een kerkge-
bouw binnen te lopen en de stilte te 
zoeken. Stilte kan wonderschoon 

zijn. Het lawaai buiten 
hoor je niet meer. En 
ook het lawaai van 
binnen kan tot rust 
komen. Op zo’n mo-

ment kan een mens ervaren dat de 
vrede er al is. Vlakbij. 

Pastoor 
Franken
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Misschien zoeken we de 
vrede teveel buiten onszelf.

Stilte kan wonderschoon 
zijn. Het lawaai buiten 

hoor je niet meer.

2



Parochie h.Willibrordus

Wat Vooraf ging

Geloof is in de Bijbel gelijk aan vertrouwen
Wie kan ik vertrouwen als het over God 
gaat? Dit is eigenlijk het punt waar het 
allemaal om draait: Kan ik Jezus vertrouwen 
en durf ik Hem te vertrouwen?

God wordt mens. En die mens heet Jezus 
Christus. In hem laat God zichzelf kennen 
en openbaart Hij wie Hij is. En wanneer de 
grote baas zichzelf laat kennen, kunnen we 
achterhalen hoe het zit. Wat de zin van het 
leven is. Wat er gebeurt na de dood enz. 

Maar is geloof nog wel van deze tijd? Moet 
je eigenlijk tegen Jezus zeggen: “Kom Jezus, 
informeer je beter over de realiteit van 2015 en 
hoe de mensen nu leven. Volg een opfriscursus.” 
Maar als de antwoorden van Jezus de 
antwoorden van God zelf zijn, hoe kunnen 
we dan geloven dat Hij slecht geïnformeerd 
is?

Is er eigenlijk wel zoveel veranderd? Als het 
gaat om de ultieme levensvragen? Vragen 
over de zin van het leven, over leven en 
dood? Op technologisch gebied zijn er heel 
veel ontwikkelingen gaande, maar de 
technologie geeft geen antwoord op deze 
vragen. Zij zegt niets over de zin van het 
leven.

ik ben mijn geloof kWijt (7)
Jezus geeft aan wat het doel van alles is. Liefde is wat het leven zin geeft! 
God is liefde ( 1 Joh 4,7) en daarom is de uiteindelijke realiteit liefde!

“De mens kan niet leven zonder liefde. Hij krijgt nooit inzicht in zichzelf,  
en zijn leven is zinloos als hem de liefde niet geopenbaard wordt, als hij de 
liefde niet ontmoet, als hij haar niet ondervindt en zich eigen maakt, als hij 
er niet levendig deel aan heeft.” (Paus Johannes Paulus II in de encycliek 
Redemptor Hominis nr 10)

De mens heeft behoefte aan onvoorwaardelijke liefde. Hij heeft behoefte 
aan de zekerheid die hem doet zeggen: “Noch de dood noch het leven, noch 
engelen noch boze geesten, noch wat is noch wat zijn zal, en geen macht in 
den hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal zal ons kunnen 
scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer.” (Rom. 
8,38-39) (Benedictus XVI , encycliek Spe Salvi no 26)

Henri Nouwen heeft hierover een inspirerend boek geschreven. (Henri 
Nouwen. Een parel in Gods ogen, Lannoo, 2011) Hierin schrijft hij: “In onze 
samenleving moet je je steeds groter voordoen dan je bent. Je moet je steeds bewijzen. 
Want pas als ik presteer, krijg ik respect van mensen. Pas als ik presteer, wordt er van 
mij gehouden. Maar in Jezus zegt God tegen iedere mens: Ik houd van je. Voor mij hoef 
jij je niet eerst te bewijzen. Voor mij hoef je niet eerst te presteren. Ik houd al van jou, 
voordat je ook maar iets gepresteerd hebt. Ik houd onvoorwaardelijk van jou.”

Een ander citaat van Henri Nouwen:“Lang voordat een medemens ons zag, waren 
Gods liefdevolle ogen al op ons gericht. Lang voordat een medemens ons aansprak, 
sprak de eeuwige stem van de liefde al tot ons. Wat de mensen die we in ons jachtige 
bestaan tegenkomen, ook van ons zeggen, ieder van ons is een uniek, kostbaar persoon. 
Dat weten we omdat Iemand ons uitverkoren heeft met een liefde die duurt van 
eeuwigheid tot eeuwigheid.”

Onvoorwaardelijke liefde is het doel van het leven! Als mens mag ik die 
liefde ervaren bij God. God wordt in Jezus als het ware mijn metgezel en 
vertrouwenspersoon. En de liefde die ik in deze vriendschap van Hem 
ontvang mag ik doorgeven en uitstralen naar andere mensen.

Jezus vergist zich niet
Onvoorwaardelijke liefde is het doel van het leven! De diepste overtuiging 
van de christen mag zijn dat Christus zich hier niet vergist. Iedereen voelt 
diep in zijn hart dat er méér moet zijn tussen hemel en aarde. Wie kun je 
vertrouwen als het gaat om het ‘bovennatuurlijke’? Ik heb iemand nodig die 
niet uit deze wereld afkomstig is, maar bij God vandaan komt. Alleen dan 
weet ik zeker dat de waarheid die verteld wordt, overeenstemt met de realiteit. 
Kern van het christendom is dat we geloven dat Jezus bij God vandaan komt, 
dat hij zelf God is. God die één van ons geworden is.

Het is moeilijk Jezus te vertrouwen als we diep van binnen denken dat hij het 
bij het verkeerde eind heeft. Er is echter volgens mij niemand, die je zo 
vertrouwen kunt als Jezus. Er is niemand wiens begrip van het leven ook 
maar in de buurt van het zijne komt.

Pastoor Franken

laatste mogelijkheid om aan te melden Voor het Vormsel
In september gaat in onze parochie 
voor alle locaties het vormselproject 
ter voorbereiding op het Vormsel van 
start. Mocht uw kind mee willen 
doen, maar heeft u de informatie en 
aankondiging die via de scholen 
(groepen 7 / volgend schooljaar 

groep 8) en de post verspreid is 
gemist, dan kunt u uw kind nu nog 
opgeven tot 6 juli.

Stuurt u dan een mail naar:  
vormselwillibrordus@gmail.com  
met naam, adres en telefoonnummer 

en bij welke kerk/locatie uw kind 
ingeschreven staat. Er wordt dan  
zo snel mogelijk contact met u 
opgenomen om de benodigde 
informatie met u door te nemen.
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goede reis allemaal!
Pelgrimszegen
Op 10 juli zullen de jongeren die op 
reis gaan naar de Wereldjongeren-
dagen in Krakau de pelgrimszegen 
ontvangen in de St. Agathakerk.  
U bent hierbij natuurlijk van harte 
uitgenodigd. De aanvang van de 
dienst is zoals gebruikelijk om  
10.00 uur.

Thuisblijversprogramma
De jongeren vertrekken op 17 juli 

naar het grootste jongerenevenement  
ter wereld. Het wordt een vrij lange 
reis van 17 dagen waarin een 
intensief programma zal worden 
gevolgd. Voor de jongeren van  
14 t/m 35 jaar die niet mee kunnen 
wordt van 29 - 31 juli in Delft  
een thuisblijversprogramma 
georganiseerd. Ben je te jong of te 
oud om er heen te gaan? Dan kun je 
de WJD nu toch meebeleven tijdens 
de WJD@home! Tijdens dit thuisblij-

versprogramma volg je samen met 
andere jongeren de WJD real time. 
Meer informatie is te vinden op 
www.bisdomrotterdam.nl/wjd.

Vanuit het Bisdom Rotterdam 
zullen ca 200 jongeren meereizen 
naar de WJD en vanuit de rest van 
Nederland zullen zich daar nog 
eens 300 bij aansluiten. Wij wensen 
hen allemaal een goede reis toe en 
veel inspiratie.

22 mei jongsleden was het zover;  
de pannenkoekenactie voor de 
Wereldjongerendagen (WJD). 
Samen met de jongeren van de  
RKJ hebben we een groot aantal  
pannenkoeken gebakken en ze zijn 
allemaal opgegeten.  
Naast dat we een mooi bedrag 
hebben opgehaald hebben we de 
aanwezige parochianen ook verteld 
over de WJD reis naar Krakau. 
Misschien heeft u de pannen-
koekenactie gemist, daarom 
speciaal voor u een stuk over de 
mooie reis die de jongeren zullen 
maken.

Op 17 juli vertrekken we met 200 
jongeren! We gaan eerst naar Luxem-
burg om in Echternach de heilige 
Willibrordus te bewonderen. We 
hebben dus de eer om de rustplaats 
van onze parochieheilige te bezoeken. 
Na een kort bezoek aan Luxemburg 
trekken we voor de nacht door naar 
Koblenz. De volgende ochtend 

vertrekken we naar Marburg waar 
de heilige Elizabethkerk staat. Aan 
het einde van de dag trekken we 
door naar Eichstätt waar we een 
aantal dagen verblijven. Tijdens het 
verblijf zullen we een dag bezoek 
brengen aan Dachau. Dit was een 
concentratiekamp dat de meeste 
christenen en priesters gevangen had 
tijdens de Tweede wereldoorlog.

Na een indrukwekkend verblijf in 
Duitsland trekken we door naar 
Praag. In Praag zullen we als jongeren 
zelf vrij zijn om te bezichtigen wat 
we willen. Praag is van korte duur 
want we trekken door naar Polen. 
Daar zullen we drie dagen te gast 
zijn in het bisdom van Kielce. Hier 
zullen we activiteiten ondernemen 
met de gelovigen uit het bisdom die 
speciaal voor de gastjongeren 
allemaal culturele en sportieve 
activiteiten verzorgen. 

Maar na Kielce is het dan echt zover; 
we mogen door naar Krakau. In 
Krakau zullen we samenkomen met 
minstens 1 miljoen andere jongeren 
om ons geloof te vieren. Naast de 

jongeren is er natuurlijk nog een 
andere belangrijke gast: Paus Franciscus. 
Hij heeft alle jongeren uitgenodigd 
rond het thema: ‘Zalig de barmhartigen, 
want zij zullen barmhartigheid 
ondervinden.’ Het thema voor de 
jongeren past ook helemaal bij het  
jaar van barmhartigheid.

In de week in Krakau krijgen we elke 
dag catechese, een Heilige mis en in de 
middag en avond keuzes uit allerlei 
festiviteiten. Naast de optredens en 
workshops kunnen de jongeren ook  
de culturele bezienswaardigheden van 
Krakau bezoeken. Maar de belang-
rijkste reden dat Krakau de WJD dit 
jaar organiseert is de heilige Johannes 
Paulus II die daar als bisschop zijn 
plaats had en is begonnen met de 
Wereldjongerendagen. Het hoogtepunt 
van de reis zal de eindmis zijn waar 
alle jongeren op een groot veld  
verzameld zullen zijn. Na 17 dagen,  
de slotmis, vele ontmoetingen en 
indrukken hopen we terug te komen  
in Den Haag op 2 augustus.

Groetjes van Diaken Iwan, Rianne, 
Marjolein, Jeroen, Anika, Remon en 
Rowy 



Parochie h.Willibrordus

kerk h. hart Van jezus
Beeklaan 14, 2191 AB  De Zilk
tel: 0252 515753
e-mail: secdezilk@rkwb.nl
Openingstijden secretariaat:  
maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 - 11.30 uur
Algemeen bankrekeningnr.: NL 39 RABO 03281 15 142  
Kerkbijdrage bankrekeningnr.: NL 48 RABO 03881 15 009d
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kroniek
Periode 1 mei tot 1 juni Wijziging aanVangstijden kerkdiensten

Vanaf 1 juli zullen de aanvangstijden van de kerkdiensten in De Zilk en 
Hillegom weer worden omgewisseld.
U ben welkom in De Zilk om 11.00 uur en in Hillegom om 9.30 uur.

herdenkingsViering
Voor de herdenkingsviering op 
zondag 3 juli kunt u de namen van 
dierbaren die in de maand juli zijn 
overleden met overlijdensdatum 
aanmelden tot uiterlijk 28 juni bij het 
parochiesecretariaat.

VrijWilligersfeest  
h. hartkerk
 Pak uw agenda erbij want dit mag u 
zeker niet missen!!!
Op zondag 11 september 2016  
is het eindelijk zo ver dat het  
Vrijwilligersfeest van de locatie 
H.Hartkerk gevierd wordt.
Houd deze datum vrij. Verdere 
informatie volgt nog 

ik brand een kaarsje Voor: 

Mensen in oorlogsgeweld. 

tWee heren onderscheiden tijdens heilig hartfeest
De zon scheen en de vlag hing uit, feest in de Heilig Hartkerk van de Zilk.
Het is een mooi gebruik, om tijdens het H. Hartfeest een bijzondere vrijwil-
liger van onze parochiekerk te eren met een zilveren speld. Diverse personen 
waren voorgedragen  maar  de LC heeft uiteindelijk twee heren genomineerd.   
De partners en hun families waren onder geheimhouding in kennis gesteld. 
Beide families waren blij verrast te weten dat hun man en vader oprecht 
gewaardeerd wordt voor het vele werk dat hij in de voorgaande jaren voor het 
onderhoud van gebouwen tuin en kerk heeft gedaan. Net als bij een konink-
lijke onderscheiding kwam ‘Willem naar de kerk omdat Jaap genomineerd 
was’ en ‘Jaap omdat Willem zou worden onderscheiden’. Tijdens het openen 
van de kerk waren bij Willem wel de twee boeketten bloemen opgevallen, wie 
zou toch die andere genomineerde zijn? In de vorige Wils’kracht stond 
immers maar iets over een persoon! 
Toen eenmaal veel familieleden van Jaap van der Steen en Willem van der 
Meer in de kerk kwamen, werd het beide heren duidelijk dat zij beiden de  
onderscheiding  zouden ontvangen. 
Andrè van Saase, voorzitter  van de LC speldde beide heren de Heilig Hart-
speld op en sprak een  persoonlijk woord van waardering voor  Willem en 
Jaap. Hij overhandigde hen een fraai boeket bloemen. Met een gezellige 
receptie ter ere van Jaap en Willem kunnen we terugzien op een geslaagd H. 
Hartfeest.
Willem en Jaap, jullie zijn een team, waar we in de Zilk echt trots op zijn.
Namens de lokale commissie, Jeanne Ruigrok.

11 mei
- Nicolaas Eldering (81)
 Sportlaan 2, De Zilk

13 mei
- Hendrikus Nederstigt (74)
 Zilkerduinweg 213, De Zilk

28 mei
- Gerarda de Winter-Pouw (95)
 Zilkerduinweg 180, De Zilk

oVerleden
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liturgie h. hart Van jezus

weekend
zondag Eucharistieviering 11.00 uur
vieringen door de week 
donderdag Eucharistieviering  09.00 uur 

14

15

17
16

18

koffie in de kerk

Koffie met een koekje
zondag 3 juli

Tijdens de vakantiemaanden juli 
en augustus op de 3e donderdag 
na de Eucharistievieringen 
is er geen koffiedrinken.

tegenWind en tegensPoed?

onze lectoren

Door ontslag in financiële problemen? 
Krijgt u meer rekeningen dan u kunt 
betalen? Dreigen schulden zich op te 
stapelen en kunt u maar moeilijk de 
eindjes aan elkaar knopen? Zomaar 
een paar vragen waarop het antwoord 
dikwijls “ja” luidt. Door de crisis 
dreigen mensen financieel in de knel 
te komen. Banen verdwijnen aan de 
lopende band en de hypotheek blijkt 
een kwelling te worden. Er wordt 
slechter geslapen, de financiële 
zorgen leggen een druk op de relatie 
en de sfeer in huis verslechterd.  
De noodzaak om op adem te komen, 
de zaken op een rijtje te zetten en 
naar een oplossing te zoeken dient 
zich aan. 
 
Herkent u zich in dit beeld? Denk 
niet dat alleen u en uw gezin te 
kampen hebben met financiële 
problemen en misschien zelfs een 
beroep moeten doen op de voedsel-
bank. Natuurlijk aarzelt u om over 

deze problemen te spreken, wellicht 
weerhoudt schaamte u ervan om 
mensen en instanties in vertrouwen 
te nemen. 

Met alle denkbare discretie wil het 
hulpfonds van de Samenwerkings-
raad van Kerken van Noordwijker-
hout en de Zilk, zich met u over de 
problemen buigen en naar een 
oplossing zoeken. Of meteen helpen 
als de nood hoog is. De mogelijkheid 
dat wij die oplossing samen vinden 
is vaak groter dan u denkt. 

Het Hulpfonds van Samenwerkende 
Kerken HSK van Noordwijkerhout 
en de Zilk , is een samenwerkings-
verband van Parochiële Caritas 
Instellingen van de RK kerken van 
Noordwijkerhout en De Zilk en de 
Diaconie van de protestante  
gemeente. Voor informatie kunt u 
bellen met tel. 375113 of tel. 517958.

Op een zonnige vrijdagmorgen heeft 
de tweede en laatste bijeenkomst 
voor alle lectoren van de H. Hartkerk 
plaatsgevonden. Na de prima 
ervaring van de eerste bijeenkomst 
wilde iedere lector ook nu weer 
graag aanwezig zijn. 
De cursus werd gegeven door 
mevrouw Gabriella Buirma. Zij is 
logopediste en bekend met trainingen 
van studenten en lectoren. In haar 
inleiding gaf Gabriella een inkijkje in 
de taak en functies van lectoren, 
maar stelde ook, dat de eigenheid 
van mensen herkenbaar mag blijven.

Voor het merendeel heel herkenbaar 
voor Mien, Bep en Greet, die al meer 
dan tientallen jaren als lector hun 
functie prima vervullen. Maar soms 
ook confronterend omdat het 

optreden achter de microfoon werd 
gefilmd en als lesmateriaal werd 
terug gezien. Wat ging goed en wat 
kan beter? De persoonlijke benadering 
en deskundige inbreng van Gabriella 
gaf ieder veel vertrouwen. Nu kan 
met een gerust hart door Agnes en 
Ineke, de functie van lector, voor-
zichtig worden opgepakt. Gre kan 
een rol als lector oppakken, zonder 
dat haar koorverplichtingen zullen 
knellen. Agnes heeft eind mei jl. haar 
vuurdoop al gehad, waarvoor 
complimenten. Het is fijn te weten 
dat mensen zich betrokken voelen bij 
tradities van onze kerk en zich 
daarvoor willen inzetten. Hartelijk 
dank daarvoor. 

Namens de lokale commissie,  
Jeanne Ruigrok

14e zondag door het jaar
zondag 3 juli - 11.00 uur
Herdenkingsviering
 voorganger: Pastor T. van Eijk
 m.m.v. Dames- en Herenkoor

15e  zondag door het jaar
zondag 10 juli - 11.00 uur
 voorganger: Kapelaan S. Kuik
 met samenzang

16e zondag door het jaar
zondag 17 juli - 11.00 uur
 voorganger: Pastor T. v. Eijk
 met samenzang

17e zondag door het jaar
zondag 24 juli - 11.00 uur
 voorganger: Pastoor R. Franken
 met samenzang 

18e zondag door het jaar
zondag 31 juli - 11.00 uur
 voorganger: Kapelaan S. Kuik
 met samenzang

11.00 uur

Van links naar rechts: Greet, Bep, Agnes, Ineke, Mien, cursusleider Gabriella en Greet
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IMPRESSIE VAN DE 
GEZINSDAG. 

MET DANK VOOR 
IEDERS INZET, 

WAARDOOR HET 
VOOR DE GEZINNEN 

EEN GESLAAGDE DAG 
IS GEWEEST.



Parochie h.Willibrordus

tentoonstelling oP oPen monumentendag 2016
De Open Monumentdag staat dit jaar in het teken van Iconen en symbolen. 
Daarmee wordt bij deze 30ste editie van het evenement verwezen naar 
beelden en tekens met een bijzondere extra betekenis, die zichzelf overstijgt. 
In monumenten zie je ze overal: van binnen en van buiten, in ornamenten,  
in reliëfs, in schilderingen. Ook afbeeldingen van de maagd Maria zijn op 
diverse plaatsen te zien in de kerk maar ook bij de mensen thuis. 

kerk st. jozef en st. martinus
Hoofdstraat 27, 2181 EA  Hillegom
tel: 0252 - 515000
e-mail: sechillegom@rkwb.nl
Het stiltecentrum is geopend van 09.00 - 16.30 uur
Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.30 uur
Algemeen bankrekeningnr.: NL 25 RABO 03281 05 015
Kerkbijdrage bankrekeningnr.: NL 42 RABO 03169 02 373h

il
le

g
o

m

12 mei
- Martha van Bakel-Kennis (65)
 Beekkade 17, Hillegom

18 mei
- Gerrit-Jan van Zadelhoff (79)
 De Houttuinen, Haarlem

19 mei
- pastoor Jacobus Ammerlaan (87)
 van 1965 - 1970 kapelaan
 bij de St.Jozefparochie

21 mei
- Petrus Touw (82)
 Hooge Werf 13, Hillegom

22 mei
- Jaap Bakker (89)
 Faleriolaan 40, Hillegom

27 mei
- Cornelia Reinerie-van Lieshout (89)
 Elsbroekerlaan 16C, HIllegom

oVerleden

kroniek
Periode 1 mei tot 1juni

herdenkingsViering
Voor de herdenkingsviering op 10 juli 
kunt u de namen van dierbaren die in 
de maand juli zijn overleden met 
overlijdensdatum aanmelden tot 
uiterlijk 6 juli bij het parochie-
secretariaat.

inzameling Voedselbank 
in de st. jozef en martinuskerk

Inzameling zondag 3 juli

Hulp gezocht

glimmend Priesterkoor

Iedere maand wordt een ochtend hard gepoetst op alle prachtige koperen 
kandelaars in de kerk. De grote kandelaars worden al jaren gepoetst  
door mevrouw Duwel maar het wordt haar eigenlijk een beetje te veel. 
Daarom zoeken we iemand die haar een ochtend in de maand wil helpen. 
Voor meer informatie verzoeken wij u contact op te nemen met het 
parochie secretariaat,  tel. 515000.

Materiaal rondom H. Maria gezocht 
Wij zijn op zoek naar Mariabeeldjes, schilderijen, borduursels, glas in lood, 
tekeningen, rozenkransen enzovoort die een afbeelding van Maria, de moeder 
van God, hebben. We willen dit op 9 en 10 september tentoonstellen in de  
St. Jozef en Martinuskerk bij gelegenheid van Open Monumentendag 2016. 

Daarom roepen we u op om mee te doen aan deze tentoonstelling. Neemt u 
alstublieft telefonisch (515000) of per e-mail: sechillegom@rkwb.nl contact op 
met het parochiesecretariaat als u iets heeft voor deze tentoonstelling. Het 
mag van alles zijn als het maar met het thema van de open monumentendag te 
maken heeft.
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lisse ~ hillegom ~ de zilk

bericht Van de  
rozenkransgroeP
Dinsdagavond 31 mei hebben wij na 
de slotviering van de meimaand 
gezellig met een kopje koffie en iets 
lekkers afscheid genomen van 
Henny Kaptijn. Zij heeft ongeveer  
10 jaar met ons de rozenkrans voor 
gebeden op de dinsdagavonden. 
Henny nogmaals bedankt.

Bas Rusman,  
Rozenkrans coördinator

14
15

16

18
17

liturgie st. jozef en st. martinus

weekend
Eucharistieviering 
zondag  9.30 uur
vieringen door de week 
Rozenkrans 
dinsdag 19.00 uur
Eucharistieviering
woensdag en vrijdag 09.00 uur

resultaat kledinginzameling

De voorjaarskledinginzameling 
heeft het mooie resultaat van 1800 kg 
opgeleverd. De opbrengst gaat naar 
het project Bangladesh van Sam’s 
kledingactie.

De volgende kledinginzameling is in 
november. Tot die tijd kunt u kleding 
brengen naar Prins Bernhardstraat 80. 

Wie de spullen zelf niet kan brengen, 
kan bellen met Joke Zonneveld,  
tel. 06-13096656.

afsluiting Van het Werkjaar

aVondWandeling Vrienden Van oud hillegom

Op 3 juli sluiten we onder leiding 
van pastor Ton van Eijk, officieel het 
werkjaar 2015/2016 af in de St. Jozef 
en Martinuskerk. We kunnen weer 
terugkijken op een jaar waarin veel 
vrijwilligers zich op allerlei manieren 
hebben ingezet. Reden dus om 
dankbaar te zijn en daarna een 
mooie vakantietijd tegemoet te gaan. 
Speciaal voor deze viering zal een 
gelegenheidskoor worden gevormd 
door dames en heren uit zowel het 
dames- als het parochiekoor.  
Onder leiding van dirigente  
Orsi Gyoker van het parochiekoor 

zal dit gelegenheidskoor de viering 
muzikaal ondersteunen. Na de 
viering ontmoeten we elkaar tijdens 
de koffie.

De vieringen op de zaterdagavond 
komen in de maanden juli en 
augustus te vervallen. En de vieringen 
op zondag zijn al om 9.30 uur. 
Gelukkig blijven de gastvrouwen in 
de zomermaanden gewoon iedere 
zondag zorgen voor een kopje koffie. 
Alle ‘thuisblijvers’ hoeven dus de 
gezelligheid op zondagmorgen niet 
te missen. Graag tot ziens.

Op 27 juli organiseren de 
Vrienden van Oud Hillegom 
weer een avondwandeling. 
Net als andere jaren wandelen 
ze naar bezienswaardige 
gebouwen en bezoeken 
daarbij onder andere de  
St.Jozef en Martinuskerk.  
Je zou kunnen denken dat je 
bij zo’n regelmatig bezoek 
alles al een keer gezien hebt. 
Toch blijft er telkens weer iets nieuws 
te ontdekken. Dit keer kan men  
onder andere door de Tuin van 
Ontmoetingen lopen en daarbij de 
kruiswegstaties aan de muur zien 
hangen. Vorig jaar stonden deze nog 

langs de kant in een hoekje. 
Nu kunnen ze in de omge-
ving worden gezien waar ze 
oorspronkelijk ook voor zijn 
bedoeld. 

Bij deze Kruiswegstaties  
is ook door de deelnemers 
aan dit project een boekje 
gemaakt met gebeden die  
van toepassing zijn op de  

schilderijen. Mocht u als parochiaan 
daar overdag eens langs willen lopen 
dan kunt u een exemplaar meenemen 
achter uit het stiltecentrum of 
ophalen bij het parochiesecretariaat. 

bloemsWaard

Woord- en communievieringen 
10 en 24 juli - 10.00 uur

In de maanden juli en augustus  
zijn er geen vieringen op de  
zaterdagavond. Tevens gewijzigde 
aanvangstijden.

14e zondag door het jaar
zondag 3 juli - 9.30 uur
Afsluiting werkjaar
 voorganger: Pastor T. van Eijk
 m.m.v. Gelegenheidskoor 

15e zondag door het jaar
zondag 10 juli - 9.30 uur 
Herdenkingsviering
 voorganger: Kapelaan S. Kuik
  m.m.v. Parochiekoor

16e zondag door het jaar
zondag 17 juli - 9.30 uur
 voorganger: Pastor T. van Eijk
 m.m.v. Parochiekoor

17e zondag door het jaar
zondag 24 juli - 9.30 uur 
 voorganger: Pastoor R. Franken
 met Ned. liederen

18e zondag door het jaar
zondag 31 juli - 9.30 uur
 voorganger: Kapelaan S. Kuik
 met Ned. liederen

9.30 uur
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Parochie h.Willibrordus

kerk st. agatha
Heereweg 277, 2161 BH  Lisse
tel: 0252 - 413330
e-mail: seclisse@rkwb.nl
De St.Agathakerk is geopend van 9.00 - 16.30 uur
Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag van 9.00 - 12.30 uur
Algemeen bankrekeningnr.: NL 84 RABO 03765 21 600
Kerkbijdrage bankrekeningnr.:  NL 86 RABO 03365 30 986l

is
se

1 mei
- Noa Spaargaren
 Ravelstraat 16, Lisse

27 mei
- Natalia Sedecka
 Van Speykstraat 156, Lisse

12 mei
- Marten Hildenbrandt en  

Marleen van der Raadt
 Antje Breijerstraat 117, Hoofddorp

Rectificatie
3 april
- Nel de Bruin-van Nobelen (86)
 Kanaalstraat 140, Lisse

29 april
- Henny van der Voort-van Noort (91)
 Heereweg 150, Lisse

6 mei
- Piet Hulsbosch (84)
 Westerdreef 131, Lisse

h. dooPsel

huWelijk

oVerleden

koffie drinken in het 
Paus franciscus huis

zondag 3 en 17 juli

kroniek
Periode 29 april tot 1 juni 

Het programma ziet er als volgt uit:
11.00 uur Eucharistieviering
13.30 uur Rozenkransgebed / jongerenprogramma (parallel)
14.30 uur Kruisweg
15.30 uur Vesperviering met processie en pelgrimszegen

naar brielle!
Na het grote succes van de bedevaart naar 
Schiedam dit jaar en naar Brielle vorig jaar 
gaan we ook dit jaar met de bus naar Brielle. 
De Nationale Bedevaart zal plaatsvinden op  
9 juli, de feestdag van de Heilige Martelaren 
van Gorcum. Met vele pelgrims uit het hele 
land zullen we samen met de Bisschop en vele 
priesters de Eucharistie vieren. Het thema is  
dit jaar ‘Wees barmhartig’. Bij gelegenheid van 
het Jaar van de Barmhartigheid wordt op deze 
dag ook de Heilige Deur geopend van het 
bedevaartsoord.  

De marteldood van de Martelaren van Gorcum 
is ook vandaag de dag nog actueel. Ook in deze 
tijd zijn er vele christenen die vanwege hun 
geloof in Christus worden vervolgd of gedood. We mogen in dit jaar van 
barmhartigheid bijzonder stil staan bij het getuigenis van de Martelaren  
van Gorcum.

Voor de jongeren is er een ‘parallelprogramma’ tijdens het rozenkransgebed, 
met catechese door de bisschop. Jullie, jongeren, worden dus heel bijzonder 
uitgenodigd om mee te gaan!

De bus vertrekt om 8.30 uur vanaf de St. Jozef en Martinuskerk, Hoofdstraat 27, 
Hillegom en rond 845 uur vanaf de St. Agathakerk, Heereweg 277, Lisse.  
Rond 18.00 uur zullen we weer in de Bollenstreek terug zijn. De kosten 
bedrage € 15,- per persoon. Als dit een probleem is dan horen wij het graag. 
We zoeken dan naar een andere oplossing. Ga mee en meld je snel aan bij het 
secretariaat of via diaken@willibrordusbollenstreek.nl. We zien je in Brielle!

interieurVerzorgers Van de st. agathakerk

De werkgroep interieurverzorgers van de St. Agathakerk bestaat uit een stuk 
of 15 enthousiaste mannen en vrouwen die er voor zorgen dat we o.a. elke 
zondag op keurig afgestofte banken kunnen zitten, dat de vloer en het 
priesterkoor schoon zijn en dat de koorzolder en de sacristie er keurig netjes 
uit zien. Helaas hebben we de afgelopen weken binnen deze werkgroep 
afscheid moeten nemen van twee dames; An Augustinus (86 jaar!) en  
Bep van der Zwet. Dames, bedankt voor jullie jarenlange inzet!

Met ingang van heden mogen we 4 nieuwe vrijwilligers toevoegen aan de 
werkgroep; Ien Rusman, Wil Borst, Annette Meiland en Maja Kruit. Dames 
van harte welkom! Eens in de zes weken is er een andere groep van zo’n  
2 á 3 personen aan de beurt. Er wordt dan gewerkt op een dagdeel dat de 
groep het beste uit komt. Lijkt het jou ook wel wat om je op deze manier  
in te zetten voor onze kerk stuur dan een mail naar seclisse@rkwb.nl. 
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14

15
16
17
18

een heerlijk koPje koffie of thee

kinderWoorddienst-nieuWs

gezocht: coördinator loterij kerkenVeiling  
st. agatha

aan het uitrusten Van al je Werk? stuur een 
foto Van een kerk!

liturgie st. agatha

weekend
zondag Eucharistieviering  10.00 uur
vieringen door de week 
1e en 3e maandag, Rozenkrans 19.00 uur
in de Mariakapel, Nassausstraat 45
maandag Eucharistieviering 19.30 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag
Eucharistieviering 09.00 uur

14e zondag door het jaar
zondag 3 juli - 10.00 uur
Herdenkingsviering met kinderwoorddienst
 voorganger: Pastoor R. Franken
 m.m.v. Canticum Novum

15e zondag door het jaar
zondag 10 juli - 10.00 uur
 voorganger: Pastoor R. Franken
 Samenzang o.l.v. mw. Camphorst

16e zondag door het jaar
zondag 17 juli - 10.00 uur
 voorganger: Pastoor R. Franken
 Samenzang o.l.v. mw. Camphorst

17e zondag door het jaar
zondag 24 juli - 10.00 uur
 voorganger: Kapelaan S. Kuik
 Samenzang o.l.v. mw. Camphorst

18e zondag door het jaar
zondag 31 juli - 10.00 uur
 voorganger: Pastoor R. Franken
 Samenzang o.l.v. mw. Camphorst

berkhout

Eucharistievieringen
2 juli - 9.30 uur
Woord- en communievieringen
9, 16, 23 en 30 juli - 9.30 uur

Aansluitend aan de eerste en derde 
zondagsviering van de maand staat 
er ook in de zomermaanden een 
geurend kopje koffie of thee voor u 
klaar in het Paus Franciscus Huis.  
Dé gelegenheid voor het uitwisselen 
van vakantie verhalen, het napraten 
over de mis of wat dan ook. Voor de 
kinderen is er limonade!

Op de dinsdagochtenden zal het 
Paus Franciscus Huis wél gesloten 
zijn in de maanden juli en augustus. 
In september start men weer met een 
sprankelend programma. Hierover 
meer in de volgende Wil’skracht. 
Fijne zomer!

Over een paar weekjes is het zover: 
Zomervakantie!! Lekker geen school 
en dus lekker niks doen. In de 
zomervakantie zullen er dan ook 
geen kinderwoorddiensten zijn.  
We wensen jullie allemaal een fijne 
vakantie!

Na de vakantieperiode 
starten we ons nieuwe 
seizoen op zondag  
4 september. We hopen 
dan weer veel kinderen 
te mogen ontmoeten.

 Op 18 november 2016 zal de jaarlijkse 
kerkenveiling t.b.v. het onderhoud 
van de St. Agathakerk gehouden 
worden in De Beukenhof. Een 
belangrijk onderdeel in de organisatie 
van de kerkenveiling is een loterij, 
waarvan de loten door een enthou-
siaste groep van 15-20 vrijwilligers 
worden verkocht vanaf eind augustus 
tot 17 november. De coördinatie van 
deze verkoop is jaren verzorgd door 
mevr. Tineke v.d. Aart, die te kennen 

heeft gegeven hiermee te stoppen. 
Het kerkenveiling-comité zoekt dus 
iemand, die deze taak op zich wil 
nemen, waarbij Tineke v.d. Aart 
bereid is haar opvolger of opvolgster 
dit jaar in te werken en te begeleiden, 
met een volledig uitgewerkt draaiboek 
als handleiding.

Meer informatie:  
Theo van Rooijen tel: 06-30432635
E-mail: theovanrooijen@hotmail.com

Na best een drukke periode zo aan 
het eind van het werkjaar / school-
jaar is het ongeveer zo ver: vakantie! 
Heerlijk een periode rust. In je 
agenda, in je leven en als het goed is 
ook van lieverlee in je hoofd. We 
kijken er bijna allemaal naar uit. 
Heerlijk genieten van de natuur, van 
de omgeving, van je medemens. 
Bekijk een mooi dorpje of een stad 
ver weg of dichtbij en…. loop eens 
wat vaker een kerk binnen, steek een 
kaarsje aan met een intentie voor 
jezelf of voor je buurman die niet op 
vakantie gaat of kan, en laat de stilte 
op je inwerken.

Laat thuisblijvers meegenieten van 
de mooiste kerk in je vakantie en 
stuur een kaart naar de parochie! 
Of… misschien vind je dit wel 
leuker: stuur een selfie van jezelf bij 
elke vakantiekerk die je tegenkomt 

naar de facebookpagina van onze 
Parochie Heilige Willibrordus.  
Blijf je thuis, ook dan kan je mee 
doen! Maak een selfie van de  
dichtstbijzijnde parochiekerk of  
fiets of wandel een rondje langs  
al onze parochiekerken. 
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Parochie h.Willibrordus

kerk h. h. engelbeWaarders
Heereweg 459
2161 DC  Lisse
tel: 0252 - 211453
e-mail: secengel@rkwb.nl
Openingstijden secretariaat: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 - 11.30 uur
Algemeen bankrekeningnr.: NL 72 RABO 03572 01 744

d
e
 e

n
g

e
l

kroniek

Periode 1 mei tot 1 juni
geen meldingen.

ziekendag

Op woensdag 6 juli wordt de jaarlijkse Ziekendag georganiseerd. De dag 
begint om 10.00 uur met een plechtige eucharistieviering in de St. Agathakerk. 
Muzikaal worden we ondersteund door het Dameskoor van de St. Agathakerk. 
Tijdens de viering is het mogelijk om de Ziekenzalving te ontvangen. 

Daarna wordt u verwacht in het Paus Franciscus Huis voor een gezellig 
samenzijn. Hier wordt u voorzien van koffie of thee met iets lekkers. Ook de 
lunch wordt geheel verzorgd. U heeft volop de tijd om gezellig bij te praten 
met bekende of om nieuwe mensen te leren kennen. De dag wordt om 15.00 
uur afgesloten met een Dankviering in de St. Agathakerk. Daarna keert u  
moe maar voldaan weer huiswaarts.

De gehele dag zijn er vrijwilligers aanwezig die u met van alles en nog wat 
kunnen helpen. Deze dag is bestemd voor parochianen die door ziekte of 
ongemak weinig tot niet meer in de kerk komen. Mocht u graag willen komen 
laat het dan weten. Er staan vrijwilligers klaar die u met plezier komen 
uitnodigen en/of ophalen en weer thuis brengen. Belangrijk: er zijn geen 
kosten aan deze dag verbonden! Voor informatie en/of aanmelden kunt u 
contact opnemen met Ria Jongerius, tel. 417683.

15
16
17
18

14

liturgie h. h. engelbeWaarders

weekend
zaterdag Eucharistieviering 19.00 uur
vieringen door de week 
woensdag Eucharistieviering  09.00 uur

koffie in de kerk

zaterdag 2 juli

14e zondag door het jaar
zaterdag 2 juli - 19.00 uur
Herdenkingsviering
 voorganger: Pastoor R. Franken
 m.m.v. Actaeakoor

15e zondag door het jaar 
zaterdag 9 juli - 19.00 uur
 voorganger: Pastoor R. Franken
 m.m.v. In Conspectu Angelorum

16e zondag door het jaar
zaterdag 16 juli - 19.00 uur
 voorganger: Pastoor R. Franken 

17e zondag door het jaar
zaterdag 23 juli - 19.00 uur
 voorganger: Kapelaan S. Kuik 

18e zondag door het jaar 
zaterdag 30 juli - 19.00 uur
 voorganger: Pastoor R. Franken

noteer vast in  
uw agenda
9 september
- vrijwilligersavond

jubilarissen gehuldigd
Zaterdag 4 juni zijn tijdens de wekelijkse viering in de H.H. Engelbewaarders-
kerk 4 jubilarissen van het dames en herenkoor ‘In Conspectu Angelorum’ in 
het zonnetje gezet. Van deze mensen is er één die maar liefst 70 jaar als trouw 
koorlid zijn diensten aan bovengenoemde kerk heeft besteed. Daarnaast 
waren er twee die allebei 40 jaar zingen en één 25 jaar. De dienst werd  
opgeluisterd met liederen die door de jubilarissen zelf waren uitgekozen. 
Voor de zending en zegen sprak pastoor Franken lovende woorden tot de 
jubilarissen en overhandigde hen allen  ’n ere- oorkonde van de Sint Gregorius - 
vereniging voor hun bewezen diensten binnen de kerkmuziek. Daarnaast was 
er voor elke jubilaris een kaars met afbeelding van de Engelbewaarderskerk.
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