
Wil’skracht
Parochie Heilige Willibrordus

Lisse - Hillegom - De Zilk

*WIE NEEM JIJ MEE NAAR DE KERKPROEVERIJ?
 
*ZING JIJ MEE IN HET GREGORIAANS PROJECTKOOR?

September 2017



Wil’skracht 

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:
www.kerkomroep.nl
Voor de H. Hart van Jezuskerk via:
www.kerkdienstgemist.nl

Ook kopij inleveren? Dat kan natuurlijk!
Kopij voor oktober ontvangen we graag uiterlijk zaterdag 9 september via:
                    wilskracht@rkwb.nl
Graag tekst als Word document en foto's apart in een JPG bestand.
Alvast bedankt!

Parochiegegevens
 
Centraal Secretariaat; Heereweg 277, 2161 BH  LISSE, 0252 418870, sec@rkwb.nl
 
Voor uitvaart of ziekenzalving    06 33865955
 

Parochiekerken

St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH  LISSE
0252 413330
seclisse@rkwb.nl

Eucharistievieringen:
Zondag                       10.00 uur
Maandag                    19.30 uur
Dinsdag, Donderdag en
Vrijdag                          9.00 uur
 
H.H. Engelbewaarderskerk
Heerweg 459
2161 DC  LISSE
0252 211453
secengel@rkwb.nl

Eucharistievieringen:
Zaterdag                      19.00 uur
Woensdag                     9.00 uur
 
St. Jozef- en Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA  HILLEGOM
0252 515000
sechillegom@rkwb.nl

Eucharistievieringen:
Zaterdag                       19.00 uur
Zondag                           9.30 uur
Woensdag en Vrijdag   9.00 uur
 
H. Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB  DE ZILK
0252 515753
secdezilk@rkwb.nl

Eucharistievieringen:
Zondag                        11.00 uur
Donderdag                   9.00 uur
 
willibrordusbollenstreek.nl

De kerk is meer dan mooi

Met vakantie in Duitsland was ik in de Dom van
Speyer. Deze basiliek is bijna 1.000 jaar oud en de
grootste romaanse kerk ter wereld. De basiliek
ligt aan de Rijn en je kan hem van een grote af-
stand al zien. Als je er in staat, dan kan het bijna
niet anders, dan dat je enorm onder de indruk
raakt. Het gebouw dóet iets met je.
 
Dat gevoel van een grote indruk komt niet zo-
maar uit het niets. Ik ben ervan overtuigd dat dit
direct verband houdt met de gedachte dat het
schone, het goede en het ware bij elkaar horen. In
de middeleeuwen werd dit door de grote denkers
maar ook door eenvoudige gelovigen bedacht en

doorleefd: “verum, bonum et pulchrum est unum”. Het is een universele gedach-
te, die los van de tijd geldt, dat het schone, het goede en het ware niet van elkaar
te scheiden zijn.
 
Wat kunnen wij in de 21e eeuw met deze gedachte? Wij kunnen die gedachte
inzetten bij een van de belangrijkste taken van ‘gewone gelovigen’. In het Tweede
Vaticaans Concilie is het ‘algemeen priesterschap’ van gewone gelovigen verder
concreet gemaakt. Waar ‘meneer pastoor’ een hele eigen plaats in de kerk heeft,
zo hebben wij als gewone gelovigen ook onze rol. Ik voor mijzelf zie voor de leken
een belangrijke rol bij de evangelisatie. Wij komen in de scholen, de sportclubs en
in de kroeg. Ook daar kunnen we ons geloof tot uitdrukking en bij de mensen
brengen.
 
Om op je werk dan meteen te beginnen te ‘orakelen’ over wat waar en goed is, is
dan meestal niet zo zinvol. Men vindt je al snel pedant en lastig. Veel makkelijker
is om collega’s, buren en vrienden in ons geloof en onze gedachten mee te nemen
via de schoonheid. De schoonheid, die bij uitstek in het prachtige kerkgebouw en
in de goed verzorgde liturgie naar voren komt. De schoonheid kan dan vervolgens
haar werk doen en leiden tot de goedheid en de waarheid.
 
Nog steeds niet concreet genoeg? Wat let je om in september een kennis uit te
nodigen voor de Kerkproeverij? Misschien lukt dat niet zo goed met een beroep
op die geweldige preek of de waarheid van de Eucharistie. Probeer het dan eens
met een verwijzing naar de schoonheid van het gebouw en het ‘mooie toneelstuk’.
Gerard Reve zei al ons over ons geloof: “Een mooi geloof, een groot geloof, een
waar geloof ook, en daarbij: wat een akoestiek”.
Probeer het eens. Het is een schone taak voor ons allen.
 
Frank Mélotte
(06 54 615 979)
 

2

Parochie Heilige Willibrordus



  
Parochie Heilige Willibrordus 

 
Pastoor R. Franken;      
   0252 413330 - pastoor@rkwb.nl    
Kapelaan S. Kuik;
   0252 520166 - kapelaan@rkwb.nl
Diaken I. Osseweijer;
   06 54294763 - diaken@rkwb.nl

Meer dan welkom!

Samen werken aan een uitnodigende kerk
 
We doen mee met de parochie aan de landelijke en oecumenische actie Kerkproe-
verij 2017 die als thema heeft: Zin om naar de kerk te gaan met mij? U bent uitge-
nodigd om in het weekend van 9 en 10 september een 'gast' mee te nemen naar de
H. Mis. Dit kan zijn je buren, een kennis, een familielid of een vriend/vriendin.
Meerdere gasten meenemen mag natuurlijk ook! We hopen dat deze mensen een
bijzondere kerkervaring opdoen en geraakt en geïnteresseerd worden om nog een
keer terug te komen. 
         
Gastvrij zijn is één ding, maar hoe nodig je mensen daadwerkelijk uit om (weer)
eens mee te gaan naar de kerk? Laat je gasten de kerk proeven! Laat ze hopelijk
ook smaken en zien dat God goed is! Dit vraagt om onze vrijmoedigheid. Een
Anglicaanse bisschop zegt: “Misschien wil je ook wel een brug vormen, je kerk
helpen om bruggen te vormen, zodat Jezus Christus eroverheen kan lopen naar
de mensen die je kent en van wie je houdt. Als je dat wilt, lees dan het boek van
Michael Harvey” (zie pagina 5).
 
“Als we mensen uitnodigen, dan zullen sommigen nee zeggen en sommigen ja,
maar als we niemand uitnodigen dan zal het antwoord altijd nee zijn!” (Harvey,
blz. 19). Dit is waarheid als een koe! Michael leert ons in zijn boek de term ACORN,
dat is het Engelse woord voor ‘eikeltje’. Een eik kan pas groeien als er een eikeltje
in de grond begraven wordt en sterft. We kunnen onze gasten pas uitnodigen als
we onze angst wegnemen en laten sterven. ACORN helpt ons om ons bewuster
te maken van de activiteit van God in het leven van de kerk;
 
            De A staat voor Ask: vraag! Wie brengt God jou in gedachten om uit te
nodigen? Wie heb jij op je hart? We vragen iemand en geloven in onze uitnodiging.
          De C staat voor Call: de Roepstem van God! Wij accepteren ook Gods
roepstem en uitnodiging om deel te nemen aan zijn werk anderen te roepen. Wie
wil God dat jij in geloof uitnodigt? Is er een naam of een gezicht waar je aan moet
denken?
          De O staat voor Obey: gehoorzamen! God roept ons op deel te nemen aan
iets dat groter is dan wijzelf: iemand uitnodigen en naar Jezus roepstem toelopen.
Deelnemen is een van de belangrijkste manieren waarop God mensen in onze
generatie in beweging krijgt. Ga je meedoen aan Gods roeping in jouw leven en
Hem gehoorzamen?
          De R staat voor Reporting Results: verslag doen van de resultaten! We
moeten de resultaten van de uitnodigingen met elkaar delen. De pijn die je ervaart
als je steeds opnieuw nee hoort, is deel van het snoeiproces. Maar zo kan de vrucht
van het geduld groeien. We mogen het nooit opgeven: degenen die werken voor
de uitbreiding van het koninkrijk van God zullen nooit helemaal het resultaat van
hun werk zien. Maar we boeken wel resultaten, die mogen we delen. Al meer dan
tweeduizend jaar hebben de leerlingen van Jezus nieuwe leerlingen gemaakt. Het
gaat niet alleen om de uitgenodigde maar ook om de uitnodiger: wij! Het zou goed
zijn als we in tweetallen mensen uitnodigen met de kracht van twee! Samen kun
je de schroom delen en overwinnen. Ook nee-antwoorden kun je samen dragen.
Deel je resultaten met elkaar.
          De N staat voor Numinous: het Sacrale! Het sacrale is een bijna tastbaar
gevoel van de aanwezigheid van God. Heb je bij het vragen (Ask) en de roepstem
(Call) van ACORN de roepstem van God gehoord? Heb je de aanwezigheid van
God gevoeld toen je gehoorzaamde (Obey)? Kun je het werk van God zien in de
resultaten (Results)? Is de vrucht van de Geest zichtbaar in het verslag (Report)?
De gedachte dat God al aan het werk is (Numinous) voordat we naar anderen
toegaan en hen uitnodigen, is realiteit. Zo kunnen we mensen helpen in te gaan
op Gods uitnodiging die al de deur uit is voordat wij in actie komen!
 
Doet u ook mee? Heeft u al iemand op het oog?
 
Kapelaan Stephan Kuik

In dit blad onder meer......

 4.  'De vreugde van het Evangelie'
 
 7.  Gaan jullie 'JA' zeggen?
 
 8.  Een nieuwe start
 
14. Gezinsdag
 
..... en natuurlijk veel meer nieuws,
uit uw en onze zonnige parochie,
zoals;
Open Monumentendag en
de Kerkproeverij!
 
Veel leesplezier!
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De vreugde van het Evangelie. Paus Franciscus over de
toekomst van onze kerk. (3)

Ik kom niet voor mijzelf naar de kerk! Ik kom er om Christus te ontmoeten.
Ik kom er vooral om de vreugde van het evangelie aan anderen door te geven.
Deze houding is volgens paus Franciscus de manier om onze parochie toekomst
te geven.
 
Volgens de paus is het doorgeven van de vreugde inderdaad een taak voor ieder-
een. We zijn allemaal geroepen om dit te doen (no 120). De kerk heeft volgens hem
slechts één taak: mensen in contact te brengen met Jezus Christus en de vreugde
die dat geeft. Alles wat de kerk doet zou daarop gericht moeten zijn. Ze zou ‘mis-
sionair’ moeten zijn.
 
“Ik droom van een missionaire keuze die in staat is alles te veranderen, opdat de
gewoonten, de stijlen, de tijdschema’s, de taal en iedere kerkelijke structuur een
kanaal worden dat, meer dan voor de bescherming van zichzelf, geschikt is voor
de evangelisatie van de huidige wereld” (no 27). De paus spreekt vervolgens over
een “voortdurende houding van erop uitgaan”.

Naar de schapen ruiken

Dit er op uit gaan (een taak van ons allemaal) kan op een heel natuurlijke manier
gebeuren. De paus denkt aan de mensen die al een rol spelen in ons leven. De
mensen die we tegenkomen op ons werk, in onze familie, op school of in het dorp.
In dit verband heeft hij ook gezegd ‘dat we naar de schapen moeten ruiken.’ “Het
gaat erom het evangelie te brengen aan de mensen met wie iedereen te maken
heeft. (..) Het is de informele prediking, die kan worden verwezenlijkt gedurende
een gesprek” (no 127).
 
“In deze altijd respectvolle en vriendelijke prediking bestaat het eerste moment
in een persoonlijke dialoog, waarbij de andere persoon zich uitdrukt en zijn
vreugde, zijn verwachtingen, zijn hoop, zijn zorgen voor zijn dierbaren en zoveel
dingen die zijn hart vervullen, deelt” (no 128). Dus eerst echt luisteren naar de
hoop, de zorgen, de dromen en angsten van de ander! Daarna kunnen we mis-
schien iets delen van de vreugde van het evangelie. Maar mensen zullen daarvoor
meer openstaan als ze bij ons echte belangstelling hebben geproefd, als ze bij ons
een mededogend hart vinden.
 
“Alleen na dit gesprek is het mogelijk het Woord ter sprake te brengen, hetzij in
de vorm van een lezen van enkele passages uit de Schrift of verhalenderwijs, maar
altijd herinnerend aan de fundamentele boodschap: de persoonlijke liefde van
God. (…)  Het is de boodschap die men deelt met een nederige en getuigende
houding van iemand die steeds weet te leren, met het bewustzijn dat de boodschap
zo rijk en diep is dat zij ons altijd overstijgt” (no 128). ‘Er op uit gaan’ is volgens
de paus dus vooral meer betrokken zijn bij de levens van mensen om ons heen.
Nu start in de landelijke media een actie waardoor u en we dat op een heel een-
voudige manier kunnen doen. Het heet ‘Kerkproeverij’. Zie hiervoor de bladzijde
hiernaast!
 
Pastoor Franken

Wat vooraf ging

De vorige Wilskracht beschreef ik hoe
ik mij zorgen maak over de toekomst
van de kerk. Een collega wees me toen
op het volgende: paus Franciscus heeft
daar iets heel bemoedigends over ge-
schreven. Het boekje heet;
‘De vreugde van het evangelie’
en gaat over hele praktische zaken die
we gewoon in de parochie kunnen toe-
passen. Wanneer hieronder een num-
mer staat verwijst dit naar een paragraaf
in dit boekje.
 
De paus begint het boekje met een per-
soonlijke uitnodiging voor ieder van
ons. Een uitnodiging om Christus te
ontmoeten. Volgens de paus worden
we door deze persoonlijke ontmoeting
bevrijd van ons egocentrisme. En deze
bevrijding geeft vreugde, de vreugde
van het evangelie.
 
Dus: Ik kom niet voor mijzelf naar de
kerk! Ik kom er om Christus te ontmoe-
ten. Ik kom er vooral om de vreugde van
het evangelie aan anderen door te
geven. Deze houding is volgens paus
Franciscus de manier om onze parochie
toekomst te geven. Vreugde is dus wat
toekomst aan onze kerk geeft!
 
Ik werd herinnert aan wat Leo Feijen zei
toen hij in 2011 een lezing gaf in onze
parochie: “Wil je dat je parochie toe-
komst heeft? Stop met klagen! Bij een
klagende groep wil niemand horen.”

 
 
Kom gezellig op de koffie of thee!
 
Dit kan vanaf 5 september weer
élke dinsdagmorgen vanaf
10.00 uur in het
Paus Franciscus Huis.
 
We verwelkomen je graag!
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9 en 10 september: nodig iemand uit voor de kerk !

De Raad van Kerken introduceert samen met andere kerken en gemeenschappen
in Nederland het project ‘Kerkproeverij’, naar het succesvolle Britse voorbeeld ‘-
Back to church’, waarbij kerkleden hun familie, buren, vrienden of bekenden
uitnodigen om eens mee te gaan naar de kerk. Onze bisschoppen vragen alle pa-
rochies hier aan mee te doen.
 
Voor wie lang niet in de kerk is geweest, is de drempel om te gaan vaak hoog. Een
uitnodiging om met iemand mee te gaan kan helpen deze drempel te nemen.
Michael Harvey, Anglicaan en bedenker van Back to Church, was 21 april in
Nederland om de hier deelnemende kerken aan het project te inspireren en zijn
ervaringen in de afgelopen jaren te delen.
 
‘De praktijk leert dat 15 procent van alle genodigden uiteindelijk naar de kerk
blijft komen. Dat is in alle deelnemende kerken gelijk. Bovendien doet het iets
met de trouwe leden wanneer ze iemand mee vragen en deze persoon gaat
daadwerkelijk met hen mee naar de kerk. Dat geeft de gemeenschap een posi-
tieve impuls,’ aldus Harvey.
 

Nee betekent niet ‘nooit’

Harvey: ‘Als de mensen van de pastorale teams aan de kerkleden vragen of ze
iemand weten die ze uit zouden kunnen nodigen, hebben zeven van de tien
mensen iemand in gedachten. Van de tien mensen die een potentiele gast kennen,
nodigen acht deze persoon uiteindelijk liever niet uit,  vooral omdat ze bang zijn
voor het woordje ‘nee’. Als westerse gelovigen zijn we vaak niet missionair en
uitnodigend omdat we bang zijn voor een ‘nee’, en dus voor een afwijzing. Maar
‘nee’ betekent niet ‘nooit’, het betekent veel eerder ‘nog niet’. En hoe erg is het
uiteindelijk om een keer ‘nee’ te horen? Laten we vieren dat mensen werden uit-
genodigd, of ze kwamen of niet!’
 
Een aantal mensen dat uitgenodigd wordt, zegt inderdaad nee. Er zijn ook mensen
die zeggen ‘nu niet, maar vraag het een andere keer nog eens’ en dan zijn er nog
de mensen die bewust of onbewust op een uitnodiging zaten te wachten en die ja
zeggen. Harvey: ‘En ook dat willen de uitnodigers soms eigenlijk liever niet horen,
want waar nemen ze de gast vervolgens mee naar toe? Er wordt ineens met ande-
re ogen gekeken naar de eigen vieringen, wat op zich niet verkeerd is want hoe
zouden we meer verwelkomend kunnen zijn? Aan de andere kant is het niet de
bedoeling om van de uitnodigingszondag een hele speciale viering te maken. Je
hoopt tenslotte dat de gast de volgende zondag weer komt en dat hij of zij zich
opnieuw thuis gaat voelen in de reguliere vieringen.‘ (overgenomen van de
website van het bisdom Rotterdam)
 
Pastoor Franken
 

Speciale uitnodigingen

Om u te helpen bij het uitnodigen van
familie, vrienden of kennissen, hebben
we speciale kaartjes laten drukken die
u daarvoor kunt gebruiken. Ze liggen
achter in de kerk. U kunt ze zo
meenemen!

‘Meer dan welkom. Samen werken
aan een uitnodigende kerk’ is het
boek van Michael Harvey dat voor
deze actie in het Nederlands ver-
taald is. Het boek beschrijft waarom
we het vaak zo lastig vinden om
ons geloof te delen of om onze
vrienden uit te nodigen voor de
zondagse mis. In zijn boek gaat Mi-
chael in op de oorzaken van onze
‘verlegenheid’ en geeft hij sugges-
ties om onze schroom te overwin-
nen en mensen uitnodigend te be-
naderen.
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Zegt het voort... zegt het voort!

'Boeren, burgers en buitenlui'
 
Tijdens Open Monumentendag kunt u in de Sint Agathakerk een kleine tentoon-
stelling rondom het Adema-orgel bezichtigen en genieten van enkele muzikale
intermezzi:
 
10.40-11.00: Ries de Visser (orgel)
11.40-12.00: Gert-Jan den Butter (orgel), m.m.v. Martijn den Butter (trompet)
12.40-13.00: Alexander Schippers (orgel)
13.30 uur en 14.30: ensemble ‘Het Nonet’ (uitvoering van Prokofievs ‘Peter en de
Wolf’ met verteller)

 
Tot besluit van de Open Monumentendag op zaterdag 9 september geeft organist
Cor de Vries traditiegetrouw een concert in de Sint Agathakerk; aanvang 16.00
uur. Op het Frans-romantische Adema-orgel zal hij werken van drie grote Duitse
componisten spelen: Sigfrid Karg-Elert, Johann Sebastian Bach en Franz Liszt.
 
Cor de Vries (1981) ontving zijn eerste orgellessen van zijn vader, waarna hij negen
jaar heeft gestudeerd bij Leen Schippers in Lisserbroek. Momenteel krijgt hij al
vele jaren les van Simon Stelling in Alphen aan den Rijn. Inmiddels heeft hij ook
een eigen orgellespraktijk. Cor is nauw betrokken bij de organisatie van de Open
Monumentendag en Nationale Orgeldag in Lisse. Ook zet hij zich in als bestuurs-
lid van de Stichting Vrienden van het Adema-orgel.
 
Van harte welkom op zaterdag 9 september! 

 
Voor in de agenda:
 
zondagmiddag 1 oktober
Dieren zegenen
 
op het plein voor de
St. Agathakerk.
 
Meer informatie volgt in de
Wil'skracht van oktober.

Een monumentale
mogelijkheid

Op zaterdag 9 september is het weer
Open Monumentendag. Een uitsteken-
de gelegenheid om ‘onze’ monumenten
eens mooi aan burgers en buitenlui te
laten zien. We mogen trots zijn op de
schoonheid ervan. De gebouwen zijn
door onze voorgangers bedacht en ge-
bouwd. Ons geloof wordt er al vele
tientallen jaren gevierd. Wij mogen er
nu ook samenkomen. En wij hebben een
mooie taak om ze door te geven aan
volgende generaties.
 
Een uitstekende gelegenheid daarvoor
is de Open Monumentendag. Want het
blijft gewoon erg leuk om over onze
kerkgebouwen te vertellen. Iedere kerk
heeft daarbij weer een eigen accent: een
torenbeklimming of een rondje rijden
met een wagen. Voor ieder is er wat
wils.
 
Het leuke is dat je ook in je eigen kerk
weer veel dingen hoort en leert, waar-
van je niet eerder gehoord hebt: Waar
is een altaarsteen en waarom is die er
überhaupt? Waar staat het doopvont en
waarom niet ergens anders? Kan je alle
beelden koppelen aan de naam van de
afgebeelde heiligen?
 
Wees welkom in onze kerken en mocht
u zelf rondleidingen verzorgen: de kerk
is en wordt geen museum als wij het
verhaal van ons geloof blijven
vertellen! 
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Gaan jullie binnenkort ook 'JA' zeggen?

Je trouwdag is misschien wel de mooiste dag van je leven. De dag waarop je "ja"
zegt tegen de man of vrouw waar je van houdt. Je gaat samen door het leven,
gedragen door de liefde. Misschien zijn jullie ook bezig met het plannen van je
trouwdag. Daar komt veel bij kijken: feestlocatie, fotograaf, trouwjurk en -pak en
natuurlijk het gemeentehuis. Mensen kiezen ook regelmatig voor een kerkelijk
huwelijk.
Na het burgerlijk huwelijk kom je dan naar de kerk om in het Sacrament van het
Huwelijk jezelf, ten overstaan van de gemeenschap en God, aan de ander te geven.
Denk je er over na om te gaan trouwen voor de kerk? Of heb je vragen hierover?
Neem dan gerust contact met ons op. Het is wel handig om dit tijdig te doen, zodat
alles op tijd geregeld en gereserveerd kan worden.
Voor het komende jaar zijn de vier avonden voor de huwelijksvoorbereiding ge-
pland in januari, februari en mei. Deze avonden worden begeleid door Denise en
Bart, zij zijn twee jaar geleden getrouwd, kapelaan Kuik en diaken Osseweijer.
Denk je er over na om komend jaar te trouwen of ben je al eerder voor de wet
gehuwd en wil je alsnog voor de kerk trouwen, meld je dan zo snel mogelijk aan
(zie pagina 3), maar ieder geval vóór januari, want dan begint de voorbereiding!

Het sacrament van het
huwelijk
 
Aan de online serie Bewust Katho-
liek is een nieuwe film toegevoegd:
'Het sacrament van het huwelijk'.
 
In negen minuten wordt het sacra-
ment uitgelegd. De film is te vinden
op: www.bewustkatholiek.nl.
 
Hier zijn ook films te vinden over
het Heilig Doopsel, Heilig Vormsel,
Eucharistie en Boete en Verzoening.
 
De filmpjes staan ook op de website
van onze parochie;
willibrordusbollenstreek.nl,
onder sacramenten.

Projectkoor Gregoriaans gaat weer van start!
 
Op maandagavond 28 augustus gaat – bij voldoende deelname – weer het
projectkoor Gregoriaans van start. In zeven repetities van 1 ½  uur zullen,
onder leiding van Fabian Haggenburg,  de gregoriaanse gezangen worden
voorbereid.
 
Op zondag 29 oktober, Laetetur cor, zal er in de St. Agathakerk tijdens de
Hoogmis worden gezongen. Op verzoek van pastoor Franken zal het project-
koor het komende seizoen 4 keer zingen. De repetities voor het eerste project
worden gehouden in het Paus Franciscus Huis. Kosten bedragen € 30,00.
 
Aanmelden kan via e-mail:
cursusgregoriaans@hotmail.com of telefonisch: 0252-221055. 
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H. H. Engelbewaarderskerk
 
Openingstijden secretariaat: dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur
Bankrekeningnummer:  NL 72 RABO 03572 01 744
Voor uw kerkbijdrage:   NL 86 RABO 03365 30 986

Kroniek

Periode 1 juni tot 1 augustus
 
H. Doopsel
24 juni
Noaley Kerkhof
Watermolenstraat 14, Westzaan
 
 
Overleden
30 juni
Rita van der Hulst - Alders (65)
Prinsenweg 24, Voorhout
 
23 juli
Annie Hermans-Smit (87)
Willem de Zwijgerlaan 44, Leiden

 
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering 
2 en 9 september

Liturgisch rooster

22e  zondag door het jaar
Zaterdag 2 september - 19.00 uur
Herdenkingsviering
  celebrant: Pastoor R. Franken
  m.m.v. In Conspectu Angelorum
 
23e zondag door het jaar
Zaterdag 9 september - 19.00 uur
Kerkproeverij
  celebrant: Pastoor R. Franken   
  m.m.v. In Conspectu Angelorum
 
24e zondag door het jaar
Zaterdag 16 september - 19.00 uur
  celebrant: Kapelaan S. Kuik
  + diaken I. Osseweijer
  m.m.v. Actaea
 
25e zondag door het jaar
Zaterdag 23 september - 19.00 uur
  celebrant: Kapelaan S. Kuik
  m.m.v. In Conspectu Angelorum 

Een nieuwe start

Soms kost het meer moeite om een nieuw programma te maken voor een groep
jongeren. De zomervakantie nadert, iedereen heeft het druk met het afsluiten van
het (school)jaar. Een jaar achter de rug met het organiseren van jongerenavonden,
vol enthousiasme en inspiratie en dan blijkt op de valreep dat de jongeren geen
tijd hebben vanwege schoolactiviteiten. Gelukkig zijn er nog genoeg jongeren die
wel tijd weten vrij te maken. Dus een mooie afsluiting van het jaar is wel weer
gepast. En dan blijkt dat de jongeren vol zin zich er weer in storten.
 
Allereerst 10 nieuwe jongeren die zich voor het nieuwe jaar hebben aangemeld.
Super! Welkom allemaal! Er was veel plezier bij de afsluiting met alle andere
jongeren in de Engel. Dit jaar gingen we na de tafelpatat met frikadellen en
hamburgers elkaar uitdagen in kano's. Er gebeurde van alles en enkelen bleven
droog. Gelukkig konden we ons even douchen en omkleden daarna. Zo'n afslui-
ting geeft ons weer energie om er weer een mooi Jongeren Pastoraat jaar van te
maken.
 
Woensdag 6 september starten we weer in het gebouw van Speeltuin De Kinder-
vreugd. De verschillende leeftijdsgroepen komen elke eerste woensdag van de
maand bij elkaar, van 19.00 - 21.00 uur. Iedereen is welkom.
 
Werkgroep Jongeren Pastoraat in de Engel

 
9 september zal ook de H.H. Engelbewaarderskerk de hele dag open zijn vanwege
Open Monumentendag. Leerlingen van de Beekbrugschool gaan tekeningen maken
die in de kerk te bewonderen zijn. Met een boerenkar kan vanaf de kerk een bezoek ge-
bracht worden aan onze overburen van de Stichting SterkSaam.
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St. Agathakerk
Het hele jaar door geopend van 9.00 tot 16.30 uur
Openingstijden secretriaat: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
Bankrekeningnummer:  NL 84 RABO 03765 21 600
Voor uw kerkbijdrage:   NL 86 RABO 03365 30 986

 
Koffie / thee ná de
Eucharistieviering  
3, 10 en 17
september
én elke dinsdag in het
Paus Franciscus Huis.
Elke donderdag en vrijdag in de
keuken van de pastorie.

Kroniek

Periode 1 juni tot 1 augustus
 
Huwelijk
14 juli
Ed Meeldijk en Nicolette Weijers
Clusiusstraat 24, Lisse
 
 
Overleden
5 juni
Ulla Boot - Koch (84)
Via Antiqua 25, Noordwijkerhout

Liturgisch rooster

22e zondag door het jaar
3 september - 10.00 uur
Herdenkingsviering
  met kinderwoorddienst 
  celebrant: Pastoor R. Franken 
  m.m.v. Canticum Novum 
 
23e zondag door het jaar
10 september - 10.00 uur
Kerkproeverij
  celebrant: Pastoor R. Franken
  + diaken I. Osseweijer  
  m.m.v. Canticum Novum
 
24e zondag door het jaar
17 september - 10.00 uur
Gezinsviering
  celebrant: Kapelaan S. Kuik
  m.m.v. de Bollennootjes
 
25e zondag door het jaar
24 september - 10.00 uur
  celebrant: Kapelaan S. Kuik
  m.m.v. Canticum Novum

 
6 juni
Nel Bosters - Faas (94)
Eikenlaan 320A, Lisse
 
7 juni
Nel van Vorstenbosch - Schrama (95)
Nassaupark 23, Lisse
 
9 juni
Willem Kulk  (69)
Vreewijk 27, Lisse
 
23 juni
Steef Boon (40)
Clusiusstraat 83, Lisse

Kerkenveiling St. Agatha

Datum:           vrijdag 24 november
Tijd:                     aanvang 19:30 uur; vanaf 19:00 uur kunt u de kavels komen bekijken!!
Locatie:          dienstencentrum 'De Beukenhof', Eikenlaan 2a in Lisse
 
Doel van de veiling is uiteraard het realiseren van een prachtige financiële onder-
steuning voor het doorlopende onderhoud aan onze mooie St. Agathakerk, de
'Kathedraal van de Bollenstreek'. Wij hopen u te zien op 24 november, een
drankje en hapje zullen wij verzorgen.
 
Activiteiten:
Het veilen van vele prachtige kavels, dit jaar gaan we op zoek naar mooie en
bijzondere kavels. Wat er zoal geveild zal worden zal in een later stadium kenbaar
gemaakt worden.
 
De jaarlijkse loterij met “bijna” altijd prijs!! De loten zijn vanaf 3 september te koop
(o.a. na afloop van de viering op zondag) á €2,50 per stuk.
 
De verkoop van bloembollenpakketten,
deze zullen in de veiling verkocht wor-
den maar u kunt ze ook vooraf kopen.
Vanaf zondag 3 september kunt u een
bestelformulier vinden achter in de kerk.
De pakketten zijn te bestellen tot 15 ok-
tober en zullen rond 1 november uitgele-
verd worden. Gebleken is dat deze pak-
ketten het uitermate goed doen als rela-
tiegeschenk, maar uiteraard zullen vrienden en kennissen ze ook zeker waarderen.
 
Indien u iets in wilt brengen in onze veiling is dit uiteraard altijd welkom, u
kunt hiervoor contact opnemen met de heer Theo van Rooijen, tel.nr. 06-30432635
 
Met uw hulp wordt de veiling ook dit jaar weer een succes. Want we zijn samen sterk voor
de Agathakerk!
 

 
30 juni
Jan Plagman (89)
Nassaustraat 184, Lisse
 
16 juli
Annie Hoogendoorn – Imanse (80)
Eikenlaan 160, Lisse
 
18 juli
Thea de Bruin – Borst (88)
Von Bonninghausenlaan 19, Lisse
 
31 juli
Kees van Wieringen (63)
Waterman 49, Lisse
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St. Jozef en Martinuskerk
Het Stiltecentrum is geopend van 9.00 tot 16.30 uur
Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
Bankrekeningnummer:  NL 25 RABO 03281 05 015
Voor uw kerkbijdrage:   NL 42 RABO 03169 02 373

Kroniek

Periode 13 juni tot 1 augustus
 
Overleden 
16 juni 
- Gerda Mesman-Buckens (74)
  Jul. v. Stolberglaan 57, Hillegom
 
26 juni
- Waclaw Soroko (94)
  Den Weeligenberg, Hillegom
 
1 juli
- Jacobus Spreeuw (80)
  V.d. Woestijneheem 12, Hillegom
 
15 juli
- Gerrit Rekman  (81)
   Kastanjehof  60, Amsterdam

Voorbereidingen op vormsel gestart

Het is zover! De vormelingen uit Hillegom en De Zilk gaan op woensdag 30 au-
gustus in het Teresiahuis in Hillegom beginnen aan de voorbereidingen op het
vormsel aan de hand van het project 'In Vuur en Vlam'. Naast de 6 bijeenkomsten
zullen ze samen met de vormelingen uit Lisse ervaringen opdoen met en meer
leren over het geloof tijdens de sacramentenavond, de bijeenkomst met The Spirits
op 8 september en een bijzonder kamp tijdens het Are-You-Ready weekend in
Heiloo. In de viering van zondag 24 september om 9.30 uur zullen zij zich graag
aan de parochianen in de St. Jozef en Martinuskerk voorstellen. U bent van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Enthousiaste vormelingen van vorig jaar aan de slag!
Wij wensen de vormelingen een leerzaam project toe en veel plezier op hun weg
naar het vormsel. Het H. Vormsel zullen zij ontvangen van Bisschop J. van den
Hende op zondag 19 november in de H. Hartkerk in De Zilk.

Boekpresentatie 'Brood voor onderweg' 

Van de litanieën zijn die ter ere van Maria en van alle heiligen de bekendste. Dat
er ook een litanie ter ere van het heilig sacrament (de eucharistie) is, is minder
bekend. Toch hebben Hillegommers er kennis van kunnen nemen toen in 1998
‘750 jaar kerk in Hillegom’ werd gevierd. In dat kader werd in de hervormde
Maartenskerk een concert gegeven waarbij de Litaniae de venerabili altaris sacra-
mento van W.A. Mozart (KV 243) werd uitgevoerd door het Gouds cantatekoor,
het Studentenorkest van het Utrechts Conservatorium en solisten, het geheel onder
leiding van Mark Lippe. Voor de aanwezigen was een folder beschikbaar met een
vertaling die door een parochiaan was gemaakt. Pastor Ton van Eijk vond jaren
later die folder onder een stapel terug. De aanroepingen, waarmee in de litanie
het sacrament wordt genoemd, leken hem mooi en interessant genoeg om er een
theologisch commentaar bij te schrijven. Het is een boek geworden van 200
bladzijden dat verschijnt onder de titel Brood voor onderweg (uitgeverij Bet-
saida ’s-Hertogenbosch).
 
De presentatie van het boek vindt plaats op 25 augustus om 16.30u. in de Cena-
kelkerk te Nijmegen en is vrij toegankelijk. De Cenakelkerk is een van de twaalf
monumentale godshuizen in Nederland die deel uitmaken van het project ‘Het
grootste museum’. Daarom zullen de aanwezigen die dit willen na de boekpre-
sentatie in de kerk worden rondgeleid door pastor Herwi Rikhof, oud-collega van
pastor van Eijk aan de Faculteit voor katholieke theologie te Utrecht. 

Herdenkingsviering
 
Voor de herdenkingsviering op
zaterdag 16 september kunt u de
namen van de dierbaren die in de
maand september zijn overleden
onder vermelding van de overlij-
densdatum aanmelden tot uiterlijk
13 september bij het secretariaat.
 

       Bij Hillegomse Bronnen
          Film Luther
 
Op woensdag 6 september a.s. om
19.30 uur toont de Hillegomse
Bronnen in de Hoeksteen in Hille-
gom de film Luther. Deze film ver-
telt het verhaal van een van de
meest invloedrijke personen in de
westerse geschiedenis. Maarten
Luther, de man die het eind van de
middeleeuwen inluidde.
 
Heeft u interesse om naar deze
filmavond te komen dan kunt u
zich opgeven bij Dolf Weijers, 
tel. 521659. Kosten zijn € 3,00. 
U bent van harte welkom.
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Open Monumentendag voor jong en oud

Ook dit jaar is er een uitgebreid programma tijdens de nationale Open Monu-
mentendag op zaterdag 9 september van 10.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagmorgen
8 september zullen speciale rondleidingen voor leerlingen van de basisscholen
worden gegeven door de Maartenskerk, de Open Hof en de St. Jozef en Marti-
nuskerk.  Dit is een mooie aanvulling op het lesprogramma van de scholen
rondom monumenten.
 
Tentoonstelling Hongerdoeken
De Open Monumentendag wordt dit jaar officieel geopend bij de Open Hof. Ook
de Maartenskerk kan worden bezocht evenals enkele andere monumenten. In de
St. Jozef en Martinuskerk is een tentoonstelling te zien van ca. 20 hongerdoeken
van de afgelopen jaren. De doeken worden in de vastentijd opgehangen in de kerk
en bestaan uit afbeeldingen die verwijzen naar God onder de mens. Allerlei af-
beeldingen zijn geschilderd door kunstenaars uit de Derde Wereld. Het is zeker
de moeite waard om de doeken eens van dichtbij te bekijken. Er zijn vrijwilligers
die u graag iets vertellen over deze doeken. Daarnaast liggen er folders waarop u
ook achtergrondinformatie kunt lezen. De intentie van de hongerdoeken is
mensen bewust te maken van de taak die God van eenieder van ons verwacht.
Zorg te hebben voor onze wereld en in het bijzonder voor onze naaste. Heiligen
hebben zich het lot van de medemens aangetrokken en hun leven daarvoor inge-
zet. Zij zijn met recht om die reden heilig verklaard. Een van die heiligen was de
Heilige Elisabeth van Thüringen: een Duitse prinses die zich het lot van zieken en
armen aantrok, dit zeer tegen de wens in van haar familie. Van deze heilige wordt
op dit moment een prachtig doek gemaakt, waarvan de vorderingen tijdens Open
Monumentendag te zien zijn. Bij de Heilige Elisabeth veranderden broden in rozen.
Rozen als dank voor dat wat voor de zieken en armen werd gedaan.
 
Rozen voor wie zich inzet voor anderen
Tijdens de Open Monumentendag kunt u meewerken aan de intentie achter het
doek van Elisabeth van Thüringen. Rozen schenken aan mensen die zich inzetten
voor anderen. U kunt een roos op komen halen bij onze kerk en deze met een
kaartje afgeven bij degene die volgens u een roos verdient. Er zijn voorgedrukte
kaartjes maar ook bestaat de mogelijkheid om een kaart te maken tijdens Open
Monumentendag van stof op papier.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aanvullend programma met diaconale markt op het plein
Als het weer meewerkt is op het voorplein van de kerk een diaconale markt
waarbij diverse werkgroepen informatie geven over het vrijwilligerswerk vanuit
onze kerkgemeenschap; o.a. de bezoekgroep, de Samen Kerkgroep voor verstan-
delijk gehandicapten, de PCI die onder andere de Voedselbank steunt en de MOV
groep die voor derde wereldlanden kleding en oud gereedschap inzamelt. Ook
zal de familie Uitendaal aanwezig zijn om hun mooie collectie glas in lood te laten
zien en enkele werkstukken van mozaïek. Dit alles zal regelmatig muzikaal
worden ondersteund door organiste Maria Meeuwenoord en leden van het da-
meskoor en het parochiekoor. Wij nodigen u van harte uit om tijdens deze gezel-
lige Open Monumentendag onze prachtige St. Jozef en Martinuskerk eens op een
andere manier te komen bekijken.

Liturgisch rooster

22e zondag door het jaar
zaterdag 2 september - 19.00 uur
  celebrant: Pater H. Uitendaal
zondag 3 september - 9.30 uur
  celebrant: Pater H. Uitendaal
  m.m.v. Parochiekoor
 
23e zondag door het jaar
zaterdag 9 september - 19.00 uur
  celebrant: Kapelaan S. Kuik
zondag 10 september - 9.30 uur
Kerkproeverij
  celebrant: Kapelaan S. Kuik
  m.m.v. Dameskoor
 
24e zondag door het jaar
zaterdag 16 september - 19.00 uur
Herdenkingsviering
  celebrant: Pastor T. van Eijk
  m.m.v. Dameskoor
zondag 17 september - 9.30 uur
  celebrant: Pastor T. van Eijk
  m.m.v. mannen v.h. Parochiekoor
 
25e zondag door het jaar
zaterdag 23 september - 19.00 uur
  celebrant: Pastor T. van Eijk
zondag 24 september - 9.30 uur
Voorstelviering vormelingen
celebrant: Pastor T. van Eijk
  m.m.v. Parochiekoor
 
26e zondag door het jaar
zaterdag 30 september - 19.00 uur
  celebrant: Kapelaan S. Kuik
zondag 1 oktober- 9.30 uur
celebrant: Kapelaan S. Kuik
  m.m.v. Parochiekoor
Peuter- en kleuterkerk - 11.00 uur
 
 
Rozenkransgebed
elke dinsdag - 19.00 uur 
in de dagkapel

      Bloemswaard
 
Woord- en communievieringen
zondag 10 en 24 september
om 10.00 uur

 
Koffie/thee ná de 
Eucharistieviering
 
 
elke woensdag, vrijdag en zondag
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H. Hart van Jezuskerk
 
 
Openingstijden secretariaat: maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 11.30 uur
Bankrekeningnummer:  NL 39 RABO 03281 15 142
Voor uw kerkbijdrage:   NL 48 RABO 03881 15 009

Priesterjubileum van pastoor Hein Buskermolen

 
Hoewel pastoor HEIN BUSKERMOLEN al
enige jaren niet meer in de pastorie in De Zilk
woont, schrijven veel Zilkers zijn naam nog
steeds in hoofdletters. 
 
In zijn vertrouwde omgeving vierde Hein Bus-
kermolen kortgeleden met familie en vrienden
zijn 55 jarig priesterjubileum.
 
Wij kennen hem als een gastvrije pastoor die de Zilker gemeenschap kennis heeft
laten maken met zijn passie en vriendschap voor mensen. Velen van ons spreken
met een glimlach over hun bijzondere ervaringen en diepzinnige gesprekken, maar
ook de plezierige uurtjes met de toenmalige pastoor van De Zilk.
 
Vanuit De Zilk heb ik hem onze felicitaties gebracht en bloemen overhandigd. Hij
genoot intens van onze belangstelling en doet iedereen in De Zilk de hartelijke
groeten.
                                                                Jeanne Ruigrok, namens de Lokale Commissie

Vrijwilligersfeest
 
Op zondag 10 september na de mis van 11.00 uur verwachten we onze vrij-
willigers met hun partner in de tuin van de pastorie voor koffie, een drankje
en een hapje. Halverwege de middag zal Leo Feijen ons inspireren met een
praatje.
 
Al onze vrijwilligers hebben inmiddels een uitnodiging met antwoordstrook
voor aanmelding ontvangen. Heeft u zich al aangemeld, dan rekenen we op
uw aanwezigheid. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, schroom
dan niet en meldt u voor 3 september aan bij Greet van der Elst, tel. 520666 of
email g.v.d.elst@casema.nl.

Kroniek

Periode 13 juni tot 1 augustus
H. doopsel
2 juli
- Antoni Salomon
  Vredelaan 133, Hillegom
 
Overleden
30 juni
- Lenie Krijnen-de Groot (80)
  Zorgcentrum Bosbeek, Bennebroek
23 juli
- Quirinus de Jong (86)
  Den Weeligenberg, Hillegom

Ik brand een
kaarsje voor…. 
 
al degene die herstellende zijn.

Herdenkingsviering
Voor de herdenkingsviering
van zondag 3 september kunt u de
namen van de dierbaren die in de
maand september zijn overleden
onder vermelding van de overlij-
densdatum aanmelden tot uiterlijk
28 augustus bij het secretariaat.

Misdienaars genieten van een patatje

Net voordat de grote vakantie begon, zijn
de misdienaars uit De Zilk lekker met
elkaar een patatje gaan eten bij Pompe’s
Smikkelbar. Inmiddels is dit min of meer
een traditie geworden! De misdienaars
zijn dan even lekker uit met elkaar terwijl
ze genieten van een hapje, een drankje èn
een ijsje. Het is altijd goed om de koppel

even een moment bij elkaar te hebben; ze weten weer even wie al hun ‘maatjes’
zijn en voor ons (Bea Duivenvoorden en Melanie van Saase) is het ook goed om
ze weer even te spreken, te motiveren èn een schouderklop te geven! Even ‘echt’
contact werkt veel beter dan alles alleen maar via de mail! Kleine moeite, grote
daad zullen we maar zeggen!     Op de foto vlnr: Jacob van Haaster, Mats van Haaster,
Siebe van Saase, Cas van Haaster, Jules Beelen, Mike de Rooden

Oproep misdienaars

We hebben een mooie groep van 6 misdie-
naars. Maar... daar zou best iemand bij
kunnen! Jij misschien, ook al heb je (nog)
niet je eerste heilige Communie ontvangen?
Of je zoon, dochter, kleinkind, buurjongen?
Dus... zit je in groep 3 of hoger, of net als
Jules Beelen zelfs al op de middelbare school
en lijkt het je leuk om misdienaar te worden?
Kom dan gezellig naar de kerk en hoor wat
de mogelijkheden zijn.
Of bel Melanie van Saase: 06 120 42 376.   
 
We kunnen er dan met elkaar voor zorgen
dat er weer bij iedere viering misdienaars
aanwezig zijn!
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Zilker Kerkenveiling vrijdag 27 oktober in ‘De Duinpan’

Op vrijdag 27 oktober houden we onze jaarlijkse Kerkenveiling; dit keer in de
Duinpan. Daar hopen wij weer vele enthousiaste mensen te ontvangen in een
gezellige ambiance !
 
Als wij dit schrijven is de goedkeuring verleend om de kozijnen van de pastorie
te vernieuwen en aan te passen. Hopelijk zullen de steigers omstreeks die tijd
worden opgebouwd door de aannemer en kunnen de werkzaamheden beginnen.
Het heeft lang geduurd maar door het feit dat het een gemeentelijk monument is
heeft de Gemeente Noordwijkerhout een subsidie verleend ad € 8.000,--;
dus ons wachten is beloond!
 
Een nieuwe kerkenveiling is nodig omdat in de komende jaren de kerk en
pastorie geschilderd moeten worden en daarbij de nodige reparaties uitgevoerd
worden. Zo houden wij weer voor lange tijd ons mooie en markante gebouw in
een goede staat en voor de toekomst behouden. We hoeven echt geen megakerk
zoals in Yerseke wordt gerealiseerd voor 2000 gelovigen, want dat zou betekenen
dat de gehele Zilk iedere zondag naar de kerk (moet) gaan.
 
Verleden jaar hadden we een record opbrengst van ruim € 62.000,--. Daarvan gaat
zoals gebruikelijk ca. 2% naar een goed doel gerelateerd aan de Zilkse bevolking.
Dit jaar willen wij het project in Gambia van Coby en Lo de Haas ondersteunen;
dat project zorgt voor een school en ziekenpost in het dorpje Latriya in Gambia.
In een volgende Wils'kracht komen we hier op terug.
 
Dus het comité gaat weer enthousiast aan de slag. We gaan bollen verzamelen
geschonken door vele bollenkwekers uit De Zilk en omgeving. De inpakdag voor
de bollenpakketten is gauw volgeboekt met vele vrijwilligers. Ook de loterij wordt
weer door vele vrijwilligers huis aan huis in De Zilk en omgeving opgezet, terwijl
adverteerders warm worden gemaakt om een advertentie in de (huis aan huis) te
verspreiden catalogus te plaatsen. We proberen weer veel producten of tegoed-
bonnen te verzamelen om de kavels in de catalogus te vullen.
 
Dit alles moet ervoor gaan zorgen dat er weer veel geld wordt opgehaald om het
onderhoud en instandhouding van onze H. Hartkerk in De Zilk betaalbaar te
houden. Daarbij is uw steun onontbeerlijk en hopen wij ook dit jaar vele inwoners
uit De Zilk (daarbuiten mag ook!) te verwelkomen op vrijdag 27 oktober in
De Duinpan.
 
Comité Kerkenveiling H. Hart De Zilk,
Peter Heemskerk, voorzitter
 

Nieuwe lectrice!

Mag ik mij even voorstellen?
Waarschijnlijk kent een aantal van u mij als “Juf Ada”. Ik
heb inderdaad 45 jaar bij de kleuters in De Zilk voor de
klas gestaan. Daardoor, en ook doordat ik in De Zilk ben
geboren en getogen, vind ik het erg fijn om af en toe op
zondagen voor te lezen tijdens de Heilige Mis. Ik voel mij
nog steeds erg verbonden met De Zilk en met de mensen
in De Zilk.
 

Ik las de oproep van Mien de Groot in de Wil’skracht van juni en dacht meteen:
“Dat vind ik leuk om te doen”. De eerste keer dat u mij als lectrice in de kerk zag
en hoorde was op zondag 30 juli. Gelukkig word ik geholpen door Bep van
Hensbergen, die de taak van Mien de Groot heeft overgenomen. Ik hoop, samen
met u, er fijne vieringen van te kunnen maken.
                                                                    Groetjes van Ada Doeswijk-van Haaster
 
Namens de Lokale Commissie hartelijk welkom.

Samen in de
H. Hartkerk
 
Rituelen, afbeel-
dingen en muziek
staan centraal op zondag
24 september om 11.00 uur in de 
gebedsviering met mensen met een
verstandelijke beperking en ieder-
een die hen een warm hart toe-
draagt.
 
Voorganger in de viering is Marjo
Lommerse en het dameskoor uit
Hillegom onder leiding van Lies-
beth van Oers zal voor de muzikale
klanken zorgen. Maria Meeuwen-
oord begeleidt hen met prachtige
orgelmuziek. Graag tot ziens in
deze gebedsviering.

Collecte in de kerk
 
Op zondag 24 september zal er
voor de actie Vredesweek een deur-
collecte gehouden worden.

Liturgisch rooster

22e zondag door het jaar
zondag 3 september - 11.00 uur
Herdenkingsviering
  celebrant: Pater H. Uitendaal
  m.m.v. Dames- en Herenkoor
 
23e zondag door het jaar
zondag 10 september - 11.00 uur
Kerkproeverij
  celebrant: Kapelaan S. Kuik
 
24e zondag door het jaar
zondag 17 september - 11.00 uur
  celebrant: Pastor T. van Eijk
  m.m.v. Dames- en Herenkoor
 
25e zondag door het jaar 
zondag 24 september - 11.00 uur
Gebedsviering met mensen met 
een verstandelijke beperking
  celebrant: Pastoraal werkster
  M. Lommerse
  m.m.v. Dameskoor Hillegom

 
Koffie / thee na de
Eucharistieviering 
 
3e donderdag van september en
zondag 3 september
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Wil’skracht 

Zoekt U een moment van stilte voor
gebed of een kaarsje opsteken?
Bezoekt u dan eens de Mariakapel
aan de Nassaustraat, bij de voorma-
lige Mariakerk. De kapel is iedere
dag geopend van 10.00 uur tot
17.00 uur.
 
We bidden gezamenlijk het
rozenkransgebed op de maandagen
4 en 18 september om 19.00 uur.
U bent van harte welkom om mee
te bidden!

13 juli 2017 is pater Dirk Bruggeman in Nijmegen overleden. Van 1978 tot
1990 was hij werkzaam in Lisse en woonde hij in de pastorie aan de Oranje-
laan.
 
Pater Dirk Bruggeman is geboren op 5 mei 1927 in Voorburg. Hij trad op 7
september 1951 in in de Sociëteit van Jezus (de Orde van de Jezuïeten) nadat
hij 1948 katholiek was geworden. Op 31 juli 1961 werd hij priester gewijd in
Maastricht.
 
Van 1978 tot 1990 werkte pater Bruggeman in de Mariaparochie te Lisse.
Aanvankelijk als pastor samen met Pater Vulto die toen pastoor was, maar
toen deze vertrok werd pater Bruggeman pastoor. Van meet af aan was Pater
Bruggeman meer herder dan een autoriteit. Hij was een zeer bescheiden man
en wars van elke vorm van drukdoenerij. Bij iedereen erg gezien en vooral de
kinderen waren gek met hem. In die jaren waren doopvieringen en de gezins-
missen altijd een groot kinderfeest en altijd met een getuigenis van zijn grote
geloof in God en in Jezus Christus die met mensen en kinderen onderweg is.
Hij was door het behalen van zijn staatspraktijkdiploma boekhouden goed in
het beheren van de financiën. Ook dat deed hem als voorzitter van het paro-
chiebestuur veel bewondering oogsten.
 
Een absoluut hoogtepunt was het vieren van zijn 25 jarig priesterfeest op 31
juli 1986. Door parochianen werd de kerk zo uitbundig versierd als nooit
meer gebeurd is. Al die bloemen waren een getuigenis van de enorme waar-
dering voor de wijze waarop Pater Bruggeman aan het priesterambt invul-
ling gaf. Niet met hoogdravende woorden maar altijd met een luisterend oor
en een oprechte belangstelling voor mensen die hulp nodig hadden. Met zijn
wijsheid en begrip voor situaties was pater Bruggeman achter de schermen
een steun voor velen. Het was jammer dat zijn gezondheid het niet langer
toeliet als pastoor te fungeren en hij in 1990 noodgedwongen afscheid moest
nemen. De parochianen in dankbaarheid achterlatend om de mooie jaren die
we met elkaar beleefd hebben.

Een gezonde bodem
 

Ik zie dat een plant,
een boom, die alleen maar groeit,
groot en sterk wordt in een goede,

gezonde bodem!
Zo is het ook met de mens

en met de jonge mens!
Hij kan alleen maar groeien,
groot en gelukkig worden

als hij in gezonde bodem staat!
 

Het gezin is de bodem!
De school is de bodem!

De maatschappij,
de publieke atmosfeer is de bodem!
Het hangt van zijn voedingsbodem
af of iemand menselijk kan groeien

of als mens gaat verdorren en
afsterven!

 
Een mens neemt het voedsel

voor zijn groei naar geestelijke
volwassenheid op via de wortels

van hoofd en hart!
 

Phil Bosmans
 

Voedt uw kind met
 de liefde van Christus!  

 
Kom naar de gezinsdag! 

 
 →    →    →    →    →    →    →    →

zie voor meer info de poster
op pagina 15

 

Pater D. Bruggeman

 
"De mens zelf is als

 
 

een piano waarop
 
 

de Allerhoogste improviseert,
 
 

mits de klep wordt open gezet en
 
 

de piano zich
 
 

heeft 'laten' afstemmen."
 

Berkhout
 
Eucharistieviering:
zaterdag 2 september - 9.30 uur
Pastor Th. van Steekelenburg
 
Woord- en communievieringen:
9, 16, 23 en 30 september - 9.30 uur
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verspreid in Lisse, Lisserbroek, Hillegom, Beinsdorp en De Zilk. Buiten
dit gebied is een postabonnement aan te vragen voor € 25,- per jaar.
 
Foto voorpagina: Wierookvat in de St. Agathakerk - Frank Mélotte,
Foto pagina 4; Ramon Mangold I Fotografie

Uitvaartverzorging 
Uitendaal

sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 
in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 
jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 
betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608
www.roelandjuweliers.nl

Gezinsdag
Het gezin, plaats van liefde

    Zondag 8 oktober 2017 
   Lisse    Hillegom  De Zilk

Start:    9:30 uur Gezinsviering in de St. Jozef en 
    Martinuskerk
Afsluiting:   14:30 uur
Spreker:    Vicaris-generaal Mgr. Drs. T. Visser
    Aparte  programma’s voor de kinderen, tieners  
    en jongeren
Meer informatie:  Kijk in de folder gezinsdag
Website:   www.willibrordusbollenstreek.nl
E-Mail:   Gezinsdag@rkwb.nl 

Voor ouders met hun kinderen
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Van der Putten & Dunweg
Heereweg 21, 2161 AC  Lisse

0252 - 413 213
info@vanderputtenendunweg.nl

www.vanderputtenendunweg.nl

persoonlijk
betrokken
stijlvol

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar

0252 411 366

info@uitvaartzorgbollenstreek.nlwww.uitvaartzorgbollenstreek.nl

n a t u u r s t e e n

G R A F M O N U M E N T E N

Open: ma - vr: 9.00 - 17.00 uur, za: 9.00 - 12.00 uur.

Ampèrestraat 2, 2181 HB Hillegom 
T 0252 520 329 F 0252 516 492 info@damonatuursteen.nl

W W W . D A M O N A T U U R S T E E N . N L

DAMO

Grafmonumenten 
& Urnen

Sinds 1902

Meer en Duin 21-23 • Lisse 
T: (0252) 413 308 

www.bootnatuursteen.nl 
www.memorieurnen.nl


