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Advent 2020
Jaargang 11 - editie 3
Oplage: 9.500 stuks
 
"Wil'skracht" is een uitgave van de
Parochie Heilige Willibrordus.
Redactie: Pastoor Bouke Bosma, Rob
van Reisen, Wendelmoet Langeler,
Marian Castenmiller,Jeanne Ruigrok
 
Voorpaginafoto: Diana Nieuwold
 
Overname van teksten mag, mits met
bronvermelding.
 
Voor degenen die de Wil’skracht per
post ontvangen vragen wij voortaan
een vrijwillige bijdrage.
Deze gaarne overmaken op het
volgende rekeningnummer:
NL84 RABO 0158 4836 42
tnv RK Parochie Heilige Willibrordus

Beste parochiaan en lezer
van De Wil’skracht
 
Het is inmiddels alweer 5 jaar geleden dat de allereerste Wils’kracht
verscheen. Een blad met informatie over de Willibrordusparochie, de
vieringen, het geestelijk leven en alle activiteiten daar omheen. Aan de vorm
van het blad was veel tijd besteed, zodat het blad er aantrekkelijk uitzag.
 
Ideeën
Tijden veranderen en zo ook de ideeën over hoe een parochieblad eruit moet
zien. De redactie van De Wils’kracht heeft daarom – na rijp beraad zoals dat
heet – en met ondersteuning van de uitgever, besloten het blad een
moderner uiterlijk te geven. De teksten in het blad zijn korter, langere teksten
worden opgedeeld in alinea’s. Er staan meer foto’s in het blad en de algehele
indeling is (naar wij hopen) overzichtelijker. Dit nieuwe parochieblad ligt nu
voor u. Wij horen graag wat u ervan vindt. Nodigt het meer tot lezen uit?
Ervaart u de veranderingen als positief? Of ziet u toch liever wat anders. Wij
horen het graag.
 
Missie
Maar het nieuwe uiterlijk is natuurlijk niet waar het omgaat bij het blad. Dat is
en blijft de inhoud. Artikelen waarin wij willen uitdragen wie wij zijn en wat
onze missie is. De Willibrordusparochie is een gastvrije, missionaire parochie
en de Wils’kracht is daar slechts een voorbeeld van. Maar hopelijk wel een
eigentijds en uitnodigend voorbeeld.
 
Veel leesplezier! 
Marian Castenmiller
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Vanuit onze parochiekerken zijn

alle vieringen te beluisteren via:
 
www.kerkomroep.nl:
H.H. Engelbewaarderskerk
St. Agathakerk Lisse
St. Jozef en St. Martinuskerk
 
www.kerkdienstgemist.nl:
H. Hart van Jezuskerk De Zilk
 

En live te bekijken via
 
facebook en you tube:
Parochie Heilige Willibrordus

Van de bestuurstafel
In deze Advent editie van de Wil’skracht komen weer de nodige zaken aan de
orde die uw aandacht verdienen. Afgelopen week hebben we weer
vergaderd als bestuur en daarin weer het nodige besproken:
 
1) Voor u ligt de eerste vernieuwde editie van de Wil’skracht; de WK 2.0 !
Hierboven leest u over het hoe en waarom van deze facelift. Een belangrijke
wijziging is dat u voortaan het complete rooster voor de H. Missen op de
midden pagina's vindt. Uiteraard hopen we dat u net zo blij bent met deze
vernieuwing als wij.
2) We gaan in de adventstijd wellicht de mooiste tijd van het kerkelijk jaar
tegemoet; maar waarin er helaas nog steeds de nodige beperkingen zijn om
de vele mooie en feestelijke vieringen te kunnen bezoeken. Doe allemaal mee
waar mogelijk maar schrijf u in !!
3) In Hillegom gaan we eerdaags met een groepje betrokken parochianen
om de tafel om de fondsenwerving voor het nieuwe orgel in onze mooie St.
Jozef en St. Martinuskerk op te starten. Indien dat slaagt krijgt Hillegom er een
prachtig orgel voor terug en komt ook de muziek aldaar weer in volle luister
terug. U hoort hier begin 2021 meer over.
4) Na dit nummer volgt in december nog een Kerstnummer met uitgebreide
informatie over alles wat deze Feestmaand zo fraai, inspirerend en feestelijk
maakt .
Een mooie en vooral gezonde Advent gewenst !
Met vriendelijke groet,
Rob van Reisen
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Diaken aan het woord!

Advent, een tijd van verwachting
 
Het einde van het burgerlijk jaar komt al in zicht, maar op 29 november begint al het nieuwe kerkelijk jaar met een
periode van bezinning en verwachting die we de advent noemen. Advent komt van het Latijnse “adventus” dat
“komst” betekent. Het is dan ook een tijd van wachten en verwachten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op naar het licht
Verwachting tekent deze hele periode. De meesten weten wel dat we in deze periode uitzien naar het Kerstfeest. De
advent telt af tot het hoogfeest van de geboorte van de Heer, die het licht van de wereld is. Juist in deze donkere tijd
van het jaar is de symboliek van het licht een belangrijk element. Dit zien we bijvoorbeeld in de kerstboomlichtjes,
maar op een heel bijzondere manier ook in het gebruik van de adventskrans, waarover elders in deze Wilskracht wordt
gesproken.
 
Totdat Hij wederkomt
Maar deze tijd herinnert ook aan de komst van de Heer. Met het Joodse volk zien we uit naar de komst van de
Messias. Het grote verschil is echter dat christenen geloven dat Hij zich al eerder aan ons heeft geopenbaard. Jezus is
het vleesgeworden Woord van God. We zeggen in de Mis: “Heer Jezus, wij verkondigen uw Woord en wij belijden tot
Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt!” We belijden hier dat God al onze wereld is binnengetreden in de persoon van
Jezus, maar we zien uit naar zijn definitieve komst. De eerste christenen leefden dagelijks met die verwachting, maar
die waakzaamheid en dat besef is inmiddels wat verslapt. Daarom is het goed dat we in de advent hier jaarlijks op
gewezen worden. Of beter nog: dat we ons kunnen oefenen in verwachtingsvol uitzien naar de Heer.
 
Wachten en doen! 
De laatste zondag voor de advent, zeg maar het kerkelijk oudjaar, vieren we het Hoogfeest van Christus Koning. Het is
de afsluiting van het oude jaar, maar dit jaar (het A-jaar) ook een mooie opmaat naar de advent! We zien
verwachtingsvol uit naar de Heer, niet door met de armen over elkaar te zitten, maar door de werken van
barmhartigheid handen en voeten te geven. We zien deze werken op Christus Koning in het Matteusevangelie
(Mt. 25, 31-46). Juist in deze tijd waarin velen fysiek, geestelijk of economisch geraakt worden door het Coronavirus
klinkt de oproep om te zien naar onze naasten in nood. In hen kunnen wij onze liefde tot God concreet maken en
mogen we de Heer zelf ontmoeten.
Van harte wens ik u en jou toe dat deze weg naar kerstmis, misschien meer nog dan andere jaren, getekend mag
worden door geloof en daden van liefde.
 
Diaken Osseweijer
 

Vol verwachting klopt ons hart
We zien dat bijvoorbeeld in de volksfeesten die rond deze
tijd plaatsvinden. Bij Sint Maarten (11 november)
bijvoorbeeld wachten we als volwassenen op de
kinderen die langs de deuren komen om te zingen en zij
zien op hun beurt  uit naar een gulle gift zoals een
mandarijntje of snoep. En het Sint Nicolaasfeest; het feest
van verwachting bij uitstek! Sints’ feestdag is op 6
december, maar deze springlevende heilige maakt zijn
opwachting al op de zaterdag na Sint Maarten. De
spanning is al vanaf het begin van het feest voelbaar;
komt de boot wel op tijd aan? Gaat alles goed
onderweg? Zeker in dit jaar, dat getekend wordt door het
coronavirus en de daarmee samenhangende
maatregelen is dit een tijd van hopen en verwachten. En
dan: zit er iets in je schoen? Zie je Sint of Piet op straat?
Gaat hij op pakjesavond niet stilletjes ons huisje voorbij?
Een tijd vol spanning en verwachting om de Sint die komt.
Vol verwachting klopt ons hart…
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Gebed
Heer, wij bidden U: Geef dat wij ons niet laten
overspoelen door de omstandigheden, maar hoopvol en
verwachtingsvol mogen uitzien naar U. U bent het licht
dat alle duisternis verdrijft, zowel in de wereld als in
onszelf. Geef dat wij steeds meer ruimte mogen geven
aan uw licht, zodat ook wij verlichting mogen ervaren. En
geef dat wij, net als Johannes de Doper, getuigen
kunnen zijn van uw licht. Amen.
 
Met dank aan Irene Koster

Vuur ben ik jullie komen brengen
Jezus spreekt in de Bijbel geen lieve zachte woordjes. Vol passie spreekt Hij de mensen toe. “Vuur ben ik jullie komen
brengen”, horen we Jezus in het Lucas evangelie zeggen. Jezus is niet van zoete broodjes bakken en dingen in een
doofpot stoppen. Jezus is vervuld met de liefde Gods en iedereen mag het weten.
Liefde als vuur
Ditzelfde vuur bezielde ook de apostelen met Pinksteren. Het zorgde ervoor dat Gods boodschap van liefde door
iedereen verstaan kon worden. Gods boodschap is radicaal. Kan liefde dan radicaal zijn, hoor ik u denken? Bij liefde
denken we toch aan wollige lammetjes en schattige konijntjes en velden vol met bloemen waar mensen al dansend
door heen gaan, elkaar vasthoudend en aankijkend?
Radicaal
Zeker, Gods liefde mag ons doen genieten van elkaar. Maar nog veel meer verbindt Gods liefde ons met de
schepping en roept ons op om te zorgen voor al het geschapene, zowel voor de natuur als de mens. Het is net zoals
bij de apostelen, het gaat erom dat je jezelf helemaal durft te geven. Dit allemaal zonder je druk te maken om jezelf
en vanuit de zekerheid dat de Heer zelf over je waakt. Dat is het radicale dat de Heer aan ons vraagt. Kiezen voor zijn
boodschap. En deze boodschap uit te dragen buiten je eigen veilige wereldje.
Kiezen
Dat is de keuze die we maken als we worden gevormd. In navolging van al die mensen of ze nu beroemd zijn zoals de
apostelen of heel gewoon als de mensen naast je in de kerk. De weg gaan die Jezus ons heeft laten zien. Bij alles in je
leven afvragen wat zou Jezus nu hebben gedaan? Kies ik voor mezelf of kies ik ervoor om mijn tijd, mijn aandacht te
geven aan iemand anders?
Sacramenten
Met het doopsel mogen we weten dat we bij die hele grote familie rondom God de Vader mogen behoren. In de
Eucharistieviering, waarin we de heilige Communie ontvangen, leren we van God de Zoon (Jezus). Hij leert ons wat
het betekent om bij die familie van God te horen. En bij God de heilige Geest, krijgen we allemaal de kracht om dat
ook allemaal zelf te doen. Of je nu oud bent of heel erg jong, een Christen zijn betekent te leven zoals Jezus dat aan
ons vraagt. Hij wil ons leren wat het betekent om Christen te zijn. Maar uiteindelijk moeten we ook zelf aan de slag en
in de heilige Geest gaat God altijd met ons mee om ons te steunen.
 
Voor al die kinderen die het sacrament van het Vormsel gaan ontvangen en ook voor al die mensen die het al
hebben ontvangen, jong of oud, laat dat vuur van de heilige Geest in je branden en dat wat je van Jezus hebt
geleerd in de praktijk brengt.
 
Pastoor Bosma

Advent
Johannes de Doper vertelt ons in het Evangelie van de
derde zondag van de Advent: ‘Ik ben niet het licht, ik
moet getuigen van het licht.’
Het licht is Jezus Christus, Degene waar wij naar uitzien in
de Advent.
Zijn licht verdrijft de duisternis.
Ook wij zijn niet het licht, maar wij mogen getuigen van
het licht.
Als wij het licht van Christus toelaten in ons hart, zal het
ons bevrijden van de duisternis die daar heerst. Het licht
zal pijn en verdriet, angst, trots, boosheid, wanhoop en
onrust verlichten. En juist geloof, hoop, vertrouwen,
geduld, gastvrijheid, vrede en liefde doen groeien.
Wij kunnen zo gericht zijn op onze omstandigheden en
ons zorgen maken over dingen die gebeurd zijn of
dingen die nog gaan gebeuren, dan zien en herkennen
wij Jezus niet meer.
Laten wij ons dus richten op Jezus Christus en vol hoop
zijn komst verwachten.
Zijn komst in de wereld en zijn komst in onszelf. Zodat ook
wij kunnen getuigen van het licht dat in ons is: Jezus
Christus!

Vormsel
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Heilige
Catharina
‘Sint-Catharina heeft dikwijls een witte
mantel’ (weerspreuk).
Sint Catharina is patrones van
meisjes en vrouwen in het algemeen,
maar ook patrones van scholieren,
universiteiten, onderwijzers,
theologen en wetenschappers. Zelf
was ze zeer geleerd en een hele wijze
vrouw dus. Zo wijs dat ze met haar
antwoorden alle 50 filosofen en wijze
mannen van de keizer hun mond
dichtsnoerde en versteld liet staan.
De Keizer zelf was ook onder de
indruk van haar wijsheid en niettemin
haar schoonheid en vroeg haar om
zijn vrouw te worden. Ze weigerde
met als antwoord dat alleen de
allerhoogste goddelijke koning haar
bruidegom zal worden, Jezus zelf. De
gekwetste keizer liet Catharina
onthoofden en zo is zij als martelares
en “de bruid van Jezus” de
geschiedenis in gegaan.
Waarschijnlijk staat haar witte mantel
als symbool van de bruidsjurk die het
mystieke huwelijk van Catharina met
Christus symboliseert. Heilige
Catharina wordt op 25 november
gevierd.
 
Met dank aan Biba Prokopova
 

Sacrament van de genezing: boete en
verzoening
 
Op dinsdag 22 november staat om 19.30 uur een boeteviering gepland in de St. Agathakerk waarbij het sacrament
van boete en verzoening ontvangen kan worden.
Uit liefde zoekt Jezus de verlorenen en geneest de zieken. Daarom zijn ons SACRAMENTEN van genezing en verzoening
geschonken, die ons bevrijden van zonde en ons sterken in lichamelijke en psychische zwakheid. “Gezonde mensen
hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars”,
zegt Jezus. We hebben een plaats nodig waar we steeds opnieuw met God verzoend worden. Biechten is niet modern;
het kost in het begin grote overwinning. Maar het is een van de grootste genaden dat wij in ons leven steeds weer
opnieuw mogen beginnen: volledig onbelast, aangenomen in liefde en voorzien van nieuwe kracht. Wie gebiecht
heeft, slaat een nieuwe, blanco bladzijde in het boek van zijn leven op.
 
Kapelaan Kuik

Ja, zo wordt gezegend
de man die ontzag heeft voor de
Heer.
Ontvang de zegen van de Heer uit
Sion,
verheug je in de voorspoed van
Jeruzalem,
alle dagen van je leven.
 
Psalmen 128(127),1-2.3.4-5

Gelukkig ieder die ontzag heeft voor
de Heer
en de weg gaat die Hij wijst:
Je zult eten wat je werk opbrengt,
geluk en voorspoed vallen je toe.

Je vrouw als een vruchtbare wijnstok
in het midden van je huis,
je kinderen als jonge olijfbomen
in een kring om je tafel.

Bezinning
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ADVENTSKRANS
MAKEN
 
Dit jaar is het niet mogelijk om samen in het Paus
Franciscus Huis een adventskrans te maken. Maar het is
heel fijn om dit zelf thuis te doen met behulp van wat tips.
 
Hiervoor heb je nodig
* een strokrans van 30 cm
* een klosje binddraad
* groen van conifeer, taxus, nobilis
* 4 kaarsen met kaarsenstekers of glazen
theelichthouders met prikker
* dennenappeltjes, skimmia, of ander materiaal om te
versieren
* Snoeischaar en ijzertangetje.
 
Werkwijze
* begin met groen te leggen aan de buitenzijde van de
krans, werk van
   buiten naar binnen
* hou de takjes vast met de ene hand en wikkel met de
andere hand de
   binddraad 2x rond het groen, zodat dit goed vast zit
* leg op dezelfde manier een volgende laag groen
dakpansgewijs erover
   heen, zodat de binddraad onder deze laag verdwijnt
en alle takjes dezelfde
   kant uitwijzen
* als de krans helemaal bedekt is met groen, knip je de
binddraad af, knoop
   vast aan het beginpunt en stop het draadpuntje in de
krans.
* verdeel de kaarsen mooi over de krans
* knip een stuk binddraad af en wikkel dit gedeeltelijk om
de onderste helft
   van een dennenappel, met de rest van de draad steek
je de dennenappel
   in de krans
* je kunt ook meerdere dennenappels aan elkaar
bevestigen.
* verder versieren met skimmia, lint of ander materiaal.
 
Heel veel plezier en mooie adventstijd gewenst
Ria Nieraad

Muziek voor de
Advent
 
Advent betekent letterlijk: komst. We bereiden ons voor op
de komst van de Heer met Kerstmis.
Adventsliederen
Veel adventsliederen en -gezangen gaan hier dan ook
over. Van de oude adventsmelodieën uit de
gregoriaanse traditie, tot liederen uit de reformatie; van
nieuwe teksten op bestaande melodieën tot geheel
nieuwe composities, de Advent is een bron van inspiratie
voor velen. Het aantal composities is onuitputtelijk. Voor
de samenzang zijn een aantal coupletliederen – al dan
niet voorzien van nieuwe teksten - veel gezongen:  “O
Heiland open wijd de poort”, “verwacht de komst des
Heren”, “ons hart verheft zich” en ga zo maar door.
Aan het einde van de Adventsperiode kunnen rond het
Magnificat (Lofzang van Maria) in de vespers de zgn. o-
antifonen gezongen worden. Met een knipoog naar deze
antifonen is in de 19e eeuw het lied “O kom, o kom,
Immanuel” geschreven. De Nederlandse tekst is van
Willem Barnard, een hervormd predikant, die zeer veel
liedteksten heeft gemaakt.
Adventshymne
De oude Adventshymne “veni redemptor gentium”,
geschreven door de Heilige Ambrosius van Milaan in het
jaar 397, werd door Maarten Luther in 1524 vertaald in het
Duits. De melodie werd gecomponeerd door Johann
Gottfried Walther, en later door heel veel componisten
gebruikt. Bach schreef er een paar cantates over. In de
Advent zullen in de St. Agathakerk ook een aantal
bewerkingen van deze melodie op het orgel te
beluisteren zijn. De cantores zullen dit lied ook gaan
zingen tijdens de hoogmis op de zondagen van de
Advent: “Kom tot ons, de wereld wacht”, in een vertaling
van prof. Schulte Nordholt.
 
Met dank aan Fabian Haggenburg
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Advent, een tijd van Verwachting
 
In het openingswoord van deze Wilskracht lazen we hoe licht een bijzondere symboliek heeft in deze donkere periode
van het jaar. Dit wordt bijzonder goed zichtbaar bij de adventskrans. Deze bestaat uit groenblijvende takken van
bijvoorbeeld sparren of coniferen met daarop vier kaarsen. Op de vier zondagen van de advent wordt telkens een
nieuwe kaars aangestoken, totdat de vier kaarsen branden.
 

Zegening van adventskransen
 
In onze traditie bestaat het gebruik om adventskransen te zegenen. Deze krans met vier kaarsen (en dus ook de
zondagen) is een herinnering aan de verschillende etappes van de geschiedenis van God en mensen vóór de
geboorte van Christus en het is het symbool van het profetische licht dat de nacht verlichtte vanaf de verwachting tot
aan het opgaan van de zon van de gerechtigheid (zie Mat. 3, 20 en Luc. 1, 78). Wij nodigen u uit om op de eerste
zondag van de advent uw adventskrans mee te nemen naar de kerk. Aan het einde van de Mis zal een gebed
worden uitgesproken over deze kransen. Bij het verlaten van de kerk zal de pastoor, kapelaan of diaken achter in de
kerk (of buiten) staan om de zegen te besluiten met een persoonlijke zegen over de krans.
Een goed begin van het nieuwe (kerkelijk) jaar!

Adventsactie 2020
 
Miljoenen vrouwen en kinderen wereldwijd lijden honger. En kunnen daardoor nauwelijks
ontsnappen aan de armoedeval: de vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een gebrekkige opleiding. 
De armoedeval krijgt mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen.
Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. 
Adventsactie wil vrouwen en kinderen helpen ontsnappen aan die vicieuze cirkel van armoede en ondervoeding.
Jaarlijks voeren we campagne tijdens de vier weken voor Kerstmis: de adventsperiode. We steunen dit jaar diverse
projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier
beschikken over gezond en gevarieerd voedsel.
Wilt u een van deze projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op
rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie.
 
Meer informatie, ook over andere projecten kunt u vinden op www.vastenactie.nl/adventsactie of via de QRcode!
Hier kunt u ook een gift overmaken. Laten we de Adventsactie steunen, juist nu we hiervoor niet groots kunnen
collecteren tijdens de Missen.

Maar de arme wordt nooit
vergeten, de arme hoeft nooit
de hoop te verliezen.
Psalm 9, 19
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LITURGISCH	ROOSTER
H.	Hart	van	Jezuskerk

De	Zilk

Beeklaan	13

H.H.	Engelbewaarderskerk

Lisse	

Heereweg	459

zaterdag

21	november

Christus	Koning

19:00

Pastoor	Kuipers

ICA

zondag

22	november

Christus	Koning

11:00

Pastor	Van	Eijk

zaterdag

28	november

1e	zondag	van	Advent

19:00

Pastoor	Bosma

Acteakoor

zondag

29	november

1e	zondag	van	Advent

11:00

Kapelaan	Kuik

Diaken	Osseweijer

zaterdag

5	december

2e	zondag	van	Advent

19:00

Kapelaan	Kuik

ICA

zondag

6	december

2e	zondag	van	Advent

11:00

Pastoor	Bosma

zaterdag

12	december

3e	zondag	van	Advent

19:00

Kapelaan	Kuik

Acteakoor

zondag

13	december

3e	zondag	van	Advent

11:00

Pastor	Van	Eijk

woensdag

16	december

guldenmis

19:00

pastoraal	team

zaterdag

19	december

4e	zondag	van	Advent

19:00

Pastoor	Bosma

ICA

zondag

20	december

4e	zondag	van	Advent

11:00

Kapelaan	Kuik

dinsdag

22	december

boeteviering

wekelijks iedere	donderdag	

een	viering	om	9:00

iedere	woensdag

een	viering	om	9:00

Pastoor	B.S.	Bosma 

pastoor@rkwb.nl 

0252	413330	

maandag	niet	beschikbaar 

  

Kapelaan		S.Kuik 

kapelaan@rkwb.nl 

0252	520166	

vrijdag	niet	beschikbaar	

 

  

Diaken	I.	Osseweijer 

diaken@rkwb.nl 

06	54294763	

maandag	niet	beschikbaar	
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ADVENT	2020
St.	Jozef	&	St.	Martinuskerk

Hillegom

Hoofdstraat	27

St.	Agathakerk

Lisse	

Heereweg	277

Wat	wij	lezen	op	deze	dagen

9:30

Pastor	Van	Eijk

cantor	(Piet	Meijer)

10:00

vormselviering	&	installatie	v.d.	

pastoor

Bisschop	en	pastoraalteam

9:30

Kapelaan	Kuik

Diaken	Osseweijer

cantor	(Hetty	Verouden)

10:00

Pastoor	Bosma

Canticum	Novum

9:30

Pastoor	Bosma

Diaken	Osseweijer

cantor	(Peter	Ruigrok)

10:00

Kapelaan	Kuik

Canticum	Novum

9:30

Herdenkingsviering

Pastor	Van	Eijk

cantor	(Jan	Clemens)

10:00

Kapelaan	Kuik

Diaken	Osseweijer

Canticum	Novum

9:30

Kapelaan	Kuik

cantor	(Piet	Meijer)

10:00

Pastoor	Bosma

Canticum	Novum

19:30

pastoraal	team

iedere	vrijdag

een	viering	om	9:00

iedere	maandag	een	viering

om	19:30	en	iedere	dinsdag	een

viering	om	9:00

Ezechiel	34,	11-12.15-17	

Psalm	23

1	Korinthe	15,	20-26.28	

Matheus	25,	31-46	

Jesaja	63,	16b-17.19b;	64,	2b-7

Psalm	80

1	Korinthe	1,	3-9

Marcus	13,	33-37

Jesaja	40,	1-5.9-11	

Psalm	85	

2	Petrus	3,	8-14	

Marcus	1,	1-8	

Jesaja	61,	1-2a.10-11	

Lucas	1,	46-50.53-54

1	Tessalonica	5,	16-24	

Johannes	1,	6-8.19-28

2	Samuël	7,	1-5.8b-12.14a.16	

Psalm	89

Romeinen	16,	25-27	

Lucas	1,	26-38

9Advent 2020



 
God maakte de wereld 
Het begin
In het begin was er niets. Het was donker en leeg. Alleen God was er.
Het licht
Toen zei God: “Licht.” En er was licht. Het licht noemde Hij “dag” en het donker “nacht”. Het werd avond en het werd
morgen: de eerste dag.
De aarde
God zei: “Het water moet scheiden.” En het gebeurde. Nu was er een hemel, met wolken. En een aarde vol met water.
Het werd avond en het werd morgen: de tweede dag.
God zei: ”Het water op de aarde moet samenstromen. ”En het gebeurde. God riep: ”Ik wil dat er planten en bomen op
het land groeien. Zij zullen zorgen voor prachtige bloemen en lekkere vruchten.” Ook dat gebeurde. Het werd avond
en het werd morgen: de derde dag.
De volgende dag zei God: ”Ik wil lichten zien aan de hemel die schijnen op de aarde. ”En opeens stond de zon hoog
aan de hemel. Toen het avond werd verscheen de maan met heel veel schitterende sterren. Er was weer een dag
voorbij, de vierde dag.
De dieren
Daarna zei God: ”Laat de zeeën gevuld worden met vissen en andere dieren. En ik wil dat door de lucht vele soorten
vogels vliegen.” Zo maakte God de walvissen, de goudvissen, de mussen, de adelaars en nog veel meer dieren. Het
werd avond en weer morgen: de vijfde dag.
God zei: “Ook op aarde moeten dieren leven. Grote dieren, kleine dieren, wilde dieren, tamme dieren.” En weer
gebeurde wat Hij gezegd had. Koeien, vossen, giraffen, muizen en de mollen, God schiep ze allemaal.
De mensen
Toen zei God: “Laten we mensen maken die op ons lijken. Zij moeten voor de aarde en alle dieren zorgen.” En het
gebeurde. God schiep twee mensen, Adam en Eva, een man en een vrouw. God keek naar zijn werk en Hij was heel
blij. Het was goed. Het werd avond en het werd morgen: de zesde dag was voorbij.
De zevende dag
De volgende dag maakte God niets. Hij zegende deze dag en rustte uit van al zijn werk. Het werd avond en het werd
morgen, de zevende dag. Zo zijn hemel en aarde gemaakt.

Teken-  en kleurwedstrijd voor
de jeugd
 
Wat een mooi verhaal, vinden jullie niet? Een verhaal om bij weg te dromen
en om over na te denken. Maar ook een verhaal om een mooie tekening bij
te maken en die in te kleuren.
 
Daar maken we meteen een wedstrijd van. Maak een mooie, gekleurde
tekening die bij dit verhaal past. Lever die tekening in bij de pastorie waar jij
woont of leg de tekening achter in de kerk en schrijf je naam en adres op de
achterkant van de tekening.
 
Alle tekeningen worden in de kerk opgehangen. De pastoor kiest de
allermooiste tekening uit en de maker daarvan krijgt een leuk (en lekker)
prijsje. De pastoor komt dat zelf bij je brengen.
Dus, doe je best, maak er iets moois van en lever de tekening voor 1
december in.

Heel veel succes. Geef voor jouw kerk 
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                          Interview met Gerie de Vries
 
Pelgrim
In Santiago de Compostello werd Gerie geraakt door de stilte in de natuur. Samen met haar schoonzus fietste zij de
route als pelgrim. In de verschillende hostels ontmoette zij veel mensen, die ook op weg waren.
Steentje en wierook
Van te voren heeft Gerie een steentje meegenomen met de letters van haar familie erin. Aan het eind van de
afgelegde route en de benodigde stempels kon zij het steentje onder het kruis met vele andere steentjes neerleggen.
Deze beleving en de eind ontmoeting met alle anderen in de grote kathedraal waar een enorm wierookvat heen en
weer bewoog is nog steeds een bron van inspiratie.
Als jong meisje kwam zij uit een protestant gezin en in die tijd ging zij al wel eens mee met buren naar de katholieke
kerk. Toen haar zoon Urszula leerde kennen met wie hij in de katholieke kerk wilde trouwen, kon Gerie zich hierin
inleven. De families maakten kennis met elkaar in Polen en Nederland.
Kinderen
Gerie’s zoon Marcel, was toen al verbonden met een stichting waar kinderen tussen Polen en Nederland werden
uitgewisseld. Hij trouwde in Polen in de katholieke kerk. Waar later alle kinderen ook eerst gedoopt werden en daarna
de Eerste Heilige Communie en het Vormsel kregen.
Familie
Er was een fase in haar leven waarin ze het gevoel had: Ik kan het zelf allemaal wel. Ik heb niemand nodig. Ze had
een werkleven met haar man, met haar gezin en de tijd vloog voorbij door alle drukte daaromheen.
Op een moment werd haar man ernstig ziek en toen ontstond het gevoel: “Ik mis iets”. Er was iets niet compleet in
haar leven. Met dit gevoel ging zij op de fiets de pelgrimsroute doen. Bij thuiskomst ging zij op zoek voor zichzelf naar
een kerk om zich mee te verbinden. Eerst lukte dat niet. Haar zoon gaf haar een tip om eens met een Alpha cursus
mee te doen. Dat deed Gerie. Zo ontmoette zij Iwan, diaken, die haar verder op weg hielp.
In de Alpha ontdekte zij meer en meer “hoe te geloven”. Door de ontmoeting met anderen werd het haar duidelijker
dat zij gevormd wilde worden.
In de zondagse mis in Lisse, wordt zij nog steeds diep geraakt door het ontvangen van de Heilige Communie.
Haar talent komt naar voren in iets betekenen voor een ander. Bijvoorbeeld iemand ophalen, zodat diegene naar een
bijeenkomst kan van de kerk. Of iemand die zij ontmoet heeft vanuit een cursus, thuis te eten vragen. Zo kan Gerie
een luisterend oor zijn voor een ander.
Samen met haar man Anton beleven zij de wonderen van het licht. Een film was aanleiding om te beleven dat er meer
is! De wonderlijke ervaring van ergens te zijn op een plek, in een klein dorpje Firdgum vlakbij een kerkje in Nederland
en daar het gevoel te hebben dat je dat al eerder hebt beleeft. Nu kunnen zij ervaringen delen, die eerder verborgen
waren.
De bijbel blijft een uitdaging in haar leven. Het lezen van de bijbel in gewone taal geeft haar meer inzicht om van
daaruit het evangelie in de St. Agathakerk te kunnen begrijpen.
 
Geschreven
door Wendelmoet
Langeler

                           Het familiesteentje
                           onder het kruis
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Schuldhulpmaatje Hillegom zet eerste
stapjes!
 
Op 20 oktober jl. werd in het Willibrordushuis een intentieverklaring ondertekend door de Protestantse Gemeente
Hillegom, de Evangeliegemeente Hillegom en onze parochie. Het is een verklaring waarin deze kerken formeel laten
zien dat zij de handen ineen slaan om Schuldhulpmaatje ook in Hillegom op te zetten.
 
Een goed begin!
De intentieverklaring is een begin, maar er is nog veel te doen voordat de stichting een feit is en mensen daadwerkelijk
hulp kunnen ontvangen. En natuurlijk hebben we u daarbij nodig! Daarom is het goed om kort uit te leggen wat
Schuldhulpmaatje is en wat er nodig is om dit van de grond te krijgen.
 
Wat is Schuldhulpmaatje?
Schuldhulpmaatje is een landelijk initiatief dat het doel heeft om mensen die financiële problemen hebben, in de
schulden dreigen te komen of hier al in zitten, te helpen. Vele leveren een bijdrage aan mensen die in deze situatie
zitten, maar Schuldhulpmaatje is anders. De naam zegt het al: een toegeruste vrijwilliger wil een maatje zijn voor
iemand. Het maatje helpt iemand om zelf uit de schulden te blijven of te komen. Mensen krijgen iemand die met hen
meeloopt en hen zelfredzaam maakt. Hierdoor krijgen mensen weer zelfvertrouwen en wordt er gewerkt aan een
duurzame oplossing voor de problemen.  Meer informatie over deze stichting, waarvan onze koningin Máxima
beschermvrouwe is, staat op www.schuldhulpmaatje.nl.
 
Wij zoeken (in het kort) drie soorten vrijwilligers:
Bestuurders; mensen die het bestuur van de stichting vormen en samen zorgdragen voor de werving, opleiding van
de maatjes en de contacten met organisaties en instellingen.
Maatjes; mensen die na een driedaagse training een traject aangaan met mensen die om hulp vragen bij hun
financiële problemen.
Coördinatoren; deze personen zijn contactpersoon voor de hulpvrager en koppelen deze aan een maatje, waarvan
deze ook de contactpersoon is.
 
We zijn er nog niet, maar juist in deze en de komende tijd zullen veel mensen ook de financiële consequenties van de
Coronacrisis gaan ervaren. Dan willen we graag voor hen klaarstaan.
Helpt u ons? Laat het mij weten, dan kunnen we er samen de schouders onder zetten! Samen lukt ‘t!
 
Diaken Osseweijer
 
 

Jaap Schrama met pensioen
 
Op maandag 12 oktober werd in de pastorie in de Zilk afscheid genomen van Jaap Schrama, met een mooie bos
bloemen, toespraken en gebak.
Bloemenman
Jaap is zo’n 55 jaar de vaste “bloemenman” geweest van de Heilig Hart van Jezus kerk. Wekelijks zorgde hij ervoor dat
er weer voldoende bloemen waren om het priesterkoor en de diverse kapellen in de kerk te voorzien van mooie
bloemstukken. De benodigde bloemen kweekte hij zelf, op zijn stukje tuin achter de kerk. 
Maar Jaap deed méér. Hij heeft jaren lang gezorgd dat op het kerkhof de graven voor de overledenen op tijd waren
gedolven en dat het er netjes uitzag, zodat de overledene stijlvol kon worden begraven. Toen het zélf graven niet meer
ging coördineerde hij een groep vrijwilligers die dat vóór hem deden. Maar wel volgens zijn richtlijnen, want Jaap was
streng.
Naast de coördinatie van de grafdelvers had hij ook de leiding over een grote groep vrijwilligers die wekelijks zorgt dat
het kerkhof er tip top bij ligt. Er wordt geschoffeld, gesnoeid, geveegd en opgeruimd.
Kortom Jaap heeft heel veel werk voor de kerk gedaan en laten doen.
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St. Agathakerk
 
Heilig Doopsel
 
4 oktober
 
Kaat Mara Berbée
 
Overleden
 
21 september
Wilhelmus Theodorus (Wim)
van Aalzum (94)
 
22 september
Alida Maria (Els)
Duineveld-van Noort (87)
 
27 september
Eugenia Anna (Eus)
Beijk-van Loon (89)
 
2 oktober
Franciscus Johannes (Frans)
Hogervorst (87)
 
5 oktober
Jacoba Catharina (Toos)
Kok-Brederode (99)
 
7 oktober
Wilhelmina Maria (Gerry)
van Amersfoort-Hermans (65)
 
19 oktober
Nicolaas Petrus (Nico)
Geerlings (76)
 
20 oktober
Wilhelmina Gerarda
van der Veek-Wijsman (88)

H.H. Engelbewaarderskerk
 
Overleden
 
13 oktober
Wilhelmina Petronella (Willy)
Meijer-Heemskerk (92)

St. Jozef en St.Martinuskerk
 
Overleden
 
25 september
Ida Freriks – Moormann (93)
 
28 september
Johanna
van Leeuwen – Warmerdam (92)
 
4 oktober
Geertruida
Zwaaneveld – van der Voort (88)
 
16 oktober
Franciscus Evers (89)
 
17 oktober
Cornelia
van Noort – Luiken (95)
 
21 oktober
Wilhelmina Johanna
van Haaster – de Jong (92)

Heilige Hart van Jezuskerk
 
Overleden
 
6 oktober
Johannes Jacobus
de Ridder (57)
 

Afscheid Jaap Schrama
 
En nu hebben we afscheid
genomen. De gezondheid van Jaap
liet hem niet meer toe om zo intensief
met z’n werk bij de kerk bezig te zijn.
Jammer, maar we halen hem dan
ook af en toe even op voor een kopje
koffie. Hij blijft zéér betrokken bij de
kerk. En altijd als Jaap er is, wordt het
gezellig want dan komen de
verhalen over alles wat hij in de loop
van die jaren bij de kerk heeft
meegemaakt.
Bedankt
Jaap, bedankt voor al je werk en we
hopen je nog lang te mogen
begroeten bij de koffie.
De lokale commissie en alle
vrijwilligers van de “Heilig Hart” kerk

Kronieken

Ook kopij inleveren? Dat kan
natuurlijk!
 
Kopij voor de editie van de
Wil'skracht voor Kerstmis, die
zal doorlopen
t/m 31 januari, ontvangen we
graag uiterlijk op 30 november
via: wilskracht@rkwb.nl
 
Graag tekst als Word
document en foto's apart in
een JPG bestand. Bedankt!
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Ziekenzalving
of Uitvaart 
 

06 33865955

Openingstijden
Secretariaten
 
 
 H.H. Engelbewaarderskerk 
 
woensdag en vrijdag
9.00 - 11.30 uur
 
Heereweg 459
2161 DC LISSE
0252  211453
secengel@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 72 RABO 03572 01 744
Kerkbijdrage:
NL 86 RABO 03365 30 986
 
 
St. Agathakerk
 
maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur
 
Heereweg 277
2161 BH LISSE
0252 413330
seclisse@rkwb.nl
 
Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH LISSE
 
Bankrekeningnummer:
NL 84 RABO 03765 21 600
Kerkbijdrage:
NL 86 RABO 03365 30 986

Kerken open
 
St. Agathakerk: 9.00 - 16.30 uur
 
St. Jozef en St. Martinus:
Het stilte centrum van 9.00 - 16.30 uur
 
H. Hart van Jezuskerk: 9.00 - 17.00 uur

Heilig Hart van Jezuskerk
 
dinsdag, woensdag en donderdag
9.00 - 11.30 uur
 
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252  515753
secdezilk@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 39 RABO 03281 15 142
Kerkbijdrage:
NL 48 RABO 03881 15 009
 
 
St. Jozef en St. Martinuskerk
 
maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur
 
Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
0252  515000
sechillegom@rkwb.nl
 
Willibrordus Huis
Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
 
Bankrekeningnummer:
NL 25 RABO 03281 05 015
Kerkbijdrage:
NL 42 RABO 03169 02 373

www.willibrordus.nl   Facebook   You Tube

Reserveer uw plaats in de kerk
Reserveer vanaf woensdag t/m
vrijdag via de website uw plaats in
één van de vier kerken voor de
eerstvolgende mis op zondag.
Indien u echt geen computer heeft of
hulp hierbij, kunt u woensdag's van
10.00-11.00 uur bellen naar het
secretariaat van de St. Agathakerk.
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Uitvaartverzorging 

Uitendaal
sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 

in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 

jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608

www.roelandjuweliers.nl

Zitten we er warmpjes
bij in de kerk?
 
Covid en de sacristie
Doorgaans vieren we de doordeweekse vieringen in de
diverse sacristieën van onze kerken. Zeker in de wintertijd
scheelt dit enorm in de stookkosten. Maar door onder
andere de 1½ meter regel in deze Covid periode waarin
we leven kunnen we op die plek niet samen komen. Ook
is het ventileren (continu verse lucht aanvoeren) en het
luchten (de lucht in een korte tijd geheel vervangen) in
verband met de mogelijk aanwezige aerosolen, in een
sacristie niet tot bijna niet mogelijk. Dat is de reden
waarom we voorlopig met elkaar zijn aangewezen op de
kerk.
Verwarmen
Wij hebben in onze parochie vier prachtige kerken, waar
veel van gezegd kan worden. Maar wat we ze niet
kunnen noemen is dat ze klein zijn. Om te voorkomen dat
de monumentale gebouwen te veel gaan werken in
verband met temperatuurverschillen, worden de
gebouwen op een constante temperatuur gehouden van
minimaal 12 graden Celsius.
Al onze kerken worden verwarmd door hetelucht
verwarming door middel van recirculatie.
Voor elke weekendviering, wordt de kerk van 12 naar 17
graden gebracht. Het opwarmen van de kerk met 5
graden kost € 250,00 of meer. Dat blijven wij natuurlijk
doen. Maar daar komen nu de doordeweekse vieringen
bij. Dat betekent een wekelijkse uitgave van € 1.250,00 en
voor een winterperiode betekent dit ongeveer € 30.000,00
meer aan stookkosten.
Besluit
Gezien het bovenstaande zult u begrijpen dat wij als
bestuur dit een zeer grote uitgave vinden. Daarom is er
besloten om voor de doordeweekse vieringen de
temperatuur in de kerken niet naar 17 graden te brengen
maar te houden op de standaard 12 graden. Natuurlijk
blijven wij wel de kerken in het weekend en bij uitvaarten
verwarmen.
Daar het Covid virus ook door de lucht zeer besmettelijk
is, mag tijdens een viering de hetelucht verwarming niet
aanstaan. De kachels brengen met de heteluchtstroom
de lucht in de kerk in beweging en daarmee ook het
mogelijk aanwezige virus in bijvoorbeeld de veel
besproken aerosolen.
Na elke viering zal een uur lang de ramen en deuren
tegen elkaar worden opengezet om de kerk te luchten.
Wij gaan er vanuit dat u begrip zult hebben voor deze
maatregelen. Met elkaar dragen wij zo ons steentje bij
om het virus op afstand te houden. Ook al betekent dit
dat u zich wat warmer moet kleden om in de koude tijden
in de kerk er warm bij te zitten.
 
Het parochiebestuur
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Heereweg 21

2161 AC  Lisse

0252 - 413 213

persoonlijk

betrokken

stijlvol

www.vanderputtenendunweg.nl

Oranjelaan 76

2161 KH Lisse

dag en nacht
bereikbaar

0252 411 366

info@uitvaartzorgbollenstreek.nlwww.uitvaartzorgbollenstreek.nl

g r a f m o n u m e n t e n

Grafmonumenten, Gedenktekens en Urnmonumenten

Ampèrestraat 2
2181 HB Hillegom
Tel. 0252-520329
info@damonatuursteen.nl
www.damonatuursteen.nl

open: 
ma - vr: 9.00 -17.00 / za: 9.00 - 12.00 bezoek showroom alleen op afspraak

ALS KWALITEIT TELT

Grafmonumenten in elke prijsklasse
Groot en veelzijdig assortiment
Natuursteen, Glas en Cortenstaal
Restauratie en tekstbijzettingen

Grafmonumenten 

& Urnen

Sinds 1902

Meer en Duin 21-23 • Lisse 

T: (0252) 413 308 

www.bootnatuursteen.nl 

www.memorieurnen.nl


