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   Maak ruimte in uw tent!



Maak ruimte in uw tent.

Bij het zien van het thema van deze Wil’skracht, zullen er ongetwijfeld lezers
zijn, die denken: Wat een vreemd thema voor een parochieblad. Wat wordt
daarmee bedoeld? Wat moet ik ermee?
Een goede vraag. In dit nummer zult u ervaren dat er vele invullingen van dit
thema zijn. We kunnen ruimte maken in ons huis en daardoor rust te ervaren.
Rust om andere dingen aan te pakken, om een nieuwe weg in te slaan.
Ruimte maken in je huis en plaats te maken voor anderen. Voor mensen in
nood of op de vlucht. Ruimte maken in je hoofd en daardoor aandacht te
schenken aan anderen. Aan de buurvrouw, die alleen woont. Aan een kennis
die door ziekte aan huis gebonden is. Aan een familielid, die het even niet
meer ziet zitten.
De rust die wij bij ons zelf vinden, kunnen wij gebruiken om ruimte te maken
voor anderen en voor onszelf. In deze tijd, die soms zo druk en vol kan zijn, is
dat misschien zo gek nog niet.

Namens de redactie, Marian Castenmiller

Van het bestuur
Een thema om even over na te denken. Maar dan komt er toch wel wat naar
boven. We leven in de aanloop naar Pasen, de vastentijd. Een tijd van
onthouding. Een tijd om misschien eens wat op te ruimen. Lang geleden was
het thuis de tijd van wat wel de “grote schoonmaak” werd genoemd. Het huis
werd dan weer eens stevig schoongemaakt als afsluiting van de winter en in
de aanloop naar het voorjaar en de zomer.
Dat is ook een beetje wat bij mij opkomt bij het thema van deze uitgave.
Ruimte maken, onbelangrijke dingen en rommel overboord gooien, ook uit je
gedachten. Proberen niet bezig te zijn met wat anderen je hebben
aangedaan. Vergeven en loslaten. Weer eens ruimte maken voor belangrijker
dingen. Wat zijn de echte waarden in je leven? De liefde tot God en tot mijn
naasten. Samen met anderen bouwen aan een wereld die er iets beter uitziet.
Samen met anderen, want alleen ben ik niet zo sterk. Maar met een
gemeenschap van mensen lukt het meestal beter.
Daar ruimte voor maken in mijn tent, dat geeft ook hoop. Misschien hebben
we dat wel nodig in deze tijd.  
Fred Broersen 
Vice-voorzitter Parochiebestuur  
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'Kom volg mij', spreekt Jezus tot zijn leerlingen. De leerlingen laten alles uit hun
handen vallen, al het vertrouwde achter zich latend. Ze beginnen aan een
reis waarvan ze niet weten hoe die reis er uit gaat zien en zelfs de bestemming
is voor hen onduidelijk.

Handen en voeten geven aan Gods liefde
 

een groeiende inclusieve Kerk, 
van enthousiaste mensen 
die levend vanuit hun relatie met Jezus 
Gods liefde handen en voeten geven 
en anderen inspireren en bemoedigen dezelfde
weg te gaan.

 
Die oproep van 'kom volg mij' is een oproep van alle tijden, ook voor ons nu.
Maar om dan net als de leerlingen al het vertrouwde uit je handen te laten
vallen om Jezus achterna te gaan, durven we dat wel? Is het echt nodig?
Om ons van deze laatste vraag 'is het echt nodig' te doordringen hebben wij
in het afgelopen jaar de vitaliteit van onze parochie getoetst. De uitkomsten
van deze toets zullen u waarschijnlijk niet verrassen. Van financiën tot aan
parochianen, personeel en gebouwen, alles is onder de loep genomen.
Op eerste gezicht denk je dat het wel meevalt met de financiën, er is een
aardige spaarrekening van onze voorouders, maar even wat dieper duikend
zie je dat wij als huidige generatie al een flink aantal jaren niet genoeg bij
elkaar brengen in kerkbalans, kerkenveilingen en collectes om de onkosten
van het lopende jaar te betalen. Al die jaren hebben we dit gat gevuld met
de erfenis van onze voorouders. Elk jaar worden we dus een beetje armer. En
niet lang meer en we zijn dan ook werkelijk arm.
Een andere werkelijkheid is dat de groep vrijwilligers elk jaar kleiner wordt en
de gemiddelde leeftijd van deze groep navenant stijgt. Het is al niet meer zo
dat een kleinere wordende groep taken overneemt van de verdwijnende
vrijwilligers. Nee, het is inmiddels al zover dat werkgroepen ophouden met
bestaan omdat er niemand meer voor is of kan overnemen. 

Gaat dan werkelijk na ons de deur dicht? Is het over en uit?
Natuurlijk niet. Het maakt ons alleen maar bewust van de noodzaak om in
beweging te komen. De herder van een schaapskudde brengt zijn schapen
ook steeds van veld naar veld om ervoor te zorgen dat de kudde blijft groeien
en bloeien.
Ook ik als uw pastoor heb een droom voor de gemeenschap die aan mij is
toevertrouwd. Een bestemming waar ik u met Gods hulp naartoe wil brengen.
Met behulp van uw input via het visnetproject, de leden van de lokale
commissies, het bestuur en vele andere vrijwilligers, heb ik een toekomst, een
droom, geformuleerd waar we als parochie over 5 jaar willen zijn.
  Wij dromen van:

 

 
Om deze droom waar te maken, zullen we net als de eerste leerlingen van
Jezus het vertrouwde achter ons moeten laten. We breken onze tenten op en
gaan op reis. 
Het is niet de bedoeling dat deze droom ergens in een boek in een la terecht
komt. We gaan er actief mee aan de slag. We nemen u mee op reis naar
deze bestemming. Op vele manieren zijn we al aan deze reis begonnen. Denk
bijvoorbeeld aan de familiezondagen. 
Ik eindig met een quote uit de 1e brief van Johannes hoofdstuk 4 vers 7:
'Geliefden, laten wij elkander liefhebben. Want de liefde is uit God; en
eenieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God.'
 

Laten we leven vanuit deze liefde zodat we deze reis met elkaar kunnen
maken.
 
Pastoor Bosma
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Soms kunnen onze omstandigheden heel turbulent zijn, zodat het voelt alsof
de boot van ons leven dreigt te vergaan. Of het voelt alsof wij in een
achtbaan zitten. Wij kunnen dan wellicht niet anders dan waarom-vragen
stellen: Waarom overkomt mij dit? Waarom is ons kleinkind ziek? Waarom is
mijn partner juist nu overleden? Waarom is er oorlog? Waarom is er
überhaupt lijden en ellende? Vragen die in ons kunnen opkomen als wij
machteloos staan, niet opgewassen om datgene wat aan ons gebeurt, te
dragen.

Statie van de kruisweg in het Begraafpark

van de Heilig Land Stichting.

Rozenkrans bidden
 
Met ingang van dinsdag 4 april a.s. wordt er iedere dinsdagavond om
19.00 uur de rozenkrans gebeden in de dagkapel van de St. Jozef en St.
Martinuskerk te Hillegom.
In de meimaand bidden wij op alle werkdagen de rozenkrans behalve op
Hemelvaartsdag,18 mei en op Tweede Pinksterdag, 29 mei.
U bent allen hartelijk welkom
 
Met vriendelijke groet,
Bas Rusman

Ruimte geven aan ons Fiat, Magnificat en Stabat Mater

 
Kijken we naar Maria en naar haar leven. Naar haar Fiat, haar Magnificat en
haar Stabat Mater. Ook Maria vroeg zich af hoe het zal geschieden dat zij de
Zoon van God ter wereld zal brengen. Maria bidt het Magnificat; hiermee
erkent zij dat wat haar overkomt, echt van God komt. En het Stabat Mater;
Maria staat in geloof en vertrouwen onder het kruis.
Hoe is dat voor ons? Geven wij God ons Fiat? Kunnen wij zeggen: ‘Ja Heer, uw
wil geschiede in ons leven.’ God wil geen oorlog, ziekte, lijden etc. God wil dat
wij elkaar liefhebben. Hij kan wel het onrecht dat ons wordt aangedaan,
gebruiken ten goede. En ons fiat kan niet eenmalig zijn, dit dient steeds
opnieuw bevestigd te worden. Bij iedere tegenslag, bij alles wat ons overkomt
(ook de mooie ervaringen!), kunnen wij zeggen: ‘Uw wil geschiede.’ Het kan
zijn dat wij op dit moment nog niet begrijpen waarom ons dingen overkomen.
Maar wij mogen erop vertrouwen dat God ons liefheeft en ons ook in deze
moeilijke tijden nabij wil zijn. 

Ons Magnificat
Geven wij God ons Magnificat? Prijzen wij God onder alle omstandigheden?
Als wij gelukkig zijn, het leven vrijwel vanzelf gaat, dan valt het ons wellicht
makkelijker om God te prijzen dan wanneer het leven zwaar voelt. Als wij
bidden ‘geprezen zij U’, bidden wij met een andere innerlijke houding dan dat
wij bidden ‘Heer, redt ons.’ Wij erkennen dan dat God met ons is. Hij is al bij
ons in de boot als deze dreigt te zinken
Hij is bij ons als wij ervaren dat wij in een achtbaan zitten. Niet wetende hoe
wij eruit kunnen stappen en even tot rust kunnen komen. En het Stabat Mater;
staan wij onder het kruis dat wij te dragen hebben in ons leven? Staan wij
daar in het volste vertrouwen op God en in Zijn Kracht? Of gaan wij ten onder,
omdat wij vertrouwen op onze eigen kracht? Maria heeft niet gevraagd
‘Waarom ik, Heer?’ Zij kon haar ja-woord geven, omdat zij erkende dat wat
haar overkwam, van God kwam. Ook al overzag zij de gevolgen van haar ja-
woord niet. Zij bleef staan in een nederig vertrouwen op God. Vreugdevol en
geliefd. 

Laat ons bidden: Moeder Maria, geef dat wij ja kunnen zeggen tegen God.
Dat wij God, hoe onze omstandigheden ook zijn, eer en dank kunnen
bewijzen. En dat wij onder het kruis van ons leven mogen blijven staan, in het
volste vertrouwen op God en in Zijn Kracht.
Irene Koster
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Eucharistie vieren

Deel 17: Het verloop van de

liturgie van het Woord (4)

Het vers voor het evangelie
Voorafgaand aan de evangelielezing wordt het
evangelie-vers gezongen. Buiten de vastentijd wordt dit
vers voorafgegaan en gevolgd door ‘alleluia’. Dit vers
bereidt ons voor op het evangelie. Het is een huldigende
begroeting van de Heer, die in het evangeliewoord op
bijzondere wijze aanwezig is. In een kernachtige tekst
wordt de betekenis van het Woord van God
aangegeven. Een bekend vers is: “Heer Jezus, ontsluit
voor ons de Schriften; doe ons hart branden, terwijl Gij tot
ons spreekt”. Het alleluia is een oproep van vreugde en
lofprijzing. Bij dit vers gaan we staan om onze aandacht
te richten op de evangelielezing. Ondertussen wordt het
evangelieboek naar de lezenaar gedragen. Dit
evangelie-vers begeleidt de ‘evangelie-processie’. Omdat
het evangelieboek teken is van de aanwezigheid van de
Heer, staan we dus tijdens deze processie.
 
De lezing van het evangelie (1)
Het hoogtepunt van de liturgie van het woord is de lezing
van het evangelie. Zowel het evangelieboek als de lezing
ervan worden met bijzondere eer omgeven: wierook,
kaarsen, processie met het boek dat aan het begin door
diaken of priester bekruist en op het einde gekust wordt.
We luisteren staande naar de evangelielezing die een
climax is in de dienst van het woord. Het woord van het
evangelie, het woord van Christus zelf, vormt het
middelpunt en hoogtepunt van de hele heilsgeschiedenis
van het Oude en Nieuwe Verbond!
Kapelaan Kuik
(bron: ‘De liturgie van de eucharistie. Inleiding tot het
nieuwe missaal’ van Dr. J. Hermans)

Bijzondere vieringen

De Goede Week, Palmzondag

en het Paastriduüm

In de Goede Week overwegen we van het lijden en
sterven van Christus.
Palmzondag begint het met de herdenking van de blijde
intocht van Jezus als Messias in Jeruzalem. De gelovigen
beginnen liefst buiten de kerk. De palmtakjes worden
vervolgens gezegend met wijwater. Na de lezing uit het
intochtsevangelie begint de processie naar de kerk. De
liturgische kleur is rood en symboliseert vooral het
koningschap van Jezus. De gewijde palmtakken worden
na de viering op het kruisbeeld geplaatst. Reeds lang
bestaat de overtuiging dat er van de gewijde takken een
beschermende werking uitgaat.

Het Paastriduüm is de periode die begint met de
avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de
vespers van Paaszondag, waarin lijden, dood en
verrijzenis van Christus worden herdacht.
Op Witte Donderdag wordt het paasmaal herdacht dat
Jezus aan de vooravond van zijn kruisdood met zijn
leerlingen hield. ‘Wit’ van Witte Donderdag staat voor
'goed', 'vreugdevol' en 'heilig' omdat Jezus tijdens dit
Laatste Avondmaal zijn leerlingen de sacramenten van
de eucharistie en het priesterschap schenkt.
Op Goede Vrijdag herdenkt de kerk dat Jezus Christus
werd gegeseld en, aan het kruis genageld, stierf. Door zijn
kruisdood heeft Jezus Christus de mens van zonde en
dood verlost.
Pasen is het feest ter herdenking van Christus' Verrijzenis
uit de dood en vieren we de toegang tot een nieuw en
eeuwig leven. De viering van Pasen gebeurt in de
paaswake, in de duisternis van de paasnacht, en in de
dagmis van paaszondag.
Kapelaan Kuik

Nachtelijke aanbidding in de St. Agathakerk
 
Ook dit jaar is er aansluitend aan de Witte Donderdagviering weer een nachtelijke aanbidding in de St. Agathakerk.
Na de Eucharistieviering wordt de ciborie met het H. Sacrament naar het rustaltaar gebracht en ter aanbidding
uitgesteld.
De wake is tot 7.00 uur in de ochtend. Er wordt dan afgesloten met het bidden van de Lauden, het kerkelijk
ochtendgebed.
We nodigen iedereen uit om gedurende de avond of de nacht binnen te lopen om voor kortere of langere tijd bij
Christus te verblijven zoals Jezus in de tuin van Getsemané vroeg aan zijn leerlingen om met Hem te waken, al is het
maar voor één uur (Mat. 26: 38-40).
 
Gedurende deze nacht zullen er altijd mensen aanwezig zijn volgens een rooster. Wilt u met uw aanwezigheid helpen
dit rooster te vullen neem dan contact op met Arnold van Berkel, arnold.vanberkel@gmail.com.
In overleg kunnen we u dan inroosteren.
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Er zijn maar weinig heiligen die zo lang en zo veelvuldig worden vereerd als
deze “multimartyr''. Georgius, militair in het Romeinse leger, is de
verschrikkelijke marteldood gestorven omdat hij het christelijk geloof dapper
verdedigde, recht voor de keizer Diocletianus. Die liet hem vreselijk folteren
maar Georgius riep God om hulp om alle martelingen te doorstaan. De
keizerin geraakt door wat ze zag, liet zich dopen tot christen. Kort daarna liet
de wrede keizer zijn vrouw de marteldood sterven en Georgius onthoofden.
We hebben helaas te weinig bronnen over hem uit die tijd, slechts enkele
legendes. Zo vertelt een bekende legende (Legenda Aurea) dat hij in het
kruisteken de dochter van een koning gered had voor offerdood aan een
draak, waardoor de koning en met hem zijn hele bevolking zich tot
christendom bekeerde. Georgius weigerde alle schatten die de koning hem
aanbood, hij moest hem alleen maar beloven dat hij er voor zou zorgen om
christendom in stand te houden.
De koning liet ter ere van Georgius een kerk bouwen.
Dappere ridder Georgius afkomstig uit Kappadocië (Oos-Turkije) wordt
afgebeeld als soldaat en ridder te paard in volle wapenuitrusting met een
rood kruis op de borst of op zijn schild. Met zijn lans doorboort hij de bek van
een draak. Met het prinsesje dat de prooi moest worden van de draak, met
koningin Alexandra die zich door hem laat bekeren. We kijken meer naar de
symboliek van deze daad. De draak staat symbool voor de duivel die
dagelijks mensen naar de afgrond leidt en verslindt en met welke Joris
afgerekend had met Gods hulp.

Sint Joris, oftewel Sint Gregorius (eind 3e eeuw)
 
Kennen we de dapperste ridder, christen en verdediger van Christus en het christelijk geloof nog?

 
De verering
Verering van Sint Georgius gaat terug tot in de 5e eeuw aanvankelijk vooral in
het Nabije Oosten, inclusief Egypte en Ethiopië. Constantinopel telde zelfs
meerdere Georgius-kerken. Zijn verering was het grootst op Cyprus, in
Kappadocië en Georgië, dat zelfs naar hem genoemd is. Vandaaruit
verbreidt zich zijn verering naar de Balkan en Rusland. Hij is patroon van
Georgië, van de Kerkelijke Staat, van Frankrijk, van Engeland, van Zweden,
van de Balkanstaten Bosnië en Servië, van Portugal, mede-patroon van
Rusland en Duitsland, van Litouwen, van talloze steden in Oostenrijk,
Zwitserland, Nederland, België, van Catalonië in Spanje, van het toenmalige
Constantinopel (huidige stad Istanbul).
St. George behoort tot de Veertien Noodhelpers. Vlak voor zijn onthoofding
bad hij tot God en vroeg dat ieder die zijn hulp inriep, verhoord zou worden.
En er weerklonk een stem uit de hemel: "Zoals je wilt!"
Hij is patroon van Duitse ridderorden, van legers, ridderstand, paarden,
kudden en vee en van ziekenhuizen, gasthuizen en hospitalen.
St. George is patroon van gevangenen; van kruisvaarders, ridders, ruiters,
cavaleristen, soldaten, krijgers, militairen, schutters in onze moderne tijd ook
patroon van scouts, padvinders, verkenners en wandelaars; van boeren
(naamsbetekenis: van het Griekse woord voor landbouwer - 'geoorgos') en
herders.
Bovendien wordt hij aangeroepen tegen oorlogsgevaar, tegen beschimping
en bespotting, tegen godsdiensthaat, tegen ongeluk, tegen alle kwaad en de
macht van de satan in het algemeen en nog om een nieuw huis in te
zegenen.

Biba Prokopová
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Anneke Beenakker in het
Paus Franciscushuis
 
Op dinsdag 28 maart zal
Anneke Beenakker tijdens de
koffieochtend in het Paus
Franciscushuis komen vertellen
over deze Jan Beenakker
stichting. Aan de hand van
fotomateriaal laat zij zien
waarom het belangrijk is om
de kinderen in Uganda op weg
te helpen. U bent hierbij van
harte welkom.

Vastenproject 2023

 Let your light shine!
Jan Beenakker stichting

Dit jaar heeft de Parochie H. Willibrordus gekozen voor een Vastenproject ver
weg en dichtbij. In februari steunden wij al het Vastenproject ‘Ver weg’, door
de mensen te steunen die te maken hadden met de aardbevingen in Turkije
en Syrië.
Voor het project dichtbij wordt de Jan Beenakker stichting gesteund. De
leerlingen van de St. Willibrordschool in Lisse en de Johannesschool in
Hillegom kregen bezoek van Anneke Beenakker die hen kwam vertellen over
de kinderen in Uganda.
De Jan Beenakker stichting zet zich in voor een basisschool in Uganda. Het
doel is met name meisjes in de gelegenheid te stellen om onderwijs te krijgen.
Net als in veel (Afrikaanse) landen zijn scholen meestal niet in de buurt en
kunnen velen ook de kosten moeilijk betalen. De meeste kinderen krijgen
geen onderwijs, omdat ze meewerken op het land of in het huishouden.
Diegenen die onderwijs krijgen zijn meestal jongens uit gezinnen die zich dat
dan net kunnen veroorloven en waarvan de ouders het nut ervan inzien.
Omdat onderwijs aan meisjes essentieel is voor de ontwikkeling van een land,
wordt er veel moeite gedaan om ouders over te halen hun dochter(s) naar
school te laten gaan.  

Geitenproject
Jan Beenakker kwam door zijn werk als docent Geografie, Planologie en
Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Amersterdam in contact met de
oprichtster van deze basisschool. Via de Rotaryclub Bollenstreek, heeft hij de
eerste stap gezet om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de
school. Het begon allemaal met een ‘geitenproject’. Door voor de school een
paar geiten aan te schaffen konden leerlingen leren over verzorging en
bovendien hadden ze melk. Later werd ook een bok geschonken zodat het
aantal geiten zich kon uitbreiden.
Verder is in de loop der jaren gezorgd voor zonne-energie, zodat de jongens-
en meisjesslaapzaal verlicht kon worden met ledverlichting. Daarna volgde
nog de bouw van latrines voor meisjes, een kleine watertank en een septic
tank.
De Rotaryclub  Lisse Bollenstreek heeft na het plotselinge overlijden van Jan
Beenakker de Jan Beenakker stichting opgericht om zijn werk voort te zetten.
Men heeft contacten in Uganda en is voldoende overtuigd om te weten dat
alle middelen goed besteed worden en bijdragen aan de kwaliteit van deze
basisschool.

De Jan Beenakker Stichting zou haar activiteiten graag uitbreiden, zodat meer
kinderen (voornamelijk meisjes) naar school kunnen.
Met een bijdrage kunnen we schoolgeld betalen maar ook andere zaken op
het gebied van verzorging en/of leermiddelen of voedsel als dat er tijdelijk
niet is. Kinderen in Uganda zullen als zij verder gaan leren en misschien ook
studeren, moeten weten hoe de digitale wereld van tegenwoordig in elkaar
zit. Er zijn niet genoeg computers en tablets zoals de kinderen in Nederland
hebben zijn daar niet te vinden. 
De opbrengst van de deurcollectes en de inzamelingen tijdens de
vastenmaaltijden en van de scholen voor deze Vastenaktie, zal besteed
worden aan eenvoudige tabletcomputers. Op die manier kunnen de
leerlingen van deze school, met als motto: ‘Let your light shine’ op school,
vaardigheden ontwikkelen in de digitale wereld van tegenwoordig.

Helpen jullie ook mee?
Hartelijk dank namens kinderen in Uganda en de Jan Beenakker stichting.
Bankrek: NL20 RABO 0332 1742 55
t.n.v.Jan Beenakker stichting, onder vermelding van Vastenproject

7April



Thuis meekijken naar de mis. 
De livestream, een uitkomst! 
 
Zoals u wellicht weet zijn wij als parochie aan het begin van de Coronacri
sis in 2020 gestart met het live streamen van onze vieringen vanuit de St.
Agathakerk. Het was de enige manier om u als parochianen te bereiken in
de tijd dat alles op slot zat. 
Er is inmiddels een team samengesteld van 3 personen en beurtelings wis
selen die elkaar af om de zondagviering te streamen van uit de St. Agatha
kerk. Ze doen dit graag en met grote toewijding en inzet. Vanwege de kost
bare installatie en (nog) niet genoeg vrijwilligers is het helaas niet mogelijk
om dit in alle kerken te plaatsen. 
Als u om welke reden niet in de gelegenheid bent om naar de kerk te
komen kunt u ons vinden op het youtube kanaal van de parochie. Mocht u
het nog niet ontdekt hebben kijkt u dan eens op :www.youtube.com en
zoek naar  Parochie Heilige Willibrordus. Door het gebruik van het logo met
de 4 kleurvlakken herkent u het gelijk. Kijkt u dan ook eens onder het kopje
bij playlists: naar de mooie serie Pasen voor de kinderen of naar Catechese
waar ons pastorale team verschillende lezingen geeft. Dit is zeker de moeite
waard. 
Als straks de koude regeling weer voorbij is kunt u iedere zondag mee kij
ken naar de stream. Het pastorale team zorgt er zelf voor dat u op de
maandag avond en de dinsdagochtend kunt mee kijken. 
We hopen u te zien in de kerk en anders bent u online van harte welkom. 
 Jos Koster en Annemiek namens het streamteam 
 

Taizé-vieringen in de H.H. Engelbewaarderskerk  
Met een enthousiast groepje, waaronder Kapelaan Kuik, zijn we gestart om Taizé-vieringen in onze parochie voor te
bereiden. Een aantal van ons is in Taizé geweest en de anderen zijn hierin geïnteresseerd. Goed om eerst wat meer te
vertellen over Taizé. 
 
Taizé in Frankrijk
De oecumenische gemeenschap van Taizé in Frankrijk telt een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende
protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. De broedergemeenschap leeft slechts van haar werk. Ze aanvaardt voor
zichzelf geen enkele gift. Persoonlijke erfenissen van broeders worden ook niet aanvaard, maar de gemeenschap
schenkt ze aan heel arme mensen.  In de loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen.
Ze komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de wekelijkse ontmoetingen. 
Driemaal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijke gebed in de
Verzoeningskerk, met veel liederen en lange tijd van stilte. De liederen die gezongen worden tijdens het gebed zijn
korte liederen die vele malen achter elkaar worden gezongen. De gedachte hierachter is, dat het lied als een gebed
in je onderbewustzijn een plaats vindt, en zo de hele dag kan dienen als meditatief, stil verlangen naar God.   
 
Zondagavondvieringen
Wij denken dat de zondagavond een geschikte avond is voor deze vorm van gebed. Het kan dienen als een moment
van rust aan het einde van het weekend. De viering kenmerkt zich door veel gezang maar ook korte teksten en stilte
om rustig te kunnen overwegen.   
Nieuwsgierig geworden? 
We starten dit voorjaar met twee vieringen op
zondagavond 23 april en zondagavond 18 juni
om 19.30 uur in de dagkapel van de H.H. Engelbewaarderskerk.   
Iedereen is van harte welkom om kennis te maken
met deze vorm van gebed of juist om Taizé te herbeleven.   

Monique van der Vlugt 
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Bedevaart naar Banneux
 
Ieder jaar organiseert het Banneux-comité-bisdom- Rotterdam verschillende
bedevaarten naar Banneux, een plaatsje in de Belgische Ardennen, waar
Maria verscheen aan Mariëtte Beco.
Behalve tijd voor rust, gebed en bezinning zijn er ook voldoende momenten
voor gezelligheid en ontmoetingen met andere mensen.
Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar
tegelijk de diepe rijkdom van Banneux.
Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit
een priester, een arts, verpleegkundigen, helpsters, brancardiers met u
mee, zodat u goed verzorgd bent.
Er zijn voldoende voorzieningen aanwezig in de Hospitaliteit van Banneux,
ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.
Binnenkort vinden de volgende bedevaarten plaats:
 -      Een vijfdaagse bedevaart onder medische begeleiding van vrijdag 2   
       juni tot en met dinsdag 6 juni 2023.
        Begeleid door pater dr. M. Lindeijer sj en diaken D. Vrijburg.
-       Een eendaagse bedevaart op zaterdag 13 mei 2023
-       Een tweedaagse bedevaart op zaterdag en zondag 20 en 21 mei..
Voor opgave en verdere informatie kunt u de brochure raadplegen.
 
U kunt deze aanvragen bij:
Mevrouw A.W. Opstal – Ammerlaan                of bij:  De heer G.J. de Bruijn
Telefoon: 015 – 3693148                                                Telefoon: 070 – 3205872
E-mail: paula_opstal@hotmail.com                              E-mail:                             
                                                                               gerard_debruijn@planet.nl

 

In 2023 met de parochie naar Lourdes!
In het jaar 2023 willen we vanuit de parochie weer naar Lourdes gaan. We
gaan van 11 tot en met 16 september en wel met het vliegtuig. In Lourdes
willen we natuurlijk naar Maria in de grot! Bij haar vinden mensen vanuit de
hele wereld troost, rust, steun, kracht, vrede en vreugde. Het is een plek om
vragen bij Maria neer te leggen of om haar dankbaarheid te tonen. De vele
kaarsjes die daar branden, getuigen van de duizenden pelgrims die zich elke
dag tot Maria wenden.
 
Tijdens de bedevaartreis wordt een volledig verzorgd programma
aangeboden met vieringen, processies, verdiepingsmomenten, wandelingen
door Lourdes. Hoogtepunt is de mis aan de grot, de plek waar de H.
Bernadette Maria ontmoette. Indrukwekkend zijn ook de internationale
plechtigheden met duizenden pelgrims.
Vanuit het pastoraal team zal kapelaan Kuik meegaan met deze Lourdesreis.
Er zullen nog informatiebijeenkomsten gehouden worden waarbij we de reis
zullen presenteren. Waar en hoe laat zal vermeld worden in de
weekberichten. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij Gerry van der
Helm: tel. 0651010561 of mail naar: gerryvdhelm@hetnet.nl. Gaat u ook mee?
Kapelaan Stephan Kuik

Eucharistieviering van de KRO
vanuit de Sint Agathakerk
 
Zit uw haar goed, hebt u uw make-up
bijgewerkt? Misschien niet de
belangrijkste vragen als u op zondag
naar de Eucharistieviering gaat.
Echter op zondag 26 maart staan de
camera’s van de KRO opgesteld in
de Sint Agathakerk te Lisse. Het is dan
de eerste van vijf Eucharistievieringen
die dit jaar vanuit deze kerk zullen
worden uitgezonden.
De bisschop sprak zijn volste
vertrouwen uit dat de vrijwilligers van
de Heilige Willibrordusparochie
kunnen zorgen voor een
Eucharistieviering waar de vele
duizenden mensen die de viering op
TV volgen kracht uit kunnen putten.de Kerk is waardevol: dat ik

samen met anderen mijn
geloof kan vieren/beleven
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Liturgisch rooster - april 2023
H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

zaterdag 25 maart

Maria Boodschap

10.

Da

zondag 26 maart

5e Zondag 40 dagentijd

10.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

10.00 Pastoor Bosma en Diaken

Canticum novum

Begin van de Goede Week

zaterdag 01 april

PALMZONDAG

zondag 02 april

PALMZONDAG

9.30 Pastoor Bosma 10.00 Kapelaan Kuik en Diaken

Familiemis

11.

Pa

dinsdag 04 april

Boeteviering

19.00 Pastoraal team

Biechtgelegenheid

donderdag 06 april

WITTE DONDERDAG

19.00 Pastoor Bosma 19.

Pa

vrijdag 07 april

GOEDE VRIJDAG

Lijden & sterven vd Heer

15.00 Kruisweg 15.00 Kruisweg

19.00 Pastoor Bosma

Woord- en Communiev.

15.

zaterdag 08 april

PAASWAKE

21.30 Pastoraal team 21.

Pa

zondag 09 april

PAASZONDAG

9.30 Pastoor Bosma 10.00 Kapelaan Kuik 10.

Pa

maandag 10 april

2E PAASDAG

10.00 Pastoor Bosma 10.

Inl

zaterdag 15 april

BELOKEN PASEN

zondag 16 april

BELOKEN PASEN

9.30 Pastor van Eijk 10.00 Pastoor Bosma en Diaken

Eerste H. Communieviering

11.

zaterdag 22 april

3e Zondag van Pasen

zondag 23 april

3e Zondag van Pasen

9.30 Kapelaan Kuik 10.00 Pastoor Bosma 11.

zaterdag 29 april

4e Zondag van Pasen

zondag 30 april

4e Zondag van Pasen

9.30 Kapelaan Kuik

Roepingenzondag

10.00 Pastoor Bosma

Roepingenzondag

11.

zaterdag 06 mei

5e Zondag van Pasen

zondag 07 mei

5e Zondag van Pasen

9.30 Kapelaan Kuik 10.00 Pastoor Bosma en Diaken

Kro- Familiezondag

11.

Pa

iedere donderdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

- Iedere vrijdag van 19:00 t/m 21:00 

  uur aanbidding.

- ie

Vo

we

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar



St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

10.00 Pastoraal team

Dameskoor

19.00 Kapelaan Kuik

11.00 Pastoor Bosma

Parochiekoor

19.00 Kapelaan Kuik

Parochiekoor

15.00 Kruisweg

Marjo Lommerse

19.00

Woord- en Communiev.

Cantores Parochiekoor

15.00 Kruisweg

21.30 Pastor van Eijk

Parochiekoor

10.00 Pastor van Eijk

Parochiekoor

11.00 Pastoor Bosma

10.00 Kapelaan Kuik

Inloopkoor

19.00 Pastoor Bosma

11.00 Pastor van Eijk

19.00 Pastoor Bosma

11.00 Kapelaan Kuik en Diaken

Eerste H. Communieviering 

Parochiekoor

19.00 Pastoor Bosma

Roepingenzondag

11.00 Kapelaan Kuik

Roepingenzondag

Dameskoor

19.00

Pastoor Bosma

11.00 Kapelaan Kuik

Parochiekoor

- iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur

- Iedere 1e zondag van de maand van 

  17:00 t/m 19:00 aanbidding.

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Voor meest actuele informatie houdt onze berichtgeving via het weekbericht, 

website: willibrordusbollenstreek.nl en andere sociale media in de gaten.

Aanbidding in de St. Agathakerk
Iedere vrijdagavond vanaf 7 tot 9. Je
kunt komen en gaan wanneer je wilt.
 
In een maatschappij die luidruchtig is
en vol met prikkels, is het goed om
wekelijks een moment van rust,
bezinning en gebed in te plannen.
Ook Jezus zonderde zich af om
alleen te zijn en te bidden.
Je kunt jezelf toevoegen aan de
Aanbidding-WhatsApp-groep. Je
krijgt dan iedere week een
herinnering. En mocht de
aanbidding een keer niet doorgaan,
dan ontvang je hiervan een
mededeling. Scan de QR-code met
je telefoon voor toegang.
Kom, verblijf een poosje bij Jezus en
ontdek hoe mooi het is om in stilte bij
Hem te zijn. Hij kijkt je aan. Hij heeft je
lief.

Winterrooster wordt zomerrooster
Hoe kijkt u terug op de maanden
januari tot en met maart? Op veler
verzoek had het parochiebestuur in
samenspraak met het pastoraal
team besloten om deze drie
maanden van vier vieringen in het
weekend naar twee vieringen te
gaan. Zoals u weet waren de
stijgende energiekosten de
aanleiding daartoe.  Na drie
“normale” maanden met vier
vieringen in het weekend gaan we
met de zomermaanden juli, augustus
en september naar een
zomerrooster. Dat is nodig in verband
met de vakanties van de
voorgangers.
Gezien de reacties over het
winterrooster met betrekking tot
onder andere de vollere kerken; de
bereidheid om met elkaar mee te
rijden, zien we dan als pastoraal
team ook deze tijd met vertrouwen
tegemoet.



Om ruimte te maken in je huis of in je hoofd, zul je aan
het werk moeten. Voor veel mensen is dat iets wat je
dagelijks doet. Maar er zijn ook mensen die opruimen
moeilijk vinden en het maar blijven uitstellen. Dan is het
fijn dat er opruimcoaches zijn, mensen die weten hoe ze
zo’n klus moeten aanpakken. Met beleid,  met een
werkplan, maar vooral met begrip. Want opruimen is
soms meer dan iets wegdoen.

Ruimte in je huis, ruimte in je hoofd:

Professional organizer en stylist Beate Golla
helpt daarbij

Professioneel organizer
Beata Golla is professioneel organizer en stylist, een
expert op het gebied van opruimen, structuur
aanbrengen en (re)stylen. Dat is zij niet altijd geweest.
Het was een vriendin van haar die opmerkte dat Beate
heel gestructureerd was, zowel in haar huis als in haar
administratie. ‘Daar zou je andere mensen heel goed
mee kunnen helpen,’ stelde zij voor. Beata dacht daar
eens over, volgde een opleiding en ging aan de slag.
‘Wat ik doe, is vooral rust brengen bij mensen. Hulp
bieden aan mensen die niet meer weten hoe een
opgeruimd huis eruit ziet. Ouderen die verhuizen naar
een appartement en niet alle dierbare spullen mee
kunnen nemen. Maar ook mensen die het moeilijk vinden
om hun administratie goed in te richten, die dat online
moeten doen en geen idee hebben hoe het werkt.’

 
Het opruimen, het uitzoeken en beslissen wat wel en wat
niet bewaard mag blijven, is een emotioneel proces.
‘Overal zitten immers herinneringen aan. Bovendien kom
ik vaak bij mensen die veranderingen in hun leven
doormaken en die zich afvragen hoe het allemaal zal
gaan. Daarom neem ik altijd ruim de tijd voor mijn
cliënten.’’ Beate begint een eerste bezoek altijd met een
gesprek. Zij luistert naar de verhalen, vraagt door om
erachter te komen wat er aan de hand is. Als er een
vertrouwensband is, kan zij verder. Er wordt een offerte
gemaakt en een plan van aanpak. Wanneer iedereen
het daarmee eens is, gaat zij – samen met de client – aan
de slag. ‘Dat is een heel mooi proces, want de mensen
geven mij hun vertrouwen. Elk stuk dat door hun handen
gaat, heeft een verhaal, heeft herinneringen.
Herinneringen aan een partner en aan kinderen.
Herinneringen aan een werkzaam leven of aan mooie
vakanties. Wat bewaar je? Wat doe je weg?’
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Adressen voor het inleveren van (bijna) nieuwe spullen:
 
http://stichtingbabyspullen.nl
https://www.samenvoorallekinderen.nl/help-mee/doneer-in-natura
https://www.hetvergetenkind.nl/help-mee/als-particulier/doneren-in-natura
https://www.reshare.nl/kleding-doneren
https://inzameldoelen.nl/opruimen
https://www.vraagenaanbodinternationaal.nl/gereedschap
https://www.aap.nl/nl/help-mee/marria-mobcart
https://www.computerhergebruik.nl
https://www.anwb.nl/over-anwb/anwb-kinderfietsenplan

Goede doelen
Beate zal nooit zomaar iets weg
doen. Veel van wat zij opruimt, komt
goed terecht. ‘Goede kleding geef ik
bijvoorbeeld aan de
daklozenopvang; baby- en
kinderkleding naar Kindermoeders. Er
gaat veel naar de kringloop, maar
omgekeerd haal ik daar ook weer
van alles. Een nieuwe inrichting hoeft
daardoor niet duur te zijn.’
Wanneer een opdracht af is, is er
bijna altijd sprake van een enorme
opluchting. Het opruimen, het
ordenen geeft rust. Rust in huis, maar
vooral rust in het hoofd. ‘Er wordt
plaatsgemaakt voor andere dingen.
Voor contact met familie en
vrienden. Rust om iets te
ondernemen, om nieuwe activiteiten
te ontwikkelen. Rust en ruimte om te
leven. En dat is heel mooi om mee te
mogen maken.’
 
Nadere informatie over het werk van
Beate kan men vinden op: www.
hartvoorhuis.nl.  

Beste Parochianen in Hillegom,
 
Veel mensen zeggen vaak: “Ik zou best ook iets willen doen”. Dat is belangrijk want er is veel te doen in de
samenleving. En dus ook, maar dat weet u al, in onze parochie. 
Met ieders inzet kan ook veel gedaan worden. Daarnaast is het eigenlijk ook heel leuk. Zeker als je dingen samen
doet. 
 
Op het secretariaat in het Willibrordushuis heerst dagelijks een bedrijvige sfeer. Niet iedereen beseft dat, maar het
secretariaat is een druk bedrijf. Daarnaast dient het Willibrordushuis ook als ontvangsthuis voor mensen die graag een
praatje maken of die iets te vragen hebben over de parochie en/of de kerk. De telefoon gaat dus veel over en
regelmatig staan er mensen aan de deur.
Eigenlijk zou het fijn zijn als er één of, liever nog, twee mensen elke ochtend aanwezig zouden kunnen zijn om dat op
te vangen. Mensen ontvangen en soms van koffie voorzien en een praatje maken, de telefoon beantwoorden en wat
eenvoudig secretarieel werk. Daar gaat het eigenlijk om.                
Vindt u het leuk om dat, alleen of samen met iemand anders (samen is nog gezelliger), één ochtend in de week, en
bij voorkeur op woensdag of donderdag, te doen? Laat het dan graag weten aan het secretariaat: 0252-418870 (’s
ochtends tussen 9.00 uur en 12.30 uur). Alvast bedankt !!
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30 April is het roepingenzondag. Op
die dag zal priesterstudent Benno
van Croesdijk in de Agathakerk
getuigen van zijn roeping. Roeping,
wat is dat eigenlijk? Hoe ervaart
iemand zijn of haar roeping? Kan
iedereen geroepen worden? Over
deze en andere vragen sprak de
redactie van de Wil’skracht met
Benno van Croesdijk.
 
Benno van Croesdijk werd geboren in
een katholiek gezin in Waddinxveen.
Daar bracht hij zijn jeugdjaren door
om vervolgens filosofie te gaan
studeren. Hij specialiseerde zich in de
filosofie van het Midden-Oosten en
deze studie bracht hem vanuit
Nederland naar Amerika. ‘In Amerika
heb ik een jaar gewerkt in Indiana,
aan de universiteit van Notre Dame.
Vervolgens heb ik gewerkt in
München en Bonn. Ik begeleidde
studenten en deed zelf onderzoek en
dat alles met veel plezier. Hoewel
mijn studie veel raakvlakken heeft
met het katholieke geloof, was ik het
contact met de kerk in de loop der
jaren enigszins kwijtgeraakt. Maar
toen ik zo’n jaar of 24 was, besloot ik
weer terug te gaan naar de kerk. Dat
voelde goed.’
 
Invulling
 Het vernieuwde contact met de kerk
zette Benno aan het denken. ‘Ik
begon mij af te vragen, welke
invulling ik kon en zou geven aan
mijn leven. Hoe zou ik meer kunnen
betekenen voor mijn medemensen.
Als wetenschapper of waren er
andere mogelijkheden? Geleidelijk
aan begon het priesterschap in
beeld te komen. Zou dat de weg zijn,
die ik moest gaan?’
Benno begon zich meer en meer te
verdiepen in het ambt van priester,
hij bestudeerde vele geschriften. ‘Op
een bepaald moment besloot ik de
getijden te bidden, een dagelijkse
cyclus van gebeden op vaste tijden.
Ik nam bewust de tijd om stil te zijn en

te mediteren. En ik ging in gesprek
met mensen om mij heen.’
Benno sprak met priesters en
bisschoppen met verschillende
achtergronden. Hij sprak met familie,
vrienden en docenten. ‘Dat waren
waardevolle gesprekken. Er waren
mensen die van mening waren dat
dit mijn weg zou zijn, die mijn
enthousiasme zagen wanneer ik over
de priesteropleiding sprak. Maar er
waren er ook die mij waarschuwden
met woorden als ‘Doe het niet, denk
aan de nadelen.’ ‘Weet je wel wat je
opgeeft?’ Juist die gesprekken waren
waardevol en zetten mij nog meer
aan het denken: waar doe ik goed
aan? Tenslotte was er één heel
belangrijk advies van een pastoor die
zei dat ik vooral op mijzelf af moest
gaan.’
 

 
   Vronesteyn 
Uiteindelijk besloot Benno van
Croesdijk contact op te nemen met
Vronesteyn, het centrum voor
priester- en diakenopleiding in
Voorburg. ‘Ik kwam daar binnen en
er was direct een klik met de rector
en met het huis. Het voelde als
thuiskomen.’ Benno begon aan de
vierjarige opleiding, die deels intern
was. Daarnaast liep hij stage in Den
Haag, Zoetermeer en Delft. ‘In Delft
heb ik gewerkt in het Jessehuis, een
centrum waar mensen binnen
kunnen lopen voor een gesprek, een
ontmoeting of gewoon rust. Daar heb
ik met veel plezier gewerkt.’
De opleiding nadert nu zijn
afronding, er moet alleen nog een
dissertatie geschreven worden. En
daarna? ‘Dat is nog even
afwachten? Waar ben ik nodig?
Waar is plaats voor mij? Maar dat

Priesterstudent Benno van Croesdijk:

Iedereen kan geroepen worden, maar je
moet er wel aan werken

komt goed, ik maak mij er geen
zorgen over.’
 
Geen stem uit de wolken
De vraag blijft wat roeping nu
eigenlijk is? Lachend zegt Benno; ‘Het
is in elk geval geen stem uit de
wolken, die tot je spreekt. Het is een
gevoel, een gedachte in je die je niet
opzij kunt zetten. Dat kun je natuurlijk
wel proberen, maar je zult
ondervinden dat de gedachte terug
komt. In mijn geval de gedachte om
priester te worden. Die gedachte zal
groeien door gesprekken met
anderen, door te mediteren en door
bewust de stilte op te zoeken. En dan
komt er een moment waarop je de
gedachte vorm moet geven.
Bijvoorbeeld door een opleiding te
gaan volgen.’ Roeping is niet
voorbehouden aan priesters, denkt
Van Croesdijk. ‘Politieagent,
zorgmedewerker, docent, het zijn
allemaal vormen van roeping. Je zou
kunnen zeggen dat wanneer iemand
vanuit Gods liefde ervoor kiest, die
liefde te delen met anderen, dat je
dan geroepen bent. En dat kan vele
vormen aannemen.’

Gebed voor roepingen
God, wij bidden U: geef ons
nieuwe geloofsverkondigers,
die, zoals eens Willibrord, in U
hun geluk vinden en hart
hebben voor wie U nog niet
kennen, die de schoonheid en
de kracht van het Evangelie
laten ervaren aan mensen die
aarzelen of zij wel kunnen
geloven, die ondanks
tegenslagen en
vijandschap, waarmee zij
geconfronteerd worden, vol
goede moed Christus blijven
verkondigen.
Door Christus onze Heer.
Amen.
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Palmpasenprocessie met Da Capo!
 
Hoi jongens en meisjes,
Op zondag 2 april is het Palmzondag!
We gaan op vrijdag 31 maart palmpasenstokken versieren voor een zieke of
oudere parochiaan. Kom jij ook?
Jullie zijn welkom van 16.00 tot 17.30 uur in het Willibrordushuis in Hillegom,
Hoofdstraat 27, links naast de St. Jozef en St. Martinuskerk. 
Pappa, mamma, opa of oma mogen ook meehelpen.
Als je thuis nog een kruisstok hebt neem hem dan mee!
Materialen om te versieren zijn aanwezig en ook kruisstokken.
We vragen een vrijwillige bijdrage.
Als je klaar bent kan je thuis nog een broodhaantje, fruit, paaseieren enz. op
je stok bevestigen.
Hieronder staat een korte uitleg over de betekenis van de palmpasenstok.
Ook kan je een filmpje met uitleg op you tube bekijken: https://youtu.
be/15TmLe2dLto
 
Neem je palmpasenstok mee op Palmzondag, dan kan je meedoen met de
processie. We verzamelen om 9.45 uur in de tuin achter de St. Agathakerk in
Lisse. Daar krijg je een groen palmtakje aan je stok.
Na afloop van de viering gaan we met zijn allen in processie achter de
muziek van Da Capo aan naar Berkhout! Daar mag je de palmpasenstok aan
een bewoner geven.
Tot dan! 
Werkgroep Palmpasen.
 

 Palmpaasstok - Wat betekent het allemaal? 
 
Pasen is het belangrijkste feest in de kerk. Met Pasen gedenken wij dat Jezus is opgestaan. Het is een feest van nieuw
leven! Op Palmzondag (de zondag voor Pasen) wordt de intocht van Jezus met palmtakken in Jeruzalem herdacht.   
Kruis:  
Het kruis doet ons denken aan het lijden en sterven van Jezus. 
Wit en lichte kleuren  
Het kruis is omwikkeld met wit crêpepapier, wit is de kleur van de verrijzenis. Jezus is gestorven op het kruis maar
daarna opgestaan uit de dood. 
Palmtakje: 
Dit doet denken aan de palmbladeren waarmee de mensen Jezus hebben toegejuicht toen Hij op een ezel Jeruzalem
binnentrok. Een palmtakje hang je ook thuis achter een kruisbeeld als ereteken van de overwinning van Jezus op de
dood. 
Broodhaan: 
Petrus was één van de naaste vrienden (een apostel) van Jezus. Maar nadat Jezus gevangen was genomen, werd hij
bang en deed hij net of hij Jezus niet kende, tot drie keer toe. Toen kraaide er een haan. 
Mandarijnen: 
Deze doen denken aan de sponzen met water en azijn die de soldaten aan Jezus gaven toen Hij aan het kruis hing 
12 ongepelde pinda’s: 
Jezus had 12 leerlingen, de vrienden met wie Hij het laatste avondmaal viert. 
30 rozijnen: 
Judas, een van de twaalf apostelen, heeft Jezus verraden en kreeg daarvoor 30 zilverlingen 
Eitjes: 
Ze vertellen je over het nieuwe leven. 
 
Je kan ook je Palmpaasstok versieren met slingers. De slingers staan voor verbondenheid met de gemeenschap waar
je bij mag horen. Je bent deel van de grote familie van Jezus. Maar natuurlijk mogen er ook andere lekkere of
gezonde dingen aan worden gehangen zoals kleine verpakte koekjes, noten, fruit, theezakjes, zoutjes enz. 
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4 Mei: doden herdenking in De
Zilk
Op 4 mei zullen in de Heilig Hart
van Jezuskerk evenals vorig jaar
de gevallenen van gewapende
conflicten worden herdacht.
In de kerk zal vanaf 10.30 uur wor
den stilgestaan bij alle mannen en
vrouwen die zich, waar ook ter we
reld, voor onze vrijheid hebben in
gezet.
Na de plechtigheid zullen er kran
sen worden geplaatst namens de
gemeente Noordwijk, de Vetera
nen en de parochiegemeenschap
de Zilk, bij het geloof-, hoop- en lief
de monument dat vóór de kerk
aan de Beeklaan staat.
Aansluitend kunnen belangstellen
den bloemen bij het monument
leggen.
Aan deze plechtigheid zal mede
werking worden verleend door kin
deren van groep acht van de Ege
lantierschool.
U bent van harte uitgenodigd.

Actie Kerkbalans 2023 
In januari vond weer de actie Kerkbalans plaats, dit is een van de
belangrijkste inkomstenbronnen voor onze parochie Heilige Willibrordus
waarbij onze parochianen toezeggen om de komende maanden financieel
aan onze parochie bij te dragen. 
Vanuit de 4 kerken gingen vele vrijwilligers weer op pad om de enveloppen
met folders en brieven rond te brengen en veelal ook op te halen.  
Allereerst wil ik iedereen die daar aan meegewerkt heeft heel hartelijk
danken!  Zonder de vrijwilligers die de folders maken, de enveloppen vullen,
daarmee langs de deuren gaan en de opbrengsten tellen en administreren
zouden we deze actie nooit op deze enthousiaste wijze hebben kunnen
uitvoeren. Hulde daarvoor!
 
Toenemende kosten
Ook is dit voor onze parochie een wat spannende tijd; we zien dat ook onze
kosten sterk toenemen dit jaar door hogere energielasten, hogere
onderhoudskosten aan onze gebouwen en, door indexeringen, hogere
personeelslasten. 
Aan de andere kant hebben natuurlijk ook onze parochianen te maken met
hogere maandlasten en dus is het niet vanzelfsprekend dat de kerkbijdragen
zoveel toenemen dat we de hoge kosten kunnen dekken. 
Hier is echter ook een compliment aan de parochianen op zijn plaats!  Zoals
het er nu naar uitziet zijn de toezeggingen goed op niveau gebleven en
kunnen we dit jaar een vrijwel gelijke bijdrage als in 2022 tegemoet zien.  Deze
zal dan naar verwachting ongeveer € 240.000 bedragen. Zowel in Hillegom,
De Zilk, in Lisse als in De Engel liet u ons niet in de steek. 
Ook de opbrengsten van de 3 kerkenveilingen welke in 2022 gelukkig weer
gehouden konden worden vielen zeker niet tegen! 
Dit alles laat onverlet dat we met name aan onze gebouwen hoge kosten
tegemoet kunnen zien de komende jaren en dat het saldo van opbrengsten
en kosten helaas niet positief zal zijn. We zullen derhalve zeker genoodzaakt
zijn om op verschillende vlakken de broekriem aan te halen. 
Uw bijdragen blijven derhalve zeer gewenst en hogelijk gewaardeerd! 
 
Voor nu is het echter belangrijk dat ik deze gelegenheid te baat wilde nemen
om de dankbaarheid van de parochie uit te spreken voor allen die geven
aan en zich inzetten voor de parochie. Als gulle gever of als vrijwilliger, we
kunnen niet zonder u. 
Van de penningmeester, 
Harrie van Haaster 

De dood als vriend in het licht van

eeuwig leven
 
Sterfelijk zijn is iets dat alle mensen gemeen hebben. Hoe staan wij tegenover
ons sterven? Is het enkel een noodlot, of kunnen we de dood tot een
voleinding van het menselijk leven maken? Pasen helpt ons te geloven dat,
met de verrijzenis van Jezus, God ons onvoorwaardelijk liefheeft, ook na de
dood.
Geen gemakkelijk onderwerp maar belangrijk om over na te denken.
Kapelaan Kuik is onze gastspreker op dinsdagochtend 18 april om 10.00 uur
tijdens de inloop koffieochtend in het Paus Franciscus Huis. Wij nodigen u van
harte uit hierbij aanwezig te zijn.
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Een paar weken geleden werden wij in De Zilk verrast door een bezoek van de familie van

Bep van der Lans. Zij had een hele mooie pentekening gemaakt van onze Heilig Hart van

Jezuskerk welke de familie nu aan ons wilde schenken. Wij danken de familie heel hartelijk

voor dit mooie gebaar en hebben de tekening een waardige plek gegeven in de pastorie.

Zing mee, breng troost:

Koorzang bij uitvaarten
 
De koren in onze kerken zijn niet alleen te horen in de weekendvieringen.
Een groep van vooral dames, zingt tijdens de uitvaarten in onze parochie.
Misschien klinkt het raar, maar het doet goed om rondom het overlijden van iemand een stukje troost te kunnen
bieden door een mooie muzikale bijdrage te leveren aan de uitvaartdienst.
 
Er wordt wel iets gevraagd aan de koorleden. Uitvaarten worden niet lang van tevoren gepland.
Dus wordt er enige flexibiliteit verlangd.
 
De koren oefenen wekelijks onder leiding van dirigente Monique Schendelaar (in Lisse op maandagmiddag om 13.00
uur in het Paus Franciscushuis) en dirigente Liesbeth van Oers (in Hillegom op woensdagavond om 19.30 uur in de St.
Jozef en St. Martinuskerk).
Wilt u een keer meezingen om de sfeer te proeven ? U bent van harte welkom.
In de H. Hart van Jezuskerk en in de H.H. Engelbewaarderskerk zijn er geen speciale koren voor uitvaarten maar zingen
beschikbare leden uit het Dames en Herenkoor.
 

De Oekraïense film: ADAM WAAR BEN JE

Vrijdagavond 21 april om 19.30 uur in het Paus Franciscus Huis (inloop 19.15 uur)
Deze documentaire geeft een inkijkje in het leven van monniken op het Griekse schiereiland Athos. Deze film is tot op
heden al door mensen in 15 landen bekeken. We hebben hier te maken met een uitzonderlijke, visuele rijke en unieke,
prachtige, beschouwende documentaire – eerbiedwaardige waarneming van de wereld waar de tijd niet door de
klok wordt beheerst.
We zien hier gelovige mensen, ze gaan helemaal op in hun werk en gebed, beproevingen en diverse moeilijkheden
en pijn. De beelden in de film raken je in je ziel door de inzet van de monniken.
Dit alles gaat in een ritme omgeven door een prachtige natuur om ons heen.
Voor deze film vragen wij een toegangsprijs van €10,-. De opbrengst zal gebruikt worden om de Oekraïense families
die de film steunen te helpen en om wat van de gemaakte onkosten te dekken.

Koffie/thee na de Mis
St. Jozef en St. Martinuskerk
Elke vrijdag en zondag
 
Heilig Hart van Jezus
Elke eerste zondagsmis en elke derde
donderdag van de maand.
 
H.H. Engelbewaarderskerk
Elke eerste zaterdag van de maand
 
St. Agathakerk
Elke dinsdag 
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Grafmonumenten 

& Urnen

Sinds 1902

Meer en Duin 21-23 • Lisse 

T: (0252) 413 308 

www.bootnatuursteen.nl 

www.memorieurnen.nl

Teltools Computers Tel. 0252-532122
Mariastraat 6 Mail: info@teltools.nl
2181 CT  Hillegom Internet: www.teltools.nl

Openingstijden:
maandag: gesloten
dinsdag 
   t/m vrijdag: 10.00-18.00
zaterdag: 10.00-17.00

Kronieken
Periode 7 januari – 7 maart 2023 

 

H. Doopsel
St. Jozef en St. Martinuskerk

22 januari 
Michelle, Oscar en Maurits Tol

 

Overleden
St. Jozef en St. Martinuskerk

7 januari
Nel Raamsveld – Verhoeven (100)

8 januari
Martha Crebas – de Rijk (77)

13 januari
Greet Romijn – Nederstigt (67)

14 januari
Jan Alleman (74)

21 januari
Maria Petronella Perquin – Vahlkamp

(91)
23 januari

Hendrika Cornelia van der Linden –
Stroombergen (92)

1 februari
Margaretha Buurman – Stam (91)

14 februari
Alis van Maris – Diaz (78)

5 maart
Leo van Loon (75)

 

H. Hart van Jezuskerk
10 januari

Jo Huijboom – Celie (85)
12 januari

Nel Zethof – Zonneveld (93)
7 februari

Wim Pompe (76)
20 februari

Ria Langeveld (84)
 

Sint Agathakerk 
10 januari 

Antoon Beijsens (95) 
14 januari  

 Bep Caspers-Hesseling (98) 
14 januari 

Jeanne Glas (88) 
15 januari 

Jopie Goedemans-Kralt (77) 
28 januari 

Riet van der Klauw-Zwetsloot (90) 
9 februari 

Nel Akerboom-van Rooijen (95) 
15 februari 

Nic van Rooijen (88) 
16 februari  

Jo Straathof-van der Elst (99) 
21 februari 

Ina Hogervorst-Rothweiler (88) 
 

H.H. Engelbewaarderskerk
29 december 2022
Rien Wijdeveld (92)

3 januari
Piet van Reisen (100)

Vasten 
 

Vasten is: je iets ontzeggen, 
stop je zelfverwennerij! 

Weet ook iets opzij te leggen 
voor wie minder heeft dan jij. 

 
Vasten is ook: alle dagen 

tot God bidden, Die ons ziet. 
Vasten is: vergeving vragen. 

Zonder dat vergeeft God niet. 
 

Vasten, dat is ook beseffen 
eens dan zal de dood ons treffen. 

Heel dit leven gaat voorbij. 
 

God, die heeft het eeuwig leven. 
Moge Hij dat aan ons geven. 

Aan u allen. En aan mij. 
 
 

J. Snijders, pr. 
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Uitvaartverzorging 

Uitendaal
sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 

in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 

jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

uitvaartzorgbollenstreek.nl

Het grote verschil
zit in de kleine details

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

 
0252 411 366

 24/7

Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608

www.roelandjuweliers.nl
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Centraal Secretariaat
Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B

Hillegom
 

Bereikbaar op werkdagen van 08:30
tot 12:30 uur.

Telefoonnummer: 0252 418 870
E-mail: sec@rkwb.nl

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:

www.kerkomroep.nl:
H.H. Engelbewaarderskerk

St. Agathakerk Lisse
St. Jozef en St. Martinuskerk

 
www.kerkdienstgemist.nl:

H. Hart van Jezuskerk De Zilk
 

En live te bekijken via
Facebook en YouTube: 

Parochie Heilige Willibrordus

Kerken open
St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

 
Mariakapel van de

H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

 
Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:

9.00 - 16.30 uur
 

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC LISSE
0252  211453

secengel@rkwb.nl
 

Bankrekeningnummer:
NL 72 RABO 03572 01 744

Kerkbijdrage:
NL 86 RABO 03365 30 986

Heilig Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252  515753
secdezilk@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 39 RABO 03281 15 142
Kerkbijdrage:
NL 48 RABO 03881 15 009
 
St. Jozef en St. Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
0252  515000
sechillegom@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 25 RABO 03281 05 015
Kerkbijdrage:
NL 42 RABO 03169 02 373

www.willibrordusbollenstreek.nl

Ziekenzalving of uitvaart:
06-33865955 

St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH LISSE
0252 413330

seclisse@rkwb.nl
 

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH LISSE

 
Bankrekeningnummer:

NL 84 RABO 03765 21 600
Kerkbijdrage:

NL 86 RABO 03365 30 986


