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Wanneer dit nummer bij u op de mat valt, is het zomer. Voor velen een tijd om
eropuit fe gaan, om in binnen- of buitenland nieuwe ervaringen op fe doen.
Maar voor veel mensen is onze regio is de zomer een tijd van hard werken.
Van hard werken op het land of in een schuur, zodat de komende tijd alles
weer gaat groeien en bloeien. Vakantie is voor veel mensen in de Bollenstreek
een bijna onbekend begrip, maar zoals u verderop in dit nummer leest, erg
vindt men dat meestal niet. Dit is wat het agrarisch leven is.

Dat sluit prachtig aan bij het thema van deze Wil'skracht: Oogsten wat
gezaaid is. Om fe oogsten, om opbrengst te hebben, is het nodig om eerst te
zaaien. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat je een bloeiende
gemeenschap opbouwt, hoe verbind je mensen met elkaar. Hoe ‘haal’ je
mensen de kerk in? Dat is in deze tijd geen eenvoudige opgave.

Maar ook op die vragen, vindt u in dit nummer antwoorden. In dit nummer
kunt u lezen hoe een eenvoudig ‘zaaien’ kan leiden tot een uitbundige oogst.
Dat vraagt tijd, dat vraagt inspanningen en dat vraagt omgaan met
teleurstellingen. Zeker wanneer de oogst tegenvalt. Het zaad dat op de rofsen
valt, ontkiemt niet. Maar het zaad dat in de aarde valt, zal vrucht dragen.
Deze gedachte geven wij u graag deze zomer mee. En hoe u de zomer ook
invult, de redactie wenst u een mooie tijd.

Marian Castenmiller

Het thema van deze Wil'skracht gaat over zaaien en oogsten. In de Bijbel zijn
diverse plekken fe vinden waar het thema van zaaien en oogsten voorkomt:
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen
voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer
waard dan zij? Mattels 6:26.

Wie zaait op de akker van zijn aardse natuur, zal verderf oogsten, maar wie
zaait op de akker van de Geest, oogst eeuwig leven. Galaten 6:8.

En zo kun je nog wel even doorgaan. Wat moeten we hier als
parochiebestuur nu mee? Zijn we nu aan het oogsten of zitten we meer in een
zaaiperiode?

Wanneer ik kijk waar we als bestuur maandelijks met elkaar over van gedachten wisselen (vergaderen) en
beslissingen over nemen, dan denk ik dat we met beide bezig zijn. De mensen die in het verleden parochiebesturen
hebben gevormd, hebben beslissingen genomen en keuzes gemaakt, waar wij nu als hele parochie de vruchten van
plukken (oogsten). Je kunt hierbij denken aan het aankopen van gebouwen in het verleden, het restaureren van
kerkgebouwen, het verantwoord omgaan met de inkomsten en uitgaven. Nog belangrijker is het investeren in de
mensen: Catechese (Alpho- en Béta-cursussen, McCafe, McFaith, etc). Ook dit is ooit begonnen (gezaaid) en er
wordt nu geoogst doordat mensen het geloof hebben (terug)gevonden, herontdekt en/of hebben kunnen verdiepen.

Soms is het niet gemakkelijk bij vraagstukken de juiste beslissing te nemen met elkaar. Aan de ene kant vraagt een
reparatie van een gebouw, installatie of aanschaf een grote (noodzakelijke) investering van de parochie, ferwijl het
geld echt niet (meer) voor het oprapen ligt. Het aantal parochianen neemt ook in onze parochie af, en dat heeft ook
zijn weerslag op de inkomsten van de gehele parochie. We moeten dus echt keuzes maken.

Regelmatig wordt een beslissing genomen, die niet altijd te begrijpen is voor iedereen. We moeten echter ook

bedenken dat wij als huidig parochiebestuur op een bepaald moment ook weer stoppen met dit bestuurswerk en het
stokje weer doorgeven aan een nieuwe generatie. Een parochie die op orde is, zowel op pastoraal gebied als ook op
financieel gebied, is essentieel en vraagt van ons allemaal een grofe verantwoordelijkheid.

Het is, denk ik, goed om dankbaar fe zijn voor al onze voorgangers in de besturen en pastorale feams en ons bewust
fe zijn dat wij het stokje ooit weer door zullen geven en dat wat wij nu zaaien onze opvolgers zullen oogsten.

René Oosterveer



Jezus sprak vaak in parabels om belangrijke lessen te onderwijzen. Zijn
woorden over zaaien en oogsten zijn van grote waarde. In het evangelie zegt
Jezus: "Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten." Deze uitspraak gaat niet
alleen over landbouw, maar heeft ook een diepere betekenis.

Jezus leert ons dat onze keuzes en daden gevolgen hebben. Net zoals een
boer zaad in vruchtbare grond zaait en later een oogst verwacht, zo zal alles

Foto: Oud Lisse wat we in het leven zaaien, ook gevolgen hebben. Als we goede daden
verrichten en liefdevol handelen, zullen we uiteindelijk vruchtbare en heilzame
resultaten ervaren. Maar als we kwaad zaaien, zullen we ook de
verwoestende gevolgen daarvan moeten dragen.

Jezus benadrukt daarnaast ook het belang van zaaien met wijsheid en liefde.
Hij moedigt ons aan om het goede nieuws van het koninkrijk van God te
zaaien, zodat het zich kan verspreiden en vruchten kan dragen in het leven
van anderen.

Jezus herinnert ons eraan dat wat we zaaien, bepaalt wat we oogsten. Het is
een oproep tot verantwoordelijkheid en bewust handelen, met het vertrouwen
dat God voorziet in de vruchten van ons werk.

In onze parochie zaaien we het goede nieuws van Gods koninkrijk op
verschillende momenten.

In de eerste plaats wordt er gezaaid bij de bediening van de sacramenten
(doopsel-vormsel-eucharistie-verzoening-ziekenzalving-huwelijk).

Er zijn verschillende catechese-activiteiten in de parochie waarbij er gezaaid
wordt.

Zo zijn er de maandelijkse "McFaith-avonden’ waarbij filmpjes van de
catecheseserie SycaMore van de Londense priester Stephen Wang bekeken
worden. Tijdens het kijken zijn er drie momenten waarop er vragen op het
scherm verschijnen waarover met elkaar wordt uitgewisseld. We organiseren
zo'n 5 tot 6 keer paar jaar familie-zondagen. Gezinnen van de
communicanten en van de vormelingen, maar ook andere gezinnen, komen
die zondag eerst naar de eucharistieviering. Daarna zijn er aansluitend aan
de mis catechese- of verdiepingsprogramma’s voor de ouders en voor de
kinderen (in verschillende leeftijdsgroepen). De ouders kijken naar de
SycaMore-filmpjes. De kinderen verdiepen zich met een creatieve activiteit in
een Bijbelverhaal.

Foto: Noord-Hollands Dagblad

We nodigen u van harte uit om ook deel te nemen aan ons aanbod waarin
het goede nieuws van Gods koninkrijk gezaaid wordt! Ook bent u van harte

hebben en erg missen!

welkom om mee te helpen deze en nieuwe projecten te organiseren. Er zijn
arbeiders nodig op Gods akker waarop gezaaid wordt!

Er zijn plannen voor nieuwe activiteiten die we willen opstarten of herstarten.
Na de zomer denken we aan de volgende projecten. We willen graag weer
een tienergroep opstarten! De Alpha-cursus zal weer gaan opstarten! We zijn
weer van plan een Bijbelgroep fe beginnen! Ook is er het voornemen om een
rouwverwerkingsgroep te starten voor mensen die een dierbare verloren

Foto: Leidsch Dagblad Heeft u andere voorstellen voor activiteiten waar het goede nieuws van God
koninkrijk gezaaid kan worden of wilt u meehelpen deze ‘zaai-activiteiten’ te
organiseren, dan kunt u zich aanmelden bij de leden van het pastoraal

team.

Ik wens u in de zomerperiode toe dat u geloof, hoop en liefde mag oogsten
uit het in de parochie gezaaide goede nieuws van het koninkrijk van God!

Kapelaan Stephan Kuik



Bij het horen van het thema van deze Wilskracht, dacht ik direct: "Wie wind

zaait, zal storm oogsten.’

Dit spreekwoord is gebaseerd op Hosea 8, 7: ‘Want zij zaaien wind, maar
storm zullen zij oogsten.” En betekent: ‘wie kwaad doet, zal er uiteindelijk zelf

de gevolgen van dragen.”
Wat houdt dit voor onze parochie in?

Als wij in onze parochie (onbewust) onrust zaaien, dan zal dit de parochie
niet opbouwen. Hoe zaaien wij onrust? Dat kan bijvoorbeeld door verkeerde
of onvolledige informatie, door slechte communicatie. Door niet goed samen
te werken met elkaar. Hier kennen wij allemaal wel voorbeelden van.

Onrust ontstaat ook als wij elkaar geen ruimte gunnen. Als wij werken in onze
eigen koninkrijkjes i.p.v. het Koninkrijk van God voor ogen te houden.
Hiermee bedoel ik dat wij ons vrijwilligerswerk z6 belangrijk vinden, dat dit
bijna belangrijker is dan onze relatie met God en met de medemens.

Begrijp mij niet verkeerd: natuurlijk zijn wij als vrijwilligers belangrijk! En wat wij
doen, doet erfoe. Het is echter wel belangrijk dat wij, vrijwilligers, zelf gevoed
worden door de sacramenten, door gebed, sfille tijd, even een kaarsje
opsteken. Momenten van verbinding met God, zodat wij kunnen geven van
wat wij hebben ontvangen. Zodat wij de Liefde van God kunnen doorgeven.
En niet opbranden omdat wij enkel van onze eigen liefde uitdelen, zonder te
zijn aangesloten op de Bron.

Wat gebeurt er als wij zaaien en oogsten van de positieve
kant bekijken?

Als wij gastvrijheid zaaien in onze parochie, wat zullen wij
dan oogsten?

Deze vraag heb ik aan een aantal parochianen gesteld.
Zij mochten maar met één woord antwoorden. Ik kreeg
prachtige antwoorden:

als wij gastvrijheid zaaien, dan oogsten wij enthousiasme;
dan oogsten wij vriendschap;

dan oogsten wij verbinding;

dan oogsten wij gemeenschap.

Het doet mij denken aan de parabel van het mosterdzaadije:

Jezus zei: "Waarmee zullen we het Koninkrijk van God vergelijken? Het is als
een mosterdzaadje dat in de aarde gezaaid wordt. Het is het kleinste van alle
zaden op aarde, maar als het gezaaid is, komt het op en wordt groter dan
alle andere struiken en het krijgt grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw
kunnen nestelen’. (Zie MatteUs 13, 31-32, Marcus 4, 30-32 en Lucas 13, 18-19).
Kunnen wij allen zaadjes van gastvrijheid ‘rondstrooien’? Het hoeven maar
hele kleine zaadjes te zijn, lezen wij in bovenstaande parabel. Bijvoorbeeld
door te glimlachen en elkaar te verwelkomen en te begroeten in de kerk.
Door gewoon eens aan elkaar te vragen hoe het gaat. Door te bellen met
iemand die je al een fijdje niet hebt gezien in de kerk. Hele kleine zaadjes, die
de parochie en daarmee het Koninkrijk van God, zullen opbouwen. Dan zal
men zich meer thuis voelen in onze parochie en zich ‘nestelen’.

Kom Heilige Geest, en geef ons de inspiratie en de moed om gastvrij te zijn
naar elkaar. Help ons ruimte te creéren voor de Ander en de ander. Help ons
om altijd de opbouw van Gods Koninkrijk voor ogen fe houden. Amen.

Irene Koster



Het hoogtepunt van de liturgie van het woord is de lezing
van het evangelie! Christus komt hier zelf aanwezig.

Aan het begin van de evangelielezing worden de
gelovigen begroet met: "De Heer zij met u”. Die
antwoorden: "En met uw geest”. Daarna maakt de
voorganger een kruisje in het evangelieboek en maken
alle aanwezigen een kruisje op voorhoofd, mond en
borst. Gedachten, woorden en werken, de hele mens,
mogen aan Christus foegewijd zijn. Heel de mens stelt
zich onder het levende en levengevende woord van God
in Jezus Christus.

De bewieroking van het evangelieboek wat hierna volgt,
is een huldigingsgebaar t.0.v. het evangelieboek als
teken van Christus aanwezigheid. Na "De Heer zij met u”
en "En met uw geest”, kondigt de voorganger aan uit
welk van de vier evangelies de lezing gekozen is. De
gelovigen antwoorden daarop met "Lof zij U, Christus”.
De lezing wordt beéindigd met de woorden *"Woord van
de Heer” waarop de gelovigen antwoorden met "Wij
danken God”. Het kussen van het evangelieboek daarna
door degene die de evangelielezing voorgelezen heeft, is
een huldeblijk. Daarbij zegt de voorganger: *Moge door
de woorden van het evangelie onze zonden worden
uitgewist”. Aan het lezen en aanhoren van het woord van
God wordt een zonden ‘aflossende’ kracht ftoegekend.

Kapelaan Kuik
(bron: 'De liturgie van de euchairistie. Inleiding fot het
nieuwe missaal’ van Dr. J. Hermans)

Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd; er is een tijd om te
baren en een tijd om tfe sterven, een tijd om te planten en een tijd om het
geplante uit te rukken, een tijd om te doden en een fijJd om te helen, een

Drie maanden na Maria Boodschap vieren wij de
geboorte van het kind van Elisabeth, Johannes, de
voorloper van de Heer. Met de komst van deze laatste
profeet van het Oude Verbond loopt de nacht ten einde
en gaat de dag van het heil aanbreken. Johannes is al
bij zijn geboorte bestemd om profeet voor de volken fe
worden. Van deze zeer bijzondere rol getuigt Jezus zelf,
als Hij zegt: "Onder hen die uit viouwen geboren zijn, is
niemand opgestaan die groter is dan Johannes de
Doper” (Mt.11,11). U bent zaterdag 24 juni om 10.00 uur
welkom in de St. Agathakerk om zijn (hoog)feestdag te
vieren.

Op 29 juni herdenken wij de marteldood van de
apostelen Petrus en Paulus, de bekroning van hun
getuigenis. Beiden hebben Christus openlijk beleden als
de Messias, de Zoon van God, en zijn boodschap
verkondigd ten koste van allerlei beproevingen.
Overeenkomstig Jezus' voorspelling is Petrus, die
geroepen was tof rots van de kerk, zijn Heer gevolgd in
zijn kruisdood. Hij stierf fe Rome in het jaar 64. Paulus,
prediker van het evangelie dat hij in verbondenheid met
Petrus en met de eerste gemeente van Jeruzalem overal
heeft verkondigd, doorstond de laatste proef van zijn
geloof eveneens te Rome, in het jaar 67. U bent welkom
op donderdag 29 juni om 09.00 uur in H. Hart van
Jezuskerk in de Zilk voor dit hoogfeest.

Kapelaan Kuik

tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen, een tijd om te wenen en
een tijd om fe lachen, een tijd om te rouwklagen en een tijd om te dansen,
een tijd om stenen weg te werpen en een fijd om stenen bijeen te zamelen,
een fijd om te omhelzen en een tijd om zich van omhelzen te ontdoen, een
fijd om te zoeken en een tijd te laten verloren gaan, een tijd om te bewaren
en een fijJd om weg te werpen, een tijJd om te scheuren en een tijJd om
dicht te naaien, een tijJd om te zwijgen en een tijd om te spreken, een tijd
om te beminnen en een tijd om te haten, een tijd van oorlog en een tijd
van vrede.

Foto: Dreamstime



Dacht u bij het lezen van het stukje
over de parochiéle fietstocht in de
vorige editie van de Wil'skracht, “ik
meld me nog wel aan” maar heeft u
dit nog niet gedaan, dan is dit uw
geheugensteuntje!

Heeft u zin om mee te fietsen, stuur
dan nu een mail naar sec@rkwb.nl of
bel naar 0252-418870.

Uw opgave helpt ons bij de
voorbereidingen. Echter, wanneer u
op de dag zelf besluit om deel te
nemen, dan bent u natuurlijk ook
zonder aanmelding van harte
welkom.

De fietstocht van 22 km wordt
gehouden op zondag 2 juli a.s.
Na de eucharistievieringen van 10.00
uur in de St. Agathakerk en de H. Hart
van Jezuskerk, kunt u vanaf deze
locaties rond 11.30 uur de fietstocht
starten. De pastoor en kapelaan
zullen voor de start alle aanwezigen
met hun fiets zegenen waarna u de
benodigde informatie voor de route
meekrijgt.

De tocht gaat langs alle vier de
kerken en is leuk voor jong en oud!
De kinderen kunnen op iedere
locatie een speurtocht doen. De
deuren van de kerken sluiten om
14.30 uur.

Het dameskoor van de St.
Agathakerk heeft 2 leden in het
zonnetje gezet. Cobie Struive is al 40
jaar lid van het koor en Maria
Meeuwenoord is al 25 jaar als
organiste verbonden aan het koor.
Beiden werden gehuldigd met een
boeket bloemen en een cadeaubon.
We hopen dat ze nog heel lang aan
het koor verbonden blijven.

Het is jammer dat er dames zijn die
om gezondheidsredenen het
lidmaatschap noodgedwongen
moeten opzeggen, daarom zijn we
blij met iedereen die het koor wil
komen versterken.

Nieuwe leden zijn van harte welkom,
de repetitie is op maandagmiddag
13.30u in het Paus Franciscushuis
aan de Heereweg, naast de kerk.
Kom gerust eens even vrijblijvend bij
het koor kijken.

Fietsers vertrekken vanaf de St. Agathakerk

Mocht u niet willen of kunnen fietsen
dan is er ook de mogelijkheid om de
tocht met de auto te maken om zo
een kijkje in de vier kerken te nemen.

We ontmoeten u graag op 2 juli en
we hopen op een gezellige en leuke
dag!

St. Jozef en St. Martinuskerk
Elke vrijdag en na elke zondags-
mis.

Heilig Hart van Jezus
Na elke eerste zondagsmis en elke
derde donderdag van de maand.

H.H. Engelbewaarderskerk
Na elke eerste zaterdagavondmis
van de maand.

St. Agathakerk
In deze periode op 2 julien 13 au-
gustus.




Augustinus is een heilige voor wie zijn
moeder Monica onophoudelijk en in
franen tot God bad voor de bekering
van haar zoon. Tegen Monica (ook
heilige) zei de bisschop op een
gegeven moment: “Zoon wiens
moeder zo ernstig bidt zal nooit
verloren gaan.”

Augustinus' bekering is voor het
grootste deel te danken aan zijn
moeder. Maar de weg moest hij zelf
afleggen om er erachter te komen
wat de ware waarheid is en waar die
fe vinden was. Augustinus was een
hele intelligente jongen maar ook
een fypische jongen van de wereld.
Hij wilde genieten van alles wat de

U herinnert zich vast nog wel de kaartjes die vorig jaar in

onze kerken hingen.

De vragen die daarop stonden, waren:

1. Wat maakt de Kerk voor mij waardevol?

2. Wat maakt onze parochie nog vitaler?

3. Wat wil ik in onze parochie vernieuwd zien?

wereld te bieden had. Van vrouwen
en wijn maar vooral veel plezier
maken, iets heel herkenbaars zeker
bij jonge mensen. Hij was knap en
welbespraakt en maakte carriére als
reforicus aan het hof van de keizer in
Rome. Hij kreeg goed betaald en
hoog aanzien maar toch liet de
zoektocht naar waarheid hem niet
los. Het knaagde aan hem en hij
werd er zowat gek van. Hij kon met
die onrust niet leven. Hij wilde zich het
liefst terugtrekken en zijn moeder
kwam ook nog eens naar Italié
achter hem aan. Terwijl zij aan het
bidden was, filosofeerde jonge
Augustinus erop los. Hij las
verschillende boeken, sprak
verschillende mensen, vooral
bekende filosofen, maar ook
geestelijken zoals bisschop
Ambrosius door wie hij enorm
geinspireerd raakte, vooral om zijn
zachtaardige, vriendelijke en open
natuur niet opdringerige benadering,
krachtige preken en een diepe
kennis van De Heilige Schrift. De
waarheid die hij daaruit haalde
kwam goed op hem over en liet hem
met een verlaongen naar meer
achter. Een keer tijdens een
wandeling hoorde Augustinus een
kind in de verte roepen:

'‘Pak en lees!' Dat kwam als een feken
binnen van een hogere macht met
een innerlijke aanwijzing 'Pak foch
die Bijbel nou en lees!' Hij gaf eraan
foe. In de Bijbel vond hij niet die
welsprekendheid en pracht als in
Cicero's geschriften maar
infegendeel ruwe verhalen over
slecht gedrag en vooral harde
waarheid, het leek of dat boek hem
een spiegel voorhield. Zijn
fransformatie begon, fot grote
vreugde van zijn moeder. Op dat
moment gaf Augustinus zich over
aan God. Hij werd gedoopt. Kort
daarna stierf Monica, gelukkig dat
haar gebeden verhoord werden.

Augustinus keerde terug naar zijn
geboorteland in Noord-Afrika waar hij
ot priester van Hippo en later tot
bisschop genoemd werd. Hij schreef
falloze, fijdeloze documenten die de
Kerk hielpen groeien in geloof. Hij is
daadwerkelijk een stem voor alle
generaties.

Hij overleed op 28 augustus 420 n.
Chr. en op die dag wordt hij vereerd.
"0 God, U hebt ons gemaakt voor
Uzelf. En onrustig is ons hart in ons,
totdat het rust vindt in U”

Biba Prokopova

Het is mijn droom dit najaar te starten met een Alpha-
cursus in de parochie. De Alpha-cursus gaat over de
basis van het christelijk geloof (Alpha is ook de eerste
letter van het Griekse alfabet).

Wij kijken met elkaar een korte, inspirerende film en
praten daarover in een deelgroep. Onderwerpen zijn o.
a.: Wie is Jezus? Waarom en hoe bidden? Hoe kan ik

vervuld worden met de Heilige Geest?

Hoe mooi zou het zijn om samen met bijvoorbeeld uw

koor de Alpha te volgen? Of met een groep lectoren of
kosters? Met de koffieschenkers of gastheren en

over ons geloof!

gastvrouwen? Korfom, met een groep bekende
parochianen. Om in een veilige groep te (leren) praten

Monigue van der Viugt wilde ook graag iets vernieuwd
zien in onze parochie. Haar droom was om Taizévieringen
te houden in onze parochie. Als u dit leest, hebben we al
tfwee mooie Taizévieringen gehouden in de dagkapel van
de H.H. Engelbewaarderskerk. De derde viering is op
zondag 24 september om 19.30 uur en u bent van harte
welkom!

Ook als u Alpha al een keer gevolgd heeft, bent u
welkom. U ontdekt nu waarschijnlijk andere dingen in de
inleidingen dan toen. [k wil u vragen om Alpha nu al mee
te nemen in uw gebed omdat het belangrijk is dat de
Alpha-cursus gedragen wordt in gebed.

Laten wij met elkaar bidden dat Alpha van start kan gaan
en daft dit een inspiratie mag zijn voor velen.

Irene Koster



Pastoor B.S. Bosma
pastoor@rkwhb.nl

maandag niet beschikbaar

Kapelaan S. Kuik
kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Diaken I. Osseweijer
diaken@rkwb.nl
maandag niet beschikbaar

Liturgisch rooster - juli - augustus 2023

zaterdag 24 juni
12eZondagdh Jaar

zondag 25 juni
12eZondag dh Jaar

donderdag 29 juni
HH. Petrus en Paulus
zondag 02 juli
13eZondagdh Jaar
zaterdag 08 juli
14eZondag dh Jaar
zondag 09 juli
14eZondag dh Jaar
zondag 16 juli
15eZondag dh Jaar
zaterdag 22 juli
16eZondagdh Jaar
zondag 23 juli
16eZondagdh Jaar
zondag 30 juli
17eZondagdh Jaar

zaterdag 05 augustus
Feest Gedaantever.

zondag 06 augustus
Feest Gedaantever.
zondag 13 augustus
19eZondag dh Jaar
dinsdag 15 augustus
Maria Tenhemelopn
zaterdag 19 augustus
20eZondag dh Jaar
zondag 20 augustus
20eZondag dh Jaar
zondag 27 augustus
21eZondag dh Jaar

zaterdag 02 september

22eZondag dh Jaar

zondag 03 september
22eZondag dh Jaar

H. Hart van Jezuskerk
De Zilk, Beeklaan 13

09.30 Kapelaan Kuik
Dames- en herenkoor

9.00 Pastoraal team

10.00 Pastoor Bosma

10.00 Pastor van Eijk
Dames- en herenkoor

10.00 Pastoor Bosma
Dames- en herenkoor

10.00 Kapelaan Kuik
Dames- en herenkoor

10.00 Pastoor Bosma
Dames- en herenkoor

iedere donderdag een
Eucharistieviering om 9.00 uur

St. Agathakerk
Lisse, Heereweg 277

10.00 Geboorte Johannes de Doper

Pastoraal team
Deum Fidentes

10.00 KRO-uitzending

Pastoor Bosma & Assistentie diaken

koor: Canticum Novum

10.00 Kapelaan Kuik
koor: Canticum Novum

10.00 Pastoor Bosma
koor: Canticum Novum

10.00 Kapelaan Kuik

10.00 Pastoor Bosma

09.00 Pastoor Bosma

10.00 Kapelaan Kuik
Diaken Osseweijer
koor: Canticum Novum

- iedere maandag om 19.00 uur en
iedere dinsdag om 9.00 uur, een
Eucharistieviering.

- ledere vrijdag van 19:00 t/m 21:00
uur aanbidding.



Voor meest actueleinformatie houdt onze berichtgeving via het weekbericht,
website: willibrordusbollenstreek.nl en andere sociale mediain de gaten. Na drie "normale” maanden met vier

vieringen in het weekend gaan we

St. Jozef & St. Martinuskerk H.H. Engelbewaarderskerk met de zomermaanden juli, augustus
Hillegom, Hoofdstraat 27 Lisse, Heereweg 459 en september naar een
19.00 zomerrooster. Dat is nodig in verband
Pastoor Bosma met de vakanties van de

voorgangers.
Gezien de reacties over het
winterrooster met betrekking tot

11.00 Kapelaan Kuik onder andere de vollere kerken; de

Parochiekoor bereidheid om met elkaar mee te
rijden, zien we dan als pastoraal
team ook deze tijd met vertrouwen
tegemoet.

19.00 Pastoor Bosma

10.00 Pastor van Eijk
Parochiekoor Graag nodigen wij iedereen uit voor
de viering in de St. Jozef- en St.
Martinuskerk op zondag 3
september. Wij vieren op deze eerste
zondag van september het
patroonsfeest van onze kerk.
10.00 Pastor van Eijk Ook zijn in het bijzonder alle kinderen
Inloopkoor welkom, want er is dan familiezondag
en ook de vormselgezinnen worden
in het bijzonder uitgenodigd.
Na de mis bent u ook van harte

19.00 Pastoor Bosma

19.00 Pastoor Bosma uitgenodigd om gezellig even een
kopje koffie of thee te drinken.
10.00 Kapelaan Kuik Graag fof dan!
Pastoraal team en Lokale Commissie
Dameskoor )
Hillegom
19.00 Kapelaan Kuik
Dameskoor
19.00 Kapelaan Kuik Misintenties kunnen doorgegeven
worden via de lokale secretariaten.
10.00 Pastor van Eijk De contactgegevens staan op de
Parochiekoor achterzijde van elke Wil'skracht.

19.00 Kapelaan Kuik

De vieringen beginnen om half 11.
Daarna kunnen we nog gezellig met
elkaar koffie of thee drinken.

10.00 Pastoraal team
Dameskoor - Locatiefeest

- iedere vrijdag een iedere woensdag een Data Vieringen: 23 juli 2023.
Eucharistieviering om 9.00 uur Eucharistieviering om 9.00 uur 20 augustus.
- ledere 1e zondag van de maand van Met vriendelijke groet,

17:00 t/m 19:00 aanbidding. Marjo Lommerse, voorganger.



Fuanantui is een dorp in de noordwestelijke provincie van
Kameroen. Bamenda is de hoofdstad en tevens
bisschopszetel. In de parochie van Carolus Borromeus in
Fuanantui, is "onze" pater Leo Onderwater 40 jaar
werkzaam geweest tussen 1931 tot 1991. Eveneens is
werkzaam geweest in Kameroen pater Arie Kerkvliet,
mede Mill Hiller, Een vijftal jaren werkte ook hij in
Fuanantui. Zij werkten met meerdere Mill Hillers meer dan
50 jaar in Kameroen.

Er zullen ongetwijfeld nog Lissers zijn die pater Leo
Onderwater hebben gekend. Hij werd geboren op 8 juli
1905 en was de zoon van Leo Onderwater en Johanna
Huijg. Hij had zeven broers en zussen, zijn broer Hubert
werd ook Mill Hiller. Het gezin Onderwater woonde in
huize Marconi aan de Heereweg, nu het Burgemeester
Berendsplantsoen aan de Marconilaan. Leo ging op zijn
twaalfde studeren, eerst in Tilourg en Roosendaal en later
in het St. Joseph College in Mill Hill in London. In juli 1930
werd hij priester gewijd bij de paters van Mill Hill. In 1931
werd hij uitgezonden naar Kameroen, naar de missiepost
Njinikom waartoe het dorpje Fuanantui behoort. Hier is hij
hier 60 jaar werkzaam geweest met soms een
onderbreking om in enkele andere parochies fe werken.
Naast zijn werk als priester heeft hij veel ontwikkelingswerk
gedaan op het gebied van onderwijs en
gezondheidszorg en hij ontwikkelde de groente- en
fruitteelt en bosbouw. Hij infroduceerde succesvol de teelt

van koffie, dat leidde tot een codperatie. Dit zorgde
ervoor dat het inkomen van de mensen verbeterde.
Daarnaast bouwde hij kerkjes en stichtte scholen. Een
eerdere sponsoractie in 2014 in de Agathaparochie was
ter ondersteuning van een nieuwe kerk en een
gemeenschapshuis. Pater Leo Onderwater stierf op 2
jonuari 1993 in het missiehuis Vrijland in Oosterbeek.

Pater Arie Kerkvliet werd in Lisse geboren op 24 september
1907 en ging op studie in Tilburg en Roosendaal en naar
Mill Hill in Engeland. Op 9 juli 1933 werd hij priester gewijd
en deed zijn eerste H. Mis in de St. Agathakerk. Datzelfde
jaar werd hij uitgezonden naar Buea in Kameroen waar
hij achtenveertig jaar werkzaam is geweest en zich daar
heeft onderscheiden zowel in het pastoraat als in het
onderwijs en opvoeding. Hij gaf les aan het Sasse College
en heeft op het door hem opgerichte kleinseminarie o.m.
de latere bisschoppen Paul Verdzekov en Pius Awa mede
opgeleid. Hij behoorde verder nog tot de generatie
Kameroen Missionarissen en die hun pastoraat
uitoefenden op lange, zware trektochten naar afgelegen
dorpen. In 1981 kwam hij voorgoed fterug naar Nederland
waar hij nog 7 jaar rector is geweest in het
bejaardenoord Merweland tot hij op zijn 81ste naar
Vrijland in Oosterbeek verhuisde om van een
welverdiende rust te genieten. Op 21 september 1994 is
hij hier overleden en begraven.

Toen in 2007 de Mariakerk aan de eredienst werd
onftrokken, werd voor de verschillende kerkelijke
attributen en liturgische kleding een goede bestemming
gezocht. Diverse spullen zijn naar de zusterkerken van
onze parochie gegaan en ook in het bisdom hebben veel
spullen een nieuwe plaats gevonden. Tevens is een deel
van de kerkelijke goederen, o.a. het tabernakel uit de
Mariakerk, naar het aartsbisdom in Bamenda gegaan.
Maar een deel van de liturgische kleding bleef over en
ook op de zolder van de Engelbewaarderskerk en de
Agathakerk werd een aantal overbodige liturgische
kleding zoals albes en kazuifels en misdienaarskleding
bewaard. Hiervoor is, mede in overleg met het bisdom,
gezocht naar een nieuwe bestemming. Alle kleding is
door vrijwilligers gesorteerd en uitgezocht, gewassen en
zo nodig hersteld, twaalf grote bananendozen vol.
Vanwege de Corona pandemie konden deze niet
verzonden worden. Aanvankelijk zouden deze dozen
naar een aantal arme parochies in Frankrijk worden
gebracht, maar door het plotselinge overlijden van de
contactpersoon is dit niet doorgegaan. Infussen zijn deze
twaalf dozen van de toren naar de kelder verhuisd, waar



ze natuurlijk ook in de weg stonden. Hoe nu verder? Door
enkele vrijwilligers is er foen een werkgroep in het leven
geroepen om naar een andere goede bestemming van
de kleding te zoeken en zo kwamen we opnieuw bij de
parochies in Kameroen uit waar onze eigen
missionarissen zo hard gewerkt hebben. Natuurlijk is er in
Fuanantui wel liturgische kleding, maar een
ondersteuning wordt erg op prijs gesteld. Het
parochieleven is daar heel sterk en de liturgische
vieringen worden intens beleefd, vaak feestelijk en met
heel veel parochianen. De contacten met de parochies
in Kameroen worden gecodrdineerd door Sjef Langeveld,
een neef van pater Leo Onderwater, en Walter Nkwi, neef
van de oud-pastoor in Fuanantui met ondersteuning
vanuit de Agathakerk van Co Lieverse en Bernadette van
Ruiten. Walter Nkwi werkt als assistent-professor aan de
Universiteit Leiden en doceert African History. In de
vakanties gaat hij terug naar zijn familie in zijn
woonplaats Buéa. Hij is geboren in Wombong viak bij
Fuanantui.

U zult begrijpen dat we voor de kosten van de verzending
een behoorlijk bedrag (rond 3.500 euro) bij elkaar
moeten zien fe vinden. We willen daarom graag een
beroep doen op u allen, parochianen, vrienden en
familie van pater Leo Onderwater en pater Arie Kerkvliet.
Om deze actie te ondersteunen vragen wij u een
financiéle bijdrage over fe maken op de rekening van de
RK Parochie H. Williorordus NL 84 RABO 03765 21 600 o.v.
v.: Actie liturgische gewaden naar Kameroen.

Wij danken u hartelijk voor uw hulp,
Bernadette van Ruiten, Walter Nkwi, Sjef Langeveld, Co
Lieverse

Een aantal keren per jaar
gaan parochianen op
bedevaart. Ze gaan naar
Amsterdam, naar Brielle
of verder weg, naar
Beauraing of Lourdes.
Alleen, met enkele goede
vrienden of met een grote
groep. Om hier meer bekendheid aan te geven en om
een en ander voor meer mensen mogelijk te maken, is er
sinds kort een werkgroep bedevaarten.

Alleen al in Nederland zijn er heel veel
bedevaartsplaatsen. Wie als zoekterm ‘Bedevaarten’ bij
Google intypf, krijgt een bijna eindeloze lijst van
mogelijkheden. Plaatsen waar een speciale verering voor
Maria is, voor Jozef of andere heiligen. Buiten Nederland
zijn er nog veel meer.

Die plaatsen kunnen vaak het hele jaar door bezocht
worden, alleen of met een groep. Daarnaast zijn er door
het jaar heen speciale momenten waarop een bezoek
nog meer de moeite waard is. Een aantal van die
speciale bedevaarten worden al georganiseerd door de
parochie. De Stille Omgang in Amsterdam in maart
bijvoorbeeld, de bedevaart naar Brielle in juli of de
bedevaarten naar Beauraing in Belgié in mei en
september. Informatie daarover wordt vaak vermeld in de
weekagenda of in de Wils kracht. Deelname aan zo'n
bedevaart is eenvoudig, u meldt u aan en de rest wordt
vOOor u geregeld.

Op 8 juli vindt de bedevaart naar Brielle plaats. Hier
worden de martelaren van Gorcum herdacht, 19 Rooms-
Katholieke priesters die in 1572 gemarteld en
opgehangen werden. Zij weigerden hun geloof in de
Eucharistie af te zweren en moesten dat met een
vreselijke dood bekopen.

Op 8 juli wordt dit in Brielle herdacht, onder meer met een
heilige mis. U kunt aan deze bedevaart deelnemen door
u aan te melden bij Bernadette van Ruiten,
bmmvanruiten@gmail.com

In augustus vindt er een bedevaart plaats naar Kevelaer
in Duitsland. Hier wordt Maria als troosteres der
bedroefden vereerd. Als u aan deze bedevaart wilt
deelnemen, kunt u zich aansluiten bij de Haagse
bedevaarten. Aanmelden kan via: https://www.
bedevaart.nl/openings-bedevaart-kevelaer/

In een volgend nummer van de Wil'skracht vertellen we
graag meer over de bedevaarten.

Namens de werkgroep, Marian Castenmiller



Op 7 mei werd de eucharistieviering in de Sint Agathakerk
uitgezonden op tfelevisie. Een kerkelijke viering vanuit de
Bollenstreek, daar horen bloemen bij. Die waren er ook:
grote vazen met bloeiende tulpen in prachtige kleuren
versierden de kerk. Deze tulpen zijn geschonken door de
firma v.d. Slot Tulips, gevestigd aan de Johan
Speelmanweg te Voorhout. Frans en Jan van der Slof,
inmiddels de vierde generatie, zijn de eigenaren van het
bedrijf. Als iemand iets weet van het thema: Oogsten wat
gezaaid is, dan zijn zij het wel. Vandaar dat de redactie
bij hen op bezoek ging om hun verhaal te horen.

Er kan tijd vrij gemaakt worden voor een interview, want
deze maand is het relatief rustig in het bedrijf. De grote
hallen zijn nagenoeg leeg, een enkele medewerker is nog
bezig met het schoonvegen van de vloeren. Maar die rust
is maar van korte duur, binnenkort zullen de eerste bollen
alweer de grond uit gaan. ‘Eigenlijk zijn wij het hele jaar
bezig met het bedrijf,” vertellen Jan en Frans, ‘vakanties,
vrije dagen, die hebben we nauwelijks. Is dat erg? Nee,
dit werk is elke dag anders en verveelt nooit.” Beiden
groeiden op in het bollenbedrijf. Grootvader Van der Slot
had zijn bedrijf aan de Heereweg te Lisse, de vader van
Frans en Jan begon een eigen bedrijf aan de Johan
Speelmanweg. ‘Als kind hielpen we al mee met het bollen
pellen of andere werkzaamheden.Je was met elkaar
lekker bezig op het land of in de schuur.’

Voor Frans was het duidelijk: na zijn schooltijd ging hij
direct aan de slag in het bedrijf. Jan volgde eerst een
andere richting, hij werkte een tijd in de financiéle sector,
maar kwam al snel tot de ontdekking dat dit het niet was:
‘De hele dag op kantoor tussen vier muren, dat beviel
niet echt. Dus ben ik ook in het bedrijf gekomen.” De
broers hebben een duidelijke taakverdeling: Jan is er voor
het personeel en voor de bollen, Frans voor het landwerk
en de bloemen. ‘Maar uiteraard werken we samen en zijn

we samen verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.’

Het bedrijf is gespecialiseerd in tulpen, in vele kleuren en
variéteiten. Elk jaar komen er nieuwe soorten bij, minder
succesvolle varianten verdwijnen weer. In de loop der
jaren is het bedrijf flink gegroeid. 'Bij 60 hectare vonden
we het eigenlijk wel prima, maar ja, als er mooie
aanbiedingen voorbij komen, zeg je geen nee. Inmiddels
hebben we ruim 80 hectare. Daarnaast zijn er de
schuren, waar ook een deel van de broei plaatsvindt.” Het
broeien en verwerken van de tulpen gebeurt voor een
deel nog handmatig. ‘In het seizoen werken hier zo'n 30
tot 40 mensen mee. Veelal arbeidsmigranten, waarvan
een aantal jaarlijks terugkomt. Daarnaast wordt er veel
machinaal gedaan. We gaan uiteraard mee met de tijd.
We maken gebruik van de nieuwste ontwikkelingen, we
heblben zonnecollectoren en een heel revolutionaire
manier om bollen te drogen.’

Zoals gezegd, is het werken in dit bedrijf een contfinue
proces: er is weinig vrije tijd, vakantie is een bijna
onbekend iets. Wat maakt het dan zo aantrekkelijk? ‘Het
is het werken met en in de natuur, het onvoorspelbare
ervan. Je bent afhankelijk van het weer: regen of geen
regen, een strenge winter, een warme zomer, dat heb je
niet in de hand. Maar je moet er voortdurend op
reageren. Er kunnen ziektes optreden, nieuwe soorten
kunnen een succes zijn, of niet. Ook de handel is
onvoorspelbaar: wat slaat aan, waar loopt de consument
voor warm? Elke keer opnieuw worden wij uitgedaagd
om een oplossing te vinden, nieuwe wegen in fe slaan en
als dat lukt, is dat fantastisch.’

Het is niet alleen maar werken in de bollen, Jan en Frans
staan met beide benen in de maatschappij. 'De jeugd
staat helaas niet meer fe springen om in de bollen te
werken, daarom organiseren wij regelmatig
rondleidingen voor scholen. Of we doen mee met
projecten voor de jeugd. Die heeft vaak geen idee wat er
omgaat in ons bedrijf en gaat er - na een rondleiding -
een wereld voor hen open: dus dat moet er allemaal
gebeuren voordat de tulpen op tafel staan.’

Toen de vraag kwam om tulpen te leveren voor de kerk,
was het antwoord uiteraard ja. ‘Als we wat bij kunnen
dragen, doen we dat graag.” Hun moeder Jeanette
schenkt regelmatig koffie na de mis in de Engel. Zelf op
zondag naar de kerk gaan, dat schiet er toch vaak bij in.
‘Maar ja, onze opa van moederskant, zei regelmatig:
"Werken op zondag is dubbel bidden”. Wie zijn wij om dat
tegen te spreken?’

Dan wordt het tijd om nog een foto te maken en die
wordt uiteraard gemaakt in één van de (laatste)
tulpenvelden. En natuurlijk krijgt de redactie een bosje
mee.

Rob van Reisen en Marian Castenmiller



Na een half jaar van
voorbereiding was het
vrijdagavond 2 juni zover:

de jaarlijkse kerkenveiling
van de Engelbewaarderskerk.

Het thema dit joar was:
*Voor behoud wat aan ons
is foevertrouwd”

Alle commissieleden hadden
er alles aan gedaan om de
catalogus weer vol te krijgen, waarbij het dit joar ook gelukt
was om een aantal verrassende kavels toe te voegen.

Om 20.20 uur werd er gestart met het veilen van het eerste kavel.

De zaal was rond die fijd al aardig gevuld en werd na een uurtje veilen alleen maar voller.

Er werd door alle aanwezigen gretig geboden en er hing een gezellige sfeer.

Vooral een mini fulpenbol beschilderd met de Engelenkerk en het uitwaai arrangement voor 2 personen in Hotel
Zuiderduin te Egmond aan zee gingen voor veel geld weg.

Tussen het veilen door werden de kopers voorzien van een hapje en een drankje door de goede bediening van
Juffermans.

Rond 0.45 uur werd het laatste kavel geveild, de welbekende fles Franse cognac, waarna Sjaak van Ruiten het
geweldige eindbedrag bekend maakte: 49.946,50!

We hebben er met elkaar weer een succes van gemaakt voor de H.H. Engelbewaarderskerk, het baken van de Engel.
Rest ons alleen nog om alle vrijwilligers, schenkers en adverteerders te bedanken voor hun inzet. En natuurlijk niet fe
vergeten, alle kopers, want zonder jullie heeft een kerkenveiling geen kans van slagen. Nogmaals dank hiervoor!!!

Wil je zo'n avond ook graag een keer meemaken of zie je al uit naar de volgende?

Zet dan vrijdag 24 mei alvast in de agenda. Dan zal onze kerkenveiling 2024 plaatsvinden.

Tijdens de kerkenveiling in De Engel,
bij kavel 90, werd er even stilgestaan
bij de 90ste verjaardag van Joop
Slobbe, oud-commissielid, die op de
dag van de veiling 90 jaar was
geworden. Hij kreeg van de voorzitter
een mooie bos bloemen en werd
door alle aanwezigen toegezongen.
Joop had speciaal kopers nummer
90 gekregen en bracht zelf kavel nr.
Q90 in, een VVV bon t.w.v. 90 euro,
waar goed op werd geboden.

Meer over de kerkenveiling leest u
hierboven.




Periode 8 april - 2 juni 2023

(Liturgie-Diaconie-Catechese) - Pastoor Bosma

We zijn alweer een halfjaar onderweg naar de droom voor over 5 jaar (lees:
editie april 2023 van de Wil'skracht). Een belangrijke zin in deze droom staat
nu ook voortaan op de voorkant van dit parochieblad: "Handen en voeten
geven aan Gods liefde”. Maar wat is de betekenis van deze zin in ons leven?
In de komende parochiebladen nemen we u mee wat dit praktisch voor u/
ons zou kunnen betekenen.

6 mei
Louisa de Aimeida Garretsen

Vandaag een voorbeeld vanuit de diaconie: De Parochiéle Caritas Instelling
of afgekort de PCI. De PCl komt voort uit wat vroeger de armenzorg werd
genoemd. De armenzorg was een taak van de parochie.

De taak groeide van zorg voor de berooide parochiaan naar zorg voor iedere
mens in (financiéle) moeilijkheden binnen de parochiegrenzen en
humanitaire doelstellingen op lokaal, nationaal en soms zelfs ook op
internationaal niveau.

8 januari
Hennie van Dijk-Jongejan (76)

22 mei
Gré van Stijn (88)

Maar de focus blijft liggen bij de mensen binnen de parochiegrenzen.
Mensen die in nood zijn gekomen, of zij die niet meer in aanmerking komen
voor regelingen vanuit de gemeente. Zij worden geholpen met praktische
hulp en dan meestal in de vorm van een lening of financiéle schenking.

Zoals bijvoorbeeld de persoon met enorme kiespijn maar de tandarts niet kon

15 mei
Wil van Maris (70) (rectificatie)

betalen of de persoon waar de wasmachine het van begaf. Of zij die Parochiéle Caritas Instelling
afgelopen winter moesten kiezen tussen de energierekening betalen of eten Hoe kunt u de PCI bereiken?
kopen voor de kinderen.

Er is een grote schroom om tegenover een ander te bekennen dat je hulp PCI, afdeling De Zilk
nodig hebt. De wet op privacybescherming maakt het ook niet makkelijker E-mail: pcidezilk@gmail.com
om juist bij die mens te komen die de hulp van ons als gemeenschap hard PCI, afdeling Hillegom
kan gebruiken. Alle hulp gebeurt in alle anonimiteit, daar mag u op E-mail: pcihillegom@gmail.com
vertrouwen. Bent u die persoon die hulp nodig heeft of kent u iemand die PCI, afdeling Lisse

hulp hard nodig heeft, neem dan contfact op. E-mail: pcilisse@gmail.com

DAMO R

gra fmonumenten Grafmonumenten
s s e e S S S s, & Urnen

Eerlijk en vertrouwd

Meer en Duin 21-23 e Lisse
T: (0252) 413 308

www.bootnatuursteen.nl
‘ www.memorieurnen.nl

AMPER 181HB / HILLEGOM
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HOVENIERSBEDRIIF
VAN 't KLOOSTER

Wilt u in uw vakantie verwent?
Laat dan Antoon door de tuin gerend.

Weeresteimnstraat 211
2182 GW HILLEGOM
Mob, 06 - 53 799 732

Juweliers - Horlogers - Diamantairs

Hoofdstraat 72-74 HILLEGOM Tel. 0252-515608
www.roelandjuweliers.nl

www.hoveniersbedrijfvantklooster.nl

infof@hoveniersbedrijfvantklooster.nl
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uitvaartzorg voor duin- en bollenstreek
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Llectro-Technisch Bureau
b g;an sarrer Reyden
- I!lil_!' " Kanaalstraat 155 Lisse
0252-414100
electrische installaties
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rogers .o 5€
koelkasten eig®
vrieskasten
Openingstijden:
Teltools Computers  Tel. 0252-532122 ;”;:ggagi gesloten
Mariastraat 6 Mail: info@teltools.nl Ym V?ijdag: 10.00-18.00
2181 CT Hillegom Internet: www.teltools.nl zaterdag: ~ 10.00-17.00

023 - 532 44 86

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid
in staat is een maximale kwaliteit te bieden
tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers,
jarenlange ervaring, persoonlijk, warm,
betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem
info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Voor een nieuwe CV-ketel, geiser of gaskachel

CV-, Gas- en Water Installateur

@E@ R.Korbee b.v.

Tel. 0252-522275 - Hoofdstraat 192 - Hillegom

CV ketels, combi ketels, geisers, gaskachels,
onderhoud gastoestellen, sanitaire installaties
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Beeklaan 14

2191 AB De Zilk
0252 515753
secdezilk@rkwb.nl

Bankrekeningnummer:
NL 39 RABO 03281 15 142
Kerkbijdrage:

NL 48 RABO 03881 15 009

Hoofdstraat 27

2181 EA HILLEGOM
0252 515000
sechillegom@rkwb.nl

Bankrekeningnummer:
NL 25 RABO 03281 05 015
Kerkbijdrage:

NL 42 RABO 03169 02 373

St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

Mariakapel van de
H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:
9.00-16.30 uur

H. Hart van Jezuskerk:
9.00-17.00 uur

Heereweg 459

2161 DC LISSE

0252 211453
secengel@rkwb.nl

Bankrekeningnummer: www.kerkomroep.nl:
NL 72 RABO 03572 01 744 H.H. Engelbewaarderskerk
Kerkbijdrage: St. Agathakerk Lisse

NL 86 RABO 03365 30 986 St. Jozef en St. Martinuskerk

www.kerkdienstgemist.nl:

‘ H. Hart van Jezuskerk De Zilk

H.Willibrordus

&3 YouTuhe 'i

Heereweg 277

2161 BH LISSE

0252 413330
seclisse@rkwb.nl

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH LISSE

Bankrekeningnummer:
NL 84 RABO 03765 21 600
Kerkbijdrage:

NL 86 RABO 03365 30 986

Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B
Hillegom

Bereikbaar op werkdagen van 08:30
fot 12:30 uur.
Telefoonnummer: 0252 418 870
E-mail: sec@rkwb.nl




