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Als schapen bijeengeroepen. 
 
Het blijft een mooie metafoor. De kudde schapen geleid door de goede
herder. Die goede herder staat voor God en voor Christus en wij zijn de
schapen. Voor God (de herder) allemaal gelijk. Soms, als er geen gevaar
dreigt, en we het gevoel krijgen wel zonder leiding te kunnen, willen we nog
wel eens afwijken van de kudde, ja, de kudde zelfs verlaten. Het groen lijkt
een eindje verderop toch sappiger en lekkerder. En als je dat ook zo ervaart,
dan wordt die eigen weg nog beloond ook. Maar als onvermijdelijk de
schemer valt en je kijkt om je heen, dan kan het ook een vervelende situatie
worden. Je staat daar maar, de buik goed volgegeten, dat wel, maar toch
alleen in het schemerdonker. Het genot van die sappige twijgen is weer
verdwenen. In de verte huilt de wolf. Het begint nu echt onprettig te voelen.
Gelukkig is daar de hond van de herder. Daardoor kun je je weer terug laten
leiden naar de kudde. Wat maakt die kudde nou zo prettig? Het samen zijn
met de andere schapen geeft een veiliger gevoel. Vrij en ontspannen word je
liefdevol maar met vaste hand geleid en beschermd door de herder en zijn
hond. Samen onderhoud je een stuk natuur. Het gras eten we weg zodat
andere vegetatie weer een kans krijgt. En met z’n allen leveren we wol
waarmee anderen zich kleden en kunnen beschermen tegen de kou. Een
zinvol bestaan dus.
 
Het blijft een mooie metafoor. Veel mensen zijn ook nu afgedwaald. Het leven
is ook goed. We komen niets te kort. Iedereen kan nu voor zichzelf zorgen.
Iedereen geïndividualiseerd. Wat kan ons gebeuren? We hebben anderen
niet meer nodig om gelukkig te zijn, toch? Of toch wel? Maar wat leveren dat
geloof en die kerkgemeenschap je dan op? Juist het besef dat geen mens
echt de macht heeft over het leven maar dat God van ieder van ons houdt,
geeft ons kracht en houvast. Het liefdevol gericht zijn op onze naaste en het
besef dat wij in dat geloof samen de wereld wat beter kunnen maken bieden
ons liefde en hoop. Dat hetgeen wat wij geven aan de ander ook terugslaat
op onszelf geeft ons vertrouwen. Dat levert het op. Heel mooi eigenlijk. Laten
we hopen dat velen zich weer door de herder bijeengeroepen gaan voelen. 
 
Fred Broersen 
Vice-voorzitter Parochiebestuur

Van de redactie
Voor het septembernummer koos de redactie het thema: Als schapen
bijeengeroepen. Dit bleek een goede keuze, want er zijn prachtige artikelen
binnen gekomen. In de artikelen worden de teksten uit de Bijbel – Jezus als de
goede herder – prachtig vertaald naar onze tijd. Jezus is onze herder, wij zijn
de schapen, maar wat betekent dat? Zijn wij volgzaam en gaan wij allemaal
dezelfde weg of zijn er keuzes? En zo ja, welke keuzes en hoe gaan we
daarmee om. Daarnaast is er ook een verhaal van een echte herder, pas
afgestudeerd en vol enthousiasme aan het werk op de heide.
In september starten veel werkgroepen weer op en ook daar leest u over in dit
nummer. En natuurlijk zijn er nieuwe ontwikkelingen, waarover u uitgebreid
kunt lezen.
Wij hopen dat u het blad met veel plezier leest en dat u inspiratie opdoet.
Namens de redactie, Marian Castenmiller
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Als schapen bijeengeroepen
Pastoor Bosma
 
We horen het al in het scheppingsverhaal (Gen. 2, 18
God sprak: 'Het is niet goed dat de mens alleen blijft') dat
wij mensen niet bedoeld zijn om alleen te zijn. Wij hebben
op z’n minst één tegenover nodig. Dat is dan ook precies
wat God deed, hij creëerde een tegenover voor de mens.
Ook Jezus begon z’n werkzaam leven met het
bijeenroepen van mensen (bv. Mt. 4, 18-19). Jezus
spreekt 2 broers aan, Simon en Andreas en roept ze op
om Hem te volgen. Hij geeft hen een glimp wat hen dan
wachten staat: 'Ik zal u vissers van mensen maken'.
In het evangelie van Johannes in hoofdstuk tien spreekt
Jezus over de schaapskudde, de schaapskooi en de
Goede Herder, waarmee het met het laatste naar zichzelf
refereert: 'Ik ben de Goede Herder.'(Joh. 10, 11).
 
Fundament van angst
In een hyper individuele wereld waar wij steeds meer en
meer op onszelf worden terug geworpen, klinkt vanuit de
heilige Schrift een stevig waarschuwend Woord. Wij zijn
niet bedoeld om alleen te zijn. Nee, wij horen bij elkaar.
Als persoon alleen vervallen wij vaak tot gedachtes en
daden die ons brengen op de weg van zelfbescherming.
Deze individuele wereld wil ons brengen bij onszelf en dat
wij zelf over ons eigen leven moeten beslissen. Een wereld
waarbinnen de mens steeds meer en meer als
productiemiddel en als consument in één worden gezien.
De mens als motor voor aardse vergankelijkheid. De
mens die alleen op zichzelf kan en mag vertrouwen, die
in iedere tegenover een potentieel gevaar mag zien voor
zijn eigen bestaan. Er ontstaat een cultuur die zijn
fundament vindt in angst. De angst voor het eigen
bestaan. Jezus vergelijkt dit fundament van angst met los
zand (Mt. 7, 26-27).

 
Fundament van Hoop 
Jezus biedt ons een totaal ander fundament. Als eerste
vraagt Hij ons om het fundament van los zand af te
wijzen. 'Wees niet bang' klinkt het vele malen uit zijn
mond. Zoals bijvoorbeeld in Mattheüs hoofdstuk 10 vers
31. Jezus leert ons steeds opnieuw dat we niet bang voor
onszelf hoeven te zijn. 'Zelfs ieder haar op uw hoofd is
geteld' zegt Jezus in een regel eerder. Dat betekent dat
wij in God bewaard blijven. Hij kent ons en zal ons blijven
kennen. Ons leven, ja zelfs ons eeuwig leven is in en door
God gegarandeerd.
 
Die garantie van God wordt zichtbaar en voelbaar op het
moment dat wij mensen ons met de Heer en met elkaar
verbinden. (Joh. 15, 5 'Ik ben de wijnstok, gij de ranken.
Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht,
want los van Mij kunt gij niets.').
In deze wijnstok mogen we ook de brandende
doornstruik van Mozes (Ex. 3, 2) terugzien. Een struik van
allerlei takken verbonden met een stam. Vervuld met het
vuur van Gods heilige Geest. Door de verbondenheid is
dit heilig vuur van verre te zien. Maar dit vuur verteert de
struik niet. De struik en zijn takken gaan niet verloren.
 
Samenbrengen versterkt
Samen komen in de Eucharistie, is samen komen rondom
de Heer. Het is de Goede Herder die ons oproept om
samen te komen in de stal, lees: de kerk. De zondagse
plicht, zoals dat van oudsher wordt genoemd, is geen
plicht naar God toe, maar is een gave van God naar ons
toe. Wij mogen dan de verbondenheid met de wijnstok
ervaren. De wijnstok die wortels tot diep in de grond heeft
en het losse zand aan elkaar bindt. En daardoor ons
leven een fundament geeft dat de stormen van het leven
kan doorstaan. Met hoe meer mensen wij samen komen,
hoe meer het vuur van Gods Heilige Geest zichtbaar
wordt. Ik zie het in u terug als u met velen samenkomt om
te luisteren naar Gods Woord en samen zijn lof te
bezingen.
 



Als schapen bijeengeroepen 
In onze woonkamer hangt een poster met schapen. De schapen kijken mij
recht aan. Zij lijken nieuwsgierig. Zij staan dicht bij elkaar en op de
achtergrond staan bomen.  
Soms denk ik: ‘Welk schaapje ben ik?’ 
Ben ik het schaap dat zich helemaal achter de anderen verstopt en waarvan
je alleen de oren ziet? Vroeger was ik wel zo verlegen en bang. Durfde ik
‘niks’.  
Was ik bang voor wat anderen van mij zouden vinden, wat anderen over mij
zouden zeggen, hoe ik zou overkomen etc. Durfde ik niet voor mijzelf op te
komen en nergens wat van te zeggen. Een spreekbeurt in de klas vond ik
verschrikkelijk! En de eerste keer dat ik het verhaal dat ik zou vertellen bij
Kindje Wiegen oefende in de (lege!) kerk, had ik het gevoel dat mijn maag
helemaal in de knoop lag. Echt, zo eng!  

De Herder 
Inmiddels heb ik de Herder beter leren kennen en ben ik niet meer zo verlegen
en bang.  
Hij zegt mij: ‘Wees niet bang.’ 
Het vertrouwen in mijzelf is gegroeid door de relatie met Jezus, de Goede
Herder.  
Ik kijk opnieuw naar de poster en denk: ‘Welk schaapje past nu beter bij mij?’
 
Misschien het schaap dat links staat. Een beetje apart van de anderen, maar
wel dichtbij genoeg om verbonden te zijn. En kijkend naar de Herder.  
Een beetje apart, omdat ik ook stilte nodig heb. Rust in mijzelf en om mij heen,
zodat ik goed naar de Herder kan luisteren. En zodat ik kan onderscheiden
wat mij rust geeft en wat onrust veroorzaakt.  
 
Maar soms herken ik mijzelf nu ook in het schaap dat recht vooraan staat.  
Rechtop, stoer, dapper de leiding nemend. Bijvoorbeeld bij het invoeren van
de viering van de Lichtweg in onze parochie. En nu bij het weer opnieuw
starten van de Alpha. In een ander artikel in deze Wil’skracht vertel ik hier
meer over.  
Dit vraagt zeker om vooraan te staan en de andere schapen te
enthousiasmeren. Met de blik stevig gericht op onze Herder. Niet van de wijs
laten brengen door commentaar op mijn initiatief, maar Hem blijven volgen.  
Als ik goed naar mijzelf kijk, kan ik de ene dag nog heel verlegen zijn en ben
ik als het schaap dat je bijna niet ziet. Laat ik mij verlammen door angst.
Bange gedachten gaan door mijn hoofd en spreken luider dan Gods zachte
liefdevolle stem.  
De volgende dag echter, kan ik midden in de groep staan en met alles
meedoen.  
En een andere keer sta ik vooraan en neem de leiding. Dan sta ik in mijn
kracht en in verbondenheid met de Herder.  
 
Herkent u dit?  
In welk schaap herkent u zichzelf?  
En welk schaap bent u in de kudde schapen van onze parochie? 

 
Laten wij bidden: 
Barmhartige Jezus, wij zijn als schapen in uw kudde. Wij willen uw stem
verstaan en u volgen. Wij voelen ons veilig bij U, de Goede Herder. U zegt ons
niet bang te zijn en U te volgen.  
Geef dat wij gericht blijven op U.  
Amen 
Irene Koster
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Eucharistie vieren, een uitleg 
Deel 20: Het verloop van de liturgie van het Woord (7) 
 
De homilie 
De homilie (verkondiging of preek) is noodzakelijk om het
christelijk leven te voeden. Jezus zelf nam in de synagoge
van Nazareth na de lezing uit Jesaja het woord en
verklaarde de Bijbellezing actualiserend. Ook de
apostelen zouden later bij hun missiereizen, aansluitend
bij de lezingen, zich met een extra opwekkend woord tot
de aanwezigen richten. De H. Justinus zegt dat de
voorganger na de lezingen “een woord van vermaning
en opwekking spreekt om deze schone dingen na te
volgen".  
In de homilie wordt het Schriftwoord op een bijzondere
manier verklaard. Het is het actualiserend woord van de
bedienaar van de kerk die hier middelaar mag zijn van
de aanwezigheid van de Heer in zijn eigen woorden. De
gelovigen worden onderricht over de betekenis van het
gehoorde woord in hun eigen leven.  
De homilie is één van de belangrijkste mystagogische
elementen van de liturgie, zij is bedoeld als hulp om
dieper door te dringen in het mysterie dat men viert,
waardoor de deelname aan dit mysterie ook meer
vruchtbaar zal kunnen zijn. De homilie wil de gelovigen
brengen tot een diepere ervaring van het mysterie,
waaraan men deelneemt. In de homilie moet het
Schriftwoord in verbinding met de mensen van nu worden
gebracht, maar tevens moet de homilie ook leiden tot de
viering en beleving van de H. Geheimen. Zij legt
nadrukkelijk de band tussen het verkondigde Woord van
God en het vleesgeworden Woord van God dat men in
de eúcharistie mag nuttigen.  
 
Kapelaan Stephan Kuik 
(bron: ‘De liturgie van de eucharistie. Inleiding tot het
nieuwe missaal’ van Dr. J. Hermans) 

Bijzondere vieringen  
 
H. Bartolomeüs, apostelfeest op donderdag 24
augustus 
Bartholomeüs was een van de Twaalf Apostelen van
Jezus. In het Johannes-evangelie is de apostel Filippus
degene die hem bij Jezus brengt. Bartholomeüs zou het
evangelie in India hebben verkondigd. Andere
overleveringen zeggen dat hij o.a. gepredikt zou hebben
in Egypte, Armenië en aan de kusten van de Zwarte Zee.
Hij zou de marteldood gestorven zijn in Armenië.
Sommigen zeggen dat hij onthoofd zou zijn, anderen dat
hij levend gevild zou zijn en vervolgens met zijn hoofd
naar beneden gekruisigd. In de kunst wordt hij vaak
afgebeeld als een man die zijn eigen afgestroopte huid
vasthoudt.  
 
Maria Geboorte, feest vrijdag 8 september 
Het feest van de geboorte van Maria wordt gevierd op 8
september. Op deze datum zou de wijding van de kerk bij
het vermoedelijke geboortehuis van Maria in Jeruzalem
hebben plaatsgevonden. Joachim en Anna zouden de
ouders van Maria zijn. Joachim wordt voorgesteld als een
rijke, vrome man uit de stam Juda. Anna kon geen
kinderen krijgen en het paar leed daar hevig onder
omdat kinderloosheid in die tijd beleefd werd als een
vloek. Zij smeekte God om een kind. Een engel bracht
haar de blijde boodschap en zei dat het kind aan God
moest worden opgedragen. Anna baarde een dochter,
Maria. Al vanaf haar geboorte werd Maria omgeven met
grote zorg en gebed. Op 4-jarige leeftijd stonden haar
ouders haar af aan de Tempel, waar zij zich tot haar 13de
levensjaar toelegde op de dienst aan God en de studie
van de Thora. 
 
Kapelaan Kuik 
 
 
 
 
 

Bijbelmeditatie als Geestelijke Oefening 
Een nieuwe Bijbelgroep vanaf oktober 
Ik start een nieuwe Bijbelgroep met ‘Bijbelmeditatie als Geestelijke Oefening’. De term ‘Geestelijke oefening’ komt van
de H. Ignatius van Loyola, stichter van de Jezuïeten (paus Franciscus is een Jezuïet). Ignatius beschouwt de
Bijbelmeditatie als een oefening waarbij geluisterd wordt naar wat God ons via een Bijbeltekst wil schenken: een
woord van bemoediging, troost, inspiratie, kracht, inzicht, vreugde. Na een ‘Ignatiaanse’, korte inleiding op één van
de Schriftlezingen van de komende zondag, zullen we een tijd stil zijn om de lezing te ‘beschouwen’. Tijdens deze stille
meditatie willen we beluisteren of God ons persoonlijke woorden wil ‘openbaren’ via de Bijbeltekst.
 
De H. Ignatius leerde zijn volgelingen deze oefeningen om te luisteren naar onze innerlijke bewegingen en gevoelens.
Op die innerlijke plek kan God gevonden worden als een persoonlijke God. Deze geestelijke oefeningen met een
Bijbeltekst kunnen ons helpen te onderscheiden waar God in ons leven werkzaam is en wat Hij van ons verlangt en
hoe we meer rust in ons leven kunnen vinden. Deze methode helpt ons om ons innerlijk leven te ordenen!
 
Deze Bijbelmeditatie zal elke 3e donderdagavond van de maand plaatsvinden in het Willibrordushuis (de pastorie links
van de kerk, Hoofdstraat 27) in Hillegom. U bent van harte welkom bij de startbijeenkomst op donderdag 19 oktober
om 19.30 uur! U kunt zich bij mij aanmelden voor deelname aan deze Bijbelgroep: kapelaan@rkwb.nl.  
 
Kapelaan Stephan Kuik
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Alpha in het najaar! 
In de vorige Wil’skracht schreef ik dat het mijn droom is dat Alpha in het
najaar van 2023 zou starten. En op zaterdag 16 september gaat  Alpha
daadwerkelijk van start in onze parochie! Hoe mooi en bijzonder is dat! 
De afgelopen weken heeft u al hierover kunnen lezen in het weekblaadje.  
Bij Alpha ontdek je het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige
manier. Een Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen:  
- elkaar ontmoeten en genieten van koffie met wat lekkers of een ontbijtje; 
- vervolgens kijken we naar een inleiding waarin een thema van het christelijk
geloof wordt behandeld; 
- daarna gaan we in kleine groepen in gesprek over het thema. 
Heeft u Alpha al gevolgd? Vertel dan aan uw medeparochianen wat Alpha
voor u heeft betekend. Wellicht wil de ander, juist door uw verhaal, ook de
Alpha-bijeenkomsten gaan volgen. U kunt Alpha natuurlijk ook opnieuw
volgen. De inleidingen die we nu kijken, raken u wellicht anders dan de
inleidingen van toen.
 
Ontmoeten 
Alpha kan je natuurlijk ook heel goed volgen met medeparochianen die je al
goed kent. Bijvoorbeeld met de mensen uit je kerkkoor. Of met de kosters van
de parochie. Of met een groep lectoren of gastheren/gastvrouwen. Kortom,
met de groep vrijwilligers waar jij mee samenwerkt en waar je je vertrouwd bij
voelt. Opdat je de mensen van deze groep die je al kent, op een andere
manier kunt leren kennen.  
Onderwerpen zijn o.a. Wie is Jezus? Waarom stierf Jezus? En we hebben het in
het weekend over de Heilige Geest.  
 
Data bijeenkomsten:  
16 september 2023, 30 september,   
7 oktober, 21 oktober,  
4 november, 18 november  
WEEKEND 8 – 10 december      
16 december  
6 januari 2024, 20 januari  
3 februari, 10 februari  
Op zaterdagochtend 16 september 2023 is de eerste
kennismakingsbijeenkomst in het Paus Franciscus Huis.
Inloop vanaf 9.15 uur, we starten om 9.30 uur.  
U kunt dan ‘proeven’ of Alpha bij u past.  
Alle bijeenkomsten op de zaterdagochtenden worden
in het Paus Franciscus Huis gegeven.
U kunt zich alleen aanmelden voor alle bijeenkomsten!  
De bijeenkomsten zijn niet los te volgen.  
Aanmelden kan door een mail te sturen naar sec@rkwb.nl of spreek mij, Irene
Koster, even aan. 
Alpha is de plek waar je jezelf mag zijn. De plek waar je alles mag delen. De
plek waar je mag twijfelen. De plek waar je welkom bent.  
De plek waar alle verhalen samenkomen.  
Het is belangrijk dat Alpha wordt gedragen in gebed. Daarom vragen wij of u
wilt meebidden voor Alpha. Gebedskaarten vindt u achterin de kerken.  
 
 
Note: De bijeenkomsten op zaterdagochtend worden gratis aangeboden; er
zal wel een collectebus staan. Het weekend is echter geheel op eigen kosten. 
 
Irene Koster
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Het ‘Kom en zie'-jaar wil mannen (18-45 jaar) die zich
oriënteren op hun roeping helpen ontdekken wie Jezus is
en waartoe God hen roept. In mei werd het eerste ‘Kom
en zie-jaar’ afgesloten. In september wordt het jaar
opnieuw aangeboden. 
In het ‘Kom en zie'-jaar denk je na over de vraag:
Waartoe ben ik geroepen? Waar kan ik mij aan geven?
Wat vraagt God van mij? ‘Kom en zie’ is een jaar dat heel
concreet bij deze zoektocht wil helpen. 
'Telkens weer gaan mensen samen met God op zoek
naar hun toekomst', vertelt spirituaal pastoor Jeroen
Smith. Samen met rector Broeders van Vronesteyn
begeleidt hij het programma. 'Christus brengt mensen
bijeen in zijn Kerk. Daar helpen we elkaar om samen de
weg te gaan die Hij ons wijst. Het zoeken naar je roeping
hoef je dus niet alleen te doen. Het is zelfs beter om dat
samen met anderen te doen en je daarbij te laten
begeleiden door de ervaring van mensen uit de Kerk.'
 
De drie vaste onderdelen van het ‘Kom en zie'-jaar zijn
maandelijkse ontmoetingen op Vronesteyn, thuis of in
een kerk een wekelijks uur van gebed aan de hand van
teksten en vragen, en persoonlijke begeleiding door een
priester, diaken of pastoraal werker van het bisdom
Rotterdam, die als tochtgenoot met de deelnemer
meeloopt. 
"Het traject heeft mij structuur gebracht. En rust om te
ontdekken wat God van mij wil", vertelt een van de
deelnemers aan het eerste ‘Kom en zie'-jaar. "Ik had een
concrete vraag en heb in dit jaar een antwoord
gekregen. Ik wilde mijn leven anders gaan inrichten wat
betreft mijn werk. Ik heb in dit jaar keuzes gemaakt en nu

 Irene Koster heeft de opleiding theologie in

de minor variant behaald.

Het 'Kom en zie'-jaar is een
onderscheidingsjaar voor mannen
om te onderzoeken waartoe God
hen roept. Zo kunnen ook ‘gewone
leken’ zich geroepen weten om zich
in te zetten voor de opbouw van het
Koninkrijk van God. Irene Koster is in
1991 in onze parochie begonnen in
de werkgroep Kindernevendienst in
de H.H. Engelbewaarderskerk.
Destijds heeft zij daartoe ook
cursussen gevolgd bij de Pastorale
School. Irene bleef zich actief inzetten
in de hele parochie en wilde zich
daarnaast ook verdiepen in een
studie over het christelijk geloof. Na
onderzoek welke studie bij haar

paste, heeft zij van 2016 – 2022 de
studie ‘Theologie in de minorvariant’
gevolgd aan het Theologisch Instituut
Sint Bonifatius (de Tiltenberg in
Vogelenzang); een vijfjarige
Theologiestudie op HBO-niveau. Op
zaterdag 1 juli 2023 ontving zij uit
handen van Mgr. Punt het diploma.
Op de foto ziet u Irene Koster met
haar gezin, jongste zus en pastoor
Bosma.
 
Wij feliciteren Irene van harte met het
afronden van deze studie, en we
hopen dat ze een voorbeeld mag zijn
voor velen!

Vruchten van een roeping

bisdomrotterdam.nl/activiteiten/

bisdomrotterdam-nl-jong/start-kom-en-zie-

jaar-2023

Wat vraagt God van mij? ‘Kom en zie'-jaar
een andere baan." "Ik had juist geen heldere vraag", zegt
een ander. "Daarom zou ik nooit hebben gegoogled op
bijvoorbeeld de vraag: priester of diaken worden? Maar ik
heb daar dit jaar wel serieus over nagedacht."
 
Bisschop Van den Hende beveelt het jaar ‘Kom en zie’
van harte aan. Het jaar wordt aangeboden door het
bisdom Rotterdam samen met de priester- en
diakenopleiding Vronesteyn. 
Het ‘Kom en zie-jaar’ 2023-2024 start op 25 september en
aanmelden is mogelijk tot 15 september. Voor meer
informatie zie: https://www.bisdomrotterdam.nl/
activiteiten/bisdomrotterdam-nl-jong/start-kom-en-zie-
jaar-2023 (ook via QR-code).
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Visioen
Als jongen hoedde Cuthbert schapen toen hij een visioen kreeg van H. Aidan
(de Apostel van Northumbrië) die door engelen naar de hemel werd
begeleid. Na dit visioen besloot hij meteen om in diens klooster bij Melrose
(tegen de Schotse grens) in te treden. Hij was toen pas vijftien jaar oud en
kreeg de taak van gastenbroeder.

H. Cuthbert van Lindisfarne
(634-687)

Farne-eilanden
In 673 werd hij prior in Lindisfarne, dat nu Holy Island heet, waar hij deels als
kluizenaar leefde op de Farnes Islands. Van hieruit ondernam hij vele
missiereizen, wist velen te bekeren en introduceerde de Romeinse liturgie.
Later toen hij bisschop werd maakte hij van Lindisfarne een belangrijk
christelijk centrum. Hij werd bekend om zijn inspanningen voor vrede in tijden
van verdeeldheid, zijn vriendelijkheid, het wassen van de voeten van
bezoekers, zorg voor de armen en de wonderen die hij verrichtte. Hij had te
maken met een pestepidemie waarin hij wonderbaarlijke genezingen
verrichtte, maar hij trok zich na twee jaar terug op ‘zijn’ eiland, waar hij
overleed.

St. Cuthbert’s Way
“Cuddy” zoals hij ook wel wordt genoemd is een van de meest geliefde Britse
heiligen, bekend om zijn mededogen en wonderen. Daarom wordt hij ook wel
'wonderdoener van Engeland' genoemd. Zijn gastvrijheid en gulheid jegens
de armen was beroemd. Onder de invloed van zijn charitatieve
werkzaamheden bekeerde mensen zich tot God. Bij zijn tombe in Durham
Cathedral ontstond een grote verering voor hem. Er is ook een lange-
afstandswandeling naar hem genoemd: St. Cuthbert’s Way (tussen Melrose
en Lindinsfarne).
 

Patroon van herders
Hij is patroonheilige van de Angelsaksische en Keltische Kerk, van herders en
zeelieden en wordt aangeroepen bij de pest en andere epidemieën. Hij wordt
vereerd op 4 september.
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Vastenactie 2023 
Een prachtig resultaat kunnen we u melden, want ruim 4500 euro heeft de
actie voor de Jan Beenakker Stichting opgebracht! De Stichting heeft dit
aangevuld en 5000 euro overgemaakt naar de Nawanyago school in
Oeganda. De school wilde het geld besteden aan tablets en computers voor
leerlingen en leerkrachten. En dat dat is gelukt, ziet u op de foto!    
Dank aan alle gevers, én aan de parochianen die zich hebben ingezet: met
koffie en soep, gastvrijheid. Met de organisatie en de publiciteit van het
parochiesecretariaat, met het enthousiasme van de Willibrordschool (Lisse),
de communicantjes en de kleuters van de Johannesschool (Hillegom).
En dank voor de gelegenheid om op diverse plekken te vertellen over deze
school, de kinderen en de mensen die er leren en werken. Het verre Oeganda
kwam zo díchterbij. `Let your light shine’ is het motto van deze school. Het is
mooi dat wij door de Vastenactie `ons’ Licht van Pasen zo ook verder hebben
kunnen brengen.                
Vanuit Oeganda mailde Alice Kagoda: `Dear Anneke, I am very grateful for
the donations from your community i.e. schools, church etc. Please convey
my hartfelt thanks to all who have contributed, may God reward them for their
generosity.’                  
Hartelijk bedankt ook namens de Jan Beenakker Stichting, 
Anneke Beenakker - Voorn 

Familiezondag 3 september
 
Alle families zijn weer van harte uitgenodigd voor de aankomende
familiezondag op 3 september in Hillegom. 
 
De Familiezondag start met de viering in de St. Jozef en St. Martinuskerk om
10:00 uur. Aansluitend is het programma voor de kinderen (in hun eigen
leeftijdsgroep) in het Willibrordushuis en voor de ouders in de naastgelegen
Johannesschool, waarna we om 12:30 uur afsluiten.
De ouders zullen met elkaar naar een stukje film kijken uit de Sycamore serie.
Deze serie geeft een eigentijdse uitleg over het katholieke geloof. In kleine
groepjes kan er over het thema doorgepraat worden. 
Ook families die nog niet eerder geweest zijn, zijn van harte welkom! Losse
bijeenkomsten bijwonen is ook een mogelijkheid. 
 
Meer informatie is te verkrijgen via familie@rkwb.nl.
De eerstvolgende familiezondagen zijn op 1 oktober (in Hillegom) en op 12
november (in Lisse).
 
Hartelijke groet,
Werkgroep Familiezondagen

Foto: Parochie Breda
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Koffie/thee na de Mis
St. Jozef en St. Martinuskerk
Na elke zondagsmis, en elke vrijdag.
 
Heilig Hart van Jezuskerk
Na elke eerste zondagsmis van de
maand, en elke derde donderdag
van de maand.

 
H.H. Engelbewaarderskerk
Na elke eerste zaterdagavondmis
van de maand, en elke woensdag.
 
St. Agathakerk
In deze periode op zondag 24
september, en elke dinsdag.

Liturgisch rooster: september 2023

H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St.

zondag 27 augustus

21e Zondag dh Jaar

10.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

10.00 Kapelaan Kuik

Diaken Osseweijer

koor: Canticum Novum

zaterdag 02 september

22e Zondag dh Jaar

zondag 03 september

22e Zondag dh Jaar

10

vrijdag 08 september

zondag 10 september

23e Zondag dh Jaar

10.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

10.00 Mgr. van de Hende

Kro-viering

koor: Canticum Novum

zaterdag 16 september

24e Zondag dh Jaar

zondag 17 september

24e Zondag dh Jaar

10

zondag 24 september

25e zondag dh jaar

10.00 Pastor van Eijk

Dames- en herenkoor

10.00  Kapelaan Kuik

Diaken Osseweijer

koor: Canticum Novum

zaterdag 30 september

Engelbewaardersfeest

zondag 01 oktober

26e Zondag dh Jaar

10

Dam

zaterdag 07 oktober

27e Zondag dh Jaar

19.00 Pastor van Eijk

zondag 08 oktober

27e Zondag dh Jaar

10.00 Kapelaan Kuik

iedere donderdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

- Iedere vrijdag van 19:00 t/m 21:00 

  uur aanbidding.

- ie

Vo

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet 

beschikbaar

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet 

beschikbaar
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Misintentie doorgeven?
Misintenties kunnen doorgegeven
worden via de lokale secretariaten.
De contactgegevens staan op de
achterzijde van elke Wil'skracht.

Aanbidding in de St. Agathakerk
Iedere vrijdagavond vanaf 19 tot 21.
Je kunt komen en gaan wanneer je
wilt.
 
In een maatschappij die luidruchtig is
en vol met prikkels, is het goed om
wekelijks een moment van rust,
bezinning en gebed in te plannen.
Ook Jezus zonderde zich af om
alleen te zijn en te bidden.
Je kunt jezelf toevoegen aan de
Aanbidding-WhatsApp-groep. Je
krijgt dan iedere week een
herinnering. En mocht de
aanbidding een keer niet doorgaan,
dan ontvang je hiervan een
mededeling. Scan de QR-code met
je telefoon voor toegang.
Kom, verblijf een poosje bij Jezus en
ontdek hoe mooi het is om in stilte bij
Hem te zijn. Hij kijkt je aan. Hij heeft je
lief.

Rozenkrans bidden.
 
In de september maand wordt ie­
dere dinsdagavond de rozenkrans
gebeden in de dagkapel van de
St. Jozef en St. Martinus kerk om
19.00 uur.
 
In de oktobermaand wordt iedere
werkdag de rozenkrans gebeden
om 19.00 uur in de dag kapel van
de St. Jozef en St. Martinuskerk.
Op dinsdag 31 oktober is de afslui­
ting met een noveen kaarsje naar
Maria.

Hartelijk welkom in de vieringen
van woonzorgcentrum
“Bloemswaard” in Hillegom.
De vieringen beginnen om half 11.
Daarna kunnen we nog gezellig met
elkaar koffie of thee drinken.
De eerstvolgende viering vindt plaats
op 24 september.
U bent van harte welkom.
 
Met vriendelijke groet,
Marjo Lommerse, voorganger.

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

stus

ber 19.00 Kapelaan Kuik

er 10.00 Pastoraal team

Dameskoor - Locatiefeest

19.30 Pastoraal team

H. Mis b.g.v. vrijwilligersavond

er

ber 19.00 Pastoor Bosma

koor: ICA

er 10.00 Pastor van Eijk 

diaken Osseweijer

Parochiekoor

er 19.30 Taizé - Viering in dagkapel

Taizé - koor

ber 19.00 Kapelaan Kuik

ICA+Actaeakoor

10.00 Kapelaan Kuik

Dameskoor

er

n - iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur

- Iedere 1e zondag van de maand van 

  17:00 t/m 19:00 aanbidding.

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Voor de meest actuele informatie houdt onze berichtgeving via het 

weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl en andere sociale 

media in de gaten.
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Beste parochianen, 
Het pastoraal team kondigt hierbij belangrijke veranderingen in het liturgisch weekendrooster aan.
 
Dit jaar hadden we drie maanden een winterrooster, drie maanden een ‘gewoon’ rooster en daarna drie maanden
een zomerrooster. Vanaf 1 oktober 2023 zal een nieuw en blijvend rooster ingaan. Het ziet er als volgt uit. 
 
Weekend I: - zaterdag om 19.00 uur in de H.H. Engelbewaarderskerk in Lisse
                    - zondag om 10.00 uur in de St. Jozef en St. Martinuskerk in Hillegom 
 
Weekend II: - zaterdag om 19.00 uur in de H. Hart van Jezuskerk in De Zilk
                    - zondag om 10.00 uur in de St. Agathakerk in Lisse.
 
Er is dus elke zaterdagavond één viering en elke zondagochtend één viering. 
 
We begrijpen dat deze verandering ingrijpend is, vooral voor de gemeenschap van De Zilk. 
 
We hebben de lokale commissies van De Zilk, Hillegom en Lisse en het parochiebestuur betrokken bij ons
besluitvormingsproces. We zullen ons besluit om tot bovenstaand weekendrooster te komen nu uitleggen. 
Ons doel is: we willen de parochiegemeenschap in zijn geheel versterken. 
 
1. Het samenbrengen van vieringen brengt de gemeenschap meer samen. Dit maakt de ene parochiegemeenschap
sterker en u, de gemeenschap, staat voorop. 
 
2. N.a.v. het winterrooster hebben we van veel mensen gehoord dat ze de drukker bezochte vieringen zeer positief
gewaardeerd hebben en dat zij zich erdoor bemoedigd voelden. 
 
3. Het pastoraal team wil u graag pastoraal nabij zijn.
Wanneer er twee vieringen na elkaar waren (Hillegom en De Zilk) konden wij als pastoraal team na de eerste viering
niet blijven en als voorganger moesten we gehaast naar de volgende viering gaan. 
 
4. Het nieuwe rooster biedt regelmaat en rust. Het is eenvoudig en helder. Alle vieringen zijn om 19.00 uur of om 10.00
uur. Hier heeft iedereen baat bij. 
 
5. Het pastoraal team hoeft nu minder tijd te besteden aan de liturgie voorbereidingen. De tijd die hierdoor vrijkomt,
willen we investeren in de pastorale en diaconale nabijheid van mensen. Het gaat hier om aandacht vooral voor
oudere parochianen. 
 
6. Naast investering in de pastorale zorg voor oudere parochianen willen we ook meer investeren in de pastorale zorg
voor jonge families en gezinnen. Er zijn maandelijks familiezondagen: vieringen met verdiepingsprogramma’s voor alle
leeftijden. Met dit weekendrooster kan het hele pastoraal team hierbij aanwezig zijn. We hebben vrijwilligers van alle
kerklocaties die deze familiezondagen voorbereiden en organiseren. 
Deze familiezondagen worden inmiddels gecombineerd met de voorbereidingen op de Eerste H. Communie. We
willen in de toekomst de familiezondagen ook combineren met de voorbereidingen op het Vormsel. 
 
7. Jonge families en gezinnen zijn niet of nauwelijks kerklocatie gebonden. 
 
8. Door minder liturgische vieringen en voorbereidingen hierop kunnen we meer investeren in catechese (voor jonge
families en gezinnen) en in diaconie (pastorale nabijheid voor ouderen zowel in het kerkgebouw als bij u in de straat
of bij u thuis, pastorale nabijheid op scholen en in sociale organisaties (vb. voedselbank, Schuldhulpmaatje
vluchtelingenopvang, gemeente)). 
 
9. Het samenbrengen van vieringen brengt ook vrijwilligers, die liturgisch actief zijn, samen. Zij helpen en versterken
elkaar. Sinds een paar weken assisteren kosters van de St. Agathakerk ook in de HH. Engelbewaarderskerk. 
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10. Al decennia lang worden onze vier lokale geloofsgemeenschappen kleiner. Het samenbrengen van deze vier
gemeenschappen in gezamenlijke vieringen bemoedigt nu al de parochiegemeenschap. We kunnen elkaar zo nog
beter helpen in onze geloofsbeleving. 
 
11. Er wordt door de parochie meer geld uitgegeven (voornamelijk aan kerkgebouwen) dan dat er binnenkomt. We
teren in op het vermogen dat wij en veel van onze voorouders aan de parochie hebben gegeven. De financiële
mogelijkheden nemen dus af. Met het aantal mensen dat in het weekend naar de vieringen komt, zouden we zelfs in
één kerkgebouw kunnen. Wij als pastoraal team vinden het toch belangrijk dat we op alle vier de kerklocaties zo lang
mogelijk vieringen blijven aanbieden. Deze vieringen geven de lokale kerkgemeenschappen kracht. Daarbij merken
we nadrukkelijk op: samen vormen de vier lokale kerkgemeenschappen een parochiegemeenschap die voorop
staat. 
 
We bidden en hopen dat u ons ondersteunt in onze gezamenlijke missie om handen en voeten te geven aan Gods
liefde. Moge het samenbrengen van de vieringen en van de parochiegemeenschap deze missie versterken! 
 
Het pastoraal team, 
Pastoor Bouke Bosma, kapelaan Stephan Kuik en diaken Iwan Osseweijer 
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Bij het woord herder zullen er ongetwijfeld lezers zijn die
denken aan een uitgestrekte heide, een grote kudde
schapen en een herder die – vaak met een hoed op en
een pijp in zijn mond – daarbij onder een boom zit. Een
plaatje uit het verleden. Maar er zijn tegenwoordig nog
altijd herders, mannen en vrouwen, jong en oud. Dit is
niet zomaar een vrije tijd besteding, maar een beroep
waarvoor men het nodige moet weten en kunnen.
Maarten Jeronimus, 35 jaar oud, heeft onlangs de
opleiding tot herder afgerond, werkt bij de Scheperij
Salland in Overijssel en vertelt graag wat meer over dit
mooie  en uitdagende beroep.
,,Een aantal jaren geleden reisde ik door Canada, waar
ik in aanraking kwam met schapenboederijen,’’ zo begint
Maarten zijn verhaal. ,,Ik kwam onder meer bij een bedrijf
met zo’n 2000 schapen, die onder andere ingezet werden
voor de begrazing. Dat leek mij wel wat: werken in de
natuur, voor de natuur.’
Terug in Nederland ging Maarten aan het werk in de
geestelijke gezondheidszorg. Maar na een tijdje kwam de
gedachte aan werken als herder toch weer boven
drijven. ‘Ik kon een aantal keren meelopen met een
herder en dat beviel goed. Daarop heb ik mij aangemeld
bij mbo Yuverta in Velp, voor de opleiding schaapherder
BBL. Een tweejarige opleiding bestaande uit een theorie-
en een praktijkgedeelte.’
 
Terug naar school
Om herder te zijn is een opleiding niet verplicht. Maarten
heeft zijn opleiding echter als heel waardevol ervaren. ,,
Natuurlijk was het in het begin wel even wennen om weer
naar school te gaan en om opdrachten te maken. Maar
ik heb daar veel geleerd over de schapen, over ecologie,
de terreinen, de flora en fauna. Daarnaast wordt er ook
aandacht besteed aan management- en
ondernemersvaardigheden.’ Naast deze theoretische
onderdelen is er de praktijk, de stage. ,,Mijn eerste stage
vond ik bij de Deventer schaapskudde. Een kudde van
zo’n 375 schapen, die ingezet worden voor de begrazing.
[i] Ik heb daar prettig gewerkt en veel ervaring
opgedaan. Het jaar daarop liep ik stage bij de Scheperij
Salland, op de Sallandse heuvelrug. Daar werk je volledig
in de natuur. Het beviel mij daar nog beter en dat was
wederzijds. Ik heb daar nu een baan als herder.’

Aan het werk
Een dag in het leven van een herder begint uiteraard
vroeg. De schapen verblijven ’s nachts alleen op de
heide, en staan in een nachtvak, afgezet met hekken en
netten waar stroom op staat. ‘Ik loop door de kudde om
te kijken hoe de schapen eruit zien en of ze allemaal wel
opstaan. Als een schaap blijft liggen, is er vaak iets mis.’

Wanneer alle schapen opgestaan zijn, laat ik ze uit het
vak. De schapen begrazen de heide, zij eten diverse
planten op die niet op de heide thuis horen. Daarnaast
zorgen ze met hun mest dat de heide vruchtbaar blijft. De
herder moet zorgen dat de schapen niet te lang op
dezelfde plek blijven, dat ze niet op plaatsen komen waar
bijzondere flora staat of in de buurt van nesten van
beschermde dieren. Aan het eind van de ochtend
hebben ze meestal genoeg gegeten en gaan ze lekker
liggen en herkauwen. Ook dan controleert de herder of
alle schapen in orde zijn. ‘Om te kijken of alle schapen er
nog zijn, hoef ik ze niet te tellen. Schapen zijn
kuddedieren en blijven graag bij elkaar. En dan zijn er
natuurlijk ook de honden.’
 
Bordercollies
Ja, de honden – bordercollies – zijn ontzettend belangrijk.
Zij  houden de schapen bij elkaar en zorgen ervoor dat er
geen schaap afdwaalt. ‘De honden waar ik mee werk,
vinden het heel leuk om dit werk te doen. Onlangs was ik
op de hei tijdens een heftige onweersbui. Daar zijn
honden, net als de meeste dieren bang voor, maar dit
keer bleven ze aan het werk en hielden ze de kudde
rustig. Daar heb ik ze dan ook een compliment voor
gegeven, wat ze ook weer waarderen. ’s Avonds gaan de
honden met de herder mee naar huis, waar ze vooral
veel slapen en geknuffeld worden. Daar houden ze
enorm van.’
 
Alleen, maar zeker niet eenzaam
Als herder ben je een groot deel van de dag alleen aan
het werk. Is dat niet eenzaam? ‘Dat valt erg mee,’ vindt
Maarten. ‘Om te beginnen vind ik het niet erg om alleen
te zijn en ik houd erg van de natuur. Daarnaast zijn er
altijd wel mensen aan het wandelen of fietsen die een
kijkje bij de kudde komen nemen. Nee, echt eenzaam
voel ik mij niet gauw.’ En werken in slecht weer? ‘Ook dat
is niet zo’n probleem, met goede kleding kom je een heel
eind.’
 
Het klinkt alsof er geen nadelen aan dit beroep kleven.
‘Die zijn er wel, bijvoorbeeld wanneer het fout gaat met
het lammeren. Schapen bevallen in de periode januari
tot maart en gelukkig gaat dat meestal goed. Maar er
kunnen ook misvormde of doodgeboren lammetjes op
de wereld komen. Dat is heel akelig. Een enkele keer

Werken als een echte herder:

In de natuur en voor de natuur:
samen met de schapen
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overleeft een moederschaap de bevalling niet. Dat zijn
nare momenten.’
 
En dan een laatste vraag, kun je een band opbouwen
met de schapen? ‘Schapen zijn kuddedieren en niet echt
gericht op de mens. Maar schapen zijn ook nieuwsgierig.
Zo was er pas een wat minder bang uitgevallen schaap,
dat eens lekker tegen mij aan kwam staan. Andere
schapen zagen dat en kwamen er ook bij. Zo stond ik
daar letterlijk midden tussen de schapen. Het contact
met de dieren, het werken in de natuur en weten dat dit
heel erg nuttig is om de natuur in stand te houden, dat
maakt dit een prachtig beroep.’

 
 
[i] Op Youtube is een prachtige opname te vinden van
het verplaatsen van de Deventer Stadskudde door de
stad. Type bij zoeken in: Deventer schaapkudde.

Onlangs stond Maarten met de kudde bij Eerderveld,
langs een verhard pad. Daar kwamen twee groepen
kinderen en begeleiders voorbij op de fiets. Een van de
laatste meisjes zwaaide naar Maarten en riep: ‘Dag
Jezus.’

Foto: scheperij Salland

Ziekendag

Op dinsdag 10 oktober 2023 wordt de jaarlijkse ziekendag georganiseerd voor onze gehele parochie. De dag begint
om 10:00 uur met een Eucharistieviering in de St. Agathakerk.
Uiteraard is er gelegenheid om de ziekenzalving te ontvangen.
Aansluitend aan de Mis wordt er tot 14:30 uur in het Paus Franciscus Huis een programma aangeboden.

Voor de Mis en ziekenzalving is aanmelden niet verplicht, maar voor de lunch en het middagprogramma zou uw
aanmelding zeer gewaardeerd worden zodat we weten op hoeveel mensen we moeten rekenen voor het eten.
Aanmelden kan via het secretariaat: sec@rkwb.nl of 0252-418870, of u kunt zich op dinsdagochtend tijdens de
koffieochtend in het Paus Franciscus Huis persoonlijk melden bij Tini Meijer.
 
Namens de Ziekendaggroep: Andrea Langeveld en Renée van der Salm
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Vrijwilligersavond 2023 
De Lokale Commissie Lisse nodigt alle vrijwilligers van onze beide kerken uit voor de jaarlijkse vrijwilligersavond op
vrijdag 8 september 2023. 
Uw partner is natuurlijk ook van harte welkom. 
 
Deze avond wordt gehouden in Hotel-Restaurant “De Engel”, Heereweg 386,  
2161 DG Lisse 
 
Het programma luidt: 
19.30 uur                H. Eucharistieviering in H.H. Engelbewaarderskerk 
20.30 uur                Ontvangst in “De Engel” 
20.30 – 24.00 uur   Een sfeervolle ontmoeting met elkaar, waarbij gezelligheid centraal staat                    
 
Bent u vrijwilliger en mocht u per abuis geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen, dan spijt ons dat oprecht,
maar bent u natuurlijk van harte welkom. 

Kerkenveiling St. Agathakerk
 
De Agathakerk is een middelpunt voor de geloofsgemeenschap, maar ook een punt van herkenning voor mensen uit
Lisse en omringende gemeenten. Om de Kathedraal van de Bollenstreek ook voor toekomstige generaties te
behouden is het van groot belang om de kerk te onderhouden en periodiek te restaureren. Bij de financiering hiervan
speelt de kerkenveiling een belangrijke rol.
Met de geslaagde herstart van de kerkenveiling in 2022, waarbij 50.000 euro is opgehaald, is de lat hoog gelegd. Een
enthousiaste groep vrijwilligers zal zich inzetten om ook van de komende edities een groot succes te maken.
Met genoegen delen wij daarom alvast de datum van de kerkenveiling van 2023.
Vrijdag 24 november, van 19.30 tot 00.00u.
Zoals andere jaren opent de zaal om 19.00u, begint de veiling om 19.30u en duurt tot 00.00u. De avond vindt plaats in
de Beukenhof in Lisse. Wij vragen u dan ook om de kerkenveiling alvast in uw agenda te vermelden.
De kerkenveiling is vrij toegankelijk en u zult worden voorzien van een hapje en een drankje. Het is uiteraard
toegestaan om bekenden mee te nemen naar de kerkenveiling. Wij kijken ernaar uit om u in grote getalen te mogen
ontvangen.
Samen sterk, voor de Agathakerk!
Simon Broersen – comité kerkenveiling

Koffie ochtenden Paus Franciscus Huis
Dinsdagochtend 5 september starten we weer met een nieuw seizoen koffie
inloop. De deur van het Paus Franciscushuis staat weer voor iedereen open.
We schenken koffie en thee met gezelligheid. We hopen dat u van de
zomermaanden hebt genoten en zijn benieuwd naar uw verhalen. Van 10.00
tot 11.30 uur bent u weer van harte welkom.
Lezing 19 september om 10.00 uur door Kees Langeveld 
Vroeger had bijna iedereen ze in huis: hyacintenglazen. In het najaar werden
de glazen gevuld met water, op elk glas werd een hyacintenbol gelegd en
dan moesten de glazen een paar weken in de kelder of de schuur in het
donker staan. Als alles goed ging bloeiden midden in de winter de hyacinten
achter het raam, terwijl er buiten nog sneeuw lag. Achter die
bloembollenglazen gaat een hele geschiedenis schuil. Een geschiedenis van
bloembollen en bollenteelt, maar ook van glasblazen en glaskunst.  
Kees Langeveld neemt ons op 19 september mee in die wereld en laat iets
zien van de rijkdom aan kleuren en vormen van bloembollenglazen. Hij laat
ook voorbeelden zien uit zijn collectie, van een glaasje om een sneeuwklokje
op te zetten tot een glas voor een amaryllisbol. En natuurlijk geeft hij ook wat
tips en trucs om zelf succesvol hyacintenbollen in bloei te trekken op glas. 
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Vrijwilligers tonen hun passie op

zaterdag 9 september 
 
Levend erfgoed is het thema van open monumentendag 2023  
Immaterieel erfgoed – oftewel levend erfgoed, is te omschrijven als de
culturele gebruiken, tradities en ambachtelijke vaardigheden die mensen van
huis uit hebben meegekregen, die zij zich eigen hebben gemaakt en die zij
op hun beurt weer willen doorgeven. 
Op deze dag, zaterdag 9 september laten een aantal vrijwilligers in de St.
Jozef en St. Martinuskerk in Hillegom iets van hun passie zien. Soms is deze
vorm van  handvaardigheid al doorgegeven van moeder op dochter of
vader op zoon.  
“Open Monumentendag” is dit jaar een dag waarbij de aandacht ligt op
doorgeven van deze kennis. 
De vrijwilligers laten dit jaar graag iets horen en zien over het kalligraferen,
icoon schilderen, borduren, weven, quilten, en maken van tiffany, kortom hun
liefhebberij.  Er is verder ook veel moois te zien in de kerk. Er is een
fotoreportage van het in 2008 gerestaureerde hoofdaltaar en er zal ook
worden verteld over de vorderingen van de bouw van het orgel. Daarnaast is
muziek te horen en staat de koffie voor de bezoekers klaar.  
Kortom de moeite waard om gezellig een kijkje te komen nemen op zaterdag
9 september tussen 10.00 en 16.00 uur in de St. Jozef en St. Martinuskerk. 
 
 

Opening werk- en schooljaar en
patroonsfeest St. Jozef en St.
Martinus 
 
Graag nodigen wij iedereen uit
voor de viering in de St. Jozef- en
St. Martinuskerk op zondag 3 sep­
tember. Wij vieren op deze eerste
zondag van september het pa­
troonsfeest van onze kerk. Ook zijn
in het bijzonder alle kinderen wel­
kom, want er is dan familiezondag
en ook de vormselgezinnen wor­
den in het bijzonder uitgenodigd.  
 
Na de mis bent u ook van harte
uitgenodigd om gezellig even een
kopje koffie of thee te drinken.  
 
Graag tot dan! 
 
Pastoraal team en Lokale Commis­
sie Hillegom

 Marjo Lommerse, icoon schilderen

Adriaan Frederiks, diamont painting

Henny Kaptijn, borduren

17September



Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608

www.roelandjuweliers.nl

Kronieken
Gedoopt

Hillegom
9 juli

Ala Sajdak
 

30 juli
Emma Price

 

Huwelijk
De Zilk
1 juli

Thom Baartmans en Simone van
Berkel

 

Overleden
HH Engelbewaarders

24 mei
Henk van Ruiten (79)

 
22 juni

Rie van Ruiten-van der Hulst (100)
 

Hillegom
1 juni

Delfino Gomez (70)
 

5 juni
Jo van Egmond (91)

 
9 juni

Annemarie Romijn-Rovers (80)
Theo Brandsma (91)

 
13 juni

Aad Hoogendoorn (86)
 

15 juni
Riet Weijers – van Oosten (92)

 
19 juni

Joke van Beelen (82)
 

24 juni
Corrie van der Post – Zethof (87)

 
13 juli

Joke Veelenturf (81)
 

14 juli
Siena van Eijk – Buckens (91)

 

De Zilk
8 juli

Kees Smit
 

St Agatha
6 juni

Conny Vrijburg (61)
 

7 juni
Sien van Dijk-van Beek (84)

 
21 juni

Marcel van Graven (86)
 

6 juli
Jos Bergman (81)

 
15 juli

Piet Kortekaas (92)
 

21 juli
Lenie van Velzen-de Croock (86)

 
31 juli

Arnold van der Zwet (88)

Nieuw veilingcomité locatie

De Zilk is in beweging.   
Het nieuw gevormde comité ziet nieuwe kansen en
mogelijkheden om een andere vorm van kerkenveiling te
introduceren. De intentie blijft om geld binnen te krijgen
voor het behoud en onderhoud van onze Zilker kerk.
Naast een nieuw aanbod in de catalogus, zullen de
bekende bollenpakketten ook weer een belangrijk deel
uitmaken van het aanbod. Wat in het verleden goed
ging, wil het comité graag behouden en zeker ook
nieuwe ideeën een kans geven. In een volgende
Wil'skracht zullen we u informeren. Kortom, wij zijn in
beweging om er iets moois van te maken. 
Doet u mee? 
 
Voor nadere informatie:
Jan Ruigrok. jan.ruigrok@live.nl              
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Uitvaartverzorging 

Uitendaal
sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 

in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 

jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Grafmonumenten 

& Urnen

Sinds 1902

Meer en Duin 21-23 • Lisse 

T: (0252) 413 308 

www.bootnatuursteen.nl 

www.memorieurnen.nl

uitvaartzorgbollenstreek.nl

Het grote verschil
zit in de kleine details

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

 
0252 411 366

 24/7
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Centraal Secretariaat
Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B

Hillegom
 

Bereikbaar op werkdagen van 08:30
tot 12:30 uur.

Telefoonnummer: 0252 418 870
E-mail: sec@rkwb.nl

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:

www.kerkomroep.nl:
H.H. Engelbewaarderskerk

St. Agathakerk Lisse
St. Jozef en St. Martinuskerk

 
www.kerkdienstgemist.nl:

H. Hart van Jezuskerk De Zilk
 

En live te bekijken via
Facebook en YouTube: 

Parochie Heilige Willibrordus

Kerken open
St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

 
Mariakapel van de

H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

 
Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:

9.00 - 16.30 uur
 

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC LISSE
0252  211453

secengel@rkwb.nl
 

Bankrekeningnummer:
NL 72 RABO 03572 01 744

Kerkbijdrage:
NL 86 RABO 03365 30 986

Heilig Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252  515753
secdezilk@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 39 RABO 03281 15 142
Kerkbijdrage:
NL 48 RABO 03881 15 009
 
St. Jozef en St. Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
0252  515000
sechillegom@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 25 RABO 03281 05 015
Kerkbijdrage:
NL 42 RABO 03169 02 373

www.willibrordusbollenstreek.nl

Ziekenzalving of uitvaart:
06-33865955

 
St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH LISSE
0252 413330

seclisse@rkwb.nl
 

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH LISSE

 
Bankrekeningnummer:

NL 84 RABO 03765 21 600
Kerkbijdrage:

NL 86 RABO 03365 30 986


