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Van de redactie
Misschien dacht u bij het zien van de voorpagina: hé, is dit een
programmablad geworden? Nee, zeker niet, maar het thema dit nummer
heeft dezelfde naam als een bekend tv-programma. Een programma waarin
terug gekeken wordt op de Nederlandse geschiedenis. 
In een aantal artikelen in dit nummer blikken mensen terug op het verleden.
Zij herinneren zich tijden waarin het naar de kerk gaan op zondag
vanzelfsprekend was. Het was een moment waarin de parochianen zich
opnieuw konden verdiepen in het geloof. Het was ook een moment om elkaar
te ontmoeten.
Het zijn inmiddels andere tijden want er is niet meer elke week in elke kerk een
mis op de zaterdagavond of de zondag. Dat is even wennen. Een andere
kerk, andere mede-parochianen. U kunt dit zien als een probleem, maar ook
als een nieuwe kans: u kunt kennismaken met nieuwe mensen. Mensen die
net als u katholiek zijn en dat willen vieren in de kerk. 
Namens de redactie: Marian Castenmiller

Andere tijden 
Elke zondag ga ik naar de kerk, samen met mijn vrouw. Ik probeer ook elke
vrijdagavond naar de aanbidding te gaan. Meestal ga ik naar de H.
Agathakerk, zowel voor de H. Mis als ook voor de aanbidding. Tien jaar lang
ben ik elke vrijdagnacht naar de aanbidding gegaan in Leiden, in de kapel
bij de H. Lodewijkkerk en met enige regelmaat gaan we ook wel naar de H.
Mis in de OLV Hemelvaart en St. Joseph kerk in Leiden.  
Vorig jaar heeft het parochiebestuur het besluit genomen om, vanwege de
hoge energiekosten, het aantal Heilige missen in de weekenden gedurende
de koude maanden te halveren. We hebben dat als proef gedaan en de
reacties waren over het algemeen gelukkig positief. Onlangs heeft het
pastoraal team besloten om het aantal Heilige missen in de weekenden
permanent te halveren. Op deze manier is er om het weekend een viering in
De Zilk/Lisse en Lisse/Hillegom. De redenen van dit besluit zijn door middel van
een brief en een artikel in de vorige Wil’skracht toegelicht. 
 
Naar een andere kerk
Nu even terug naar waar ik mee begon. Maakt het uit waar de H. Mis gevierd
wordt, of waar ik naar de aanbidding kan? Voor mij niet. Het mooie van de H.
Mis is dat je die overal in welke taal dan ook kunt volgen. We hebben net de
vakantieperiode achter de rug en ook in buitenland kun je gewoon naar de
H. Mis, je kunt het prima volgen, de lezingen op de app, alleen de preek is
een dingetje. Niet goed te volgen…...(gebeurt ook hier wel eens hoor  ). Het is
soms even zoeken naar een kerk (die nog niet ingestort is) en een
aanvangstijd, maar op vakantie vinden wij dat zelfs een leuke bezigheid. 
Ik kom wel eens medeparochianen tegen die wat nukkig aangeven dat ze
niet naar Hillegom of niet naar de Zilk of Lisse gaan en dan nog liever
overslaan. Tja, dat kan natuurlijk. Ik vraag mij dan wel af waar voor je dan
naar de kerk gaat, voor de H. Mis (ontmoeting met God in de H. Eucharistie of
voor het mooie gebouw). Begrijp mij goed, ieder is vrij om te doen, te laten en
te denken wat hij/zij wil. Gelukkig wel!  
Ook denk ik dat we met elkaar steeds meer rekening moeten houden dat het
aantal gebouwen, het aantal priesters en dus ook het aantal H. Missen terug
zal lopen in aantal en dat we met elkaar wat meer moeite moeten doen om
een H. Mis bij te wonen. Is dat erg? Voor mij niet, je spreekt na de Mis ook
weer eens andere mensen toch? We zijn een wereldkerk, zelfs in onze eigen
Parochie. Het zijn andere tijden! 
René Oosterveer 
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Alles heeft zijn uur 
 
“Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd” (Prediker 3).
Met deze zin begint een van de meest gekozen uitvaartlezingen. 
“Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven”, dit past goed bij de
maand november. De donkere dagen worden nu heel goed zichtbaar. Dat er
een tijd om te sterven is, beseffen we vooral op Allerzielen (2 november). Op
deze dag gedenken wij in de kerk alle overleden gelovigen. Ook worden de
graven van onze dierbaren op deze dag gezegend. Op en rond Allerzielen
missen we vooral hen die het afgelopen jaar overleden zijn maar ook onze
dierbaren die al langer geleden overleden zijn.  

 
De volgende generatie
Ik kan me nog goed herinneren toen mijn moeder op een dag, nadat weer
een familielid van de generatie boven haar gestorven was, zei: “Zo, nou is
mijn generatie aan de beurt”. Ze besefte toen indringend dat er een ‘andere
tijd’ aanbrak: een nieuwe fase … de ‘laatste fase’ hoewel ze zeker nog wel
wat jaren te gaan had.  
Prediker zegt: “Er is tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te
rouwen en een tijd om te dansen, een tijd om lief te hebben en een tijd om te
haten. Wat is, was tevoren al, wat zijn zal, is vroeger al geweest. God haalt
wat voorbij is steeds weer terug”. Deze Bijbelteksten laten de wisselvalligheden
van het leven zien. Telkens treden andere tijden aan. Hoe gaan we daar mee
om? Hoe reageren we daar op?  
 
Nieuwe tijden zijn wel andere tijden, maar toch ook weer niet. We zeggen wel
eens: “De geschiedenis herhaalt zich”. Prediker beweert zelfs: “Ik overzag de
bezigheden die God de mensen heeft opgelegd om er zich mee af te
tobben”. Het lijkt erop dat hij aan God toeschrijft dat we telkens weer met
andere tijden ‘geconfronteerd’ worden.  
Prediker komt dan met een reactie op de wisselende tijden: “Wat heeft
iemand aan al zijn werken en zwoegen? Gods werk blijft voor de mens van
het begin tot het eind ondoorgrondelijk. Daarom lijkt het mij voor de mens
nog het beste vrolijk te zijn en het er goed van te nemen. Als hij kan eten en
drinken en genieten van wat hij met al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat
immers een gave van God.”  

 
Andere tijden
In onze parochie kennen we ook telkens andere en nieuwe tijden, mooie en
minder mooie tijden. Sinds kort hebben we een nieuw liturgisch
weekendrooster waardoor u ook aangewezen bent op de vieringen in onze
andere kerken. Het pastoraal team en de lokale commissies zijn bezig met
een reorganisatie om het pastoraat centraler en gemeenschappelijker te
organiseren. Prediker zegt: laten we maar gewoon zwoegen. In Genesis 3, 19
staat zelfs: “In het zweet zul je werken voor je brood”.
Gelukkig vult Prediker aan met: “Daarom lijkt het mij voor de mens nog het
beste vrolijk te zijn en het er goed van te nemen. Als hij kan eten en drinken
en genieten van wat hij met al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers een
gave van God”. Laten we dan nieuwe tijden in onze parochie accepteren als
een gave van God en zelfs proberen ervan te genieten.  
 
Kapelaan Stephan Kuik 
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De titel van dit artikel is wellicht wat lastig. Want wat is een cultuurkerk? 
Toen ik mijn man Jos in 1983 leerde kennen, woonde hij in Noordwijkerhout.
Hij is daar geboren en getogen. Zijn ouders gingen iedere week naar de kerk,
en de kinderen moesten mee. Ook later, toen de kinderen zelf naar de kerk
konden gaan, stonden de ouders erop dat zij iedere zondag naar de kerk
gingen. Het argument was: ‘Wat zouden de buren wel niet denken als mijn
kinderen op zondag niet in de kerkbanken zitten’.   
Een cultuur waarin het gewoon was om elkaar op zondag in de kerk te
ontmoeten, anders hoorde je er niet bij.  
Ik weet nog dat ik toentertijd met mensen in Noordwijkerhout stond te praten
over wie ik was en wat ik deed. De vrouw met wie ik sprak zei toen: ‘Ja, ik heb
je nog nooit gezien in de kerk, dus ik ken je niet.’ 
Zo sterk was het sociale leven verbonden met de kerkgang.  

 
Keuze voor het geloof
Ik ben zonder geloof opgegroeid in Leiden. Toen ik Jos leerde kennen, vond ik
het wel vreemd dat hij iedere week naar de kerk ging. Ik kende dat immers
niet.    
Maar ik ben met hem meegegaan, heb op een gegeven moment de keuze
gemaakt om katholiek te worden en ben verder gegroeid in het geloof.  
Toen ik erover nadacht om mij te laten dopen, sprak ik erover met vrienden
die al vanaf geboorte katholiek zijn. Zij waren ook kerkelijk betrokken. Maar
het bleek lastig om te praten over de inhoud van het geloof. Hoe dachten zij
bijvoorbeeld over punten waar ik toen mee worstelde? En het bleek dat zij
daar nog nooit over hadden nagedacht. ‘Ja, voor jou is dat anders Irene. Jij
denkt daar nu over na, maar wij hebben het altijd zo voorgeschoteld
gekregen’, was het antwoord. Voor hen was het gewoon, er werd niet veel
over nagedacht, het hoorde er gewoon bij. 

 
Vanzelfsprekend?
In gesprekken met anderen merk ik ook hoe vanzelfsprekend het is dat de
kerkgebouwen er zijn. Afgelopen zomer sprak ik met een vrouw erover dat op
termijn wellicht een van ‘onze’ kerken zou moeten sluiten. De kerkgang is
immers minder, er zijn minder inkomsten en de uitgaven zijn wel nodig.  
Zij schrok hiervan en reageerde fel dat zij het heel erg zou vinden als zo’n
beeldbepalend gebouw weg zou vallen in een dorp. Dus ik legde uit dat daar
wel veel geld voor nodig is. En als zij het gebouw zo belangrijk vindt, dat zij
daar dan ook aan kan bijdragen.  
Zij begreep hier niets van. Zij vertelde dat vroeger, toen haar vader nog naar
de kerk ging, de gemeenschap die naar de kerk ging, ervoor zorgde dat het
gebouw werd onderhouden. Dat hoeven mensen van buiten die
gemeenschap toch niet te doen?  
Tja, wellicht zijn dit ook in dit opzicht andere tijden. Als men ervoor kiest om
het kerkgebouw in het dorp te behouden, zal men daar ook zelf aan ‘moeten’
bijdragen. Of men het gebouw alleen graag ziet vanaf de buitenkant, of er
regelmatig komt om de Eucharistie te vieren.  
Laten wij bidden:  
God onze Vader, dank U voor onze gemeenschap. Dank U voor alle mensen
die zo betrokken zijn bij uw Kerk. Geef ons de moed en inspiratie om steeds
opnieuw voor U en uw Kerk te kiezen.  
Amen 
Irene Koster

Andere tijden: van cultuurkerk naar keuzekerk 
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H. Willibrordus

5 (eigenlijk 7) november  
De H. Willibrord(us) is patroon van onze parochie! Zijn
landelijke feestdag is 7 november. Met de parochie zullen
we zijn feest vieren op zondag 5 november om 10.00 uur
in de H.H. Engelbewaarderskerk in Lisse. Sint Willibrord
(658-739) vertrok vanuit Ierland naar de Lage Landen om
daar het Evangelie te verkondigen. Hij stichtte er vele
kerken, kloosters en vestingen.  
Willibrord is van Angelsaksische afkomst. Zijn naam
betekent 'onder de bescherming van de hoogste God'.
Als zevenjarige werd hij door zijn ouders naar het
benedictijnenklooster gestuurd. Na zijn priesterwijding
stak Willibrord samen met elf gezellen in 690 de Noordzee
over om de Friezen te kerstenen. In de herfst van 690
arriveerden de missionarissen bij Katwijk aan Zee. 
Willibrord wilde niet op eigen gezag missioneren maar op
dat van de paus. Daarom reisde hij naar Rome, waar
paus Sergius I hem zijn zegen en steun verleende. De
paus wijdde Willibrord in 695 te Rome tot aartsbisschop
van de Friezen en gaf hem de naam Clemens. Zijn
bisschopszetel vestigde Willibrord in Utrecht. Daar
bouwde hij een kerk die hij toewijdde aan de Heilige
Verlosser. 
 
Apostel der Friezen
Sint-Willibrord wordt vereerd als de Apostel der Friezen. Hij
legde een stevig fundament voor de opbouw van de Kerk
in de Lage Landen en Duitsland. Op 7 november 739 stierf
Willibrord in de abdij van Echternach. Daar ligt hij ook
begraven. Paus Pius XII riep hem in 1939 uit tot patroon
van de Nederlandse kerkprovincie. De liturgische
gedachtenis op 7 november wordt in Nederland als
hoogfeest gevierd. De zondag rond 7 november heet
Willibrordzondag. 

Eucharistie vieren, een uitleg 
Deel 22: De geloofsbelijdenis (1) 
 
Op zondagen en hoogfeesten wordt na de preek de
geloofsbelijdenis gezongen of gesproken gebeden(!).  De
geloofsbelijdenis is namelijk een vorm van gebed(!). Deze
heeft tot doel het volk met Gods woord, dat zij in de
lezingen en door de preek beluisterd heeft, te laten
instemmen, en het de geloofswaarheden in herinnering
te brengen, voordat zij de liturgie van de eucharistie gaat
vieren.  
De geloofsbelijdenis uitspreken, betekent dus enerzijds
dat we instemmen met Gods woord in de lezingen: “Ja,
wij geloven wat God zegt vooral in het evangelie en ook
in de andere twee lezingen”. Anderzijds brengen we de
belangrijkste geloofswaarheden in herinnering wanneer
we de geloofsbelijdenis opzeggen. In de geloofsbelijdenis
wordt de heilsgeschiedenis samengevat als antwoord op
de lezingen waarin we deze geschiedenis horen voorbij
komen.  
In het “Credo”, d.w.z. “Ik geloof”, spreekt ieder in eigen
naam zijn geloof uit tezamen met alle andere gelovigen.
De persoonlijke geloofsbelijdenis heeft zijn oorsprong in
de Doopliturgie. Het credo kent een ‘trinitaire structuur’, d.
w.z. dat er geloofswaarheden over Vader, Zoon en H.
Geest in worden uitgesproken. Bij het Doopsel worden
aan de dopeling 3 vragen geloofsvragen gesteld: “Geloof
je in God de almachtige Vader, …, Geloof je in Jezus
Christus zijn eengeboren Zoon, …, Geloof je in de heilige
Geest, …, ?”. Op de plek van de drie puntjes staan nog
enkele geloofswaarheden over Vader, Zoon en H. Geest
geformuleerd. Drie keer antwoordt de gedoopte dan: “Ik
geloof”. Voordat de geloofsbelijdenis werd opgenomen
in de misliturgie, bestond deze al veel eerder in de
Doopliturgie.  
 
Kapelaan Stephan Kuik 
(bron: ‘De liturgie van de eucharistie. Inleiding tot het
nieuwe missaal’ van Dr. J. Hermans) 

ADVENTSKRANS MAKEN
 
Dinsdagochtend 28 november om 10.00 uur en donderdagavond 30 no
vember om 19.30 uur, kunt u onder vakkundige leiding van Mw. Fia Hen
driks een adventskrans maken. Voor de materiaalkosten zal een bijdrage
van € 10,00 worden gevraagd. Graag zelf een snoeischaar meenemen.
Aanmelden kan tot 14 november bij Ria Nieraad tel 06 11852792, of email:
ria@nieraad.com.
Maar ook als u op dinsdagochtend alleen koffie wilt komen drinken bent u
om 10.00 uur van harte welkom in het Paus Franciscus Huis.
Tijdens de H. Mis in het weekend van 2/3 december, 1e advent, is er gele
genheid om de krans te laten zegenen.

5November



Tweede lezenaar en paaskaarskandelaar
 
Sinds 2011 staat op het altaar van de H. Agathakerk een altaartafel, een
bijbelstandaard en een bijbehorende lezenaar. Deze zijn destijds ontworpen
en gemaakt door Houtsnijder Maarten Robert uit Heemstede en timmerbedrijf
Kuperus & Gardenier uit Lelystad. Momenteel woont Maarten Robert in
Saaxumhuizen in Groningen. 
Op 5 juni 2011 zijn de altaartafel met de lezenaar en de Evangeliestandaard
ingewijd. 
Het H. Evangelie wordt vanaf de lezenaar gelezen, die door Maarten Robert is
gemaakt. De eerste en tweede lezingen, die door de lectoren worden
gelezen, worden aan de rechterzijde (als je voor het altaar staat) gelezen. Dit
wordt nu vanaf een lezenaar gedaan die niet bij de rest past.  
Al enige tijd loop ik met het idee rond dat het heel mooi zou zijn wanneer ook
aan de andere zijde een soortgelijke houtgesneden lezenaar komt.  
Ik heb hier overleg over gehad met Pastoor Bosma. Hij geeft aan het wel heel
erg mooi te vinden wanneer hier ook een tweede lezenaar in dezelfde stijl
voor kan worden gemaakt.  
Met elkaar sprekend (en dromend) hierover vroeg hij zich af of het een idee is
om een bijpassende paaskaarskandelaar te ontwerpen en te laten maken in
dezelfde stijl. Dan is de set helemaal compleet en is het echt af! 
Ik heb hierop contact gezocht met Kuperus & Gardenier in Lelystad, met de
vraag of het mogelijk is een ontwerp te maken voor een tweede lezenaar en
een bijpassende kandelaar. Zij hebben vervolgens contact gezocht met
Maarten Robert. Zij gaven beiden aan dit heel mooi te vinden om dit werk te
mogen uitvoeren om de set in de H. Agathakerk compleet te maken. 
 
Cadeau voor 125 jaar
In 2028, bestaat de H. Agathakerk 125 jaar. Dit kan een mooie gelegenheid
zijn om de jubilerende H. Agathakerk een cadeau te doen, geschonken door
de parochianen. Mijn idee is dan om de tweede lezenaar en als het lukt
voldoende geld bij elkaar te krijgen, met de bijbehorende Paaskaars
kandelaar, te schenken aan de jubilerende kerk. 
Ik kom nu met dit idee omdat de kunstenaar, Maarten Robert, nu 74 jaar oud
is. Niet zeker is hoe lang hij kan doorgaan met zijn werk. Maarten heeft voor
ons een aantal schetsen gemaakt en die zien er veelbelovend uit. Een eerste
begroting voor beide stukken is rond € 30.000,- 
Dat is veel geld en ik realiseer mij dat, zeker in deze tijd, dit een behoorlijke
uitgave is, voor iets wat alleen verfraait. En toch…. Wanneer we dit als
parochiegemeenschap met elkaar doen, moet dit toch mogelijk zijn. Vele
handen maken licht werk. Wanneer 50 mensen € 600,- doneren, dan ben je er
al. Met 100 mensen € 300,-, etc.  
Omdat uw giften aan een ANBI instelling worden geschonken, kunt u dit in
bepaalde gevallen aftrekken van de belasting. 
Ik wil u vragen dit idee door uw gedachten te laten gaan en te overwegen of
u mee wilt doen. Alle hulp is welkom en elke bijdrage telt en is van belang. We
hebben als parochie ooit deze prachtige kerk voor 10 miljoen gulden
gerestaureerd! Je zou haast denken dat dit toch ook mogelijk moet zijn. 
 
Wanneer u dit idee wilt steunen, kunt u een bijdragen overmaken op IBAN 
NL84 RABO 03765 21 600 tnv H. Willibrordusparochie Lisse, onder vermelding
van “Lezenaar en kandelaar St. Agathakerk”. 
Ik hoop oprecht dat het gaat lukken! 
Hartelijke groet, René Oosterveer. 

Samen sterk voor onze H. Hart
kerk.
Oktobermaand is Actiemaand.
Inmiddels is de catalogus breed
verspreid en liggen enkele exem
plaren achter in de kerk en van de
Willibrordus parochiekerken. Uw
aankoop of financiële bijdrage
komt ten goede aan het onder
houd van het kerkgebouw. Voor
zoveel mensen is onze H. Hartkerk
toch steeds de plaats waar we tij
dens vieringen samen komen of in
stil gebed een kaarsje kunnen op
steken. Daar wil het nieuwe comité
zich graag voor inzetten. Doet u
mee?
Voor info: Jan Ruigrok. jan.ruig
rok@live.nl
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Stanislas Kostka
Stanislas Kostka was een jongen van Poolse adel, geboren in 1550 op slot
Rostków. Samen met zijn één jaar oudere broer Paul werd hij door zijn vader
naar Wenen gestuurd om daar onderwijs te volgen. Ze moesten vooral Latijn
leren (toen was het net zo belangrijk als nu Engels) om aan een universiteit te
kunnen studeren. Op school voelde hij zich gelukkig en was daar heel geliefd.
Stanislas, gevoelig zoals hij was, kon de grapjes, stoere praat en gevloek in
zijn studentenverblijf niet verdragen. Dat was helaas dagelijks aan de orde.
Zijn broer Paul deed daar vrolijk aan mee en hij heeft Stanislas proberen "te
harden" door hem klappen te verkopen.. 

'Ad maiora natus sum': 'Ik ben voor iets hogers geboren', was zijn
lijfspreuk.
Stanislas wilde met zijn geloof niet op dezelfde manier door als zijn broer Paul,
hij wilde het anders. Hij had een groot verlangen om een jezuïet te worden.
Dus brak hij met zijn milieu, kleedde zich als een zwerver en ging op weg: ver
van zijn broer en nog verder weg van zijn ouderlijk huis in Polen. Hij begaf zich
naar Augsburg 450 kilometer verderop! Daar meldde hij zich aan bij de
jezuïeten. Zijn vader en zijn broer Paul wisten daar niets van, zij zouden daar
toch geen begrip voor hebben. Even later kwam hij terecht in Rome waar hij
op nog geen 18 jarige leeftijd stierf.
 

Verandering
Wat wel bijzonder was is dat zijn broer Paul na zijn dood is gaan veranderen.
Hijzelf zou dat later toeschrijven aan de gebeden van zijn broer. Hij trouwde
niet, gaf als erfgenaam van zijn vader land en geld aan de armen weg, liet
een jezuïetencollege bouwen in Prasnyc wat later een ziekenhuis werd.
Tenslotte, op 60-jarige leeftijd, vroeg hij om toegelaten te worden tot de
jezuïetenorde. Kort voordat hij naar Rome zou vertrekken stierf hij.
Nog iets heel bijzonders: het feest van St. Stanislas valt niet op de 14e
augustus, zijn sterfdag, zoals dat bij de meeste heiligen het geval is, maar op
13 november, de sterfdag van zijn broer Paul.

Stanislas is patroon van Polen, van jezuïetennovicen en van de studerende
jeugd in het algemeen.
Zijn voorspraak wordt ingeroepen bij allerhande ziektes, vooral bij koorts.
 
Biba Prokopová

 
Hoe deelnemen? 
U kunt zich voor deze gratis digitale retraite inschrijven via
www.adventsretraite.org.
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een
gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen,
citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een
innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording
van God intenser te beleven.
 
Een productie van ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale
retraites, een voor de advent en een voor de 40-
dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed
tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich
meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun
leven.

De digitale adventsretraite 2023 van de jezuïeten 
Baan een weg voor de Heer (Jesaja 40,3) is de titel van
de digitale adventsretraite in 2023. De retraite gaat op 3
december van start, de eerste adventszondag. Het
gebedstraject eindigt met Kerstmis. Het is de negentiende
digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen ruim 20.000
mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door
jezuïet Bastiaan van Rooijen.
Het jaarlijks terugkerende gedachtenisfeest van Jezus’
komst helpt ons open te komen voor de wijze waarop
God binnenkomt in onze eigen levens. “Deze retraite
heeft als doel ons gevoelig te maken om een uitnodiging
te horen: de uitnodiging om op weg te gaan naar het
feest van de geboorte van Jezus”, zegt auteur van de
digitale retraite Bastiaan van Rooijen sj. “Dit is een
persoonlijke weg. Uw weg. Er zijn immers evenveel wegen
richting God als er mensen zijn. Hopelijk kunnen de
dagelijks aangeboden Bijbelteksten en gebedspunten u
op uw weg inspireren.”
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Liturgisch rooster: november 2023

H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

zaterdag 28 oktober

30e Zondag dh Jaar

zondag 29 oktober

30e Zondag dh Jaar

10.

Da

woensdag 01 november

Allerheiligen/Allerzielen

19.00 Pastoor Bosma

Ged. overleden gelovigen

Dames- en herenkoor

19.

donderdag 02 november

Allerzielen

19.00 Kapelaan Kuik

Ged. overleden gelovigen

19.

zondag 05 november

H. Willibrord

zaterdag 11 november

32e Zondag dh Jaar

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 12 november

32e Zondag dh Jaar

10.00 Pastoor Bosma en 

Diaken Osseweijer

koor: Canticum Novum

zaterdag 18 november

33e Zondag dh Jaar

zondag 19 november

H. Vormsel

10.

zaterdag 25 november

H.feest Christus Koning

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 26 november 10.00 H.F. Christus Koning + Kro 

Pastoor & Diaken 

koor: Canticum Novum

zaterdag 02 december

1e Zondag vd Advent

zondag 03 december

1e Zondag vd Advent

10.

Da

vrijdag 08 december

Maria Onbevlekt Ontv.

09.

Pa

iedere donderdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

- Iedere vrijdag van 19:00 t/m 21:00 

  uur aanbidding.

- i

Vo

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar
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Misintentie doorgeven?
Misintenties kunnen doorgegeven

worden via de lokale secretariaten.
De contactgegevens staan op de
achterzijde van elke Wil'skracht.

Koffie/thee na de Mis
St. Jozef en St. Martinuskerk
Na elke zondagsmis, en elke

vrijdagochtend.
 

Heilig Hart van Jezuskerk
Na elke eerste zaterdagsmis van de

maand, en elke derde
donderdagochtend van de maand.

 
H.H. Engelbewaarderskerk

Na de Mis op donderdagavond 2
november, op zondagochtend 5

november, zaterdagavond 18
november, en elke
woensdagochtend.

 
St. Agathakerk

In deze periode op zondag 26
november, en elke dinsdagochtend.

Allerzielen in De Zilk
Op donderdag 2 november wordt u
op de begraafplaats van de Heilig

Hart van Jezuskerk in De Zilk
verwelkomd met koffie en thee, en

met kaarsen.

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

r 19.00 Pastoor Bosma

Actaeakoor

10.00 Kapelaan Kuik

Dameskoor

ber 19.00 Kapelaan Kuik

Hoogfeest Allerheiligen

Parochiekoor

09.00 Pastoor Bosma

Hoogfeest Allerheiligen

Geen koormber 19.00 Pastor van Eijk

Ged. overleden gelovigen

Dameskoor

19.00 Pastoor Bosma

Ged. overleden gelovigen

Actaeakoor

er 10.00 Pastoraal team

Parochiepatroonsfeest

ber

er

ber 19.00 Pastoor Bosma

koor: ICA

er 10.00  Mgr. van de Hende

Diaken Osseweijer

koor: Faith

ber

ro 19.30

Taizé - Viering in dagkapel

Taizé - koor

er 19.00  Pastoor Bosma

Actaeakoor

r 10.00 Kapelaan Kuik

Dameskoor

r 09.00

Pastoor Bosma

19.00

Kapelaan Kuik

0 

- iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur

- Iedere 1e zondag van de maand van 

  17:00 t/m 19:00 aanbidding.

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Voor de meest actuele informatie houdt onze berichtgeving via het 

weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl en andere sociale media 

in de gaten.
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE 

 

 

 

 

 

 

De viering van de Eerste H. Communie zal plaatsvinden op 

St. Agathakerk in Lisse, 14 april 2023 

Op 12 november starten de voorbereidingen van de Eerste Heilige Communie 

(voor kinderen vanaf groep 4) 

In oŶze paroĐhie ŵakeŶ ǁe geďruik ǀaŶ het projeĐt ͞Ik ďeŶ ďij je͟. EeŶ ŵooi eŶ eigeŶtijds 
project waarin luisteren naar Bijbelverhalen, knutselen, zingen en met elkaar in gesprek gaan 

elkaar afwisselen. De kinderbijeenkomsten vinden plaats in Lisse en in Hillegom, daarover 

hoort u meer tijdens de infoavond. 

Informatieavond: Dinsdag 24 oktober 2023 om 19:30 uur inloop  

in de ͞Paus Franciscus Huis͟ 

Heereweg 271, Lisse (links van de St. Agathakerk)  

Mocht u verhinderd zijn op deze avond en toch uw kind willen aanmelden 

voor de Eerste Heilige Communie, dan kunt u het digitaal formulier invullen via 

de volgende QR-code  

Aanmelden kan tot 3 november 2023! 

Wanneer u nog niet zeker weet of uw kind hieraan gaat deelnemen bent u uiteraard ook van harte welkom! 

Indien u vragen heeft, kunt u bellen naar ondergetekende: 06 542 947 63 Diaken Iwan Osseweijer 

Als u meer uitleg in de Poolse neem contact met Aleksandra:06 556 991 33 of Beate: 06 381 268 31; voor Spaanse en 

Engelse taal met Lorena: 06 42 111 254 

Familiezondag

12 november 
Alle families zijn van harte
uitgenodigd voor de aankomende
Familiezondag op 12 november in
Lisse. Na de viering van 10:00 uur is er
een moment van ontmoeting voor de
families met koffie, thee en limonade.
Aansluitend is er programma tot
12:45 uur voor de kinderen en hun
ouders. Naast de vormelingen starten
ook de aanstaande communicanten
deze zondag met hun voorbereiding.
Meer informatie is te verkrijgen
via familie@rkwb.nl.
 
We ontmoeten je graag op 12
november!
Werkgroep Familiezondagen
 

Filmavond vrijdag 3 november om 19.30 uur in het
Paus Franciscus Huis (inloop 19.15 uur) 
Film THE BUCKET LIST met Jack Nicholson en Morgan
Freeman. 
Helaas is door technische problemen deze film op 6
oktober niet vertoond kunnen worden. Gelukkig is dit nu
opgelost en zien we u graag terug op 3 november. 
 
Twee kamergenoten op de kankerafdeling maken een
lijst van dingen die ze willen doen voor hun dood en
gaan de vrije wereld in voor het avontuur van hun leven.
De vreugde in hun leven ontdekken voor het te laat. Twee
grote acteurs die met hart en ziel een geestige en listige
rol spelen in dit eerbetoon aan het leven. U bent van
harte welkom. 
 

Word jij ons nieuwe Maatje en 

ben jij overdag beschikbaar ? 
 

Een Maatje helpt bij het op orde brengen van iemands geldzaken. 

Samen lukt ‘t is het uitgangspunt van SchuldHulpMaatje Nederland. 

Voor meer informatie: 

www.schuldhulpmaatje.nl 

coordinator@Hillegom.schuldhulpmaatje.nl 

Tel.: 06 38983466 

Wij zoeken ook nog een 

 2e coördinator voor de Maatjes 
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Andere tijden is het thema van deze Wil’skracht en
andere tijden zijn het zeker voor de kosters van onze
kerken. De tijden van de zondagsmissen zijn met ingang
van 1 oktober veranderd, er is niet meer elke zaterdag of
zondag in iedere kerk een viering en dat heeft zo zijn
gevolgen. Zeker ook voor Jos de Winter, koster van de H.
Hartkerk in De Zilk. Was hij gewoon om op zondag koster
te zijn, nu is dat om de 2 weken op de zaterdagavond.
Voor hem is dit echter geen reden om te stoppen als
koster, integendeel. “Als het aan mij ligt, ga ik nog zeker
20 jaar door!”
 
Jos de Winter is al geruime tijd koster in De Zilk en was
daarvoor ook actief als lector. “Mijn vader is in 1993
overleden en bij zijn uitvaart heb ik voorgelezen. Dat was
opgevallen, want in 1994 kreeg ik de vraag of ik lector
wilde worden. Dat vond ik prima, ik zet mij graag in voor
onze geloofsgemeenschap. Kort daarna, in 1995 kreeg ik
onverwacht het verzoek of ik kon invallen als koster, er
was niemand anders. Dat heb ik gedaan en zo werd ik
hulpkoster en in 2014 de vaste koster. Dat beviel prima.”
De taken als lector en koster zorgden ervoor dat Jos zich
meer ging verdiepen in het geloof en zich aanmeldde
voor de priesteropleiding. Door omstandigheden moest
hij daar na vier jaar mee stoppen, maar spijt van de
opleiding heeft hij nooit gekregen. “Ik heb daar veel
geleerd en daar ben ik nog altijd dankbaar voor.”

Andere tijden, ook voor de koster:

Jos de Winter uit De Zilk blijft nog wel even
doorgaan met zijn werk

 
Onzichtbaar
De taken van de koster spelen zich vooral voor en na de
misviering af en zijn voor veel kerkgangers nagenoeg
onzichtbaar. “En dat is ook goed,” vindt Jos. “Ik zorg er
altijd voor dat ik zo’n vijf kwartier voor aanvang aanwezig
ben. Ik doe de deuren open, het licht aan en controleer
de verwarming. Daarna ga ik alles klaar zetten: het water,
de wijn en de hosties. Ik kijk of de microfoon het doet, of

de boeken op de juiste plaats liggen en hang de kleding
klaar. Bij dat laatste is het wel belangrijk welke kleur
vereist is, want dat wisselt door het jaar heen. Tot slot
steek ik dan de kaarsen aan.”
Tijdens de viering let Jos goed op, het kan wel eens
voorkomen dat hij de misdienaars moet helpen. “Maar
dat is maar zelden.” Na de viering moet er uiteraard het
een en ander opgeruimd worden. De kerk blijft de rest
van de dag open en wordt door de koster tegen de
avond gesloten.
 
Andere tijden
In de loop der tijden is er veel veranderd in de kerk, dat
heeft Jos ook ervaren. “Er zijn veel minder misdienaars. Ik
kan mij herinneren dat er soms wel 12 misdienaars waren.
Nu moeten we echt op zoek gaan, ook buiten ons eigen
dorp. Er zijn minder priesters – in het verleden had De Zilk
een eigen, vaste voorganger – maar er zijn natuurlijk ook
veel minder kerkgangers. Het bijwonen van de mis op
zondag was vroeger vanzelfsprekend, maar dat is het nu
niet meer. En we hebben ook te maken gehad met de
Coronaperiode waarin we veel minder mensen mochten
ontvangen. Daarna is niet iedereen terug gekomen.” Dat
is zeker jammer, maar Jos realiseert zich heel goed dat
tijden nu eenmaal veranderen.
Behalve dat Jos koster is, is hij ook het gezicht van de
supermarkt in De Zilk. Hier werkt hij al heel wat jaren en
begeleidt hij mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Hij is dus een bekend persoon in het dorp.
“Dat klopt wel een beetje,” lacht Jos, “ik heb heel wat
vaste klanten die wekelijks, soms dagelijks binnen lopen.
Dat is gezellig, je maakt een praatje en je leert de
mensen beter kennen.” Is het werk in de supermarkt te
combineren met dat van koster, zeker nu in De Zilk de mis
op de zaterdagavond wordt gevierd? “Het gaat prima,
vooral ook omdat ik niet de enige koster ben. Er zijn
medekosters. Zij verzorgen vooral de vieringen door de
week, bij een huwelijk of uitvaart. En op zaterdag zorg ik
dat ik de winkel op tijd afsluit, zodat ik daarna snel naar
kerk kan. Daarbij is het ook prettig dat ik op zondag meer
vrije tijd heb. Tijd om bijvoorbeeld eens in Hillegom naar
de kerk te gaan.”
 
Gemeenschap
Hoe lang denkt Jos nog door te kunnen gaan? “Nog wel
een tijdje,” denkt hij. “Mijn voorganger was koster tot zijn
80ste, dus ik kan nog wel even verder. En dat wil ook wel.”
Waarom eigenlijk? “Het is misschien wel een soort
roeping, een gevoel in mij dat iets wil doen voor de
gemeenschap. Als ik door mijn inzet eraan bij kan dragen
dat de misvieringen door blijven gaan, dat alles netjes
geregeld is, dan doe ik dat graag.”
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De antwoordpsalm 
Vijf jaar geleden ben ik als dirigent van het parochiekoor van de Sint Jozef- en
Martinuskerk aangesteld. Eén van de dingen die ik duidelijk anders doe dan
men hier gewend is, is het zingen van de antwoordpsalm na de eerste lezing. 
Er komen nog wel eens vragen of opmerkingen hierover, vanuit het koor,
maar zeker ook vanuit de kerk. Tijd voor uitleg! 
 
Laat ik beginnen met het feit dat de antwoordpsalm er net zo bij hoort als de
eerste lezing, de tweede lezing en het Evangelie. Het is een Bijbellezing en een
net zo belangrijk onderdeel van de woorddienst. Vandaar dat ik voor deze
antwoordpsalm ook altijd naar beneden kom, om het voor te dragen vanaf
de ambo, en niet vanaf de koorzolder. Het is dus ook geen “tussenzang” en
zou nooit zo genoemd mogen worden! 
De antwoordpsalm is een deel van een psalm, afkomstig uit het boek der
psalmen, onderdeel van het Oude Testament, net als de eerste lezing.
Interessant is daarbij dat het boek der psalmen in het Nieuwe Testament het
meeste wordt aangehaald van alle boeken uit het Oude Testament. Het
meest indrukwekkende voorbeeld vormen de woorden van Jezus zelf aan het
kruis. Hij vertolkte zijn diepste gevoelens met het eerste vers van psalm 21:
“God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” Ook zijn laatste woorden zijn
ontleend aan een psalm: “In uw handen beveel ik mijn geest” (vers 6 uit
psalm 31). 
 
Meestal gezongen
Een verschil tussen de psalmen en de andere lezingen, is dat de psalmen
gedichten zijn, die erom vragen om gezongen te worden. Vandaar dat de
antwoordpsalm meestal gezongen wordt. Ik zeg meestal, want het kan
voorkomen dat er niemand aanwezig is die deze antwoordpsalm kan zingen.
Zouden we dan die antwoordpsalm niet kunnen vervangen door iets anders?
Nee! Net zomin als dat je bijvoorbeeld de eerste lezing of het Evangelie
vervangt door een ander verhaal, kan je de antwoordpsalm niet zomaar
vervangen door een ander lied. Dat zou afbreuk doen aan het wezen van de
woorddienst. In dat geval moet de antwoordpsalm dus gesproken worden,
niet vervangen! Enig alternatief zou zijn, het responsorium uit het Romeins
graduale of de antwoord- of alleluja-psalm uit het Graduale Simplex, aldus
het Algemeen Statuut van het Romeins Missaal. 
 
Dan de vraag waarom deze gezongen psalmlezing een antwoordpsalm
wordt genoemd. Er is namelijk altijd een refrein wat door allen herhaald dient
te worden. Waarom? 
Omdat er bij de woorddienst geen sprake zou moeten zijn van
eenrichtingsverkeer. Dat zou het geval zijn als God daar alleen maar tot ons
zou spreken door de Schrift en dat wij slechts zouden luisteren. Tijdens de
woorddienst worden wij echter uitgenodigd in gesprek te gaan met God. Van
ons wordt een reactie gevraagd op zijn woord. Wij geven al onze instemming
door na de lezing uit te spreken: “Wij danken God”. Maar voor een dialoog is
meer nodig. Daarvoor zijn de psalmen bij uitstek geschikt, omdat zij zowel
woorden zijn van God als menselijke uitingen. Voor iedere gemoedstoestand
in alle situaties die zich kunnen voordoen in het menselijk bestaan, zijn er
psalmverzen die daar herkenbaar uitdrukking aan geven. Het zijn tijdloze
gedichten, die ons in het hier en nu direct aanspreken: “Heden, als gij zijn
stem hoort…” (psalm 95); “Hier ben ik, God, uw wil te doen is mijn vreugde.”
(Psalm 40). Bovendien kan dezelfde psalmtekst in verschillende situaties
andere betekenissen hebben voor ons. Daarom kan een (antwoord)psalm
telkens iets nieuws zeggen. Van de andere kant herkennen wij ons in de
psalmen: zij drukken uit wat er in ons omgaat, dus wat wíj te zeggen hebben.
Een echte dialoog dus. 

Gezongen door de

cantor
 
Van geen enkel koor kan verwacht
worden dat het van vandaag op
morgen in iedere gezongen viering
alle voorkomende antwoordpsalmen
kan uitvoeren. Het inschakelen van
een cantor, zoals wij doen bij het
parochiekoor, kan de taak van het
koor aanzienlijk verlichten. Ook het
Statuut voor het Romeins Missaal
voorziet in de situatie dat niet iedere
antwoordpsalm gezongen kan
worden. Daarvoor zijn er enkele
antwoord- en psalmverzen
uitgekozen, die, als de psalm
gezongen wordt, gebruikt kunnen
worden in plaats van de tekst die bij
de lezing hoort. Men kan dus
beginnen met het instuderen van
enkele psalmen die vanwege hun
algemene aard bij veel vieringen
gezongen kunnen worden of die
passen in een bepaalde tijd van het
kerkelijk jaar. Het bisdom Rotterdam
heeft een meerjarig project gestart
om zogenaamde “commune
psalmen” voor het hele liturgische
jaar op muziek te zetten voor alle
koorsoorten. Een commune psalm is
een psalm die gedurende langere
tijd te zingen is tijdens een bepaalde
liturgische periode. 
 
Ik nodig u dus vooral uit actief deel te
nemen aan de woorddienst, door
middel van bovenstaande dialoog!
Wellicht kunnen we eens een avond
organiseren voor alle parochianen
om veelgebruikte/ commune
antwoordpsalmen te oefenen om uw
deelname nog makkelijker en rijker te
maken!  
Elena Bruins, dirigente
parochiekoor van de Sint Jozef- en
Martinuskerk 
*Een deel van de tekst is
overgenomen van een artikel van
Adriaan van Roode voor het bisdom
Breda. 
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Een oproep om ondersteuning
 
Mijn naam is Albert Kelie Siaffa, geboren in Sierra Leone, op 1 juli 1956.
Ik ben een Mende van stam, geboren in het dorp Dodo, in de Mokotawa
SECTION, MOYAMBA-district in de zuidelijke provincie van de Republiek Sierra
Leone, West-Afrika.
Ik ben een christen en katholiek van kerkgenootschap, gedoopt en bevestigd
en ook getrouwd in de katholieke kerk in Sierra Leone in de St.Teresa's
parochie in Bo sinds 1983.
Bo is de tweede hoofdstad van Sierra Leone.
We hebben nu vijf kinderen, ons zesde kind is op 41 jarige leeftijd overleden.
Ik ben als vluchteling in Nederland gekomen op 25 december 2016.
Sinds 7 april 2023 heb ik de Nederlandse nationaliteit.
Ik verliet mijn land om veiligheidsredenen, om asiel aan te vragen.

 
Oproep  
Graag doe ik een verzoek aan parochianen om financieel te helpen, om mij
in staat te stellen de mensen in mijn dorp in Afrika te helpen bij het renoveren
en bouwen van een weeshuis en een PRE/PRIMARY-school voor kwetsbare
kinderen binnen de Mokotawa-gemeenschap en in Bo en voor een
technische-en beroepsvaardigheidstraining-Centrum voor onze kwetsbare
jongeren binnen de gemeenschap.
Het weeshuis zal zich richten op kinderen zonder biologische ouders, die hen
kunnen opvangen.
De pre/PRIMARY school is bedoeld voor ruim 500 tot 800 kwetsbare kinderen
die niet naar school gaan, vanwege het gebrek aan scholen in de
gemeenschap.
Als deze situatie zo blijft, zullen deze kinderen geen goede toekomst hebben.
Ik zal u namens mijn volk in Afrika dankbaar zijn.
Ik ben bereid om u indien nodig van meer informatie te voorzien. 
Voor meer informatie over het project kunt u contact met mij opnemen op
mijn mobiele nummer: 06 17956508 of per e-mail: aksiaffa22@gmail.com
Voor financiële bijdragen: rekeningnummer: NL 50 RABO 03 66727443 A.K.
Siaffa

(Ik beloof hierbij ook dat ik, na ontvangst van enige financiële steun voor dit
project, om gedetailleerde voortgangsrapporten te verstrekken vanaf de
IMPLEMENTATIE van het project tot de VOLTOOIING en ook video- en
fotobewijzen ter plaatse.
Het financiële rapport zal gebaseerd zijn op INKOMSTEN en UITGAVEN om vast
te stellen of de donaties oordeelkundig zijn gebruikt voor het beoogde doel).
Zowel ikzelf als mijn familie zijn lid van de katholieke Sint-Agathakerk in Lisse.
Wij danken u in afwachting van uw vriendelijke hulp bij dit project.
Met vriendelijke groet,
A.K. Siaffa,  eigenaar van het project. 
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Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608

www.roelandjuweliers.nl

PCI (Parochiële Caritas Instelling)
De PCI is een instelling die een diaconale
functie heeft voor parochianen van een
geloofsgemeenschap maar ook voor
mensen van buiten de geloofsgemeenschap.
Diaconie is omzien en hulp bieden aan een ieder die
dat nodig heeft. Vanuit naastenliefde (= caritas) wordt
de helpende hand geboden.
 
De PCI beschikt over middelen om mensen die in nood
zijn gekomen, of mensen die niet meer in aanmerking
komen voor regelingen vanuit de gemeente, direct te
helpen. Vooral op financieel gebied helpen wij mensen
die bij andere instanties niet meer terecht kunnen. Dit kan
in de vorm van een lening of schenking zijn. Indien nodig
doet de PCI soms ook aankopen om mensen in nood te
helpen.
 
Naast het financieel ondersteunen van mensen helpen
wij ook organisaties met humanitaire doelstellingen in
eigen land en daarbuiten. Maar zeker ook de regionale
instellingen vergeten wij niet! De PCI ondersteunt ook
verschillende projecten binnen de parochie.
 
De PCI bestaat uit vrijwilligers. Integere mensen die zich
vanuit hun geloofsovertuiging willen inzetten voor de
medemens. “Ik had honger en jij gaf mij te eten.” (Matt.
25, vers 35). Mensen in tijdelijke financiële nood
kunnen een hulpaanvraag doen. Deze zal uiterst
zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Uiteraard
kunnen ook organisaties en werkgroepen een beroep
doen op de PCI. Tevens is het mogelijk een aanvraag te
doen voor een ander.
 
De hulpaanvraag kan via e-mail gedaan worden. Maar u
kunt ook een briefje in de brievenbus van de pastorie
doen. Uiteraard mag u ook telefonisch contact opnemen
met een van de parochie secretariaten. Het secretariaat
zal de betreffende lokale PCI inlichten en wij zullen dan
contact met u opnemen. Mogelijk kunnen wij u de
helpende hand bieden. Misschien zijn wij dat laatste
(puzzel) stukje waar u op zoek naar bent…
 
PCI, afdeling De Zilk E-mail: pcidezilk@gmail.com
PCI, afdeling Hillegom E-mail: pcihillegom@gmail.com
PCI, afdeling Lisse E-mail: pcilisse@gmail.com

Kronieken
Huwelijk 

9 september 
Robin van Leeuwen en Oryntha

Offerman 
 

14 september 
Han Trompert en Cynthia Reiding 

 

Overleden 
21 augustus 

Ariëta den Ouden (77) 
 

9 september 
Gerard van den Berg (90) 

 
10 september 

Hannie Trompert – Lieverse (97) 
 

12 september 
Tinie de la Porte-de Groot (94) 

 
15 september 

Cok de Groot – van Steijn (89) 
Dorien Does (82) 

 
21 september 

Cock van der Zon-Geerlings (91) 
Corry van Steijn – Damen (92) 

 
26 september 

Piet Pollemans (95) 
 

29 september 
An Jansen – Kouwenhoven (93) 

 
1 oktober 

Jan Krijnen (53) 
 

6 oktober 
Joke Lommerse (88)

14 Wil'skracht



uitvaartzorgbollenstreek.nl

Het grote verschil
zit in de kleine details

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

 
0252 411 366

 24/7

Grafmonumenten 

& Urnen

Sinds 1902

Meer en Duin 21-23 • Lisse 

T: (0252) 413 308 

www.bootnatuursteen.nl 

www.memorieurnen.nl

Uitvaartverzorging 

Uitendaal
sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 

in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 

jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

15November



Centraal Secretariaat
Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B

Hillegom
 

Bereikbaar op werkdagen van 08:30
tot 12:30 uur.

Telefoonnummer: 0252 418 870
E-mail: sec@rkwb.nl

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:

www.kerkomroep.nl:
H.H. Engelbewaarderskerk

St. Agathakerk Lisse
St. Jozef en St. Martinuskerk

 
www.kerkdienstgemist.nl:

H. Hart van Jezuskerk De Zilk
 

En live te bekijken via
Facebook en YouTube: 

Parochie Heilige Willibrordus

Kerken open
St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

 
Mariakapel van de

H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

 
Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:

9.00 - 16.30 uur
 

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC LISSE
0252  211453

secengel@rkwb.nl
 

Bankrekeningnummer:
NL 72 RABO 03572 01 744

Kerkbijdrage:
NL 86 RABO 03365 30 986

Heilig Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252  515753
secdezilk@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 39 RABO 03281 15 142
Kerkbijdrage:
NL 48 RABO 03881 15 009
 
St. Jozef en St. Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
0252  515000
sechillegom@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 25 RABO 03281 05 015
Kerkbijdrage:
NL 42 RABO 03169 02 373

www.willibrordusbollenstreek.nl

Ziekenzalving of uitvaart:
06-33865955

 
St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH LISSE
0252 413330

seclisse@rkwb.nl
 

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH LISSE

 
Bankrekeningnummer:

NL 84 RABO 03765 21 600
Kerkbijdrage:

NL 86 RABO 03365 30 986


