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Van de redactie

De advent is de start van het kerkelijk jaar en ook van een nieuwe jaargang
van De Wil’skracht. De redactie wil dit nieuwe jaar met een thema werken en
dat thema is de 8 werken van barmhartigheid. In elke editie komt één van
deze werken aan bod en we beginnen met het voeden van de hongerigen.
Wellicht denkt u nu, is dat nodig? In een rijk land als Nederland, in een
welvarende regio als die van ons heeft iedereen toch wel genoeg te eten?
Helaas is dat niet zo, de Voedselbanken in onze parochie moeten alle zeilen
bijzetten om hun clienten wekelijks van een gezond maaltijdpakket te
voorzien. Zoals in het interview met medewerkers gezegd wordt: het kan
iedereen overkomen dat je in een situatie beland, waarin het heel lastig wordt
om de dagelijkse boodschappen te betalen. Niemand gaat voor zijn plezier
naar de Voedselbank, maar voor die mensen voor wie het nodig is, is het een
uitkomst dat ze hier terecht kunnen. De Voedselbank kan dat uiteraard niet
zonder giften, in welke vorm dan ook. In deze maanden, waarin velen aan
een rijk voorziene tafel plaats gaan nemen, is het goed om daarbij te stil te
staan.
Natuurlijk staat er nog veel meer in deze editie en we hopen dat u weer
geniet van alle mooie, inspirerende artikelen. De redactie wenst u mooie,
warme feestdagen, thuis en in de kerk.

Namens de redactie,
Marian Castenmiller

Geef vandaag voor de kerk
van morgen 
Aktie Kerkbalans 2024 komt eraan 
 
In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar “Geef voor
de kerk van morgen”. Tijdens deze actie krijgen alle leden van onze
parochiegemeenschap een brief met het verzoek voor een jaarlijkse
bijdrage. 
We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen! 
 
De kerk is niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons, van grote
waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten.  
Daarom is een kerk meer dan een stapel stenen, het is het huis van een
actieve geloofsgemeenschap waar iedereen terecht kan voor steun of een
luisterend oor. Het geloof verbindt ons en versterkt ons in onze christelijke
opdracht om de mensen die onze steun nodig hebben te helpen. 
 
Maar dat alles kost geld; daarom vragen wij aan u om vandaag te geven om
de kerk van morgen mogelijk te maken. 
In onze parochie gaan ruim 200 vrijwilligers de laatste twee weken van januari
weer op pad om voor hun plaatselijke kerken de Actie Kerkbalans 2024 onder
uw aandacht te brengen. Zo zijn het ook hier de vele enthousiaste vrijwilligers
die deze actie dragen. 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang
voor staat. Op naar de kerk van morgen. 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage en alle vrijwilligers bedankt voor
hun inzet! 
Werkgroep Kerkbalans 

Kopij voor een volgende editie van
de Wil'skracht ontvangen wij
graag voor 5 januari 2024..
Graag foto's los in JPG-bestand,
en platte tekst in Word-document
insturen via wilskracht@rkwb.nl.
De redactie behoudt zich het recht
voor om een keuze te maken en/
of aanpassingen te doen.
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Kerst komt er weer aan. In de winkels liggen alweer lang
de kerstversieringen voor de kerstboom, het huis en de
tuin. Een gezellige tijd waarin we toe leven naar het
geboortefeest van Jezus Christus. Hij die ons heeft
voorgedaan hoe we waarlijk mens kunnen zijn. 
Maar zijn voorbeeld volgen is voor ons mensen altijd erg
moeilijk geweest. Soms doen we zelfs het
tegenovergestelde. In plaats van elkaar helpen en
bijstaan, maken we misbruik van anderen ten gunste van
onszelf.
 
Vanaf zondag 12 november was het vierdelige
programma “Godvergeten” te zien bij de KRO-NCRV.
Deze serie komt uit België en gaat over het kindermisbruik
binnen de RK-kerk in België. In plaats van het fijne
kerstgevoel van deze tijd, worden we weer gebracht bij
het nare gevoel van wat er in het verleden is gebeurd
binnen onder andere de Katholieke kerk. Ik hoor dan
parochianen en collega’s verzuchten of we dit niet achter
ons kunnen laten. “We hebben door het onderzoek van
Deetman toch alles netjes afgehandeld?”. “Dit gaat
steeds weer ten koste van onze kerk.” Natuurlijk hebben
we met de commissie Deetman (gestart in 2010) dit zeer
pijnlijke verleden onder ogen gezien. Zeer vele
slachtoffers hebben de ruimte gekregen hun verhaal te
doen, psychologische ondersteuning te krijgen en
financiële genoegdoening te ontvangen. En tot op
vandaag is dit nog steeds mogelijk. Maar ontslaat deze
grondige aanpak in de RK-kerk van Nederland ons van
de verplichting om dit stuk van onze geschiedenis levend
te houden in onze herinnering? En betekent dit dat de
kerk hierdoor verloren gaat?
 
Voor het antwoord kunnen wij kijken naar de recente
gebeurtenissen in Nederland met betrekking tot het
slavernijverleden van Nederland. Een jaar geleden heeft
minister-president Rutte nog excuses gemaakt voor dit

verleden en een fonds ingesteld voor maatregelen op het
terrein van bewustwording, betrokkenheid en
doorwerking. En in juli 2023 voegde onze koning zijn
excuses als staatshoofd toe aan die van minister-
president Rutte.
 
Ook bijvoorbeeld met betrekking tot de Tweede
Wereldoorlog willen wij dit verleden bewust levend
houden zodat wij steeds weer opnieuw de les van het
verleden onder ogen zien. Zodat we steeds opnieuw
kunnen zeggen: “Dit nooit meer.”
 
Als we recht willen doen aan het kerstverhaal, aan de
geboorte van God als mens in Jezus Christus, moeten we
goed voor ogen houden waarom deze menswording
nodig was. God werd niet mens zodat wij met elkaar aan
het eind van het jaar een gezellig feestje hebben. Een
feestje met cadeaus en lekker eten. God werd mens in
Jezus zodat we konden zien en leren hoe wij mens
zouden kunnen zijn. Hoe wij als mens bedoeld zijn te
leven. 
 
Het kerstverhaal is een prachtige boodschap aan de
wereld. Een boodschap van liefde van God voor de
wereld. Een weg uit de puinhoop die wij mensen van ons
leven kunnen maken. Het is een weg die ons brengt langs
elke ongemakkelijke waarheid uit ons verleden, die ons
helpt te zeggen: dit nooit meer. Die ons helpt excuses
aan te bieden, troost en bijstand te geven waar nodig.
Zoals aan de slachtoffers van misbruik binnen onze kerk.
Als we de weg van Gods liefde willen bewandelen,
mogen wij ons als Christenen realiseren dat wij de
kerstboodschap, Gods menswording, zelf hard nodig
hebben.
 
Zalig Kerstfeest
Pastoor Bosma

De ongemakkelijke waarheid van het verleden
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Op welke manier voeden wij

elkaar?
 
Toen ik het thema van deze Wilskracht (Het spijzigen van
de hongerigen) ontving met de mededeling dat dit
thema wordt gebruikt in de maand december, dacht ik
direct aan de ‘verplichte’ kerstdiners. Tafels vol eten en
drank. Mensen zoeken elkaar weer op (vrijwillig of
‘verplicht’) en brengen kostbare tijd met elkaar door.  
Het ‘spijzigen van de hongerigen’ kunnen wij heel letterlijk
nemen, door elkaar uit te nodigen voor het eten. Elkaar te
voeden met voedsel en drank. En natuurlijk degenen die
écht honger lijden, helpen door middel van donaties. Of
door iemand die anders alleen is, aan de kerstdis uit te
nodigen. Er ontstaan rond de Kerstdagen vele initiatieven
om daklozen en eenzamen een Kerstmaaltijd aan te
bieden.  
 
Wij kunnen ook zeggen dat wij in deze donkere tijd
‘hongeren’ naar elkaars nabijheid, warmte en
gezelligheid. Het eten en drinken is dan niet het
belangrijkste, maar wel het samen zijn. Door echt tijd te
maken voor elkaar, creëren we ruimte in onszelf om naar
de ander te luisteren. Dit kan zorgen voor begrip en een
gevoel van ‘gehoord worden’. Wij kunnen elkaar dus
voeden met onze liefdevolle aanwezigheid. Met een
luisterend oor, met begrip. In liefde elkaar nabij zijn.  
 
Taal van de liefde
Er wordt wel eens gezegd dat de enige taal die wij
allemaal verstaan, de taal van de liefde is.  
Maar volgens de boeken van Gary Chapman is er niet
slechts 1 taal van de liefde. Hij beschrijft ‘De 5 talen van
de liefde’. Wellicht herkent u dit wel; u wordt overladen
door cadeautjes door iemand, maar u wilt gewoon een
goed gesprek. Of de ander wil u tijdens een gesprek
steeds aanraken, terwijl u liever complimenten hoort.  
Dat komt door de verschillen in de voorkeurstaal van de
liefde.  
Gary Chapman beschrijft 5 talen van de liefde:  
positieve woorden, lichamelijke aanraking, tijd en
aandacht, dienstbaarheid en cadeaus.  
Positieve woorden uitspreken kunnen we vergelijken met
elkaar zegenen. Zegenen, benedicere, betekent ‘goede
dingen zeggen’; elkaar bemoedigen, bevestigen,
complimenten geven. Het is niet alleen goed voor de
ander, ook voor onszelf zo lezen wij in Spreuken 18,20:
‘Wie iets goeds zegt, heeft een gevoel van welbehagen,
hij voedt zich met de vruchten van zijn mond.’ (NBV21) 
Met positieve woorden voeden wij niet alleen de ander,
wij voeden ook onszelf. Door het uitspreken van positieve
woorden creëren wij een andere sfeer. Een sfeer waarin
de ander zich geaccepteerd voelt, gezien wordt. Een
sfeer ook waarin wij onze waardering voor de ander
kunnen uiten.

 
Misschien is het voor de ander moeilijk om deze positieve
woorden te ontvangen. Maar dat mag ons er niet van
weerhouden om deze goede woorden uit te spreken. 
Velen van ons hongeren naar goede woorden, naar
bevestiging en bemoediging.
 
God is de Bron 
God is de Bron van alle goede woorden, van de liefde in
al zijn vormen. Dus ook in de 5 talen van de liefde die
Gary Chapman beschrijft. Zo leert Christus zelf ons
dienen, zegenen, elkaar nabij zijn met woorden en
daden.  
Laten wij proberen om alert te zijn op de verschillende
liefdestalen en elkaar nabij zijn op de manier die de
ander helpt.  
 
Laat ons bidden:  
Heer God, U bent de Bron van de Liefde die ons allen kan
vervullen. Wij hongeren allen naar uw Liefde en nabijheid.
Help ons om uw Liefde te ontvangen en door te geven
aan de mensen om ons heen.  
Amen  
Irene Koster

4 Wil'skracht



Eucharistie vieren, een uitleg 

Deel 23: Geloofsbelijdenis (2) 
 
De geloofsbelijdenis vindt zijn oorsprong in het sacrament
van het doopsel. Zij is dus belangrijk bestanddeel
geweest van een sacrament. Wanneer later de
geloofsbelijdenis in het sacrament van de eucharistie
wordt opgenomen, vormt zij als het ware een
‘doopgedachtenis’ in de mis. De eucharistie is nu juist het
sacrament waaraan alleen de gedoopten mogen
deelnemen krachtens hun doopsel.  
We kennen twee traditionele geloofsbelijdenissen: 1. de
Apostolische Geloofsbelijdenis (de beknopte
geloofsbelijdenis, de 12 Artikelen van het Geloof) en 2.
het Credo van de concilies van Nicea (325) en
Constantinopel (381).  
De langere geloofsbelijdenis van Nicea en
Constantinopel is vooral in het Oosten ontstaan. Deze
uitvoerige Credo draagt de sporen van theologische
geschillen uit de eerste eeuwen toen men de
‘waarachtige Godheid’ van Christus moest verdedigen. Er
kwam aanvullingen in het Credo over Christus als de
‘Zoon van God’ en over de H. Geest.  
Er zijn enkele richtlijnen voor het gebruik van de
geloofsbelijdenis in de mis. Zij moet door de priester
samen met het volk gezegd worden. Als zij gezongen
wordt, dient dit door allen of elkaar afwisselend (bv. door
koor en volk) te gebeuren. Het credo wordt staande
gebeden of gezongen. Bij de woorden “et incarnatus est”
of “en Hij is vlees geworden” buigen allen. Op feesten van
Maria Boodschap en Kerstmis wordt geknield.  
 
Kapelaan Stephan Kuik 
(bron: ‘De liturgie van de eucharistie. Inleiding tot het
nieuwe missaal’ van Dr. J. Hermans) 

Bijzondere vieringen

8 december 2023 

Maria Onbevlekte

Ontvangenis:
Op 8 december vieren we het hoogfeest van Maria
Onbevlekte Ontvangenis. Vanaf haar verwekking was
Maria geheel heilig. Door Gods genade is de Maagd
Maria heel haar leven lang vrij van iedere persoonlijke
zonde gebleven. Om Moeder van de Verlosser te zijn,
werd Maria door God begiftigd met gaven die pasten bij
een zo grote taak. De engel Gabriël begroette haar als
'vol van genade'. Om gelovig en met vrije wil in te
stemmen met haar roeping tot Moeder Gods, moest zij
geheel gedragen worden door Gods genade. We vieren
8 december dit hoogfeest om 9.00 uur in de St. Jozef en
St. Martinuskerk en om 19.00 uur in de H. H.
Engelbewaarderskerk.  

 

20 december 2023 

Guldenmis 
We vieren woensdag 20 december om 19.00 uur in de H.
Hart van Jezuskerk de Gulden Mis. Tijdens deze mis wordt
in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van
Maria. Het zijn de spreekwoordelijke donkere dagen voor
Kerstmis en we zien uit naar de komst van het Licht van
de wereld: Jezus Christus. Over dat Licht hebben ook de
oude profeten ons verteld. We vieren de directe
voorbereiding op Kerstmis in een donkere kerk, bij enkel
kaarslicht. Dat werkt sfeervol, meditatief en verstillend.
Welke problemen ons ook bezighouden, God zal ook voor
ons alles ten beste weten te keren indien wij ons met
vertrouwen tot Hem wenden en ja kunnen zeggen op zijn
heilige Wil, zoals Maria deed bij de komst van de
Verlosser. 

Kerstlunch in het Paus Franciscus Huis
Over enkele weken is het weer Kerstmis en vieren wij de
geboorte van Jezus. De Willibrordusparochie wil dit 
graag in verbondenheid met elkaar vieren en organi
seert op 2e Kerstdag 26 december een Kerstlunch in
het Paus Franciscus Huis. Wij nodigen u van harte uit
om elkaar te ontmoeten, gezellig met elkaar te eten en
kerstliedjes te zingen. De aanvang is
om 11.15 uur en het zal tot ongeveer 14.30 uur duren.

Graag voor 12 december aanmelden via e-mailadres:
parochiekerst@gmail.com of telefoonnr. 0252-418870 
met vermelding van uw naam, telefoonnummer en/of
e-mailadres. Er is plaats voor 40 personen, dus Vol =
Vol!

Veel dank aan de PCI (Parochiële Caritas Instelling) die
de kosten voor de lunch op zich neemt.

Bijzondere kans!
Wilt u deze Kerst het thema van deze Wil'skracht (het
voeden van de hongerigen) in de praktijk brengen? Er
is dit jaar de mogelijkheid voor 2 of 3 mensen om als
vrijwilliger te helpen bij de Kerstlunch die hiernaast
aangekondigd staat. Als u dit een mooie manier vindt
om uw 2e Kerstdag door te brengen, dan kunt u zich
aanmelden via de genoemde contactgegevens.
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50 jaar verbonden: feestelijke viering

voor en met pastor Van Eijk 
 
In december vieren we dat pastor Ton van Eijk 50 jaar verbonden is aan onze
parochie. 
Hij kwam in december 1973 op de Jozefpastorie wonen en werd parttime
benoemd als vaste weekend assistent van pastoor Harding. Sindsdien heeft
hij veel voor onze parochiegemeenschap betekend. 
 
Op zondag 17 december om 10 uur staan we in de St. Jozef en St.
Martinuskerk stil bij het gedenkwaardige tijdperk tijdens een feestelijke viering
waarin pastor Van Eijk zelf voorgaat tezamen met het pastorale team. De
viering wordt muzikaal ondersteund door het Parochiekoor. 
 
Inspiratie
Pastor Van Eijk heeft in de afgelopen 50 jaar veel mensen weten te inspireren.
Zijn betrokkenheid wordt onder de parochianen zeer gewaardeerd. Na iedere
viering is er steeds een hartelijke groet waarbij hij de meeste parochianen,
waaronder ook de jongeren zelfs bij naam weet te noemen. 
Hij is een voorstander van de oecumene en gaat de dialoog nooit uit de weg.
Een liefhebber van de kerkmuziek en preken die getuigen van zijn kennis van
de wereld, maken hem tot iemand waar mensen graag naar komen
luisteren.  
 
Wij hopen dat velen van u aanwezig zullen zijn tijdens de viering op 17
december maar ook daarna in de Johannesschool. Daar kunnen we onder
het genot van een kopje koffie met wat lekkers, een drankje en een hapje
nog even napraten. Er is eventueel gelegenheid om de pastor te bedanken.  
Mocht u pastor Van Eijk iets willen schenken, dan is in de kerk en tijdens de
receptie een bus aanwezig voor een financiële bijdrage. De wens van de
pastor is om de inhoud hiervan te doneren aan het orgelfonds.
Graag tot ziens. 
 

HEILIGEN EN ADVENT
Presentatie in het Paus Franciscus Huis, dinsdagoch
tend 19 december om 10.00 uur.
De advent is een bijzondere tijd waarin de dagen kor
ter worden en we ons langzaam voorbereiden op Kerst
mis. In deze tijd zijn er een aantal dagen waarop bij
zondere en bekende heiligen worden gevierd. Deze
heiligenfeesten hebben hun eigen speciale tradities en
gebruiken. 
Diaken Iwan Osseweijer zal vertellen over deze tradities
en gebruiken en de betekenis van deze heiligen op
weg naar kerstmis.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

Kerst voor Oekraïners 
Vorig jaar hebben we een fantastische inzameling gehad
van kerstspullen voor de verschillende locaties waar
Oekraïense vluchtelingen verbleven. Na kerstmis zijn de
kerstspullen bij 1 locatie bewaard, maar bij andere
locaties is het verdeeld, weggegeven of ingeleverd. 
Helaas komen er nog steeds vluchtelingen naar ons land
toe, omdat de oorlog in alle hevigheid voortduurt. Er zijn
ook nieuwe locaties waar de vluchtelingen verblijven. 
Daarom wil ik u vragen om weer kerstpullen in te leveren
om de opvanglocaties weer gezellig te kunnen maken
rond de kerstdagen. Zo kunnen we hen het verdriet en de
zorgen om de oorlog even doen verzachten. 
Het zou mooi zijn als we ook vier grote kerstbomen
kunnen regelen voor de vier locaties. Helpt u mee? 
Breng uw spullen naar de pastorie van de St. Agathakerk
in Lisse of die van de St. Jozef en St. Martinuskerk in
Hillegom of neem even contact op met diaken Osseweijer
via 06-54294763. 
Namens de Oekraïners: hartelijk bedankt en mooie
kerstdagen! 
Diaken Osseweijer
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Weldoener is een zegen en wordt daarvoor rijk beloond en iemand die
zijn gaven over anderen uitgiet, zal van het goede worden voorzien.
(Spreuken 11: 25)
 

H. Nicolaas van Myra
(ca. 270-342), bisschop,
wonder- en weldoener. 
 
Nicolaas werd rond 270 na Chr. geboren in een rijk en christelijk
koopmansgezin in de stad Patara (in het oostelijk gedeelte van het
toenmalige Romeinse Rijk, het huidige Turkije). Al jong verloor hij zijn ouders
en erfde hun vermogen. Hij besteedde al zijn geld aan de armen en
behoeftigen, werd op zijn 19e als priester gewijd en kort daarna tot bisschop
van Myra.
 

Het leven van Nicolaas staat bol van wonderen en hij wordt juist in de
adventsperiode vereerd als een verwijzing naar Jezus, als het hart van
Kerstmis. Zijn wonderen verwijzen naar een God die naar ons omziet, naar de
gewone mens in nood. Ook wij moeten aandacht hebben voor de mens in
nood, omzien naar de armen en behoeftigen, de hongerigen en de daklozen,
onvoorwaardelijk geven en onze familie in ere houden.

 
Nicolaas is dan ook na Jezus en Maria de meest vereerde heilige binnen de
Oosters-Orthodoxe en Oriëntaals-Orthodoxe Kerk. Daar wordt hij vereerd als
wonderdoener en er zijn talloze iconen van hem geschilderd die alle
huiskamers sieren. Hij is patroon van Griekenland en Rusland en er zijn
ontelbare plaatsen en kerken naar hem genoemd, ook in Europa (en
Nederland). De zeelieden die hem vereerden brachten Nicolaas naar de
havensteden.

 
Patroonheilige
Amsterdam was een havenstad en kende al een Nicolaaskerk (de huidige
Oude Kerk) sinds de 13e eeuw. Ook de missionarissen die relieken
meebrachten en kruisvaarders maakten Nicolaas tot een bekende en
geliefde heilige. Zo is hij ook een patroonheilige van Amsterdam geworden.
Door kermissen (kerkmissen; markten die verbonden waren aan een feestdag
van een heilige die eerst in de kerk gevierd werd) en de daaraan verbonden
St. Nicolaasmarkten werd Nicolaas enorm populair in de Middeleeuwen.
Op 6 december werd een kinderbisschop gekozen die om geld mocht
bedelen en Sinterklaas werd bekend als de goedheiligman.
 
Zijn feestdag staat officieel op 6 december, maar aan de vooravond daarvan
(of het weekend daar voorafgaand) wordt meestal al pakjesavond gevierd.
 
Zijn verering is door Nederlandse en Duitse immigranten in de 17e eeuw
meegenomen naar New York, waar hij uitgroeide tot Santa Claus, de
Kerstman.
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Godsvolk onderweg met

elkaar
 
Door alle eeuwen heen komen wij als gelovigen samen,
bijvoorbeeld in huiskamers, kerken en schuilkerken. Er is in
de loop der jaren heel veel veranderd. Zo zijn we ook hier
van verschillende parochies naar de huidige Parochie
Heilige Willibrordus gegaan. Dat is alweer 13 jaar
geleden. Na de fusie zijn er Lokale Commissies opgericht
om de oren en ogen te zijn voor het Pastoraal Team op
de locaties. De leden van de Lokale Commissies hebben
dit de afgelopen jaren met veel passie en inzet gedaan.
Waarvoor het Pastoraal Team en de
parochiegemeenschap hen veel dank verschuldigd zijn. 
 
In de afgelopen 13 jaar zijn we met elkaar steeds meer
parochiebreed samen gaan werken. De Lokale
Commissies en het pastoraal team hebben gemerkt dat
de huidige organisatie niet meer past bij wat deze tijd
van hen vraagt.
 
Vandaar dat wij met ingang van 1 januari van drie
verschillende Lokale Commissies overgaan naar één
Leiderschapsteam. Wij zijn dankbaar dat wij een groep
enthousiaste mensen hiervoor bereid hebben gevonden.
Zij zullen parochiebreed actief zijn op het gebied van
liturgie, diaconie en catechese in de meest brede zin van
het woord. Dit uiteraard zoals altijd: samen met alle
werkgroepen. Dit natuurlijk in nauwe samenwerking met
het Pastoraal Team. 
 
Wij kijken er naar uit om binnen deze nieuwe structuur
samen te werken. Zo willen we met elkaar handen en
voeten geven aan Gods liefde.
 
Pastoor Bosma
 

Adventskransen maken in het

Willibrordushuis 
 
In aanloop naar de Adventsperiode organiseren we in het Willibrordushuis
in Hillegom een bijeenkomst waar we Adventskransen gaan versieren. Dit
zal zijn op zaterdag 2 december van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
Graag nodigen we je hiervoor uit. Wij zorgen voor alle materialen, een
kopje koffie en wat mooie bezinnende woorden. De bijdrage voor de on
kosten is 7,50 euro p.p.  
Op zondag 3 december is er de mogelijkheid om jouw krans te laten zege
nen door de voorganger in de viering.  
Leuk als je ook komt, laat het ons dan voor 27 november weten door je per
mail aan te melden bij yvonnevisserdobbe@gmail.com of telefonisch
06-27820175. 

Vrede in 2024?
Echte vrede en hoop voor deze
wereld zal pas neerdalen als wij

het kindje Jezus uitnodigen om te
wonen in ons binnenste.

In het nieuwe jaar is er dan heel
veel om dankbaar voor te zijn als

Jezus woont in ons hart.
Dan vult Hij ons met Zijn liefde, 

blijdschap, vrede, geduld, vriende
lijkheid, goedheid, geloof, zacht
moedigheid en zelfbeheersing!

Voor Kerstmis en het nieuwe jaar 
veel liefde en geborgenheid toe

gewenst in Jezus!
 

Het pastoraal team, het bestuur
en de lokale commissies van de

Heilige Willibrordusparochie
wensen u een Zalig Kerstmis en

een gezegend Nieuwjaar.

8 Wil'skracht



One Day - Een dag
 
Al dat vechten, al die oorlogen. Je zou er moe van worden. Misschien
zelf wel de strijdbijl op willen pakken. De ander gaan haten. Of we
zouden kunnen gaan zingen. Zingen is 2 keer bidden.
 
Op 14 februari 2018 werd in de Israëlische stad Haifa een lied
gezongen. Een bijzonder lied. Ingestudeerd door 3000 mensen die
waren samengekomen om het samen-leven te vieren. Zij kenden elkaar
niet, ze behoorden tot verschillende bevolkingsgroepen, maar voor
even werden ze niet ingedeeld naar religie of afkomst, maar alleen
naar zangstem.
 
Als de beelden uit het midden-oosten, uit Oekraiene of welk gebied van
onverdraagzaamheid en oorlog me dreigen te veel te worden, pak ik
dit lied er bij en denk One Day...
 
Het ontroerende resultaat is te beluisteren en te bekijken via YouTube:
"Koolulam | One Day" of via de QR-code.

Een
Een dag (5x)
Soms lig ik onder de maan
En dank God dat ik adem
Dan bid ik: haal me niet te snel
Want ik ben hier met een reden
Soms verdrink ik in mijn tranen
Maar ik laat het me er nooit onder krijgen
Dus wanneer negativiteit me omringt
Weet ik dat alles op een dag om zal draaien
want…
Mijn hele leven heb ik gewacht op
Heb ik gebeden voor
Voor de mensen om te zeggen
Dat we niet langer willen vechten
Er zullen geen oorlogen meer zijn
En onze kinderen zullen spelen
Een dag (4x)
Een dag zal dit alles veranderen
Behandel mensen gelijk
Stop met het geweld
Weg met de haat
Een dag zullen we allen vrij zijn
En trots zijn om
Onder dezelfde zon te zijn, vrijheidsliederen te
zingen zoals
Stop!
Een dag (8x)
Morgen
De dag zal komen
De dag zal komen
Morgen
De dag zal komen
De dag zal komen
Mijn hele leven heb ik gewacht op (Morgen)
Heb ik gebeden voor (De dag zal komen)
Voor de mensen om te zeggen
Dat we niet langer willen vechten (Morgen)
Er zullen geen oorlogen meer zijn
En onze kinderen zullen spelen
Een dag (10x)
Een dag (Morgen zal de dag komen)
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Liturgisch rooster: december 2023

H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

zaterdag 02 december

1e Zondag vd Advent

zondag 03 december

1e Zondag vd Advent

10.

Da

vrijdag 08 december

Maria Onbevlekt Ontv.

09.

Pa

zaterdag 09 december

2e Zondag vd Advent 

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 10 december

2e Zondag vd Advent 

10.00 Kapelaan Kuik

Diaken Osseweijer

koor: Canticum Novum

zaterdag 16 december

3e Zondag vd Advent

zondag 17 december

3e Zondag vd Advent

10.

dinsdag 19 december

Boeteviering

19.00 Pastoraal team

viering van Woord & gebed

woensdag 20 december

Guldenmis

19.00 Pastoraal team

zaterdag 23 december

4e Zondag vd Advent

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 24 december

4e zondag van advent

10:00 Pastoor Bosma

projectkoor Gregoriaans

zondag 24 december

Kerstavond

18.00 Gezinsviering

Pastoor Bosma

22.30 Nachtmis

Kapelaan Kuik

18.00 Gezinsviering

Diaken Osseweijer

Jeannette met kinderen

20.00 Poolse Nachtmis

Pastoor Trypuc

22.30 Nachtmis

Pastoor Bosma

koor: Canticum Novum

18.

maandag 25 december

Eerste Kerstdag

11.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

10.00 Pastoor Bosma

koor: Canticum Novum

10.

dinsdag 26 december

Tweede Kerstdag

13.00 Kindje wiegen 10.00 Feest H. Stefanus

Pastoraal team

zaterdag 30 december

H. Familie

zondag 31 december

H. Familie

10.

Pa

iedere donderdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

- Iedere vrijdag van 19:00 t/m 21:00 

  uur aanbidding.

- 

Vo

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar



St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

er 19.00  Pastoor Bosma

Actaeakoor

r 10.00 Kapelaan Kuik

Dameskoor

r 09.00

Pastoor Bosma

19.00

Kapelaan Kuik

er

r

er 19.00 Pastoor Bosma

koor: ICA

r 10.00 Pastor van Eijk & Diaken

Parochiekoor

ber

ber

er

r

r 18.00 Gezinsviering

Kapelaan Kuik

cantor Hetty + Maria

21.00 Nachtmis Pastor van Eijk

Dameskoor

19.30 Nachtmis

Pastoor Bosma

Actaeakoor

mber 10.00 Pastor van Eijk

Parochiekoor

12.30 Kindje wiegen

Diaken Osseweijer

09.30 Kapelaan Kuik

14.00 Kindje wiegen

ber

er 19.00 Pastoor Bosma

koor: ICA

r 10.00 Kapelaan Kuik

Parochiekoor

0 

- iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur

- Iedere 1e zondag van de maand van 

  17:00 t/m 19:00 aanbidding.

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Voor de meest actuele informatie houdt onze berichtgeving via het 

weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl en andere sociale media 

in de gaten.

Oecumenische

oudjaarsviering
 

Op Oudjaarsavond 31 december om
19.00 zal er een oecumenische

oudjaarsviering gehouden worden in
de St. Jozef & St. Martinuskerk in

Hillegom.
 

Diaken Osseweijer nodigt u van harte
uit om hierbij aanwezig te zijn. Een
mooi begin van deze bijzondere

avond. Neemt u gerust uw
familieleden, vrienden of buren mee!



Liturgisch rooster: januari 2024

H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

maandag 01 januari

Hoogfeest Maria

10.00 Nieuwjaarsviering (enige)

Pastoraal team

zaterdag 06 januari

Openbaring des Heren

19.00 Pastoor Bosma 17.00 Jongerenmis

Mgr. van de Hende

zondag 07 januari

Openbaring des Heren

10.00 Kapelaan Kuik

zaterdag 13 januari

2e Zondag door het Jaar

zondag 14 januari

2e zondag door het jaar

10.

Pa

zaterdag 20 januari

3e Zondag door het Jaar

19.00

Pastoor Bosma

zondag 21 januari

3e Zondag door het Jaar

10.00

Kapelaan Kuik

zaterdag 27 januari

4e Zondag door het Jaar

zondag 28 januari

4e Zondag door het Jaar

10.

vrijdag 02 februari

Maria Lichtmis

19.00 Zegening van kaarsen

Kapelaan Kuik

09.

zaterdag 03 februari

5e Zondag door het Jaar

19.00 Kapelaan Kuik

Blasiuszegen + Carnavalsmis

zondag 04 februari

5e Zondag door het Jaar

10.00 Pastoor Bosma

Blasiuszegen + Agathafeest

iedere donderdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

- Iedere vrijdag van 19:00 t/m 21:00 

  uur aanbidding.

- 

Vo

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

ADVENTSACTIE 2023  
Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch
zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te
leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. De
kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware werk kunnen ontsnappen is klein:
ze hebben immers nauwelijks een opleiding gehad.         
Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder
kind recht heeft om kind te zijn. 
 
Dit jaar zet de Adventsactie vier projecten in het licht, nl. 
Een schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan  
Jonge mijnwerkers naar school in DR Congo  
Onderwijs voor kinderen in baksteenfabrieken in India  
Jonge migranten uit Bangladesh kwetsbaar voor misbruik 
In het tweede en derde weekend van de Advent, 2-3 december en 9-10 december zal de opbrengst van de collecte in
de vier kerken van onze parochie daarom voor de Adventsactie zijn.
Neemt u er wat geld voor mee? 
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St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

i e)

19.00

Kapelaan Kuik

10.00 Pastoraal team

Parochiekoor

19.00

Pastoor Bosma

10.00 Kapelaan Kuik & Diaken

Dameskoor

09.00 Zegening van kaarsen

Pastoor Bosma

i

0 

- iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur

- Iedere 1e zondag van de maand van 

  17:00 t/m 19:00 aanbidding.

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Voor de meest actuele informatie houdt onze berichtgeving via het 

weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl en andere sociale media 

in de gaten.

Nachtmis - Heilig Hart van

Jezuskerk De Zilk

 
De meest feestelijke, vreugdevolle periode van het jaar
breekt aan en we kijken reikhalzend uit naar Kerstmis,
waarin we herdenken hoe Jezus als hulpeloze baby in
ons midden kwam ter verlossing van ons mensen.
Op de avond van Kerstmis is er in De Zilk een mis om
22.30 uur waarin koor Joy de muzikale ondersteuning op
zich neemt. Vorig jaar was dit een groot succes en we zijn
dan ook dankbaar dat ze ons dit jaar wederom zullen
verblijden met hun muziek. Meerstemmige liederen,
begeleid door piano en gitaar, zullen de kerk deze nacht
vullen.
We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Misintentie doorgeven?
Misintenties kunnen doorgegeven
worden via de lokale secretariaten.
De contactgegevens staan op de
achterzijde van elke Wil'skracht.

Koffie/thee na de Mis
St. Jozef en St. Martinuskerk
Na elke zondagsmis, en elke

vrijdagochtend.
 

Heilig Hart van Jezuskerk
Na elke eerste zaterdagsmis van de

maand, en elke derde
donderdagochtend van de maand.

 
H.H. Engelbewaarderskerk

Na elke eerste zaterdagavondmis
van de maand, en elke

woensdagochtend.
 

St. Agathakerk
In deze periode op zondag 26
november, 10 december en 24

december en elke dinsdagochtend.
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Op donderdagochtend is het druk bij de Voedselbank
Hillegom/De Zilk. In het pand aan de Satellietbaan staan
op lange tafels de kratten klaar. Een deel is al gevuld met
houdbare producten, maar een ander deel is nog leeg.
“Daar komen de verse producten in, zoals groente en
fruit,” vertellen de medewerkers. In de vriezers liggen
onder meer vleesproducten en in de koeling staat de
zuivel. Het is flink doorwerken, want vanaf 13.30 uur
kunnen cliënten hun boodschappen komen halen. De
voedselbank telt op dit moment 72 mensen die gebruik
maken van deze voorziening. “Het is niet altijd
gemakkelijk om de weg naar ons te vinden, maar wij zijn
blij dat wij kunnen helpen.”
 
Vrijwilligers
Aan het woord zijn Jan van Steijn en Luuk Geljon,
vrijwilligers bij de Voedselbank vanaf het allereerste
begin. Hoe zijn zij hierbij betrokken geraakt? “Wij maakten
beide deel uit van het Interkerkelijk Sociaal Fonds in
Hillegom, een instantie die mensen financieel te hulp
schiet. Op een gegeven moment hoorden wij van het
bestaan van de Voedselbank Leiden. Zij stelden een
aantal kratten met levensmiddelen voor onze cliënten
beschikbaar. Die moesten we dan wel zelf ophalen in
Noordwijk.”

Luuk Geljon reed met haar eigen auto wekelijks naar het uitgiftepunt, maar in haar auto kon zij niet meer dan vier
kratten meenemen. Deze situatie was niet ideaal en gelukkig kon er al snel een eigen voedselbank ingericht worden in
Hillegom. Het pand aan de Satellietbaan werd later met hulp van de gemeente Hillegom aangeschaft. Daar worden
de verschillende producten verzameld, gesorteerd en op de donderdagmiddag uitgedeeld.
Jan van Steijn houdt zich vooral bezig met het verwerven van producten. “Wij krijgen onder meer producten van de
Voedselbank Nederland. Daarnaast krijgen we producten die overgebleven zijn in winkels, hoewel dat steeds minder
wordt. In het verleden kregen we bijvoorbeeld brood van Albert Heijn, maar brood dat een dag oud is, wordt nu voor
een gereduceerde prijs de volgende dag in de winkel verkocht. Op zich een goed initiatief, maar dat betekent wel dat
wij minder krijgen.” Gelukkig krijgt de Voedselbank donaties, waarmee levensmiddelen gekocht kunnen worden. “De
sport is dan natuurlijk om niet de volle prijs te hoeven betalen. Er zijn particulieren die speciaal voor ons
boodschappen doen, er staan kratten in kerken en er zijn regelmatig acties. En op de volkstuin worden ook veel
groenten gedoneerd. Zo lukt het ons om elke week weer een mooi aanbod neer te zetten.”

Niet uit vrije wil
Luuk Geljon is de coördinator naar de cliënten. “Mensen komen bij ons via verschillende maatschappelijke
organisaties. Ik heb dan ook nog een gesprek met hen, zodat ze weten hoe het hier werkt.” Luuk vertelt dat bijna
niemand uit vrije wil aanklopt bij de Voedselbank. “Heel vaak schamen mensen zich dat zij hier hun levensmiddelen
moeten halen. Maar weet je, het kan iedereen overkomen. Een bedrijf dat failliet gaat, waardoor je opeens zonder
werk zit. Een scheiding waarbij je achterblijft zonder inkomen maar wel met een aantal kinderen. Ziekte, waardoor je
niet meer kunt werken en hoge kosten maakt. Dan wordt het heel lastig om je boodschappen te betalen.” Een aparte
groep cliënten zijn vluchtelingen, die in Hillegom een woning toegewezen krijgen maar waarbij de toeslagen nog niet
geregeld zijn. Ook zij kunnen hier terecht. Veel mensen slagen erin om na verloop van tijd hun leven weer op orde te
krijgen, zodat zij afscheid kunnen nemen van de Voedselbank. Luuk vertelt over een cliënte die de eerste keer met
tranen in haar ogen binnen kwam en later met tranen afscheid nam. “En daarom ben ik hier vrijwilliger, omdat je echt
iets voor een ander kunt doen.”

Jan van Steijn en Luuk Geljon

Voedselbank Hillegom/De Zilk helpt:

GEZONDE LEVENSMIDDELEN VOOR WIE DAT ZELF EVEN NIET KAN

BETALEN.
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Eten om te leven ...    of leven om te eten?            

Gevarieerd aanbod
Elke donderdagmiddag kunnen de cliënten hun
boodschappen ophalen. Zij mogen zelf kijken wat zij
nodig hebben, er worden geen kant-en-klare kratten
meer uitgedeeld. “Hooguit houden we een beetje
toezicht bij producten die schaars zijn. Maar daar
houden de mensen zich zelf ook aan.” Naast
levensmiddelen heeft de Voedselbank ook
schoonmaakproducten en spullen voor persoonlijke
verzorging. En onlangs werd er een krat met bloembollen
gebracht, die mogen ook uitgedeeld worden.
Naast Luuk en Jan zijn er nog 25 vrijwilligers actief bij de
Voedselbank. Zij zijn chauffeur, helpen bij het beheer van
voorraden en bij de uitdeling. Zij zijn vaak spontaan
binnen komen lopen of zijn via een ander bij de
organisatie terecht gekomen. Zij doen dit werk omdat ze
graag iets voor mensen willen betekenen, voor mensen
die het even nodig hebben. “Het kan iedereen
overkomen dat jouw situatie van de ene op de ander
dag verandert en dat je met een lege portemonnee toch
voor een maaltijd moet zorgen. Dan is het fijn dat de
Voedselbank er is en dat ik daar een bijdrage kan
leveren.”

De Voedselbanken in Lisse en Hillegom/De Zilk zijn
hard nodig. Ook in onze, rijke regio.
Door onvoorziene omstandigheden kunnen
mensen van de ene op de andere dag, hun
inkomen verliezen. En dan moet er toch gegeten
worden, het liefst gezond.
De Voedselbanken helpen hierbij, door wekelijks
producten aan te bieden aan mensen die dat
nodig hebben. De Voedselbank kan dat niet op
eigen kracht, maar heeft zelf ook hulp nodig. U
kunt helpen door producten in te zamelen, door
acties te voeren of door uw DE koffiepunten in te
leveren. De Voedselbank wisselt deze dan om voor
pakken koffie.
U kunt de Voedselbanken ook financieel steunen
met een donatie.
Voor de Voedselbank Hillegom/De Zilk:
gironummer  NL76 RABO 0167964275 ten name van
Stichting Voedselbank Hillegom.
Voor de Voedselbank Lisse: gironummer NL25
RABO 0123 1251 97 ten name van Voedselbank
Lisse

Pannenkoeken- of Pindakaasdag.   
Er zijn veel bijzondere dagen in het jaar, bijvoorbeeld de Pannenkoeken
dag op 17 maart of de  nationale Pindakaasdag op 24 januari. De ver
scheidenheid aan gekke feestdagen maakt het onderwerp van deze Wil's
kracht misschien een beetje lacherig, maar toch waag ik het er op!  
    
Door de VN is 16 oktober als Wereldvoedseldag uitgeroepen. Voedsel staat
dan centraal en er wordt dan wereldwijd aandacht gevraagd voor voed
selzekerheid voor iedereen. Voor ons in Nederland is de voedselzekerheid
hoog, maar toch niet voor iedereen vanzelfsprekend.                   
In Nederland spreken we van armoede als men voor langere tijd onvol
doende geld (inkomen) heeft, om vaste lasten zoals bijvoorbeeld de huur,
energie, de zorgverzekering en de dagelijkse boodschappen te kunnen be
talen. Veel mensen schamen zich vaak voor hun situatie, sluiten zich af van
hun omgeving, slapen soms slecht en voelen zich vaak eenzaam. Ook voor
kinderen heeft het opgroeien in armoede gevolgen. Deelnemen aan een
schoolreisje, de voetbalclub of een gezonde warme maaltijd is voor veel
kinderen dan niet mogelijk. Door onbekendheid met financiële bijstand zit
ten huishoudens soms ver onder het bijstandsniveau. Dat heeft vrijwel zeker
effect op het gezinsgeluk. Herkent kent u deze situatie en zoekt u een oplos
sing, schroom dan niet en vraag eens na wat de gemeente (of PCI) in uw
situatie voor u kan betekenen. 

Jeanne Ruigrok

Spaarzegels voor de
Voedselbank
Jaren heeft u waardezegels (van
diverse producten en/of winkels)
en kassabonnen (Hoogvliet) in
kunnen leveren achterin de St.
Agathakerk.
De (gratis) verkregen producten
kwamen ten goede aan de Voed
selbank.
Helaas is Hoogvliet, waar een
groot deel van de bonnen van
daan kwam, gestopt met deze
actie. Ondanks het wegvallen van
deze grootste ‘inkomstenbron’ blijft
de bak achterin de kerk staan voor
uw overige spaarzegels.
Alle gevers (van Hoogvlietkassa
bonnen) hierbij: BEDANKT. En we
gaan gewoon door voor de overi
ge zegels.
 
Zijn er mensen die dit project willen
uitbreiden naar de andere locaties
binnen de parochie?

Angela Heemskerk - Rutgrink
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Kerstmuziekavond 2023 
 
Ook dit jaar vindt er weer een Kerstmuziekavond plaats in de St. Agathakerk. Deze vindt plaats op zaterdag 16
december, aanvang 19.30 uur. 
 
De avond zal worden opgeluisterd door optredens van: 
Canticum Novum en Cantorij van De Lichtkring, beide o.l.v. Fabian Haggenburg; 
De Kasteelheeren o.l.v. Geep Hollander;
Het Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek o.l.v. Bram Soentjens 
Kimberly Nierse, sopraan 
De muzikale begeleiding op orgel en piano wordt verzorgd door Johan Akerboom. 
 
De optredens zullen worden afgewisseld met samenzang van bekende kerstliederen. 
Het belooft weer een sfeervolle avond te worden, u komt toch ook? 
 
De toegang is gratis, aan het eind zal er een collecte zijn ter bestrijding van de kosten.

Kerstconcert Jubilate Engelbewaarderskerk 
Het Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate geeft op donderdag 21 december een kerstconcert in de
Engelbewaarderskerk in Lisse. Op deze muziekuitvoering zal de Koreaanse sopraan Sae-jeong Kim haar medewerking
verlenen. Het concert begint om 20.00 uur. 
Het is al weer vijf jaar geleden dat Jubilate in de Engelbewaarderskerk haar laatste kerstconcert gaf. Onder grote
belangstelling werd op een zaterdagmiddag een sfeervol concert gegeven voor een enthousiast publiek. Ook soliste
Sae-jeong Kim maakte toen grote indruk. De mannen van Jubilate kijken er naar uit hun vierstemmige zang dit jaar te
laten horen. 
 
Programma 
Het programma zal gevuld worden met sfeervolle kerstmuziek. Bekende kerstliederen en christmas carols zullen door
het ruim honderd koppige mannenkoor, afwisselend met en zonder soliste worden gezongen. 
Jubilate is ontzettend blij dat de Zuid-Koreaanse Sae-jeong Kim haar medewerking heeft toegezegd. In het jaar 2017
was zij al eerder met Jubilate te horen. Zij werd toen geroemd om haar glasheldere stem en de zuivere beheersing van
de hoge tonen. In de Engelbewaarderskerk zal zij ook enkele solo’s ten gehore brengen. 
 
Verdere medewerking 
De vleugel zal worden bespeeld worden door Arthur Postma. Als vaste gastdirigent is Arthur verbonden aan Jubilate.
Naast de begeleiding van het koor zal hij ook schitteren in een tweetal improvisaties. 
De algehele leiding is in handen van dirigent Aldert Fuldner. 
 
Toegangskaarten 
Toegangskaarten kosten € 10 en zijn verkrijgbaar bij de leden van het koor en via de website www.jubilate.nl. 
Maar ook in Lisse bij John de Bruin Speciaalzaak, Heereweg 240 A. 
En indien nog voorradig: op 21 december in de kerk. 
 
Kerstconcert Jubilate 
Op donderdag 21 december 2023 in de Engelbewaarderskerk in Lisse. 
Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.00 uur.  
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Familiezondag
 
Alle families zijn van harte uitgenodigd voor de Familiezondag op 10
december in Lisse. In de viering van 10:00 uur zullen de aankomende
communicanten zich voorstellen. Na de viering is er in basisschool
“Kindercampus Joseph” een moment van ontmoeting voor de families met
koffie, thee en limonade. Aansluitend is er programma tot 12:45 uur voor de
kinderen en hun ouders.
 
De ouders kijken tijdens het programma naar de film van Sycamore met dit
keer het thema “Het licht van Christus”. In kleine groepjes kan er aan de hand
van vragen over de film worden nagedacht en gesproken.
Ouders die aan eerdere Familiezondagen hebben deelgenomen zeiden over
Sycamore: “Het hielp mij om na te denken over dingen die niet eerder in mij
waren opgekomen.” En “Ik genoot ervan te horen wat anderen zeiden – het
gaf me een nieuw perspectief op vragen die mij altijd al bezighielden.”
In januari is de Familiezondag op 14 januari in Hillegom. Voor deze dag zijn
de dopelingen van het afgelopen jaar, met hun ouders en eventuele
broertjes en zusjes, in het bijzonder uitgenodigd.
We ontmoeten je graag op 10 december 2023 en op 14 januari 2024. Meer
informatie is te verkrijgen via familie@rkwb.nl.
 
Werkgroep Familiezondagen

 “Je licht opsteken voor de vrede“ in de

Adventstijd 
 
Op zaterdag 23 december om 10.30 uur is er in de St. Jozef en St. Martinus
kerk een bijeenkomst om “je licht op te steken”.  
Er zullen gebeden en gedichten worden uitgesproken, en kaarsen worden
aangestoken. Ondertussen zal het dameskoor mooie liederen zingen.  
 
Iedere dag komen er nare berichten via de media van dichtbij of ver weg
op je pad. Maak jij je ook wel eens zorgen?  Jezus roept ons op om dragers
van het licht te zijn; hoopvolle mensen die geloven in liefde en vrede voor
elkaar. Laten wij daarom onze kaarsen branden opdat het licht van die
hoop mag terugkeren in het hart van alle mensen. Laat onze woorden  zijn
als aanstekelijk licht dat het visioen van vrede levend houdt. 
Komt u ook uw lichtje opsteken en samen met ons bidden om Licht, Hoop
en Vrede in de wereld? 
 

Erin geloven 
 

God, help ons geloven 
in de druppel 

op de gloeiende plaat. 
In die ene stem 

die niet meeschreeuwt 
met de massa. 

 
Help ons geloven 

in wat onbegonnen  
werkt lijkt: 

Het uitbannen  
van haat en geweld. 
terrorisme en oorlog. 

 
Help ons geloven  

in wat ongelooflijk lijkt: 
Een wereld die verandert 
omdat een paar mensen 

ermee beginnen. 
 

Bron: Zeg het maar gewoon 
 

Uitnodiging tienergroep
Komt je ook naar de Tienergroep
bijeenkomst van vrijdag 15 De
cember? En van 19 Januari?
Van 19.00 tot 20.30 uur, in het Paus
Franciscushuis in Lisse (naast de
Agathakerk).
Met vriendelijke groet, de Tiener
groep. 
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Grafmonumenten 

& Urnen

Sinds 1902

Meer en Duin 21-23 • Lisse 

T: (0252) 413 308 

www.bootnatuursteen.nl 

www.memorieurnen.nl

Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608

www.roelandjuweliers.nl

PCI (Parochiële Caritas Instelling)
De PCI is een instelling die een diaconale
functie heeft voor parochianen van een
geloofsgemeenschap maar ook voor
mensen van buiten de geloofsgemeenschap.
Diaconie is omzien en hulp bieden aan een ieder die
dat nodig heeft. Vanuit naastenliefde (= caritas) wordt
de helpende hand geboden.
 
De PCI beschikt over middelen om mensen die in nood
zijn gekomen, of mensen die niet meer in aanmerking
komen voor regelingen vanuit de gemeente, direct te
helpen. Vooral op financieel gebied helpen wij mensen
die bij andere instanties niet meer terecht kunnen. Dit kan
in de vorm van een lening of schenking zijn. Indien nodig
doet de PCI soms ook aankopen om mensen in nood te
helpen.
 
Naast het financieel ondersteunen van mensen helpen
wij ook organisaties met humanitaire doelstellingen in
eigen land en daarbuiten. Maar zeker ook de regionale
instellingen vergeten wij niet! De PCI ondersteunt ook
verschillende projecten binnen de parochie.
 
De PCI bestaat uit vrijwilligers. Integere mensen die zich
vanuit hun geloofsovertuiging willen inzetten voor de
medemens. “Ik had honger en jij gaf mij te eten.” (Matt.
25, vers 35). Mensen in tijdelijke financiële nood
kunnen een hulpaanvraag doen. Deze zal uiterst
zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Uiteraard
kunnen ook organisaties en werkgroepen een beroep
doen op de PCI. Tevens is het mogelijk een aanvraag te
doen voor een ander.
 

De hulpaanvraag kan via e-mail gedaan worden. Maar u
kunt ook een briefje in de brievenbus van de pastorie
doen. Uiteraard mag u ook telefonisch contact opnemen
met een van de parochie secretariaten. Het secretariaat
zal de betreffende lokale PCI inlichten en wij zullen dan
contact met u opnemen. Mogelijk kunnen wij u de
helpende hand bieden. Misschien zijn wij dat laatste
(puzzel) stukje waar u op zoek naar bent…
 
PCI, afdeling De Zilk E-mail: pcidezilk@gmail.com
PCI, afdeling Hillegom E-mail: pcihillegom@gmail.com
PCI, afdeling Lisse E-mail: pcilisse@gmail.com

Patricia Vermeij
06-23696325

Uitvaartverzorging

Vermeij
Met elke verzekering 

kunt u bij mij terecht

Puur &

Persoonlijk   

De Zilk • patricia@uitvaartverzorgingvermeij.nl • www.uitvaartverzorgingvermeij.nl

Dag en nacht

bereikbaar   

Kronieken
 

Overleden 
9 oktober  

Joke Grimbergen (79) 
 

11 oktober 
Wilhelmus de Bakker (92) 

 
13 oktober 

Nico Hesselman (73)
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uitvaartzorgbollenstreek.nl

Het grote verschil
zit in de kleine details

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

 
0252 411 366

 24/7

Teltools Computers Tel. 0252-532122
Mariastraat 6 Mail: info@teltools.nl
2181 CT  Hillegom Internet: www.teltools.nl

Openingstijden:
maandag: gesloten
dinsdag 
   t/m vrijdag: 10.00-18.00
zaterdag: 10.00-17.00

Uitvaartverzorging 

Uitendaal
sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 

in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 

jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!
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Centraal Secretariaat
Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B

Hillegom
 

Bereikbaar op werkdagen van 08:30
tot 12:30 uur.

Telefoonnummer: 0252 418 870
E-mail: sec@rkwb.nl

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:

www.kerkomroep.nl:
H.H. Engelbewaarderskerk

St. Agathakerk Lisse
St. Jozef en St. Martinuskerk

 
www.kerkdienstgemist.nl:

H. Hart van Jezuskerk De Zilk
 

En live te bekijken via
Facebook en YouTube: 

Parochie Heilige Willibrordus

Kerken open
St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

 
Mariakapel van de

H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

 
Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:

9.00 - 16.30 uur
 

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC LISSE
0252  211453

secengel@rkwb.nl
 

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986

 

Heilig Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252  515753
secdezilk@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 48 RABO 03881 15 009
 
St. Jozef en St. Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
0252  515000
sechillegom@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 42 RABO 03169 02 373

www.willibrordusbollenstreek.nl

Ziekenzalving of uitvaart:
06-33865955

St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH LISSE
0252 413330

seclisse@rkwb.nl
 

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH LISSE

 
Bankrekeningnummer:

NL 86 RABO 03365 30 986


