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Vanuit het centraal secretariaat… 

Goedemorgen-middag of misschien zelfs

wel avond, 
'Vanuit ‘Het centraal secretariaat’, tja, wat is dat nu eigenlijk?' zult u denken. 
Wij zijn het administratieve hart van deze parochie. Men staat daar nooit bij
stil maar er valt heel wat te regelen in de parochie. Ledenadministratie,
grafbeheer, financiën en nog veel meer! Zo’n 2 jaar geleden ben ik door het
parochiebestuur aangenomen om leiding te geven aan de secretariaten op
alle locaties en om de centralisering van dit alles vorm te geven. Dat is een
hele mond vol en dat is het in de praktijk ook wel gebleken.  
 
Er zijn 3 lokale secretariaten en 1 centraal secretariaat. 'Wat is dan het
verschil?' hoor ik u denken…. Wel dat zit als volgt: 
De lokale secretariaten worden bemand door een vast aantal gastheren en
gastvrouwen. Zij staan paraat met koffie en een luisterend oor. Ook
behandelen zij de lokale vragen per e-mail of telefoon, nemen de misintenties
aan en ondersteunen het centraal secretariaat waar mogelijk.  
Het centraal secretariaat is gevestigd in Hillegom en wordt bemand door
beroepskrachten. Zij zijn in dienst van de parochie. Vanuit dit centrale
secretariaat vindt de administratie plaats van parochianen, vrijwilligers,
financiën, kerkbalans, sacramenten en begraafplaatsen, inkoop, aflevering
en distributie van diverse goederen, archivering en nog veel meer! 
 
Veranderingen
Sinds mijn komst zijn er heel wat dingen veranderd.  Sommige dingen gingen
al 20 jaar op een bepaalde manier. Echter om te zorgen dat deze zaken in de
toekomst ook goed blijven gaan moest er een en ander aangepast worden.
Maar zoals vaak, als je aan het één begint volgt het volgende.  Er is inmiddels
heel wat veranderd en ook geautomatiseerd. We zijn van vier aparte
administraties naar één overkoepelende administratie gegaan. Zo is er meer
overzicht. Daarnaast werken we in de ‘cloud’ dus alle gegevens zijn extra
beveiligd. We doen met minder mensen zeker evenveel, maar vaak nog meer
werk.  
Gelukkig hebben we een trouwe groep vrijwilligers waar we op terug kunnen
vallen. Zonder hen zouden we het niet kunnen.  
 
Spin in het web
Om al deze en komende veranderingen in goede banen te leiden ben ik er
dus. Als een spin in het web probeer ik een link te zijn tussen het
parochiebestuur, de werkvloer, het pastoraal team en de parochianen. Want
veranderingen zijn moeilijk maar vaak wel noodzakelijk. We willen immers nog
heel lang met deze parochie voort!   
 
Tot een volgende keer! 
Laura Kabel

Beste lezers,
In dit eerste nummer van het nieuwe kalenderjaar, wensen wij u allen een
gezegend en gezond 2024. Voor het eerst werken we nu met een jaarthema:
De werken van Barmhartigheid. Wij hopen van harte dat u in dit jaar de
kracht mag vinden om deze werken van barmhartigheid naar vermogen uit
te voeren.
 
Namens de redactie, Marian Castenmiller
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Warmhartigheid

Al liggen de donkerste dagen van het jaar achter ons en
al associëren wij Kerstmis toch vaak met een
sneeuwachtige periode, eigenlijk is het nu pas echt
winter. Bij het schrijven van dit artikel was het een paar
dagen heel koud. We tikten zelfs de -6° aan. Op het
journaal zag ik beelden van het Leger des Heils, dat door
de straten van de stad ging om daklozen dringend uit te
nodigen naar binnen te gaan. Buiten leven in zulke kou
kan gevaarlijk zijn. Zelfs in Nederland zijn er ieder jaar wel
gevallen van daklozen die op straat sterven door
onderkoeling en bevriezing.
 
Levensreddend
Het is dan ook passend dat het thema van deze editie
van Wilskracht dat voor u ligt, als thema heeft “de naakte
kleden “. De naakte kleden is een van de werken van
barmhartigheid. En zoals het Leger des Heils dat een tijdje
terug weer heeft gedaan, kan dat levensreddend zijn.
Een praktische daad van liefde. In de Kerk noemen wij
dat “diaconie”, dienst aan de naaste, of beter nog
“caritas “, wat naastenliefde betekent. Als christenen
worden we uitgenodigd mensen die het moeilijk hebben
te ondersteunen met concrete hulp. Maar vanuit het
Evangelie worden we uitgedaagd, of beter nog
opgeroepen, om dit te doen in navolging van Jezus. Dit
betekent dat we niet helpen met gesloten ogen en een
gesloten hart, maar met oog voor de ander en van harte.
Dat wij door het zien van de nood of behoefte van een
ander in ons hart geraakt worden en overgaan tot actie
om de ander te helpen. Dit is, net als de liturgie (vieren)
en de catechese (leren) een onmisbare pijler van onze
gemeenschap. Dat wij hier nog niet in uitblinken, dat wij
hierin nog kunnen en moeten groeien, dat weten we
allemaal. We zitten dan ook niet in de kerk om aan
iedereen te laten zien dat we perfecte mensen zijn! We
zitten in de kerk omdat wij ons beseffen dat wij onze
opdracht in de wereld niet zonder de hulp van God
kunnen uitvoeren!
 
Geen zwaktebod
En al zijn wij doorgaans niet zo snel geneigd om hulp van
anderen in te roepen; vragen om hulp is geen
zwaktebod. Het vraagt moed, het vraagt in zekere zin ook
nederigheid, om te beseffen dat je het niet alleen kan en
dat je een ander (met een hoofdletter en een kleine
letter), nodig hebt. En dat druist regelrecht in tegen wat
we in de samenleving meekrijgen, horen en zien: we
moeten het immers allemaal zelf kunnen. Maar dat is
alles behalve waar. God heeft geen handje losse
individuen de wereld ingegooid, maar heeft ons
geroepen om samen te leven en naar elkaar om te zien.
Juist ook in deze koude en donkere tijd.

 
Hart voor elkaar
Het barmhartige werk van de naaste kleden gaat verder
dan kleding inzamelen; het gaat om hart hebben voor
elkaar en om elkaar te omkleden met zorg, genegenheid,
warmte en aandacht. Elkaar met het hart omkleden.
Eigenlijk is dit bij ons doopsel ook gedaan door God; we
hebben ons doopkleed ontvangen. Bij het opleggen van
dit doopkleed is toen gezegd dat wij nieuwe mensen
werden: “bekleed met Christus” Hij zelf heeft ons bekleed
met zichzelf, zodat wij anderen kunnen omgeven met
concrete hulp en met onze vriendschap, liefde en zorg.

 
De komende periode zullen we al weer snel de
Veertigdagentijd ingaan. Met de viering van
Aswoensdag op 14 februari maken we ons klein
tegenover God en gaan we ons toeleggen op meer
gebed en meer aandacht en zorg voor de mensen om
ons heen, vooral hen die hulp nodig hebben. We doen
dit niet alleen: we doen dat met elkaar als gemeenschap
en met de hulp van God!
 
Van harte wens ik u en jullie een goede tijd toe en een
mooi begin van de Veertigdagentijd!
 
Diaken Iwan Osseweijer
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Het kleden van de naakten met Liefde
 
‘Het kleden van de naakten’ is een van de Werken van Barmhartigheid die
ons uitnodigen om mensen in nood te helpen. Deze daad van
barmhartigheid herinnert ons eraan dat we onze medemensen mogen
voorzien van de basisbehoeften die ze missen, zoals kleding. 
‘Naaktheid’ gaat echter niet enkel over het niet hebben van voldoende
kleding. Het symboliseert vaak een gevoel van minderwaardigheid,
kwetsbaarheid en schaamte.  
Wij kunnen situaties meemaken waarin wij ons ‘naakt’ voelen. Situaties waarin
wij ons bijvoorbeeld diep gekwetst voelen door iemand die erg belangrijk
voor ons is. Zodanig, dat de vertrouwensband wordt aangetast.  
Wij kunnen ons ook schamen als er iets gebeurt waar wij ons ‘stom’ over
voelen. Of wanneer wij te kijk worden gezet door het gedrag van anderen. Wij
kunnen ons minderwaardig voelen als anderen meer kunnen, meer hebben,
succesvoller zijn dan wijzelf. Wij kunnen ons niets waard voelen, afgewezen,
niet begrepen etc.     

Onder ogen zien
Het is belangrijk om onze eigen naaktheid onder ogen te zien. Durven wij te
erkennen dat wij onszelf ‘naakt’ voelen? En weten wij wanneer dat gevoel
begonnen is? Wat de aanleiding was waardoor u zich voor het eerst naakt
voelde? En hoelang u dat gevoel dus eigenlijk al met u meedraagt?  
Wellicht kunnen wij nu een eerste stap zetten om onze eigen naaktheid te
erkennen. Hebben wij nu de moed om onze eigen naaktheid bij God neer te
leggen. Gewoon met hem bespreken wat ons dwars zit.  Door welke
gebeurtenissen wij ons gekwetst voelen, ons schamen, ons minderwaardig
voelen. En wat deze gevoelens met ons doen. Hoe wij, soms na jaren, er nog
last van hebben.  
Als wij zo onze eigen naaktheid bij God hebben gebracht, is er meer ruimte in
ons ontstaan om zijn Liefde te kunnen ontvangen. Of, om het anders te
zeggen, ons te laten kleden met zijn Liefde.  
Wij brengen onze naaktheid voor God en Hij kan ons kleden met zijn Liefde.  

 
Liefde voor onzelf en de ander
Vanuit deze Liefde kunnen wij omzien naar de ander. Kunnen wij de
naaktheid van onze medemens (h)erkennen. Ons bewust worden van de
kwetsbaarheid en behoeften van anderen, zowel binnen als buiten onze
gemeenschap.  
Het kleden van de naakten is een krachtige daad van barmhartigheid. Het is
een oproep om anderen te zien en te behandelen als volwaardige
individuen, gekleed in de waardigheid die ze verdienen. Het kleden van de
naakten gaat over het tonen van compassie, respect en waardigheid aan
degenen die deze het hardst nodig hebben. Moge deze daad van
barmhartigheid ons inspireren om naast de naakten te staan, hen te
omarmen en hen te kleden met liefde. Vanuit de Liefde die wij eerst van God
de Vader mogen ontvangen.  
 
Laat ons bidden:  
Goede Vader, U ziet de naaktheid van ons allen. U kent onze diepste pijn,
schaamte en kwetsbaarheid. Help ons om onze eigen naaktheid onder ogen
te zien, deze voor U neer te leggen en ons te laten vullen met uw Liefde. 
Help ons om vervolgens naast onze medemens te staan, en hen te kleden
met de Liefde die wij van U mogen ontvangen.    
Amen  

Irene Koster

Sam's kledingactie
Op zaterdag 9 maart is het weer
tijd voor Sam's kledingactie. Die
dag kunt u tussen 10 en 12 uur
goede, gebruikte kleding en textiel
inleveren bij één van onze kerken.
Vrijwilligers staan klaar om dit alles
- goed verpakt - in ontvangst te
nemen.
Om 12.00 uur wordt het ingebrach­
te textiel naar een centrale plaats
in Nederland gebracht. Kleding
die nog goed is, wordt verkocht.
Overig textiel wordt verwerkt tot bij­
voorbeeld poetslappen, vulling
voor matrassen of nieuwe kleding.
De opbrengst van dit alles is be­
stemd voor mensen in ontwikke­
lingslanden.
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Verantwoord hergebruik van textiel:

Sam’s kledingactie doet het!
 
Twee keer per jaar, in het voor- en najaar, wordt Sam’s
kledingactie gehouden. Bij de kerken in De Zilk, Hillegom
en Lisse staan vanaf 10 uur vrijwilligers klaar om zakken
met gebruikte kleding en textiel in ontvangst te nemen.
Vervolgens laden de vrijwilligers rond 12 uur de
aangekomen vrachtwagens vol,  die daarna wegrijden.
Maar dan? Hoe gaat het verder? En wat beweegt de
vrijwilligers om een ochtend lang de soms zware
pakketten in te laden? De redactie ging op onderzoek uit
en sprak drie parochianen die zich al jaren lang inzetten
om deze actie succesvol te laten verlopen.
 
Tweedehands
Joke Zonneveld, Truus van Steijn en Leo Lieverse zijn die
vrijwilligers die op een late middag in het voormalige
klooster Mariaoord in Hillegom tussen tweedehands
kleding zitten. Die kleding is niet voor Sam’s kledingactie,
maar daarover later. Hoe zijn de drie betrokken geraakt
bij de kledingactie? “Het komt voort uit de acties voor de
missie die in de jaren ’90 gevoerd werden. Op
verschillende plaatsen werd kleding ingezameld en
verkocht. De opbrengst was voor missionarissen uit de
eigen parochie. Ook werd er kinderkleding gebreid en
gehaakt, die dan ook een weg naar de missie vond. Later
werden deze acties overgenomen en uitgebreid door de
diaconiegroepen.”
Een aparte actie betrof het inzamelen van kleding voor
Roemenië. Vrijwilligers hadden persoonlijke contacten in
dit land en zorgden ervoor dat de ingezamelde kleding
terecht kwam op plaatsen waar het hard nodig was. Na
verloop van tijd werden al deze verschillende acties
gecombineerd en gingen deel uitmaken van Sam’s
kledingactie.
De drie vrijwilligers waren in hun eigen parochie
betrokken bij de missie en diaconie en kregen de vraag
of zij hun werkzaamheden ook voor Sam’s kledingactie
wilden doen. Daar hoefden zij niet lang over na te
denken: “Het is nodig, dus dat doen we."
 
Inzamelen, sorteren, hergebruik en recycling
Sam’s kledingactie zamelt op verschillende manieren
draagbare kleding en schoenen en in beperkte mate
huishoudtextiel in. Op verschillende plaatsen in het land
staan containers waarin textiel ingeleverd kan worden.
Daarnaast zijn er de inzamelingsacties in het voor- en
najaar, zoals in onze parochie.
De ingezamelde kleding wordt verzameld in het centrale
magazijn in Leek. Vervolgens wordt het verkocht aan
sorteerbedrijven, deze sorteren de kleding op soort, maat
en kwaliteit.
Kleding die nog goed genoeg is, wordt getransporteerd
naar landen buiten de Europese Unie, met name naar
Afrika en Oost-Europa.

Leo Lieverse, Truus van Steijn en Joke Zonneveld

Hier is behoefte aan goede tweedehands kleding.
De kleding wordt op tweedehands markten verkocht
tegen lage prijzen. Zo wordt kleding voor iedereen
toegankelijk.
Versleten of kapot textiel wordt gerecycled tot nieuwe
materialen. Bijvoorbeeld tot poetslappen, vulling voor
matrassen of stadionstoeltjes. Maar ook tot nieuwe
kleding!
De opbrengst van dit alles gaat o.a. naar de
ontwikkelingsprojecten van Cordaid Mensen in Nood. 
 
Eigen winkel
Twee maal per jaar zijn de vrijwilligers dus hard aan het
werk met het inzamelen. Daarnaast heeft de werkgroep
M.O.V. (secretaris/penningmeester Joke Zonneveld) nog
een eigen invulling gegeven aan dit werk van
barmhartigheid. In de winkel in Mariaoord (1e etage) kan
iedereen op woensdag- en vrijdagmiddag van 2 – 5 uur
(of op afspraak: 06-13096656) goede gedragen kleding
inleveren. Die wordt nagekeken en gesorteerd en
vervolgens verkocht. De opbrengst hiervan komt ook voor
het overgrote deel ten goede aan de missieprojectie in
Zambia, Tanzania en Brazilië. Joke heeft het hier
behoorlijk druk mee, terwijl ze niet meer piepjong is. “Ik
vind het nog steeds leuk om te doen. Daarnaast vind ik
het doodzonde dat goede kleding gewoon weggedaan
wordt, terwijl er een tekort aan grondstoffen is. En het geld
dat ik met de verkoop ophaal, is hard nodig. We denken
wel dat het goed gaat met iedereen, maar er zijn nog
heel veel plaatsen waar dat niet het geval is. Als ik een
klein beetje kan bijdragen aan een beter leven voor
anderen, dan doe ik dat graag.”
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Aswoensdag: 14 februari 2024 
Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd.
Op deze dag zet de priester of diaken met as een kruisje
op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te
sporen tot bezinning, boete en bekering.  
Terwijl de priester/diaken het askruisje zet, zegt hij tot
iedere gelovige afzonderlijk: “Bedenk wel, stof zijt gij en tot
stof zult gij wederkeren”. Deze tekst is gebaseerd op de
uitspraak dat God na de zondeval over de mensheid
uitsprak (Genesis 3, 19). Soms gebruikt de priester/diaken
een andere formule: “Bekeert u en gelooft in het
Evangelie. Deze formule is minder gangbaar, maar ook
zeer toepasselijk. 
 
Vergankelijkheid van het leven
Dat op Aswoensdag een kruisje met as gezet wordt,
herinnert aan de vergankelijkheid van ons leven.
Daarnaast is as ook door het vuur gezuiverd: een beeld
voor de zuivering van onze zonden die Christus door zijn
dood heeft bewerkstelligd. Die palmtakken die gebruikt
worden om de as te verkrijgen, zijn het teken van
overwinning en zegepraal; hun as verbeeldt juist
vernedering en rouw. 
Net als Goede Vrijdag is Aswoensdag een verplichte dag
van vasten en onthouding in spijs en drank. “Het bepalen
van de wijze van de beoefening van boete en
onthouding wordt aan het eigen geweten en initiatief van
de gelovigen overgelaten", bepaalden de bisschoppen
in 1989.  
In streken waar het gangbaar is om Carnaval te vieren,
wordt op Aswoensdag vaak onder het genot van een
(broodje) haring nog even teruggeblikt op het voorbije
feest. Dit zogenoemde 'Haring happen' stamt uit de tijd
dat tijdens de vasten geen vlees maar wel vis mocht
worden gegeten. 

Eucharistie vieren, een uitleg 
Deel 24: De voorbede 
De voorbede wordt ook wel het ‘gebed van de gelovigen’
genoemd. De voorbede wordt gehouden na de
evangelielezing en de homilie (en na de geloofsbelijdenis
als deze plaatsvindt). De voorbede is een gebed van het
volk dat dan zijn ‘priesterlijk functie’ uitoefent ten bate
van de hele kerk en wereld.   
In de voorbede geeft de gemeenschap na de homilie
antwoord op het woord van God dat zij ontvangen heeft.
Het is daarom zinvol in de intenties van de voorbeden
rekening te houden met de thema’s in de Schriftlezingen.
Zo monden de thema’s uit tot een aan God gerichte
smeekbede van het volk.  
Het slotgebed van de voorbede is een ‘presidentieel’
gebed, dat betekent: uitgesproken door de celebrant. Dit
slotgebed formuleert samenvattend de verschillende
intenties in één gebed. Daarnaast is dit gebed een
afsluitend gebed van de hele liturgie van het woord. 
De voorbede is dan als een scharnier tussen de twee
delen van de mis. Het vormt de overgang van de liturgie
van het woord naar de eucharistische liturgie (van het
eucharistisch offer). De voorbede sluit de liturgie van het
woord af waarin Gods wonderdaden en de roeping van
de gelovigen in herinnering zijn gebracht. De voorbede is
ook de vrucht van Gods woord in de zielen van de
gelovigen, die dan staan om te bidden voor de noden
van heel de kerk en de wereld.  
 
Kapelaan Stephan Kuik 
(bron: ‘De liturgie van de eucharistie. Inleiding tot het
nieuwe missaal’ van Dr. J. Hermans) 

Sint Agatha
 
Op 5 februari viert de kerk het feest van St Agatha,
de patroonheilige van een van de kerken van onze
parochie. De legende van St. Agatha is een heftig
verhaal van vrijheidsberoving en marteling.
Maar ook van opoffering en toewijding aan Jezus.
Laten we aan onze patrones een voorbeeld nemen
om haar moedige leven, haar geloofsbelijdenis en
haar zuivere leven. En we mogen haar om
voorspraak vragen om hulp in moeilijke tijden.
We willen haar gedenken tijdens de
Eucharistieviering van zondag 4 februari in de St.
Agathakerk.
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Feestdag 22 februari 
Margareta was pas 7 jaar oud toen haar moeder stierf. De nieuwe vrouw van
haar vader trok in en het lijden van Margareta begon. Aan die vrouw was zij
meteen ook haar vader kwijt. Tijdens een conflict verliet Margareta haar
ouderlijk huis op haar 16de. Ze ging bij haar rijke minnaar wonen met wie ze
een kind kreeg. Van een huwelijk was echter geen sprake, zij was namelijk
niet van rijke komaf. Op een dag nadat zij hem, dankzij zijn hondje, in een
bos dood had gevonden, belandde ze als alleenstaande moeder op straat.
 
Zusters Franciscanessen
Ze ging eerst naar haar vader maar daar werd ze even goed weggestuurd.
Ze had onderdak nodig en klopte aan bij kloosterzusters Franciscanessen. 
De rector hoorde haar aan en zag dat ze wraak wilde nemen. Hij vroeg haar
of ze zo wilde worden als haar stiefmoeder. Nee, dat wilde ze ook niet. 
Ze wilde van haar prachtig verleidelijke lichaam af en ging boete doen. Ze
sneed zichzelf ook in haar gezicht.  
Vasten deed ze op het overdrevene af. Toen ze nog maar vel over been was,
vond haar geestelijke leidsman dat ze van het ene uiterste in de andere ging.
Ze handelde vanuit egoïsme. Zo had niemand wat aan haar. Ze kon zich
maar beter gaan uitsloven voor haar medemens. Mensen gaan helpen die in
narigheid zaten. Die wachtten op een woord of gebaar van hartelijkheid. Zijn
woorden kwamen hard binnen, maar ze hebben haar ogen en vooral haar
hart geopend. Uit eigen ervaring wist zij hoe het is om zich niet geliefd, niet
nodig, niet gewild te voelen, gebruikt en misbruikt te worden.

H. Margareta van Cortona (1297 - 1347)

 
Bemin je naasten zoals jij destijds bemind had willen worden. 
Margareta ging dat doen, ze stichtte een hospitaal. Ze bezocht armen, zieken
en hulpbehoevenden. Zo is ze oud geworden én heilig. 
Er is enorme devotie ontstaan na haar dood. Een rijke Pisano familie liet een
grote kerk voor haar bouwen op een heuvel net buiten Cortona. Zij is de
belangrijkste Toscaanse heilige. 
Ze werd heilig verklaard door Paus Benedictus XIII in 1728. 
Margareta is beschermheilige van alleenstaande moeders, berouwvolle
prostituees, boetelingen, daklozen, psychiatrische patiënten. Ze wordt
aangeroepen tegen verleidingen. 
H. Margareta van Cortona staat afgebeeld als Franciscanes met geselroede,
boetegordel en een hond die de zoom van haar jurk in zijn bek vasthoudt. 

Christus gaf betekenis aan haar lijdensweg. God zoekt altijd naar ons en Zijn
liefde is hier voor ons allen, altijd. 

Biba Prokopová

Nieuws van het comité
HART VOOR ONZE HEILIG HART KERK
Afgelopen oktober hielden wij onze actie voor het behoud van onze H.
Hart kerk. We realiseerden inclusief de Bollenpakketten een netto
resultaat van plm. 27.000 euro. Zeker een reden om ook volgend jaar
op deze wijze weer actie te voeren. Veel dank hierbij aan onze kopers,
vrijwilligers en sponsoren.
Comité Hart voor de H. Hartkerk te de Zilk.
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ALPHA 2 – Van harte welkom! 
In september 2023 begonnen de deelnemers aan Alpha. Op 24 februari is de
laatste bijeenkomst. Deelnemers en leiding zijn enorm enthousiast over
Alpha.  
Enkele uitspraken van deelnemers:  
Inge: ‘Ik besef nu pas dat ik heel weinig weet.’ 
Toos: ‘Mooi om zo het geloof te verdiepen en met elkaar te delen.’ 
 
We hebben in december een mooi weekend met elkaar beleefd waarin de
Heilige Geest centraal stond:  
Til: ‘het besef dat de heilige Geest een persoon is die ons helpt als wij dat
vragen en toelaten en daarnaast de krachtige getuigenissen in de filmpjes
hebben mij de aanwezigheid van God laten ervaren. Dat  was heel bijzonder
en ik had het voor geen goud willen missen.’ 
En Leonie zegt hierover:  
‘Het mooiste moment voor mij in het Alpha weekend was de realisatie dat ik
echt alles bij de Heer kwijt mag en dat ik ook boos mag zijn op God. Alpha
heeft een wezenlijke verandering bij mij teweeggebracht en ik werk nu aan
de vervulling van mijn grootste behoefte: een levendige, richtinggevende
relatie met God.’ 
Ook voor Ella was het weekend een keerpunt: ‘Na het weekend heb ik weer
energie om dingen op te pakken.’ 

 
Niks voor mij?
Denkt u nu ‘Dat is niks voor mij’ of ‘Ik heb Alpha al gedaan’, kijk dan even wat
Biba hierover zegt: ‘Alpha heeft me doen beseffen, dat geloof een leerproces
is dat zichzelf steeds verder verdiept. Dit is mijn 2de keer Alpha en ik weet al
dat de 3de keer Alpha nog meer voor mij zal ontluiken.’ 
En Joke zegt hierover: ‘De films vind ik mooi en verhelderend. Zou ze eigenlijk
nog een keer willen zien. Praten met gelijkgestemden is prettig.’ 
En als dat al niet mooi genoeg is, ontstaan er ook nog vriendschappen op
Alpha.  
Jos: ‘Ik ervaar dat door Alpha mooie vriendschappen ontstaan.’ 
 
Wordt u nu ook nieuwsgierig naar Alpha? U bent van harte welkom op de
eerste bijeenkomst op zaterdag 24 februari 2024 van 9.30 uur – 12.00 uur.
Ook als u Alpha al eerder hebt gevolgd!  
Vervolgens start Alpha 2 op dinsdagavonden van 19.00 – 21.30 uur:  
27 februari, 5 maart, 12 maart, 19 maart, 2 april  
WEEKEND 5 – 7 april 
16 april, 23 april  
7 mei, 21 mei, 28 mei, 4 juni  
slot en start bijeenkomst 11 juni    
 
Alle bijeenkomsten worden gehouden in het Paus Franciscus Huis,  
Heereweg 271 Lisse  
Aanmelden kan door een mail te sturen naar sec@rkwb.nl 

Is dit het?
Zit u wel eens 's avonds thuis en
denkt u "Is dit het nou?" Zoveel van
onze contacten online én offline
blijven oppervlakkig. Daardoor
kunnen ook mensen die "volop in het
leven staan", die collega's en
sportvrienden hebben, overvallen
worden door een gevoel van
eenzaamheid, onbegrepenheid.
Waar doen we het allemaal voor?
Voor geld? Mooie plaatjes op sociale
media? Heeft mijn leven wel
betekenis?
 
Ik wil u uitnodigen om eens eerlijk na
te denken: Heb ik mensen met wie ik
échte gesprekken kan voeren?
Beteken ik iets voor anderen?
 
Wanneer u hier oprecht positief op
kunt antwoorden, dan mag dat u
een gevoel van dankbaarheid
opleveren. Maar wanneer het pijnlijk
is om hierover na te denken, of
wanneer u toe moet geven dat het
woord 'eenzaam' misschien toch wel
van toepassing is, dan mag u ook
dankbaar zijn. Dat gevoel herkennen
en benoemen is al een enorme
overwinning. En u bent niet aan uw
lot overgeleverd!
 
Links op deze pagina staat een
uitnodiging voor Alpha. Zoals u in de
getuigenissen kunt lezen, en zoals
ikzelf ook kan bevestigen, is dit voor
de huidige groep deelnemers een
waardevolle ervaring. Het is een kans
om echte gesprekken te voeren, over
onderwerpen die er werkelijk toe
doen. Het levert vriendschappen op
die niet eindigen bij de laatste
bijeenkomst. Niet iedereen wordt een
nieuwe beste vriend, maar samen
dragen alle deelnemers wel bij aan
het gevoel van gemeenschap:
eindelijk een naam bij dat bekende
gezicht, of een nu-vertrouwd gezicht
tegenkomen in de supermarkt.
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Omzien naar elkaar
De welzijnsgroep van onze parochie, de locatie Lisse
(Agathakerk en Engelbewaarderskerk) heeft vele jaren
onze parochianen van 85 jaar en ouder rond hun ver­
jaardag bezocht.
Helaas heeft deze zeer actieve groep hun taak moeten
beëindigen. Dit komt doordat de groep ouderen (die
de 85e leeftijd hebben bereikt) te groot wordt en ook
omdat veel van de actieve bezoekers zelf een respec­
tabele leeftijd bereikt hebben. Het werd tijd voor hen
om het stokje over te dragen aan jongere mensen.
Het is ons echter niet gelukt om voldoende mensen te
vinden die deze mooie taak op zich willen of kunnen
nemen.
 
Omdat de groep parochianen 85 jaar en ouder steeds
groter wordt hebben we besloten deze mensen rond
hun verjaardag een kaartje te sturen namens de paro­
chie i.p.v. een bezoekje te brengen. Zo willen wij onze
parochianen toch laten weten dat ze niet vergeten
worden.
Op dit kaartje willen we hen niet alleen feliciteren met
hun verjaardag, maar ook vragen of hij/zij behoefte
heeft aan bezoek voor een gezellig praatje/ een wan­
deling of even een boodschap doen met een van
onze bezoekers/sters.
Mocht u het inderdaad op prijs stellen te worden be­
zocht, wilt u ons dat dan laten weten via een telefoon­
tje aan de pastorie: 0252-418870 of middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie van de Agathakerk.
Ook als u nog geen 85 jaar oud bent, maar om andere
redenen behoefte heeft aan contact kunt u zich hier­
voor melden. Natuurlijk komt iedereen hiervoor in aan­
merking.
 
Zo kunnen wij als parochie toch de broodnodige aan­
dacht aan hen schenken, want deze parochianen dra­
gen wij natuurlijk een heel warm hart toe.
 
Toch willen we alsnog een poging wagen en doen
hier een oproep aan eenieder die bereid is om deze
parochianen te bezoeken. Aandacht voor een me­
demens maakt het leven mooier.
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger “Omzien naar El­
kaar” door u hiervoor op te geven bij de pastorie van
de Agathakerk middels een briefje in de brievenbus
aan de Heereweg 277.
 
Joop Rusman

 
Op deze rechterpagina staat een
stukje van de nieuwe
Welzijnsbezoekgroep van Lisse, die
traditioneel bij ouderen op bezoek
ging. Zij gaan het over een andere
boeg gooien. Als u misschien toch
een tikkeltje eenzaam bent, dan kunt
u zich bij hen melden. Wanneer u
bezoek wilt ontvangen omdat u
moeilijk het huis uit kunt, dan is dat
mogelijk. Maar wanneer uw
gezondheid het toelaat kunt u zich
ook aanmelden als vrijwilliger. 
 
In de vorige Wil'skracht stond op
pagina 5 een uitnodiging voor een
kerstlunch, plus een oproepje voor
vrijwilligers. Ik zou Tweede Kerstdag
heel saai alleen thuisgezeten kunnen
hebben, dus ik was blij dat ik mocht
helpen bij deze dag. Het werd voor
mij een supergezellige dag: ik heb de
andere vrijwilligers en verschillende
gasten (beter) leren kennen, ik heb
oprechte dankbaarheid gevoeld van
de gasten, maar bovenal leverde het
mij voldoening op om iets te kunnen
betekenen voor anderen. 
Ik denk dan ook dat vrijwilligerswerk
een prachtige oplossing is voor
eenzaamheid en gebrek aan
diepgang. De organisatie van Alpha
kan altijd vrijwilligers gebruiken (en
deelnemers!), de nieuwe "Omzien
naar elkaar"-groep heeft zeker
vacatures, en
op willibrordusbollenstreek.nl/
vrijwilligers/ kunt u nog meer
mogelijkheden vinden. Daarnaast
mag u altijd een van de leden van
het Pastoraal Team
(contactgegevens op pagina 10 en
12), of van het nieuwe
Leiderschapsteam (contactgegevens
op onze website) aanspreken of
mailen voor een 'functie op maat'.
 
Renée van der Salm

Bijeenkomsten tienergroep
Ook in 2024 gaan de avonden van de tienergroep weer door.
De aankomende bijeenkomsten zijn:
- vrijdag 16 februari
- vrijdag 15 maart
De avonden zijn in het Paus Franciscushuis en beginnen om 19.00 uur.
Je bent welkom!
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Liturgisch rooster: februari 2024

H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

zaterdag 27 januari

4e Zondag door het Jaar

zondag 28 januari

4e Zondag door het Jaar

10.

vrijdag 02 februari

Maria Lichtmis

19.00 Zegening van kaarsen

Kapelaan Kuik

09.

zaterdag 03 februari

5e Zondag door het Jaar

19.00 Kapelaan Kuik

Blasiuszegen + Carnavalsmis

zondag 04 februari

5e Zondag door het Jaar

10.00 Pastoor Bosma

Blasiuszegen + Agathafeest

zaterdag 10 februari

6e Zondag door het Jaar

zondag 11 februari

6e Zondag door het Jaar

10.

Pa

woensdag 14 februari

Aswoensdag

19.00 Kapelaan Kuik 19.00 Pastoor Bosma

koor: Canticum Novum

09.

Da

zaterdag 17 februari

1e Zondag 40 Dagentijd

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 18 februari

1e Zondag 40 Dagentijd

10.00 Pastoor Bosma

zaterdag 24 februari

2e Zondag 40 Dagentijd

zondag 25 februari

2e Zondag 40 Dagentijd

10.

Pa

iedere donderdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

- Iedere vrijdag van 19:00 t/m 21:00 

  uur aanbidding.

- i

Vo

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Presentaties in het Paus Franciscus Huis 
Film 825 jaar Lisse: Dinsdagochtend 13 februari om 10.00 uur. (Deel II)
Vorig jaar bestond Lisse 825 jaar. Simon van Dijk maakte een film over de historie van Lisse, vooral over hoe Lisse in de
vorige eeuw een bloembollendorp werd. Deze film bestaat uit twee delen, Simon zal deze ochtend het tweede deel
van deze film vertonen. Op 16 januari is het eerste deel vertoond. Voor de onkosten vragen wij een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte welkom. 
 
Dinsdagochtend 19 maart: Pasen vieren, in een heilig triduüm
Met Kerstmis hebben we de geboorte van Jezus Christus gevierd. Dat was een groot feest. Nog veel belangrijker dan
Kerstmis, is de viering van het einde van Jezus’ leven. Het Pasen van Jezus heeft uiteindelijk de meeste impact op ons
leven: redding, verlossing, bevrijding en eeuwig leven. Het Pasen van Christus vieren we in een heilig triduüm. Het
zogenoemde Paastriduüm is de periode die begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de
Paaswake. In deze dagen worden het lijden, de dood, de grafrust en de verrijzenis van Jezus herdacht.
In de lezing in het Paus Franciscus Huis op dinsdag 19 maart om 10.00 uur zal kapelaan Kuik stil staan bij de drie
momenten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Wat is de betekenis van deze drie momenten voor ons
leven en hoe belangrijk zijn ze om ze alle drie te vieren? U bent van harte uitgenodigd!
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St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

19.00

Pastoor Bosma

10.00 Kapelaan Kuik & Diaken

Dameskoor

09.00 Zegening van kaarsen

Pastoor Bosma

i

i 19.00 Pastoor Bosma

Actaeakoor

10.00 Familiezondag

Pastoraal team

ri 09.00 Kapelaan Kuik

Dameskoor

09.00 Pastoor Bosma

i

i 19.00 Kapelaan Kuik

koor: ICA

10.00 Pastoor Bosma

Parochiekoor

n - iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur

- Iedere 1e zondag van de maand van 

  17:00 t/m 19:00 aanbidding.

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Voor de meest actuele informatie houdt onze berichtgeving via het 

weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl en andere sociale media 

in de gaten.

Kronieken
Gedoopt 

12 november 
Feliz de Heus 

 
Huwelijk 

2 december 
Koen van der Vlugt en Rowy van Dijk 

 
Overleden 

4 november 
Adrie Spruijt (85) 

 
9 november 

Jo van der Meij – Hartveld (94) 
 

11 november 
Anna Dobbe – Moons (86) 

 
14 november 

Theo Kleijhorst (90) 
 

16 november 
Jo Slobbe – van Ruiten (93) 

 
16 november 

Jan Barnhoorn (86) 
 

21 november 
Mart Maissan (84) 

 
22 november 

Jan en Coby Nieuwenhuizen –
Zwaneveld (85 en 89) 

 
24 november 

Theo Kerkvliet (73) 
 

15 december 
Monique Kok – Tromp (55) 

 
22 december 
Ton Meijer (71) 

 
28 december   

Frans van Ravensberg (91) 
 

31 december 
Corrie Brandsma – Romijn (92) 

 
2 januari 

Mien Nederstigt – Geerlings (95) 
 

3 januari 
Theo Weijers (95) 

Kinderwoorddienst 
 
Op zondag 3 maart en zondag 17 maart is er tijdens de
viering van 10:00 uur in de St. Agathakerk een
kinderwoorddienst.  
Aan het begin van de viering zullen de kinderen worden
uitgenodigd om mee te gaan naar de pastorie. Daar
luisteren de kinderen naar het evangelieverhaal. Daarna
wordt over het verhaal gepraat en wordt gezongen,
gebeden, getekend of geknutseld. Na de voorbeden
komen de kinderen weer terug bij hun ouders in de kerk.  
Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte
welkom!  
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Liturgisch rooster: maart 2024

H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

zaterdag 02 maart

3e Zondag 40 Dagentijd

19.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

zondag 03 maart

3e Zondag 40 Dagentijd

10.00 Euch.v. + 

kinderwoorddienst

Kapelaan Kuik + Diaken Osseweijerzaterdag 09 maart

4e Zondag 40 Dagentijd

zondag 10 maart

4e Zondag 40 Dagentijd

10.

Da

zaterdag 16 maart

5e Zondag 40 Dagentijd

19.00 Pastor van Eijk

Dames- en herenkoor

zondag 17 maart

5e Zondag 40 Dagentijd

10.00 Euch.v. + 

kinderwoorddienst

Kapelaan Kuik + Diaken Osseweijerdinsdag 19 maart

St. Jozeffeest

9.00 Pastoraal team

zaterdag 23 maart

PALMZONDAG

zondag 24 maart

PALMZONDAG

10.

Pa

dinsdag 26 maart

Viering van 

Barmhartigheid

19.00 Pastoraal team

donderdag 28 maart

WITTE DONDERDAG

19.00 Kapelaan Kuik

koor: Canticum Novum

19.

Pa

vrijdag 29 maart

Kruisweg

15.00

Pieter Clemens

15.00

Irene Koster

15.

Ma

vrijdag 29 maart

GOEDE VRIJDAG

19.00 Kapelaan Kuik

koor: Canticum Novum

19.

Da

zaterdag 30 maart

PAASWAKE

21.30 Pastoraal team

koor: Canticum Novum

21.

Pa

zondag 31 maart

PAASZONDAG

09.30 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

10.00 Kapelaan Kuik

koor: Canticum Novum

10.

Pa

maandag 01 april

2e Paasdag

10.

zaterdag 06 april

Beloken Pasen

zondag 07 april

Beloken Pasen

10.

Da

iedere donderdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

- Iedere vrijdag van 19:00 t/m 21:00 

  uur aanbidding.

- ie

Vo

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar
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St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

19.00 Kapelaan Kuik

Actaeakoor

10.00 Pastoor Bosma

Dameskoor

19.30 Taizé - Viering in dagkapel

Taizé - koor

19.00 Pastoor Bosma

koor: ICA

10.00 Familiezondag

Pastoraal team

t 19.00 Pastoor Bosma

Parochiekoor

15.00

Marjo Lommerse

15.00

Wendelmoet Langeler

19.00 Pastoor Bosma

Dameskoor

21.30 Pastor van Eijk

Parochiekoor

10.00 Pastor van Eijk

Parochiekoor

11.00 Pastoor Bosma

ICA+Actaeakoor

10.00 Pastoraal team

cantor Hetty + Maria

19.00 Kapelaan Kuik

Actaeakoor

10.00 Pastoor Bosma

Dameskoor

n - iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur

- Iedere 1e zondag van de maand van 

  17:00 t/m 19:00 aanbidding.

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Voor de meest actuele informatie houdt onze berichtgeving via het 

weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl en andere sociale media 

in de gaten. Koffie/thee na de Mis
St. Jozef en St. Martinuskerk
Na elke zondagsmis, en elke

vrijdagochtend.
 

Heilig Hart van Jezuskerk
Na elke eerste zaterdagavondmis

van de maand, en elke derde
donderdagochtend van de maand.

 
H.H. Engelbewaarderskerk

Na elke eerste zaterdagavondmis
van de maand, en elke

woensdagochtend.
 

St. Agathakerk
In deze periode op zondag 4 en 18

februari en op zondag 3 en 17 maart.

Taizéviering
Op zondagavond 17 maart bent u
om 19.30 van harte welkom in de

dagkapel van de
Engelbewaarderskerk (ingang aan

de achterkant van de kerk) om mee
te zingen en te bidden in de

Taizéviering. We bereiden ons voor
op Pasen met een avond rond het

thema 'Vergeven'.
 

De liederen die gezongen worden zijn
korte liederen die meerdere keren

herhaald worden, zodat het lied als
een gebed een plaats vindt in ons

onderbewustzijn. Zo kunnen de
teksten ook in de volgende dagen
dienen als meditatief, stil verlangen
naar God. Als steun, als uiting van

vreugde, van hoop.
 

Doordat de liederen meerdere keren
herhaald worden, kunt u ze vanzelf

mee gaan zingen, ook als u nog niet
bekend was met deze muziek. U zult

merken dat ze in de daaropvolgende
dagen terug kunnen komen in uw

gedachten.
 

Graag tot ziens!
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Truitjes in verschillende kleuren, mutsen met een
bijpassende sjaal, warme dekens en babyslofjes. De
leden van de brei- en haakclub in Hillegom en omstreken
maken het zelf, vlot en foutloos. Soms zijn het cadeautjes
voor familie en vrienden, maar vooral wordt er kleding
gebreid en gehaakt voor kinderen in Gambia en
Oekraïne. De dekentjes en kleine mutsjes gaan naar
pasgeboren baby’s in Gambia – want daar kan het ’s
nachts best koud zijn. Andere eigen maaksels gaan met
gebruikte kleding en verzorgingsproducten naar
Oekraïne. “Waarom wij dat doen? Omdat het daar heel
hard nodig is.”
 
Van jongs af aan
Een van de leden van deze handwerkclub is Oda van
den Ameele. Handwerken doet zij al van jongs af aan.
“Borduren, breien maar ook het nodige verstelwerk doe
ik, denk ik, mijn hele leven al. Dat was vroeger heel
gewoon. Ik kom uit een gezin met twaalf  kinderen en ’s
avonds had iedereen zo zijn werkje. Zelfs mijn vader zat
zijn werksokken te stoppen.” Haken was iets wat zij pas
later leerde. “Ik begon heel simpel, maar al snel werd het
steeds ingewikkelder. Ik houd wel van een uitdaging.” Na
een heftige periode in haar leven begon zij
gelukspoppetjes te haken, die veel bewondering kregen.
De poppetjes werden grif verkocht en zo werd er voor het
Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in 3 maanden bijna
1000 euro opgehaald.
Deze verhalen maken duidelijk, dat de leden van de
handwerkclub niet snel een uitdaging uit de weg gaan.
Integendeel. Op een gegeven moment hoorden zij
verhalen over Gambia. Daar is het ’s nachts koud en veel
jonge moeders zijn erg arm. Te arm om warme kleding
aan te schaffen. “Dan maken wij dat toch,” vond de
groep en ging aan de slag. Van wol worden prachtige
dekentjes gemaakt met bijpassende mutsjes. Deze
worden naar een kliniek gebracht, waar ze verdeeld
worden en goed terecht komen. “Later hoorden we
verhalen uit Oekraïne. Veel mensen vluchten uit de
oorlogsgebieden en kunnen alleen het hoognodige
meenemen. De winters zijn daar heel koud – veel kouder
dan bij ons. Dus haken en breien wij nu truitjes, sjaals en
mutsen en wat verder nodig is. Samen met ingezamelde
kleding wordt dat regelmatig naar Oekraïne gebracht.
Het vervoer wordt verzorgd door transportbedrijf Nijssen
uit Nieuw Vennep.”

 
Kleding voor Oekraïne
Gedragen kleding – schoon en heel – kan bij Oda en
haar man thuis afgeleverd worden. Wanneer ze een flinke
kofferbak vol hebben, nemen ze dat mee naar
Vogelenzang, waar een contactpersoon zorgt dat alles
bij de transporteur terecht komt. “De
vrachtwagenchauffeurs zijn vaak zelf afkomstig uit
Oekraïne en zij weten waar zij alles af moeten leveren.”
Behalve kleding worden er ook verzorgingsproducten
meegegeven. “Er zijn regelmatig acties bij drogisterijen
van 1 betalen, 2 halen. Die tweede geven we dan mee.
Of we sparen zegels voor handdoeken, die komen altijd
wel van pas.”
Het echtpaar is al jaren met pensioen, na een druk en
arbeidzaam leven. Zij hebben een fijne familie met
kinderen en kleinkinderen. Waarom dan nog zoveel werk
doen voor mensen die zij niet eens kennen?  “Waarom
niet?” is het antwoord. “Aan stilzitten hebben we een
hekel, we vinden het fijn om bezig te zijn. Wij hebben het
hier heel goed, dus om dan iets te doen voor mensen die
dat niet hebben, vinden wij vanzelfsprekend.”
Mensen die de acties willen ondersteunen, kunnen dit op
verschillende manieren doen. Bij hen thuis kan kleding
ingeleverd worden. Met wol, katoen, knopen en garen
zijn zij altijd blij. “Of kom op een dinsdagmiddag mee
breien en haken van 13.30 tot 15.00 uur. Ook als je dat
nog nooit eerder gedaan hebt, kun je het leren. Zo
moeilijk is het nou ook weer niet.
Mail: famvdameele@gmail.com of kom naar het brei- en
haakuur, elke dinsdag op het Plein, Henri Dunantplein 28
in Hillegom.

Van gelukspoppetjes tot warme dekens:

BREIEN EN HAKEN VOOR MENSEN DIE DAT NODIG HEBBEN
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Familiezondag 
 
Op 11 februari en op 24 maart is er een Familiezondag,
beide keren op de locatie Hillegom.  
 
De Familiezondag start met een feestelijke familieviering
om 10:00 uur in de St. Jozef en St. Martinuskerk. Deze
viering is aangepast op de kinderen met vereenvoudigde
teksten, toegankelijke liederen en een aantrekkelijke
preek. Een aantal kinderen mag helpen bij de viering met
een kleine taak en we maken de viering niet al te lang.
Voor de jongere kinderen is er een crèche tijdens de
viering (en ook tijdens het programma na de viering).   
Na de viering komen de ouders en kinderen samen in de
Johannesschool voor koffie, thee, limonade en wat
lekkers. Op 11 februari duurt het aansluitende
programma tot 12:45 uur.  
 
Palmpasen
Op 24 maart is het Palmpasen. De kinderen mogen dan
hun Palmpasenstok meenemen naar de kerk en
meelopen in de processie aan het begin van de
Familieviering. De Palmpasenstokken kunnen gemaakt
worden op vrijdag 22 maart van 16:00 uur tot 17:30 uur in
het Willibrordushuis in Hillegom.  
Na afloop van de viering is er een moment van
ontmoeting voor de families waarna de kinderen hun
Palmpasenstok kunnen wegbrengen naar een oudere of
zieke parochiaan. Meer informatie volgt t.z.t. met de
uitnodiging via de digitale kanalen.  

Hulp nodig?
De PCI is een instelling die een diaconale functie heeft
voor parochianen van een geloofsgemeenschap maar
ook voor mensen van buiten de
geloofsgemeenschap. Diaconie is omzien en hulp
bieden aan een ieder die dat nodig heeft. Vanuit
naastenliefde (= caritas) wordt de helpende hand
geboden.
 
De PCI beschikt over middelen om mensen die in nood
zijn gekomen, of mensen die niet meer in aanmerking
komen voor regelingen vanuit de gemeente, direct te
helpen. Vooral op financieel gebied helpen wij mensen
die bij andere instanties niet meer terecht kunnen. Dit kan
in de vorm van een lening of schenking zijn. Indien nodig
doet de PCI soms ook aankopen om mensen in nood te
helpen.
 
Naast het financieel ondersteunen van mensen helpen
wij ook organisaties met humanitaire doelstellingen in
eigen land en daarbuiten. Maar zeker ook de regionale
instellingen vergeten wij niet! De PCI ondersteunt ook
verschillende projecten binnen de parochie.
 
De PCI bestaat uit vrijwilligers. Integere mensen die zich
vanuit hun geloofsovertuiging willen inzetten voor de
medemens. “Ik had honger en jij gaf mij te eten.” (Matt.
25, vers 35). Mensen in tijdelijke financiële nood
kunnen een hulpaanvraag doen. Deze zal uiterst
zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Uiteraard
kunnen ook organisaties en werkgroepen een beroep
doen op de PCI. Tevens is het mogelijk een aanvraag te
doen voor een ander.
 
De hulpaanvraag kan via e-mail gedaan worden. Maar u
kunt ook een briefje in de brievenbus van de pastorie
doen. Uiteraard mag u ook telefonisch contact opnemen
met een van de parochie secretariaten. Het secretariaat
zal de betreffende lokale PCI inlichten en wij zullen dan
contact met u opnemen. Mogelijk kunnen wij u de
helpende hand bieden. Misschien zijn wij dat laatste
(puzzel) stukje waar u op zoek naar bent…
 
PCI, afdeling De Zilk E-mail: pcidezilk@gmail.com
PCI, afdeling Hillegom E-mail: pcihillegom@gmail.com
PCI, afdeling Lisse E-mail: pcilisse@gmail.com

Yes, het is Black Friday.
Is mijn koopgedrag gebaseerd op de noodzaak van gekleed gaan of het zogenaamde voordeel van Black Friday.
Hoe staat het met mijn moreel kompas?
Maar toch….
Kleding is het belangrijkste importproduct uit 46 van de minst ontwikkelde landen ter wereld. De Nederlandse
importstroom van kleding uit de armste landen was in 2020 1.453 miljoen euro. Bangladesh is het belangrijkste
importland. In 2020 kwam 1.075 miljoen euro aan kleding uit Bangladesh. Overige kleding komt voornamelijk uit
Cambodja en Myanmar. (Bron: CBS 2021)
Gemiddeld werd in 2020 door Nederlanders 770 euro aan kleding uitgegeven.
 
Jeanne Ruigrok
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Van drie Lokale Commissies

naar één Leiderschapsteam
 
Zoals u hebt kunnen lezen in de vorige editie van de
Wil'skracht (december-januari) zijn met ingang van 1
januari de drie verschillende Lokale Commissies
overgegaan naar één Leiderschapsteam. 
Hierdoor worden nu ook de pastorale activiteiten die we
in de afgelopen jaren op parochieniveau zijn gaan
organiseren beter aangestuurd. In plaats dat drie
werkgroepen zich over deze activiteiten buigen of juist
niemand, is er nu één team dat zich samen met de
pastorale beroepskrachten ontfermt over alle pastorale
activiteiten in onze parochie.
 
Natuurlijk is het niet zo dat alles nu overal precies
hetzelfde moet zijn. Men hoeft echt niet bang te zijn dat
de eigenheid die men ervaart binnen zijn of haar kerk nu
verloren gaat. We srteven er steeds naar dat al de drie
kernen evenredig aanwezig zijn in het leiderschapsteam.
Helaas is het nog niet helemaal gelukt om alle dorpen
even sterk vertegenwoordigd te krijgen in het
Leiderschapsteam. We zijn daarom nog op zoek naar
een paar mensen die vanuit Hillegom het team willen
versterken.
 
Het team is parochiebreed actief op het gebied van
liturgie, diaconie en catechese. Met deze drie
invalshoeken gaan we werken aan de opbouw van de
gemeenschap. Dit alles natuurlijk in nauwe
samenwerking met alle vrijwilligers. Zo willen we met
elkaar handen en voeten geven aan Gods liefde.
De leden van het leiderschapsteam stellen zich op de
volgende bladzijde aan u voor. Daar staan ook de e-
mailadressen waarop u hen kunt bereiken.
 
Pastoor Bosma

Leiderschapsteam
diaconie
 
Wat betekent het om Christen te zijn? Jezus riep de
mensen van het eerste uur om Hem te volgen. Ze werden
zijn leerlingen. Dat is voor ons dan ook de eerste stap in
ons Christen zijn, zijn leerling zijn. We mogen steeds
opnieuw leren wat de Heer bij ons terug wil zien. We leren
bij Jezus dat God liefde is. Dat ieder van ons één van zijn
geliefde kinderen is. God de Vader heeft echter geen
voorkeuren, Hij heeft ons allemaal even lief. Daarom
probeert Hij dan ook mensen samen te brengen in één
grote familie. Wij noemen deze familie ‘de Kerk’.
 
We komen allemaal deze familie binnen als baby, letterlijk
dan wel figuurlijk. Of we nu nieuwgeboren zijn of
volwassen, allemaal moeten we leren wat het betekent
om in deze familie broer of zus te zijn. We leren allemaal
dat God niet alle kooltjes voor ons uit het vuur haalt. Dat
het toch echt de bedoeling is dat ieder zijn
verantwoordelijkheid neemt en zijn of haar deel oppakt
om als familie te kunnen functioneren.
 
Eén van deze verantwoordelijkheden is de zorg voor
elkaar binnen de familie. Maar zeker ook de zorg voor de
mensen buiten de familie. De zorg voor de mensen die
anders gelovig of helemaal niet gelovig zijn. Ook zij zijn
Gods geliefde kinderen, ook al horen ze niet bij de familie
de Kerk. Deze zorg noemen we diaconie.
 
Binnen het nieuwgevormde leiderschapsteam is een tak
die zich speciaal op deze verantwoordelijkheid richt.
Binnen deze tak gaan we dit jaar onderzoeken wat er
allemaal binnen onze parochie wordt gedaan op het
gebied van het omzien naar elkaar. Waar kunnen de
diverse werkgroepen elkaar versterken?
Onze familie de Kerk wordt nog steeds kleiner. Dat
ervaren we allemaal op verschillende manieren. Juist
daarom is het belangrijk om te proberen te zorgen dat
niemand buiten de boot valt. Dat mensen ervaren dat de
familie zich om hen bekommert.
 
Mocht u zich geroepen voelen om met ons mee te doen
en uw handen uit de mouwen te steken op het gebied
van omzien naar elkaar, de diaconie, laat het ons weten!
Het zal zeker in het begin voor ons niet makkelijk zijn om
overal even adequaat op te reageren. Maar we willen
graag zo snel mogelijk onze draai vinden om te werken
aan het netwerk van liefde binnen onze parochie.
 
Het leiderschapsteam – diaconie (LTdiaconie@rkwb.nl)

Foto door Isaac Quesada (Unsplash)
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De ledeŶ ǀaŶ het Ŷieuǁe LeidersĐhapsteaŵ stelleŶ ziĐh aaŶ u ǀoor: 
CateĐhese: LTĐateĐhese@rkǁď.Ŷl 

 

AŶdrea LaŶgeǀeld 

Ik heď saŵeŶ ŵet ŵijŶ ŵaŶ eeŶ ďolleŶďedrijf. Wij heďďeŶ drie ǀolǁasseŶ kiŶdereŶ. VaŶ huis uit 
ďeŶ ik katholiek opgeǀoed. 
Ik heď o.a. iŶ de ǁerkgroep Eerste Heilige ĐoŵŵuŶie, ǀorŵsel eŶ joŶgereŶĐateĐhese gezeteŶ. 
CateĐhese is ďelaŶgrijk ǀoor de toekoŵst ǀaŶ de kerk, hierǀoor ǁil ik ŵij graag iŶzeteŶ. Het gaat 
oŵ de geloofsǀorŵiŶg ǀaŶ ǀolǁasseŶeŶ, kiŶdereŶ eŶ joŶgereŶ. 

 

ChrisiŶe ǀaŶ Berkel 
MijŶ Ŷaaŵ is ChrisiŶe eŶ ik ďeŶ Ϯϱ jaar. IŶ het dagelijks leǀeŶ ďeŶ ik ǁerkzaaŵ als orthopedagoog 
eŶ leerkraĐht ďasisoŶderǁijs. Ik ďeŶ ŵet het katholieke geloof opgeǀoed eŶ als ieŶer ďetrokkeŶ 
geraakt ďij de ieŶergroep iŶ Haarleŵ. Nog steeds ďeŶ ik aĐief ďij de ieŶergroep, ŵaar Ŷu als 
leidiŶg. Door de leziŶgeŶ eŶ ďijeeŶkoŵsteŶ heď ik ǀeel ǀerdiepiŶg iŶ het geloof geǀoŶdeŶ. Ik hoop 
ǀoor oŶze paroĐhie dat paroĐhiaŶeŶ ook deze ǀerdiepiŶg kuŶŶeŶ ǀiŶdeŶ eŶ draag hier graag aaŶ ďij 
door ŵij iŶ te zeteŶ iŶ het taakǀeld ĐateĐhese. 

 

LoreŶa Salazar 

Ik koŵ oorsproŶkelijk uit EĐuador eŶ ǁooŶ siŶds ϮϬϬϱ iŶ Hillegoŵ ŵet ŵijŶ ŵaŶ KoeŶ eŶ doĐhters 
Paula eŶ BiaŶĐa. “iŶds ϮϬϭϴ ďeŶ ik ǀrijǁilliger ďiŶŶeŶ de paroĐhie iŶ de eerste Heilige CoŵŵuŶie 
ǁerkgroep eŶ daarŶaast de laatste tǁee jaar iŶ de lokale Đoŵŵissie ǀaŶ Hillegoŵ. Ik ǁil graag 
ďijdrageŶ aaŶ eeŶ plaats ǁaar joŶge ouders huŶ geloof op eeŶ ŵoderŶe ǁijze kuŶŶeŶ ďeleǀeŶ eŶ 
doorgeǀeŶ aaŶ huŶ kiŶdereŶ. Ik kijk er Ŷaar uit oŵ ŵet jullie ǀia ĐateĐhese de  
paroĐhiaŶeŶ ǀoedsel ǀoor de geest te geǀeŶ. 

DiaĐoŶie: LTdiaĐoŶie@rkǁď.Ŷl 

 

ReŶée ǀaŶ der Salŵ 

Hallo! ͞Ik ďeŶ ‘eŶée, ϯϲ jaar, ǁerkzaaŵ als ǀeredelaar ǀaŶ sŶijďloeŵeŶ, ǁooŶaĐhig iŶ Lisse.͟  )o 
stel ik ŵe ŵeestal ǀoor, ŵaar het ďelaŶgrijkste aspeĐt ǀaŶ ŵijŶ ideŶiteit is: Ik ďeŶ eeŶ geliefd kiŶd 
ǀaŶ oŶze Heer. Dat stukje zeg ik ŵeestal Ŷiet hardop, ŵaar ik ǀoel het ǁel. Elke dag. Ik geloof dat de 
ǁereld eeŶ heel stuk ŵooier zou zijŶ als iedereeŶ ǀaŶuit dat ǀertrouǁeŶ zou leǀeŶ.  
De ͚ŵissie͛ ǀaŶ oŶze paroĐhie is ͞HaŶdeŶ eŶ ǀoeteŶ geǀeŶ aaŶ Gods liefde͟: dat ǀiŶd ik eeŶ 
praĐhig ďeeld, eŶ daar ǁil ik ŵe graag, saŵeŶ ŵet jou / u / jullie, ǀoor iŶzeteŶ, ǁaŶt dat is toĐh de 
kerŶ ǀaŶ diaĐoŶie? 

 

Wil ǀaŶ AkeŶ 

Beste ŵeŶseŶ, ik ďeŶ Wil ǀaŶ AkeŶ, ϳϱ jaar eŶ ǁooŶ iŶ Hillegoŵ. VaŶuit ŵijŶ ǀroegere 
ǁerkzaaŵhedeŶ ǀoel ik ŵij ďijzoŶder aaŶgetrokkeŶ tot ŵeŶseŶ die het iŶ het leǀeŶ op eeŶ ďepaald 
ŵoŵeŶt Ŷiet ŵakkelijk heďďeŶ. VaŶuit de Heilig Hartkerk iŶ De )ilk is ŵij geǀraagd of ik ŵij ǀoor de 
geŵeeŶsĐhap iŶ ǁil zeteŶ ǀoor de diaĐoŶie. MijŶ taak zie ik oŵ ŵeŶseŶ die soŵs eeŶ helpeŶde 
haŶd iŶ ǁat ǀoor ziŶ daŶ ook Ŷodig heďďeŶ: EeŶ luistereŶd oor zijŶ. EŶ iŶdieŶ ŵogelijk hulp te 
ďiedeŶ. 

Liturgie: LTliturgie@rkǁď.Ŷl 

 

ArŶold ǀaŶ Berkel 
MijŶ Ŷaaŵ is ArŶold ǀaŶ Berkel, jareŶ aĐief geǁeest iŶ de Lokale Coŵŵissie Lisse eŶ ik ǁil Ŷu graag 
ǁerkzaaŵ zijŶ ďiŶŶeŶ het LeidersĐhaps Teaŵ ;LTͿ oŵdat ik het ďelaŶgrijk ǀiŶd dat de oǀergaŶg ǀaŶ 
Lokale Coŵŵissies Ŷaar de Ŷieuǁe opzet soepel eŶ ĐoŶstruĐief ǀerloopt. IŶ het dagelijks leǀeŶ ďeŶ 
ik ǀaste plaŶteŶkǁeker. De priǀésituaie is getrouǁd, ǀader ǀaŶ ϳ kiŶdereŶ, die iŶŵiddels huŶ eigeŶ 
stek geǀoŶdeŶ heďďeŶ eŶ ǁij ŵogeŶ Ŷu ǀeel plezier ďeleǀeŶ aaŶ oŶze kleiŶkiŶdereŶ. Liturgie ǀiŶd 
ik eeŶ ŵooi taakǀeld oŵdat ik dat eeŶ heel ǁezeŶlijk oŶderdeel ǀiŶd ǀaŶ de paroĐhie, het is de 
plaats ǁaar de paroĐhiaŶeŶ éŶ aŶdere ŵeŶseŶ Jezus ŵogeŶ oŶtŵoeteŶ, de Heilige “Đhrit lereŶ 
keŶŶeŶ eŶ elkaar oŶtŵoeteŶ. Ik hoop dat ik ŵet ŵijŶ ďijdrage de paroĐhie ŵag ǀersterkeŶ. 

 

Talitha KoopŵaŶs-TuijŶ 

MijŶ Ŷaaŵ is Talitha eŶ siŶds ϮϬϭϴ te ǀiŶdeŶ iŶ deze paroĐhie, ǀooral iŶ De )ilk. “aŵeŶ ŵet ŵijŶ 
ŵaŶ eŶ oŶze tǁee zooŶtjes ǀaŶ Ϯ,ϱ jaar eŶ ǀaŶ ϴ ŵaaŶdeŶ ǁooŶ ik siŶds ďegiŶ ϮϬϮϯ iŶ Lisse. IŶ het 
dagelijks leǀeŶ ǁerk ik op het Fiorei College iŶ Hillegoŵ ǁaar ik de toekoŵsige geŶeraie ǁat ǀaŶ 
de praĐhige EŶgelse taal ŵag ďijďreŶgeŶ. De liturgie ǀiŶd ik eeŶ ŵooi taakǀeld oŵdat ik zelf ǀeel 
rust ǀiŶd ik de ǀieriŶgeŶ, ŵaar het ook ďelaŶgrijk ǀiŶd dat de ǀieriŶg ǀoor zoǁel joŶg als oud 
toegaŶkelijk is. MeedeŶkeŶ oǀer ǀeraŶderiŶgeŶ eŶ ǀerďeteriŶgeŶ saŵeŶ ŵet u, teŶ goede ǀoor 
ieder ǀaŶ oŶs, lijkt ŵij eeŶ ŵooie uitdagiŶg. 
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Bastiaan Ragas over de Bijbel 
Op 11 maart aanstaande speelt Bastiaan Ragas een
voorstelling over de Bijbel. De voorstelling vindt plaats in
het theater Floralis in Lisse. Er is een middagvoorstelling
om 16.00 uur en een avondvoorstelling om 20.30 uur. 
Omdat we het als parochie interessant vinden wanneer
er over de bijbel wordt gedacht en van gedachten wordt
gewisseld, zijn wij ingegaan op de uitnodiging om deze
voorstelling aan u aan te kondigen. De parochie heeft 36
kaarten aangekocht die wij voor een bedrag van € 15,-
per stuk aanbieden. Het aantal kaarten is dus beperkt. 
 
In Gods naam   
Bastiaan Ragas is katholiek opgevoed, maar is een paar
jaar geleden pas écht gegrepen door de verhalen in de
Bijbel. In de muzikale voorstelling 'In Gods naam' neemt
Ragas je mee in dit meest verkochte boek ter wereld. 
Is er in deze schreeuwende maatschappij nog wel ruimte
voor liefde, twijfel of stilte? Er is zoveel onrust en
onzekerheid en er leven zoveel vragen. Zou de Bijbel
uitkomst kunnen bieden? Met 'In Gods naam' zoekt
Bastiaan Ragas naar antwoorden. De verhalen uit de
Bijbel worden moeiteloos verweven met prikkelende
dialogen, persoonlijke ervaringen en muziek, van Elvis
Presley tot Bach. 
Ragas speelt samen met actrice Yvonne van den
Eerenbeemt en instrumentalist Martijn Beekers. 
 
Kaarten
Voor kaarten: Meld u aan bij het secretariaat van de
Parochie: sec@rkwb.nl onder vermelding van: Bestelling 1
(of 2) kaart(en) voorstelling Bastiaan Ragas. Vermeld
daarbij uw naam en emailadres en de keuze: middag- of
avondvoorstelling. Daarna ontvangt u van ons een
factuur via uw email. Nadat u deze heeft betaald kunt u
de kaarten afhalen in de week van 26 februari op
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur in de
pastorie van de Agathakerk in Lisse. 

Mooie gift 
In oktober werden wij benaderd door de Rabobank. De
Rabobank bestaat 125 jaar en er was geld om verdeeld
te worden.  
Wij als Stichting Sint Barbara De Zilk kwamen in
aanmerking met als doel een nieuwe draag-baar. Wij als
bestuur zijn daar al lang over aan het vergaderen.  
De wens van het bestuur en de dragende leden is dat wij
de overledene op de schouder kunnen dragen. Onze
draag-baar is verouderd en zwaar, wij zijn heel blij met
deze mooie donatie en danken de Rabobank voor het
mooie bedrag. 
Namens het bestuur en de leden van de Stichting Sint
Barbara De Zilk.  
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uitvaartzorgbollenstreek.nl

Het grote verschil
zit in de kleine details

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

 
0252 411 366

 24/7

Uitvaartverzorging 

Uitendaal
sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 

in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 

jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Grafmonumenten 

& Urnen

Sinds 1902

Meer en Duin 21-23 • Lisse 

T: (0252) 413 308 

www.bootnatuursteen.nl 

www.memorieurnen.nl

Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608

www.roelandjuweliers.nl

Patricia Vermeij
06 - 23 69 63 25

Uitvaartverzorging

Vermeij

De Zilk • www.uitvaartverzorgingvermeij.nl

Dag en nacht bereikbaar
Puur & Persoonlijk
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Centraal Secretariaat
Willibrordushuis

Hoofdstraat 27 B
Hillegom

 
Bereikbaar op werkdagen

van 08:30 tot 12:30 uur.
Telefoonnummer: 0252 418 870

E-mail: sec@rkwb.nl

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:

www.kerkomroep.nl:
H.H. Engelbewaarderskerk

St. Agathakerk Lisse
St. Jozef en St. Martinuskerk

 
www.kerkdienstgemist.nl:
H. Hart van Jezuskerk De Zilk

 
En live te bekijken via

Facebook en YouTube: 
Parochie Heilige Willibrordus

Kerken open
St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

 
Mariakapel van de

H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

 
Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:

9.00 - 16.30 uur
 

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

Heilig Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252  515753
secdezilk@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 48 RABO 03881 15 009
 
St. Jozef en St. Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
0252  515000
sechillegom@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 42 RABO 03169 02 373

www.willibrordusbollenstreek.nl

Ziekenzalving of uitvaart:
06-33865955

H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC LISSE
0252  211453

secengel@rkwb.nl
 

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986

 
St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH LISSE
0252 413330

seclisse@rkwb.nl
 

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH LISSE

 
Bankrekeningnummer:

NL 86 RABO 03365 30 986


