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Van de redactie
Het laven van de dorstigen, dat is het thema van dit nummer. Het ouderwetse
woord ‘laven’ klinkt wellicht vreemd in de oren, maar het betekent niets
minder dan water geven aan hen die dat nodig hebben. Water is voor ons zo
vanzelfsprekend dat we ons niet eens kunnen voorstellen dat het er niet is.
(Integendeel, de laatste tijd lijkt het wel alsof er teveel water is!) Mensen
kunnen dorst hebben naar water, maar ook naar heel andere dingen. Naar
aandacht, naar medeleven, naar liefde. Ook daar gaat het dit nummer over.
En over dorsten naar dingen die helemaal niet goed voor je zijn, maar waar je
toch naar snakt. Hoe ga je daar mee om en hoe kun je iemand daarbij
helpen?
In dit nummer ziet u een aantal foto’s van watertappunten in onze regio. Weet
u waar deze foto’s gemaakt zijn? En kent u nog meer watertappunten? Laat
het ons weten.
Tot slot wenst de redactie u veel plezier en inspiratie bij het lezen van dit
nummer en wensen wij u een mooie zomer met niet te weinig maar ook niet
teveel water.
 
Namens de redactie, Marian Castenmiller

Uit de toespraak van de vicevoorzitter bij het vrijwilligersfeest 1 juni j.l.
U zult allemaal de ontwikkelingen rond de toren van de H.Hart van Jezuskerk
in de Zilk wel hebben gevolgd. Zelfs voor de handhaving van de toren in de
Zilk als “Landmark” is geen financieel draagvlak bij de gemeente Noordwijk.
Een helder, democratisch ingenomen, standpunt. Maar daarmee wordt de
last van een eventuele handhaving van de toren volledig terug op ons bord
gelegd. En wij mogen de ogen niet sluiten voor de realiteit. Het financiële
beleid moet evenwichtig zijn met een realistisch toekomstperspectief. Dat
toekomstperspectief voor onze Parochie is niet negatief, zeker niet. Maar de
last van het onroerend goed, de gebouwen, is voor nu en in de toekomst te
zwaar. Het zal u niet verrassen dat het Parochiebestuur zich beraadt op het
beleid ten aanzien van de kerkgebouwen. Wij zullen proberen naar u zo open
mogelijk te zijn. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we u over de
overwegingen en de stappen die nodig zijn om onze parochiefinanciën in
een gezond evenwicht te brengen.
  
Het Parochiebestuur is er in de kern van haar beleid op gericht deze Parochie
op te bouwen. Ons Katholieke geloof is de basis, als Parochie zullen we er de
schouders onder moeten zetten om één Katholieke gemeenschap te zijn die
heel veel kan betekenen voor ieder van ons individueel en voor de mensen
en de wereld om ons heen, voor onze naasten. En daar gaan we voor.
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Pastoraal woord: het laven van de dorstigen
Mijn jeugd vond plaats in een sportkantine en een
partycentrum. Deze horecagelegenheden waren van
mijn ouders, dus je zou kunnen zeggen dat ik tussen het
frituur en de biertap ben grootgebracht. In de kantine
werd na het sporten nog lang nagepraat met een glas
bier in de hand. Als jonge jongen was ik er getuige van
hoe lief, en vaker nog, leed aan de bar besproken werd.
En in het partycentrum werd tot in de late uurtjes met
hapjes en drankjes uitvoerig gesproken wanneer mensen
elkaar het ja-woord gegeven hadden. Ja, als mijn
pastorale opleiding ergens begonnen is, dan is dat wel
achter de bar en aan de tap.
 
Samen wat drinken kan een goed instrument zijn om met
elkaar het leven te delen. “lechajim”, zegt men in het
Hebreeuws, wanneer men op iemand proost. In het
Nederlands kun je dit vertalen met “Op het leven!”.
 
Leven en drinken hebben met elkaar van doen. Dat hoeft
natuurlijk geen alcohol te zijn, zoals dat aan de bar, zeker
in de jaren ’80 en ’90 meestal wel het geval was.
 
Bakkie troost
Maar we kennen allemaal het “bakkie troost” als
benaming van een kopje koffie. Bij een kop koffie raken
mensen met elkaar in gesprek en ontstaat er ruimte om te
luisteren naar elkaars levensverhalen. Misschien dat
tijdens het gesprek iets drinken helpt, omdat je soms een
slokje moet nemen en dan dus even niet kunt praten. Je
bent even stil om te luisteren.
 
Het is dan ook niet voor niets dat we na vrijwel iedere Mis
de gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten bij een
kopje koffie of thee! Zowel op zaterdag en zondag als na
de doordeweekse Missen wordt hier goed gebruik van
gemaakt. Soms wordt de koffie-na-de-mis het 8ste
sacrament genoemd. Dat is het natuurlijk niet, maar het
geeft wel aan hoe belangrijk dit “bakkie troost” voor veel
mensen, voor de gemeenschap is.

 
Levenswater
Het werk van barmhartigheid dat in deze editie van
Wils’kracht centraal staat is “De dorstigen laven.”  Zoals
de voorgaande werken van barmhartigheid is dit
ontleend aan het Matteüsevangelie. Het gaat in deze
tekst in eerste instantie om het lenigen van concrete
noden. Zeker in het warme Midden-Oosten en de
onherbergzame woestijn, de omgeving waarin deze
woorden zijn uitgesproken en opgetekend, is het
belangrijk om voldoende te drinken. Het geven van water
aan iemand die het niet heeft kan levensreddend zijn,
maar ook heeft het consequenties voor de gever; het kost
de gever zijn watervoorraad, zijn levenswater. Hij geeft
weg wat hij zelf nodig zou kunnen hebben.
 
Dat is barmhartigheid. Het is, naar het dubbelgebod van
de liefde dat Jezus ons leert: Van God liefhebben en van
de naaste als van jezelf. Dat betekent dat je de ander,
met name de ander in nood, behandelt zoals je met
jezelf omgaat. Dit is de radicaliteit van de Bijbel. Het
betekent niet jezelf wegcijferen, maar jezelf en anderen
het beste gunnen in gelijke mate.
 
Zo is het wellicht ook met ons geloof in deze dagen. Heel
veel mensen in onze samenleving hebben hulp nodig en
wij zijn geroepen hen te helpen met concrete spullen,
eten, kleding, meubels of eten en drinken. Maar ook zijn
er veel mensen, en dat zijn er heel veel meer dan we
doorgaans denken, die dorsten naar een bemoedigend
woord, naar geloof in een God die er altijd voor hen is.
Mensen die verlangen naar vergeving, saamhorigheid,
verbondenheid en zingeving. En laat dat nu nét zijn wat
ons geloof biedt! Maar dat komt niet vanzelf bij mensen
die niet naar de kerk komen. Wij worden geroepen om
vanuit onze verbondenheid met God en met elkaar te
getuigen van ons geloof. Dat betekent niet dat we
anderen ons geloof opdringen, maar het betekent wel
dat we de hoop, troost, kracht en zingeving die we in ons
geloof vinden mogen delen met mensen die hiernaar
zoeken.
 
Zo is de Kerk de afgelopen eeuwen gegroeid en is ons
geloof doorgegeven van generatie op generatie.  En zo
wordt aan ons gevraagd om dat ook in onze tijd en onze
omgeving te doen.
 
De Kerk groeit nog steeds. In Nederland niet, maar in
andere delen van de wereld groeit de Kerk explosief!
Laten je dan niet ontmoedigen, maar laten we er samen
voor gaan! We hebben de hele vakantietijd die
aanbreekt om daar over na te denken!
Fijne zomer en/of vakantie!

Diaken Osseweijer
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Iedereen praat over mijn drinken, maar

niemand praat over mijn dorst
Kent u deze tegeltjeswijsheid? Natuurlijk gaat dit over het drinken van alcohol.
Maar we kunnen deze wijsheid ook toepassen in de geestelijke wereld. Het
‘drinken’ kun je dan zien als het ‘gevoed worden’ door het bijwonen van de
Mis (op zondag en doordeweeks), de Aanbidding, catechese volgen, zelf
bidden en Bijbel lezen. Wij worden tijdens deze activiteiten gevoed met de
Liefde van Christus. Wij mogen Zijn Liefde ontvangen – je kan ook zeggen ‘wij
drinken Zijn Liefde’.
 
Maar wat is dan de dorst uit bovenstaande wijsheid? De dorst kun je hier
vertalen met ‘verlangen’. Een verlangen naar een relatie met Jezus. Een
relatie waarin wij echt Zijn nabijheid kunnen ervaren, Zijn Liefde kunnen
ontvangen en daaruit kunnen leven. Als je deze dorst ervaart, dan wil je niets
anders meer dan deze dorst lessen. Bijvoorbeeld door vaker de
Eucharistieviering bij te wonen, door zelf in de Bijbel te gaan lezen, door aan
te sluiten bij een catechesegroep. Maar dan merk je ineens: ‘hoe meer ik
drink, hoe meer dorst ik krijg!’ Dus hoe meer mijn relatie met Jezus wordt
verdiept, hoe meer ik ernaar verlang om dicht bij Hem te blijven. Dan wil ik
Hem niet meer alleen in de Eucharistievieringen ervaren, maar ook thuis, op
mijn werk, op straat……… En dat dit verlangen steeds groter wordt, komt
eigenlijk door Jezus zelf.
  Liefde

Jezus heeft zichzelf uit Liefde voor ons gegeven. Hij schenkt ons Zijn Liefde. Wij
hoeven hier niets voor te doen, Hij schenkt het al. Het enige is, dat wij er voor
open moeten staan om te ontvangen. Moeder Teresa verwoordt dit als volgt:
"Hebben jullie echt de levende Jezus leren kennen, niet uit boeken, maar
door Hem een verblijfplaats aan te bieden in je hart? Vraag om deze genade;
Hij brandt van verlangen om die jullie te schenken…Laat het innige dagelijkse
contact met Jezus nooit achterwege, Hij is een werkelijke en levende persoon,
niet een verzinsel."
 
Vaak praten wij met elkaar over alle activiteiten die er in onze parochie zijn.
En dat is goed! Dat mogen wij vooral ook blijven doen! Elkaar erop wijzen
waar wij kunnen ‘drinken’ en in welke (catechese)groepen. Maar laten wij dit
eens aanvullen met praten over onze dorst. Onze dorst naar een relatie met
Jezus, een levende relatie. Een relatie waarin Jezus niet iets abstracts is, maar
een levende Persoon die heel dicht bij ons staat. Laten wij er gewoon eens
over nadenken wie Jezus voor onszelf is. Wat betekent Hij voor mij? Denk ik
aan Hem gedurende de dag? Of heb ik een relatie met Hem van een uurtje
per week tijdens de Mis? En zou ik deze relatie wel willen verdiepen?

 
Als u wat dieper over deze vragen wilt nadenken, nodig ik u uit voor de
Eucharistische aanbidding op vrijdagavond van 19.00 – 21.00 uur in de St.
Agathakerk. In alle rust kunt u uw vragen bij Hem neerleggen, een kaars
opsteken, gewoon even bij Hem zijn en tot rust komen. U kunt komen en gaan
wanneer u wilt. Van harte welkom!

Irene Koster
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Eerste H. Communie en H. Vormsel 2025
 
Beste ouders/verzorgers en lieve aanstaande vormelingen/communicanten
Graag willen wij op de Familiezondagen een plek creëren voor de jonge gezinnen om te praten over geloof, hoop en
liefde. De werkgroep wil er samen met de ouders en de kinderen voor zorgen dat het zaad van het geloof kan gaan
groeien in de harten van de families.
De voorbereidingen voor het H. Vormsel en de Eerste H. Communie zullen vanaf september 2024 samenvallen met de
Familiezondagen.
De voorbereidingsbijeenkomsten voor de Eerste H. Communie werden al gespreid over een klein jaar en nu gaan we
hetzelfde doen voor het H. Vormsel.
Er zijn tien Familiezondagen per jaar. De Eerste H. Communie en het H. Vormsel kennen beiden acht bijeenkomsten
voor het kind dat de Eerste H. Communie ontvangt of het H. Vormsel krijgt toegediend, en twee bijeenkomsten erna.
Dit valt mooi samen met de tien Familiezondagen. Zo ontstaat er voor de families meer binding met elkaar en met het
geloof. En verbinding hebben met elkaar is wat we willen bereiken, want met elkaar zijn we één geloofsgemeenschap.
 
Wij maken graag kennis met jullie dus meld je snel aan via het online aanmeldingsformulier!
Voor meer informatie en voor vragen kan je mailen naar vormsel@rkwb.nl of EHC@rkwb.nl.
Graag tot ziens namens de werkgroepen Communie en Vormsel

Bloementeam St. Agathakerk
Lieve parochianen en andere belangstellenden,
Wij, het bloementeam van de St. Agathakerk, zijn op zoek naar vrijwilligers
die ons willen helpen met het verzorgen van de bloemen in de kerk. Het
gaat om slechts 3 uurtjes per 2 maanden op een vrijdag.
Bloemen hebben een diepe symbolische betekenis in de kerk en dragen bij
aan de schoonheid en spirituele ervaring van onze vieringen. Als vrijwilliger
help je mee om de kerkruimte te verfraaien en een gastvrije en uitnodigen
de sfeer te creëren.
Wil jij bijdragen aan de schoonheid en symboliek van onze kerk en slechts
een paar uurtjes per 2 maanden vrijmaken op een vrijdag? Meld je dan
aan om ons bloementeam te versterken! Jouw hulp wordt zeer gewaar
deerd en samen kunnen we de kerk nog mooier maken.
 
Interesse of vragen? Neem contact met ons op!
Met vriendelijke groet,
Namens het bloementeam van de St. Agathakerk
Leonie 06-22460075

5Juli - Augustus 2024



De cappuccino-heilige

Heilige Marcus van Aviano
Carlo Domenico Cristofori werd op 17 November 1631 geboren in Aviano, in
het huidige Italië, de toenmalige Republiek van Venetië. Als tiener was hij al
vurig in zijn geloof, en besloot om op zijn zestiende van huis weg te lopen om
naar Kreta te gaan om de Ottomanen te bekeren die daar in oorlog waren
met de Republiek van Venetië. Op weg daarnaartoe vroeg hij een
slaapplaats in een Capucijns klooster in de Sloveense havenstad Koper. De
overste van dit klooster kende Carlo's familie, en adviseerde hem om toch
maar terug naar huis te keren. Geïnspireerd door deze ontmoeting besloot hij
om toe te treden tot de Capucijnen, en daarbij nam hij als de naam van zijn
vader aan: Marco (in het Nederlands wordt meestal de Latijnse spelling
'Marcus' gebruikt).
 

In 1664 kreeg pater Marco toestemming om als rondreizende prediker door
de Republiek van Venetië en omliggende Italiaanse staten de lokale
parochies te bezoeken om daar te preken. Marco maakte blijkbaar een
goede indruk op zijn mede-Capucijnen, want in 1672 werd hij tot overste
gekozen van de orde in Belluno. Een paar jaar later, in 1676 ging hij echter
pas echt 'viral', toen hij een non de zegen gaf die al 13 jaar bedlegerig was.
Zij werd op wonderbaarlijke wijze genezen, en dit nieuws ging als een lopend
vuurtje, waardoor zieken uit alle lagen van de bevolking hem opzochten om
ook genezen te worden. Ook Keizer Leopold I van het Heilige Roomse Rijk
vroeg pater Marco om voorspraak, omdat hij nog geen mannelijke
troonopvolger had. 

 
Keizer Leopold en pater Marco werden vrienden, en Marco ontwikkelde zich
tot een succesvolle bemiddelaar en diplomaat. Hij speelde een belangrijke
rol in het samenbrengen van verschillende bondgenoten in de strijd tegen de
Ottomanen, en ging ook mee op veldtochten om de soldaten te
bemoedigen. Zo kwam het dat hij ook aanwezig was bij de Slag om Wenen,
waar de Ottomaanse belegeraars verslagen werden met behulp van onder
andere de Poolse koning Jan Sobieski en zijn huzarenleger.

 
Cappuccino
In de nasleep van deze slag om Wenen komt dan eindelijk het bruggetje naar
het thema van deze Wil'skracht. Toen de Ottomanen op de vlucht sloegen,
lieten ze grote zakken met koffie achter. Omdat dit naar Westerse smaak te
bitter smaakte, werd er room en honing toegevoegd. De kleur van deze drank
herinnerde aan de kleur van de habijt van de Capucijnen, en gezien de
populariteit van Marco van Aviano, werd het drankje naar zijn orde
vernoemd.
Op 13 augustus 1699 overleed pater Marco op 67-jarige leeftijd in Wenen aan
de gevolgen van kanker, daarom is zijn feestdag ook op 13 augustus, want
dat is de dag waarop hij de hemel binnenging. Hij ligt begraven in Wenen,
waar een groot standbeeld van hem staat waarop hij prekend is afgebeeld.
In 2003 is hij door Paus Johannes-Paulus II heiligverklaard. 
 
Renée van der Salm
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Koffie:
Het achtste sacrament van de Katholieke Kerk
  Gekscherend wordt koffie wel het achtste sacrament van de Katholieke Kerk

genoemd. Dat is theologisch gezien niet correct, maar het geeft wel aan dat
koffie een belangrijke functie vervult binnen katholieke gemeenschappen. Het
schenken van koffie, thee, "of voor de kinderen limonade" is een van de
meest effectieve manieren die we in de kerk hebben om mensen de
gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten. Bij de koffie praten we bij met
oude bekenden en maken we kennis met nieuwe mensen. Bij de koffie
mengen generaties, opleidingsniveaus, dorpen. Bij de koffie delen we lief en
leed. Kortom: Koffie is essentieel voor de diaconie.
 
In al onze kerkgebouwen hebben we groepen vrijwilligers die deze koffie
verzorgen. Zij geven letterlijk de dorstigen te drinken. Lijkt het u mooi om ook
op deze manier uw mede-parochianen te dienen? Gooi dan eens een
balletje op bij de koffiegroep van uw favoriete kerk! 

Jezus
In de evangeliën lezen we dat het eerste publieke wonder dat Jezus verricht
het veranderen van water in wijn is. Ook Jezus is zich bewust van het belang
van gezelligheid. Aan de andere kant verliest hij ook de inidividuele mens niet
uit het oog. Zoals wanneer hij water vraagt aan de Samaritaanse vrouw bij de
bron, en vervolgens met haar in gesprek gaat. Samaritanen en Joden waren
aparte volken, die elkaar vaak bewust uit de weg gingen, maar hier, één op
één, leert deze vrouw Jezus kennen. De evangelist Johannes vertelt ons dat
de vrouw in haar woonplaats over deze ontmoeting getuigde, en dat
daardoor nog veel meer Samaritanen kennis gingen maken met Jezus. Dat
ene 'bakkie' bij de bron is het begin van toenadering tussen twee vijandige
volken. Zouden wij die rol ook kunnen spelen in onze omgeving?
 
Door de Samaritaanse vrouw om water te vragen, toont Jezus dat hij een
mens van vlees en bloed is, met menselijke behoeftes. Zoals hij ook spreekt
vanaf het kruis: "Ik heb dorst". Hoe onvoorstelbaar ook: God heeft zichzelf
afhankelijk gemaakt van de hulp van mensen. Sterfelijke wezentjes. 
Voor de heilige Moeder Teresa had deze uitspraak "Ik heb dorst" een grote
impact. Het vormde de basis voor haar "tweede roeping": het opstarten van
een eigen zuster-orde (haar eerste roeping was als zuster van de orde van
Onze lieve Vrouwe van Loreto). Voor haar was de dorst van Jezus niet naar
water, of zure wijn, maar naar zielen. Zielen die verloren zouden gaan. Die
verloren zouden gaan als zij God niet zou helpen.

 
Kwetsbaar plan
Gods plan met onze wereld maakt Hem kwetsbaar, want Hij maakt zichzelf
afhankelijk van onze medewerking terwijl Hij ons een vrije wil gegeven heeft,
waardoor we ook de mogelijkheid hebben om eigenwijs te zijn en niet aan
Zijn plan mee te werken. 
Hoe mooi het ook is om anderen te drinken te geven, soms mogen ('moeten'
misschien zelfs) we toegeven dat ook wij de hulp van anderen nodig hebben.
Net zoals de Heer dat deed. Dat we minder onafhankelijk zijn dan we zouden
willen. Soms mogen ook wij ons kwetsbaar opstellen. En zo de mensen om ons
heen de kans geven om handen en voeten te geven aan Gods liefde door
ons bij te staan in onze nood.
 
Renée van der Salm, namens Leiderschapsteam Diaconie
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Kerkenveiling Engelbewaarderskerk

24 mei 2024 
Vrijdag 24 mei om 20.15 uur begon afslager Sjaak Verkade, na het
welkomstwoord van André Jansen en het openingsgebed van pastoor
Bosma, met het veilen van het eerste kavel. Het was al gezellig druk bij bar-
restaurant de Engel. Er werd vooral goed geboden op de dinerbonnen van
restaurant “de Parel”, de tapas diners in Floralis en “het oude Dykhuys”.

Halverwege de avond werd er even stilgestaan bij het feit dat het voor Sjaak
van Ruiten de 50ste kerkenveiling is als penningmeester van de commissie.
André Jansen bedankte hem voor al die jaren als trouwe vrijwilliger van de
commissie. Ook werd er lang zal ze leven gezongen voor notaris Boon, die
jarig was. Maar er was ook een moment voor een minuut stilte i.v.m. het
plotseling overlijden van Jan Hoogkamer, die jarenlang sponsor is geweest
van de kerkenveiling. Al met al een enerverende avond.
 
Doordat Sjaak Verkade vanaf het begin de gang er lekker in hield, werd het
laatste kavel, de welbekende Franse cognac, al om 23.25 uur geveild. Hierna
maakte Sjaak van Ruiten het eindbedrag bekend: € 44 688,50!!
Weer een mooi resultaat, zeker “Engel” waardig!!

Kerkenveiling St. Agathakerk
De Agathakerk is een middelpunt voor de
geloofsgemeenschap, maar ook een punt van
herkenning voor mensen uit Lisse en omringende
gemeenten. Om de Kathedraal van de Bollenstreek ook
voor toekomstige generaties te behouden is het van
groot belang om de kerk te onderhouden en periodiek te
restaureren. Bij de financiering hiervan speelt de
kerkenveiling een belangrijke rol.
Met de geslaagde herstart van de kerkenveiling in 2022
en de editie van 2023, is de lat hoog gelegd. Een
enthousiaste groep vrijwilligers zal zich inzetten om ook
van de komende edities een groot succes te maken.
Met genoegen delen wij daarom alvast de datum van
de kerkenveiling van 2024.

Vrijdag 22 november, van 19.30 tot 00.00u.
Anders dan voorgaande jaren zal de avond plaatsvinden
in het Poelhuys in Lisse. De zaal opent om 19.00u,
waarna de veiling om 19.30u begint en duurt tot
ongeveer 23.00u. Wij vragen u dan ook om de
kerkenveiling alvast in uw agenda te vermelden.
De kerkenveiling is vrij toegankelijk en u zult worden
voorzien van een hapje en een drankje. Het is uiteraard
toegestaan om bekenden mee te nemen naar de
kerkenveiling. Wij kijken ernaar uit om u in grote getalen
te mogen ontvangen.
Ook dit jaar is het mogelijk om kavels te sponsoren voor
de veiling. Het is mogelijk om deze kavels in te brengen
op de vrijdagen 30 augustus, 6 september en 13
september op de Heereweg 303 in Lisse. Bent u niet in de
geledenheid om de kavels zelf te brengen, dan kunt u
contact opnemen op het telefoonnummer 06-24 95 75
60. 
 
Samen sterk, voor de Agathakerk!
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Kronieken
Gedoopt
21 april

George Eireiner 
Bonnie Noordbeek

26 mei
Devran Rosenberg

 
Overleden
16 februari

Leo van Tol (79)
8 maart

Frans de Koning (81)
9 april

Miep Cools-Bogaard (87)
10 april

Mien Möller-Blom (97)
11 april

Willy Zonneveld-Slenders (88)
12 april

Olga Klaver-Popovic (85)
18 april

Jopie Geerlings-van Winsum (90)
22 april

Jos van Steijn-Vink (87)
23 april

Martha Weijers-Hulzing (94)
25 april

Petrus van de Reep (79)
6 mei

An Broekhof-Duwel (92)
13 mei

Jan Hoogkamer (85)
19 mei

Miek Pijnacker – van Olphen (91)
27 mei

Jaap Schuit (93)
1 juni

Nel Langeslag-van Leeuwen (95)

Ruimtegebrek op begraafplaatsen?
Als beheerder van de kerkhoven van onze parochie zijn wij verbonden aan
het LOB, de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen. Door ons
lidmaatschap worden wij op de hoogte gehouden van regels en wetten waar
we ons als beheerder aan moeten houden. Af en toe staan er in het
bijbehorende ledenmagazine onderwerpen die ook voor u misschien
interessant zijn. Zo had een journalist ergens gelezen over ruimtegebrek op
gemeentelijke begraafplaatsen en wilde weten of dit probleem op meer
plekken in het land speelt en wat daar de oorzaken van zijn? Hij meende te
weten dat er immers ‘steeds vaker gekozen wordt voor cremeren?
Antwoord van het LOB: "Het probleem dat werd geschetst gaat niet zozeer
over ruimtegebrek op begraafplaatsen, maar over het feit dat kisten
tegenwoordig steeds groter worden, terwijl de graven een vaste maatvoering
kennen. Hierdoor kan het op oude begraafplaatsen voorkomen dat een kist
eigenlijk niet in een graf past en dat het voeteneinde van een kist onder een
pad terecht komt. Mensen zijn nu gemiddeld veel langer dan zo’n 150 jaar
geleden. De kisten worden ook groter. Los van de lengte van de overledene,
bestaat ook vaak de wens dat vader of moeder ‘comfortabel en ruim’ in de
kist moet liggen. Gevolg: een nog grotere kist.
Op oude begraafplaatsen valt wellicht ruimte te maken wanneer bepaalde
graven niet meer in stand blijven. Overblijvende graven kunnen dan wel
langer worden, maar dat zal per situatie bekeken moeten worden. Per saldo
zullen er dan minder graven op een bepaalde begraafplaats zijn. Dan kan
het zijn dat er keuzes gemaakt moeten worden. Want ook al is het huidige
crematiepercentage 68%, begraven blijft een belangrijke vorm van
lijkbezorging. Er is nog steeds behoefte aan een eigen individuele
herdenkplek voor lange tijd.
IW maart 2024"
 
Als parochie hebben wij eveneens te maken met bovengenoemde
uitdagingen. Daarom wordt al jaren gewerkt aan de voorbereidingen van
herinrichting van de begraafplaatsen. Ook voor het plaatsen van een urn zijn
plekken gemaakt. In Hillegom zijn urnengrafkeldertjes in een urnentuin
geplaatst op het St. Martinuskerkhof waar 3 urnen in worden gezet. Op het St.
Agathakerkhof bestaan deze keldertjes reeds langere tijd langs het talud van
het kerkhof. Op het H. Hart van Jezus-kerkhof is een kleine muur maar wordt
ook gewerkt aan een herinrichting waar een aantal urnengrafkeldertjes een
plek gaan krijgen. Zoals u ziet wordt ook bij ons gewerkt aan een toekomst
waar ruimte is op onze kerkhoven. Wilt u meer weten, neemt u dan contact
op met het parochiesecretariaat.

Nationale bedevaart naar Brielle – 6 juli 2024
Al vele jaren gaat er jaarlijks een groep mensen vanuit
onze parochie naar de bedevaart in Brielle. Het heiligdom
is de plaats waar in 1572 op een gruwelijke wijze 19
mannen, broeders, paters en wereldheren, werden
omgebracht vanwege hun geloof in de werkelijke
tegenwoordigheid van Jezus in de Eucharistie en hun
trouw aan de paus als zichtbaar hoofd van de Kerk.
Op die plaats komen nu jaarlijks vele pelgrims om hun
geloof te vieren, maar ook om te bidden voor hun
intenties. Het is een heiligdom van nationaal belang, en
dus komen mensen uit het hele land samen om de
Eucharistie te vieren, om het lijden van Christus te
gedenken in de kruisweg, om de martelaren van Gorcum
te gedenken, maar ook om te denken aan de martelaren
van deze tijd.

 
Dit jaar is het thema “Hoop doet bidden”, een opmaat
naar het Heilig Jaar 2025, dat van de paus als thema
kreeg “Pelgrims van Hoop”. Ook dit jaar kunt u weer mee
met de bus!
Deze bus wordt gedeeld samen met de HH. Clara en
Franciscusfederatie (Roelofarendsveen, Langeraar en
omstreken). De bus vertrekt op zaterdag 6 juli 2024 om
8:50 vanaf de St. Agathakerk in Lisse. Er wordt een
bijdrage gevraagd van € 12,50.
Aanmelden kan via het centraal secretariaat van de HH.
Clara en Franciscusfederatie. Telefoonnummer
0172-609538 of per email naar info@rkgroenehart.nl
 
Meld je snel aan, want we gaan samen met een andere
parochie en vol is vol!
Tot ziens in Brielle!
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Liturgisch rooster: juli & augustus 2024
H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

zaterdag 29 juni

13e Zondag d.h. Jaar

10.

zondag 30 juni

13e Zondag d.h. Jaar

10.

zaterdag 06 juli

14e Zondag d.h. Jaar

19.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

zondag 07 juli

14e Zondag d.h. Jaar

10.00 Pastoor Bosma

koor: Canticum Novum

zaterdag 13 juli

15e Zondag d.h. Jaar

zondag 14 juli

15e Zondag d.h. Jaar

10.

zaterdag 20 juli

16e Zondag d.h. Jaar

19.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

zondag 21 juli

16e Zondag d.h. Jaar

10.00 Pastoor Bosma

koor: Canticum Novum

zaterdag 27 juli

17e Zondag d.h. Jaar

zondag 28 juli

17e Zondag d.h. Jaar

10.

zaterdag 03 augustus

18e Zondag d.h. Jaar

19.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

zondag 04 augustus

18e Zondag d.h. Jaar

10.00 Kapelaan Kuik

zaterdag 10 augustus

19e Zondagd.h. Jaar

zondag 11 augustus

19e Zondag d.h. Jaar

10.

Pa

donderdag 15 augustus

Maria Tenhemelopn.

09.00 Kapelaan Kuik 19.00 Pastoor Bosma

zaterdag 17 augustus

20e Zondag d.h. Jaar

19.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

zondag 18 augustus

20e Zondag d.h. Jaar

10.00 Kapelaan Kuik

koor: Canticum Novum

zaterdag 24 augustus

21e Zondag d.h. Jaar

zondag 25 augustus

21e Zondag d.h. Jaar

10.

Da

zaterdag 31 augustus

22e Zondag d.h. Jaar

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 01 september

22e Zondag d.h. Jaar

KRO-NCRV tv-mis

10.00 Mgr. van den Hende

Diaken Osseweijer

koor: Canticum Novum

Ac

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar
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Koffie/thee na de Mis
St. Jozef en St. Martinuskerk
Na elke zondagsmis, en elke

vrijdagochtend.
 

Heilig Hart van Jezuskerk
Na elke zaterdagavondmis, en elke
derde donderdagochtend van de

maand.
 

H.H. Engelbewaarderskerk
Op zaterdag 27 juli en zaterdag 10

augustus, en elke
woensdagochtend.

 
St. Agathakerk

Na elke zondagsmis.

Thuiscommunie
Wanneer u de H. Communie thuis

zou willen ontvangen, kunt u hiervoor
contact opnemen met het centraal

secretariaat:
telefoon 0252 418 870 of

email: sec@rkwb.nl.

Aanbidding
Elke vrijdagavond tussen 19.00 en

21.00 in de St. Agathakerk.
Elke eerste zondag van de maand

tussen 17.00 en 19.00 in de St. Jozef &
St. Martinuskerk.

Kom binnen wanneer u wilt, en blijf
zolang u wilt. De Heer is blij met uw
komst, ook als u er maar eventjes

bent...

H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

iedere donderdag een Eucharistieviering 

om 9.00 uur

10.00 hoogfeest Petrus & Paulus

Pastoraal team

19.00 Pastoor Bosma

Actaeakoor

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

10.00 Kapelaan Kuik & diaken

Parochiekoor

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

19.00 Pastoor Bosma

koor: ICA

10.00 Pastor van Eijk en Diaken

Parochiekoor

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

19.00 Kapelaan Kuik

samenzang

10.00 Pastoor Bosma

s

s 19.00 Kapelaan Kuik

Actaeakoor

10.00 Pastor van Eijk

Parochiekoor

ustus

s

s 19.00 Kapelaan Kuik

samenzang

10.00 Pastoor Bosma

Dameskoor

s

er

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

- Iedere vrijdag van 19:00 t/m 21:00 

  uur aanbidding.

- iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur

- Iedere 1e zondag van de maand van 

  17:00 t/m 19:00 aanbidding.

Actuele informatie  via weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl 

en andere sociale media
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Dorst hebben naar water, dat klinkt heel vanzelfsprekend. Zonder water kan
een mens niet leven, dus wie dorst heeft, moet drinken. Maar wat nu als je
dorst hebt naar heel andere dingen zoals nicotine, alcohol of drugs?
Middelen waarvan je weet dat die niet goed voor je zijn, maar die je toch wilt
hebben. Gewoon niet doen, zal menigeen zeggen. Dat klinkt gemakkelijker
dan het is, er zijn mensen die heel goed weten dat ze dit soort middelen niet
moeten gebruiken, maar toch niet kunnen stoppen. In elk geval niet alleen.
Voor hen zijn er in heel Nederland zelfhulpgroepen. Groepen lotgenoten,
mensen die zelf ervaren hebben hoe het is om te leven met een verslaving,
maar die daarmee gestopt zijn. In Lisse heeft Leonie Philippo een jaar geleden
een zelfhulpgroep gestart, zij is er nog steeds lid van en vertelt er graag wat
meer over.
 
Leonie is een ervaringsdeskundige, zij was zelf jarenlang verslaafd. ‘Dat gaat
heel geleidelijk, zelf had ik het niet eens direct in de gaten. Ja, ik dronk veel,
maar ik functioneerde prima. Ik had mijn werk, ik zorgde voor mijn kind en ik
volgde een Alpha-cursus in de kerk. Vooral een wijntje, na afloop een wijntje,
dat is voor veel mensen niets bijzonders. Maar bij mij lag het toch iets anders,
ik was voortdurend bezig met alcohol. ‘Wanneer kan ik weer iets drinken, heb
ik nog genoeg in huis?’ dat soort vragen. Mijn wereld draaide om alcohol.’
 
In 2017 gebeurde er iets bijzonders, iets wat Leonie aan het denken zette. ‘Het
was een openbaring, de stem van God die mij vroeg: Wat wil je? Wil je op
deze manier verder gaan en jouw leven verwoesten of wil je beter worden?
Daar hoefde ik niet lang over na te denken, ik wilde stoppen. Stoppen met
alcohol en nicotine. Via de huisarts kwam ik terecht bij een zelfhulpgroep. Een
half jaar ben ik daar gebleven en toen was ik clean. Ik zag ook geen
problemen meer, ik dacht echt dat ik mijn leven weer kon oppakken.’

 
Niets bleek minder waar, want het verslavingsgedrag kwam snel terug. ‘Na
een half jaar was ik weer net zo verslaafd als daarvoor, misschien nog wel
erger. Ik ging naar een andere zelfhulpgroep en daar viel alles op zijn plek. Ik
besefte dat mijn verslaving ergens vandaan kwam, dat ik aan mijzelf moest
werken. Dat kon ik niet alleen, daar had ik andere mensen voor nodig, maar
vooral de hulp van God. Ik voelde dat Hij dichtbij mij was en dat Hij er voor mij
is. Zijn hulp is er in kleine en grote dingen. Een voorbeeld: wij wilden een
zelfhulpgroep starten in Lisse, maar vonden aanvankelijk geen ruimte om
samen te komen. Mijn medeoprichtster begon al een beetje wanhopig te
worden, maar ik bleef rustig, ik wist dat het goed zou komen. En dat gebeurde
ook, wij mogen gebruik maken van het Paus Franciscushuis.’
 
Programma is nooit klaar
‘Met het programma ben je nooit klaar,’ zegt Leonie. ‘Je blijft gevoelig voor
verslaving. Dat kan lichamelijk zijn (genetisch) of psychisch. Daarom blijf ik
ook naar de bijeenkomsten gaan. Ik krijg daar zoveel steun, zoveel
waardering, dat is heel bijzonder. Daar voel ik ook de aanwezigheid van God,
ik weet dat Hij mij helpt.’
Een aantal jaren geleden kreeg Leonie ernstige medische klachten en kwam
zij in het ziekenhuis terecht. Die klachten waren alcohol-gerelateerd, maar
omdat zij inmiddels clean is, is zij blijven leven. ‘Die waarschuwing in 2017 was
dus volkomen terecht. Ik ben blij dat ik die kreeg en dat ik ernaar geluisterd
heb. Ik heb nu een heel fijn leven. Die verslaving blijft, die gaat niet weg, maar
door de hulp van God en de steun van heel veel lieve mensen om mij heen,
kan ik ermee omgaan.’

Te veel dorst?
Zelfhulpgroepen helpen elkaar verslaving te weerstaan
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Zelfhulpgroep in het Paus

Franciscushuis Lisse
 
De bijeenkomsten van de groep hebben een open ka
rakter. Iedereen die het verlangen heeft om te stoppen
met het gebruiken van stemmings- en geestverruimen
de middelen zoals alcohol, drugs en medicijnen is wel
kom, van te voren aanmelden is niet nodig. ‘Soms zijn
we met 4 mensen, soms met 25. We lezen een tekst, we
mediteren en hebben een werkboek als extra steun in
de rug. Iedereen die wil, mag iets vertellen en dat mag
van alles zijn. Er wordt oprecht naar geluisterd, er wordt
niet geoordeeld. Er is respect voor iedereen, je mag er
zijn zoals je bent, met al je tekortkomingen, maar ook
met alle goede eigenschappen. Wij geloven dat iede
re verslaafde kan stoppen met gebruiken en met het
verlangen naar gebruiken.’
Buiten de bijeenkomsten om is er contact via de tele
foon of de app. Er wordt altijd gereageerd, er is altijd
iemand die naar je luistert en met je meedenkt. Daar
naast worden er activiteiten georganiseerd waaraan je
kunt deelnemen en er zijn grote bijeenkomsten.
Voor meer informatie: leonie.celebratelife@hotmail.
com

Dunea zorgt ook buiten Nederland voor

schoon water.
Water om te drinken, water om je te wassen, water om te koken, voor ons is
vanzelfsprekend dat het er is. Maar wereldwijd hebben ruim 800 miljoen
mensen geen toegang tot schoon drinkwater, terwijl water een basisbe
hoefte is. Om te overleven, maar ook om het leven beter te maken.
 
Daarom is Dunea, het bedrijf dat in onze regio over het kraanwater gaat,
ook internationaal actief. De kennis die het bedrijf heeft, deelt het met de
rest van de wereld. Samen met partners helpt Dunea mensen in onder an
dere Mozambique en Kenia aan schoon drinkwater en betere leefomstan
digheden. Water uit de kraan hoort voor iedereen normaal te zijn.
 
Dunea zorgt voor het overdragen van kennis en ondersteunt lokale part
ners. Deskundigen op het gebied van watermanagement gaan 1 tot 2
weken op missie om kennis over te dragen. Nederlandse specialisten coa
chen lokale partners. Daarnaast worden mensen uit een land waar Dunea
actief is, naar Nederland gehaald om een opleiding te volgen. Het is de
bedoeling dat de lokale partners op een bepaald moment het project
overnemen en zelfstandig uitvoeren.
 
Dat is niet altijd eenvoudig, er zijn bij ontwikkelingshulp altijd problemen
met communicatie en cultuurverschillen. Dunea houdt daar rekening mee
en probeert zo goed mogelijk ondersteuning te bieden. In de genoemde
landen is al veel bereikt en hebben veel mensen, mannen, vrouwen en kin
deren toegang tot schoon water. Omdat dat van levensbelang is.
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 Jubilarissen Canticum Novum
 
Woensdag 15 mei was het weer zover, Canticum Novum heeft ook dit jaar weer
jubilarissen in haar midden, te weten Ank Gresnigt en Gerda Langeveld. Beide
dames zijn al 12 ½ jaar enthousiast lid van ons koor. Hoog tijd dus om hen in
het zonnetje te zetten. De voorzitter, Jan Rooijakkers, sprak de beide jubilarissen
op rijm toe, waarna dirigent Fabian Haggenburg hen de eremedaille in brons
van de St. Gregoriusvereniging opspeldde. Hier hoort ook een broche en een
oorkonde bij. Uiteraard ging dit vergezeld van een mooie bos bloemen namens
het bestuur van Canticum Novum, waarna alle aanwezigen hen konden
feliciteren. Na het officiële gedeelte, was er uiteraard nog een feestelijke
bijeenkomst met een hapje en een drankje.
 
Canticum Novum bestaat uit een groep enthousiaste zangers en zangeressen die, onder de enthousiaste leiding van
dirigent Fabian Haggenburg, met heel veel plezier wekelijks de muzikale ondersteuning van de Hoogmis in de St.
Agathakerk verzorgen. Het koor repeteert iedere woensdagavond in het Paus Franciscus Huis van half 8 tot half 10.
Halverwege is er een gezellige koffie- of theepauze.
We kunnen ons voorstellen dat u ook graag met ons mee zou willen zingen en wij nodigen u dan ook van harte uit om
eens vrijblijvend een repetitieavond mee te komen maken. We kunnen voor alle stemgroepen wel versterking
gebruiken, dus: sopraan, alt, tenor of bas, schroom niet en meld je aan! Neem gerust contact op met het secretariaat:
Joke van Rijsbergen, tel. 0252-418298 of via email: jokevanrijsbergen@gmail.com.  Of loop vrijblijvend binnen op
woensdagavond om half 8 in het Paus Fransiscushuis. Wij zien u graag komen!

Water: de bron van leven.
Op een van onze vakantietrips door Jordanië vertelde een gids ons hoe “ver
voor het begin van de moderne jaartelling” water in de woestijn werd
verzameld. Nibeteaners krasten gleufjes langs de steile rotswanden waardoor
de vroege ochtenddauw druppelsgewijs langs de richeltjes in grotere
bekkens werd verzameld. In grotten en overhangende rotsen bleef het water
koel en schoon. Zo konden rondtrekkende nomaden en hun vee “op
verschillende drinkplekken” hun dorst lessen. Op die plaatsen ontmoetten
mensen elkaar, vonden bescherming en konden even tot rust komen voordat
zij met hun karavaan weer verder trokken.
Anno nu verdient drinkwater onze bijzondere aandacht. En dat is meer dan
alleen een symbolische keuze. Goed omgaan met drinkwater betekent dat
we de juiste keuzes maken over het gebruik. In Nederland komt het water
schoon uit de kraan, zodat we het zonder zorgen kunnen drinken.
Gezamenlijk werken drinkwaterbedrijven en de overheid aan goed en veilig
drinkwater. Geen levensmiddel in ons land staat onder strengere controle
dan drinkwater.
 
Duurzaam
Dagelijks worden er in Nederland 500.000 plastic flesjes weggegooid, aldus
Dunea. Als u uw bidon steeds weer opnieuw vult met lekker en betrouwbaar
kraanwater, dan levert u ook een bijdrage aan het verminderen van plastic.
Misschien is het u ook eens overkomen, dat tijdens een fietstocht op een
warme zomerse dag je bidon leeg is. Dan kan het een opluchting zijn als je
ergens een kroegje vind. Sommige winkelketens, maar ook particulieren
bieden de mogelijkheid om een flesje water te vullen. Dan ontmoeten
dorstige reizigers elkaar bij de waterkraan en vinden mensen een moment
van rust voordat zij hun reis vervolgen.
 
Jeanne Ruigrok
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Vriendschapsicoon in onze parochie
Zuster Irene van de Benedictinessen uit Oosterhout heeft voor de
Taizévieringen van de H. Willibrordusparochie een icoon vervaardigd naar het
voorbeeld van de Vriendschapsicoon van Jezus en Abt Menas. De originele
koptische icoon werd in de 19e eeuw gevonden in de ruïne van een koptisch
klooster in Bauein, in de Egyptische woestijn. Er wordt verondersteld dat Abt
Menas de abt was van dat klooster. Dries van den Akker sj schrijft over deze
icoon: ‘Voor Christus rechts, en voor ons links staat een abt. Dat zegt het
bijschrift: ‘Apa Menas’, vader Menas. Hij heeft een aureool rond zijn hoofd.
Dat duidt erop dat hij heilig is. Zijn gewaad heeft een gouden glans, symbool
van de goddelijke heerlijkheid. Zijn rechterhand is enigszins geheven, met
twee vingers omhoog. Dat gebaar herinnert aan het gebaar dat Christus
vaak maakt op iconen: het duidt op goddelijke zegen en onderricht. In de
linkerhand heeft Menas een boekrol, het goddelijk woord dat aan hem is
toevertrouwd. Onder zijn gewaad komen blote voeten te voorschijn, vanouds
symbool van het gaan van Gods weg, de navolging van Christus.’
 
De originele icoon is in het bezit van het Louvre in Parijs. Het is een van de
oudste iconen die bewaard is gebleven: uit de 6e of 7e eeuw. Deze icoon is
bekend geworden door Taizé. Het origineel is donker van kleur. Zuster Irene
heeft een geheel eigen versie gemaakt van de icoon; aansprekend, licht en
treffend.

 
Deze icoon is door kapelaan Kuik gezegend tijdens de Taizéviering op 26 mei
jl. en is aanwezig tijdens de Taizévieringen in onze parochie. De volgende
Taizévieringen zijn op zondag 7 juli, zondag 15 september en zondag 24
november om 19.30 uur in de dagkapel van de H.H. Engelbewaarderskerk.

 
U wordt uitgenodigd om te mediteren bij deze icoon over Jezus die naast u
loopt.
Jezus loopt altijd met ons mee op onze weg. 
Hij biedt ons zijn arm aan, 
wil zijn arm over onze schouder leggen, 
als een zacht, licht juk van Liefde. 
 
Hij loopt als een vriend naast ons.
Als kijken naar het verleden te verdrietig is 
en kijken naar de toekomst te zwaar is 
kijk dan naast je 
want Jezus loopt met je mee.
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Zomerkampen: Plezier en voldoening
Elke parochie draait op vrijwilligers, maar ook verschillende diocesane
activiteiten worden door vrijwilligers gedragen. Zo ook de zomerkampen van
het bisdom.
 
Tienerkamp
St. Maartenparochie - Sassenheim
Anne Geerars (26)
Gymdocent basisschool
 
Kinderkamp
Federatie HH. Clara & Franciscus - Leimuiden
Sjoerd van der Geest (26)
Werktuigbouwkundige

 
Hoe zijn jullie als kampleiding bij de zomerkampen gekomen?
Anne: “Het is op mijn pad gekomen na de WJD naar Krakau. Dat was een
mooie ervaring en ze zochten toen nieuwe leiding voor de zomerkampen.
Vanaf 2018 ben ik meegegaan.”
Sjoerd: “Mijn moeder heeft een poster gezien in de kerk en de folder aan mij
gegeven. Dat was toen ik 8 jaar was en ik ben toen heel veel jaren als kind
mee geweest op kamp, tot 2015. In 2016 was er nood en ben ik gevraagd om
als leiding mee te gaan. Dat was spannend maar voelde ook vertrouwd.”
Anne en Sjoerd vertellen enthousiast over de taken die zij hebben als
hoofdkampleiders van het tiener- en kinderkamp. “We zijn
eindverantwoordelijk tijdens deze week en dat is wel een hele
verantwoordelijkheid, maar we zijn ook gewoon onderdeel van het team.”
 
Teambuilding?
“Ja dat is erg belangrijk. We verdelen de taken in de week over het hele
team, de één richt zich op de boodschappen en de keuken, de ander zorgt
voor het uitje. Zelf verzorgen wij ook het contact met de ouders en hebben wij
contact met de geestelijk verzorgers (GV’ers) die met ieder kamp mee zijn, en
ook het contact met het bisdom.”

 
Wat brengt het jullie?
“Plezier en voldoening. We kijken er altijd weer naar uit hoewel we soms ook
wel denken: “Waarom doe ik dit?” Het is heel intensief maar dan kijken we
naar de kinderen die meegaan en zien hoe blij zij zijn. Voor sommige
kinderen is het de enige vakantie en dat maakt het ook voor ons nog meer
waardevol om hieraan mee te helpen.”
 
Wat is jullie taak als hoofdkampleiding?
“Voor ons begint het allemaal al veel eerder. Het hele jaar door blijven we als
hoofdkampleiding, de geestelijk verzorgers en het bisdom met elkaar in
gesprek. In januari beginnen de voorbereidingen voor het jaar en in oktober
sluiten we het jaar met elkaar af. Ergens in de winter of het voorjaar
organiseren we ook nog een reünie voor de deelnemers.”
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Wat geef je door?
“Plezier, nieuwe vrienden en ik-mag-er-zijn”.
 
Als laatste jullie wens voor de zomerkampen?
“We hopen dat de folders of kaarten niet zomaar achter in de kerk belanden
tussen andere folders. Daar zien we vaak door de bomen het bos niet meer.
We hopen dat kinderen persoonlijk worden uitgenodigd met de kaarten die
hiervoor zijn gemaakt. Met elkaar kunnen we dan ook deze zomer weer een
mooie kampweek gaan hebben.”
 

Er zijn kinderen in de parochies voor wie de zomerkampen de enige
vakantie is. Kinderen waarvan de ouders de eigen bijdrage niet of heel
moeilijk kunnen betalen worden ondersteund. Gunt u een kind een
leuke week?
Neem dan contact op met het pastorale team in uw parochie of met
het bisdom (via jong@bisdomrotterdam.nl). Dit zijn uiteraard
vertrouwelijke gesprekken.
U kunt de zomerkampen sponsoren door een bijdrage via
onderstaande link.
https://www.bisdomrotterdam.nl/voor-parochies/jongeren/
zomerkampen

 
De zomerkampweek is dus niet zomaar één week voor jullie?
“Nee, we bereiden ons goed voor en blijven met alle kampleiders in contact.
In het voorjaar is er altijd een leidingweekend. Tijdens dit weekend is het ook
gezellig. Voor een goed zomerkampteam is dit een belangrijk weekend. We
eten samen, blijven overnachten en beginnen op zaterdag samen met het
vieren van de eucharistie voordat we ontbijten en we beginnen met het
inhoudelijk programma van die dag.
Vorig jaar heeft Liesbeth Stalmeier met ons gesproken over motiveren,
inspireren en enthousiasmeren. Wat verwachten de kinderen van ons en wat
verwachten wij van hen en over spelen met de spanningsboog. Dit jaar
volgden we samen een EHBO-cursus op deze zaterdag.”

 
En dan de kampweek; wat organiseren jullie allemaal?
“Voor ons begint de week op zaterdag als we elkaar treffen op Vronesteyn
(priester- en diakenopleiding van het bisdom – red.) Hier liggen al onze
spullen opgeslagen. Van hier gaan we naar de kamplocaties om kwartier te
maken.
Op zondag verwelkomen we dan de kinderen. Tijdens de week gaan we ook
altijd een dagje uit”. Sjoerd: “Vorig jaar gingen we met de kinderen naar de
dierentuin.” Anne: “Wij zijn met de tieners naar het klimbos geweest. We doen
zomerkampenspelen. Wat dat is laten we een verrassing. We doen veel
spelletjes. Er is corvee en ergens in de week komt de bisschop op bezoek om
samen met ons de eucharistie te vieren en om met de kinderen samen te
eten.”

 
Er is ook ieder jaar een jaarthema?
Anne: “Ja dat wordt voorbereid door de GV’ers. Dit jaar is het thema: “Ga jij
mee op weg?” Iedere ochtend is er een dagopening rondom het thema
waarin verschillende Bijbelverhalen worden gelezen en waar we dan met de
kinderen over praten. We hebben tijdens het voorbereidingsweekend al met
de kampleiding over gesproken”.

 
tekst en foto's: Bisdom Rotterdam
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Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608

www.roelandjuweliers.nl

Hulp nodig?
De PCI is een instelling die een diaconale functie heeft
voor parochianen van een geloofsgemeenschap maar
ook voor mensen van buiten de
geloofsgemeenschap. Diaconie is omzien en hulp
bieden aan een ieder die dat nodig heeft. Vanuit
naastenliefde (= caritas) wordt de helpende hand
geboden.
De PCI beschikt over middelen om mensen die in nood
zijn gekomen, of mensen die niet meer in aanmerking
komen voor regelingen vanuit de gemeente, direct te
helpen. Vooral op financieel gebied helpen wij mensen
die bij andere instanties niet meer terecht kunnen. Dit kan
in de vorm van een lening of schenking zijn. Indien nodig
doet de PCI soms ook aankopen om mensen in nood te
helpen.
 
Naast het financieel ondersteunen van mensen helpen
wij ook organisaties met humanitaire doelstellingen in
eigen land en daarbuiten. Maar zeker ook de regionale
instellingen vergeten wij niet! De PCI ondersteunt ook
verschillende projecten binnen de parochie.
 
De PCI bestaat uit vrijwilligers. Integere mensen die zich
vanuit hun geloofsovertuiging willen inzetten voor de
medemens. “Ik had honger en jij gaf mij te eten.” (Matt.
25, vers 35). Mensen in tijdelijke financiële nood
kunnen een hulpaanvraag doen. Deze zal uiterst
zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Uiteraard
kunnen ook organisaties en werkgroepen een beroep
doen op de PCI. Tevens is het mogelijk een aanvraag te
doen voor een ander.
 
De hulpaanvraag kan via e-mail gedaan worden. Maar u
kunt ook een briefje in de brievenbus van de pastorie
doen. Uiteraard mag u ook telefonisch contact opnemen
met een van de parochie secretariaten. Het secretariaat
zal de betreffende lokale PCI inlichten en wij zullen dan
contact met u opnemen. Mogelijk kunnen wij u de
helpende hand bieden. Misschien zijn wij dat laatste
(puzzel) stukje waar u op zoek naar bent…
 
PCI, afdeling De Zilk E-mail: pcidezilk@gmail.com
PCI, afdeling Hillegom E-mail: pcihillegom@gmail.com
PCI, afdeling Lisse E-mail: pcilisse@gmail.com

Open Monumentendag 2024 St. Agathakerk
14 september 2024 neemt de St. Agathakerk deel aan de Open Monumentendag. Het thema voor deze dag is
"Onderweg". Aan het programma wordt momenteel hard gewerkt. Een grove vorm is reeds samengesteld. Om alles
vlekkeloos te laten verlopen hebben wij Kees Noordermeer bereid gevonden om als coördinator het evenement te
begeleiden. In de plaatselijke folder rond het evenement zal namens de St. Agathakerk de volgende tekst worden
opgenomen: 

Onderweg als pelgrim naar bedevaartsplaatsen. Wie ontmoet ik daar?

Mail-adres Kees Noordermeer: ceesgn8@gmail.com
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uitvaartzorgbollenstreek.nl

 Het grote verschil
zit in de kleine details

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

 
0252 411 366

 24/7

Patricia Vermeij
06 - 23 69 63 25

Uitvaartverzorging

Vermeij

De Zilk • www.uitvaartverzorgingvermeij.nl

Dag en nacht bereikbaar
Puur & Persoonlijk

Grafmonumenten 

& Urnen

Sinds 1902

Meer en Duin 21-23 • Lisse 

T: (0252) 413 308 

www.bootnatuursteen.nl 

www.memorieurnen.nl

Uitvaartverzorging 

Uitendaal
sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 

in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 

jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!
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H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC LISSE
0252  211453

secengel@rkwb.nl
 

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986

 

St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH LISSE
0252 413330

seclisse@rkwb.nl
 

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH LISSE

 
Bankrekeningnummer:

NL 86 RABO 03365 30 986

Heilig Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252  515753
secdezilk@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 48 RABO 03881 15 009
 
St. Jozef en St. Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
0252  515000
sechillegom@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 42 RABO 03169 02 373

Centraal Secretariaat
Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B

Hillegom
 

Bereikbaar op werkdagen
van 08:30 tot 12:30 uur.

Telefoonnummer: 0252 418 870
E-mail: sec@rkwb.nl

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:

www.kerkomroep.nl:
H.H. Engelbewaarderskerk

St. Agathakerk Lisse
St. Jozef en St. Martinuskerk

 
www.kerkdienstgemist.nl:

H. Hart van Jezuskerk De Zilk
 

En live te bekijken via
Facebook en YouTube: 

Parochie Heilige Willibrordus

www.willibrordusbollenstreek.nl

Kerken open
St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

 
Mariakapel van de

H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

 
Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:

9.00 - 16.30 uur
 

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

 
Mariakapel Nassaustraat Lisse:

10.00 - 17.00

Ziekenzalving of uitvaart:
06-33865955


