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Van het bestuur:
Deze keer een bijdrage vanuit de BWOG, de Bestuurlijke Werkgroep
Onderhoud Gebouwen van onze parochie. Ik mag, als nieuw bestuurslid,
deze geleding vertegenwoordigen in het Parochiebestuur.
Een kort voorstelrondje van mij is hierbij wel van toepassing waarna ik de
werkzaamheden van de BWOG graag voor u inzichtelijk probeer te maken.
 
U kunt dit artikel verder lezen op pagina 12.

Wanneer dit nummer van de Wil’skracht bij u door de
brievenbus komt, is het bijna september. Voor de één
een maand om nog eens extra hard door te werken in de
bollensector, voor de ander een maand om lekker
uitgerust weer aan de slag te gaan. Dat kan op het werk
zijn, in het vrijwilligerswerk of wellicht wordt het tijd om
aan jezelf te werken door het volgen van een nieuwe
opleiding of cursus. Ook in de parochie starten er deze
maand weer allerlei nieuwe activiteiten, waaraan u kunt
deelnemen.
 
Maar wat nu, als je leven door een ziekte wordt beheerst.
Wanneer alle dagen hetzelfde zijn en nauwelijks iets
nieuws brengen. Dan valt het leven niet mee. Dit nummer
van de Wil’skracht heeft als thema: de zieken bezoeken. U
vindt in het blad verschillende artikelen waarin het belang
van zo’n bezoek aangegeven wordt. En nee, u hoeft niet
aan te komen met een uitbundig boeket of een rijk
gevulde fruitmand. Veel belangrijker is het om er te zijn
voor iemand voor wie alle dagen hetzelfde zijn. Voor
iemand die leeft tussen hoop en vrees, tussen gedachten
over beter worden – of niet. Vaak vraagt men zich dan af
"Wat moet ik zeggen?". Eigenlijk maakt dat niet veel uit.
Luisteren naar de ander, praten over alledaagse dingen
of juist de diepte ingaan, het er zijn maakt het verschil. U
zult snel ontdekken wat nodig is.
 
In dit nummer leest u verder veel over nieuwe
ontwikkelingen binnen de parochie, u kunt (opnieuw)
kennismaken met mensen die binnen of buiten de
parochie actief zijn voor een ander. 
Namens de redactie wens ik u veel leesplezier en een
mooie septembermaand.
 
Marian Castenmiller
 

Beste lezer,
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Pastoraal woord

De zieken bezoeken
 
'Ik was ziek en je hebt Mij bezocht', zegt Jezus in Mattheüs 25, 36.
Het bezoeken van zieke mensen is één van de zeven werken van
barmhartigheid. Jezus roept ons ertoe op in het Mattheüs-evangelie. Het is
een oproep om de lijdende medemens niet alleen in onze gebeden te
dragen maar ook in concrete daden.

 
De zieken bezoeken: een opdracht
Het bezoeken van de zieken is niet zomaar een mooie gedachte, het is een
opdracht die Jezus ons gegeven heeft. In de evangeliën zien we veel
voorbeelden van Jezus die zieken geneest en troost. Het bezoeken van de
zieken gaat verder dan alleen fysieke zorg. Het gaat om het bieden van
emotionele steun aan de zieken, om te luisteren naar hun verhaal en om hen
te verzekeren van onze liefde en gebed. Het gaat om het delen in hun lijden
en om hen te laten voelen dat ze er niet alleen voor staan.
 

Het lijden van Christus
Wanneer we denken aan ziekte en lijden, denken we al snel aan het kruis van
Christus. De Zoon van God heeft ons een voorbeeld nagelaten door zijn lijden
te aanvaarden. In zijn lijden zien we de liefde van God op haar zuiverst: een
liefde die geen grenzen kent, die niet vlucht voor het kwaad maar dat juist
overwint door liefde.
 
In zijn lijden heeft Jezus zich verbonden met alle mensen die lijden. Hij heeft
ons verzekerd: “Waar twee of drie in mijn Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun
midden” (Matteüs 18, 20). Wanneer we dus een zieke bezoeken, zijn we niet
alleen bij die persoon, maar ook bij Christus zelf.

 
De vruchten van het bezoeken van de zieken
Het bezoeken van zieken brengt niet alleen troost voor de
zieke maar ook voor onszelf. Wanneer we onze tijd en
aandacht geven aan een ander, ervaren we zelf een diepere betekenis in
ons leven. We groeien in liefde, mededogen en naastenliefde.
Bovendien is het bezoeken van de zieken een krachtig getuigenis van ons
geloof. Door onze daden tonen we aan dat onze geloofsovertuiging niet
alleen bestaat uit mooie woorden, maar dat het ons beweegt tot concrete
handelingen.
 

Hoe kunnen we de zieken bezoeken?         
Er zijn vele manieren om de zieken te bezoeken. We kunnen denken aan:

•   Een persoonlijk bezoek aan huis; vaak de meest waardevolle vorm van
zorg.

•   Een telefoontje of een bericht; ook op afstand kunnen we iemand een hart
onder de riem steken.

•   Vrijwilligerswerk in een ziekenhuis of verzorgingshuis; op deze manier
kunnen we regelmatig contact hebben met zieken.

•   Geestelijke begeleiding; voor sommige zieken is een gesprek met een
geestelijke een grote steun.

Het bezoeken van de zieken is een uitdaging, maar het is ook een zegen. Het
is een uitnodiging om ons hart te openen voor de nood van de ander en om
ons geloof in daden om te zetten. Laten we ons inspireren door het voorbeeld
van Jezus en ons inzetten voor onze zieke medemensen.
 
Kapelaan Stephan Kuik
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Anjezë Gonxhe Bojaxhiu
of zoals wij haar beter kennen:

Heilige Moeder Teresa
Skopje 1910 – Calcutta 1997
Deze heilige kwam uit Skopje (in het huidige Noord Macedonië) en was van
Albanese afkomst. Ondanks dat de meeste Albanezen moslims zijn, waren
haar ouders katholiek en ze behoorden dus tot een minderheid. Ondanks dit
feit, brachten zij hun kinderen bij dat ze moesten opkomen voor hun
katholieke overtuiging en ze moesten werken zodat ze wat over zouden
hebben voor de armen.
 
In de boekjes die haar moeder thuis had liggen, las Anjezë (Albanese spelling
voor Agnes) over missionarissen in India. Al vroeg ontstond in haar een
roeping naar datzelfde type werk. Ze biechtte erover bij haar biechtvader en
vroeg aan hem hoe ze nou kon weten of dat echt iets is wat God van haar
wilde. Zijn antwoord was eenvoudig: als je blij wordt bij de gedachte over wat
je wil gaan doen, is dat een duidelijk teken.
 

Missie
Op haar zeventiende had ze haar besluit genomen: ze zou intreden bij de
orde van de Onze lieve Vrouwe van Loreto. Na haar voorbereidingstijd koos ze
haar kloosternaam Teresa. Na een jaar training in Ierland vertrok ze naar
India. En zo was ze tenslotte in Calcutta verschenen. Aanvankelijk was ze
lerares op een school van de Zusters van Loreto, maar getroffen door het
lijden van de armen voelde ze zich geroepen tot een andere vorm van missie.
Ze verliet haar zusters, koos een wit-met-blauwe sari als habijt, en volgde bij de
Medische Missiezusters een verpleegstersopleiding; die zou ze nodig hebben
in haar nieuwe leven. 
 
Nee, Moeder Teresa deed geen wonderen, maar het was wel wonderbaarlijk
hoe zij al dat enorme hoeveelheid werk in haar eentje kon verzetten. Al snel
kreeg ze hulp van goedwillende vrouwen want in 1950 mocht ze met
toestemming van de paus een kloosterorde stichten. Die gaf ze een naam:
“Orde van de Missionarissen van de Naastenliefde" (Missionaries of Charity). 
Ze hielp de moeders bij het wassen van hun baby's: ze verzorgde en reinigde
de open wonden van zieken; ze droeg mannen en vrouwen in haar armen
die op de open weg lagen te crêperen naar een beschutte plek zodat ze
menswaardig konden sterven. Tegelijk praatte ze met hen over hygiëne; ze
leerde hen zich te verzorgen. Op de vraag waarom ze dit allemaal deed
vertelde ze over Gods liefde: "God houdt echt van jullie. Hij heeft mij
gevraagd dat aan jullie te laten zien." Ze zei dat ze namens God kwam om
het lot van de armen te verlichten.

 
Het werk nam toe en er werden opvanghuizen geopend, ook in andere
werelddelen, in Afrika, Zuid-Amerika, in de slums van grote Amerikaanse
steden, en ook in Rotterdam en Amsterdam.
 
In 1979 kreeg Moeder Teresa de Nobelprijs voor de Vrede.
In 2003 werd Moeder Teresa door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard en
op 4 september 2016 door paus Franciscus heilig verklaard.
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Start van de Rafael Rouwgroep
De Rafael Rouwgroep is een nieuw initiatief voor mensen die wat
extra ondersteuning kunnen gebruiken bij het leren omgaan met het verlies
van hun dierbare. Het idee is ontstaan tijdens ontmoetingen die
plaatsvonden na de Eucharistievieringen op zondag en in gesprekken met
bezoekers van de koffie-ochtenden in het Paus Franciscus Huis. Met
regelmaat komt dan naar voren dat mensen die één of meerdere dierbare(n)
hebben verloren zich alleen voelen staan in hun rouwervaring en rouwproces.

 
Het is een hele intense ervaring als je iemand in je leven verliest waar je veel
van houdt, je leven verandert definitief! Nadat de week van afscheid nemen
en de uitvaart voorbij zijn, komt het leven van de nabestaande in een wat
rustiger vaarwater en wordt pas écht duidelijk wat er gebeurd is.
Langzaam maar zeker komt het besef dat het verlies van hun dierbare
onomkeerbaar is. Deze gedachte kan beangstigend zijn en heel veel pijn,
verdriet en soms ook paniek met zich mee brengen. Je kan de situatie niet
veranderen, je staat machteloos ten aanzien van het verlies en de leegte die
dat met zich meebrengt.

 
Ondersteuning
Rouwen onderga je, kan soms ook heel hard werken inhouden en kost veel
energie. Je kan te maken krijgen met emoties van somberheid, boosheid,
verdriet. Daarnaast sta je voor de uitdaging om je leven vorm en inhoud te
gaan geven zonder dat de overledene hier fysiek nog deel van uit maakt.

Het kan troostend en steunend zijn om met lotgenoten te praten over hoe het
met je gaat en waar je tegenaan loopt. Door het verlies met elkaar te delen
en te dragen, staat niemand die deelneemt aan deze groep er alleen
voor. De rouwgroep wordt vanuit de parochie georganiseerd en begeleid
door kapelaan Stephan Kuik en Helen Verschoor. Helen is stervens- en
rouwconsulent en heeft sinds 4 jaar haar eigen praktijk in Lisse. Zij zal haar
kennis en ervaring graag inzetten om de deelnemers tot steun te zijn en hen
een veilige en warme plek te bieden waar iedereen open en eerlijk
ervaringen van verlies kunnen delen.

 
Bijeenkomsten
In een tijd waar alles snel moet, ja soms zelf een rouwproces als het aan
sommige werkgevers ligt, kan het een verademing zijn om in een rustige
omgeving stil te mogen staan bij uw verlies. U bent dan ook van harte welkom
bij de eerste bijeenkomst op woensdag 9 oktober om 14.00 uur in het Paus
FranciscusHuis, Heereweg 271 in Lisse. De bijeenkomsten zullen maandelijks
plaatsvinden, telkens op de tweede woensdag van de maand, en u kunt op
elk gewenst moment instromen in (of weer uitstromen uit) de groep.

Vriendelijk verzoek om u van te voren aan te melden bij het centraal
secretariaat van de parochie: sec@rkwb.nl of 0252 418 870.
Voor vragen kunt u terecht bij Helen Verschoor:
helen@begeleidingbijstervenenrouw.nl of 06 28 47 24 35.

Helen Verschoor en kapelaan Stephan Kuik
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Interview met Jolanda de Berg, dirigent-organist in de Engelbewaarderskerk

Heilig, Heilig, Heilig
Jolanda heeft net met een paar van haar koorleden de
Mis muzikaal ondersteund in Hillegom. Op deze
zaterdagochtend was er om 10 uur een extra viering
vanwege het Hoogfeest van de heilige Petrus en Paulus.
Terwijl wij gaan zitten voor dit interview loopt haar man
Henco een rondje met hun twee honden. De ene hond is
Henco’s blindengeleidehond, de andere is zijn vorige
geleidehond. Het feit dat deze hond van een rustig
pensioen bij hen mag genieten zegt een hoop over hun
band met dit dier, maar ook met de mensen in hun
naaste omgeving. Familie speelt een belangrijke rol in het
leven van Jolanda. Mantelzorg, oog hebben voor de
ander, verbinding zoeken, heeft Jolanda van huis uit
meegekregen. “Ik kook voor mijn ouders, maar
desondanks geven zij me altijd eten mee. Ze zorgen altijd
dat iedereen een volle koelkast heeft!” Haar
zorgzaamheid blijft niet beperkt tot haar man, familie en
honden. Als haar koorleden ziek zijn, kunnen ze een
bezoekje verwachten van hun dirigente/organiste. “In
corona-tijd belde of bezocht ik ook de alleenstaande
leden van mijn koren regelmatig. Dat werd erg
gewaardeerd.” “Een oudere dame op een van mijn
andere koren was getroffen door een herseninfarct en
kon alleen nog ‘ja’ en ‘nee’ zeggen. Tot ieders verbazing
bleek ze nog wel te kunnen zingen! Toen haar kinderen
vroegen of hun moeder moest stoppen met het koor
antwoordde ik dat het me beter leek van niet. Ze bleef
gewoon mee repeteren op woensdag.”

 
Muziek
Jolanda is gewend om zich niet blind te staren op
beperkingen maar te kijken naar wat er nog wel kan.
Haar man Henco is daarin een groot voorbeeld, zoals hij,
ondanks het verlies van zijn zicht, bijvoorbeeld op het
conservatorium orgel doceert. Ze vormen samen een
muzikaal koppel met een grote voorliefde voor het orgel.
“Mijn persoonlijke voorkeur ligt bij Bach’s orgelmuziek,
daar heb ik promotieonderzoek naar gedaan en twee
jaar geleden ben ik daarop gepromoveerd.” Jolanda
heeft ook meerdere cd-opnames op haar naam staan en
is verbonden aan meerdere koren. Altijd als dirigent en
organist tegelijk. “Ik houd ervan om alles in eigen hand te
hebben, dat kan in een dubbelfunctie als deze.” Het komt
mooi uit dat de Mis in de Engel op zaterdagavond is,
want toen deze vacature beschikbaar kwam bij het
Actaeakoor en In Conspectu Angelorum was dat een
mooie kans omdat deze koren over het algemeen goed
te combineren zijn met haar andere koren. “Ik ben
musicus, dus ik wil zo veel en vaak mogelijk bezig zijn met
muziek.” In Lisse is het repertoire niet bepaald Bach. “Ik
ben professioneel genoeg dat ik mijn persoonlijke
voorkeur opzij kan zetten. Hoewel ik van het orgel houd,
ben ik ook best bereid om voor Actaea naar de piano
over te schakelen. Hij blijkt een ‘orgelstand’ te hebben,
dus die ga ik wel gebruiken!” Jolanda gniffelt. “Ik stel me
graag dienend op, en dat betekent dat we elkaar
tegemoet moeten komen.” Maar er zijn wel grenzen aan
dat tegemoetkomen, want Jolanda heeft principes die ze
niet wil verloochenen.
 
Heilig
De kerk waarin Jolanda op maandag repeteert en om de
week op zaterdagavond de Mis ondersteunt heeft haar
hart gestolen. “Vier zangers is in deze kerk al genoeg voor
een mooie klank.” Ook de bekende koepelschildering
van de H.H. Engelbewaarderskerk maakte indruk. “Vanaf
de koorzolder bekijk je de schildering van nóg dichterbij.
Prachtig. Zeker dat ‘Heilig, Heilig, Heilig’!” “Deze kerk is
bijna hemels, en dat vind ik inspirerend, maar ook
uitdagend… Om daar recht aan te doen.” In de koepel
van de Engelbewaarderskerk staat de tekst van het
‘Heilig, heilig, heilig’ uitgeschreven, samen met
afbeeldingen van de apostelen (Petrus en Paulus delen
een vakje, heel toepasselijk voor de dag van dit
interview), een kring engelen, en helemaal bovenin zijn
drie ringen geschilderd die de Heilige Drie-Eenheid
verbeelden. God wordt gesymboliseerd door drie ringen,
wat past bij het Godsbeeld dat Jolanda heeft waarin het
mysterie van de Heilige Drie-Eenheid een grote rol speelt.
Deze schildering als geheel verbeeldt dan ook prachtig
de Hemel, waar de engelen en heiligen voortdurend het
‘Heilig, heilig, heilig’ zingen.
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‘Heilig’ is voor Jolanda het belangrijkste aspect van God.
“Voor sommige mensen is God in de eerste plaats ‘liefde’
of ‘rechtvaardig’, voor mij staat ‘Heilig’ op de eerste
plaats. Die eerbied voor God, dat ontzag, dat vind ik heel
erg belangrijk. Het kan me dan ook echt pijn doen als
mensen grapjes maken over God. In de Bijbel staat
geschreven dat mensen het niet zouden overleven
wanneer ze God zouden zien, dat de engelen hun ogen
bedekken met hun vleugels wanneer ze God
aanschouwen. Over die God kun je toch geen grappen
maken?!?!” Ze heeft geen theologie gestudeerd, maar via
de kerkmuziek heeft ze toch veel geleerd: “Als je er voor
openstaat, kun je heel veel leren uit de liedteksten.”
Misschien is een van de belangrijkste dingen die ze haar
koren probeert mee te geven dan ook wel om goed naar
de liedtekst te kijken en het juiste gevoel op te roepen in
de klank. “Het ‘Heilig, heilig, heilig’ waarmee we God
prijzen mag bij de mensen dat ontzag oproepen dat de
engelen ook hebben.”
 
Eigen cultuur
Elk koor heeft zo zijn eigen geluid, repertoire, cultuur. Op
maandagavond repeteert eerst ‘In Conspectu
Angelorum’ (letterlijk: in het aangezicht der engelen), en
na een korte pauze Actaea. “Sommige koorleden zingen
bij beide koren. Het is grappig om te zien hoe ze zich
aanpassen aan het gezelschap waarin ze zich
bevinden.” Jolanda heeft geen theologie gestudeerd, en
ook geen psychologie, maar beide studies zouden haar
waarschijnlijk wel gelegen hebben. Ze heeft een scherp
oog voor de gevoelens van mensen. Dat blijkt ook als het
onderwerp ‘verandering’ ter sprake komt. “Opgelegde
verandering valt niet altijd goed. Zoals de instructies die
we krijgen in de keuze voor liederen in de Mis. Vanuit mijn
eigen achtergrondkennis van kerkmuziek begrijp ik
veranderingen soms wel, maar ik merk dat zulke
veranderingen bij mensen die die achtergrond missen
onrust kunnen veroorzaken. En die onrust kan leiden tot
een verlies van vreugde.” Ze hoopt dan ook dat er meer
uitleg komt voor de koorleden en kerkgangers. (Pastoor
Bosma heeft in antwoord op dit verzoek een artikel
geschreven met de achtergrond van de recente
instructies voor de keuze van liederen, lees hiernaast
meteen door!)
Jolanda’s telefoon gaat. Het is Henco. Hij is terug van zijn
wandeling. De tijd is gevlogen tijdens dit gesprek!
 
Renée van der Salm

Muziek en zang in de

Eucharistie
Muziek en gezang spelen vanaf het vroegste begin een
rol in het christendom. Zij hebben een eigen manier om
iets te vertellen waar geen woorden voor zijn. Het geeft
saamhorigheid, tenslotte zing je met elkaar. Het kan een
gevoelige snaar raken van iets wat je hebt meegemaakt
of waar je aan herinnerd wordt.
Reeds in de brieven van Paulus is sprake van psalmen en
gezangen (Efeziërs 5:19; Kolossenzen 3:16). In de loop
van de eeuwen werd het gezang in de kerk steeds verder
gestandaardiseerd. 
 
In de Eucharistische liturgie wordt de zang in twee
onderdelen verdeeld: in het ordinarium (vaste gezangen)
en het proprium (tijdeigen gezangen). Samen vormen ze
de misgezangen.
 
Proprium
Het proprium zijn de wisselende gezangen van de mis. Zij
horen liturgisch bij een bepaalde dag. De tekst wisselt
afhankelijk van de (feest)dag, in tegenstelling tot het
ordinarium.
 
Ordinarium
Dit is de reeks vast wederkerende gezangen van de Mis,
namelijk Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei. Deze
gezangen hebben altijd dezelfde tekst. Al naargelang de
status van een dag (weekdag, zondag, feest, hoogfeest)
kunnen er meer of minder uitgebreide melodieën voor
diezelfde teksten worden gezongen.
 
In de opbouw van de Eucharistische liturgie is het
ordinarium de kapstok. In welke Rooms Katholieke kerk je
ook komt, of het nu je eigen parochiekerk is, die van de
buren of ergens anders aan de andere kant van de
wereld, je weet aan de hand van de gezangen waar je
bent in de viering en wat er gezongen wordt.
De kracht van de Rooms Katholieke liturgie is die
wereldwijde eenheid. Samen hetzelfde bidden en zingen.
Het geeft een eenheid die onze verscheidenheid
overstijgt. 
Als pastoraal team zijn wij aangesteld om in onze
parochie die eenheid te bevorderen maar ook om de
eigenheid van iedere koor aan te moedigen binnen die
eenheid. De eigenheid komt dan tot uitdrukking in de
melodieën en de stemmen die deze vaste gezangen
zingen. Terwijl de tekst de universele eenheid weergeeft.
 
Bouke Bosma, priester
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Water uit de bron van Sint Rochus
Een collega nam vanaf zijn vakantie voor mij een flesje mee met water uit de
bron van Sint Rochus te Grangues in Normandië. Daardoor was ik benieuwd
wie Sint Rochus was. Op Heiligen.net staat o.a. dat hij waarschijnlijk geboren
is rond 1350.  Na de dood van zijn ouders gaf hij zijn geld weg en vertrok om
als een pelgrim te leven. Kwam hij ergens waar de pest woedde of een
andere ziekte, dan bleef hij daar om de zieken te verplegen. Sommigen wist
hij te genezen door middel van een kruisteken.  
 
Het thema van deze Wilskracht is ‘de zieken bezoeken’, dat deed Sint Rochus
wel op drastische wijze. En ik denk na wat zijn verhaal in de huidige tijd zou
kunnen betekenen.
De pestlijders van toen waren niet alleen ziek; zij werden ook nog eens buiten
de gemeenschap gezet. Zij werden opgevangen in pesthuizen, buiten de
muren van de stad. Verstoten, bang als men was om ook ziek te worden.
Wie zouden we tegenwoordig kunnen zien als pestlijders? We hoeven niet zo
lang terug om te denken aan de paniek van de covidpandemie.
 

Covidpandemie
Als je ziek was, moest je binnen blijven, in een aparte ruimte en vooral geen
contact hebben met de andere gezinsleden in huis. We mochten elkaar niet
bezoeken en waren bang om elkaar te besmetten.
We kunnen ook denken aan ouderen, van wie wordt gezegd dat hun leven
wel is voltooid. Dat zij niets meer toe te voegen hebben aan deze
samenleving.
Of mensen met een beperking, die worden buitengesloten omdat de wereld
vindt dat zij niet mee kunnen komen in onze snelle maatschappij.
Ik denk ook aan mensen met psychische klachten. Toen ik op bezoek ging bij
een jonge vrouw die met spoed was opgenomen in een psychiatrische
inrichting, moest ik door vele deuren die allemaal achter mij in het slot vielen.
En ook toen zij op een andere locatie verbleef met maar één deur die op slot
was, moest ik oppassen dat er niet iemand met mij mee naar buiten glipte.
Het voelt voor mij als opgesloten, buiten de gemeenschap gezet. Deze
bezoeken vielen mij zwaar.
Ik denk ook aan een vrouw met de leeftijd van mijn moeder. Zij woonde in
Eikenhorst en ik bezocht haar regelmatig en haalde haar ook op zondag op
om mee te gaan naar de St. Agathakerk.
Vaak zat zij op haar kamer, niet meer in staat om zelf iets te ondernemen.
Deze bezoeken vielen mij niet zwaar. Wij hebben veel gepraat en gelachen
samen. Zij bemoedigde mij ook in het vrijwilligerswerk voor onze parochie.

 
Moeilijk en confronterend
Het bezoeken van een zieke kan moeilijk zijn, confronterend. Het is lastig om
het lijden van een medemens te zien. Toch is het ook een kans om met de
ander te delen over het geloof, om met de ander te bidden, om de ander
een kruisteken te geven.
Ik kijk naar het flesje met water uit de bron van Sint Rochus en bedenk ‘wat
zou het mooi zijn als we allemaal voor één persoon als een Rochus kunnen
zijn.’
 
Laten wij bidden:
Heer, geef mij de moed en kracht om voor iemand uit mijn omgeving te zijn
als Sint Rochus. Om deze persoon te bezoeken, te verzorgen. Ook als het mij
zwaar valt en wellicht pijn en verdriet doet.
Amen

Irene Koster
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Tour of Faith op 22 september
 
Op zondag 22 september zal de bisschop in onze
parochie zijn voor zijn maandelijkse ontmoeting met
jongeren uit ons bisdom. De ontmoeting met catechese
en maaltijd is bedoeld voor jongeren, maar in de
Eucharistieviering, die om 15:00 uur begint, is natuurlijk
iedereen hartelijk welkom!
 
Al een heel aantal jaar nodigt de bisschop jongeren uit
om samen te komen. Het is belangrijk dat Rooms-
katholieke jongeren elkaar ontmoeten voor catechese en
gesprek. Juist in een tijd waarin het alles behalve
vanzelfsprekend is om te praten over je geloof, is dit erg
belangrijk. Dat hier behoefte aan is blijkt uit de grote
belangstelling voor activiteiten als de Wereld
Jongerendagen die de paus eens in de 3 of 4 jaar laat
organiseren. Maar ook landelijke initiatieven zoals de
WJD@Home, en de Katholieke Jongerendag die
afgelopen jaar weer voor het eerst sinds 7 jaar werd
georganiseerd en binnen de kortste keren was
uitverkocht!
 
Als parochiegemeenschap willen we ook deze keer Tour
of Faith natuurlijk gastvrij ontvangen. Laten we de
jongeren een hart onder de riem steken door samen met
hen en onze bisschop de Eucharistie te vieren.

 
In Mattheus 19 zegt Jezus dat hij ieder kind verwelkomt en
dat 'het koninkrijk van de hemel toebehoort aan wie is
zoals zij'. Verwelkom Hem met een kinderlijke blijheid.
Wees open en ontvankelijk gelijk een kind voor Zijn
woord. In 1 Johannes lezen we dat de liefde van de
Vader ontzettend groot is en wij allen Zijn kinderen zijn.
Voor velen van ons is het lang geleden dat we zelf kind
waren. We kunnen ons soms moeilijk indenken hoe het is
om zorgeloos of nieuwsgierig te zijn en blij te worden van
een vlinder, een sleutelbos of een pollepel. Door ons te
omringen met kinderen kunnen we hun energie
overnemen en kan dat ons geloof versterken. Mede met
die gedachte willen we u dan ook heel hartelijk
uitnodigen om bij de familievieringen aan te sluiten.  
 

De eerstvolgende familieviering vindt plaats op 8
september om 10:00 uur in Hillegom. Deze dag vieren
we ook het patroonsfeest van de Sint Jozef en
Martinuskerk. Tevens is dit ook de eerste bijeenkomst voor
de nieuwe communicanten en vormelingen die in 2025
het heilig sacrament zullen ontvangen. Na de viering
genieten we eerst van een kopje koffie, thee of limonade
met wat lekkers. Daarna is er een programma voor de
kinderen en hun ouders, maar zeker ook voor alle
anderen die graag samenkomen en Zijn liefde willen
(her)ontdekken.   
Graag zien we u allen in een – hopelijk – overvolle St.
Jozef en Martinuskerk op 8 september zodat we de
kinderen kunnen laten zien dat het geloof leeft onder ons
allen. Jong of oud, we zijn allemaal Zijn kinderen.  

Laat de kinderen tot mij komen
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Koffie/thee na de Mis
St. Jozef en St. Martinuskerk
Na elke zondagsmis, en elke

vrijdagochtend.
 

Heilig Hart van Jezuskerk
Na elke zaterdagavondmis, en elke
derde donderdagochtend van de

maand.

 
H.H. Engelbewaarderskerk

Na de eerste zaterdagavondmis van
de maand, en elke
woensdagochtend.

 
St. Agathakerk

Na elke zondagsmis.

Thuiscommunie
Wanneer u de H. Communie thuis

zou willen ontvangen, kunt u hiervoor
contact opnemen met het centraal

secretariaat:
telefoon 0252 418 870 of

email: sec@rkwb.nl.

Liturgisch rooster: september 2024
H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

zaterdag 31 augustus

22e Zondag d.h. Jaar

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 01 september

22e Zondag d.h. Jaar

KRO-NCRV tv-mis

10.00 KRO tv-mis

Mgr. van den Hende

koor: Canticum Novum

zaterdag 07 september

23e Zondag d.h. Jaar

zondag 08 september

Patroonsfeest

10.

zaterdag 14 september

24e Zondag d.h. Jaar

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 15 september

24e zondag d.h. jaar

10.00 Kapelaan Kuik

koor: Canticum Novum

na afloop koffie in het PFH

zaterdag 21 september

25e Zondag d.h. Jaar

zondag 22 september

25e Zondag d.h. Jaar

15:00 Tour of Faith

jongerenviering met de bisschop

10.

Pa

zaterdag 28 september

26e Zondag d.h. Jaar

19.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

zondag 29 september

26e Zondag d.h. Jaar

10.00 Pastoor Bosma

koor: Canticum Novum

na afloop Koffie in het PFH

zaterdag 05 oktober

Patroonsfeest

zondag 06 oktober

27e Zondag d.h. Jaar

10.

H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

iedere donderdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

- Iedere vrijdag van 19:00 t/m 21:00 

  uur aanbidding.

Ac

- ie

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar
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Aanbidding
Elke vrijdagavond tussen 19.00 en

21.00 in de St. Agathakerk.
Elke eerste zondag van de maand

tussen 17.00 en 19.00 in de St. Jozef &
St. Martinuskerk.

Kom binnen wanneer u wilt, en blijf
zolang u wilt. De Heer is blij met uw
komst, ook als u er maar eventjes

bent...

Kronieken
Gedoopt

9 juni
Madelief Peeters

27 juli
Jona Dudink

 
Huwelijk

26 juli
Rick en Judith Schoenmaker -

Wouters
 

Overleden
1 maart

Fons Ruigrok (75)
2 april

Henk Jansen (89)
10 juni

Jaap Smakman (80)
Hieke Schrama - Rinia (89)

11 juni
Fien Rusman - van Rooden (86)

14 juni
Marco van Klink (55)

19 juni
Elly van Schoor - Brama (73)

22 juni
Rie van der Lans - Verhoeven (96)

27 juni
Cyriel Philippen (56)

30 juni
Freek Stam (62)

2 juli
Gerda Nederstigt - Lieverse (97)

3 juli
Marije Schrama (44)

Nel van der Vlugt - van der Plas (77)
8 juli

Piet van der Ploeg (94)
19 juli

Anton Lemmers (86)
22 juli

Niek Mooijekind (85)
Pater Jan Bouman (95)

27 juli
Ton Ruigrok (69)

Sam's kledingactie
Ook dit najaar vindt Sam's kle
dingsactie plaats. Kleding en tex
tiel - in goede staat en netjes ver
pakt - kan op zaterdag 19 oktober
van 10 tot 12 uur ingeleverd wor
den bij de St. Martinuskerk, de H.
Hartkerk en de St. Agathakerk

Taizé-viering zondag 15 september
Om 19.30 is er weer een Taizé-viering

in de dagkapel van de
Engelbewaarderskerk. Van harte

welkom om met ons het weekend af
te sluiten en ons weer voor te

bereiden op een nieuwe week!

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

s

er

ber 19.00 Kapelaan Kuik

er 10.00 St. Jozef & St. Martinus-feest 

- Familiezondag

Kapelaan Kuik

Dameskoor

ber

er 19.30 Taizé - Viering in dagkapel

Irene Koster

Taizé - koor

ber 19.00

Kapelaan Kuik

er 10.00 Pastor van Eijk

Parochiekoor

ber

er

r 19.00 Engelbewaardersfeest

Pastoor Bosma

10.00 Feest van Kerkwijding

Kapelaan Kuik

Dameskoor

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

n

Actuele informatie  via weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl 

en andere sociale media

- iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur

- Iedere 1e zondag van de maand van 

  17:00 t/m 19:00 aanbidding.
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Wie ben ik?
Ik ben Edward Goedemans, geboren en getogen in Lisse
(Poelpolder) en nu al jaren woonachtig in De Zilk.
Getrouwd, heb 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Ben al ruim
30 jaar werkzaam als bouwkundig constructeur (wij
berekenen en tekenen de draagstructuur van gebouwen
naar het ontwerp van een architect) en heb hiermee de
technische kennis waarvoor ik gevraagd ben bij de
BWOG.
De naam van onze werkgroep zegt het al: Bestuurlijke (wij
mogen e.e.a. regelen) Werkgroep Onderhoud (hiermee
korte en lange termijn onderhoud, geen nieuwbouw)
Gebouwen (en dat omvat alle gebouwen van onze
Willibrordus Parochie.
Ik heb inmiddels ervaren dat dit geen simpele opgave is.
Het aantal gebouwen dat in bezit en onderhoud is van
de Parochie zijn er vele en de uitgangspunten, taken voor
het onderhoud zijn per gebouw anders. Zo bezit iedere
locatie een Kerk, Pastorie en Parochiehuis. Daarnaast zijn
er nog diverse gebouwen (o.a. klooster) die niet direct
worden ingezet voor de Parochie maar worden bewoond
of bedrijfsmatig worden ingezet.
En als wij hierbij dan ook nog de status van de gebouwen
toevoegen zoals, privé of algemeen gebruik, gemeentelijk
of rijksmonument, commercieel of parochieel inzetbaar,
dan wordt het verschil in benadering en
aandachtspunten snel duidelijk.
Als we hier de financiële (on)mogelijkheden aan
toevoegen dan hebben we het plaatje nog steeds niet
compleet.
 
Geen simpele opgave
Zoals gezegd: geen simpele opgave. Maar gelukkig
hebben wij een deskundige werkgroep met veel kennis
intern en extern, en een goede inzet om onze gebouwen
goed te beheren. Per locatie (de Engel, Lisse, Hillegom en
De Zilk) hebben wij een vertegenwoordiger die de korte
lijnen met onze vrijwilligers onderhoudt en direct zicht
heeft op de verschillende gebouwen. Daarnaast hebben
wij een bouwkundige en mijzelf in deze werkgroep die de
technische inbreng verzorgen.
Vanuit onze inschattingen zullen de benodigde
onderhoudswerkzaamheden ook uitgevoerd moeten
worden. Dit kan vaak niet door onze vrijwilligers (al wil ik
zeker de inbreng van deze collega’s niet onderschatten).
Deze nemen in aantal af en kunnen de specialistische
werkzaamheden vaak niet uitvoeren. Werkzaamheden
aan daken, goten, schilderwerk aan de buitengevels,
metselwerk, natuursteen ornamenten etc. zullen door een
externe partij uitgevoerd moeten worden.
De coördinatie met aannemers en leveranciers dient op
diverse (bestuurlijke) items uitgewerkt te worden. Na het
constateren van de benodigde werkzaamheden (die

volgen uit een inspectie van de monumentencommissie,
uit het meerjaren onderhoudsplan of op ontstane
problemen) wordt een uitvraag gedaan naar
aannemers. Om een goede offerte te kunnen ontvangen
moet eenduidig inzichtelijk zijn wat de gevraagde
werkzaamheden omvatten en juist wat wordt uitgesloten.
De huidige markt is zodanig dat er steeds minder
gespecialiseerde partijen zijn die de complexe
gebouwen van onze Parochie (en andere Parochies)
kunnen onderhouden. De technische kennis en de
beschikbare capaciteit neemt af. Het vinden van goede
partijen wordt hiermee lastiger en vasthouden van goede
contacten dus juist belangrijker.
Na ontvangst van offertes zullen deze (na beoordeling
door de BWOG op inhoud, prijs en planning) besproken
worden in het Parochiebestuur. Daarmee ontstaat de
discussie van functioneel, duurzaam, behoud en mooi!
Waar de BWOG, vanuit zijn functie, onderhoud van
monumentale panden uitwerkt en het monumentale wil
behouden (evenals monumentenzorg) is het
aandachtspunt voor het Parochiebestuur het financiële
gedeelte (en we praten over significante bedragen). Wat
zijn de opbrengsten (in geld maar nog meer in
functionaliteit en steun aan parochiële organisaties)?
 
Bisdom
En als het Parochiebestuur het ermee eens is, dan moet
ook het Bisdom hierover nog een akkoord geven. Zij zullen
alle informatie moeten krijgen om een beoordeling te
kunnen geven.
Daarna kunnen we pas een aannemer opdracht geven
voor het uitvoeren van de werkzaamheden (per saldo
een flinke administratieve bezigheid).
Tijdens de uitvoering van de verschillende
werkzaamheden heeft de BWOG nog een controlerende
taak en een taak om de veiligheid rondom de
werkzaamheden in de gaten te houden (we willen
tenslotte wel veilig “ter kerke” gaan).
Het geheel van aanvragen, goedkeuringen, administratie
en uitvoering omvat al gauw een periode van 2 à 3 jaar
voor de verschillende werkzaamheden en daarmee een
flinke inzet, om het overzicht bij de verschillende
gebouwen te bewaren, van de BWOG.
Zoals u kunt lezen doen wij vanuit de BWOG en het
Parochiebestuur nadrukkelijk ons best om de mooie
gebouwen in stand te houden zodat u hier nog vele jaren
plezier van en in kunt hebben.
 
Namens BWOG en Parochiebestuur
Edward Goedemans

Bestuurlijke Werkgroep Onderhoud Gebouwen

Nauwe samenwerking tussen parochiebestuur en BWOG
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Huil, bid, lach en luister.
Misschien herkent u dit: Wie op bezoek gaat bij een zieke neemt vrijwel altijd
iets mee. Een lekkere doos bonbons, een knuffel, een leesboek of een boeket.
Met al dat leeswerk komt hij de dag wel door, denkt de gulle gever. Om de
onwennige situatie te omzeilen kletsen we vaak lekker door. En toch, worden
we regelmatig overrompeld door onzekerheid en emoties.
 
De waarde van zieken bezoeken zit vooral in dat je “de andere persoon ziet”
en met aandacht luistert. Dat je toegewijd bent en met volle aandacht erbij
bent bij dat wat de ander vertelt. Neem de tijd zodat diegene zich echt kan
uitspreken en zich veilig voelt. Laat samen de tranen maar stromen als het
moment daar is. Pas dan ontstaat er ruimte waarin een ziekenbezoek veel
meer waarde krijgt.

Roze kastjes van De Roze Hulp
Wellicht heeft u ze bij de kerken zien staan, kleine roze
kastjes. En misschien heeft u gedacht, wat zijn dat?
Waarom staan ze daar, en in die kleur?
Deze kastjes worden geplaatst door de stichting De Roze
Hulp. Op 6 februari 2022 startte De Roze Hulp met een
Menstruatie Uitgifte Punt voor menstruatie-armoede.
Omdat 1 op de 9 vrouwen/meisjes dit niet tot hun
beschikking hebben vanwege geldproblemen. Dit zorgt
voor veel meer ellende dan dat wij ons vaak realiseren.
Via de MUP-kasten die deze stichting doneert en
onderhoudt proberen zij steun te geven op dit vlak. Als
parochie zijn we blij hier ook een bijdrage aan te kunnen
leveren.
Voor meer informatie: derozehulp.nl

 
Zing, vecht, huil, bid, lach, luister en bewonder
Voor diegene in een schuilhoek achter glas.
Voor degene met de dichtbeslagen ramen.
Voor degene die dacht dat ie alleen was,
moet nu weten we zijn allemaal samen.
Zing, vecht, huil, bid, lach, luister en bewonder
 
Voor degene met de slapeloze nacht.
Voor degene die 't geluk niet kan beamen.
Voor degene die niets doet die alleen maar wacht,
moet nu weten we zijn allemaal samen.
Zing, vecht, huil, bid, lach, luister en bewonder
 
Voor degene met z'n mateloze trots,
in z'n risicoloze hoge toren.
Op z'n risicoloze hoge rots,
moet nu weten zo zijn we niet geboren.
Zing, vecht, huil, bid, lach, luister en bewonder
 
Voor degene met 't open gezicht,
Voor degene met 't naakte lichaam.
Voor degene in 't witte licht,
voor degene die weet we komen samen.
Zing, vecht, huil, bid, lach, luister en bewonder niet zonder ons.
 
Naar een lied van Ramses Shaffy.
 
Jeanne Ruigrok.
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Open Monumentendag in de St. Jozef en St. Martinuskerk
Dit jaar is het thema van Monumentendag 'routes, netwerken en verbindingen'.
Op diverse locaties komt die dag tijdens rondleidingen, excursies en demonstraties een verscheidenheid aan
verrassende verhalen aan bod.
 
Ochtendprogramma
Ook in de St. Jozef en St. Martinuskerk is dit op zaterdag 14 september het geval en wordt er door de bezoekers stil
gestaan bij verbindingen, routes en netwerken binnen de kerk. In de ochtend, van 10 tot 12 uur, worden mensen
uitgenodigd om in kleine groepjes langs diverse plekjes in de kerk te lopen. Samen gaat men in gesprek over wat men
ziet en ervaart.

Programma Open Monumentendag

St. Agathakerk te Lisse

Zaterdag 14 september 2024 
"Onderweg" is het thema voor deze dag. 
In de St. Agathakerk gaan we op Open Monumentendag onderweg als pelgrim langs gebrandschilderde glazen,
afbeeldingen op een aantal kruiswegstaties, de verloren zoon die berouw toont, afgebeeld boven de biechtstoelen en
als hoogtepunt de vier bedevaartplaatsen waar aandacht voor wordt gevraagd op de rechter- en linkerzijde hoog
boven het priesterkoor: Assisi, Amsterdam, Schiedam en Rimini. De vier pelgrimsoorden hebben betrekking op de
verering van de Eucharistie.
In verband met de viering van het Heilig Jaar in Rome volgend jaar zal ook aandacht worden besteed aan de Zalige
Carlo Acutis wiens slogan is: ”De Eucharistie is mijn weg tot de hemel”. Waarschijnlijk wordt Acutis, in het Heilig Jaar
2025, heilig verklaard door Paus Franciscus. De stoffelijke resten van Carlo Acutis bevinden zich in de stad van Sint
Franciscus, Assisi.
De volgelingen van Sint Franciscus, de Franciscanen, bevorderden in ruime mate de Maria-devotie. Het Stabat Mater,
toegeschreven aan de Umbrische dichter-monnik Jacopone da Todi (1228? – 1306) is daar een voorbeeld van. Een
Maria-lied, dat toch vooral het lijden van Christus vertelt. Gezang 44 in de Hervormde Bundel uit 1938 is een korte
bewerking van het Stabat Mater.
De Santiagogroep is de gehele dag aanwezig om de bezoekers kennis te laten maken met allerlei mogelijkheden om
te pelgrimeren.
De dag is opgedeeld in blokken van 20 minuten. Vijf keer zal orgelspel te beluisteren zijn gespeeld door vrijwilligers
geselecteerd door de organist Cor de Vries. Cor de Vries zal om 16.00 de dag afsluiten met het slotconcert.
 
Programma-tijden:
Rondleidingen: 10.00 – 10.20 – 10.40 – 11.20 – 11.40 – 12.40 – 13.20 – 14.00 – 14.20
Orgelspel: 11.00 – 12.00 – 13.00 – 13.40 – 14.40
Presentatie over pelgrimstocht naar Santiago de Compostella: 12.20 en 15.00
Slotconcert: 16.00

H.H. Engelbewaarderskerk
De kerk is de gehele dag open
en er zijn koor-optredens om
13.20, 15.20 en 16.00 uur.

 
Middagprogramma
Het middagprogramma zal bestaan uit muziek, want
muziek verbindt! Er wordt o.a. gezongen door het
Parochiekoor en het Dameskoor, waarbij organiste
Maria Meeuwenoord hen op het orgel zal begeleiden.
Tevens kunt u zien en horen wat de stand van de
werkzaamheden is rond het nieuw te bouwen orgel.
 
Gedurende de hele dag staat er een kopje koffie 
en thee voor u klaar.
Het dagprogramma en tijdschema kunt u binnenkort
vinden op de website: www.willibrordusbollenstreek.nl.
U bent van harte welkom op Open Monumentendag
in de St. Jozef en St. Martinuskerk!
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Kerkenveiling St. Agathakerk
Vrijdagavond 22 november 2024
De Agathakerk is een middelpunt voor de
geloofsgemeenschap, maar ook een punt van
herkenning voor mensen uit Lisse en omringende
gemeenten. Om de Kathedraal van de Bollenstreek ook
voor toekomstige generaties te behouden, is het van
groot belang om de kerk te onderhouden en periodiek te
restaureren. Bij de financiering hiervan speelt de
kerkenveiling een belangrijke rol.
Met de geslaagde herstart van de kerkenveiling in 2022
en de editie van 2023, is de lat hoog gelegd. Een
enthousiaste groep vrijwilligers zal zich inzetten om ook
van de komende edities een groot succes te maken.

Met genoegen delen wij daarom alvast de datum van
de kerkenveiling van 2024.
Vrijdag 22 november, van 19.30 tot 00.00 uur.
Anders dan voorgaande jaren zal de avond plaatsvinden
in het Poelhuys in Lisse. De zaal opent om 19.00u,
waarna de veiling om 19.30u begint en duurt tot
ongeveer 23.00u.
 

17 september om 10.00 uur

in het Paus Franciscus Huis 

Iconen zijn religieuze voorstellingen op een houten
paneel geschilderd, die een bijzondere betekenis hebben
in de Orthodoxe kerken van Rusland, Oekraïne,
Griekenland, de Balkan en in het Midden-Oosten. Ze
worden geschilderd naar eeuwenoude regels. Het zijn
afbeeldingen van Christus, heiligen en engelen. Iconen
stralen door hun kleuren en stralen een bijzondere
warmte uit. Ze roepen eerbied op en versterken de
beleving van het geloof.
 
Iconen worden vereerd door de gelovigen van de
Orthodoxe kerken in hun kerken en in hun huizen. Binnen
de Rooms-katholiek kerk in ons land bestaan ook enkele
gemeenschappen die de Byzantijnse liturgie vieren met
iconen erbij.
 
In toenemende mate krijgen katholieken en protestanten
in West-Europa belangstelling voor deze bijzondere vorm
van religieuze kunst. We kijken naar afbeeldingen van
beroemde iconen. Het gaat om hun oorsprong en
geschiedenis en vooral ook hun spirituele betekenis. Vóór
de pauze zal het gaan over het ontstaan van iconen, hun
plaats in de liturgie, en over de iconen van Christus en
Maria en van enkele heiligen. Na de pauze bekijken we
de iconen van belangrijke kerkelijke feesten, zoals
Kerstmis, Pasen en Pinksteren.
 
Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Paul
Brenninkmeijer. Hij is emeritus-priester van het
aartsbisdom Utrecht en voorganger in de Byzantijnse
liturgie. Hij schildert zelf iconen. Hij woont in Nieuwegein.
 
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

                Dinsdag - koffie-ochtend

Lezing over iconen

Wij vragen u dan ook om de kerkenveiling alvast in uw
agenda te zetten.
 
De kerkenveiling is vrij toegankelijk en u zult worden
voorzien van een hapje en een drankje. Het is uiteraard
toegestaan om bekenden mee te nemen naar de
kerkenveiling. Wij kijken ernaar uit om u in grote getalen
te mogen ontvangen.
 
Ook dit jaar is het mogelijk om kavels te sponsoren voor
de veiling. Het is mogelijk om deze kavels in te brengen
op de vrijdagen 30 augustus, 6 september en 13
september (tussen 13.30u en 16:00) op de Heereweg 303
in Lisse. Zou u willen sponsoren of bent u niet in de
gelegenheid om de kavels zelf te brengen, dan kunt u
met mij contact opnemen (06-24 95 75 60). 
 
Samen sterk, voor de Agathakerk!
 
Simon Broersen – comité kerkenveiling
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Sinds 2 jaar is Jan Joost Snoek aan Marente verbonden
als geestelijk verzorger. Daarvoor was hij 7 jaar
studentenwerker in Leiden voor de studenten organisatie
IFES, waar hij studenten uit binnen- en buitenland
begeleidde. ‘Jonge mensen, die aan het begin van hun
volwassen leven stonden. Heel anders dan de mensen
waar ik nu mee omga, die bevinden zich aan het laatste
eindje van het leven. En dat is heel mooi om mee te
mogen maken.’
In zijn functie als geestelijk verzorger organiseert Jan Joost
regelmatig kringgespreken met bewoners. ‘Ook heel
bijzonder om te doen, de gesprekken gaan aan de hand
van een thema en iedereen doet wel mee.’ Daarnaast
bezoekt hij bewoners. ‘Dat kan zijn dat iemand er zelf om
vraagt maar ook kan een familielid het aangeven. En
natuurlijk de verzorging, want zij staan heel dicht bij de
mensen.’ Een gesprek kan overal over gaan, er is geen
vast plan. ‘Wat ik heel mooi vind, zijn de verhalen over
vroeger, over het leven hier in de Bollenstreek. Ik kom hier
niet vandaan, maar ik weet er inmiddels heel veel van.’

 
Verdriet en rouw
Maar er zijn ook heel andere gesprekken, gesprekken vol
verdriet en rouw. ‘De mensen zijn verdrietig om alles wat
weg is, wat ‘van hen afgepakt is’. Hun gezondheid, hun
zelfstandigheid. Er is ook verdriet om een partner die er
niet meer is, om kinderen die overleden zijn. Ook komt het
voor dat verdriet dat in het verleden weggestopt is, nu
zomaar naar boven komt.’ 

Geestelijk verzorger Jan Joost Snoek bezoekt zieke bewoners in Berkhout:

Het is soms zwaar, maar er wordt ook
gelachen. Er  wordt gesproken over de dood, want de mensen zijn

aan het eind van het leven. ‘Gek genoeg hebben de
meeste bewoners daar niet zo’n moeite mee, ze weten
dat het leven eindig is. Het lichaam is op.’
Gesprekken vol emoties dus, hoe ga je als verzorger
daarmee om?  ‘Het is vooral luisteren, goed luisteren. Ik
neem de mensen en hun verdriet serieus. Het mag er zijn,
of iets nu net gebeurd is of al heel lang geleden. Dat
verdriet kan ik niet wegnemen, maar door te luisteren,
door begrip te tonen kan ik het verdriet draaglijker
maken. Met gelovige bewoners bidden en soms zingen
we samen. En dat ik zelf protestants ben - niet katholiek -
maakt helemaal niets uit. Ook kom ik bij mensen die niet
(meer) gelovig zijn, want als geestelijke verzorger ben ik
beschikbaar voor iedere bewoner, wat hun achtergrond
ook is.'
 
Steun van collega's
Jan Joost heeft naast zijn opleiding verschillende
trainingen gevolgd en heeft daarnaast veel steun aan de
collega’s. ‘Dat is onmisbaar, want je ziet de mensen met
wie je een band opbouwt, langzaam verdwijnen.
En het gebeurt ook dat ik op een ochtend binnenkom en
hoor dat een man of vrouw die ik goed gekend heb,
overleden is. Hoewel ik daar op voorbereid ben, is dat
soms even schrikken. Dan is het fijn om dit met elkaar te
beleven. Vooral het samen afscheid nemen bij de
uitgeleide uit het huis is dan waardevol.’  Daarnaast fietst
Jan Joost na zijn werk naar station Sassenheim – ook heel
fijn om je hoofd leeg te maken – en heeft hij een fijn gezin
thuis.
Inmiddels werkt Jan Joost twee jaar bij Marente. Hoe ziet
hij de toekomst? ‘Ik wil hier nog graag blijven, ik vind het
heel bijzonder om met mensen te mogen werken, zeker in
deze laatste fase. Ik merk bijna elke keer dat een
ontmoeting, een gesprek zo waardevol kan zijn. Ieder
mens wil gezien en gehoord worden, dat is hier niet
anders. En dat er dan iemand speciaal naar jou toekomt,
daar wordt naar uitgekeken.’
Jan Joost spreekt zijn waardering uit voor zijn collega’s en
met name voor de collega’s in de zorg. ‘Zij hebben
dagelijks contact met de bewoners, zij zijn nog meer
betrokken bij hen. Er zijn vrijwilligers die op bezoek komen
of waken wanneer iemand op sterven ligt. En nu de
mensen zelf niet meer naar de kerk kunnen, komt de kerk
naar hen, bij een dienst of een gesprek. Onlangs vond
hier de ziekenzalving plaats en dat was een bijzonder
mooie bijeenkomst.’
Het is duidelijk dat Jan Joost Snoek zijn plek gevonden
heeft bij Marente. ‘Ja, het is wel eens zwaar, maar er zijn
ook momenten van humor. Er wordt hier echt wel
gelachen.’
 
Marian Castenmiller
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17 oktober: noteer in uw agenda!

Kennismaking Alpha bijeenkomsten
Dit is op donderdagavond om 19:30 uur in het Paus Franciscus Huis.
 
Deze oproep geldt voor iedereen. Voor u die gewoon is op zondag de H. Mis bij te wonen en voor u die daar juist niet
toe komen kan. Leg deze oproep niet meteen naast u neer, maar laat er uw gedachten de komende week eens over
gaan. Breng het in gebed! Het is een vrijblijvende kennismaking over een aantal Alpha bijeenkomsten met andere
parochianen en mogelijk ook niet-parochianen. Deze bijeenkomsten zijn erop gericht om het katholieke geloof uit te
diepen zodat uw relatie met Jezus sterker wordt. Oh zo vruchtbaar! U kunt er bijvoorbeeld terecht met vragen van hoe
om te gaan met twijfels over aspecten van geloof en kerk en veel meer. Er wordt in vertrouwen geluisterd naar de
ander, gedeeld met de ander.
 
Het kan zo ook tot meer begrip leiden van waar de Kerk voor staat, wat Jezus betekent of leiden tot een verdiepend
inzicht in de sacramenten. Het is ook verrassend en horizonverruimend om te zien (filmpjes) en te horen hoe anderen
erin staan.
 
Houd de avond van donderdag 17 oktober vrij! Trek de ‘stoute schoenen aan’
en kom luisteren en zien zonder verplichting! En: hoort, zegt het voort! Kent u
mensen die zich naar uw mening aangesproken zouden kunnen voelen?
Schroom niet en wijs hen hierop! 
 
Niemand die deze bijeenkomsten bijwoonde, heeft er ooit spijt van gehad. 

Wees kalm...  
Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk, welk een vrede
er in stilte kan heersen. Sta op goede voet met alle mensen zonder jezelf
geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar
anderen: ook zij vertellen hun verhaal.   
 
Mijd luidruchtige en agressieve mensen: zij belasten de geest. Wanneer je
jezelf met anderen vergelijkt zou je ijdel en verbitterd kunnen worden want er
zullen altijd grotere en kleinere mensen zijn dan je zelf bent. Geniet zowel van
wat je hebt bereikt als van je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je
eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn: het is een werkelijk bezit in een
veranderlijk fortuin van de tijd. Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen
want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden door de
bestaande deugd: veel mensen streven hoge idealen na en overal is het
leven vol heldendom.
 
Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch
over de liefde want bij alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het
gras. Volg de loop der jaren met gratie, verlang niet naar een tijd die achter
je ligt. Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te
zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit
vermoeidheid en eenzaamheid geboren.

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je
bent een kind van het heelal en niet minder dan de bomen en de sterren. Je
hebt het recht hier te zijn en ook al is het je al of niet duidelijk, toch ontvouwt
het heelal zich zoals het zich ontvouwt en zo is het goed. Heb daarom vrede
met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn en wat je werk en inspiratie ook
moge zijn: houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven.
Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog
steeds een prachtige wereld. Wees waarachtig. Streef naar geluk.

Vertaling van het gedicht Desiderata door Max Ehrmann, uit 1927. 
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Dahlia-mozaïek bij de St. Jozef en St. Martinuskerk
Net als vorig jaar kunt u een dahlia-mozaïek komen
bewonderen op het plein voor de kerk.
 
Vanaf donderdagmiddag 5 september zal een groepje
vrijwilligers aan de slag gaan met fleurige dahliakoppen
om het mozaïek te steken. Bent u benieuwd hoe dit in zijn
werk gaat, kom dan gerust even langs. Op zaterdag 7 en
zondag 8 september kunt u het eindresultaat bekijken.
 
Nog meer vrolijke mozaïeken bekijken?
Loop of fiets dan de route die te vinden is op
www.dahliamozaieken.nl.

Staat het huilen u nader dan het lachen?

PCI biedt hulp aan!
Mensen in tijdelijke financiële nood kunnen een
hulpaanvraag doen bij de PCI. Deze aanvraag zal uiterst
zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Tevens is
het mogelijk een aanvraag te doen voor een ander.
 
De PCI is een instelling die een diaconale functie heeft
voor parochianen van een geloofsgemeenschap maar
ook voor mensen van buiten de
geloofsgemeenschap. De PCI beschikt over middelen om
mensen die in nood zijn gekomen, of mensen die niet
meer in aanmerking komen voor regelingen vanuit de
gemeente, direct te helpen. Vooral op financieel gebied
helpen wij mensen die bij andere instanties niet meer
terecht kunnen. Dit kan in de vorm van een lening of
schenking zijn. Indien nodig doet de PCI soms ook
aankopen om mensen in nood te helpen.
 
Neem contact op via het secretariaat of via e-mail.
De Zilk: pcidezilk@gmail.com
Hillegom: pcihillegom@gmail.com
Lisse: pcilisse@gmail.com
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Uitvaartverzorging 

Uitendaal
sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 

in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 

jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Patricia Vermeij
06 - 23 69 63 25

Uitvaartverzorging

Vermeij

De Zilk • www.uitvaartverzorgingvermeij.nl

Dag en nacht bereikbaar
Puur & Persoonlijk

uitvaartzorgbollenstreek.nl

 Het grote verschil
zit in de kleine details

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

 
0252 411 366

 24/7

Grafmonumenten 

& Urnen

Sinds 1902

Meer en Duin 21-23 • Lisse 

T: (0252) 413 308 

www.bootnatuursteen.nl 

www.memorieurnen.nl

Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608

www.roelandjuweliers.nl
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H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC LISSE
0252  211453

secengel@rkwb.nl
 

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986

Heilig Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252  515753
secdezilk@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 48 RABO 03881 15 009
 
St. Jozef en St. Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA HILLEGOM
0252  515000
sechillegom@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 42 RABO 03169 02 373

Centraal Secretariaat
Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B

Hillegom
 

Bereikbaar op werkdagen
van 08:30 tot 12:30 uur.

Telefoonnummer: 0252 418 870
E-mail: sec@rkwb.nl

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:

www.kerkomroep.nl:
H.H. Engelbewaarderskerk

St. Agathakerk Lisse
St. Jozef en St. Martinuskerk

 
www.kerkdienstgemist.nl:

H. Hart van Jezuskerk De Zilk
 

En live te bekijken via
Facebook en YouTube: 

Parochie Heilige Willibrordus

www.willibrordusbollenstreek.nl

Kerken open
St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

 
Mariakapel van de

H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

 
Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:

9.00 - 16.30 uur
 

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

 
Mariakapel Nassaustraat Lisse:

10.00 - 17.00

Ziekenzalving of uitvaart:
06-33865955

 
St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH LISSE
0252 413330

seclisse@rkwb.nl
 

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH LISSE

 
Bankrekeningnummer:

NL 86 RABO 03365 30 986


