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UITNODIGING
Beste Parochianen,
Onze Parochie is in ontwikkeling. In de Parochie wordt hard gewerkt om alle
activiteiten draaiende te houden. Veel vrijwilligers zetten zich hiervoor in en
daar kunnen we trots op zijn. Toch zien we al jaren dat onze groep belijdend
gelovigen kleiner wordt en dat vraagt om een aanpassing in het beleid.
 
Het is niet zo dat we vinden dat de mensen die afhaken gelijk hebben en dat
we werken aan een verloren zaak. Integendeel, de boodschap van Christus is
nog altijd actueel en zou geleidelijk wel eens meer en meer een antwoord te
kunnen zijn op de grote en kleine noden in de wereld, zowel voor het individu
als voor de grotere tegenstellingen en conflicten.

Als we overtuigd zijn van de waardevolle boodschap waarop het katholieke
geloof steunt dan is het ook goed als we daar met overtuiging voor uitkomen.
Het beleid is dan ook ons met enthousiasme in te zetten voor de Liturgie,
Catechese en Diaconie. Drie pijlers onder onze Parochiegemeenschap. Ook,
of juist, met een kleinere groep gelovigen is het goed elkaar vast te houden
en te werken aan de versterking van onze gemeenschap. Ons geloof steunt
op het woord, de boodschap van Christus, en op de traditie. Vanuit die
traditie komen we voor onze Eucharistievieringen samen in gebouwen waaruit
onze eer aan God moet blijken. Zo kwamen ze tot stand. Typisch katholiek,
groot met veel pracht en praal. Als eerbetoon aan God. (En soms ook een
beetje omdat ze hoger en groter moesten zijn dan die van de protestanten.
Want ja, competitief gedrag was de Katholieken ook niet vreemd. En dat had
ook wel weer een oorzaak.)
Al die kerken van ons hebben een geschiedenis. En al die gebouwen staan
voor herinneringen, gevoelens. Essentiele gevoelens. Over doop, communie,
vormsel, huwelijken en uitvaarten. Over ons zelf en over elkaar, over een
parochiegemeenschap. En in het algemeen zijn die herinneringen ons
dierbaar. Inmiddels is de gemeenschap die die zelfde gebouwen moet
onderhouden kleiner geworden. We zullen ons dat moeten realiseren. En de
meeste mensen weten dat ook wel.

Lees verder op pagina 7

Beste lezers,
Voor u ligt het kerstnummer van de Wil’skracht. Een nummer waarin we
starten met een nieuw jaarthema: Op weg – pelgrims van hoop. Dit is het
thema van het heilig jaar, een jaar waarin vele katholieken een bezoek zullen
brengen aan Rome – of aan een andere bedevaartsplaats.

Maar ook de thuisblijvers gaan op weg, want dat doen we immers elke dag.
Op weg naar werk, naar school, op weg naar huis. Naar familie en vrienden,
naar het voetbalveld, het theater of naar de kerk. Ons hele leven zijn we op
weg. Dat leven begint al bij de conceptie, bij het allereerste begin van ons
bestaan. Elke dag groeien we en worden we groter, sterker, volwassen. Dat
lukt niet elke dag, soms staan we even stil om daarna toch weer door te
gaan. En als het echt niet lukt, hopen we dat er mensen zijn die een stukje
met ons meelopen.

Deze maand gaan we op weg naar Kerstmis, het feest van de geboorte van
Christus. Namens de redactie wens ik u een mooi en gezellig kerstfeest. Een
feest rond de kerstboom thuis en in de kerk.

Marian Castenmiller
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In 2025 viert de RK kerk een Jubeljaar! Het thema daarvan
is ‘Pelgrims van Hoop’. Een Jubeljaar begint met het
openen van de Heilige Deur in de Sint-Pietersbasiliek in
Rome. Paus Franciscus zal deze Heilige Deur op
Kerstavond 24 december 2024 openen direct na de
Kerstnachtmis.
Elke 25 jaar wordt er in de RK kerk een Heilig Jubeljaar
gehouden. Dit is een oude traditie om schoon schip te
maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te
gaan.
Paus Franciscus heeft bij de afkondiging van het
Jubeljaar 2025 een bul geschreven met als titel “De hoop
wordt niet teleurgesteld”. “Iedereen weet wat het is om te
hopen. In het hart van ieder mens woont hoop als het
verlangen en de verwachting van goede dingen die
komen gaan, ondanks het feit dat we niet weten wat de
toekomst zal brengen”, schrijft de paus. “Toch kan
onzekerheid over de toekomst soms leiden tot
tegenstrijdige gevoelens, variërend van vertrouwen tot
bezorgdheid, van kalmte tot onrust, van vaste overtuiging
tot aarzeling en twijfel”. De paus hoopt dat het Jubeljaar
voor ons allemaal een gelegenheid zal zijn om vernieuwd
te worden in hoop.
 
Met een verwijzing naar Paulus (Rom. 8, 35.37-39) schrijft
de paus:
“Christelijke hoop is gegrond in de zekerheid dat niets of
niemand ons ooit kan scheiden van Gods liefde”.
Het Jubeljaar begint op Kerstavond: het moment dat we
de geboorte en menswording van Jezus Christus vieren.
Hier ging Maria-Boodschap aan vooraf: de aankondiging
van de geboorte van Jezus door de engel Gabriël aan
Maria. Het is het moment van de conceptie of
ontvangenis van Jezus in Maria, 9 maanden voor de
geboorte. Het is het begin van Maria’s zwangerschap.

Op weg: Pelgrims van Hoop
Opening van het Heilig Jubeljaar 2025
“De hoop wordt niet teleurgesteld”, Romeinen 5, 5

 
Vooral in een tijd dat de kerk opkomt voor het ongeboren
menselijk leven, is Maria-Boodschap een getuigenis van
de menselijke waardigheid vanaf de conceptie in de
schoot van een moeder. De Zoon van God deed al bij de
aankondiging van Gabriël zijn intrede in de wereld. De
menswording van Jezus begint dus bij zijn ontvangenis in
de schoot van Maria en niet pas bij zijn geboorte. Mens
ben je al 9 maanden in de schoot van de moeder en niet
pas bij de geboorte!
 
Welke hoop kan het H. Jubeljaar 2025 ons schenken?
Paus Benedictus schreef in zijn encycliek over de hoop,
dat deze te vinden is in de ‘oceaan van oneindige liefde’
van God. Wij vinden hoop door ons te laten
onderdompelen in deze liefde. Paus Franciscus schrijft
hierop aansluitend: “De dood en opstanding van Jezus is
het hart van ons geloof en de basis van onze hoop. We
hebben de zekerheid dat de geschiedenis van de
mensheid en onze eigen individuele geschiedenis niet
gedoemd zijn tot een dood einde of een donkere
afgrond, maar gericht zijn op een ontmoeting met de
Heer van heerlijkheid.”
 
Het Heilig Jubeljaar is een gelegenheid om bijzondere
genade te ontvangen. We zijn uitgenodigd onze hoop te
vernieuwen door ons gezamenlijk gebed, door het vieren
van de sacramenten – in het bijzonder het sacrament
van boete en verzoening -, door met elkaar het geloof te
delen, door een pelgrimsreis of bedevaart te
ondernemen en door de christelijke liefde concreet te
maken in caritas en diaconie. De paus roept op om in
het Jubeljaar tastbare tekenen van hoop te zijn voor hen
die ontberingen van welke aard dan ook ervaren, door
iets te doen dat hoop geeft aan gevangenen, zieken,
jongeren, migranten, ouderen en armen. Moge het
Heilige Jubeljaar 2025 voor ons allen een zegen zijn!

Kapelaan Stephan Kuik
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Pelgrims

Op bedevaart gaan, wat is dat eigenlijk?
Misschien bent u ooit op bedevaart geweest. Misschien kent u iemand die op
bedevaart gaat of gegaan is. Maar het kan ook – en die kans is waarschijnlijk
groter – dat u denkt, op bedevaart gaan? Is dat niet iets uit het verleden?
Wellicht ziet u afbeeldingen voor u van mensen met een rugzak en
wandelstok, op weg naar Santiago de Compostella, naar Rome of Jeruzalem.
 
Op bedevaart gaan is echter niet iets van het verleden, ook tegenwoordig zijn
er nog vele bedevaarten en gaan mensen te voet, op de fiets, met de auto of
de bus naar een plaats met een diepe katholieke betekenis. In dit artikel leest
u er meer over.
 
Een bedevaart is letterlijk een tocht naar een heilige plaats. Het kan een
plaats zijn die op een bepaalde manier verbonden is met een heilige, met de
stichter van een orde of het kan een plaats zijn waar een openbaring of een
wonder gebeurd is. Iemand die op bedevaart gaat is een bedevaartganger
of pelgrim. Een groot aantal bedevaarten wordt georganiseerd naar plaatsen
waar Maria is verschenen, heel vaak aan jonge kinderen. Maria sprak daarbij
de wens uit om een kapel te bouwen op de plaats waar zij verscheen, zodat
de mensen hier "op bedevaart" kunnen komen: Lourdes, Fatima, Beauraing,
Banneux en Heiloo. 

Op bedevaart gaan heeft een lange geschiedenis, in de late middeleeuwen
(vanaf het jaar 1000) trokken veel katholieken door Europa op weg naar
Rome of Jeruzalem. Zij gingen te voet (soms te paard) en overnachtten in
kloosters. In de periode van de reformatie leek het alsof de bedevaarten
zouden verdwijnen, maar gelukkig was dat niet het geval. Nog altijd gaan er
vele katholieken jaarlijks op weg naar een plaats met een bijzondere
betekenis.
 
Zoeken of vinden
Waarom gaan mensen op bedevaart? Wat zoeken zij of wat hopen zij te
vinden? Een bedevaart kan een verdieping van het geloof zijn. Op vragen als;
‘Wat geloof ik?’ ‘Wat betekent katholiek zijn in deze tijd?’ kun je tijdens de reis
een antwoord vinden. Tijdens de bedevaart wordt samen gebeden, wordt
samen eucharistie gevierd. Je ontmoet andere mensen en kunt met hen in
gesprek gaan. Maar je kunt ook in momenten van stil zijn, nadenken, lezen en
luisteren. Benjamin Geurts uit Delft, die regelmatig op bedevaart gaat,
omschrijft het als volgt: ‘Een pelgrimage is een persoonlijke reis van binnen. Je
bent fysiek op weg, maar het gaat om het aanhalen van jouw relatie met
God, een relatie die door de hectiek van het dagelijks leven gemakkelijk op
de achtergrond raakt. En het maakt niet uit of je ver weg gaat (naar Rome) of
dichtbij huis blijft (Schiedam, Heiloo). Elke bedevaart brengt je dichterbij God.
’
 
Daarnaast brengt een bedevaart ook gezelligheid. Je bent samen op weg, je
viert samen eucharistie, je bidt samen maar je eet en drinkt ook samen. En
wanneer je in een zonnige plaats bent, zit je samen op een terrasje. Een
bedevaart kan een gevoel van saamhorigheid geven (ik ben niet de enige)
en kan nieuwe vriendschappen opleveren. Op bedevaart gaan is een heel
bijzondere ervaring, een ontmoeting met God op een heel speciale manier.
 
Werkgroep bedevaarten

Op bedevaart naar Echternach
Echternach is de oudste stad in

Luxemburg, gelegen aan de Sûre
aan de oostgrens van het

groothertogdom. Het is ook de plaats
waar de heilige Willibrordus aan het
eind van de 7e eeuw een klooster
stichtte. De heilige Willibrordus ligt

begraven in de crypte van de
basiliek in Echternach. In de crypte

bevindt zich ook de Willibrordusbron,
een bron door Willibrord zelf

geslagen met een heilzame werking.
Echternach is een bedevaartsplaats
ter ere van de heilige Willibrordus. Elk

jaar vindt hier op de dinsdag na
Pinksteren de zogenaamde
springprocessie plaats. De

bedevaartgangers tonen hun trouw
aan de patroonheilige: het springen

bestaat uit verende stappen naar
voren, afwisselend met de linker- en

de rechtervoet, door sommigen
aangevuld met kleine tussenpas en

zelfs een schop of 'kick'.
 

De werkgroep bedevaarten van onze
parochie wil een bedevaart naar

Echternach organiseren. Willibrord is
immers onze eigen patroonheilige en

onze parochie bestaat in 2025 al
weer 15 jaar.

De bedevaart zal plaatsvinden van
9 tot 11 juni.

Op dit moment zijn we nog bezig met
het verzamelen van informatie over
vervoer en verblijf maar we zouden

het fijn vinden om te horen of er
voldoende belangstelling is om mee

te gaan.
Wie erover denkt om mee te gaan,

kan dit laten weten via de mail:
bedevaarten@rkwb.nl.

Contactpersoon is Leo van Berkel,
lsmv.berkel@solconmail.nl
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van Hoop
Vol verwachting jubelen en hopen… 
Het komend jaar viert de Rooms-Katholieke Kerk een
‘jubeljaar’. Deze oude traditie pakt terug op het jubeljaar
dat het Oude Testament voorschrijft. Eens in de vijftig jaar
was er een jubeljaar. Men liet slaven en gevangenen vrij,
schold elkaar de schulden kwijt en land werd aan de
oorspronkelijke eigenaar teruggegeven. Door het
jubeljaar konden mensen destijds een nieuw begin
maken.
Toen het Christendom staatsgodsdienst werd van het
Romeinse Rijk, verdween het jubeljaar. Totdat de
toenmalige paus Bonifatius VIII het jaar 1300 uitriep tot
‘jaar van vergeving van alle zonden’, speciaal voor alle
pelgrims die de graven van Petrus en Paulus in Rome
bezochten. Zij konden door te bidden, biechten en de
Eucharistie te ontvangen een ‘volle aflaat’ verdienen: de
volledige kwijtschelding van de straffen voor gemaakte
zonden. Over aflaten valt veel te zeggen, maar dat
mensen door de kwijtschelding van de straffen voor de
zonden een nieuw begin kunnen maken, kunnen we ons
vast voorstellen.  
Sinds het jaar 1300 is er met regelmaat (tegenwoordig
sowieso elke 25 jaar) in onze Kerk een jubeljaar. De
laatste jaren wordt daar een thema aan verbonden. In
2025 is het thema ‘Pelgrims van Hoop’. Paus Franciscus
hoopt vurig dat gelovigen in het komend jubeljaar een
licht van hoop worden voor de wereld om hen heen.
 
Hoop
Maar wat is dan hoop? In de menswetenschap wordt
hoop ook wel gedefinieerd als ‘de vaardigheid om
wegen uit te stippelen om gewenste doelen in het leven
te bereiken’. Levensdoelen, persoonlijk leiderschap en de
vaardigheid om doelen op te delen in haalbare stappen,
zijn benodigd om hoop te kunnen ervaren. Deze definitie
maakt hoop tot een vaardigheid die getraind kan
worden. Het mist, in mijn beleving, wel wat diepgang.
 
De schrijver, politicus en later Tjechische president,
Václav Havel, boog zich tijdens een periode van
gevangenschap over het thema hoop. Hij definieerde het
als een dimensie van iemands ziel; een gerichtheid van
het hart én de geest op iets dat boven de concrete
wereld uitstijgt. Hoop staat volgens hem los van iemands
wereldbeeld. Sterker nog, Václav ervoer de bron van
hoop als een transcendente, mens-overstijgende kracht.
Maar doordat hij opgroeide in het communistische,
atheïstische regime, kon hij over die transcendente kracht
niets zeggen.
 
Paus Franciscus spreekt wel over die transcendente,
goddelijke bron van hoop in zijn bul ‘Spes non confudit’
(De hoop zal niet worden beschaamd). ‘Hoop’ benoemt
hij hier als ‘een verlangen en verwachting van het goede,
zelfs als de toekomst onzeker is’. Paus Franciscus zegt ook

dat de bron van hoop onze verlosser Jezus Christus is, die
door Zijn kruisdood de mensheid met God verzoende. Het
was deze daad van ultieme, zichzelf wegschenkende
liefde, die de mens een nieuw begin gaf: een toekomst in

Vragen om te overdenken:
1. Wat betekent hoop voor u?
2. Hoe ervaart u hoop?
3. Waar in onze parochie voelt u hoop?

hernieuwde verbondenheid met de Schepper.
 
Pelgrims van hoop
Komend jaar worden wij dus opgeroepen om pelgrims
van deze hoop te worden. Ook wij kunnen dan een nieuw
begin maken. Die verwachting van een nieuw begin mag
ons hoopvol stemmen. Want weet wel: als je eenmaal
pelgrim van hoop bent, dan blijf je dat; je hele leven
lang!
 
In de Wil'skracht ga ik komend jaar in op het thema
‘hoop’ en hoe wij in ons leven pelgrims van hoop zijn. Dat
doe ik vanuit mijn vakgebied, namelijk de
godsdienstpsychologie en de theologie, en hopelijk ook
vanuit persoonlijk gesprek met u! 
 
Lizette Romijn (37) is psycholoog en theoloog en werkt
voor bisdom Haarlem-Amsterdam. Ze komt uit Hillegom
en is haar hele leven parochiaan van onze parochie.
Binnenkort gaat ze trouwen.

Gedicht, afgeleid van Václav Havel:
Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Als dat niet het geval is, is er geen hoop meer.
 
Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.
 
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon
verankerd.
 
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
 
Hoop is ergens voor werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
 
Hoop is niet hetzelfde als optimisme.
Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
ongeacht de afloop, het resultaat.
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Over dankbaarheid en een warm muntje
Als kind ging ik niet elke week naar de kerk. Alleen met
feestdagen en wanneer mijn vader aan de beurt was als
collectant. Dan zaten we altijd op exact dezelfde plek,
mijn vader langs het middenpad, zodat hij makkelijk uit
de bank kon glippen wanneer het tijd was voor de
collecte. Vlak voordat het zover was, kreeg ik altijd twee
muntjes van hem: eentje voor de gewone collecte, en
eentje voor het kaarsengeld. Terwijl hij z’n jas uittrok en
naar voren liep om z’n collectemandje te halen, klemde
ik de muntjes in mijn handen. Vol verwachting. Niet veel
later kwam m’n vader langs in zijn rol als collectant, maar
hij bleef natuurlijk wel mijn vader. Dus dan vouwde ik mijn
handen open, pakte de grootste munt (de kleinere was
voor de koster voor het kaarsengeld, want mijn vader
kreeg natuurlijk de grotere), raakte er mijn vaders hand
even mee aan (“Hij is lekker warm, hè?” “Nou, inderdaad
zeg!”), en liet de munt in het mandje vallen. Mijn munt.
Mijn wárme munt.
 
Dit is een patroon wat we vaker herkennen, als we er op
gaan letten. We krijgen iets, we houden het voor kortere
of langere tijd even vast, en dan geven we het terug of
we geven het door. Zoals met Sinterklaas, wanneer de
Pieten strooigoed of cadeautjes krijgen van de Sint, en
het doorgeven aan de kinderen. Wie is nu de ware
gever? Piet? Sint? Misschien wel de pepernotenbakker die
in ruil voor een paar ‘muntjes’ zoveel pepernoten heeft
gegeven? Maar die pepernotenbakker heeft de
grondstoffen gekocht of gekregen, heeft
bakkersvaardigheden geleerd: hoeveel mensen hebben
er een bijdrage geleverd zodat de bakker die pepernoten
kon maken??? Wanneer we onze speurtocht lang
genoeg volhouden, komen we vroeg of laat altijd bij
dezelfde Gever uit. Dat we in staat zijn om iets te leren,
om ons lichaam te bewegen, dat we vanaf het moment
dat we uit één celletje bestonden konden uitgroeien tot
wie we nu zijn, is uiteindelijk een geschenk van onze
goede Vader in de hemel. Die, zoals mijn vader, goede
dingen geeft, die je vervolgens (verwarmd) terug mag
geven. Of door mag geven aan een ander. Aan de
koster, in het geval van mijn kleine muntje voor het
kaarsengeld.

Bruist u van de dankbaarheid-energie maar weet u
niet waar u die kunt inzetten? Heeft u ideeën om
uw tijd, kennis, vaardigheden, of andere
zegeningen in te zetten voor anderen? Ideeën
waarvoor u zich samen met anderen in wilt zetten
in onze parochie? Als Leiderschapsteam Diaconie
horen we graag of we u daar zelf bij kunnen
helpen, of dat we u in contact kunnen brengen
met anderen. LTdiaconie@rkwb.nl

 
Soms word ik chagrijnig, bijvoorbeeld wanneer ik in het
donker, tegenwind, natregen op de fiets. Gelukkig heb ik
wel een regenbroek aan, maar m’n voeten worden koud,
ze soppen in m’n schoenen. Beh! Dan probeer ik te
bedenken waar ik dankbaar voor ben. Dankbaarheid is
een goed medicijn. Dus ik bedenk welke geschenken ik
ontvangen heb. Ik heb ieder geval wel een bijna-
waterdichte jas en een regenbroek, dus ik blijf in ieder
geval deels nog een beetje droog. Ik heb een fiets, dus ik
ben sneller thuis dan wanneer ik zou moeten lopen. Op
m’n oude fiets zou m’n dynamo doorslippen op de natte
band, maar op deze fiets heb ik goed licht. Over licht
gesproken: er staan straatlantaarns, en die doen het nog
ook. Want we hebben eigenlijk nooit stroomstoringen hier.
En ik kan op het fietspad fietsen. Stel je toch voor dat je in
dit weer zonder straatverlichting en met een flets
knipperend fietslicht tussen de auto’s zou moeten fietsen!
Eigenlijk mag ik helemaal niet klagen… Ik kan thuis droge
spullen aantrekken. Ik heb een fijn huis, dat is ook niet
vanzelfsprekend…
 
In alle ellende, in ons eigen leven, maar zeker ook in het
nieuws, kunnen we de harde werkelijkheid maar moeilijk
ontkennen: de wereld is soms wreed in plaats van vredig,
de goede dingen in het leven zijn niet eerlijk verdeeld, en
juist bij de mensen die het al moeilijk hebben, dient zich
vaak nog meer ellende aan. Maar die vergelijking met
anderen, of met andere tijden in ons eigen leven, mag
ons zowel in goede als in slechte tijden wijzen op onze
eigen zegeningen. Mag ons dankbaar maken.
Dankbaarheid is een fijne emotie, maar soms ook
ongemakkelijk. Dankbaarheid roept op tot actie. Om
iemand te bedanken. Om iets terug te doen. Maar wat
doe je wanneer de gever geen hulp nodig heeft? Alles al
heeft? Zoals het geval is bij God?
Steeds vaker zie ik op uitnodigingen als cadeausuggestie
een donatie aan een goed doel genoemd worden. Dat
kunnen we met geld doen, maar ook op ontelbare
andere manieren. Door onze kennis en vaardigheden in
te zetten voor anderen, bijvoorbeeld. Ik geloof dat dát het
idee is achter ‘handen en voeten geven aan Gods
liefde’: We herkennen Gods liefde in alle goede dingen
die hij ons geeft, en we bedanken hem daarvoor door
zelf ook weer behulpzaam te zijn voor de mensen in ons
leven. Zo bouwen we een netwerk op van liefde en
dankbaarheid, waarbij Gods liefde heen en weer stuitert
tussen mensen die dankbaar zijn voor de hulp en
zegeningen die ze mochten ontvangen, en mensen die
dankbaar zijn dat ze iets konden betekenen voor een
ander. Een netwerk van mensen die dankbaar zijn dat
God hen in staat stelt om ‘zijn muntje door te geven’.
 
Namens Leiderschapsteam Diaconie,
Renée van der Salm
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Vervolg van pagina 1

 Iedereen voelt al wel dat het niet langer uit kan. Het onderhoud is heel duur en de kosten daarvan gaan veruit boven
de inkomsten uit kerkbijdragen en kerkenveilingen bij elkaar. Wij kunnen dat niet langer dragen. En, waar onze
parochie het zeven eeuwen deed met twee Parochiekerken, één in Lisse en één in Hillegom, en het gedurende
ongeveer een eeuw nodig was zes kerken en een kerkelijk centrum te hebben voor de massale samenkomsten van de
katholieke gemeenschappen, daar zien we nu dat twee parochiekerken wel weer kunnen voldoen. Al deze zaken met
elkaar maken dat we u willen informeren over het voorgenomen beleid met betrekking tot de toekomst van onze
parochie. We zullen aan u de plannen voorleggen die er zijn en die zullen worden uitgewerkt. Graag vernemen we op
die avonden ook uw gedachten en opvattingen over ons voorgenomen beleid.
We nodigen u allen uit voor één van de informatieavonden op:
Dinsdag 10 december in Restaurant “de Engel” Heereweg 386 in Lisse
Woensdag 11 december in het parochiehuis (naast de H. Hart van Jezuskerk) in de Zilk.
 
Beide avonden zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
U bent allemaal van harte welkom.
Met vriendelijke groeten,
Parochiebestuur Heilige Willibrordus

Start van een 2de Rafael Rouwgroep…
Dat er behoefte is aan samenkomen voor mensen met verlieservaringen bleek
wel uit het aantal aanmeldingen voor de eerste bijeenkomst. Er waren 11
mensen die de moed hadden om zich op te geven en deel te nemen aan de
eerste bijeenkomst. De deelnemers kregen een warm welkom, er stonden
verse bloemen, kaarsjes branden en de koffie en thee stond klaar met een
lekker zoetertje erbij.
 
De eerste bijeenkomst stond in het teken van kennismaken met elkaar, er
werd een gedicht voorgelezen en er was aandacht voor ‘de vele gezichten
van rouw’. Door de (h)erkenning van elkaars verhalen en rouw ervaringen
ontstond er al vrij snel een sfeer van vertrouwen en verbondenheid. Het kan
als steunend en helpend worden ervaren als je merkt dat andere mensen
soortgelijke ervaringen hebben als jijzelf. Het bespreken wat rouw met je kan
doen, en dat is veel, kan meer inzicht geven in je eigen proces en rust geven
omdat je weet dat het er bij hoort. Onbegrip uit de omgeving of opmerkingen
die (vaak onbedoeld) heel hard aan kunnen komen bij mensen die een
dierbare hebben verloren komt helaas heel veel voor, dat bleek wel uit de
gesprekken. Het is fijn om dit te kunnen delen met elkaar en begrip hiervoor te
ervaren.
 
De volgende bijeenkomst heeft als thema: ‘verzorgen van dierbare
herinneringen’ en zal plaatsvinden op woensdag 13 november van 14.00 tot
16.00 uur. Om iedere deelnemer voldoende ruimte en aandacht te kunnen
geven sluiten wij deze groep voor nieuwe aanmeldingen. Mocht u ook graag
deel nemen aan de Rafael rouwgroep dan zijn Kapelaan Stephan Kuik en
Helen Verschoor van harte bereid om een 2de groep op te starten.
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met Helen Verschoor:
06-284 724 35. Ook kunt u kijken op de website van de parochie waar u een
flyer kunt downloaden. Opgave graag via: sec@rkwb.nl. U bent van harte
welkom!

Aanvulling november:
In het vorige nummer van de
Wil'skracht werd vermeld dat het
mogelijk is om na een overlijden
het lichaam beschikbaar te stellen
aan de wetenschap. Belangrijk is
dat men in zo'n situatie ruim van te
voren contact opneemt met het
gewenste ziekenhuis. Niet alle zie
kenhuizen nemen tegenwoordig
nog lichamen op.

7December 2024 - Januari 2025



En weer vieren we Kerstmis. Opnieuw vieren we de
geboorte van Christus. Een groot feest want Hij kwam ter
wereld om ons te redden. Te redden? Waarvan dan? En
bovendien, dat dachten ze toen, in de eerste eeuwen
van onze jaartelling. Hoezo nu dan nog, redden? Laten
we niet te moeilijk doen en onszelf lekker verwennen met
de verwarming twee dagen een puntje hoger, lekker eten
en drinken, cadeautjes misschien en vooral gezelligheid.
Heerlijk.
Zo zal het in de meeste gevallen gaan. En ja, die warmte
van mensen onder elkaar (eventueel zonder het graadje
hoger van de cv.), het gezellig samen eten en drinken,
dat maakt Kerstmis tot een prachtig feest. Als mensen bij
elkaar komen in vrede en samen eten en drinken dan
voegt dat iets toe. Dan maakt dat de wereld een beetje
mooier. Zo ook het samen komen in de kerk, met Kerstmis,
en op de overige zondagen van het jaar, draagt bij aan
die betere wereld. Is dat zo? Draagt onze samenkomst op
zondag (of zaterdag) bij aan een betere wereld? Hoezo
dan? Het is toch altijd hetzelfde? Ja, het lijkt altijd
hetzelfde. Maar denk je eens in.
Elke week komt een groep van honderden mensen in
onze parochie bij elkaar. Heel verschillende mensen.
Arme mensen, rijke mensen, kleine zelfstandigen en
mensen die in loondienst hun brood verdienen, mensen
van verschillende kleur, geaardheid en nationaliteit,
milieu activistische mensen en mensen die denken dat
het misschien zo’n vaart niet loopt met het milieu, mensen
met een eigen huis en mensen die daarnaar op zoek zijn,
gezinnen en mensen die alleen zijn, ouderen en
jongeren, heel uiteenlopend dus. Wat bindt hen dan?
Waarom komen die daar dan bij elkaar? En helpt het die
mensen? Vandaag de dag is het eigenlijk heel bijzonder
dat dat gebeurt. In onze geïndividualiseerde wereld gaan
veel mensen voor zichzelf, voor het “ik”. 'Zorg voor jezelf,
want een ander doet het niet'. De zuilen mogen dan
verdwenen zijn, de bubbels (of, in het Engels, bubbles)
zijn er voor in de plaats gekomen.
 
Iets gemeen hebben
Groepen van mensen die op een bepaald onderdeel
van het leven iets gemeen hebben. De rijken staan
daarin ver van de armen, activisten uiten zich vijandig
tegen de gematigden, verschillen in geaardheid lijken
eerder tot meer dan tot minder conflicten te leiden,
mensen met een bepaalde geloofsovertuiging krijgen
persoonlijk ineens de schuld van allerlei
wereldproblemen. Mensen leven steeds meer in die
bubbels. En dat drijft mensen eerder uit elkaar dan naar
elkaar toe. De mensen die samenkomen in de kerk
hebben iets fundamenteels gemeen. Zij ontmoeten
elkaar vanuit hun gedeeld geloof in God en Christus en
de gemeenschappelijke moraal van de tien geboden.

Dat is een fundament onder het leven. Wanneer je je
daarin met elkaar verbonden voelt dan zullen andere
elementen van rijk of arm, huidskleur, geaardheid,
maatschappelijke drijfveren, woonvorm of leefwijze
vervagen en daarom geen afstand meer scheppen. Er is
een gemeenschappelijke basis waarin je elkaar ontmoet
en herkent. Je voelt je als mens verbonden met de ander,
met de naaste. En dat helpt de mensen inderdaad. Het is
God’s gemeenschap van liefde. Dat is mooi. Tenminste,
dat vind ik mooi. En met Kerstmis is dat helemaal mooi
omdat we dan met elkaar de geboorte van Christus, onze
redder, vieren.
 
De parochie
En dan wordt de parochie ook nog bestuurd. Want
daarover verwachtte u wat op deze plek in de Wil’skracht.
Dat besturen doen we voor de gemeenschap van
gelovigen in onze parochie die niet groter maar voorlopig
nog wat kleiner wordt. Onze boodschap is goed maar
misschien zijn we er met elkaar wat te bescheiden over.
Intussen roeien we met de riemen die we hebben en
moeten we met elkaar, ook financieel, beleid maken dat,
ook op de lange termijn, gezond is voor onze
Parochiegemeenschap. Dat wil zeggen: we kunnen niet
stilzitten want dan zadelen we volgende generaties met
grote problemen op. We zullen dus nu moeten handelen.
De gemeenschap van die honderden mensen die elke
week bij elkaar komt, komt in relatief kleine groepen
samen op meerdere locaties. Daardoor versterkt het
beeld dat het nog maar een klein groepje is. Veertig,
vijftig mensen op enkele locaties. We moeten vaststellen
dat onze groep, hoewel nog wel flink van omvang, te
klein wordt voor vier Parochiekerken. We kunnen het ons
niet langer meer veroorloven om vier van zulke dure
gebouwen te handhaven. Het parochiebestuur zal u
daarom op twee informatieavonden informeren over
onze voorgenomen plannen met de kerklocaties. Dat
wordt geen prettig verhaal. Het is nooit leuk om af te
bouwen. Maar het is wel een eerlijk verhaal. Een verhaal
met een inhoud die vrijwel iedereen al wel zag
aankomen. Als parochie zullen we dat ook samen
moeten dragen. Door open te zijn in onze informatie
vragen we úw begrip voor wat onvermijdelijk is in het licht
van de financiële situatie van onze
parochiegemeenschap. Door elkaar te steunen en met
elkaar te praten, zullen we moeten omgaan met de
gevoelens die met die stappen gepaard gaan. Wij hopen
dat we met de gemengde gevoelens die we allemaal bij
het voorgenomen beleid hebben, elkaar vast kunnen
houden om met elkaar de stappen te zetten naar een
sterke geloofsgemeenschap die vasthoudt aan ons
mooie geloof.
Ik wens u een zalig Kerstmis.
Fred Broersen, vice-voorzitter parochiebestuur

Van het Parochiebestuur: Onze parochie is in ontwikkeling.
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Maria Boodschap (feest 25 maart)
 Maria Boodschap gedenkt de boodschap van een engel aan Maria dat ze
een zoon zal krijgen, die Zoon van de Allerhoogste genoemd zal worden en
Jezus zal heten. De engel begroet Maria met de woorden die katholieken nog
steeds bidden in het Weesgegroet: Wees gegroet Maria, vol van genade, de
Heer is met u. Het is een aangrijpende dialoog vol van spirituele betekenis die
eindigt met het ja-woord van Maria: mij geschiede naar uw woord.
Voor alle mensen zegt Maria ja op het initiatief van God om een nieuw begin
te maken. 
 
Maria Visitatie (feest 31 mei )
Maria Visitatie gedenkt het bezoek van de zwangere Maria aan haar nicht
Elisabeth.
De engel die Maria bezocht, had namelijk ook gezegd dat haar oudere nicht
Elisabeth al zes maanden zwanger was. Aan Zacharias, man van Elisabeth,
die een hogepriester was, verscheen tijdens de dienst in de tempel de engel
Gabriël met de boodschap, dat hij en zijn vrouw op hun oude dag toch nog
een zoon zouden krijgen. Hij zou Johannes heten en hij zou de weg bereiden
voor de komst van de Messias. Maria reist naar Elisabeth die bij het horen van
Maria's stem het kind in haar schoot voelt opspringen (Lucas 1, 39-56). 
Elisabeth begroet Maria met woorden die ook in het Weesgegroet een plaats
hebben gekregen: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de
vrucht van uw schoot. Maria antwoordt met een gebed dat een vast
onderdeel is geworden van het getijdengebed dat priesters en religieuzen
dagelijks bidden, het Magnificat: Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is
mijn geest om God, mijn Verlosser…

En het Woord is vlees geworden.
Kerstmis (feest 25 december)
Met Kerstmis vieren christenen de geboorte van Jezus.
Er is een besluit uitgegaan door keizer Augustus, dat er een volkstelling gehouden moet worden in heel zijn rijk.
Daardoor moet ieder naar de stad van zijn voorouders gaan. Omdat Jozef uit het huis en geslacht van David is, reist
hij met de Maagd Maria vanuit Nazareth naar een stad in Judea, Bethlehem geheten (Lc. 2, 1-5) Daar wordt onze
God geboren: Jezus Christus! – in een stal: er is geen plek voor hen in de herberg.- zijn moeder wikkelt Hem in doeken
en legt Hem neer in een kribbe (Lc. 2,7). Koude. – Armoede.
 
Jezus is de belichaming van een nieuw verbond tussen God en de mensen. In Hem is al het menselijke en al het
goddelijke geheel verzoend. Een nieuw begin, een nieuwe schepping.

Dinsdagochtend 17 december om 10.00 uur
Lezing in Paus Franciscus Huis
MARIA: MIJ GESCHIEDE
Samen met Pastoor Bosma kijken we naar het vierde deel van de film in
een reeks van vijf over Maria. Haar beroemde woorden “Mij geschiede
naar uw Woord”. Maria is uitverkoren door God. Kan Maria ons helpen
om dichter bij ons eigen ja tegenover God te komen?
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Fiat mihi secundum verbum tuum –

Mij geschiede naar uw woord (Lc. 1, 38)
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Liturgisch rooster: december 2024
H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

zaterdag 30 november

1e Zondag vd Advent

zondag 01 december

1e Zondag vd Advent

10.

zaterdag 07 december

2e Zondag vd Advent

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 08 december

2e Zondag vd Advent

10.00 Familiezondag

Pastoor Bosma en Diaken

koor: Canticum Novum

maandag 09 december

Maria Onbevl. Ontv.

19.00 Pastoraal team

Deum Fidentes 

zaterdag 14 december

3e Zondag vd Advent

zondag 15 december

3e Zondag vd Advent

10.

dinsdag 17 december

Viering v. Barmhartheid

19.00 Pastoraal team

Deum Fidentes 

woensdag 18 december

Guldenmis

19.

zaterdag 21 december

4e Zondag vd Advent

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 22 december

4e Zondag vd Advent

10.00 Pastoor Bosma & diaken

koor: Canticum Novum

KRO uitzending

18.00 Familieviering

Kap. Kuik / Deum Fidentes 

18.00 Familieviering

Past. Bosma/mw Loos & kinderen

18.

20.00 Poolse Nachtmis 21.

22.30 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

22.30 Kapelaan Kuik

koor: Canticum Novum

10.00 Kapelaan Kuik

Dameskoor

10.00 Pastoor Bosma

koor: Canticum Novum

10.

12.

donderdag 26 december

2e Kerstdag

13.00 Kindje wiegen

10.00 Pastoraal team

zaterdag 28 december

Feest vd H. Familie

zondag 29 december

Feest vd H. Familie

10.

dinsdag 31 december

oudejaarsviering

19:

iedere donderdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Ac

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

- ie

dinsdag 24 december

Kerstnachtmis

woensdag 25 december

!e kerstdag

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar
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Kindje wiegen voor de
allerjongsten.
Als je het kerstverhaal echt wil
beleven, kom dan op eerste
kerstdag naar de H.H.
Engelbewaarderskerk. Zoals
al vele jaren spelen de
allerjongsten onder ons het
kerstverhaal, van Maria en
Jozef tot en met de schaapjes
in de wei. En wie weet is er dit
jaar weer een baby’tje dat
kindje Jezus wil spelen. De
spelers worden gekozen uit het
publiek, dus is het spannend
wie dit jaar een engel of een
koning zal zijn. Voor kleding is
gezorgd.
Het spel begint om 14.00 uur 
en het zal ongeveer een half
uur duren. Natuurlijk eten we
na afloop beschuit met muisjes
en is er een gepaste verassing
voor alle kinderen.
Kom kijken en genieten van dit
eenvoudige spel voor de 0 tot
4 jarigen.

Uitnodiging
Als parochie vormen we een

gemeenschap. Een gemeenschap
die samenkomt in een van onze

kerken. Maar wij maken al deel uit
van die gemeenschap voordat we
de kerk binnenstappen. Een mooie
uiting van die gemeenschapszin is

het uitnodigen van mensen om met
ons mee te gaan. Mensen die anders
misschien niet naar de kerk zouden
gaan. Omdat ze niet durven, omdat
ze niet op het idee komen, of omdat

ze niet meer in staat zijn om
zelfstandig naar de kerk te gaan.

 
Kijkt u rond in uw omgeving?

Wie kunt u uitnodigen?

Herdertjestocht op 14
december in Hillegom
Zie pagina 18 voor meer
informatie.

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

er 19.00 Pastoor Bosma

Met zegeing adv.kransen

r 10.00 Kapelaan Kuik en Diaken

met zegening adv.kransen

er

r

mber

er 19.00 Pastoor Bosma

koor: ICA

r 10.00 Pastor van Eijk en diaken

Parochiekoor

ber

ber 19.00 Pastoraal team

Cantor Pieter Clemens

er

r n

18.00 Familieviering

Diaken Osseweijer

21.00 Pastor van Eijk & diaken 20.00 Kapelaan Kuik

10.00 Pastor van Eijk & diaken

Dameskoor

12.30 Kindje wiegen 14.00 Kindje wiegen

mber

er 19.00 Kapelaan Kuik

r 10.00 Pastoor Bosma & diaken

+ na afloop gebedsteam aanwezig

ber 19:00 

Oecumenische Oudejaarsviering

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Actuele informatie  via weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl 

en andere sociale media

n - iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur

ber
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In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is
ook dit jaar “Geef voor de kerk van morgen”. Tijdens deze
actie krijgen alle leden van onze parochiegemeenschap
een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage.
We hopen dat we ook in 2025 weer op u mogen rekenen!
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de
generaties na ons van grote waarde. Het is een plek waar
we God en elkaar ontmoeten.
Daarom is een kerk meer dan een stapel stenen, het is
het huis van een actieve geloofsgemeenschap waar
iedereen terecht kan voor steun of een luisterend oor. Het
geloof verbindt ons en versterkt ons in onze christelijke
opdracht om de mensen die onze steun nodig hebben te
helpen.

Aktie Kerkbalans 2025 komt eraan:

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Maar dat alles kost geld daarom vragen wij aan u om
vandaag te geven om de kerk van morgen mogelijk te
maken.
In onze parochie gaan ruim 200 vrijwilligers de laatste
twee weken van januari weer op pad om voor hun
plaatselijke kerken de Actie Kerkbalans 2025 onder uw
aandacht te brengen. Zo zijn het ook hier de vele
enthousiaste vrijwilligers die deze actie dragen.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen  waar
ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van
morgen.
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage en alle
vrijwilligers alvast bedankt voor hun inzet!
 
Werkgroep Kerkbalans

Liturgisch rooster: januari 2025
H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

woensdag 01 januari

HF Maria Moeder v. God

10:00 Pastoraal team

zaterdag 04 januari

HF Openb. des Heren

19.00 Pastoor Bosma 17.00 midwinter BBQ jongeren

Pastoraal team

zondag 05 januari

HF Openb. des Heren

10.00 Kapelaan Kuik

zaterdag 11 januari

feest doop van de Heer

zondag 12 januari

feest doop van de Heer

10.

zaterdag 18 januari

2e zondag dh jaar

19.00 Pastor van Eijk

gebedesweek vd Eenheid 

zondag 19 januari

2e zondag dh jaar

10.00 Kapelaan Kuik

gebedesweek vd Eenheid 

zaterdag 25 januari

3e zondag dh jaar

zondag 26 januari

3e zondag dh jaar

10.

zaterdag 01 februari

Opdracht vd Heer / 

Maria Lichtmis

19.00 Pastoor Bosma

zegenen van kaarsen + 

Blasiuszegen 

zondag 02 februari

Opdracht vd Heer /

Maria Lichtmis

10.00 Kapelaan Kuik

zegenen van kaarsen + 

Blasiuszegen+ st Agathafeest

H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

iedere donderdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Ac

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

- ie
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Kronieken 
Gedoopt

19 oktober
Marie van der Vlugt

2 november
Simon Beck

 
Overleden
13 oktober

Ans Verhaar – Hoogkamer (80)
25 oktober

Gerrit Ruigrok (91)
26 oktober

Apolonia Meeuwenoord – Hulzing
(92)

27 oktober
Jeanne Otte – Hogervorst (92)

Aanbidding
Aansluitend aan de doordeweekse
Missen ongeveer 10 minuten, in alle

kerken.
Elke vrijdagavond tussen 19.00 en

21.00 in de St. Agathakerk.
Elke eerste zondag van de maand

tussen 17.00 en 19.00 in de St. Jozef &
St. Martinuskerk.

Kom binnen wanneer u wilt, en blijf
zolang u wilt. De Heer is blij met uw
komst, ook als u er maar eventjes

bent...

Koffie/thee na de Mis
St. Jozef en St. Martinuskerk
Na elke zondagsmis, en elke

vrijdagochtend.
 

Heilig Hart van Jezuskerk
Na elke zaterdagavondmis, en elke
derde donderdagochtend van de

maand.
 

H.H. Engelbewaarderskerk
Na de eerste zaterdagavondmis van

de maand, en elke
woensdagochtend.

 
St. Agathakerk

Na elke zondagsmis.

Thuiscommunie
Wanneer u de H. Communie thuis

zou willen ontvangen, kunt u hiervoor
contact opnemen met het centraal

secretariaat:
telefoon 0252 418 870 of

email: sec@rkwb.nl.

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

ri

n

19.00 Kapelaan Kuik

10.00 Pastoor Bosma

Familiezondag-EHC-Vormsel

19.00 Kapelaan Kuik

10.00 Pastoor Bosma

i

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Actuele informatie  via weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl 

en andere sociale media

n - iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur
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Eten hoort bij Kerst!
Hildegards krachtkoekjes
Hildegard van Bingen genoot in haar tijd bijzondere waardering en oefende
grote invloed uit op politiek en Kerk. Gevraagd (en ongevraagd) schreef ze
adviezen aan keizers en pausen. Deze vrijgevochte en invloedrijke religieuze
vrouw verwierf onder meer faam als kenner van medicinale kruiden. Vandaag
worden haar recepten volop herontdekt. Ze zijn niet alleen lekker, maar ook
gezond. Zoals het recept voor haar krachtkoekjes.

Voor 10 koeken
125 g speltmeel (bevat meer vitamine B3, goed voor de huid, het zenuwstelsel
en je energie)
80 g zachte boter
50 g bruine suiker of rietsuiker
een kopje vloeibare honing (bevat suikers die energie geven)
Theelepel kaneel (bron van vitamines)
Theelepel nootmuskaatpoeder (bevordert spijsvertering en verbetert
geheugen)
Theelepel kruidnagelpoeder (bevordert spijsvertering)
2 eierdooiers
snufje zout
 
Bereiding 
1. Smelt de boter en voeg ze toe aan de suiker, honing en eierdooiers. Klop
zachtjes en voeg de kruiden en het speltmeel toe. Laat een uurtje afkoelen in
de koelkast. 
2. Neem een bakplaat, bekleed met bakpapier dat je inbotert en bebloemt,
en rol het deeg uit. Snijd het deeg in kleine vormen. Het gaat nog uitzetten in
de oven.
3. Bakken maar! 10 minuten op 190°C en klaar!

Sobere lunch tijdens de Advent.
De Adventstijd is een tijd van bezinning, tijd maken voor elkaar. Dat willen wij
doen door samen te komen en met elkaar te praten, te bidden en te eten. Wij
nodigen u van harte uit voor een sobere maaltijd lunch in deze bijzondere tijd
op weg naar het feest van het Licht met Kerstmis.
Wanneer: op woensdag 11 december in het Willibrordushuis in Hillegom.
Aanvang: vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom.
Vertel het aan elkaar en neem gerust iemand mee!
U kunt zich aanmelden tot 8 december bij Marjo Lommerse: tel: 0611374900
of mailen: marjolommerse@xs4all.nl

Kerstlunch in het Paus Franciscus Huis
Namens de Parochie mogen wij u weer uitnodigen voor de kerstbrunch in Lisse. Tijdens de brunch willen wij de
geboorte van Jezus vieren. Wij doen dat op 2e kerstdag, 26 december, in het Paus Franciscus Huis in Lisse. Wij starten
aansluitend aan de Mis van 10.00, dus rond 11.15 (zaal open vanaf 11.00) en rond 14.30 zal het afgelopen zijn.
Wij nodigen U van harte uit om met elkaar te eten, praten en kerstliedjes te zingen. Net als vorig jaar staat de
inschrijving open voor de gehele parochie. U kunt zich aanmelden en vragen stellen bij het volgende e-
mailadres: parochiekerst@gmail.com of bellen: centraal secretariaat  0252-418870.
Doet u dit onder vermelding van naam, telefoonnummer, en/of mailadres en graag voor 12 december. Er is plaats
voor 40 personen, natuurlijk VOL=VOL.
De brunch wordt betaald door de PCI (Parochiële Caritas Instelling). Hartelijk dank hiervoor!
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Beste families
“Advent” is afgeleid van het Latijnse woord “Adventus”
dat “komst” betekent. In de Advent(periode) kijken we uit
naar de komst van Jezus. Er zijn vier zondagen vóór
kerstavond waarop we ons voorbereiden op Kerstmis. Dit
is een mooie tijd om samen over Jezus en zijn liefde te
praten met jong en oud: met ouders, grootouders, ooms
en tantes en met broertjes en zusjes.
De adventstijd geeft families ruimte om samen tradities
op te bouwen. Bijvoorbeeld door samen een
adventskrans te maken, samen verhalen te lezen of door
met elkaar een kerststal te knutselen. Wij willen jullie
uitnodigen om je als familie voor te bereiden op het
Kerstfeest door naar de kerk te komen in de
adventsperiode.

8 Februari 2025: Conferentie Missionaire Parochie

Ga mee om bezield te worden!
Een missionaire parochie is een katholieke gemeenschap
die zich actief richt op evangelisatie en het delen van het
christelijk geloof, zowel binnen de kerkelijke
gemeenschap als daarbuiten. De parochie is niet alleen
een plek waar gelovigen samenkomen voor liturgie en
gebed, maar ook een dynamische gemeenschap die
naar buiten treedt om de boodschap van het evangelie
te verkondigen. U herkent in deze beschrijving vast wel de
enthousiaste woorden die onze pastoor vaak gebruikt
aan het begin of eind van de H. Mis.
Christus heeft zijn kerk gezonden om “missionair” te zijn,
wat betekent dat elke parochie en gelovige geroepen is
om het geloof op te bouwen en te verspreiden en om het
dienen van de hele samenleving. Een missionaire
parochie is gericht op persoonlijke relaties, nabijheid tot
de mensen in de samenleving en praktische hulp, naast
de activiteiten binnen de parochie.
 
En dan, hoe doe je dat?
In onze parochie zijn we al enige tijd bezig met deze
missionaire opdracht. Het leiderschapsteam is hieruit
ontstaan. Ook de gebedsteams komen hieruit voort en
zijn gericht op verdieping van de persoonlijke relatie met
God.
We vragen de H. Geest om ons te inspireren en te
begeleiden. Die inspiratie hebben een aantal mensen in
de parochie ook gevonden tijdens hun bezoek aan
conferenties over de missionaire parochie. Het groeiende
aantal deelnemers aan deze landelijke conferenties laat
zien dat steeds meer parochies missionair willen zijn.
Ook in 2025 is er weer een conferentie, op 8 februari in
Veenendaal.
Vanuit de parochie willen we met een grote groep
hieraan deelnemen om ons te laten inspireren, nieuwe
ideeën op te doen en de parochie van binnenuit te
vernieuwen.
Alle werkgroepen worden uitgenodigd om een
afvaardiging te sturen. Als u mee zou willen om uw geloof
te verdiepen en om wellicht bij te dragen aan de
missionaire parochie, dan nodigen we u uit om ook mee
te gaan. We willen gezamenlijk met een door de
parochie georganiseerde bus. Meer informatie vind u op
de website van de parochie bij het artikel over deze dag.
U kunt zich opgeven door de bijgaande QR-code te
scannen. U komt dan op een aanmeldformulier dat u
kunt invullen. Er zijn wel kosten van €40 aan verbonden,
die geheel naar de organisatie van de dag gaan,
inclusief koffie, thee en een lunch.
Wat zou het fantastisch zijn als we
met een mooie groep kunnen gaan
en met z’n allen net zo enthousiast
terugkomen als degenen die
eerder zijn gegaan!

 
Op 1 december en op 15 december (eerste en derde
zondag van de Advent) is er tijdens de viering van 10:00
uur in de St. Jozef en St. Martinuskerk een
kinderwoorddienst. Aan het begin van de viering zullen
de kinderen, na het aansteken van de kaars(en) van de
adventskrans, worden uitgenodigd om mee te gaan naar
het Willibrordushuis. Daar luisteren de kinderen naar het
evangelieverhaal. Vervolgens wordt er over het verhaal
met de kinderen gepraat en verder wordt er gezongen,
gebeden, getekend en/of geknutseld. Na de voorbeden
komen de kinderen weer terug bij hun ouders in de kerk.
Alle kinderen in de bassischoolleeftijd zijn van harte
welkom!
 
Op de tweede zondag van de Advent (8 december) is in
Lisse de familiezondag. Deze start met de familieviering
om 10:00 uur in de St. Agathakerk. Ook daarvoor van
harte welkom!
 
Komen jullie naar de kerk om de kaarsen aan te steken
als symbool van het naderende Licht dat Jezus in de
wereld en in onze harten brengt?
 
Hartelijke groet,
Werkgroep Familiezondagen
PS. De eerste familiezondag in het nieuwe jaar is op 12
januari in Hillegom. Daarvoor nodigen we ook in het
bijzonder de dopelingen van het afgelopen jaar uit!
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Vanaf eind september tot begin november hebben
vrijwilligers 40 dagen gebeden bij het abortuscentrum in
Heemstede. Zij maken deel uit van ‘40 days for life’, een
internationale organisatie die zich inzet om het leven van
ongeboren kinderen te beschermen. De beweging is
namelijk voor het leven. Leontien Bakermans en Toos van
Berkel zijn twee vrouwen die zich hieraan verbonden
hebben. Vele dagen hebben zij een aantal uur per dag
op straat tegenover het abortuscentrum gestaan en
gebeden. Wat bezielt hen? Waarom zetten zij zich
hiervoor in? Zij vertellen het graag.
 
Leven is een geschenk
“Het is eigenlijk heel eenvoudig,” zo luidt het antwoord op
de vraag: waarom? “Wij zijn katholiek en als katholiek kies
je voor het leven. Het leven is een geschenk van God.
Vanaf de allereerste dag van een zwangerschap groeit
er een menselijk wezen, een persoon, naar het beeld van
God. Dat is zo ontzettend waardevol, dat heeft alle recht
op leven.”
Beide vrouwen zetten zich al jarenlang in om het
ongeboren kind te beschermen. Leontien groeide op in
een katholiek gezin en ging al met haar ouders naar pro-
life bijeenkomsten. Ze was actief bij de VBOK: de
vereniging tot bescherming van het ongeboren kind,
Schreeuw om Leven en nu bij Kies Leven. Ook Toos is
afkomstig uit een katholiek gezin. Zij maakte bewust mee
dat in 1984 abortus in Nederland uit het strafrecht
gehaald werd en dat zette haar aan het denken. Jaren
later was zij aanwezig bij een lezing van Marieke Al, een
vrouw (nu een Dominicanes) die zich inzet voor het leven.
“Haar woorden haalden mij over om mij aan te melden
als waker bij de ‘40 days for life’.”
 
Aan de overkant van de weg
In Nederland worden jaarlijks meer dan 35.000
abortussen uitgevoerd. 5000 daarvan zijn late abortussen,
dat wil zeggen dat een baby dan al 13 - 22 weken oud is.
“Wij willen geen gruwelverhalen ophangen, maar de
manier waarop een late abortus uitgevoerd wordt, is
vreselijk.” De vrijwilligers van ‘40 days for life’ staan aan de
overkant van de weg bij het abortuscentrum – dichterbij
mag niet van de gemeente – waar ze bidden en voor
eventuele hulpvragen kunnen doorverwijzen. Al is het hen
ook niet toegestaan door de gemeente om mensen aan
te spreken, als zij zelf worden aangesproken mogen zij
uiteraard reageren. “En dan hoor je dus heel veel
verdrietige verhalen. Van vrouwen die zelf geen oplossing
weten, van vrouwen die door ouders of een partner (of
soms zelfs door een werkgever) gedwongen worden een
abortus te ondergaan. Er zijn heel jonge meisjes bij, die

eigenlijk niet goed weten wat hen overkomt. En soms zijn
er ook mannen, die het niet eens zijn met de keuze van
hun partner en een uitweg zoeken.”
 
Een luisterend oor
De vrijwilligers van ‘40 days for life’ hebben een luisterend
oor en kunnen vrouwen en mannen wijzen op andere
mogelijkheden. Zij hebben adressen waar daadwerkelijk
hulp geboden kan worden. “Wij oordelen niet, wij
proberen alleen te helpen. En wij weten inmiddels: de
meeste vrouwen willen diep in hun hart eigenlijk geen
abortus. Misschien op het moment wel, als je echt geen
andere oplossing ziet, maar later komt er toch heel vaak
spijt en verdriet. Het komt regelmatig voor dat wij vrouwen
spreken die ooit een abortus hebben ondergaan. Zij
hebben daar dan vaak nog altijd moeite mee. Wij zijn er
ook voor hen en ook voor vrouwen die de behandeling
ondergaan hebben en de kliniek verlaten.”
 “Wij krijgen ook regelmatig negatieve reacties. Er worden
ons woorden toegeschreven die niet terecht zijn. Zo wordt
er bijvoorbeeld gezegd dat wij de vrouwen die naar de
kliniek gaan voor moordenaar uitmaken, maar dat is
uiteraard niet waar. Gelukkig zijn er ook positieve reacties:
de mensen aan de straat waar wij staan, maken wel eens
een praatje, wij krijgen wel eens een duimpje. Zelfs
scholieren die voorbij fietsen, stappen wel eens af om met
ons te praten. En dat allemaal heel rustig en beleefd.”
Toch is het niet makkelijk om hier te staan, de verhalen
aan te horen en veel verdriet te zien. Hoe houd je dat vol?
“Wij doen het omdat wij de laatste – en soms vaak de
enige – steun zijn voor het ongeboren kind en de moeder.
Als wij een vrouw en haar baby redden, geeft ons dat
voldoende energie om weer door te gaan. En soms
krijgen wij een geboortekaartje, dat is de ultieme
beloning.'
Het is duidelijk, deze vrouwen en hun collega-vrijwilligers
zullen hun missie niet snel opgeven. “En wij staan niet
alleen, wij weten dat veel mensen met ons meebidden,
op straat, thuis of in de kerk. Dat geeft ons de kracht om
door te gaan.”

Bidden bij het abortuscentrum in Heemstede:

Wij willen een stem zijn van het ongeboren
kind
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Nieuw orgel St. Jozef &

St. Martinuskerk in Hillegom 
Eerder moesten wij u melden dat het orgelproject door
verschillende oorzaken vertraging had opgelopen. Maar
dat is nu verleden tijd!
In de laatste nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat het
oude orgel geheel is gedemonteerd en afgevoerd. En
ook al ligt de oude vloerbedekking er op de foto’s nog,
ook deze is inmiddels verwijderd.
Door Adema’s kerkorgelbouw wordt nu druk gewerkt aan
de opbouw van het nieuwe orgel. Zoveel mogelijk is
voorbereid in hun eigen werkplaats, dus de
daadwerkelijke opbouw kan vlot verlopen.
Wij hopen daarom dat het nieuwe orgel met Kerstmis
bespeelbaar zal zijn. In het voorjaar zal de oplevering nog
worden gevierd met een fraai concert!
Wij zijn u zeer dankbaar voor uw vele gulle giften en de
aankoop van wijn die de uitvoering van dit kostbare
project mogelijk hebben gemaakt. Tot in lengte van jaren
hopen we met elkaar van de fantastische klanken te
kunnen genieten!
Via de nieuwsbrief blijven wij u op de hoogte houden.
 
De werkgroep Orgel Sint Jozef en Sint Martinuskerk

Afbouw orgel

Kerstmuziekavond 2024
Ook dit jaar vindt er weer een Kerstmuziekavond plaats in
de St. Agathakerk en wel op zaterdag 14 december,
aanvang 19.30 uur. De avond zal worden opgeluisterd
door optredens van: Canticum Novum en Cantorij van
De Lichtkring, beide o.l.v. Fabian Haggenburg; De
Kasteelheeren o.l.v. Geep Hollander; Het
Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek o.l.v. Bram
Soentjens en Kimberly Nierse, sopraan. De muzikale
begeleiding op orgel en piano wordt verzorgd door
Johan Akerboom.
 
De optredens zullen worden afgewisseld met
samenzang van bekende kerstliederen. Het belooft weer
een sfeervolle avond te worden, u komt toch ook? De
toegang is gratis, aan het eind zal er een collecte zijn ter
bestrijding van de kosten.

De H.H. Engelbewaarderskerk

in kerstsfeer.
Op zaterdag 21 december zal er in de H.H.
Engelbewaarderskerk een kerstsamenzang gehouden
worden. 3 Koren willen u met zang en gesproken woord in
kerststemming brengen.
Als 1e zingt het koor Vivace uit de Pancratiuskerk in
Sassenheim onder leiding van Arina Holwerda. Dit koor
zingt voornamelijk tijdens vieringen in de St.
Maartensparochie en bestaat uit ruim 25 leden.
Daarna volgt het koor Lady's Melodies uit
Noordwijkerhout onder de leiding van Ber van de Berken.
Dit koor bestaat reeds 20 jaar en telt ruim 30 leden. Zij
zingen hun liederen in diverse talen, zo ook op deze
avond.
Als laatste koor hoort u het Actaeakoor. Zij zingen op hun
thuisbasis als kleinste koor onder leiding van Jolanda
Zwoferink. Dit koor, dat al ruim 40 jaar de naam van een
mooie narcis draagt, sluit met 16 leden de avond af.
Alle koren hebben op z'n tijd een samenzang ingepland
zodat ook u kan meezingen. Alle reden dus om op deze
avond een bezoek te brengen aan onze kerk die door
vrijwilligers in kerstsfeer zal zijn omgetoverd.
Kerk open: 19.00 uur. Aanvang: 19.30 uur. TOEGANG IS
GRATIS!
Na afloop kunt u nog even nagenieten onder het genot
van koffie of thee. Bij het verlaten van de kerk word een
deurcollecte gehouden voor de kosten van deze avond.
U BENT VAN HARTE UITGENODIGD.

26 januari 2025 weer Taizéviering in
de Engelbewaarderskerk

Ook in het nieuwe jaar bent u
welkom in de Taizéviering in de

dagkapel van de
Engelbewaarderskerk. Op

zondagavond 26 januari zingen we
samen, luisteren we naar lezingen,
en bidden we in stilte, om nog even
tot rust te komen voordat de hectiek

van de werkweek weer begint. De
liederen zijn eenvoudig en worden

meermaals herhaald, dus ook
wanneer u niet bekend bent met het

repertoire van Taizé kunt u al snel
meezingen. De ingang is aan de

achterzijde van de kerk. Daar is ook
voldoende parkeergelegenheid. We

beginnen om 19.30u en eindigen
een uurtje later.
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Landelijk erkend installateur

Kanaalstraat 155

2161 JE Lisse

0252 – 41 41 00

www.janvanderreijden.nl

info@janvanderreijden.nl

zaterdag 14 december in Hillegom
Kom en loop mee in de bijzondere tocht door de donkere
straten van Hillegom. Lichtjes wijzen u de weg door de
duisternis, totdat u uitkomt bij het Kerstkindje. Onderweg
komt u veel mensen tegen. Mensen uit Hillegom, maar
ook personen van meer dan 2000 jaar geleden. Bijbelse
personen. Zij zullen u begeleiden op uw ‘Herdertjestocht’.
 
Op zaterdagavond 14 december wordt de
Herdertjestocht georganiseerd door de 4 kerken in
Hillegom: St. Jozef en Martinuskerk, Protestantse
Gemeente, Evangelie Gemeente en Open Hof. Het is leuk
voor jong en oud om de tocht te lopen.
Wilt u meelopen dan kunt u starten op het kerkplein van
de St. Jozef en Martinuskerk, Hoofdstraat 27A tussen
18.00 uur en 18.45 uur. De route is dit keer net weer
anders dan voorgaande edities, maar verdwalen kunt u
niet: u volgt gewoon de lichtjes. Die brengen u bij alle
taferelen waar het kerstverhaal in stukjes te horen en te
zien zal zijn. En de tocht eindigt na ongeveer 45 minuten 
bij het laatste tafereel in de stal met het kindje Jezus.
Dat is in de Maartenskerk te zien. Daar kan iedereen
onder het genot van wat lekkers gezellig napraten en
luisteren naar de mooie kerstliederen die gezongen
worden door het Dameskoor van de St. Jozef en
Martinuskerk en het koor Candles uit Leiderdorp.
 
Het is leuk als de kinderen onderweg zelf ook een lichtje
meedragen. U bent allemaal van harte uitgenodigd om
mee te lopen.
Er kan gratis meegelopen worden aan de tocht en u
hoeft niet van te voren in te schrijven. Deelname aan de
tocht is op eigen risico.
Volgt u aub tijdens de route de aanwijzingen van de
vrijwilligers en de verkeersregelaars op.

Loop mee met de Herdertjestocht

Opbrengst Sam’s Kledingactie Najaar 2024
De inzameling voor Sam’s Kledingactie op 19 oktober was
zeer succesvol. In totaal werd 2630 kg aan kleding etc.
opgehaald. Lisse: 1200 kg; Hillegom: ook 1200 kg en De
Zilk: 230 kg. Hartelijk dank aan alle gevers.
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Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608

www.roelandjuweliers.nl

Uitvaartverzorging 

Uitendaal
sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 

in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 

jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

uitvaartzorgbollenstreek.nl

 Het grote verschil
zit in de kleine details

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

 
0252 411 366

 24/7

Van der Putten & Dunweg

Heereweg 21, 2161 AC  Lisse

0252 - 413 213

info@vanderputtenendunweg.nl

www.vanderputtenendunweg.nl

persoonlijk

betrokken

stijlvol

Patricia Vermeij
06 - 23 69 63 25

Uitvaartverzorging

Vermeij

De Zilk • www.uitvaartverzorgingvermeij.nl

Dag en nacht bereikbaar
Puur & Persoonlijk

Grafmonumenten 

& Urnen

Sinds 1902

Meer en Duin 21-23 • Lisse 

T: (0252) 413 308 

www.bootnatuursteen.nl 

www.memorieurnen.nl
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St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH Lisse
0252 - 413330

seclisse@rkwb.nl
 

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH Lisse

 
Bankrekeningnummer:

NL 86 RABO 03365 30 986
 

Centraal Secretariaat
Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B
2181 EA Hillegom

0252 - 418870
sec@rkwb.nl

 
Bereikbaar op werkdagen

van 08:30 tot 12:30 uur

Heilig Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252 - 515753
secdezilk@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 48 RABO 03881 15 009
 
St. Jozef en St. Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA Hillegom
0252 - 515000
sechillegom@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 42 RABO 03169 02 373

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:

www.kerkomroep.nl:
H.H. Engelbewaarderskerk

St. Agathakerk Lisse
St. Jozef en St. Martinuskerk

 
www.kerkdienstgemist.nl:

H. Hart van Jezuskerk De Zilk
 

En live te bekijken via
Facebook en YouTube: 

Parochie Heilige Willibrordus
 

www.willibrordusbollenstreek.nl
 

Ziekenzalving of uitvaart:
06 - 33 86 59 55

Kerken open
St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

 
Mariakapel van de

H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

 
Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:

9.00 - 16.30 uur
 

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

 
Mariakapel Nassaustraat Lisse:

10.00 - 17.00
 

H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC Lisse
0252 - 211453

secengel@rkwb.nl
 

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986


