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Beste lezer,
Wat herinnert u zich nog van uw kleutertijd? Waarschijnlijk niet zo heel veel. De
komst van een nieuw broertje of zusje misschien? De allereerste dag naar de
kleuterschool? Of misschien wel uw 4e of 5e verjaardag met slingers en
cadeautjes. De zomers waren vroeger warmer, de winters kouder, maar of dat
echt zo was? Het verleden kan herinneringen mooier kleuren.
De kleutertijd is wel vaak de eerste periode in je leven, waarop je – heel
voorzichtig – zelf op stap mag gaan. Naar school, naar een vriendje of
vriendinnetje. Je leert nieuwe dingen, je maakt kennis met andere activiteiten.
En vaak krijgen kleuters dan het gevoel dat ze alles zelf kunnen. Net zoals wij
volwassen vaak denken dat we alles zelf kunnen. De mens is echter niet voor
niets een sociaal wezen, we hebben elkaar nodig. In goede tijden, maar
zeker ook in tijden waarin het wat minder gaat. En als de hulp van de ander
niet toereikend is, weet dan dat wij altijd een beroep op God en Zijn
oneindige liefde mogen doen. Want alles zelf doen? Dat is onmogelijk.
 
Namens de redactie,
Marian Castenmiller

Groot onderhoud op het kerkhof bij de voormalige Mariakerk
De huidige inrichting van de begraafplaats bij de voormalige Mariakerk
vraagt om aandacht van ons als parochie. Er staan nog veel
grafmonumenten bij graven waarvoor geen grafrechten worden betaald.
Deze grafmonumenten en graven vallen hiermee onder verantwoordelijkheid
van het parochiebestuur en derhalve niet meer onder enige vorm van
verzekering.
Om de begraafplaats veilig (geen risico op omvallende zerken of verzakking)
te houden is het nodig dat wij enige grotere opruimwerkzaamheden gaan
uitvoeren. Hiermee kunnen wij het algemene onderhoud voor onze vrijwilligers
vergemakkelijken en tevens de uitstraling van de begraafplaats een facelift
geven.
 
De uit te voeren werkzaamheden zullen bestaan uit:

•   Verwijderen van monumenten van de algemene zandgraven waarvan de
grafrechten zijn verlopen.

•   Verwijderen van de monumenten van overige familie-zandgraven
waarvan de grafrechten niet meer zijn verlengd.

•   Grafkelders die aanwezig zijn op de begraafplaats, maar niet worden
gebruikt, volstorten met zand om deze veilig te maken.

Bij de algemene- en familiegrafkelders worden geen werkzaamheden
uitgevoerd (behoudens het normale groenonderhoud).
Wij verzoeken rechthebbenden voor 1 september a.s. persoonlijke spullen van
de graven te halen. Naar verwachting zullen bovengenoemde
werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van oktober 2025 t/m
februari 2026. 
Wij proberen de komende tijd zo veel mogelijk rechthebbenden aan te
schrijven. Helaas hebben wij niet van ieder graf een juist contactadres omdat
bijvoorbeeld iemand verhuisd is of overleden. Wij zullen proberen om voor
deze graven alsnog een contactadres te vinden. Dit doen wij via diverse
kanalen zoals de website, weekblaadje en achterin de kerk.
Mocht u twijfelen of bovengenoemde werkzaamheden te maken hebben met
een graf waarvan u de rechthebbende bent, of kent u een rechthebbende,
dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze administratie: mevr.
Pauline v.d. Veek. Dit kan per e-mail sec@rkwb.nl of telefonisch 0252 418870.
 
Namens het Parochiebestuur,
Edward Goedemans.
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Pastoraal woord: Opleven!
Dat leven belangrijk is hoef ik hier niet te vertellen. Daar is iedereen het wel
mee eens. Sterker nog; in ons zit er een soort ingebouwd systeem dat ervoor
zorgt dat we alles op alles zetten om te overleven in noodsituaties. Noemt het
een soort survivalinstinct. Als alles voor de wind gaat denken we er eigenlijk
niet zo over na. We leven ons leven, doen ons ding en het gaat zoals het
gaat. We maken ons druk om financiën, om hoe ons huis of dorp er uit ziet en
we kennen de niet te onderdrukken behoefte om de “scheids” te vertellen dat
hij niet of juist wel een kaart had moeten trekken. Allemaal zaken waar
mensen druk mee doende zijn, totdat het noodlot ons treft en lijden op ons
pad komt. Dan kunnen afspraken opeens afgezegd worden, worden
voorheen belangrijke zaken opeens minder urgent en kom je even tot
stilstand. 

We noemen dit soort momenten een “crisis”. Dit is een van oorsprong Grieks
woord en betekent zoiets als scheiden, beslissen of onderscheiden. Je zou dus
kunnen zeggen dat een crisis een situatie is waarin we alles vanwege
moeilijke omstandigheden heel anders moeten bekijken. We moeten
prioriteiten stellen, keuzes maken. Bijna iedereen maakt in zijn of haar leven in
min of meerdere mate zo’n crisis door. Het is niet leuk. Echt niet. Tijdens een
crisis kan het lijken of donkeren wolken zich samenpakken, de zon een
tijdlang niet opkomt en bloemen niet bloeien. Het kan een periode zijn waarin
we somber zijn en terneergedrukt.
 
Eigenlijk heeft de Veertigdagentijd ook wel iets weg van zo’n “dorre” periode.
We zijn die periode ook begonnen met een “crisis”. Op Aswoensdag zijn we in
de Mis geconfronteerd met onze kwetsbaarheid en sterfelijkheid; we kregen
as opgelegd, symbool van vergankelijkheid, terwijl werd gezegd: “Bedenk wel,
stof zijt ge en tot stof zult gij wederkeren”. Het is een stevige tekst die als het
ware spiritueel even op “reset” drukt waardoor we weer op nul komen te
staan.

 
Wat daarna volgt is een periode van onderscheiden, uitfilteren wat er toe
doet en wat niet. Daarom eten we minder, of laten we bepaalde zaken staan.
We worden opgeroepen om in deze “crisistijd” te herijken; door minder bezig
te zijn met eten en afleiding, en meer tijd in te ruimen voor reflectie, bezinning
en gebed zijn we beter in staat om te schiften wat belangrijk is en wat niet. We
kunnen weer een beetje meer mens worden.
 
Het beeld van een crisis als Veertigdagentijd kan ons ook helpen wanneer we
vastlopen in het leven en geen perspectief zien. Want na de Veertigdagentijd
komen we in de avond of nacht samen in de kerk om in het duister uit te zien
naar het licht. En in die donkere nacht komt dan het licht binnen. Een klein
vlammetje, dat zich verspreidt. Het licht dat zich een weg baant door het
donker en de duisternis verdrijft! En dan, na een tijd van waken en bidden,
breekt het licht in volle glorie door; de kaarsen worden ontstoken en de
klokken luiden. “Gloria in excelsis Deo!”, klinkt het “Eer aan God in den hoge!”.
De duisternis is verdreven, de stilte wordt doorbroken. Verdriet keert om tot
blijdschap. Somberheid wordt vreugde. Dood wordt leven. We leven weer op!
Het perspectief van de Verrijzenis van Jezus mag ook ons leven perspectief
geven, vooral wanneer we in crisis zijn. In het meest duistere moment van ons
leven, wanneer we ons geen voorstelling kunnen maken van écht leven, kan
het geloof (dat is vertrouwen) in de Verrijzenis van de Heer ook ons doen
opleven. Herleven. Dat is de weg die we afleggen als pelgrims van Hoop. Dat
is het feest van Pasen waar we naar toe op weg zijn. Dat is de kern van het
prachtige geloof dat de Heer ons geschonken heeft.
 
Diaken Iwan Osseweijer
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Pelgrims
1 mei 2025: Bedevaart naar

Smakt (Limburg).
In 1699 werd in Smakt begonnen met de bouw van de St.
Jozefkapel. Stichters waren Johannus Albertus, Baron van
der Boye en Neerijssche en Matthias Roebroeck, pastoor-
deken te Venray. De baron heeft de kapel een kelk
geschonken, nu nog in het bezit van de kapel, met het
randschrift “Sint Jozeph bid voor ons 1700”. De voet van
de kelk is versierd met de wapenschilden van de stichter
baron Johan Albert en zijn gemalin Maria Amillia
Antonetta Raba, barones van Gelder van het huis Arcen.
Dezelfde wapenschilden zijn ook te zien in het altaar van
de kapel en in de wapensteen tegen de buitenmuur.In
Smakt is in de afgelopen drie eeuwen uitgegroeid van
een kleine bedevaartplaats tot een oord van gebed en
verering van St. Jozef. St. Jozef wordt vereerd als patroon
van een gelukkige levensstaat en van het christelijk
huisgezin. Hij staat ouders bij om de moeilijke taak van de
opvoeding goed te volbrengen. Hij is beschermheilige
van timmerlieden, arbeiders, begrafenisondernemers,
maagden, religieuze communiteiten,  voor de spoedige
verkoop van een huis, tegen woningnood, verleiding en
moeilijke situaties.  Tot slot wordt tot St. Jozef gebeden
voor de genade van een zalige dood.
Op 1 mei zullen enkele parochianen op bedevaart gaan
naar Smakt. Wilt u mee reizen, dan kunt u dit laten weten
aan de werkgroep bedevaarten: bedevaarten@rkwb.nl

 

31 mei: diocesane bedevaart

naar Heiloo
Vanwege het Jubeljaar "Pelgrims van hoop" organiseert
het bisdom een diocesane bedevaart op zaterdag 31
mei. De meimaand is traditioneel Mariamaand. Deze
bisdombedevaart gaat daarom naar het Heiligdom Onze
Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo (Noord-Holland).
In zijn bul voor het Jubeljaar schrijft paus Franciscus over
Maria als “Moeder van de hoop”. “De hoop vindt in de
Moeder van God de hoogste getuige. In haar zien wij
hoe de hoop geen dwaas optimisme is, maar een
genadegave in de realiteit van het leven […] Het is niet
toevallig dat de volksvroomheid de Heilige Maagd blijft
aanroepen als Sterre der Zee, een uitdrukkingsvolle titel
van de zekere hoop dat in de stormachtige
gebeurtenissen van het leven de Moeder Gods ons te
hulp komt, ons ondersteunt en ons uitnodigt vertrouwen
te hebben en te blijven hopen.”
Op 31 mei zal er om 11.00 uur een eucharistieviering
plaatsvinden, waarin bisschop Van den Hende de
hoofdcelebrant zal zijn. Om 12.15 uur start de processie
door het park naar Maria. ’s Middags zijn er verschillende
bijeenkomsten. De dag wordt om 16.00 uur afgesloten
met het Marialof.
Wilt u deze bedevaart meemaken, ook dan kunt u
contact opnemen met de werkgroep bedevaarten:
bedevaarten@rkwb.nl

Wilt u ook mee naar Lourdes?
We gaan met de parochie van 17 tot en met 22 sep
tember 2025 naar Lourdes. We vliegen vanaf Schiphol.
We nemen deel met reisorganisatie ‘Huis voor de Pel
grim’. De reisprijs bedraagt € 1.195 en voor een aantal
beschikbare 1-persoonskamers bedraagt de toeslag:
€ 175. Voor informatie en aanmelding voor de reis kunt
u terecht bij: Gerry van der Helm: tel. 0651010561 of
mail naar: gerryvdhelm@hetnet.nl Op pagina 7 staan de getuigenissen van twee pelgrims die vorig jaar

naar Lourdes zijn geweest.

Foto: VVV Noord-Limburg
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van Hoop

De eerste maanden van het heilig jaar liggen alweer
achter ons. We bevinden ons midden in de
veertigdagentijd. Bezinning en tot inkeer komen laten zich
moeilijk rijmen met de opdracht Pelgrims van Hoop te zijn.
Tenminste, zo lijkt het.
 
In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen.
Met het ontvangen van het askruisje krijgen we daarvoor
een aanwijzing als de priester zegt: “stof ben je en tot stof
keer je terug.” Deze tekst uit Genesis 3:19 verwijst naar de
dood, en werd door God uitgesproken bij de zondeval.
Met deze woorden worden wij gewezen op onze schuld,
onze zondigheid en onze sterfelijkheid. Dat klinkt niet
bepaald hoopvol…
 
Zonde en schuld zijn, theologisch gezien, door de
zondeval kernbegrippen van het mens-zijn. Ieder mens
maakt in het leven keuzes die tegen de liefde van God
ingaan, en ieder mens draagt daar schuld door. En ieder
mens wordt opgeroepen, ondanks dit gegeven, te blijven
streven naar heiligheid, die door bekering van de zonde
mogelijk zou zijn. Vanuit de psychologie valt over deze
geloofsopdracht zeker iets hoopvols te zeggen.
 
Als we inzoomen op schuld, dan zien we dat schuld
doorgaans gepaard gaat met schaamte. Wanneer wij
onze schuld en schaamte doorvoelen, voelen wij ons
slecht over onszelf (schuld) en voelen we ons
tekortschieten naar de ander (schaamte). Als reactie
trekken we ons terug uit sociaal contact. Schuld en
schaamte zijn zware emoties die gepaard kunnen gaan
met eenzaamheid, angst en depressie. Berouw tonen,
oftewel het erkennen van deze gevoelens, helpt ons om
weer in contact te komen met anderen. Dit contact is pas
volledig hersteld als anderen onze schuld hebben
vergeven. Actief vergeving vragen is de ultieme daad van
berouw, omdat het gepaard gaat met een diep gevoel
van schaamte.
 
Schuld, schaamte en berouw zijn sociale emoties, die we
leren in de kindertijd. In de peuter-kleutertijd leren we de
basisgedragsregels van sociale interactie, en dat we straf
krijgen als we deze regels overtreden. Als jonge kinderen
zich schuldig voelen, komt dat omdat ze weten dat ze
een regel hebben overtreden en angstig zijn om
daarvoor gestraft te worden. Pas later in de kindertijd (tot
12 jaar), leren we empathisch te zijn: we gaan dan
beseffen dat ons gedrag anderen pijn en verdriet kan
doen. De pijn die dit bij onszelf teweeg brengt, kennen we
als berouw.
 

Nadenkvraag:
Wat doet u als u gevoelens van schuld, schaamte
en/of berouw voelt?
Wat zou u willen doen?

Het is ons empathisch vermogen dat ons in staat stelt
berouw te voelen. Dit empathisch vermogen is de basis
van het geweten. Het geweten ontwikkelt zich door het
reflecteren op het eigen gedrag en het doorvoelen en
analyseren van sociale emoties zoals schuld, schaamte
en berouw. Uiteindelijk kunnen zo voornemens worden
gemaakt om in de toekomst ander sociaal gedrag te
vertonen.
 
Tot zover de psychologie, terug naar de veertigdagentijd.
In deze periode worden wij opgeroepen tot inkeer te
komen; oftewel gewetensvol te reflecteren op zonden,
schuld, schaamte en berouw. Een belangrijk hulpmiddel
daarbij is het Sacrament van de Biecht. Volgens de
Catechismus (CKK 1468) is ‘het doel en de vrucht van dit
sacrament’ ‘de verzoening met God’. Die verzoening kan
plaatsvinden, juist als wij de schaamte en schuld van
onze zonden doorvoelen in (de voorbereiding op) het
biechtgesprek en daarin ook onze berouw ervaren. Dat
zijn geen fijne gevoelens, maar hierin ligt wel de
mogelijkheid tot verandering. Of voor wie wil: bekering.
De absolutie (vergeving) die de priester vervolgens geeft,
maakt de weg vrij om de bekering te leven.
 
Vanuit een psychologisch oogpunt is de veertigdagentijd
dus zeker hoopvol. Want deze periode van bezinning
biedt mensen de mogelijkheid om middels de eerlijke
doorvoeling van pijnlijke emoties zoals schuld, schaamte
en berouw, een betere versie van zichzelf te worden. En
theologisch gezien betekent dit een vernieuwing van de
roeping tot heiligheid. Hoe hoopvol is het als minimaal
1,39 miljard wereldburgers zich daar in deze dagen voor
Pasen mee bezig houden?  
 
Lizette Romijn (37) is psycholoog en theoloog. Ze werkt als
vicekanselier voor bisdom Haarlem-Amsterdam. Lizette is
haar hele leven parochiaan van onze parochie en woont
met haar man in Hillegom.                 

Hoopvol in de veertigdagentijd:
over schuld, schaamte en bekering

5April 2025



Er is veel vervolging van de Christenen, vooral in de Arabische landen.

21 Koptische martelaren in 2023 heilig

verklaard
Zo'n tien jaar geleden werden twintig Koptische christenen, mannen uit
Egypte, arbeidsmigranten in Libië, ontvoerd door ISIS en maandenlang
gemarteld. Ze werden gevraagd om hun geloof af te zweren. Onder de
gijzelaars bevond zich ook één arbeidsmigrant uit Ghana die (nog) geen
Christen was. Hij kon vrijgelaten worden maar hij zei tegen zijn gijzelnemers: 
“Hun geloof is nu ook mijn geloof.” Ze werden vervolgens allen op het
strand van Libië geëxecuteerd. Wij kunnen ons waarschijnlijk hun oranje
overalls nog herinneren...
Op 15 februari 2015 werd een vijf minuten lange film van de executie,
gemaakt door ISIS, openlijk verspreid. Deze daad van haat werd veroordeeld
door christenen over de hele wereld, evenals door veel moslims.
 
Er werd een kerk ter ere van de 21 martelaren gebouwd in hun thuisprovincie
waarin hun lichamen begraven liggen. Hun voorbeeld blijft miljoenen
inspireren tot groter geloof.
 
De korte film genaamd “The 21” ging op 15 februari 2025 in première, en werd
geproduceerd door Jonathan Roumie (bekend van de serie The Chosen- over
het leven van Jezus) ter nagedachtenis van de Koptische martelaren die in
februari 2015 werden geëxecuteerd door ISIS. 
 
De Koptische Kerk, en kort daarop ook de Katholieke Kerk, heeft de 21
martelaren heilig verklaard in 2023.
 
Biba Prokopova

Schrijn van de Koptische martelaren, foto van Wikipedia

Kronieken
Gedoopt

6 oktober 2024
Alain Di Candia
2 februari 2025

Bodine Maria Elly Overgaag
16 februari

Luca Johannes Gijsbers
 

Huwelijk
15 februari

Lizette en Quirien van Berkel - Romijn
12 maart

Marcel en Flor Rooda
 

Overleden
18 december 2024

Annie Kamp - van der Ham (92)
27 december 2024
Jaap de Haas (83)

2 januari 2025
Freek Ruigrok (70)

12 januari
Co Buschman (81)

14 januari
Petrus van der Linden (82)

23 januari
Jacobus Pennings (86)

27 januari
Jan Schrama (88)

Cymone Pijnaker - Rammeloo (96)
29 januari

Marianne Beijk - Vuylsteke (87)
31 januari

Joke Vermeij - van der Hoorn (85)
6 februari

Ans Bakker - van Eijk (90)
8 februari

Hans Minke (90)
12 februari

Tootje de Wit (73)
13 februari

Gerti Savelsberg (88)
16 februari

Esther Nieraad (78)
19 februari

Truus van Zutphen - Beereboom (87)
Jo van den Berg - Raaphort (97)

21 februari
Jo van der Aar - Opdam (90)

2 maart
Trees van Diest - Otto (91)

6 Wil'skracht



Wat doet Lourdes met mensen? 
Twee ervaringsverhalen
Lourdes: om met een gerust hart weer naar huis te
keren
Mijn eerste ervaring met Lourdes was in 2008. Mijn man
en ik waren onderweg naar Spanje voor een
welverdiende vakantie en hielden een tussenstop in
Lourdes. Mijn ouders waren op dat moment op
bedevaart daar, wij wilden wel eens met eigen ogen zien
waarom zij toch ieder jaar naar Lourdes gingen. Voor ons
de eerste keer, maar voor mijn ouders de ontelbare keer.
Het was een kort bezoek van ons, maar het was een
mooie ervaring. We konden voelen dat daar ooit iets heel
moois en bijzonders was gebeurd.
Enkele jaren later, in 2018, ben ik voor het eerst
meegegaan op bedevaart. Mijn moeder had een hele
slechte gezondheid, ik wist hoe belangrijk Lourdes voor
haar was dus ging ik mee als haar begeleider samen met
mijn vader die toen al erg vergeetachtig werd. Mijn man
was helaas ook ziek geworden, hij bleef thuis samen met
onze kindjes. Toen we daar aankwamen met het vliegtuig
stonden er gelijk allemaal brancardiers klaar, zij
begeleiden de minder valide mensen met rolstoelen uit
het vliegtuig naar de bus toe, die ons naar het hotel
bracht. Iedereen zo zorgzaam en zo lief voor elkaar.
Lourdes gaf je gelijk een mooi welkom en voelde als een
warm bad.
Het jaar erop ging ik weer mee voor mijn moeder maar
ook een beetje voor mijzelf. Voor haar was het zo
belangrijk om ieder jaar te gaan, ze kon haar hele ziel en
zaligheid, haar zorgen en verdriet bij Maria neerleggen.
Ze kreeg er kracht van om al die jaren van ziek zijn telkens
weer door te gaan. Haar arts zei altijd tegen haar, naar
Lourdes gaan is voor jou het beste medicijn! Lichamelijk
kwam ze uiteraard altijd moe terug van de reis, maar in
haar hoofd was er weer ruimte, ruimte om ook weer door
te strijden maar ook weer te kunnen genieten van het
leven.
 
Veel liefde
Het jaar erop, 2020, verloor ik mijn man en mijn moeder,
in dit jaar was er ook corona uitgebroken en waren er
geen reizen naar Lourdes. Mijn moeder had ik beloofd
om met mijn vader nog 1x terug te gaan naar Lourdes,
dit gebeurde 2jr later en het jaar daarop nog een keer. Ik
heb toen al mijn verdriet bij Maria neer kunnen leggen.
Het voelde alsof er iemand met open armen op mij stond
te wachten en zei; zeg het maar, ik luister, ik zal er zijn en
ik zal je troosten. Het voelde als thuis komen, ik voelde
zoveel liefde. Liefde van Maria als een moeder die er altijd
voor je zal zijn, maar ook liefde van medepelgrims,
priesters, verpleging en anders zorgverleners, allemaal
even lief en zorgzaam. In Lourdes hoef je je nooit alleen te
voelen, er is altijd iemand die naar je wil luisteren. Een
plek om tot jezelf te komen, om al je zorgen bij Maria neer
te leggen, om met een gerust hart en met kracht weer
terug naar huis te keren.
Joan van Amersfoort

 
Lourdes: je opladen met liefde, kracht en hoopVanuit
mijn vroegere parochie hadden ze de stichting: ‘In het
voetspoor van de Goede Herder’ in het leven geroepen
en met die groep ben ik 12 jaren mee gereisd en menig
Bijbels land gezien, maar was nog nooit in Lourdes
geweest. In 1997 ging ik theologie studeren. Ik ben in mijn
stage naar Santiago de Compostella geweest, een echt
bedevaartstocht, 2x naar Rome. Maar weer niet naar
Lourdes. Daar hoorde ik veel verhalen met vooral de
mening dat het erg commercieel was. Totdat ik in het
Westland werd aangesteld als pastoraal werkster. We
gingen met drie regio’s samenwerken en om elkaar wat
te leren kennen zijn we vanuit de 12 parochies naar
Lourdes gegaan. Ik was zeer nieuwsgierig.
Ik kreeg 20 jongeren onder mijn hoede, jongeren actief in
de parochie en die hun maatschappelijke stage wilde
lopen. Zij hielpen de mensen in de rolstoel naar de
vieringen brengen. Ikzelf mocht ook voorgaan behalve in
de Internationale viering. De jongeren had ik drie vragen
mee gegeven aan het begin van de reis:
 
Wat doet Lourdes met je?
Wat brengt je ertoe om mee te gaan naar Lourdes; wat
doet Lourdes met je, en wat neem je ervan mee naar
huis? Eind van de week hebben we op het grote veld een
gebedsdienst gehouden en mochten de jongeren er
over vertellen. Een jongen zei: ‘Ik ben met niets gekomen
en ga met niets naar huis, maar deze ervaring hier in
Lourdes en jullie allemaal bewaar ik in mijn hart. De
ervaring met deze jongeren vond ik heel bijzonder. Zo
maakte ik kennis met Lourdes. Een bijzondere plek waar
ook zomaar een wielrenner klik klakkend met zijn
fietsschoenen over de Esplenada gaat om een kaarsje
aan te steken. En al die mensen vanuit de hele wereld,
een kleurrijk geheel. Wat betreft de commercie, die vind
je bij de winkels en op het Heiligdom daar is het rustiger
en die speciale sfeer, iedereen komt voor hetzelfde, dicht
bij Maria zijn. Als veertienjarige had ik een boek gelezen
over Bernadette en de verschijningen, toen wilde ik al
naar Lourdes toe, niet beseffend wat het precies was. Zo
ook je beleving met je eigen groep midden tussen al die
Nederlanders die je steeds weer in de vieringen
tegenkomt. Het gaat over ontmoeten, gezellig koffie
drinken met elkaar, verhalen delen. Het verbaasde mij
elke keer weer hoe mensen hier met elkaar omgaan. Er
hangt een bepaalde sfeer die moeilijk uit te leggen is.
Vooral de grot trekt iedereen aan, daar waar het ooit
begonnen is, ook de jongeren willen om 24.00 uur nog
even tegen het muurtje bij Maria zitten in stilte. En de Licht
processie, of je nu mee loopt of er vanaf de kant naar
kijkt. Nu ben ik vier keer geweest De sfeer die in Lourdes is
heb ik nog op geen enkele reis meegemaakt. Hier wil ik
elk jaar naar terug. Als je weer naar huis gaat ben je weer
opgeladen met liefde, kracht en hoop.
 
Marjo Lommerse
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Beste Families,
Wij nodigen jullie uit voor de vieringen van de Goede
Week en Pasen.
Liefde is zonder twijfel het beste en mooiste geschenk dat
we van God en Jezus hebben gekregen. De liefde van de
Vader die zijn eigen Zoon gaf om onze zonden te
vergeven en de liefde van onze Broeder die zichzelf
opoffert om ons te redden. Dit is het soort liefde dat we
ook onze eigen kinderen zouden willen laten ervaren: de
immense en onvoorwaardelijke liefde van God. Deze
liefde staat in de Goede Week centraal. Als volwassenen
onderschatten we soms hoe kinderen vanuit hun
onschuld moeilijke dingen kunnen begrijpen, zoals wat
Jezus doormaakte voor en tijdens zijn kruisiging. Tijdens
de kruisweg op Goede Vrijdag geven we de kinderen
extra uitleg. Kom en doe met ons mee! Deel de
boodschap van het lijden, de dood en de verrijzenis van
Jezus met je kinderen! Dit is het programma tijdens de
Goede Week in onze parochie.
 
1. Palmpasenstokken maken op vrijdag 11 april van
16:00 uur tot 17:30 uur in het Willibrordushuis in
Hillegom. Meer informatie ontvangen de families per mail.
Tevens op te vragen via familie@rkwb.nl.
 
2. De viering van Palmzondag op zondag 13 april om
10:00 uur in de St. Agathakerk in Lisse. Verzamelen om
9:45 uur op het kerkplein. Neem je Palmpasenstok mee!
(Deze zondag is er na de viering ook het programma van
de Familiezondag!)
 
De Goede Week begint op de zondag voor Pasen
waarop we gedenken hoe Jezus op een ezel de stad
Jeruzalem binnenging. Mensen stonden langs de kant
van de weg te juichen en met palmtakken te zwaaien om
Jezus te verwelkomen. “Hosanna, Zoon van David!
Gezegend die komt in de Naam van de Heer!” werd er
gezongen. Jezus gaat zijn lijden tegemoet; het wordt een
week van liefde en vriendschap, maar ook van angst,
verraad, pijn en dood. Daarom zullen we deze bijzondere
Mis beginnen met een processie. Dit is een plechtige
optocht waarin kinderen lopen met hun
palmpaasstokken. Dit gebeurt nadat deze stokken,
samen met de palmtakjes, zijn gezegend en we het
evangelie hebben gelezen over de intocht van Jezus in
Jeruzalem. Maar we weten dat het geen feest blijft en dat
lijden en dood Jezus opwachten. Daarom lezen we ook
het lijdensverhaal tijdens de Mis.

 
3. De viering van barmhartigheid op dinsdag 15 april
om 19:00 uur in de St. Agathakerk in Lisse. Deze is
bijzonder toegankelijk voor kinderen. Wanneer we ons
klaarmaken voor Pasen, het grootste feest van de
christenen, dan doen we dat door de Veertigdagentijd
waarin we wat minder eten of snoepen (vasten), wat
meer tijd voor God vrij te maken (bidden) en door meer
aan andere mensen te denken en hen te helpen
(geven). Maar vooral in die laatste week willen we ons
écht helemaal klaarmaken voor dit feest. Als we dan op
Palmzondag hebben gehoord wat Jezus allemaal is
overkomen en hoe Hij lijden en dood heeft doorstaan uit
liefde voor God de Vader en voor alle mensen, dan
moeten we bekennen dat wij misschien niet altijd zijn
voorbeeld gevolgd hebben. En daarom is op dinsdag in
de Goede Week een Viering van Barmhartigheid. Deze
viering is dit jaar ook bijzonder toegankelijk voor kinderen.
Er wordt mooie muziek gespeeld en gezongen, er is
gelegenheid om een kaarsje aan te steken en er is de
mogelijkheid om het sacrament van boete en verzoening
te ontvangen. Je vertelt dan aan de priester wat je
misschien anders, beter of juist niet had moeten doen. De
priester praat dan wat met je, hij bidt dan met je en
vergeeft je in naam van God je zonden. Het is eigenlijk
een heel mooi moment: je krijgt geen straf of boze blik!
God wil het graag weer goedmaken: het is een
sacrament van liefde en barmhartigheid.
 
4. De kruisweg op vrijdag 18 april om 15:00 uur in de St.
Agathakerk die speciaal voor kinderen is. Op Goede
Vrijdag wordt in de middag de Kruisweg gebeden. We
lopen samen langs de afbeeldingen van de laatste uren
van Jezus zijn leven, als Hij met het kruis op zijn schouders
vanuit Jeruzalem naar de berg Golgotha loopt.
 
Zondag 20 april 10:00 uur St. Agathakerk, Lisse: Eerste
Paasdag met kinderwoorddienst.
 
Werkgroep Familiezondagen

Het mooiste geschenk:
gezinsvieringen rond Pasen
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In mijn directe omgeving ken ik een jonge man, Steef, die net als zoveel
andere jonge mensen onder invloed van drugs en alcohol zijn leven leefde.
Zoals wel vaker gebeurt, heeft hij zich via zijn huisarts verschillende malen
laten opnemen in een afkickkliniek. Na het terugkeren in het normale leven
ging het helaas telkens mis.

De kracht van gemeenschap
Hij begreep dat hij structurele hulp nodig had en hij begon naar de NA
(Narcotics Anonymous) bijeenkomsten te gaan. Het werkte bemoedigend om
te zien dat er velen onder hen herstellende waren en bij terugval steun
konden zoeken bij elkaar. Het verlangen om van hun verslaving af te komen is
wat de deelnemers verbindt, niet de drug zelf. Daar wordt niet over
gesproken. Wat er wel regelmatig aangehaald werd was de hogere macht..

Werking van de Hogere macht
Het voelde fijn en vertrouwd om zich tot de Hogere macht te wenden. De
nieuwsgierigheid naar de Hogere macht werd steeds groter. Wie is die Hogere
macht?
 
Hij kwam tot Jezus
Het werd pas duidelijker en reëler voor Steef toen hij Jezus leerde kennen. Via
via kwam hij in de kerk om over Jezus te leren. De kracht van zijn
onvoorwaardelijke liefde waardoor de verlossing kwam voor ieder die in hem
gelooft. Steef wilde verlost worden in eerste instantie van zijn verslaving en gaf
zich over aan Jezus zijn liefde en zijn belofte.
Een geheel nieuwe hoofdstuk begon zich te schrijven in zijn leven.
"Dagelijks bid ik tot God. Hij is mijn houvast, mijn toevlucht en mijn rots. Ik
leerde nieuwe mensen kennen, kerkgemeenschap vind ik belangrijk, ik had
dit alleen niet gekund en dan bedoel ik zonder God niet en zonder fellowship
niet, waar de kerkgemeenschap inmiddels een al steeds groter wordend
onderdeel van is."

Erbij willen horen
"Hier wil ik erbij horen, hier voel ik mij thuis en welkom. Onlangs heb ik de
Alpha cursus doorlopen. Nu ben ik begonnen aan een voorbereiding om me
te laten dopen. Ik krijg meteen mijn Eerste communie en Vormsel."

Ik wens Steef ook namens ons allemaal veel geluk en een gezegende
toekomst toe.

Biba Prokopova 

Wonderbaarlijke getuigenis

Rozenkrans in

Hillegom
Met ingang van dinsdag 1
april a.s. wordt er iedere
dinsdagavond om 19.00 uur
de rozenkrans gebeden in de
dagkapel van de St. Jozef en
St. Martinuskerk te Hillegom.

In mei bidden wij op alle
werkdagen de rozenkrans
behalve op Hemelvaartsdag
29 mei.
U bent allen hartelijk welkom.

Maria, zie daar uw Zoon
Dit kind is in mijn moederschoot gedragen
en veilig mocht het rusten aan mijn borst.
Nu is Hij aan een houten paal geslagen
en zegt zijn schorre stem iets over dorst.
 
Ik ken Hem en begrijp zijn diepste wensen,
het is geen vocht waarom zijn lichaam vraagt.
Hij hunkert naar de liefde van de mensen
ook nu geen moeder, maar het hout hem draagt.
 
Het zwaard van leed, dat mij ooit zou doorboren
is zwaarder dan de zwaarste barenspijn.
Is dit zijn laatste woord dat ik ga horen,
ik zal niet kinderloos, maar moeder zijn
 
J. Snijders pr.
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Liturgisch rooster: april 2025
H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

zaterdag 29 maart

4e Zondag 40 Dagentijd

19.00 Zondag Laetare; 

Pastoor Bosma

zondag 30 maart

4e Zondag 40 Dagentijd

10.00 Zondag Laetare; 

met kinderwoorddienst 

Kapelaan Kuik & Diaken 

zaterdag 05 april

5e Zondag 40 Dagentijd

zondag 06 april

5e Zondag 40 Dagentijd

10.

BEGIN GOEDE WEEK

zaterdag 12 april

PALMZONDAG

19.00 

Pastoor Bosma

zondag 13 april

PALMZONDAG

10.00  Familiezondag

Kapelaan Kuik & Diaken 

koor: Canticum Novum

dinsdag 15 april

Viering van 

Barmhartigheid

19.00 Pastoraal team

biechtgelegenheid

gebedsteams aanwezig

BEGIN H. PAASTRIDUUM

donderdag 17 april

WITTE DONDERDAG

19.00Pastoor Bosma & Diaken 

koor: Canticum Novum

19.

Pa

vrijdag 18 april

GOEDE VRIJDAG

15.00 Kruisweg 15.00 Kinderkruisweg

Diaken Osseweijer

19.00 Pastoor Bosma & Diaken 

15.

zaterdag 19 april

PAASWAKE

21.30 Pastoor Bosma & Diaken 

koor: Canticum Novum

21.

Pa

zondag 20 april

1E PAASDAG

09.30 Pastoor Bosma 10.00 Kapelaan Kuik

koor: Canticum Novum

met Kinderwoorddienst

10.

maandag 21 april

2e PAASDAG

10.

Pa

zaterdag 26 april

BELOKEN PASEN

19.00 Pastoor Bosma

zondag 27 april

BELOKEN PASEN

10.00 Pastoor Bosma

zaterdag 03 mei

3e Zondag van Pasen

zondag 04 mei

3e Zondag van Pasen

10.

Pa

Ac

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar
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H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

iedere donderdag een Eucharistieviering 

om 9.00 uur

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

19.00

Kapelaan Kuik

10.00 Pastoor Bosma & Diaken 

Dameskoor

EEK

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

UM

n 19.00 Kapelaan Kuik

Parochiekoor

15.00 Kruisweg

19.00 Kapelaan Kuik

Dameskoor

15.00 Kruisweg

n 21.30 Kapelaan Kuik

Parochiekoor

10.00 Pastor van Eijk & Diaken 

Parochiekoor

11.00 Pastoor Bosma

10.00

Pastoraal team

19.00 Kapelaan Kuik

10.00 Pastor van Eijk

Parochiekoor

Actuele informatie  via weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl 

en andere sociale media

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

- Iedere vrijdag van 19:00 t/m 21:00 

  uur aanbidding.

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

- iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur

- Iedere 1e zondag van de maand van 

  17:00 t/m 19:00 aanbidding.

Koffie/thee na de Mis
St. Jozef en St. Martinuskerk
Na elke zondagsmis, en elke

vrijdagochtend.
 

Heilig Hart van Jezuskerk
Na elke zaterdagavondmis, en elke
derde donderdagochtend van de

maand.
 

H.H. Engelbewaarderskerk
Na de eerste zaterdagavondmis van

de maand, en elke
woensdagochtend.

 
St. Agathakerk

Na elke zondagsmis.

Thuiscommunie
Wanneer u de H. Communie thuis

zou willen ontvangen, kunt u hiervoor
contact opnemen met het centraal

secretariaat:
telefoon 0252 418 870 of

email: sec@rkwb.nl.
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Zelluf doen!

Onafhankelijkheid in Kameroen?
Wij kunnen als Vastenactiewerkgroep van de parochie
‘zelluf’ niet genoeg geld ophalen voor ons (best
ambitieuze) Vastenactieproject, dus wij vragen uw hulp,
en daar zullen we ook in de volgende edities nog vaker
aandacht voor vragen. In deze editie sluiten we aan bij
het thema ‘zelluf doen!’, en kijken we naar de
onafhankelijkheidsstrijd in Kameroen.
 
Ons Vastenactieproject gaat over de renovatie van een
schoolgebouw (in het Engelstalige gedeelte van
Kameroen) dat door een onafhankelijkheidsstrijd totaal in
verval is geraakt. Heel vervelend voor de lokale bevolking,
daar zal iedereen het mee eens zijn, maar als sceptische
Nederlanders denken wij, op veilige afstand, misschien
ook ‘Heeft het wel zin om geld te geven om een
schoolgebouw op te knappen, als de strijd elk moment
hervat kan worden, en die school dan opnieuw in puin
ligt?’ Daarom kijken we in deze editie naar de
achtergrond van het conflict in Kameroen, naar de
huidige situatie, en de vooruitzichten voor de toekomst.
Walter Nkwi, broer van de pastoor van Njinikejem, docent
Afrikaanse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, legt
uit over de situatie in zijn geboortestreek.
 
Achtergrond
Zoals u in de vorige Wil’skracht al heeft kunnen lezen,
bestaat Kameroen uit een klein Engelstalig (Anglofoon)
deel en een groter Franstalig (Francofoon) deel; deze
twee delen vormen sinds 1961 één land, in eerste
instantie als een democratische federatie. Omdat de
Franstalige bevolking in de meerderheid is, kon de
regering deze aanvankelijke gelijkwaardigheid langzaam
afbouwen naar een situatie waarin de Engelstalige
minderheid zich maar moet schikken naar de voorkeuren
van de Franstalige meerderheid. Dat uit zich op
verschillende vlakken, bijvoorbeeld in het onderwijs: in de
anglofone regio’s krijgen de kinderen veel Franse les,
terwijl er in de francofone regio’s nauwelijks Engels
geleerd wordt. Op de nationale luchthaven waren tot
voor kort alle bordjes uitsluitend in het Frans, er
verschijnen nu voorzichtig bordjes in het Engels, maar dat
lijkt puur een tegemoetkoming aan buitenlandse
reizigers.
 

Conflict
Deze ongelijkheid was een voedingsbodem waarin een
aantal separistische strijdgroepen die een onafhankelijk
Ambazonië willen stichten (daarom lokaal bekend als
‘Amba Boys’), in gewapend verzet zijn gekomen tegen de
centrale overheid. Deze strijdgroepen worden veelal
aangestuurd vanuit het buitenland, en genieten weinig
steun van de lokale bevolking, omdat ze hun strijd
bekostigen door ontvoeringen en roof. Ook Walters vrouw
werd ontvoerd voor het oog van hun kinderen. De
kinderen hadden geen erg in de vuurwapens, en
maakten zich meer zorgen om hun bal (voetbal is héél
belangrijk in Kameroen), maar toen hen gevraagd werd
waar hun vader was, waren ze slim genoeg om te liegen
dat hun vader naar de grote stad Bamenda was. Als de
ontvoerders hadden geweten dat Walter in werkelijkheid
in Europa was, dan had dat ongetwijfeld tot een hoge
losgeld-eis geleid. Omdat ontvoeringen helaas vaker
voorkomen, was Walters vrouw enigszins voorbereid, en
ze wist dat ze de beste kansen had als ze vriendelijk zou
zijn tegen de ontvoerders. Haar tactiek was succesvol, en
ze werd na een paar dagen vrijgelaten. Ongedeerd en
na betaling van slechts bescheiden losgeld. Maar u zult
begrijpen: de separatisten maken zich met dit soort acties
niet populair…
 
Toekomst?
Walter ziet de toekomst vrij positief in. De Katholieke Kerk
in Kameroen geeft het goede voorbeeld, zo hadden alle
bisschoppen van Kameroen recent nog een overleg in
Bamenda (belangrijke stad in de buurt van Njinikejem),
en zij pleiten bij de centrale overheid voor een betere
positie voor de Engelstalige regio’s. Ook de bevolking van
Kameroen zelf wil in vrede samenleven. Er zijn verschillen
in cultuur vanwege de historische band met ofwel
Frankrijk, ofwel Groot Brittanië, maar ook in de
Engelstalige gebieden gaan de stokbroden en croissants
als warme broodjes over de toonbank. En ook in de
francofone gebieden juichen de voetbalsupporters
wanneer een van hun anglofone spelers scoort. Het
ontbreekt de separatisten aan een charismatische leider
die ook de bevolking achter zich kan krijgen, dus Walter
heeft goede hoop voor de toekomst van zijn land, en in
het bijzonder zijn geboortedorp Njinikejem.
 
Conclusie: ‘Zelluf doen!’ in Kameroen?
Het is fijn om zaken zelf te kunnen bepalen, maar zoals de
tegeltjeswijsheid luidt “Alleen ga je sneller, maar samen
kom je verder”. En in voetbalgek Afrika is het duidelijk: het
nationale elftal van een verenigd Kameroen maakt meer
kans bij interlands dan een nationaal elftal van het kleine
Ambazonië. Dat alleen is eigenlijk al reden genoeg om
het toch samen te blijven doen.
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Activiteiten voor het

Vastenactieproject Kameroen
Paasstukjes maken:
Creatief voor jezelf en ook met je hart doen voor een
ander!
Zaterdag 5 april van 10.00 – 12.30 uur
Op weg naar Pasen gaan we paasschikkingen maken.
Deze bijeenkomst staat in het teken van verbinding
zoeken. Niet alleen in de schikking maar ook in het
contact maken met iemand anders. Tijdens deze
ochtend maakt iedere deelnemer namelijk een stukje
voor zichzelf, maar ook een schikking die hij/zij daarna
weggeeft aan iemand die wel wat extra aandacht kan
gebruiken. Maar het verbinden kan ook door een
familielid of kennis mee te nemen naar de bijeenkomst.
We beginnen om 10.00 uur in het Willibrordushuis in
Hillegom met koffie, een korte bezinning en uitleg over het
goede doel van de Vastenprojecten. Daarna gaan de
handen uit de mouwen! De bijdrage voor deze
bijeenkomst is € 10,-- p.p. Na aftrek van de onkosten
wordt het restant gedoneerd aan het Vastenactieproject
van onze parochie.
Graag voor het maken van de paasschikkingen,
aanmelden vóór 31 maart a.s. bij ltdiaconie@rkwb.nl of
telefonisch 06-27820175.
 
Maaltijd in de vastentijd: “Een tafel van overvloed of
juist niet”
Donderdag 10 april van 17.30 – 19.30 uur
De werkgroep ‘Vastenaktie’ organiseert op donderdag 10
april om 17.30 uur een maaltijd in de vastentijd. De
maaltijd wordt gehouden in het Willibrordushuis in
Hillegom. Het thema van deze bijeenkomst is “Een tafel
van overvloed of juist niet”. Rond het eten zullen stukjes
tekst en enkele liederen de tijd aanvullen tot uiterlijk 19.30
uur. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan
deze maaltijd waarvan de vrijwillige bijdrage bestemd is
voor het Vastenactieproject van onze parochie.
 
U kunt zich voor de maaltijd aanmelden tot en met
maandag 7 april bij ltdiaconie@rkwb.nl of telefonisch bij
het centraal secretariaat tel. 0252-418870.
 
Leuk om u te verwelkomen bij één of beide activiteiten.
Deelt u gerust ook deze informatie met een ieder die
geïnteresseerd is!
 
Werkgroep Vastenaktie Parochie H. Willibrordus

Vanuit LT Liturgie 
Waarom gaan we naar de kerk? Bezoeken we een
Eucharistieviering? Wat is het nut daarvan? Doen we het
omdat 'het zo moet' en dat het in onze routine ingeslopen
is? Voelen we ons daadwerkelijk verbonden met Hem
tijdens deze vieringen? We mogen bij Hem op bezoek, Hij
ontvangt ons graag in Zijn huis. Groet u Hem bij
binnenkomst? Neemt u even de tijd om met Hem te
praten, of te luisteren naar Zijn stem, voorafgaand aan
de viering? Kunt u zich ten volle voorbereiden op de
ontmoeting met Hem in de Eucharistie? Het
leiderschapsteam en het pastoraal team willen graag
toewerken naar stilte voorafgaand aan de viering. Dit
gebeurt al in de sacristie en we willen binnenkort ook
beroep op u doen, om in stilte te kunnen voorbereiden
op het vieren van de Eucharistieviering.   
We zitten nu midden in de vastentijd, een periode waarin
we nog dichter tot God mogen komen. De vastentijd is
een periode waarin we dichter tot God kunnen komen
door verleidingen te gaan weerstaan. Mijn verleidingen
liggen bij social media, bij zoetigheid en bij te veel
activiteiten willen doen. Fomo, zou je kunnen zeggen: fear
of missing out. Graag wil ik volop in het leven staan, alles
doen voor de volle 100% en mijn focus op honderd
activiteiten tegelijk hebben. Daardoor verlies ik Hem uit
het oog, want Hij staat dan ineens onderaan mijn
prioriteitenlijstje. Herkenbaar?
 
Het thema van deze Wil'skracht is 'peuter en kleuter'. Wij
volwassenen kunnen denk ik nog heel veel leren van
deze doelgroep. Mijn eigen kinderen zijn 2 en bijna 4
jaar. Het leven door hun ogen bekijken heeft mij al zo
vaak positief verrast en verbaasd. Zij verwonderen zich
om dingen die voor mij heel normaal zijn. Zij stellen
vragen waardoor ik anders ga kijken naar de alledaagse
dingen. "Kijk mama, een bloem! Een vlinder! Hey, wat is
dat op de grond? Hey mama, wat is dat in de boom? Kijk
mama, een nootje voor de eekhoorn! Waar is de
eekhoorn dan? Mama, waarom is de zon nu weg?
Mama, zie je de maan? Mooi hè! Gaat de maan met ons
mee? Hey mama, waarom is de lucht nu roze? Mama,
waarom heb je haar op je benen? Mama, waarom zegt
een koe boe?" Bij alles waar mijn kind zich om
verwondert, denk ik 'ja, dat is inderdaad een geschenk
van God, Hij heeft onze wereld zoveel mooier gemaakt'.
Het leven bekijken op het niveau van een peuter is
fantastisch. Probeert u het eens uit, verwonder uzelf over
het alledaagse. Hoe zou u reageren als u nu voor het
allereerst in een bus mag rijden? Een lieveheersbeestje
op een blad ziet zitten? Zwaai eens naar de buurvrouw,
zeg "hallo meneer" tegen een wildvreemde die
langsloopt. Spring en stamp in een regenplas. Zoek het
kind in uzelf en dank God voor de kleine dingen in het
leven. Het gezegde luidt niet voor niks "zo blij als een
kind"!  
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Kleuters zijn spontaan en nieuwsgierig. Ze kunnen je
verrassen met hun uitspraken, ze laten je verbaasd staan
over wat ze doen, ze verwonderen je met wat ze (al)
kunnen. Dat is in elk geval de ervaring van Joke Beijk, die
jarenlang in het onderwijs met kleuters werkte. Zijn
kleuters dan niet te eigenwijs, willen ze niet teveel zelf
doen? ‘Welnee, dat is alleen maar goed,’ zegt Joke. ‘Laat
ze maar lekker zichzelf zijn en spelenderwijs de wereld
ontdekken.’
 
Joke Beijk is geen onbekende naam in de Bollenstreek, zij
was jarenlang als kleuterleidster verbonden aan de
Beekburg. Toch was dit beroep niet haar oorspronkelijke
keuze: ‘Ik wilde docent textiele werkvormen worden, maar
toen ik op een kennismakingsdag op die opleiding was,
was dat niet wat ik zocht. Een vriendin van mij had
gekozen voor de opleiding tot kleuterjuf en ik ben samen
met haar de opleiding in Den Haag gaan volgen. Toen ik
begon was de kleuterschool nog gescheiden van de
lagere school, maar in 1985 werden deze samengevoegd
en werd het de basisschool. Ik ben bevoegd om in alle
groepen les te geven, maar mijn hart lag en ligt bij de
kleuters. Het was dus heel prettig dat ik na de opleiding
ook in een kleutergroep aan de slag kon.’ Dat was in Den
Haag, waar Joke een kleine groep kreeg en alle ruimte
kreeg om te leren. ‘Dat ging eigenlijk vanzelf en voor een
deel komt dat ook omdat ik al jarenlang actief was bij de
scouting. Spelletjes doen, spelen met zand en water, met
z’n allen naar buiten, dat kende ik wel.’ Vanaf het
allereerste begin heeft Joke het belangrijk gevonden dat
een kind, een kleuter, zichzelf mag zijn en een eigen
plekje in de groep heeft. Dáár gaat het om, de rest komt
wel.’
 
Kleuterleidster op de Beekbrug
Toen zij zelf kinderen kreeg, werkte Joke in de
kinderopvang. Inmiddels woonde zij in Lisse/De Engel en
hielp zij als ouder mee op school: voorlezen, knutselen
met de kleuters, het verkeer regelen, zij pakte aan wat op
haar weg kwam. En toen er een vacature voor
kleuterleidster op de Beekburg was, solliciteerde zij en
werd aangenomen. ‘Op de Beekbrug heb ik een heerlijke
tijd gehad. Dat kwam voor een deel doordat het een
kleine school was, we hadden een hecht team en je
kende iedereen: de kleuters en hun ouders.’ Was Joke
een strenge juf? ‘Nee,’ zegt ze lachend, ‘achteraf denk ik
dat ik wel wat strenger had mogen zijn. Maar ik zorgde
wel voor structuur en dat is heel belangrijk. Daarbinnen
konden kinderen lekker spelen en door te spelen te leren.
Een kind dat zelf zijn jas aan wil doen? Prima, ook al zit de
jas scheef, na een tijdje zit die jas goed. En zo gaat het
met heel veel dingen.’

 
Jezelf zijn
Wat Joke heel belangrijk vindt is dat ook een kind dat een
beetje anders is, er gewoon mag zijn. ‘Een jongetje dat in
een prinsessenjurk naar Carnaval wil komen, is oké. Een
ander jongetje dat in het kerstspel Maria wil zijn? Waarom
niet?  Voor een korte periode zijn ook kinderen uit het
speciaal onderwijs naar de Beekbrug gekomen en dat
ging heel goed. De kinderen hoorden erbij en mochten
zich veilig en gezien voelen. Net als alle leerlingen.’
Een schooljaar op de Beekbrug (en later op de Klarinet,
waar Joke ook nog gewerkt heeft) ging van het ene feest
naar het andere. ‘We begonnen met de disco, daarna
werd het Kinderboekenweek en kort daarop kwam
Sinterklaas er al aan. Op de Beekbrug hadden we elk jaar
een musical waaraan alle kinderen meededen. De ene
klas zorgde voor het decor, de andere klas stond op het
toneel en weer een andere klas was verantwoordelijk
voor de zang. We sloten een jaar af met een groot vuur
op de speelplaats, waar iedereen, ouders, leerkrachten
en leerlingen, erbij was.
Naast het werk op school was Joke jaarlijks degene die
het kindje wiegen in de H.H. Engelbewaarderskerk en
later ook bij de Klarinet organiseerde. ‘Daarbij hadden we
dus een keer een jongen die graag Maria wilde zijn. Wat
bleek, zijn pasgeboren broertje was dat jaar het kindje
Jezus en hij was zo zorgzaam voor dat kleine baby’tje. Dat
was ontroerend. Of een andere keer gaf een jongen aan
dat hij de os wilde zijn. Dat mocht en tijdens het kerstspel
stond hij heel zachtjes te ademen over de baby, om hem
warm te houden. Dat zeg je niet voor, dat gebeurt
spontaan.’
Inmiddels heeft Joke afscheid genomen van haar werk
en dat gebeurde op haar eigen manier: een grote tafel
bedekt met papier en daarop uitgestort de patat frites. En
dan maar lekker eten. Helemaal weg is ze trouwens niet,
zo nu en dan is ze nog op school bij bijzondere
activiteiten. Dat ontlokte een meisje de vraag waarom ze
nog niet dood was. Met pensioen gaan is kennelijk
hetzelfde als overlijden. Maar toen het meisje ontdekte
dat Joke nog springlevend is, beloofde ze wel naar de
begrafenis te komen. ‘Dat zijn toch prachtige
opmerkingen, dat verzin je zelf niet. En dat maakt het
werken met kleuters zo mooi en verrassend.’

Kleuters eigenwijs en moeilijk?
Niet voor Joke Beijk: 'Kleuters zijn gewoon heel erg leuk!'
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Op zaterdag 19 april worden Martijn, Joshua en Roan
tijdens de paaswake in de St. Agathakerk gedoopt.
Vanaf dat moment maken zij officieeldeel uit van de
katholieke gemeenschap. De drie jonge mannen vonden
ieder op een eigen manier de weg naar het geloof en de
beslissing om gedoopt te worden. Hoe dat precies
gegaan is, vertellen zij graag. Voordat dit verhaal begint,
stellen de drie zich eerst even voor. Joshua is 18 jaar en
volgt een BBL-opleiding bij het Nova College in Haarlem.
Een dag in de week gaat hij naar school, daarnaast
werkt hij bij Electro World Schoonderbeek. Veel vrije tijd
heeft hij niet, hij moet immers ook nog studeren, maar de
tijd die hij heeft brengt hij graag door met zijn vriendin of
met vrienden. Roan is pas 14 jaar en volgt de mavo bij
het Fioretticollege in Lisse. Zijn lievelingsvak is
geschiedenis en zijn vrije tijd brengt hij ook door met
vrienden. Martijn is 24 jaar en werkt sinds kort als junior
project controller bij Siemens. Daarvoor volgde hij een
financieel-economische opleiding. Ook Martijn heeft een
leuke vriendengroep. Toen onlangs een vriendin
verhuisde, moest er het nodige geklust worden. ‘Daar
heb ik ook bij geholpen. Het afgelopen weekend heb ik
nog een aantal Ikea kasten in elkaar gezet.’
 
Praten en nadenken
Alle drie de mannen groeiden niet op in een katholiek
gezin, maar hadden soms wel een opa of oma die
katholiek was. Joshua en Roan gingen naar de Giraf, de
katholieke basisschool in Hillegom en luisterden naar
verhalen uit de bijbel en namen deel aan speciale
vieringen. Later kregen Joshua en Roan islamitische
vrienden en met hen spraken zij over geloven en wat dat
kon betekenen in het dagelijks leven. Voor Joshua was
dat aanleiding om zelf in de bijbel te gaan lezen (eerst de
jeugdbijbel, daarna de volwassen versie). Hij ging meer
en meer nadenken over de rol van God en het geloof,
stelde vragen en zocht naar antwoorden. Op een dag –
het was Hemelvaartsdag, maar dat betekende voor hem
nog niet zo veel – was hij vroeg opgestaan en naar
buiten gegaan. ‘Ik was boos, er was iets vervelends
gebeurd in mijn leven. Ik zag mensen die een kerk
binnenliepen en als vanzelf liep ik met hen mee. Ik kreeg
een boekje en sloot aan in de banken. Ik had werkelijk
geen idee wat ik daar deed en wat ik met het boekje
moest. Dat viel op, er waren mensen die geërgerd
omkeken, maar er waren ook mensen die mij hielpen. Dat
voelde goed, dat was een impuls om mij nog meer te
verdiepen in het geloof en om vaker naar een mis te
gaan.’ Roan liep samen met een vriend tijdens een
tussenuur van school de St. Agathakerk binnen. ‘Dat
voelde goed, alsof ik daar moest zijn.’ De bezoekjes aan
de kerk namen toe en ook hij begon zich meer te
verdiepen in het geloof.
 

Eigen weg
Martijn ging zijn eigen weg. Door allerlei gebeurtenissen
in zijn leven zocht hij naar een diepere betekenis. Hij
begon zich af te vragen, waarvoor wij eigenlijk leven. ‘Je
leert dat je je best moet doen, maar waarom eigenlijk?
Als je overlijdt, houdt dan alles op? Is dat het dan?’
Hierover sprak hij met vrienden, hij ging met kennissen
mee naar de kerk en las de bijbel. Langzaam maar zeker
vond hij argumenten voor het bestaan van God die
sterker bleken dan het ontkennen van Zijn bestaan. Hij
ging anders leven, nam afscheid van slechte gewoonten
en kreeg er nieuwe, betere gewoontes voor terug. Hij
kwam in contact met katholieken en ontdekte dat dit heel
aardige en betrokken mensen zijn. Hun manier van leven,
van omgaan met een ander, sprak hem zeer aan. Net als
bij Joshua en Roan.
 
Vragen en antwoorden
De drie kwamen via kennissen of familie in contact met
diaken Iwan Osseweijer. Zij hadden vragen voor hem, zij
zochten antwoorden. Daarover gingen zij in gesprek. ‘Die
gesprekken verlopen elke keer weer anders,’ vertelt Iwan.
‘Ja, ik geef uitleg over de bijbel, de katholieke kerk, de
rituelen, maar veel belangrijker zijn de vragen van de
drie. Hoe staan zij in het leven, waar lopen zij tegenaan,
hoe willen zij leven en welke rol kan het geloof daarin
spelen? Dat is voor iedereen anders en dat maakt de
gesprekken zo waardevol. Voor henzelf, maar ook voor
mij.’ Langzaam maar zeker groeide bij de drie het
verlangen om gedoopt te worden. Hoe reageerden de
familie en vrienden daarop? ‘Positief’ is het antwoord,
‘maar ook wel verbaasd. En in sommige gevallen wel een
beetje angstig, dat we wellicht te enthousiast zouden
worden. Maar dat gevoel is inmiddels wel minder.’ De
grootouders van Martijn waren katholiek opgevoed. Met
zijn oma sprak hij af en toe over het geloof en zijn wens
om gedoopt te worden. ‘Zij zijn helaas inmiddels
overleden, maar de gesprekken die ik vooral met mijn
oma gevoerd heb, zijn mij nog altijd heel dierbaar.’
 
Niet voor niets geleefd
Het dopen, straks in de paaswake, is een moment. Een
mooi moment, maar hoe gaan de drie verder? Heeft het
geloof hen veranderd? ‘Zeker,’ luidt het gezamenlijke
antwoord. ‘Wij staan anders in het leven. Wij mogen er
zijn en wij worden gezien door God. Hij is er voor ons, in
goede en in slechte tijden. Je hoeft je niet te bewijzen, je
mag fouten maken, Hij accepteert dat. En vanuit dit
gevoel gaan wij ook met anderen om. We worden minder
snel boos en zijn eerder geneigd om anderen te helpen.’
Roan voegt hier nog aan toe: ‘We weten nu dat ons
bestaan een reden heeft. En dat je, wanneer je leeft
vanuit je geloof, je niet voor niets op deze wereld bent
geweest.’
 
Marian Castenmiller

Martijn, Joshua en Roan kiezen voor het katholieke geloof:

‘Nu weet ik dat mijn leven zin heeft.’
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Nachtelijke wake
In aansluiting aan de Witte donderdagviering op 17
april is er ook dit jaar in de St. Agathakerk de nachtelij
ke aanbidding bij het rustaltaar waar tot de Paaswake
de ciborie met het H. Sacrament wordt bewaard.
In het Paastriduüm dat deze avond begint volgen we
Jezus van de tafel van het laatste avondmaal naar de
Hof van Olijven. Jezus zelf vraagt ons in de Hof van Olij
ven: “Ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en
waakt met Mij.”
Iedereen is uitgenodigd om direct na de viering of op
een later moment van de avond of nacht voor kortere
of langere tijd te komen waken en bidden bij het Heilig
Sacrament in de ciborie die staat uitgesteld op het rust
altaar.
De kerk is daartoe de hele nacht geopend, er zullen al
tijd meerdere mensen aanwezig zijn.
Op Goede Vrijdag om 7.00 uur sluiten we de wake af
met het bidden van de Lauden, het kerkelijk ochtend
gebed.
Van harte aanbevolen!
Wilt u helpen met het vullen van het rooster van de
nachtelijke wake, stuur dan een berichtje aan arnold.
vanberkel@gmail.com. Er zal dan contact met u opge
nomen worden.

Bloemenmozaiek
Op 19 april staan er weer Bloemenmozaïeken in
Lisse. Evenals in 2023 en 2024 maken we ook dit jaar een
mozaïek samen met de Oekraïners bij de St. Agathakerk.
We willen daarom graag van 16 - 18 april in het Paus
Franciscushuis een mozaïek maken met als thema het
Heilige Jaar.
We willen jullie graag uitnodigen om te komen helpen.
We zijn aan het mozaïeksteken op:
Woensdag 16 april: 17:00-20:30
Donderdag 17 april: 09:30 - 20:30
Vrijdag 18 april: 09:30-18:00 (of eerder als we eerder
klaar zijn). 
We kijken er naar uit om samen een prachtig mozaïek te
maken. 

Met vriendelijke groet,
Thom Broersen

Aanbidding
Aansluitend aan de doordeweekse
Missen ongeveer 10 minuten, in alle

kerken.
Elke vrijdagavond tussen 19.00 en

21.00 in de St. Agathakerk.
Elke eerste zondag van de maand

tussen 17.00 en 19.00 in de St. Jozef &
St. Martinuskerk.

Kom binnen wanneer u wilt, en blijf
zolang u wilt. De Heer is blij met uw
komst, ook als u er maar eventjes

bent...

¿Hablas Español?
Hemos empezado un grupo de oración en español. Nos
reunimos para juntos hablar de nuestra fe católica y
conocer más de la Palabra de Dios, a través de videos
de catecismo en diversos temas. Oramos juntos y
compartimos los aprendizajes del Espíritu Santo en
nuestras vidas.
¿Cuándo? El cuarto miércoles de cada mes
¿Dónde? Pastorie de Lisse, al lado de la Iglesia de Santa
Agatha
¿Hora? 19:30 - 21:15
Te esperamos, si deseas mayor información puedes
comunicarte con Lorena Salazar 06-42111254 o
LTcatechese@rkwb.nl
 

Spreek je Spaans?
We zijn een gebedsgroep in het Spaans begonnen. We
komen samen om te praten over ons katholieke geloof en
om meer te leren over het Woord van God, door middel
van catechismusvideo's over verschillende onderwerpen.
We bidden samen en delen de lessen van de Heilige
Geest in ons leven.
Wanneer? De vierde woensdag van elke maand.
Waar? Pastorie de Lisse, naast de St. Agathakerk
Tijd? 19:30 - 21:15
Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Lorena Salazar 06-42111254 of LTcatechese@rkwb.nl
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Byzantijnse Liturgie: 25 maart
Op 25 maart viert de kerk het hoogfeest van de
Aankondiging van de Heer, beter bekend als Maria
Boodschap. Er zijn die dag twee Missen.
Maar ook is er op 19:00 uur in de St. Agathakerk een
Byzantijnse Liturgie. Dit wordt gecelebreerd door Vader
Mykola Paliukh en diaken Iwan Osseweijer.
Vader Mykola is priester van de Oekraiens Grieks-
katholieke Kerk, die ook de paus als hoofd van de Kerk
hebben. Daarom kunnen we met elkaar de Eucharistie
vieren.
Op 25 maart zullen we de liturgie in het Oekraïens-
Nederlands vieren. Uiteraard is iedereen van harte
welkom. De liturgie zal zo’n 1,5 uur duren en er zal veel te
zien en te horen zijn. Niets om je te vervelen, maar vooral
veel om je te laten meevoeren door de mystiek van de
Liturgie.
Iwan Osseweijer

Heilige Tiener en zijn

tentoonstelling op bezoek
Carlo Acutis is een van de jongste bijna-heiligen. Zijn
heiligverklaring is op 27 april 2025. Hij werd geboren in
1991 en stierf in 2006 op 15-jarige leeftijd aan acute
promyelocyten-leukemie (M3).
In zijn korte leven heeft hij op bijzondere wijze laten zien
hoe geloof, naastenliefde en deze wereld met elkaar
verbonden kunnen zijn. Hij ging graag en vaak naar de
Mis, in tegenstelling tot zijn ouders, en noemde de
Eucharistie zijn “Snelweg naar de hemel”. Maar de
Eucharistie inspireerde hem ook om concrete hulp te
bieden aan armen en andere mensen met
moeilijkheden. Hij gaf zijn dure schoenen weg aan een
bedelaar, bracht eten naar daklozen op straat en
nodigde eenzame mensen uit bij hen thuis aan tafel.
Tegelijk was hij een jongen die gek was op Pokémon en
games op zijn computer. Als pionier op het internet
maakte hij een website waarop hij informatie over alle
Eucharistische wonderen verzamelde. Hij maakte hier zelfs
een tentoonstelling van. Een aangepaste Nederlandse
versie tourt door Nederland en komt van 9 t/m 17 april 
naar onze St. Agathakerk in Lisse.
Carlo Acutis is ook de patroonheilige van onze
tienergroep en jongerengroep en inspireert vele
duizenden jongeren en jongerenwerkers van nu! De
tentoonstelling is interessant voor volwassenen, jongeren
én kinderen! Welkom dus!

Foto: Ramon Mangold

Uitnodiging
Als parochie vormen we een

gemeenschap. Een gemeenschap
die samenkomt in een van onze

kerken. Maar wij maken al deel uit
van die gemeenschap voordat we
de kerk binnenstappen. Een mooie
uiting van die gemeenschapszin is

het uitnodigen van mensen om met
ons mee te gaan. Mensen die anders
misschien niet naar de kerk zouden
gaan. Omdat ze niet durven, omdat
ze niet op het idee komen, of omdat

ze niet meer in staat zijn om
zelfstandig naar de kerk te gaan.

 
Kijkt u rond in uw omgeving?

Wie kunt u uitnodigen?

 

Goddelijke Barmhartigheid
Zaterdag 26 (H. Hart van Jezuskerk) en zondag 27 april
(St. Agathakerk) vieren we Beloken Pasen, sinds 2000 ook
'Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid'.
Jezus, wij vertrouwen op U!
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Landelijk erkend installateur

Kanaalstraat 155

2161 JE Lisse

0252 – 41 41 00

www.janvanderreijden.nl

info@janvanderreijden.nl

Hulp nodig?
De PCI is een instelling die een diaconale functie heeft
voor parochianen van een geloofsgemeenschap maar
ook voor mensen van buiten de
geloofsgemeenschap. Diaconie is omzien en hulp
bieden aan een ieder die dat nodig heeft. Vanuit
naastenliefde (= caritas) wordt de helpende hand
geboden. De PCI beschikt over middelen om mensen die
in nood zijn gekomen, of mensen die niet meer in
aanmerking komen voor regelingen vanuit de gemeente,
direct te helpen. Vooral op financieel gebied helpen wij
mensen die bij andere instanties niet meer terecht
kunnen. Dit kan in de vorm van een lening of schenking
zijn. Indien nodig doet de PCI soms ook aankopen om
mensen in nood te helpen.
Naast het financieel ondersteunen van mensen helpen
wij ook organisaties met humanitaire doelstellingen in
eigen land en daarbuiten. Maar zeker ook de regionale
instellingen vergeten wij niet! De PCI ondersteunt ook
verschillende projecten binnen de parochie.
 
De PCI bestaat uit vrijwilligers. Integere mensen die zich
vanuit hun geloofsovertuiging willen inzetten voor de
medemens. “Ik had honger en jij gaf mij te eten.” (Matt.
25, vers 35). Mensen in tijdelijke financiële nood
kunnen een hulpaanvraag doen. Deze zal uiterst
zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Uiteraard
kunnen ook organisaties en werkgroepen een beroep
doen op de PCI. Tevens is het mogelijk een aanvraag te
doen voor een ander.
 
De hulpaanvraag kan via e-mail gedaan worden. Maar u
kunt ook een briefje in de brievenbus van de pastorie
doen. Uiteraard mag u ook telefonisch contact opnemen
met een van de parochie secretariaten. Het secretariaat
zal de betreffende lokale PCI inlichten en wij zullen dan
contact met u opnemen. Mogelijk kunnen wij u de
helpende hand bieden. Misschien zijn wij dat laatste
(puzzel) stukje waar u op zoek naar bent…
 
PCI, afdeling De Zilk E-mail: pcidezilk@gmail.com
PCI, afdeling Hillegom E-mail: pcihillegom@gmail.com
PCI, afdeling Lisse E-mail: pcilisse@gmail.com

Matthäus Passion
van Johann Sebastian Bach
door de Christelijke Oratorium Vereniging Haarlem
Ook dit jaar staat op Goede Vrijdag, 18 april a.s., in de
Grote Zaal van de PHIL Haarlem weer de Matthäus
Passion op de lessenaars. De Christelijke Oratorium
Vereniging Haarlem brengt al sinds 1929 de Matthäus
Passion ten gehore, met professionele solisten en
instrumentalisten. Dit jaar zijn dat:

•   Martha Bosch - sopraan
•   Florieke Beelen - mezzosopraan
•   Joost van Velzen - tenor (evangelist)
•   Milan Faas - tenor (aria's)
•   Sven Weyens - bas-bariton (Christus)
•   Remmert Velthuis - bas (aria's)
•   Accademia Amsterdam - barokensemble
•   Jeroen Koopman - orgel
•   Schoolkoor van de Muzikale Basisschool Koorschool

Haarlem
Het geheel staat onder leiding van dirigent Piet Hulsbos.
Kaarten zijn te verkrijgen via PHIL Haarlem. Toegangsprijs:
1e rang € 39,50; 2e rang € 36,50; 3e rang € 33,50; 4e rang
€ 29,50; jongeren t/m 18 jaar betalen € 18,00. Garderobe
en pauzedrankje zijn inbegrepen.
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Van der Putten & Dunweg

Heereweg 21, 2161 AC  Lisse

0252 - 413 213

info@vanderputtenendunweg.nl

www.vanderputtenendunweg.nl

persoonlijk

betrokken

stijlvol

Grafmonumenten 

& Urnen

Sinds 1902

Meer en Duin 21-23 • Lisse 

T: (0252) 413 308 

www.bootnatuursteen.nl 

www.memorieurnen.nl

Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608

www.roelandjuweliers.nl

Uitvaartverzorging 

Uitendaal
sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 

in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 

jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Patricia Vermeij
06 - 23 69 63 25

Uitvaartverzorging

Vermeij

De Zilk • www.uitvaartverzorgingvermeij.nl

Dag en nacht bereikbaar
Puur & Persoonlijk

uitvaartzorgbollenstreek.nl

 Het grote verschil
zit in de kleine details

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

 
0252 411 366
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St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH Lisse
0252 - 413330

seclisse@rkwb.nl
 

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH Lisse

 
Bankrekeningnummer:

NL 86 RABO 03365 30 986
 

Centraal Secretariaat
Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B
2181 EA Hillegom

0252 - 418870
sec@rkwb.nl

 
Bereikbaar op werkdagen

van 08:30 tot 12:30 uur

Heilig Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252 - 515753
secdezilk@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 48 RABO 03881 15 009
 
St. Jozef en St. Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA Hillegom
0252 - 515000
sechillegom@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 42 RABO 03169 02 373

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:

www.kerkomroep.nl:
H.H. Engelbewaarderskerk

St. Agathakerk Lisse
St. Jozef en St. Martinuskerk

 
www.kerkdienstgemist.nl:

H. Hart van Jezuskerk De Zilk
 

En live te bekijken via
Facebook en YouTube: 

Parochie Heilige Willibrordus
 

www.willibrordusbollenstreek.nl
 

Ziekenzalving of uitvaart:
06 - 33 86 59 55

Kerken open
St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

 
Mariakapel van de

H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

 
Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:

9.00 - 16.30 uur
 

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

 
Mariakapel Nassaustraat Lisse:

10.00 - 17.00
 

H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC Lisse
0252 - 211453

secengel@rkwb.nl
 

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986


