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Beste lezers,
Het thema van dit nummer is de geboorte, het moment waarop nieuw leven
opgenomen wordt in een gezin. Daar wordt naar uitgekeken, er worden
voorbereidingen gemaakt en uiteindelijk is het moment daar: het nieuwe
kindje is er. Dat geldt voor een biologische geboorte, maar net zo goed voor
een adoptie. U leest er alles over in dit nummer.
Door het heilig doopsel wordt een kindje deel van het katholieke geloof en
van de parochie. Wanneer dat niet eerder gebeurd is, kun je er ook op latere
leeftijd voor kiezen om gedoopt te worden. U leest dat dit niet altijd begrepen
wordt door de omgeving, maar dat de keuze voor het doopsel alleszins de
moeite waard is.
Daarnaast leest u in dit nummer weer veel over nieuwe initiatieven in onze
parochie, over bijeenkomsten en optredens.
Wij wensen u bij dit alles veel inspiratie en leesplezier.

Namens de redactie, Marian Castenmiller

Vanuit het centraal secretariaat
Hallo allemaal,
 
Kerst en Oud & Nieuw zijn achter de rug, een nieuw jaar vol nieuwe
uitdagingen ligt voor ons. Een jaar waarin we weer de kans krijgen om vol
frisse zin nieuwe plannen te maken om de mensen met elkaar in contact te
brengen, te steunen en een leuke tijd te geven.
 
Wat leuk dat wij op het secretariaat bij de geboorte van veel van deze ideeën
mogen helpen. Soms door publiciteit, drukwerk, extra informatie of een
kritische blik. Het is één groot bruisend geheel en wat fijn dat er zoveel
mogelijk is. Want er is écht heel veel mogelijk, we moeten het alleen zien en
vooral doen. 
 
De parochie is als een huis of een gezin, alles loopt, heeft een taak en een
vaste plek maar de grote schoonmaak in het voorjaar geeft iedereen nieuwe
energie. Ramen open, oude spullen weg, nieuwe plant erin, de boel afgestoft,
meubels opnieuw in de olie en het zonnetje naar binnen.
 
Om ons heen zien we werkgroepen weer met plannen en ideeën komen.
Actie Kerkbalans gaat de deur uit, de vastentijd komt er weer aan en ook
daar zien we dat er nieuwe bronnen worden aangeboord om de Vastenactie
eens anders vorm te geven.
Heerlijk al die rumoer, dat 2025 maar een gezond, mooi, initiatiefrijk jaar mag
zijn waarin we veel gaan doen. Ik kijk er naar uit!
 
Hartelijke groet vanuit het centraal secretariaat.
Laura Kabel
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Er is veel over gesproken. En terecht: het leven, gewenst of ongewenst, is
fragiel en roept veel emoties op. Je hoeft op Youtube de filmpjes maar op te
zoeken over aanstaande moeders en vaders die reageren op het nieuws van
een zwangerschap, van mateloze vreugde tot tomeloze boosheid.
De komst van Jezus bracht net zo veel los. Een teleurgestelde Jozef die
ontdekte dat zijn verloofde zwanger was van een ander en daarom in stilte
wilde scheiden. Johannes de Doper die opsprong in de buik van zijn moeder
Elisabeth omdat hij de nabijheid voelde van het kind Jezus in de buik van
Maria.
In de hele Bijbel komen diverse verhalen voor van onmogelijke
zwangerschappen die vele boodschappen van onze God benadrukken. Ze
onderstrepen waar het fundamenteel om gaat in ons geloof: leven. Geloven
in leven, van het tijdelijk aards leven en het daarna eeuwig leven in Gods Rijk
van vrede en liefde.

Leef, pelgrims van hoop

Deze belofte is er niet alleen voor u en mij. Deze belofte is
er voor iedereen. Vandaar dus ook de opdracht om dit te
vertellen aan iedereen, en het zelf in de praktijk te
brengen. Elke levensfase kent zijn uitdagingen. Zwanger
zijn, geboren worden, opgroeien, noem het maar op. En
als we denken er alleen voor te staan en we over de
toppen van onze problemen de toekomst niet meer
kunnen zien is het mooi dat er een mens of een
gemeenschap naast ons staat. Het Babyhuis in Leiden is
zo’n prachtig voorbeeld van mensen die naast een ander
gaan staan en proberen wanhoopskeuzes te voorkomen
door een weg ten leven te tonen.

 
Nieuw leven beangstigt ons ook. Nieuw leven betekent verandering. Een
andere manier van leven, nieuwe verantwoordelijkheid. In wat voor wereld
breng ik dit nieuwe leven binnen, ben ik er wel klaar voor, wil ik deze
verantwoordelijkheid wel, ben ik niet te jong of te oud. Zomaar een paar
vragen die in mensen opkomen in ogenblikken als deze.
En als we er alleen voor stonden zou dit ons totaal kunnen overweldigen.
Maar wij Christenen weten dat we er niet alleen voor staan. Mattheüs
beëindigt zijn evangelie dan ook met deze bemoediging:

 
Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerling en doopt hen in de naam
van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden
alles wat ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot de voleinding der
wereld. (Mt. 28, 19-20 )

 
In deze twee zinnen somt Mattheüs zijn hele Evangelie op. Ga en leef! Wees
dus niet bang voor de uitdagingen in het leven. Hoe moeilijk en
beangstigend ons leven soms ook kan zijn, Ik wijs je er een weg doorheen.
God neemt de moeilijkheden niet weg, maar wijst ons er een weg doorheen.
Een weg tezamen met Hem. Deze belofte sterkt ons.

'Van conceptie tot de dood' is het thema voor het parochieblad dit jaar. Het
eerste nummer met als thema 'in verwachting' heeft best veel tongen los
gemaakt.

Zo mogen wij in onze gemeenschap ook naast elkaar staan. Het lijkt
misschien dat de uitdagingen waar we voor staan onoverkomelijk zijn, dat er
geen toekomst is. Maar er is altijd een weg ten leven. Met elkaar verbonden
met Christus mogen we op zoek naar die weg. Zie, ik ben met u alle dagen.
 
Pastoor Bouke Bosma
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Pelgrims

Naar Lourdes in 2025,

gaat u ook mee?
We gaan met de parochie van 17 tot en met 22
september 2025 weer naar Lourdes!
Tijdens de bedevaart bezoeken we Maria in de Grot om
haar te danken of om kracht en steun te vragen en om
onze zorgen bij haar neer te leggen. U wordt rondgeleid
door de stad Lourdes, u kunt eventueel een uitstapje
naar de Pyreneeën maken, u kunt genieten van de
bijzondere sfeer in het Heiligdom o.a. door deelname aan
de Lichtprocessie en de Sacramentsprocessie en u kunt
deelnemen aan verschillende vieringen op het Heiligdom.
 
We zullen met het vliegtuig naar Lourdes gaan. We
stappen op vliegveld Schiphol op, dicht bij ons in de
buurt! We gaan verblijven in 3 sterren hotel Florida, niet
ver van het heiligdom. We nemen deel met
reisorganisatie ‘Huis voor de Pelgrim’. De reisprijs
bedraagt € 1.195 en voor een aantal beschikbare 1-
persoonskamers bedraagt de toeslag: € 175.
Kapelaan Stephan Kuik zal meegaan met deze
Lourdesreis waarbij Marjo Lommerse groepsleider zal zijn.
Heeft u interesse? Geef u dan snel op, er kunnen
maximaal 20 mensen mee.
Voor informatie en aanmelding voor de reis kunt u terecht
bij: Gerry van der Helm: tel. 0651010561 of mail naar:
gerryvdhelm@hetnet.nl

Gebedsintenties voor het

Heilig Jaar 2025
Uw gebeden worden naar Rome meegenomen
 
Op zondag 29 december 2024 heeft Bisschop Van den
Hende het Heilig Jubeljaar 2025 voor ons bisdom
geopend. In het Heilig Jaar 2025 vinden een aantal
bijzondere activiteiten plaats waaronder een dag-
bedevaart met alle parochies uit het hele bisdom
Rotterdam naar het Heiligdom O.L. Vrouw ter Nood in
Heiloo op zaterdag 31 mei 2025.
 
Van 27 april tot en met 2 mei 2025 vindt de landelijke
Rome-bedevaart plaats naar o.a. de Heiligde Deur van
de Sint Pietersbasiliek. Bisschop Van den Hende heeft de
parochies om gebedsintenties gevraagd die hij kan
meenemen naar Rome. Achter in de kerk vindt u kaarten
waarop u uw gebedsintenties kun opschrijven. Deze
kaarten leveren we bij de Chrisma-Mis op 16 april in en
worden daarna meegenomen naar Rome. U kunt de
ingevulde kaarten inleveren bij de secretariaten.

Bedevaarten naar Amsterdam

Avond van de martelaren

en Stille Omgang 
Op vrijdag 7 maart vindt in Amsterdam de avond van
de martelaren plaats in de Sint-Nikolaasbasiliek te
Amsterdam. Aansluitend aan een Eucharistieviering om
19.00 uur, wordt de kruisweg gebeden, aangevuld met
muziek en getuigenissen.
Meerdere bisschoppen en priesters (con)celebreren in
de Eucharistieviering. ‘Met prachtige muziek en
indrukwekkende getuigenissen, is de Avond van de
Martelaren één van de meest plechtige momenten om in
Nederland de vervolgde christenen te gedenken. De
avond is alleen niet compleet zonder uw gebed! Daarom
wordt iedereen uitgenodigd om op 7 maart naar
Amsterdam te komen.
 
Voor meer informatie: bedevaarten@rkwb.nl

 
Stille Omgang in Amsterdam
Op 15 maart in de nacht van zaterdag op zondag vindt
ook in Amsterdam de Stille Omgang plaats. De tocht
herdenkt het Mirakel van Amsterdam van 15 maart
1345. Vele katholieke mensen lopen in een stille tocht
door de oude binnenstad van Amsterdam.
Volgens de legende braakte een stervende man in de
Kalverstraat de hostie (het Lichaam van Christus) uit,
nadat hem het Heilig Sacrament der stervenden was
gegeven. Het braaksel werd in het haardvuur gegooid,
maar de volgende ochtend bleek dat de hostie
ongeschonden uit het vuur tevoorschijn kwam. Een
werkvrouw bracht de hostie naar de pastoor, maar de
volgende dag was de hostie weer terug in de
Kalverstraat. Dit herhaalde zich twee keer.
Het wonder werd officieel erkend door de Paus.
De tocht wordt "Stille Omgang" genoemd omdat men
geen enkel woord spreekt vanwege het tot voor enige
jaren geldende processieverbod in Amsterdam.

Voor meer informatie en aanmelding, zie de flyers
achterin de kerken, of mail naar: annelies.melotte@gmail.
com.
 
U bent van harte welkom bij deze twee bijzondere
avonden.
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van Hoop
De hoop wordt niet teleurgesteld

Op 24 december 2024 is het heilig jaar begonnen, met
als thema ‘Pelgrims van Hoop’. In de Wil’skracht van
december/januari schreef ik dat het jubeljaar een nieuw
begin markeert, omdat van oudsher straffen worden
kwijtgescholden. Met de komst van Christus, wat we
vieren met Kerstmis, is dat precies wat er gebeurde:
Christus nam de zonden van de mensen op zich, opdat
de relatie tussen God en mens kon worden vernieuwd. En
dat is hoopvol.
Inmiddels bevinden we ons enige weken in het nieuwe,
heilige jaar. Goede voornemens zijn grotendeels
vergeten en we zijn weer over gegaan tot de orde van de
dag. En die dagelijkse orde is momenteel niet bepaald
hoopvol. Polarisatie en geweld domineren het nieuws;
oorlog is zo vlakbij dat we zijn opgeroepen ons voor te
bereiden op de afwezigheid van vrede, en
klimaatverandering bedreigt onze leefomgeving. Maar
ook ‘dichterbij’ gebeuren moeilijke dingen: in onze eigen
parochie hebben twee locaties te horen gekregen dat
hun kerkgebouw aan de eredienst onttrokken zal gaan
worden. Het zijn beangstigende en pijnlijke
boodschappen. En ze hebben met elkaar gemeen dat
we er als individu geen directe invloed op hebben. We
staan er bij en kijken er naar, het overkomt ons en we zijn
machteloos. We voelen eerder wanhoop dan hoop, laat
staan dat we daarin de opdracht van Paus Franciscus
om pelgrims van hoop te zijn handen en voeten kunnen
geven…

 
Waar hoop het ‘verlangen en verwachten van het goede
is, zelfs bij een onzekere toekomst’, is wanhoop ‘het niet
meer zien van een uitkomst uit een ellendige
omstandigheid’ en ‘het gevoel dat er niets goeds meer
kan gebeuren’. Hoewel beide termen een tegengestelde
betekenis hebben, hebben ze één hele grote
overeenkomst: het zijn allebei werkwoorden. Oftewel: we
doen ze.
Binnen de psychologie worden zowel hopen als
wanhopen gezien als gedrag. Bij hopen is dat actief:
‘schouders eronder, nieuwe poging ondernemen, niet bij
de pakken neerzitten; het goede kan immers altijd
gebeuren’. Bij wanhopen is dat passief: ‘schouders laten
hangen, opgeven, wel bij de pakken neerzitten; want het
heeft immers toch geen zin’. Bij de gemiddelde mens
zullen hoopvolle en wanhopige reacties elkaar afwisselen.
 
Wanneer mensen bij tegenslag steeds verzanden in
wanhoop, spreekt men binnen de psychologie over
aangeleerde hopeloosheid. Dit is een gedragspatroon
dat dikwijls in de jonge kindertijd wordt aangeleerd, als
kinderen negatieve gebeurtenissen meemaken waar ze
geen controle over hebben en als ze weinig tot geen
steun uit de omgeving ervaren. Juist die steun (in de vorm
van liefdevolle bescherming, begrip, troost en
aanmoediging) blijkt een beschermende factor
waardoor kinderen makkelijker opgroeien tot actieve en
hoopvolle individuen; zelfs als zij veel traumatische
gebeurtenissen hebben meegemaakt.
Liefdevolle bescherming, begrip, troost, aanmoediging:
we herkennen ze in de gaven van de heilige Geest
(Romeinen, 12:6-9). Dat is geen toeval, want zoals
genoemd, zijn deze eigenschappen nodig om een mens
op te bouwen tot een optimistisch, hoopvol persoon. Als
God ons de heilige Geest schenkt, wil God ons
opbouwen, zodat God daarna op óns kan bouwen.
Liefdevolle bescherming, begrip, troost en aanmoediging
kunnen we namelijk ook aan anderen doorgeven. Zo
kunnen we pelgrims van hoop zijn voor onze naasten,
zeker in moeilijke - of enge - tijden.  
 
Lizette Romijn (37) is psycholoog en theoloog en werkt
voor bisdom Haarlem-Amsterdam. Ze komt uit Hillegom
en is haar hele leven parochiaan van onze parochie.
Binnenkort gaat ze trouwen.  

Vragen om te overdenken:
•   Wat helpt u als u zelf gevoelens van wanhoop

ervaart?
•   Wat doet u als u bij anderen signalen van

wanhoop ziet?
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Met ingang van de Advent (1 december 2024) heeft
bisschop Van den Hende kapelaan Kuik benoemd als
bisschoppelijk gedelegeerde voor de
migrantengemeenschappen in het bisdom. Tevens is hij
bestuurslid van de landelijke bisschoppelijke instelling
Cura Migratorum. Kapelaan Kuik zal de taak van
bisschoppelijk gedelegeerde als nevenfunctie verrichten
naast zijn pastorale hoofdtaak als priester en teamlid in
de parochie H. Willibrordus in Lisse e.o.
Het bisdom Rotterdam kent een internationale
samenstelling. Katholieken met verschillende talen en uit
verschillende culturen maken er deel van uit. Naast
deelname aan het kerkelijk leven in territoriale parochies
die Nederlandstalig zijn, hebben gelovigen met een
migrantenachtergrond zich in de loop van de jaren
verenigd in tal van geloofsgemeenschappen met de
eigen taal en cultuur. Soms hebben deze
gemeenschappen de status van parochie, maar dikwijls
zijn zij op andere wijze georganiseerd.

Bisschop benoemt kapelaan Stephan Kuik als bisschoppelijk gedelegeerde voor de

Migrantengemeenschappen 
Goede contacten
“Ik ben blij met de benoeming van Stephan Kuik als
bisschoppelijk gedelegeerde voor de
migrantengemeenschappen”, aldus de bisschop.
“Goede contacten en samenwerking in ons bisdom met
en tussen de verschillende geloofsgemeenschappen,
inclusief die met een migrantenachtergrond, zijn van
belang voor de opbouw en voortgang van het kerkelijk
leven met het oog op onze gemeenschappelijke zending
om Christus en zijn evangelie te verkondigen en voor te
leven.”
Kapelaan Stephan Kuik zegt bij gelegenheid van zijn
benoeming: “Ik ben ‘kind’ van twee culturen, de
Nederlandse en de Indonesische. In mijn eigen leven heb
ik deze twee culturen harmonisch mogen
samenbrengen. Ik voel mij hierdoor erg verrijkt. Vanuit
mijn nieuwe zending hoop ik eraan te mogen bijdragen
dat de migrantenparochies en -gemeenschappen en de
lokale parochies elkaar ook verrijken. Ik ben dankbaar en
toegewijd om namens het bisdom contacten te
onderhouden met de migrantengemeenschappen en
hun pastorale beroepskrachten.”
 
Met hartelijke groet, kapelaan Stephan Kuik

22 februari: Carnavalsviering

in de St. Agathakerk 
Carnavalsvereniging de Gaapstokken in Lisse heeft op
zaterdagavond 9 november hun Prinsenparen voor het
nieuwe seizoen bekend gemaakt. Dit jaar zijn dat twee
jeugdprinsessen Mariette en Lily met hun adjudant Luuk.
Het grote prinsenpaar zijn Prins Ken en Prinses Lianne met
hun adjudant Donny. Zij gaan het komende seizoen als
boegbeelden van de Gaapstokken voorop in de
polonaises. 
 
De Carnavalsviering zal er dit jaar iets anders uit komen te
zien. Enkele traditionele onderdelen zullen behouden
blijven, maar het is deze keer een woord- en
gebedsviering, zonder Eucharistie. Daardoor is er nu ook
meer mogelijk en ruimte voor vernieuwing. Zo zal de
carnavalsviering dit jaar op 22 februari 2025 om 17:00
uur gehouden worden in de St. Agathakerk. Traditioneel
zullen de Pretnoten natuurlijk hun muzikale steentje
bijdragen. Ook zullen de Prinsenparen enkele lezingen
doen tijdens deze viering. 
 
Bij deze wordt ook iedereen uitgenodigd om de
carnavalsviering bij te wonen. Carnavalsvereniging de
Gaapstokken heeft er al veel zin in. Komen jullie ook mee
vieren?

Familiezondagen
Voor oudere generaties was het gebruikelijk om wekelijks
op de zondag naar de kerk te gaan met het hele gezin.
De drukte van het leven van nu heeft geleidelijk de
prioriteiten in ons leven doen veranderen. Onze parochie
wil ruimte bieden aan de jonge gezinnen om de vreugde
van de Eucharistieviering te ervaren en samen te danken
en te vieren. Ook in februari en maart zullen er weer
Familiezondagen zijn en wel op 16 februari in Lisse en op
9 maart in Hillegom. De Familiezondag is een
laagdrempelige manier om met andere gelovige ouders
en kinderen in contact te zijn en om met elkaar Gods
liefde te ontdekken. Wees welkom!
 
Kinderwoorddiensten
Na twee eerdere succesvolle kinderwoorddiensten in de
Adventstijd zullen we tot de zomer maandelijks een
kinderwoorddienst aanbieden. Deze worden begeleid
door drie enthousiaste jonge tieners (en een volwassene)
en zijn tijdens de zondagse Eucharistieviering van 10:00
uur. Aan het begin van de viering zullen de kinderen
worden uitgenodigd om mee te gaan naar de pastorie.
Daar luisteren de kinderen naar het evangelieverhaal.
Vervolgens wordt er over het verhaal met de kinderen
gepraat en verder wordt er gezongen, gebeden,
getekend en/of geknutseld. Na de voorbeden komen de
kinderen weer terug bij hun ouders in de kerk.
Er zal een kinderwoorddienst zijn op: 26 januari, 2 maart,
30 maart, 20 april (Pasen, kinderwoorddienst in de St.
Agathakerk), 1 juni, 29 juni en 13 juli. We hopen op
deze dagen veel basisschoolkinderen in de kerk te zien!
 
Voor vragen over de Familiezondagen en over de
kinderwoorddienst kan je mailen naar familie@rkwb.nl.
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Onze droom is om door middel van

catechese mensen dichter bij Jezus te

brengen.
We dromen van een aanbod voor iedereen, in elke fase van het leven: jong
en oud, mannen en vrouwen, young professionals, ouders, verschillende
culturen en achtergronden. Een aanbod voor iedereen, op welk punt iemand
ook staat op zijn of haar geloofsweg. De voorbereiding op de sacramenten
wordt ingebed als deel van onze gemeenschap.
 
Het thema van deze Wil'skracht is 'geboorte'. De geboorte van een kindje is
een bijzonder moment. Het is een wonder om na negen maanden
zwangerschap nieuw leven in de armen te mogen houden. Het is mooi, maar
zeker niet altijd vanzelfsprekend! Soms lukt het mensen niet om zwanger te
raken en blijven ze ongewenst kinderloos. Soms verloopt de zwangerschap
niet goed en komt een kindje voor de geboorte of kort daarna te overlijden.
Dit doet pijn en geeft verdriet, wat mensen een leven lang met zich mee
dragen. Het leven is dus niet vanzelfsprekend! Daarom is het goed om je te
realiseren dat het leven geschonken is. Ook jij hebt jouw leven ontvangen en
het is een wonder voor diegenen die het leven door kunnen geven. Het is dan
ook een bijzonder moment om bij stil te staan en dankbaar voor te zijn. Het is
tijd om God te danken. Het is het moment om het kindje aan God toe te
vertrouwen. Het moment om het kindje op te laten nemen in de wereldwijde
geloofsgemeenschap van de Rooms-katholieke Kerk door middel van het
doopsel.
Daarbij wordt de tekst uitgesproken: “Ik doop je in de naam van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest!”, volgens Mattheus 28:19. Door de doop word je
een christen, volgeling van Christus. De Bijbelse betekenis van de doop is ‘één
worden met’. De doop drukt wedergeboorte uit.
 
Alpha-cursus
Het gebeurt ook regelmatig dat volwassenen toetreden tot de Kerk. Van jong
tot oud. Een bijzondere stap, een bijzonder moment en een inspirerende
keuze, ook voor de geloofsgemeenschap! Het is geen vanzelfsprekende weg
om als jongvolwassene of oudere voor de kerk te kiezen. Deelnemen aan
onze Alpha-cursus die regelmatig in de H. Willibrordusparochie wordt
gehouden is een van de manieren om kennis te maken met het geloof en de
plaats daarvan in jouw leven.
Voor volwassenen is er een mooie catechumentaatsperiode (periode ter
voorbereiding op het ontvangen van het Doopsel en Vormsel, of alleen het
Vormsel wanneer iemand al in een andere christelijke traditie is gedoopt).
Deze periode loopt in principe van oktober tot Pasen, maar dit is natuurlijk
altijd maatwerk.
Denken jullie erover na om je kindje te laten dopen of ben je volwassen en wil
je zelf gedoopt worden? Neem dan contact op met het centraal secretariaat
via sec@rkwb.nl of telefonisch via 0252-418870.
 
Leiderschapsteam Catechese
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Hulp nodig?
De PCI is een instelling die een diaconale functie heeft
voor parochianen van een geloofsgemeenschap maar
ook voor mensen van buiten de
geloofsgemeenschap. Diaconie is omzien en hulp
bieden aan een ieder die dat nodig heeft. Vanuit
naastenliefde (= caritas) wordt de helpende hand
geboden. De PCI beschikt over middelen om mensen die
in nood zijn gekomen, of mensen die niet meer in
aanmerking komen voor regelingen vanuit de gemeente,
direct te helpen. Vooral op financieel gebied helpen wij
mensen die bij andere instanties niet meer terecht
kunnen. Dit kan in de vorm van een lening of schenking
zijn. Indien nodig doet de PCI soms ook aankopen om
mensen in nood te helpen.
Naast het financieel ondersteunen van mensen helpen
wij ook organisaties met humanitaire doelstellingen in
eigen land en daarbuiten. Maar zeker ook de regionale
instellingen vergeten wij niet! De PCI ondersteunt ook
verschillende projecten binnen de parochie.

 
De PCI bestaat uit vrijwilligers. Integere mensen die zich
vanuit hun geloofsovertuiging willen inzetten voor de
medemens. “Ik had honger en jij gaf mij te eten.” (Matt.
25, vers 35). Mensen in tijdelijke financiële nood
kunnen een hulpaanvraag doen. Deze zal uiterst
zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Uiteraard
kunnen ook organisaties en werkgroepen een beroep
doen op de PCI. Tevens is het mogelijk een aanvraag te
doen voor een ander.
 
De hulpaanvraag kan via e-mail gedaan worden. Maar u
kunt ook een briefje in de brievenbus van de pastorie
doen. Uiteraard mag u ook telefonisch contact opnemen
met een van de parochie secretariaten. Het secretariaat
zal de betreffende lokale PCI inlichten en wij zullen dan
contact met u opnemen. Mogelijk kunnen wij u de
helpende hand bieden. Misschien zijn wij dat laatste
(puzzel) stukje waar u op zoek naar bent…
 
PCI, afdeling De Zilk E-mail: pcidezilk@gmail.com
PCI, afdeling Hillegom E-mail: pcihillegom@gmail.com
PCI, afdeling Lisse E-mail: pcilisse@gmail.com

Liturgisch rooster: februari 2025
H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

zaterdag 25 januari

3e Zondag dh Jaar

zondag 26 januari

3e zondag dh jaar

10.

zaterdag 01 februari

Opdracht vd Heer

19.00 Pastoor Bosma

Blasiuszeg.; zeg. kaarsen

zondag 02 februari

Opdracht vd Heer

10.00 Kapelaan Kuik

Agathagedachtenis-Blasiuszegen

zaterdag 08 februari

5e Zondag dh Jaar

zondag 09 februari

5e Zondag dh Jaar

10.

Pa

zaterdag 15 februari

6e Zondag dh Jaar

19.00

Pastoor Bosma

zondag 16 februari

6e Zondag dh Jaar

10.00 Kapelaan Kuik en diaken

Familiezondag

koor: Canticum Novum

zaterdag 22 februari

7e Zondag dh Jaar

17.00 Diaken Osseweijer

Carnavalsviering; Woord en Gebed

zondag 23 februari

7e Zondag dh Jaar

10.

Da

H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

iedere donderdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

iedere maandag om 19.00 uur en

iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

Eucharistieviering.

ied

Ac



Kronieken
Gedoopt

 
27 oktober
Joël Oomen
2 november
Simon Beck

17 november
Louisa Wekking
29 november

Carlota Seijo Garcia
 

Overleden
1 november

Piet van der Zwet (86)
3 november
Riet Belt (89)

10 november
Rini Koppers – Strooband (99)

15 november
Piet Ruigrok (90)
20 november

Dick Vader (79)
29 november

Ted de Wolf (91)
1 december

Johan Duivenvoorden (90)
4 december

Riet Duivenvoorden – Wessels (86)
5 december

Fred Peeters (86)
6 december

Corrie Kappelhof – Vleugel (86)
9 december

Riet Trompert – Arrachart (94)
10 december

Paul van Kesteren (76)
16 december

An Ferdolage – Mens (86)
19 december

Jan Teeuwen (91)
28 december

Anneke Guldemond (61)
 
 
 

Kerkbalans
Ook deze keer hebben zich vele vrijwilligers weer ingezet
voor de actie Kerkbalans. Vrijwilligers die de folder en
brieven opstellen, die de enveloppen inpakken, die de
enveloppen naar de bezorgers brengen, en vrijwilligers
die in een gure periode toch 'hun wijk' weer lopen. 
 
Als parochie zijn we de vrijwilligers dankbaar voor hun
inzet, en we hopen op een mooie opbrengst zodat ze
weten dat ze het niet voor niets doen! Doet u mee?

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

19.00

Kapelaan Kuik

10.00 Pastoor Bosma

Kinderwoorddienst

Dameskoor

19.30

Taizé - Viering in dagkapel

Samenzang

i

i 19.00

Pastoor Bosma

10.00 Pastor van Eijk

Parochiekoor

i

n

i 19.00

Kapelaan Kuik

10.00 Pastoor Bosma

Dameskoor

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

iedere vrijdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Actuele informatie  via weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl 

en andere sociale media
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Liturgisch rooster: maart 2025

H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

zaterdag 01 maart

8e Zondag dh Jaar

19.00

Pastoor Bosma

zondag 02 maart

8e Zondag dh Jaar

10.00 Kapelaan Kuik

Kinderwoorddienst

koor: Canticum Novum

woensdag 05 maart

Aswoensdag

19.00

Pastoor Bosma

19.00 Kapelaan Kuik

koor: Canticum Novum

09.

Da

zaterdag 08 maart

1e Zondag 40 Dagentijd

zondag 09 maart

1e Zondag 40 Dagentijd

10.

zaterdag 15 maart

2e Zondag 40 Dagentijd

19.00

Kapelaan Kuik

zondag 16 maart

2e zondag 40 Dagentijd

10.00 Pastoor Bosma en diaken

Kro-Mis, collecte Vastenaktie

koor: Canticum Novum

woensdag 19 maart

H. Jozef, Bruidegom 

zaterdag 22 maart

3e Zondag  40 Dagentijd

zondag 23 maart

3e Zondag  40 Dagentijd

10.

Pa

dinsdag 25 maart

Maria Boodschap

09.00 Hoogfeest

Pastoor Bosma

19.

zaterdag29 maart

4e Zondag 40 Dagentijd

19.00 Pastoor Bosma

Zondag Laetare; 

zondag 30 maart

4e Zondag 40 Dagentijd

10.00 Kapelaan Kuik

 gebedsteams

koor: Canticum Novum

zaterdag 05 april

5e Zondag 40 Dagentijd

zondag 06 april

5e Zondag 40 Dagentijd

10.

Da

H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

iedere donderdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Ac

Start liturgisch Jaar

iedere maandag om 19.00 uur en

iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

Eucharistieviering.

ied

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar
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Aanbidding
Aansluitend aan de doordeweekse
Missen ongeveer 10 minuten, in alle

kerken.
Elke vrijdagavond tussen 19.00 en

21.00 in de St. Agathakerk.
Elke eerste zondag van de maand

tussen 17.00 en 19.00 in de St. Jozef &
St. Martinuskerk.

Kom binnen wanneer u wilt, en blijf
zolang u wilt. De Heer is blij met uw
komst, ook als u er maar eventjes

bent...

Koffie/thee na de Mis
St. Jozef en St. Martinuskerk
Na elke zondagsmis, en elke

vrijdagochtend.
 

Heilig Hart van Jezuskerk
Na elke zaterdagavondmis, en elke
derde donderdagochtend van de

maand.
 

H.H. Engelbewaarderskerk
Na de eerste zaterdagavondmis van

de maand, en elke
woensdagochtend.

 
St. Agathakerk

Na elke zondagsmis.

Thuiscommunie
Wanneer u de H. Communie thuis

zou willen ontvangen, kunt u hiervoor
contact opnemen met het centraal

secretariaat:
telefoon 0252 418 870 of

email: sec@rkwb.nl.

Uitnodiging
Als parochie vormen we een

gemeenschap. Een gemeenschap
die samenkomt in een van onze

kerken. Maar wij maken al deel uit
van die gemeenschap voordat we
de kerk binnenstappen. Een mooie
uiting van die gemeenschapszin is

het uitnodigen van mensen om met
ons mee te gaan. Mensen die anders
misschien niet naar de kerk zouden
gaan. Omdat ze niet durven, omdat
ze niet op het idee komen, of omdat

ze niet meer in staat zijn om
zelfstandig naar de kerk te gaan.

 
Kijkt u rond in uw omgeving?

Wie kunt u uitnodigen?

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

09.00 Pastoor Bosma

Dameskoor

09.00

Kapelaan Kuik

19.00

Pastoor Bosma

10.00 Kapelaan Kuik en diaken

Familiezondag

Parochiekoor

en 19.30

Taizé - Viering in dagkapel

Samenzang

09.00 Pastoraal team

19.00 Kapelaan Kuik

10.00 Pastor van Eijk

Parochiekoor

19.00 Hoogfeest

Kapelaan Kuik

Dameskoor

19.00

Kapelaan Kuik

10.00 Pastoor Bosma

Dameskoor

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Actuele informatie  via weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl 

en andere sociale media

isch Jaar C  

iedere vrijdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur
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Op 19 oktober 2024 is Marie, dochter van Koen en Rowy van der Vlugt
gedoopt. Dit is een bewuste keuze geweest van beide ouders: ‘Wij zijn zelf
praktiserend katholiek en zijn blij met ons geloof. Dat – plus het deel uitmaken
van een gemeenschap – willen wij onze dochter meegeven.’
Rowy en Koen zijn beide opgegroeid in een katholiek gezin en vooral bij Koen
thuis speelde het geloof en deel uitmaken van de parochie een belangrijke
rol. Het komt dan nogal eens voor dat jongeren na hun 18e de kerk vaarwel
zeggen, maar bij hen was dat niet het geval. ‘Het voelde vertrouwd en goed
om regelmatig deel te nemen aan de vieringen en daarnaast waren we
betrokken bij verschillende activiteiten.’ Zo was Rowy lange tijd lid van een
tienergroep en is zij meegegaan naar de Wereld Jongeren Dagen in Madrid.
Rowy en Koen hebben elkaar ook leren kennen via het kerkenwerk. ‘Wij
vinden het geloof een inspiratie voor ons leven, wij denken er veel over na,
stellen vragen en zoeken antwoorden. Het bijwonen van de mis is daarbij
belangrijk. Wij zijn in de kerk getrouwd en ook dat was een bewuste keuze.
Het laten dopen van Marie was voor ons vanzelfsprekend.’

Door het doopsel opgenomen in de kerk:
Koen en Rowy geven het geloof door aan hun dochter

Voorbeeld
Koen en Rowy dragen ook thuis zorg voor een katholieke opvoeding. ‘Wij bidden altijd voor het eten en dat zullen we
ook samen met haar doen. Wellicht kunnen we op een gegeven moment beginnen met het samen lezen van de
bijbel. En wij hopen natuurlijk dat wij een voorbeeld voor haar zijn, ook in de beleving van het geloof.’  Het gezin heeft
onlangs op een heel bijzondere manier een invulling gegeven aan het katholiek zijn. ‘Tijdens de herdertjestocht in
Hillegom waren wij Maria en Jozef en onze Marie was het kindje Jezus. Dat was heel mooi en toch ook wel een beetje
uniek.’

Lezing in Paus Franciscus Huis

Maria, mij geschiede,
dinsdagochtend 18 maart om 10.00 uur
Samen met Pastoor Bosma kijken we naar het vijfde en
laatste deel van de film over Maria. Haar beroemde
woorden “Mij geschiede naar uw Woord”. Maria is
uitverkoren door God. Kan Maria ons helpen om dichter
bij ons eigen ja tegenover God te komen?
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

 
Voorbereiding
Koen en Rowy hebben zich op het laten dopen voorbereid door een aantal
gesprekken te voeren met diaken Iwan Osseweijer. ‘Dat waren prettige en
leerzame bijeenkomsten, ook hier vonden wij een verdieping van ons geloof.’
Peetouders zijn een broer en een schoonzus van Koen en voor hen was het
eveneens een bewuste keuze om hierin mee te gaan. ‘Bovendien hebben zij
het afgelopen jaar al meer petekinderen naar het doopsel begeleid, ze zijn al
heel ervaren.’ De doopviering is door hen en de familie en vrienden als heel
mooi ervaren, het samenzijn daarna was heel gezellig. En hoe nu verder?
‘Wij nemen Marie nu al zoveel mogelijk mee naar de mis. Dat gaat prima, ze
is meestal rustig. En als dat een keer niet zo is, is dat ook niet erg. Toen ze keer
wat meer aanwezig was, gaf de pastoor al aan dat Jezus zelf gezegd heeft:
‘Laat de kinderen tot mij komen’. Sommige parochianen noemen het uniek
dat wij ons kindje meenemen. Eigenlijk zou dat niet uniek moeten zijn, maar
heel gewoon. Misschien komt dat nog eens.’
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Drie jaar geleden liet Cynthia Reiding zich tijdens de
paaswake dopen. Zij is een volwassen vrouw, die
gekozen heeft voor het katholieke geloof. Zij gaat nog
regelmatig naar de kerk, ook al past dat soms maar net
in haar drukke leven. ‘Ik voel me daar thuis, ik voel mij
een deel van de gemeenschap.’
 
Cynthia groeide niet op in een katholiek gezin maar had
al van jongs af aan een gevoel dat er meer is dan alleen
het leven op aarde. ‘Nadat mijn opa overleden was, had
ik veel vragen. Waar was hij? Was hij echt weg of nog bij
ons? Ik vond daar niet direct antwoorden op, maar het
hield me wel bezig.’ Cynthia verdiepte zich in
verschillende godsdiensten en begon geleidelijk aan te
begrijpen wat geloof inhoudt. ‘Dat gevoel werd nog eens
versterkt toen ik mijn echtgenoot ontmoette. Hij is
katholiek en samen met hem ging ik naar de kerk, naar
de mis met Kerstmis. Daar voelde ik mij al snel thuis en
alles voelde vertrouwd. Ik ging vaker mee en na 4 jaar
gaf ik aan dat ik katholiek wilde worden. Ik kwam in
contact met Iwan Osseweijer en na een eerste gesprek
zei ik dat ik gedoopt wilde worden.’ Maar zo snel ging het
niet. ‘Er volgden andere gesprekken waarin ik meer en
meer te weten kwam over het katholieke geloof.
Langzaam begon ik de aanwezigheid van Jezus en de
heilige Geest om mij heen te voelen. Dat was het moment
dat ik definitief ervoor koos om gedoopt te worden.’

Positief
De eigen familie van Cynthia ging niet volledig mee in haar keuze, maar haar moeder was wel aanwezig bij de doop.
Vriendinnen haakten af en wilden niets meer met de katholieke Cynthia te maken hebben. ‘Gelukkig heb ik nieuwe
vrienden en vriendinnen gevonden. En mijn schoonfamilie reageerde heel positief, mijn schoonvader is mijn peetoom
geworden.’ Nog altijd vindt Cynthia veel steun in het geloof en bij de katholieke parochie. ‘Het is zo fijn om te ervaren
dat je niet alleen bent, dat er veel meer mensen zijn die geloven zoals ik dat doe. Het is zo mooi om te weten dat je
niet alleen in het leven staat, dat er een God van liefde is, die voor je wil zorgen. En om dan samen de mis te vieren,
blijft prachtig.’  Zoals gezegd heeft Cynthia een druk leven, maar zij sluit niet uit dat zij in de toekomst nog meer
betrokken zal zijn bij de kerk. ‘Ik zou graag als vrijwilliger actief willen zijn.’ Haar betrokkenheid bij de kerk nu al zal
ervoor zorgen dat dit zeker gaat gebeuren.

Bewust kiezen voor het katholieke geloof: 
Cynthia Reiding liet zich als volwassene dopen.

18 februari: lezing Heilig Jaar
Afgelopen kerstmis heeft Paus Franciscus in Rome het Heilig Jaar geopend met als thema “Pelgrims van Hoop”. Hij
deed dit door de Heilige Deur te openen van de Sint Pietersbasiliek. Het wordt een jaar met heel veel pelgrims en
activiteiten in Rome, maar ook in de bisdommen. Maar wat is een heilig jaar eigenlijk? Wat is er nou zo speciaal aan
die deuren en wat wil paus Franciscus hier nu mee?
Daarover zal diaken Iwan Osseweijer spreken op 18 februari om 10:00 uur tijdens de inloop koffieochtend in het Paus
Franciscushuis.
Komt de avond je beter uit? Ook daar wordt in voorzien, want op dezelfde dag wordt de lezing om 19:30 nogmaals 
gegeven.
Weet u en je van harte welkom!
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Adoptie: niet altijd eenvoudig maar alleszins de moeite waard:

Ria en Esther Nieraad kregen drie kinderen uit India

Wanneer mensen graag kinderen willen, maar dat niet
via de biologische weg lukt, dan is adoptie een mooi
alternatief. Dat is in elk geval de ervaring van Ria en
Esther Nieraad. Zij zijn de ouders van twee dochters en
een zoon, die alle drie in India geboren zijn. De
procedure om de kinderen te adopteren was moeilijk en
nam heel veel tijd in beslag. ‘Maar het is goed gekomen,
het maakt ons leven compleet.
Al snel na hun trouwen hadden Ria en Esther een
kinderwens. ‘Maar het leven gaat niet altijd zoals je zou
willen en de kinderen kwamen niet. We gingen het
medisch circuit in en daarnaast gingen we veel reizen.
We hebben prachtige reizen gemaakt, maar het vulde
ons leven niet echt. We besloten ons te verdiepen in
adoptiemogelijkheden en kwamen terecht bij het Bureau
Interlandelijke Adoptie. En dan gaat er een lang traject
van start.’ Er moesten formulieren ingevuld worden, er
werden gesprekken gehouden en trainingen gevolgd.
Familie en kennissen kregen het verzoek aan te geven
waarom zij vonden dat Ria en Esther goede ouders
zouden zijn. ‘Dat alles nam heel veel tijd in beslag en
soms waren we geneigd om de moed maar op te geven.
Wat enorm hielp was dat we dit niet alleen deden, maar
in een groep met andere adoptieouders. Iedereen
maakte hetzelfde mee en dat gaf veel steun.’
 
India
Het Bureau bemiddelde voor kinderen afkomstig uit India,
uit de regio Goa. Dit is een christelijk gebied en paste dus
goed bij de katholieke achtergrond van Ria en Esther. ‘Na
een heel lange tijd kregen wij goedkeuring en mochten
wij dus een kindje adopteren. Dat betekende opnieuw
een periode van wachten en onzekerheid. Wanneer zou
er een kindje voor ons zijn en hoe snel zou dat kindje dan
komen? Dat wist je niet.’ Maar op een mooi moment
kregen zij te horen dat zij een baby, een meisje mochten
adopteren. ‘Cilfa, een meisje afkomstig uit een
kindertehuis waar kinderen van ongehuwde moeders
opgevangen werden.’ De voogdij was inmiddels
geregeld en dat pakte goed uit. Het meisje was inmiddels
erg ziek geworden en de vraag was of zij nog wel naar
Nederland zou komen. Maar dat gebeurde en zo konden
Ria en Esther op Schiphol hun 8 maanden oude dochter
in hun armen sluiten.’
‘Zij was ziek en sterk vermagerd. Gelukkig kwamen wij in
contact met een arts in Haarlem, die ervaring in de
tropen had. Hij heeft ons geweldig geholpen en al snel
groeide Cilfa en ontwikkelde zij zich voorspoedig.’ Het
echtpaar wilde graag meer kinderen en omdat zij al
goedgekeurd waren, ging het dit keer sneller. Na 2,5 jaar
kwam dochter Leela en nog eens 2 jaar later zoon
Alexander. Daarna verliep het leven zoals dat in ieder
gezin met jonge kinderen gaat. Je moet wennen aan

elkaar, je moet elkaar leren kennen. Wanneer Ria met de
kinderen naar buiten ging, kwamen er veel reacties, meer
dan gebruikelijk. ‘Meestal positief, wat een mooie kindjes!
En dat zijn het natuurlijk ook.’ Maar er waren ook heel
directe en soms onbeleefde vragen over de achtergrond
van de kinderen. ‘Dan liep ik maar snel verder, je hoeft nu
ook niet alles met anderen (vreemden) te delen.’ Toen de
kinderen ouder werden, waren er wel eens minder
positieve reacties. Er werden ook wel racistische
opmerkingen gemaakt. Tja, de Bollenstreek was jaren
geleden nog niet zo gewend aan mensen met een
kleurtje. Maar de laatste tijd is dat wel veranderd.’
 
Reis naar India
Ria en Esther zijn altijd heel duidelijk geweest naar de
kinderen over hun afkomst. ‘Dat kan ook niet anders. We
hebben altijd gezegd dat we heel gelukkig zijn dat zij
geboren zijn en in ons leven gekomen zijn.’ Toen de
oudste dochter 18 jaar was, heeft het gezin een reis
gemaakt naar India. ’Voor een deel was dat een
toeristische groepsreis, die begon in het oosten van India.
Voor de kinderen was het een openbaring om jongeren
te ontmoeten, die er net zo uitzagen als zijzelf. Zij werden
ook regelmatig in het Indiaas aangesproken. De naam
Leela (van onze tweede dochter) komt in India heel veel
voor: er zijn clubs, restaurants, kapsalons noem maar op,
die allemaal Leela heten. Dus dat was wel grappig.
Daarnaast zagen wij ook de enorme armoede die er
heerst: gezinnen die met elkaar onder een zeiltje naast de
autoweg of op het strand wonen. Dat bracht ook het
besef mee van ‘zo had mijn leven er ook uit kunnen zien.’
In het tweede deel van de reis bezochten wij het
kindertehuis, waar de kinderen ooit geweest waren. Het
tehuis was niet meer in gebruik, maar op sommige
plaatsen stonden nog de opgestapelde bedjes. Dat
maakte zeker indruk.’
Voor de kinderen is het bijna niet mogelijk om op zoek te
gaan naar hun biologische ouders. ’De administratie in
die tijd stelde weinig voor, er is helemaal niets terug te
vinden. Maar tot nu toe heeft onderzoek niets
opgeleverd.’
Ria, Esther, hun kinderen, schoonkinderen en
kleinkinderen zijn een familie zoals er zovelen zijn. Met ups
en downs, maar vooral met ontzettend veel liefde. En
daar zijn zij dankbaar voor.
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Hoopvolle toekomst: “Geboorte” van een nieuwe parochie

Ons Vastenactie-project in Kameroen
Herstel van een parochieschool

De actie waar wij ons als parochie voor inzetten in de
Veertigdagentijd is een project in Njinikijem in het
aartsbisdom Bamenda, in Kameroen, en is onderdeel van
de oprichting, de “geboorte” van een nieuwe parochie.
Deze parochie is genoemd naar de grootouders van
Jezus, de ouders van Maria: De Heilige Joachim en Anne.
 
Stukje geschiedenis
Kameroen is in 1961 ontstaan als samenvoeging van
Frans-Kameroen en Brits-Kameroen, na een periode van
bestuur door Europese koloniale machten. Door deze
geschiedenis is een groot deel van Kameroen Franstalig,
maar een kleiner deel spreekt Engels.
In het bijbelboek Handeling wordt in hoofdstuk 6
gesproken over ‘hellenisten’ die zich binnen de groeiende
christelijke gemeenschap achtergesteld voelen. Dat
gebrek aan een rechtvaardige verdeling en aan
solidariteit komen we helaas vaker tegen in de
geschiedenis, ver weg en misschien ook in eigen land.
Ook de Engelstalige Kameroeners voelen zich als
minderheidsgroep achtergesteld, en dat heeft tot
gewapende conflicten geleid. Daardoor zijn ook in de
omgeving van Njinikom (de parochie waar pater Leo
Onderwater uit Lisse 60 jaar heeft gewerkt, en ook pater
Arie Kerkvliet) mensen op de vlucht geslagen. Deze naam
klinkt misschien wel bekend, want zestien jaar geleden
was de opbrengst van de Vastenactie van Lisse bestemd
voor de bouw van een nieuw kerkgebouw in dit gebied,
in Baichii, vanwege deze historische connectie met deze
missiepaters. In 2023 is er een sponsoractie
georganiseerd om overtollige liturgische kleding van de
voormalige Mariakerk en de vier parochiekerken van de
Willibrordusparochie te versturen naar de parochies in
Njinikom en omgeving.
 
“Geboorte”
In deze regio, zoals in vele regio’s in zuidelijke landen,
groeit de bevolking, en groeit ook de Katholieke Kerk. De
bestaande kerkgebouwen worden te klein voor het
aantal kerkgangers, en dus kijkt de (aarts-)bisschop of en
waar er nieuwe parochies opgericht kunnen worden.
Zoals ook in onze Bollenstreek gebeurde een eeuw
geleden, worden bestaande parochies opgesplitst, en
worden er kerken gebouwd, met een parochieschooltje,

want de Kerk ziet het als haar taak om onderwijs te
verzorgen, zeker wanneer de lokale overheid daarin
tekortschiet.
Zo’n nieuwe parochie is geen kwestie van even met je
vingers knippen, maar er gaat een heel proces aan
vooraf. In Njinikijem is al een klein bouwvallig kerkje,
toegewijd aan de heilige Joachim en Anna. Deze zal
worden verbouwd en uitgebreid tot een parochiekerk.
Ook moet er een pastorie komen en een parochieschool.
 
Parochieschool
Kinderen in dit gebied kunnen door de crisis namelijk al
meer dan vijf jaar niet naar school. Omdat de afgelopen
twee jaar het aantal kinderen in de parochie bleef
toenemen en zij nergens formeel naar school konden
gaan, heeft de parochie het oude schooltje (ondanks de
slechte staat waarin het gebouw zich bevindt) heropend
om de kinderen te kunnen huisvesten. In het eerste jaar
gingen er meer dan 145 kinderen naar deze school en
afgelopen schooljaar waren het er al meer dan 250. De
aantallen blijven toenemen. En gezien de zekerheid van
de school in de afgelopen twee jaar, komen sommige
gezinnen die waren gevlucht nu terug omdat er een
teken van hoop is, namelijk de school voor hun kinderen.
 
Hoop
In onze eigen Bollenstreek zien we het tegenovergestelde:
verschillende scholen en verschillende kerken zijn al
gesloten, zullen nog gesloten worden… Gebouwen waar
we een band mee hadden en hebben. Desondanks
hopen we dat wij als H. Willibrordusparochie deze
Vastentijd kunnen laten zien dat wij solidair zijn met onze
broeders en zusters in Kameroen. Dat we ons niet door
onze eigen pijn laten weerhouden om ons te verheugen
met de groeiende Kerk in Kameroen. Laten we hen
ondersteunen met ons gebed en met onze financiële
middelen.
 
In de volgende Wil'skracht leest u meer over de
Vastenactie-activiteiten in onze parochie.
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Ondersteuning voor moeder en kind:

Het Babyhuis in Leiden
In Leiden aan de Steenschuur is het Babyhuis gevestigd. Het Babyhuis is een
non-profit organisatie die opvang, behandeling en begeleiding biedt aan
(aanstaande) moeders en baby’s. In het Babyhuis wordt 7 dagen per week
24 uurs opvang en begeleiding geboden door het kernteam en het team
vrijwilligers.

Het Babyhuis Leiden is geopend in oktober 2020 en is gevestigd in een historisch pand in het centrum van Leiden. Dit
pand is verbouwd tot een gezellige en huiselijke plek, waar 9 moeders kunnen verblijven. Het Babyhuis werkt met een
bestuur en heel veel vrijwilligers.
Het verwachten van een kindje is meestal een fijne en gelukkige gebeurtenis. Het kan echter zijn dat moeder en kind
geen veilig dak boven het hoofd hebben of in een andere crisissituatie verkeren waardoor het belangrijk is dat ze in
veilige handen zijn. Ook kan het voorkomen dat de baby veel huilt, onrustig is of een lange tijd in het ziekenhuis heeft
gelegen en nog steeds intensieve zorg nodig heeft. Dan kan het Babyhuis ondersteuning geven.
In het Babyhuis staan liefde, veiligheid en warmte centraal. Moeders vinden hier de rust om in een huiselijke, veilige
omgeving te wennen aan het moederschap en krijgen de hulp die zij nodig hebben. Daarnaast volgen zij het
intensieve hulpverleningsprogramma, met als doel: het tot stand brengen van een veilige hechtingsrelatie tussen
moeder en kind, het aanleren van (opvoed)vaardigheden, structuur aanbrengen in eigen leven en dat van het kind,
begeleiding naar zelfredzaamheid, het creëren van een solide financiële situatie en het organiseren van huisvesting
en een goede dagbesteding.
Het Babyhuis biedt een hulpprogramma dat aansluit op wat de moeder nodig heeft. De begeleiding in het Babyhuis
maakt dat de ouder zich steviger voelt staan, zelfverzekerder wordt en meer kan genieten van het contact met haar
baby. Het Babyhuis biedt tijdelijk ook plek voor de baby alleen, ouders zijn dan overdag wel intensief betrokken bij de
verzorging van hun kindje.
Op de website van het Babyhuis staan enkele berichtjes van moeders, die korte of langere tijd in het Babyhuis
verbleven. Hieronder een voorbeeld daarvan:
 
Een kaartje als bedankje voor het afgelopen jaar. Het was niet altijd makkelijk in het Babyhuis en ik wou vaak
opgeven maar mede dankzij jullie sta ik nu waar ik wil staan. Ik heb een eigen huisje, een prachtig kindje en
werk!
A. wordt al super groot, hij kan al enkele woorden zeggen en groeit zo snel. Hij loopt en rent ook al!

Oost West, thuis Best.
Geen gezin is volmaakt en steeds vaker vallen gezinnen uit elkaar. Voor alle
betrokkenen is dat een verdrietige periode. Zeker wanneer kinderen betrokken
zijn, treuren ook de grootouders, families en vrienden mee. Al heel lang is het
kerngezin ons culturele ideaal, maar de praktijk leert ons dat het in de praktijk
toch iets anders ligt.
Tegenwoordig bestaan in onze samenleving een diversiteit aan gezinsvormen,
zoals alleenstaande ouders, samengestelde gezinnen, donorgezinnen,
regenbooggezinnen, adoptiegezinnen, co-ouderschap en mikadogezinnen.
Dit is slechts een kleine opsomming van de vele samenlevingsvormen, aldus
CBS
Nestgezin is een nieuwe trend bij co-ouderschap. Het huis blijft bewoond door
de kinderen en het zijn de ouders die elke week van woning wisselen. Dat kan
door bijvoorbeeld elders een appartement te huren, bij de ouders in te wonen
of een afgescheiden deel van het huis te betrekken. Het huis blijft als het ware
een nest voor de kinderen. Een nieuwe tijd breekt aan waarin het nieuwe
gezin zich moet settelen en mag rekenen op empathie en zorg van de
omgeving. Thuis is een werkwoord waar ouders soms wat hulp bij nodig
hebben. Onze erkenning, liefde en ondersteuning van deze verschillende
structuren zijn wel essentieel voor het welzijn van kinderen en hun verwanten.
Jeanne Ruigrok
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Heilige Gianna Beretta Molla (1922-1962)
Patroonheilige van moeders, ongeboren kinderen, en artsen
 
Gianna Beretta Molla is een Italiaanse heilige die haar
taken als echtgenote en moeder combineerde met een
baan als kinderarts. Haar feestdag is 28 april. Dat zijn
twee goede redenen om het verhaal over deze heilige
door te schuiven naar de april-editie van de Wil’skracht,
waarvoor we ‘peuters en kleuters’ als thema hebben
gekozen. Waarom past dit verhaal dan toch in het thema
‘geboorte’? Dat heeft te maken met het einde van haar
leven, op 39-jarige leeftijd… Maar laten we beginnen bij
het begin.

 
Het begin
Gianna werd geboren op 4 oktober 1922, als tiende in
een gezin van 13 kinderen, in de buurt van Milaan. Ze
studeerde medicijnen aan de universiteit in Milaan, en
was ondertussen ook actief bezig met haar geloof: ze
ging vaak naar de Mis, volgde retraites, en was lid van de
lokale Sint Vincentiusvereniging (zorg voor noodlijdende
mensen). Ze had een zwakke gezondheid, waardoor ze
niet fit genoeg was om haar broer te volgen naar Brazilië.
Haar broer was namelijk een missiepriester, en ze
droomde ervan om hem te ondersteunen, en om de
arme vrouwen in dat gebied bij te staan als
gynaecologe. Omdat ze deze droom niet kon najagen,
besloot ze zich te specialiseren als kinderarts, en in haar
eigen omgeving een praktijk te openen.
 
Op 32-jarige leeftijd trouwde Gianna, en ruim een jaar
later wordt hun eerste kindje geboren. Er volgen nog twee
andere kindjes, waar Gianna een fijne moeder voor is,
terwijl ze ook blijft werken als kinderarts. Ook voor onze
huidige maatstaven is ze dus best een geëmancipeerde,
moderne vrouw. Maar dan volgen twee miskramen, en
wanneer ze in verwachting is van haar zesde kindje,
wordt er in de tweede maand van haar zwangerschap
een goedaardige tumor gevonden in haar
baarmoederhals. Gianna krijgt verschillende
behandelopties voorgelegd, maar vanwege haar
geloofsovertuigingen kiest ze voor de optie die voor
haarzelf het meest riskant is, maar die haar ongeboren
kindje de beste kansen biedt. De ingreep is succesvol, en

zeven maanden later komt haar dochter gezond ter
wereld via een keizersnede. Met Gianna’s gezondheid
gaat het echter snel bergafwaarts en een week later
bezwijkt Gianna aan een buikvliesontsteking: een gevolg
van haar beslissing om het leven en de gezondheid van
het ongeboren kindje boven haar eigen leven en
gezondheid te stellen.
 
Heilig
Deze vrouw koos er dus voor om het leven van haar kind
voorrang te geven boven haar eigen overleven. En ze is
heiligverklaard door de Kerk. Wat betekent dat voor ons?
Verwacht de Kerk dat wij dat ook doen? Mág de Kerk dat
überhaupt van ons vragen? Dat wij ons eigen leven
opgeven om het leven van een ander te redden?
Wanneer het gaat om het redden van het leven van een
ongeboren kindje, zoals bij Gianna, klinkt het misschien
extreem. Maar hoeveel ouders zeggen niet wanneer hun
(jonge, of volwassen) kind ernstig ziek wordt “Ik zou er
alles voor geven om deze last van mijn kind over te
nemen en zelf te dragen!” of “Waarom roept God mij niet,
ik zou eerder aan de beurt moeten zijn om te sterven dan
mijn kind!”. Verschilt dat echt wezenlijk van een situatie
waarin het kind nog niet geboren is?
Als Christenen geloven we dat God zo onvoorwaardelijk
van ons houdt, dat Hij Zijn leven wél heeft gegeven om
ons te redden. Al vóórdat we geboren werden. Geen
enkel offer dat wij kunnen brengen, kan groot genoeg zijn
om dát te overtreffen. En dat vraagt God ook niet van
ons, in ieder geval niet van stel op sprong. Gianna is
heiligverklaard, niet op basis van die ene beslissing, maar
vanwege haar patroon van ‘heldhaftige deugd’. Door
consequent, ook in de kleine beslissingen, te kiezen voor
de juiste optie, en niet slechts de gemakkelijkste,
ontwikkelde Gianna een ‘heldhaftig’ niveau van deugd.
Ik heb ‘deugd’ wel eens horen uitleggen als ‘goede
gewoonte’ of ‘de gewoonte het goede te doen’. Die
gewoonte ontwikkelen ook wij slechts door oefenen. De
Vastentijd is een mooie periode om aan een goede
gewoonte te werken: weet u al in welke deugd u zou
willen groeien?
Een ander belangrijk punt: door gebed en begeleiding
van mensen die verder waren in hun spirituele
ontwikkeling, leerde Gianna God kennen, Hem
vertrouwen. Ze leerde het onderscheid te maken tussen
ingevingen van God, of van het stemmetje dat haar
vertelde dat ze het zichzelf niet nodeloos moeilijk moest
maken. Ook dat is iets waarin we Giannas voorbeeld
mogen volgen, door bewuster te oefenen met het
luisteren naar Gods stem, zodat we kunnen handelen in
het vertrouwen dat we Zijn wil doen.
 
Renée van der Salm
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Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608

www.roelandjuweliers.nl

Landelijk erkend installateur

Kanaalstraat 155

2161 JE Lisse

0252 – 41 41 00

www.janvanderreijden.nl

info@janvanderreijden.nl

Grote Voorjaarsinzameling:
Kom in actie en draag uw steentje bij!
Op zaterdag 15 maart 2025 kunt u kleding en schoenen
inleveren bij de St. Jozef- en St. Martinuskerk in Hillegom,
bij de St. Agathakerk in Lisse en bij Speeltuin De Duinrand
in De Zilk. De vrijwilligers zijn van 10.00 tot 12.00 uur 
aanwezig om uw goederen in ontvangst te nemen. Uw
donatie komt ten goede aan leermiddelen voor Stichting
Leergeld en het gezondheidszorgproject van het
Lilianefonds in Burundi - Oost Afrika.
 
Stichting Leergeld helpt kinderen uit gezinnen met
geldzorgen in Nederland. Zo wordt bijvoorbeeld
geholpen met schoolspullen, zoals een laptop,
rekenmachine, schriften en ook een fiets, zwemles, sport
etc. 
Lilianefonds: Bij veel kinderen in Burundi wordt een
beperking voor het vijfde levensjaar niet opgemerkt,
waardoor er achterstand ontstaat in de ontwikkeling en
kinderen bij het volgen van basisonderwijs vastlopen. Het
Lilianefonds is een project gestart waarbij het trainen van
gezondheidsmedewerkers centraal staat. Dankzij dit
project worden beperkingen vroegtijdig opgespoord en
kunnen kinderen met een beperking zo volledig mogelijk
meedoen.
U mag inleveren: kleding, knuffels, huishoudtextiel, lakens,
handdoeken, theedoeken en dekbedovertrekken. Alles
graag in gesloten plastic zakken. Schoenen graag apart
verpakt.

Concert van

Mannenzanggroep SION
Zaterdag 22 februari vindt in de H. Hartkerk in De Zilk een
concert plaats. Aanvang 19.00 uur.
Mannenzanggroep SION uit Katwijk is een
mannenzanggroep met meer dan 60 mannen die
Geestelijke liederen in eenvoud, met bovenstem ten
gehore zal brengen. Na de Oktoberactie van ons comité
Hart voor onze Kerk, zien wij dit als een gebaar van dank
en verbinding.
Geen kaartverkoop, maar wel een deurcollecte die we
graag bij u aanbevelen. Van harte welkom.
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Grafmonumenten 

& Urnen

Sinds 1902

Meer en Duin 21-23 • Lisse 

T: (0252) 413 308 

www.bootnatuursteen.nl 

www.memorieurnen.nl

Uitvaartverzorging 

Uitendaal
sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 

in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 

jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

uitvaartzorgbollenstreek.nl

 Het grote verschil
zit in de kleine details

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

 
0252 411 366

 24/7

Van der Putten & Dunweg

Heereweg 21, 2161 AC  Lisse

0252 - 413 213

info@vanderputtenendunweg.nl

www.vanderputtenendunweg.nl

persoonlijk

betrokken

stijlvol

Patricia Vermeij
06 - 23 69 63 25

Uitvaartverzorging

Vermeij

De Zilk • www.uitvaartverzorgingvermeij.nl

Dag en nacht bereikbaar
Puur & Persoonlijk
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Kerken open
St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

 
Mariakapel van de

H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

 
Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:

9.00 - 16.30 uur
 

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

 
Mariakapel Nassaustraat Lisse:

10.00 - 17.00
 

H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC Lisse
0252 - 211453

secengel@rkwb.nl
 

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:

www.kerkomroep.nl:
H.H. Engelbewaarderskerk

St. Agathakerk Lisse
St. Jozef en St. Martinuskerk

 
www.kerkdienstgemist.nl:

H. Hart van Jezuskerk De Zilk
 

En live te bekijken via
Facebook en YouTube: 

Parochie Heilige Willibrordus
 

www.willibrordusbollenstreek.nl
 

Ziekenzalving of uitvaart:
06 - 33 86 59 55

Heilig Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252 - 515753
secdezilk@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 48 RABO 03881 15 009
 
St. Jozef en St. Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA Hillegom
0252 - 515000
sechillegom@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 42 RABO 03169 02 373

St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH Lisse
0252 - 413330

seclisse@rkwb.nl
 

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH Lisse

 
Bankrekeningnummer:

NL 86 RABO 03365 30 986
 

Centraal Secretariaat
Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B
2181 EA Hillegom

0252 - 418870
sec@rkwb.nl

 
Bereikbaar op werkdagen

van 08:30 tot 12:30 uur


