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Beste lezers,
Namens de redactie wens ik u een mooi, gezond en voorspoedig 2026.
Voor dit eerste nummer in het nieuwe jaar hebben wij gekozen voor het
thema: Wie ben ik? Wanneer ik deze vraag aan mijzelf stel, dan is het
antwoord: moeder, echtgenote, redacteur, lid van de H. Willibrordusparochie.
Verschillende antwoorden, verschillende rollen van eenzelfde persoon. Bij al
die rollen kun je steeds ander gedrag laten zien: liefdevol als moeder en
echtgenote, streng als redacteur. Maar bij al die rollen ben ik in de eerste
plaats gewoon een mens. Iemand die er het beste van probeert te maken,
maar ook weet dat dit niet altijd lukt. Als christen, als katholiek weet ik dat we
fouten mogen maken en altijd weer opnieuw mogen beginnen. Gelukkig
maar.
In dit nummer treft u een aantal artikelen aan rondom dit thema. Wij hopen
dat ze u mogen inspireren. Daarnaast zijn er aankondigingen van
interessante bijeenkomsten en informatie vanuit de parochie. De redactie
heeft weer haar best gedaan om de Wil'skracht te vullen met lezenswaardige
en inspirerende verhalen. Maar wellicht mist u toch nog iets in de Wil'skracht.
Misschien zou u graag andere onderwerpen belicht zien of de artikelen in een
andere vorm willen zien. Laat het ons weten (wilskracht@rkwb.nl), wij stellen
dat zeer op prijs.
Marian Castenmiller

Van het bestuur
Wanneer u voor het lezen van dit stukje eerst kijkt naar wie het geschreven
heeft, dan denkt u misschien: een drukfout? Want onder dit stukje staat
dezelfde naam als onder het stukje hierboven. Dat is geen fout, want sinds
september ben ik lid van het parochiebestuur. Binnen het bestuur ben ik
verantwoordelijk voor de communicatie en de PR. En dat is natuurlijk prima te
combineren met redacteur zijn van de Wil'skracht.
Communicatie heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Niets is zo hinderlijk als
het rond laten gaan van onduidelijke informatie, van berichten die een eigen
leven gaan leiden. Zelfs als er niets te vertellen is - heb ik ooit eens gezegd -
zeg dat dan! Vanuit die visie hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het
werk van ons parochiebestuur en daarmee aan de parochie zelf. We leven in
een wereld die voortdurend verandert en dat heeft zijn weerslag op onze
gemeenschap. Er zijn in Nederland steeds minder mensen die zich katholiek
noemen en die actief betrokken zijn bij een parochie. Er zijn steeds minder
priesters. Dat vraagt iets van de mensen die zich inzetten voor de katholieke
gemeenschap. Hun taak is niet altijd eenvoudig. Hoe zorgen we ervoor dat zij
hun taak volhouden en hoe zorgen we ervoor dat de katholieke kerk
aantrekkelijk blijft, ook voor mensen die nu (nog) niet tot de kerk behoren.
Hoe zorgen wij ervoor dat wij een warme en uitnodigende parochie zijn en
blijven?
Dit zijn zomaar wat vragen, die bij mij opgekomen zijn in de eerste maanden
als bestuurslid. Gelukkig sta ik hier niet alleen voor, een warm welkom viel mij
ten deel bij een eerste vergadering. We doen het samen en als ik daar een
bijdrage aan mag leveren, ben ik tevreden.
Heeft u vragen? Vindt u iets van de communicatie binnen en buiten de
parochie? Heeft u ideeen waarmee wij iets kunnen. Laat het weten: pr@rkwb.
nl; Hartelijk dank.
Marian Castenmiller
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Eén in Christus:

Wat is mijn (christelijke) identiteit?
De redactie van de Wil'skracht heeft als jaarthema voor 2026 uitgekozen: Eén
in Christus. Dat doet me meteen denken aan het motto van paus Leo die op 8
mei 2025 is aangetreden: In Illo uno unum. Dat betekent: In de Ene (Christus)
zijn wij één.
Deze woorden komen uit Sint Augustinus’ commentaar op psalm 127, waarin
hij uitlegt dat, hoewel wij christenen met velen zijn, wij in de ene Christus één
zijn. In een interview in 2023 lichtte Robert Prevost, toen nog bisschop, deze
keuze, die toen al zijn bisschopsmotto was, toe: “Zoals uit mijn bisschoppelijk
motto blijkt, behoren eenheid en gemeenschap tot het charisma van de
Orde van Sint-Augustinus en ook tot mijn manier van handelen en denken. Als
augustijner bisschop is het voor mij fundamenteel om eenheid en
gemeenschap te bevorderen.”
 

Samen een!
Fundament van onze geloofsgemeenschap is Christus zelf. Wij zijn met vier
parochielocaties en wij vormen met veel christenen onze parochie. Maar in
de ene Christus zijn wij één! Sint Augustinus zelf benadrukt in zijn reflectie op
psalm 127 het theologische fundament van het motto ‘In de Ene zijn we één’:
“Christus – hoofd en lichaam – is één enkele mens. En wat is het lichaam van
Christus? Zijn Kerk. Hoewel wij christenen met velen zijn, zijn wij één in de ene
Christus. Wij zijn velen en wij zijn één – omdat wij met Hem verenigd zijn; is ons
Hoofd in de hemel, dan zullen de leden volgen.”
Wij verschillen allemaal van elkaar. Elk mens is uniek. De ene mens heeft de
capaciteit veel te doen en te bereiken, de ander heeft dat niet of in beperkte
mate. De ene mens heeft veel materiële rijkdom in bezit, de ander leeft
zonder, of met minder, rijkdom. Wanneer we naar elkaar kijken, hebben we
een eigen beeld van elkaar. De vraag is in hoeverre dat beeld overeenkomt
met die andere persoon? 

Christelijke identiteit
Vanuit God gezien is er één belangrijk beeld van elk persoon. God kijkt naar
ons als zijn geliefden. En juist daarin ligt onze ware en christelijke identiteit: wij
zijn de geliefde zonen en dochters van God. De Nederlandse priester Henri
Nouwen heeft hier ooit over gepreekt. Henri nodig ons uit om te beseffen dat
wij Gods geliefden zijn en om vanuit deze wetenschap ons leven te leiden.
Henri zegt dat we niet zijn wat we dóén. Er zijn mensen die heel goed kunnen
studeren of heel handig en creatief met hun handen zijn. Andere mensen
kunnen dat niet. Zijn die dan minderwaardig? Néé! Henri zegt dat we niet zijn
wat we hébben. Er zijn mensen met tonnen euro’s op hun bankrekening en
die in grote huizen wonen. Andere mensen wonen eenvoudiger of
armoediger. Zijn die dan minderwaardig? Néé! Henri zegt ook dat we niet zijn
wat mensen over ons zéggen. De één prijst ons, en de andere kraakt ons af,
ieder heeft een eigen beeld van ons. Wanneer mensen je afkraken, ben je
dan minderwaardig? Néé! We zijn niet wat we wel of niet kunnen doen, niet
wat we wel of niet bezitten en ook niet wat mensen van ons zeggen.

 
Wij zijn Gods geliefden! En dat is onze diepste identiteit. En dat is ook onze
menselijke waardigheid. Niemand verliest zijn waardigheid wanneer hij
minder kan, minder bezit of wanneer mensen slechter over je praten. Wij zijn
menswaardig omdat God ons liefheeft. Dat kan niemand ons afnemen. Wij
zijn in Gods ogen zo kostbaar en zoveel waard, dat Hij zijn eniggeboren Zoon
uit liefde voor ieder mens gegeven en geofferd heeft, opdat we van onze
zonden en zelfs van de eeuwige dood verlost kunnen worden en het eeuwige
leven mogen ontvangen.

 
Kapelaan Stefan Kuik
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zich voorbereiden op het doopsel of
de opname in de Kerk. Een
groeiende groep mensen die op zoek
is naar geloof en zingeving, en
begeleid wil worden in hun weg naar
Christus. Hun catechese, hun
geloofsbegeleiding, hun eerste stap
in het kerkelijk leven — het is alleen
mogelijk omdat wij het samen
dragen.
 
U geeft ook aan de ouderen die niet
meer naar de kerk kunnen komen,
maar thuis trouw meeleven.
Vrijwilligers brengen de communie,
luisteren, bidden mee. Soms is een
hand op een schouder al genoeg
om iemand te laten voelen: ‘ik hoor
er nog bij’. Dat is Kerk-zijn in zijn
meest menselijke vorm — en ook dat
vraagt tijd, aandacht en middelen.
 
U geeft aan de jongeren die we
proberen te bereiken, aan gezinnen
die zoeken naar geloofsopvoeding,
aan koren die zingen in onze
vieringen, aan gebouwen die ruimte
scheppen om samen te bidden, te
vieren en te rouwen. U geeft dus niet
aan stenen of cijfers, maar aan
mensen, aan gemeenschap.

Een droom van verbondenheid
Soms vraag ik onze penningmeester
hoe het gaat met de kerkbalans. Zijn
antwoord is meestal nuchter:
“Stabiel, pastoor — rond de € 250.000
per jaar.” Dat is een mooi bedrag,
zeker als we bedenken dat het
volledig voortkomt uit de vrijwillige
bijdragen van parochianen die hun
kerk een warm hart toedragen. Toch
voegt hij er vaak met een glimlach
aan toe: “Maar als ik mocht dromen,
dan zou het het dubbele zijn.”
 
Wat als die droom uitkomt?
Laten we die droom even samen
dromen. Stel dat we als
geloofsgemeenschap € 500.000 per
jaar konden opbrengen. Wat zou dat
betekenen? Geen overdaad, geen
luxe — maar ruimte. Ruimte om als
Kerk te leven, te delen en te groeien.
Ruimte om te doen waarvoor we er
zijn: getuigen van het Goede Nieuws,
midden in onze dorpen, met open
deuren en een warm hart.
 
Waar geef ik eigenlijk voor?
Want weet u waar u eigenlijk aan
geeft als u de kerkbalans bijdrage
overmaakt? U geeft aan de
gemeenschap waarin volwassenen

Als mijn penningmeester mocht dromen
door Bouke Bosma, priester

 
Samen dragen wij de Kerk
Daarom is de kerkbalans geen
administratieve plicht, maar een
uitdrukking van verbondenheid. Het
zegt: ‘Ik hoor bij deze gemeenschap,
en ik wil dat zij toekomst heeft.’
Sommigen kunnen € 5.000 missen,
anderen maar € 5. Ieder geeft naar
vermogen — en dat is goed. Maar
als we met elkaar streven naar een
bijdrage die nét buiten onze
comfortzone ligt, dan houden we niet
alleen onze begroting op orde, maar
geven we vooral een krachtig teken
van saamhorigheid: wij dragen
samen de Kerk die ons draagt. En het
is een helder signaal aan God dat
we op Hem vertrouwen.
 
Een levende Kerk van velen
Als pastoor ben ik dankbaar voor alle
gulle gevers, voor ieder die trouw en
stilletjes bijdraagt. U houdt het geloof
zichtbaar in onze dorpen. Mag ik u
uitnodigen om ook dit jaar weer te
geven — niet alleen uit gewoonte,
maar uit geloof, dankbaarheid en
verbondenheid? Want elke bijdrage,
groot of klein, is een stukje van die
droom.
 
En misschien — als we allemaal iets
van onszelf geven — wordt die droom
werkelijkheid: een levende
gemeenschap, gedragen door
velen, waar geloof en samenzijn
hand in hand gaan.
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We gaan met de parochie van
woensdag 23 tot en met maandag 
28 september weer naar Lourdes!
 
Tijdens de bedevaart bezoeken we Maria in de Grot om haar te danken of
om kracht en steun te vragen en om onze zorgen bij haar neer te leggen. U
wordt rondgeleid door de stad Lourdes, u kunt eventueel een uitstapje naar
de Pyreneeën maken, u kunt genieten van de bijzondere sfeer in het
Heiligdom o.a. door deelname aan de Lichtprocessie en de
Sacramentsprocessie.

Naar Lourdes!
Gaat u ook mee?

We zullen met het vliegtuig naar Lourdes gaan. We nemen deel met
reisorganisatie ‘Huis voor de Pelgrim’. De reisprijs bedraagt € 1.245 (toeslag 1-
persoonskamers € 185). Marjo Lommerse zal als groepsleider ons begeleiden.

Heeft u interesse? Er zullen informatiebijeenkomsten gehouden worden op
zondag 15 februari na de mis (Lisse) op de pastorie van de St. Agathakerk en
op zondag 8 maart na de mis (Hillegom) in het Willibrordushuis. Voor
informatie en aanmelding kunt u terecht bij: Gerry van der Helm: tel.
0651010561 of mail naar: gerryvdhelm@hetnet.nl.
 

Ervaringsverhaal
Nu volgt een heel mooi ervaringsverhaal van Rineke Persoon die in 2025
meegereisd is. Haar Lourdesbelevenissen mogen ons inspireren om
misschien, zo mogelijk, ook naar Lourdes te gaan.

 
Reis naar Lourdes, ervaringsverhaal van een deelneemster
Toen ik het stukje in de Wil'skracht zag met de uitnodiging voor een reis naar
Lourdes, zei ik tegen mijn vriend: "daar zou ik graag naar toe willen gaan." Zo
gezegd zo gedaan. We hebben ons opgegeven en kregen de benodigde
papieren thuisgestuurd. Voor de reis hadden we nog een voorlichtingsavond
met alle medereizigers. Dat was erg leuk, zo konden we alvast kennismaken
met iedereen en er werd een film gedraaid over Lourdes.
Op 17 september was de geplande reis. Vroeg in de ochtend moesten we
ons verzamelen op Schiphol. Na een vlucht en busreis arriveerden we bij ons
hotel in Lourdes. Daar kregen we het schema voor de komende 5 dagen. Met
elkaar gingen we naar de missen 's morgens en 's middags, die werden
gedaan door en met Nederlandse priesters. Het was een hele mooie en
prachtige ervaring voor mij, alles ging zo gemoedelijk.
Ook was de groep zo gezellig, leuk en behulpzaam. Hele mooie en lieve
gesprekken hebben we gehad. Natuurlijk hebben we ook de grot bezocht
waar Bernadette de verschijning van Maria heeft beleefd en het huis waar ze
geboren is en gewoond heeft. Dit was een hele belevenis, zoveel
bedevaarders die de grot wilden aanraken en Maria eren.
Er was ook nog een busreisje georganiseerd waarvoor je je kon opgeven.
Deze was erg mooi. Ik werd ook nog gevraagd om de Eerste lezing voor te
lezen in de Internationale mis. Dit vond ik een hele eer. De avond ervoor was
de lichtprocessie, dit was zo mooi zoveel mensen die zingend en biddend met
lampions achter elkaar liepen of werden gereden in rolstoelen of bedden.
Deze reis naar Lourdes was zo mooi en voor mij een gezegende ervaring. En ik
ga deze zeker nogmaals meemaken.
 
Rineke Persoon

Avond van de

Martelaren
Op vrijdag 27 februari gaat er een
groep van onze parochie naar de

Avond van de Martelaren in
Amsterdam. Kerk in Nood organiseert
een indrukwekkend eerbetoon aan

Christenen die voor hun geloof
gestorven zijn. Wilt u ook mee? De

mensen van de werkgroep
Bedevaarten beantwoorden graag

uw vragen, maar nog liever
ontvangen zij uw aanmelding:

bedevaarten@rkwb.nl.

Stille Omgang
Zaterdag 21 maart is de Stille

Omgang in Amsterdam, en ook
vanuit onze parochie zal er een
groep deelnemen. Interesse?

Annelies Mélotte weet er meer over:
annelies.melotte@gmail.com
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Stel je voor je bent 40 dagen in de woestijn, weinig tot
niets te zien, een plaats waar je honger en dorst lijdt.
Woestijn is leegte. Niemand hebben. Het niet meer zien
zitten. Er alleen voor staan. Troosteloosheid. Dit onderging
Jezus 40 dagen lang tijdens zijn rondzwervingen in de
woestijn. Hij doorstond de beproevingen, dacht veel na
over wat belangrijk is in het leven. Gesterkt door
zijn vertrouwen in God gaf hij er niet de brui aan maar
maakte zich klaar voor zijn taak voor de toekomst. Vrede
brengen onder de mensen, door vooral een voorbeeld
en inspiratiebron te gaan zijn voor de ander. Die
afzondering en het afzien was voor hem de beste
voorbereiding.

In de vastentijd proberen we als gelovigen ons in Zijn
situatie van toen te verplaatsen, nemen we zijn zoektocht
als voorbeeld. Het carnaval (half februari) geeft ons extra
energie voor die veertigdagentijd, opladen voor de zware
tijd die gaat komen, de zoektocht naar ons zelf en hoe
we ons dienstbaar kunnen maken voor de ander. Het
mooie van ons geloof is dat we dat niet alleen hoeven te
doen, we hebben elkaar.

VastenActie-activiteiten
Duinwandeling met bezinning, in samenwerking met Palliam
Zaterdag 7 maart. We verzamelen om 13.30 uur bij de H. Hartkerk in De Zilk.
Van daaruit lopen we naar de Amsterdamse Waterleidingduinen, voor een
mooie wandeling met bezinning, en voor het bewonderen van Gods
schepping. Deze activiteit is in samenwerking met Palliam (o.a. Diaken Bertijn
Prins), uit de Parochie St. Maarten.
 
Lezing in het Paus Franciscus Huis
Op dinsdag 17 maart zal Diaken Osseweijer tijdens de koffie-ochtend om
10.30 uur een lezing houden over het VastenActie-project in Kameroen.
 
Filmavond in het Paus Franciscus Huis
Op vrijdag 27 maart is er om 19.30 uur een filmavond. We hopen de film 'The
Fisherman's Diary' te vertonen, een Kameroense productie over het belang
van onderwijs, met name voor meisjes. Een aangrijpende film die een inkijkje
toont in het dagelijkse leven in Kameroen. Als het niet lukt om deze met
Nederlandse ondertiteling te pakken te krijgen, zoeken we een andere mooie
film voor u uit. Houd de week-agenda in de gaten voor de definitieve film!
 
Houd de website in de gaten!
Waarschijnlijk worden er nog meer activiteiten toegevoegd aan dit lijstje,
maar daarvoor verwijzen we u naar: www.willibrordusbollenstreek.nl
 
Kosten
Voor alle activiteiten vragen we een vrijwillige bijdrage, waarbij u het bedrag
zelf kunt bepalen, om de kosten te dekken, én geld in te zamelen voor ons
VastenActieproject: het opknappen van de school in Njinikejem in Kameroen.

Op zoek naar jezelf, op zoek naar de ander:

Vastentijd! Binnen de parochie zullen er diverse activiteiten
georganiseerd worden waar u bij aan kunt sluiten, u zich
kunt bezinnen, in gesprek kunt gaan met uw
medeparochiaan tijdens een gezamenlijke wandeling
door het duin, of een sobere maaltijd. Maar zich ook in
kunt zetten voor uw medemens in nood, door
bijvoorbeeld kleding te doneren aan de
kledinginzameling van SAM’s of een financiële bijdrage te
leveren aan het Vastenproject voor de mensen in
Kameroen.
Kijkt u op de website willibrordusbollenstreek.nl voor een
overzicht van de activiteiten en hoe u zich hiervoor in kunt
schrijven.

In de veertigdagentijd zal er tijdens alle vieringen in onze
parochie speciaal een kaars aangestoken worden voor
de Vastenactie voor Kameroen, voor onze medemens.
Dat het licht mag schijnen voor hen die het moeilijk
hebben en als teken dat wij ons voor hen in zullen zetten.
Tevens zal er tijdens de vieringen van 7, 8, 14, en 15
maart een collecte gehouden worden t.b.v.
het Vastenproject.

We kijken er naar uit om u in deze periode te ontmoeten.

Yvonne Visser
Namens LT Diaconie
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Een tweede jaar
Woensdag 18 februari is het Aswoensdag, het begin van de Veertigdagentijd.
Daarmee begint ook de actieperiode voor de VastenActie, waarmee we
traditiegetrouw geld inzamelen voor een goed doel. Dit jaar zal het doel u
bekend voorkomen: de renovatie van de katholieke school in Njinikejem,
Kameroen. Dit is een groot project, waarmee al een goed begin is gemaakt
met het geld dat onze parochie vorig jaar heeft opgehaald. We hopen dit
jaar het resterende werk te kunnen financieren, zodat pastoor Fr. Oliver (lees
meer over hem op pagina 16) deze klus snel af kan ronden.
 
Wat was er mis met de school?
Kameroen is een land met een droge tijd en een regenseizoen. In de droge
tijd was de school redelijk functioneel, maar het regenseizoen leverde veel
problemen op. Stortregens die neerkletteren op een dak van golfplaten
produceren een oorverdovend kabaal. Op de grond vormen zich beekjes die
hun weg naar het laagste punt zoeken, desnoods dwars door een
schoollokaal. Als de wind verkeerd staat waait de regen naar binnen door de
kapotte ramen. Doordat de lokalen modderig worden gaat het meubilair snel
achteruit, terwijl er sowieso al een tekort is aan schoolbankjes. 
 
Wat is er het afgelopen jaar al gedaan?
Het afgelopen jaar is er een afvoergoot gemaakt rondom de school,
waardoor de school niet meer overstroomt bij hevige regen, ook zijn de
vloeren inmiddels deels verhard. Er zijn goede deuren en ramen geplaatst, en
gaten in de muren zijn gedicht. Bij de reparatie van wat stormschade aan het
dak bleek echter dat een onopgemerkte lekkage had geleid tot rot in de
houten dakconstructie, dus dat wordt nu met prioriteit opgepakt.
 
Wat is het plan voor dit jaar?
Zodra het dak weer goed waterdicht is, zullen er plafonds gemaakt worden
(om de herrie van de regen te dempen), en wanneer de lokalen droog
blijven, kan er ook nieuw meubilair gekocht of gemaakt worden. De kleuters
zitten nu in een groot maar kaal schoollokaal, maar we hopen genoeg geld
op te halen om dit te splitsen in twee knussere lokaaltjes, die dan ook
uitgerust kunnen worden met meer meubilair en speelgoed. 

De juf houdt het lokaal schoon, maar het verschil met de inrichting van Nederlandse

kleuterklassen is groot.

Hoe kunnen wij helpen?
Een eenvoudige manier om te
helpen is door geld te geven. Samen
met VastenActie Nederland zorgen
we dat het geld zo snel mogelijk
terecht komt bij Fr. Oliver, zodat hij de
lokale economie kan stimuleren door
daar de benodigde spullen te kopen
en de arbeiders in te huren. Wat ook
heel fijn zou zijn: praat met andere
mensen over dit goede doel. Wij
hebben hier de kans om écht een
verschil te maken in het leven van
deze schoolkinderen, en vele handen
maken licht werk, dus hoe meer
mensen hiervan weten, hoe meer
mensen er een steentje bij kunnen
dragen.

De kinderen in Kameroen dragen zelf ook

hun steentje bij...

 
Ten slotte zou Fr. Oliver het mij kwalijk
nemen als ik niet zou vermelden dat
we voor hem, zijn parochie, en deze
kinderen kunnen bidden. Als het
regent kunnen we God danken voor
het dak boven ons hoofd, of voor ons
regenpak of onze paraplu, en
meteen ook aan God vragen om het
dak van de school in Njinikejem te
zegenen. Als we bidden vóór het
eten kunnen we God danken voor
ons voedsel, en Hem vragen om ook
de mensen in Kameroen te voeden.
 
Alvast bedankt!
Bij voorbaat voor uw aandacht, uw
medeleven en uw steun.
 
Renée van der Salm
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Gezocht:

Leden parochiebestuur
In onze parochie zijn veel vrijwilligers actief. Zij werken mee aan de vieringen,
zijn actief op het gebied van catechese of diaconie, zij houden de kerk netjes
en verzorgen tuinen en kerkhoven.
De parochie wordt geleid door het parochiebestuur en naast de pastoor
wordt ook dit bestuur gevormd door vrijwilligers. Het zijn mensen die hun
talenten in dienst stellen van de gemeenschap, die met elkaar nadenken
over de financiën, de gebouwen en het onderhoud daarvan, over de inzet
van vrijwilligers en de communicatie. Zij zijn misschien minder zichtbaar maar
hun taken zijn uitdagend en soms inspannend. Ieder van hen is betrokken en
zich bewust van het belang van hun werk.
 
Het bestuur is op zoek naar mensen die zich in bovenstaande woorden
herkennen en denken: dat is misschien ook wel iets voor mij. Zo wordt er
gezocht naar personen voor de volgende taken:
- kerkhoven en tuinen;
- penningmeester, zowel ondersteuning als vervanging;
- projecten: een bestuurslid zonder portefeuille kan deze functie tijdelijk op
zich nemen.
 
Herkent u zich in deze woorden. Is deel uitmaken van het parochiebestuur iets
voor u? Kent u iemand die hiervoor uitermate geschikt is? Wilt u meer
informatie?
Neem dan contact op met de vice-voorzitter van het parochiebestuur: Fred
Broersen, vice-voorzitter@rkwb.nl
 
Er wordt eens per maand vergaderd. De vergaderingen zijn uiteraard serieus,
maar ook heel gezellig. De eerste drie vergaderingen zijn 'op proef' om te
kijken of het van beide kanten klikt.

Uitnodiging
Als parochie vormen we een

gemeenschap. Een gemeenschap
die samenkomt in een van onze

kerken. Maar wij maken al deel uit
van die gemeenschap voordat we
de kerk binnenstappen. Een mooie
uiting van die gemeenschapszin is

het uitnodigen van mensen om met
ons mee te gaan. Mensen die anders
misschien niet naar de kerk zouden
gaan. Omdat ze niet durven, omdat
ze niet op het idee komen, of omdat

ze niet meer in staat zijn om
zelfstandig naar de kerk te gaan.

 
Kijkt u rond in uw omgeving?

Wie kunt u uitnodigen?

Kroniek
 

Gedoopt 
16 november
Niko Wojcicki

 
Huwelijk

27 december
Mark Dames en Rocio Alvarez

 
Overleden

27 november
Adrian Moczko (45)

1 december
Corrie van der Geest – Rotteveel (94)

Joke van Noort – Droogh (86)
11 december

Albert Buurman (89)
12 december

Johannes Verhagen (90)
18 december

Ida de Klerk – Vrijburg (94)
23 december

Bep van der Voorn – Schoone (94)
30 december

Leo van Nijnatten (64)

Wie ben ik?
Wat wil ik? Wat kan ik? En wat doe ik?
We leven in een tijd waarin alles vanzelfsprekend lijkt - stroom uit het
stopcontact, bereik op je telefoon, volle schappen in de winkel. Tot het er
ineens niet meer is. Wie regelmatig de krant leest weet dat de tijden roerig
zijn. Langzaam aan groeit het besef dat vrede en veiligheid niet zo
vanzelfsprekend meer zijn. De wereld verandert en bij sommige bizarre
situaties vraagt dat iets van ons. Dan zijn de eerste 72 uur van ons samen en
voor elkaar.
 
Draag bij aan een samenleving die tegen een stootje kan. Zo zorgen we er
samen voor dat we in een ongemakkelijke of noodsituatie elkaar kunnen
helpen. En dat is iets om trots op te zijn. Dus denk na over wat jij belangrijk
vindt, als het erop aankomt en doe wat nodig is. https://www.denkvooruit.nl/
service/over-de-campagne
 
Jeanne Ruigrok

Filmavond
Op vrijdagavond 13 februari is er om
19.30 uur een filmavond in het Paus

Franciscus Huis. Kijk in de week-
agenda welke film het wordt, of laat

u verrassen!
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Parochiële Bedevaart naar Echternach
op 25 en 26 mei
De heilige Willibrordus was een Britse missionaris, die in de 7e eeuw naar
Nederland kwam om het christelijke geloof te verspreiden. Hij was daarin
succesvol en werd de eerste aartsbisschop in Nederland. Na zijn dood is
Willibrordus in Echternach (Luxemburg) begraven en deze plaats is al snel
een bedevaartsplaats geworden. Onze parochie heeft Willibrordus gekozen
als beschermheilige en naamgever, en daarom willen we met elkaar op 25
en 26 mei 2026 op bedevaart naar Echternach.
 
Reisinformatie:
Deze bedevaart, georganiseerd door het Huis voor de Pelgrim, is een
tweedaagse reis van 25 - 26 mei 2026. Er wordt gereisd per touringcar en
overnacht in hotel Deutscher Hof in Trier op basis van halfpension. Op de
eerste dag wordt er een bezoek gebracht aan Echternach en het
Abdijmuseum. 's Avonds is er een vigilieviering in de basiliek Sint-Willibrord.
Op de tweede dag is er een pontificale hoogmis in de basiliek en aansluitend
kan men deel nemen aan de Springprocessie. U kunt de processie ook langs
de weg bekijken. De bedevaart wordt afgesloten met het slotlof in de basiliek
Sint-Willibrord. Meer informatie kunt u vinden op de website:
https://www.huisvoordepelgrim.nl/reisaanbod/echternach 
 
Op deze website kunt u zich ook
aanmelden. Gebruik hierbij de code:
Spring2026. 
 
Mocht u nog vragen hebben of lukt
het aanmelden niet, dan kunt u
contact opnemen met de
werkgroep bedevaarten:
bedevaarten@rkwb.nl 

Gemeenschappelijke ziekenzalving in Bloemswaard
Donderdag 19 maart 2026
 

Het sacrament van de ziekenzalving wordt tegenwoordig
niet zozeer verbonden met de dood, maar met ziekte of
eenzaamheid. Het is bedoeld om mensen te sterken in
een kwetsbare fase van hun leven waarin het afnemen
van de gezondheid, het wegvallen van dierbaren,
afhankelijkheid en eenzaamheid een rol gaan spelen.
 
Individueel
Een individuele ziekenzalving met de zieke centraal, de
familie, kinderen en kleinkinderen eromheen, is een
bijzonder kostbaar moment: stilstaan bij het ziek zijn, bij
het afscheid nemen en het loslaten, gelegenheid geven
om emoties te uiten, afscheidswoorden te zeggen, een
gebed uit te spreken waarin onze machteloosheid wordt
uitgedrukt en alles in Gods hand wordt gelegd. Ook voor
de mensen rond de zieke is de ziekenzalving van
onschatbare waarde.

 
Gezamenlijk
Vanuit de parochie wordt ook de mogelijkheid geboden
tot een gezamenlijke ziekenzalving. De beleving hierbij is
wellicht wat anders. Er wordt vooral stilgestaan bij de
kwetsbaarheid en broosheid van de laatste levensfase.
De zalving is een sacraal moment waarop kracht
gevraagd en gegeven wordt om gesterkt het leven aan
te kunnen, wat er ook gebeurt. De familie is daarbij
uitgenodigd om de ontvanger van het sacrament te
ondersteunen. De nadruk ligt evenwel op de beleving
van de ontvanger van het sacrament zelf
 
Dit jaar zal in de zaal van Bloemswaard de
gezamenlijke ziekenzalving plaatsvinden op
donderdag 19 maart a.s. om 10.30 uur.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Vanwege de
organisatie verzoeken wij u vriendelijk zich voor 7 maart 
a.s. aan te melden via het secretariaat van de parochie
sec@rkwb.nl of tel. 0252-418870.

Aanbidding
Aansluitend aan de
doordeweekse Missen
ongeveer 10 minuten, in alle
kerken. Elke vrijdagavond
tussen 19.00 en 21.00 in de St.
Agathakerk. Kom binnen
wanneer u wilt, en blijf zolang
u wilt. De Heer is blij met uw
komst, ook als u er maar
eventjes bent...

SAM’s Kledingactie
Kom in actie voor Mensen in Nood!
Op zaterdag 28 maart a.s. van 10.00

uur - 12.00 uur wordt er in de
Parochie H. Willibrordus de voorjaars

kledinginzameling voor SAM’s
Kledingactie georganiseerd.

Lever uw kleding, knuffels,
huishoudtextiel, handdoeken,

theedoeken, lakens en
dekbedovertrekken met slopen in
gesloten plastic zakken in bij de

onderstaande plekken. Wilt u
schoenen in aparte zakken

verpakken? Graag geen gordijnen,
tuinkussens en tafelkleden inleveren.

 
- Lisse: bij het Paus Franciscus Huis,

naast de St. Agathakerk;
- Hillegom: op het kerkplein van de

St. Jozef en Martinuskerk;
- De Zilk: bij de speeltuin De

Duinrand.
De opbrengst van deze inzameling

zal wederom ten goede komen aan
een gekozen doel van het Liliane

Fonds.
Alvast hartelijk dank voor uw

medewerking.
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Liturgisch rooster: febr. & maart 2026
H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

zaterdag 31 januari

4e Zondag dh jaar

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 01 februari

Agathafeest

10.00 Familie zondag

Pastoor Bosma en Diaken

maandag 02 februari

Opdracht vd Heer

19.00 Zegening van kaarsen

Pastoraal team

zaterdag 07 februari

5e Zondag dh jaar

17.00 Carnavalsviering

Diaken Osseweijer

zondag 08 februari

5e Zondag dh jaar

10.

zaterdag 14 februari

6e Zondag dh jaar

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 15 februari

6e Zondag dh jaar

10.00 Pastoor Bosma

woensdag 18 februari

Aswoensdag

09.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

19.00 Pastoor Bosma 19.

zaterdag 21 februari

1e Zondag 40-dagent.

zondag 22 februari

1e Zondag 40-dagent.

10.

Pa

zaterdag 28 februari

2e Zondag 40-dagent.

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 01 maart

2e Zondag 40-dagent.

10.00 Familiezondag- KRO-viering

Pastoor Bosma en Diaken

zaterdag 07 maart

3e Zondag 40-dagent.

zondag 08 maart

3e Zondag 40-dagent.

10.

Ka

zaterdag 14 maart

4e Zondag 40-dagent.

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 15 maart

4e Zondag 40-dagent.

10.00 Pastoor Bosma

koor: Canticum Novum

donderdag 19 maart

Hoogfeest Sint Jozef

09.00 Pastoraal team

zaterdag 21 maart

5e Zondag 40-dagent.

zondag 22 maart

5e Zondag 40-dagent.

10.

Da

woensdag 25 maart

Aankondiging vd Heer

19.

zaterdag 28 maart

Palmzondag

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 29 maart

Palmzondag

10.00 Familie zondag

Pastoor Bosma

Ac

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Carnavalsviering in de St. Agathakerk
Op zaterdag 7 februari is er om 17 uur een Viering van Woord en Gebed om carnaval goed te beginnen. Het
prinsenpaar, jeugdprinsenpaar, en hun hofhoudingen zullen komen. Maar ook 'het gewone volk' is welkom! Ook wordt
iedereen uitgenodigd om op Aswoensdag 18 februari opnieuw naar de kerk te komen, dan voor een askruisje.



Koffie na de Mis
Koffie, thee of limonade.

St. Jozef en St. Martinuskerk
Na elke zondagsmis, en elke

vrijdagochtend.
Heilig Hart van Jezuskerk

Na elke zaterdagavondmis, en elke
derde donderdagochtend van de

maand.
H.H. Engelbewaarderskerk

Na de eerste zaterdagavondmis van
de maand, en elke

woensdagochtend. En ook op
zaterdag 21 maart.

St. Agathakerk
Na elke zondagsmis en elke

dinsdagochtend.

Thuiscommunie
Wanneer u de H. Communie thuis

zou willen ontvangen, kunt u hiervoor
contact opnemen met het centraal

secretariaat:
telefoon 0252 418 870 of

email: sec@rkwb.nl.

Katholiek worden?
Interesse om Rooms-Katholiek te
worden? Diaken Iwan Osseweijer

helpt je graag verder! Spreek 'm aan
na een Mis, of gebruik de

contactinformatie hierboven.

Mis doordeweeks
H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

iedere donderdag een Eucharistieviering 

om 9.00 uur

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

- Iedere vrijdag van 19:00 t/m 21:00 

  uur aanbidding.

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

- iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

19.00 Pastoor Bosma

Blasiuszegen 

10.00 Kapelaan Kuik

Blasiuszegen - Dameskoor

i 19.00 Kapelaan Kuik 09.00 Kapelaan Kuik

19.00

Pastoor Bosma

10.00 Kapelaan Kuik

Parochiekoor

ring

19.00

Pastoor Bosma

10.00

Kapelaan Kuik

19.00

Pastoor Bosma

10.00 Kapelaan Kuik

Dameskoor

19.00 Hoogfeest Maria Boodschap

Kapelaan Kuik

09.00 Hoogfeest Maria Boodschap

Pastoor Bosma

Actuele informatie  via weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl 

en andere sociale media
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Lezing in Paus Franciscushuis

Een kennismaking met paus Leo XIV
door kapelaan Stephan Kuik op dinsdagochtend 17 februari.
“Vrede zij met u!”. Met deze woorden groette de nieuw verkozen paus
Leo XIV op 8 mei 2025 de wereld. Waren deze eerste woorden ook
meteen zijn programma voor zijn pausschap? Wie is deze eerste paus
uit de Verenigde Staten die lange tijd bisschop was in Peru? Paus Leo is
Augustijn (lid van orde der Augustijnen), wat wil dat zeggen? Wat
hebben we tot nu toe van hem gehoord en wat zouden we misschien
in de toekomst van paus Leo kunnen verwachten? Bouwt hij door op
het pontificaat van paus Franciscus?
 
Wanneer u nu geïnteresseerd bent, bent u van harte welkom om 10.00
uur in het Paus Franciscus Huis op dinsdagochtend 17 februari!

Parochieveiling H.Willibrordus
De eerste editie van de Parochieveiling van de H. Willibrordus parochie was
een groot succes. De veilingavond vond plaats in de grote zaal van 't
Poelhuys in Lisse en werd afgetrapt door Pastoor Bosma en de voorzitter van
het comité kerkenveiling André Jansen. Daarna waren de veilingmeesters
Sjaak en Amber Verkade aan de beurt. Onder andere paling, schilderijen,
krentenmikken en andere lekkernijen vonden gretig aftrek. Ook de bollen,
bloemen, en sportabonnementen gingen voor hoge prijzen naar de
enthousiaste bieders.

De avond werd afgesloten met een geweldig bedrag van € 72.000.-, dat ten
goede komt aan de parochiegemeenschap. Deze succesvolle avond vormt
een prachtige basis om van de kerkenveiling van de H. Willibrordusparochie
de komende jaren een nog groter succes te maken en de saamhorigheid
verder te vergroten.
Wij bedanken de sponsoren, parochianen en aanwezigen voor hun
bijdragen. Zonder hen was deze avond niet mogelijk geweest.
 
Wij kijken uit naar de volgende editie! Lijkt het u leuk om in dit gezellige comité
mee te werken aan de volgende editie, om samen een bijdrage te leveren
aan de toekomst van onze parochie? Meld u bij Rob van Reisen!
(vanreisenpartners@gmail.com)

Terugblik inwijding orgel
Op 22 november werd in de Sint Jozef en Sint Martinuskerk in Hillegom het
nieuwe orgel feestelijk ingewijd en in gebruik genomen. Om 14.30 uur was de
inloop in de kerk waarbij door de koren van alle locaties van de parochie een
aantal liederen a capella ten gehore werden gebracht. Tijdens de inloop
werd er op een groot scherm op het priesterkoor een Power Point presentatie
vertoond die de gehele opbouw van het orgel weergaf vanaf het begin aan
het bedrijf van Adema’s Kerkorgelbouw tot aan de oplevering op 6 november
hier in de kerk.
Om 15.00 uur begon de dienst van de inwijding door Pastoor Bouke Bosma.
Na de inwijding van het orgel met wierook door de Pastoor vloeiden de eerste
tonen uit het orgel en zongen alle koren samen “Rejoice in de Lord alway”
van George Rathbone. Hierna werden er diverse orgel- en koorstukken ten
gehore gebracht. Afwisselend uitgevoerd door organisten en de koren van
alle locaties van onze parochie. Met als sluitstuk het “Halleluja” van George
Friedrich Händel. 

Eet smakelijk!
Er zijn nog een paar plekjes over aan

tafel om aan te schuiven bij uw
mede-parochianen. Vrienden, of

nieuwe vrienden?
Op vrijdagavond 6 februari een

buffet in De Proeverij in Lisse
(aanmelding vóór 1 februari), en/of
bij het diner op vrijdag 6 maart bij
Restaurant De Engel ("Juffermans",

aanmelding vóór 15 februari).
De investering in nieuwe of

bestaande vriendschappen bij deze
volledig verzorgde avonden is €90

per persoon. Aanmelding bij Marjan
Broersen: marjanbroersen@gmail.

com.
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Olivia en Renée in gesprek

Jongeren, identiteit, en pesten
- Zo Olivia, daar zitten we voor ons
eerste 'podcast'-artikel. De pastoor
heeft ons gevraagd om iets te
schrijven over identiteit en jongeren.
Dat is een heel groot onderwerp.
- Misschien moeten wij beginnen met
onze eigen identiteit? Ik ben Renée ik
ben 38 jaar en ik woon in Lisse-dorp
en ik ben opgegroeid in het
buitengebied van de Engel.
Ik ben Olivia ik ben 14 jaar en ik ben
ik woon in Noordwijk en ik ben
opgegroeid in de Zilk.
- Als jij je ergens voor moet stellen zeg
je dan wel eens in je voorstelverhaal
dat je katholiek bent?
Nee. Eigenlijk niet, als we dieper in
gesprek gaan, dan wel.
- Ja dat snap ik wel. Voor mij zijn de
meeste voorstelrondjes in
bijeenkomsten met andere
vrijwilligers van de kerk en dan is het
overbodig om te zeggen dat je
katholiek bent.
Ik ken niet zoveel katholieke jongeren
in de buurt dus misschien zou ik het
juist wel moeten zeggen omdat dan
blijkt dat andere jongeren misschien
ook katholiek zijn terwijl ik dat niet
van hen wist.
- Ben je bang dat je gepest zou
kunnen worden als je anders bent
dan anderen?
Ja, dat is een van de redenen. 
- Zie jij in je omgeving dat er mensen
gepest worden?
Ja, best wel vaak, en om
verschillende redenen.
- Zitten daar redenen bij die je wel
begrijpt? Dat het logisch is dat
mensen gepest worden?
Absoluut niet! Ik vind dat er geen
enkele reden is om mensen te pesten
omdat ze anders zijn.
- Maar pest je dan nooit per ongeluk
iemand anders? Dat je bijvoorbeeld
iets tegen je broertje zegt waar hij
boos om wordt? Of om moet huilen?
Ja, ik zeg soms wel per ongeluk iets
gemeens tegen mijn broertje…
- Maar dat is geen pesten?
Nee, dat is ruzie, en dan zeggen we
allebei onaardige dingen. Pesten is
als de een onaardige dingen tegen

een ander zegt, terwijl ze geen ruzie
hebben. Dus als die ander niets
slechts gedaan heeft…
- Maar waarom zouden mensen dan
toch pesten? Zou het kunnen dat ze
zelf onzeker zijn, en dat proberen te
verbergen?
Ja, ik denk ook dat ze bijvoorbeeld
andere mensen willen laten lachen
en goedkeuring of bevestiging
zoeken.
- Als mensen overtuigd katholiek zijn,
en wéten dat God van hen houdt,
dat Hij hen geschapen heeft omdat
Hij wil dat ze bestaan, zouden ze dan
ook kunnen pesten? Of is de
bevestiging van God dan
voldoende?
Ik denk dat de bevestiging van God
voldoende is, maar om daar achter
te komen moeten ze wel eerst een
band vormen met God. 
- Want als je geen band met iemand
hebt, dan hebben zijn of haar
woorden ook geen waarde? 
Dat zou wel zo kunnen zijn, ja…
- Dus dan moeten we eigenlijk vaker
aardige dingen zeggen…
En misschien juist tegen mensen die
we niet kennen?
- Yes! Genoeg hierover, zullen we nu
alsnog doorgaan op je andere
redenen om niet te vertellen dat je
katholiek bent? 
Ja, nou ja, het komt gewoon niet ter
sprake... Bij jou wel?
- Nou ja, soms wel, ja. Dan vertel ik
mensen dat ik ergens de hand van
God in zie, of dat een goed idee
waarschijnlijk is ingegeven door de
Heilige Geest, en niet mijn eigen idee
was…
Waar ben je op zulke momenten???
- Ik snap je vraag. In de kerk is dat
inderdaad makkelijker dan op je
werk, maar ook bij niet-gelovige
familieleden zeg ik dat soort dingen
wel.
Maar familieleden ken je natuurlijk
beter, zou je dezelfde dingen zeggen
tegen een nieuwe collega of de
bakker?
- De bakker… Ik haal m’n
boodschappen bij de supermarkt, en

dan heb je meestal geen tijd voor
een gesprek, want er staan mensen
achter je in de rij. Maar ik sprak laatst
wel een dame op het station. De trein
waar we op stonden te wachten viel
uit vanwege een storing, en toen
begon zij een beetje te foeteren.
Toen zei ik dat het waarschijnlijk wel
goed zou komen. “Heb je daar
ervaring mee?” vroeg ze, en toen zei
ik “Ja, want als ik ergens voor bid,
dan komt dat meestal wel goed, ja.”.
Toen bleek dat zij een protestantse
predikant was, haha.
Dat is grappig, maar de meeste
mensen zitten alleen maar op hun
telefoon, dus dan kom je niet met ze
in gesprek…
- Nou ja, we hebben allebei wel een
ketting met een kruisje om. Als ik
iemand anders zie die ook een kruisje
om heeft, dan schept dat wel
meteen een band, dus dan zou ik zo
iemand ook eerder aanspreken… 
Ja inderdaad, dat is een manier om
in gesprek te komen.
- En verder laten we het aan de Heer
over, die kan ook best een handje
helpen, hihi.
Haha!
- Maar dan moeten we wel goed
opletten, dat we de ingevingen van
God wel opmerken. Dus niet de hele
tijd op je smartphone zitten, want dat
leidt je af van alle andere dingen. 
Niet alleen je smartphone, ook
bijvoorbeeld de muziek altijd aan
hebben op hoog volume. Er is niks
mis met muziek en je smarthphone,
maar hou nog stilte over voor de
Heer!
- Ja, stilte is mooi. Maar voor stilte ben
je wel afhankelijk van de mensen om
je heen. Mijn vroegere buren
maakten vrij veel geluid, dus dan
ging ik maar zelf achtergrondmuziek
opzetten. Maar nu is het weer wat
rustiger aan de andere kant van de
muur, dus nu kan ik weer vaker voor
stilte kiezen.
Ja, stilte…
- Zullen we het nu afronden. Stilte…?
Ja. Leuk je gesproken te hebben! Tot
de volgende keer!
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Wie ben ik? Katholieke editie
Wie kent het spelletje ‘Wie ben ik?’ of ‘Wie of wat is het?’ niet? Door het stellen van ja/nee-vragen moet je de identiteit
van een persoon of voorwerp raden. Op een mooie zaterdagavond na de Mis in De Zilk speelden we met een klein
groepje de katholieke versie (Heiligen en Bijbelse figuren) van dit spelletje achterin de H. Hartkerk. Doet u thuis mee?
De vragen en de ja/nee-antwoorden staan op deze pagina, op pagina 17 vindt u de oplossingen plus een toelichting
op de keuze.

Vragen over de identiteit
van de Wil'skracht
Als redactie hebben we de laatste tijd wat geëxperimenteerd met
andere vormen van artikelen dan recht-toe-recht-aan-teksten. Mogen
we dit vaker doen, met mate, of moeten we zo snel mogelijk stoppen
met deze gekkigheid?
 
We willen ook de huisstijl van de Wil'skracht wat aanpassen, onder
andere met een ander lettertype, omdat dit lettertype geen bijzondere
(onder andere Poolse) tekens blijkt te ondersteunen. Heeft u tips voor
ons? Wat kan er beter? Of zijn er dingen die we nóóit mogen
veranderen omdat ze nu perfect zijn?
 
Spreek een van ons aan, of mail naar wilskracht@rkwb.nl!

Persoon A
Is het een man? Ja.
Is het een Bijbelse figuur? Ja, en óók
heilige.
Heeft diegene Jezus meegemaakt?
Ja.
Is het een apostel? Ja.
Is het een visser? Ja.
Is ‘ie ondersteboven gekruisigd? Nee.
Is ‘ie x-vormig gekruisigd? Nee.
Is zijn graf in Europa? Ja.
Is zijn graf in Spanje? Ja.
 
Persoon B
Is het een vrouw? Nee.
Komt hij in de bijbel voor? Ja.
Nieuwe testament? Nee.
Is het een profeet? Ja.
Een van de grote profeten? Weet ik
niet? (Redactie: Nee.)
Werd hij genoemd in een van de
lezingen van de Mis de laatste tijd?
Nee.
Woonde hij in Egypte? Ja.
Had hij een broer? Als het goed is
wel? (Redactie: Ja.)
 
Persoon C
Is het een man? Ja.
Is het een heilige? Ja.
Komt ‘ie voor in de bijbel? Nee.
Is het een middeleeuwse heilige? Ja.
In Europa? Ja.
Was hij lid van een religieuze orde?
Ja.
Was hij stichter van een orde? Nee.
Was hij franciscaan? Ja.
Is hij buiten Europa gestorven? Nee.
Is hij geboren op het Iberische
schiereiland (Redactie: Spanje en
Portugal)? Ja.

 
Persoon D
Is het een man? Ja.
Komt ‘ie uit de bijbel? Nee.
Is het een middeleeuwse heilige?
Nee.
Is het een benedictijn? Geen idee.
(Redactie: Nee.)
Is het een moderne heilige? Ja.
Sorry, beste lezers, hier flapte Gideon
de winnende vraag er al uit!
 
Persoon E
Is het een vrouw? Ja.
Komt ze voor in de bijbel? Nee.
Is ze een middeleeuwse heilige? Ja
Uit Frankrijk? Neeuh.
Is ze niet Frans? Nee.
Is ze wel in Frankrijk geweest? Weet ik
niet.
Was ze lid van een religieuze orde?
Nee.
Is ze een Nederlandse heilige? Nee.
Bid jij (Carolien) tot haar voor
emotionele steun? Ja.
 

Persoon F
Is het een vrouw? Ja.
Is het jouw (Montse) favoriete
heilige? Nee.
Is het wel een heilige? Ja.
Middeleeuws? Ja.
Late middeleeuwen? Ja, wel die
richting…
Lid van een religieuze orde? Nee.
Was ze heel vroom? Ja.
Had ze een harnas aan? Nee.
Was ze koninklijk? Nee.
Uit Europa? Ja.
West-Europa? Ja.
Was ze bekend als moeder-van? Nee.
Is ze Maagd? Ja.
Wij hebben allemaal een black-out,
dus ten einde raad vragen we:
Is de eerste letter van haar naam A-
K? Nee.
Komt ze uit Nederland? Ja.
We hebben echt een hint nodig:
“Ze komt uit ons bisdom”.
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Jonge heiligen
Bij de Midwinterbarbecue van RKJ Carlo Acutis (de jongerengroep van onze
parochie) kon u zaterdag 3 januari verschillende heiligen tegengekomen,
want iedereen was uitgenodigd om zich te verkleden als een heilige. Voor het
thema 'Identiteit: Wie ben ik?" moesten we deze gelegenheid wel aangrijpen
om in gesprek te gaan met een paar van hen. 

Isaac (20) als Judas Thaddeüs
Links ziet u Isaac, die vanuit Rotterdam naar Lisse is gekomen voor de
barbecue. Zijn vader is diaken, en heeft een paar liturgische kledingstukken
afgestaan voor een apostel-kostuum. Met een vader die in de Kerk werkt is
Isaac vanzelfsprekend met het geloof opgegroeid, maar als puber kreeg hij
wel de vrijheid om wat afstand te nemen. "Op een gegeven moment heb ik
echt zélf gekozen voor het geloof, omdat ik voelde dat er iets miste." Hij heeft
ook een mooie toelichting op zijn keuze voor Judas Thaddeüs: "Judas
Thaddeüs werd eeuwenlang op één hoop gegooid met Judas Iscariot, en
werd daardoor genegeerd. Omdat deze goede Judas zo weinig om hulp
gevraagd werd in gebed, deed hij extra zijn best als hij een enkele keer wél
om voorspraak gevraagd werd, en daardoor kwam er toch een oplossing in
hopeloze gevallen. Ik voel me zelf ook weleens genegeerd of hopeloos, dus ik
vind hem een mooie heilige." 

Montse (20) als Teresa van Ávila
Onze volgende heilige (hier rechts) is van minder ver gekomen: Montse (van
Monteserrat, een Spaanse/Catalaanse naam) is opgegroeid in De Zilk maar
woont sinds kort in Hoofddorp. Ze is nu bijna vier jaar katholiek, en heeft
gekozen voor een heilige uit Spanje. "Twee jaar geleden las ik voor het eerst
een van haar boeken. Ik wist eigenlijk niets van haar, maar ze schrijft heel
leuk, met humor, dus ik had het gevoel dat ze een jaar of 18 moest zijn
geweest toen ze het schreef. Later kwam ik erachter dat ze al 62 was toen ze
aan dit boek begon! Haar teksten straalden een vreugde uit die voor mij heel
jeugdig overkomt, en dat zou ik voor mezelf ook wel willen!"
 
Citaten van overige "jonge heiligen
Mariëlle (23) was verkleed als Thérèse van Lisieux: "Deze heilige is bekend
geworden door haar 'kleine weg': de wil om heiligheid te vinden in het
alledaagse leven, niet in grootse daden. Je kunt klein beginnen, want dat is
waar liefde begint."
 
Thomas (24) is deze dag de (ongelovige) apostel Thomas: "Thomas zocht de
waarheid. Daarmee symboliseert hij voor mij de hele mensheid."

Maria (24) heeft gekozen voor haar naamgenoot: de
heilige Maria, om specifiek te zijn: Onze Lieve Vrouwe van
Fátima: "Er is geen perfectere heilige... Fátima is mijn
favoriete verschijning van Maria, omdat deze ook gericht
is op de bekering van moslims. Ik bid elke dag de
rozenkrans, ook vanuit de hoop dat alle moslims de liefde
van onze God mogen ontdekken."
 
Carolien (19) is deze dag Gemma Galgani, al herkent
niemand haar als zodanig. Gemma was geen religieuze
zuster, dus haar kleding is weinig onderscheidend, en
deze heilige is niet zo bekend. Dat blijkt ook wanneer
Carolien haar keuze toelicht: "Gemma wordt
geassocieerd met pacifisten, en dat probeer ik ook wel
toe te passen in mijn dagelijks leven. Zwijgen en liefde

kunnen ook heel krachtig zijn, en op de lange termijn zijn
ze effectiever dan haat en geschreeuw, omdat zwijgen
en liefde ontwapenend zijn." Op weg naar buiten wordt
ze verbeterd: Gemma wordt geassocieerd met
passionisten, niet pacifisten. "Montse, kun jij dit nog
goedpraten voor me? Ik moet nu weg!" Helaas. We
kunnen niets vinden om dit mooie citaat alsnog in
verband te brengen met Gemma. Maar we willen het u
niet ontzeggen, dus we plaatsen het toch, ook al is het
een beetje gênant voor Carolien. En voor de heilige
Gemma, die misschien een voorbeeld moet nemen aan
Judas Thaddeüs en een paar goede wonderen moet
verrichten voor wat meer bekendheid!
 
Olivia Osiewacz en Renée van der Salm
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Fr. Oliver doopt een baby in een van zijn missie-staties

Grenzeloos: Eén in Christus

Een dag in het leven van een pastoor
in Kameroen en in Nederland 

Meer dan vieren alleen 
Verbonden pastoorswerk, hier en
daar
Het verhaal van een confrater in
Kameroen raakt mij, juist omdat het
zo duidelijk laat zien wat
pastoorswerk in de kern is. Natuurlijk
staat de eucharistie centraal – ook
daar vormt zij het hart van de dag –
maar geen moment blijft het werk
daartoe beperkt. Pastoor zijn
betekent leven tussen de mensen, op
plekken waar het leven zich afspeelt,
met alles wat dat met zich
meebrengt 
 
In Kameroen begint de dag vroeg.
Voor zonsopgang is er gebed, het
toevertrouwen van mensen en

zorgen aan God. Daarna volgt de
eucharistieviering, vaak levendig,
lang en gedragen door zang en
ritme. Maar wie denkt dat het werk
daarna klaar is, vergist zich. Na de
viering blijven mensen komen: met
vragen, met zorgen, met hoop.
Gesprekken vinden plaats in de
schaduw van een boom, op een
bankje bij de kerk, soms midden
tussen anderen. Pastoraat is daar
zichtbaar, tastbaar en voortdurend
aanwezig.
 
Wat mij bijzonder treft, is hoe breed
het pastoorswerk daar is. Op bezoek
bij zieken, overleg met catechisten,
zorg voor armen en kwetsbaren,

aandacht voor jongeren die willen
leren maar de middelen missen. Kerk-
zijn betekent daar ook organiseren,
verbinden, en soms heel concreet
helpen delen wat er is. De pastoor is
er niet alleen voorganger, maar ook
luisteraar, verbinder en bemoediger.
 
Wanneer ik dit lees, herken ik veel in
mijn eigen dagelijkse praktijk hier in
Lisse, Hillegom en De Zilk. Ook hier
begint mijn dag met gebed en is de
eucharistie het hart van het
pastoraat. Maar ook hier gaat het
werk daarna gewoon door.
Gesprekken met mensen die rouwen,
die zoekend zijn, die vreugde willen
delen. Voorbereiding van dopen,
huwelijken en uitvaarten. Overleg
met vrijwilligers, pastoraal team en
bestuur. Kerk-zijn vraagt ook
organisatie, afstemming en beleid.
 
Veel van dat werk blijft onzichtbaar.
Het speelt zich af achter de
schermen, in stilte, of in persoonlijke
ontmoetingen. Toch is het juist daar
dat geloof handen en voeten krijgt.
Pastoorswerk is niet alleen spreken
vanaf de kansel, maar vooral
aanwezig zijn in het leven van
mensen – op momenten van
vreugde én van pijn.
 
Het verhaal uit Kameroen herinnert
ons eraan dat pastoor zijn nooit een
eenzijdige taak is. Het is een roeping
die vele gezichten heeft. Eucharistie
vieren is het hart, maar daaromheen
klopt het leven van een
gemeenschap. Over grenzen en
continenten heen delen we diezelfde
opdracht: nabij zijn, verbinden, en
samen zoeken naar tekenen van
Gods aanwezigheid, elke dag
opnieuw.
 
Pastoor Bouke Bosma
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Wie ben ik? Katholieke editie
Hier vindt u de oplossingen en de toelichtingen op de personen die omschreven werden op pagina 14.

Persoon A
Is het Jacobus de Meerdere? Ja.
Renée licht toe: “Ik had eerst Jacobus de Mindere bedacht, want vanuit het
oogpunt van ‘identiteit’ vond ik het wel interessant dat hij ‘de mindere’
genoemd wordt, maar over hem is te weinig bekend. Jacobus de Meerdere
was één van de drie beste vrienden van Jezus, maar ik kan me voorstellen dat
hij die identiteit als goede vriend wel in twijfel trok bij of na z’n dood, want in
het boek Handelingen lezen we dat Jacobus gevangen wordt gezet en
vervolgens gedood, terwijl Petrus in een vergelijkbare situatie door een engel
wordt bevrijd: Waarom hij wel?!?!”
 
Persoon B
Kende hij Mozes?  Als hij in de spiegel keek wel.
Gideon wordt gevraagd om zijn keuze toe te lichten. "Uhm... Ik wist niet dat we
dit zouden gaan doen, dus ik had het niet voorbereid. Mozes kwam gewoon
als eerste in me op..." De rest van de groep schiet hem te hulp. Mozes ging
van Hebreeuws baby'tje naar Egyptische prins, naar voortvluchtige
moordenaar, naar schaapsherder, naar leider van een heel volk. We kunnen
niemand bedenken die meer verschillende identiteiten had. 

Persoon C
Kijken we nu naar hem? Ja. (Redactie: De H. Hartkerk heeft achterin een mooi
beeld van Antonius van Padua.)
Kapelaan Kuik heeft Antonius van Padua gekozen: Antonius is begonnen als
Augustijn, maar later overgestapt naar de Franciscanen. Hij werd geboren in
een rijke familie maar koos vrijwillig voor een leven in armoede. In de
Wil'skracht van juli-augustus 2025 las u al over deze heilige.
 
Persoon D
Is het Titus Brandsma? Ja!
Carolien is blijkbaar een tikje voorspelbaar voor mensen die haar kennen. Ze
legt uit "Titus Brandsma kon veel vreugde halen uit lijden, dat was een groot
thema in zijn leven. Hij heeft zich constant verzet tegen nazi-Duitsland. Hij heeft
zijn leven lang gekozen voor Jezus, en dat inspireert mij heel erg. 
 
Persoon E
De heilige Dymphna? JA!!!
Carolien heeft nog een heilige gekozen: "Wat ik heel erg bijzonder vind is dat
een heilige is uit zo’n vroege periode de patroonheilige kan zijn van mentale
gezondheid. Ze heeft zelf een bizar uniek verhaal, (Redactie: Toen haar
moeder overleed zocht haar vader een waardige vervangster, maar de enige
die kon tippen aan zijn echtgenote was zijn eigen dochter, dus besloot hij met
haar te trouwen. Dymphna weigerde en vluchtte, maar werd uiteindelijk
gevonden en vermoord door haar vader. De vader werd vervolgens gek van
verdriet en spijt, vandaar dat Dymphna patroonheilige is van geesteszieken.)
Mooi dat de Kerk ook oog heeft voor deze noden."
 
Persoon F
Oh!!! Liduina van Schiedam! 
Montse legt haar keuze uit: "Ironisch genoeg is Liduina de patroonheilige van
schaatsers terwijl zij als meisje door een schaatsongeluk zelf gehandicapt
raakte. Ik heb zelf van jonge leeftijd af aan geschaatst, vandaar dat ik me wel
met haar identificeer. Ook vind ik het mooi hoe zij kon vertrouwen, en hoe zij
met haar lijden omging."
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Landelijk erkend installateur

Kanaalstraat 155

2161 JE Lisse

0252 – 41 41 00

www.janvanderreijden.nl

info@janvanderreijden.nl

Hulp nodig?
De PCI is een instelling die een diaconale functie heeft
voor parochianen van een geloofsgemeenschap maar
ook voor mensen van buiten de
geloofsgemeenschap. Diaconie is omzien en hulp
bieden aan een ieder die dat nodig heeft. Vanuit
naastenliefde (= caritas) wordt de helpende hand
geboden. De PCI beschikt over middelen om mensen die
in nood zijn gekomen, of mensen die niet meer in
aanmerking komen voor regelingen vanuit de gemeente,
direct te helpen. Vooral op financieel gebied helpen wij
mensen die bij andere instanties niet meer terecht
kunnen. Dit kan in de vorm van een lening of schenking
zijn. Indien nodig doet de PCI soms ook aankopen om
mensen in nood te helpen.
Naast het financieel ondersteunen van mensen helpen
wij ook organisaties met humanitaire doelstellingen in
eigen land en daarbuiten. Maar zeker ook de regionale
instellingen vergeten wij niet! De PCI ondersteunt ook
verschillende projecten binnen de parochie.
 
De PCI bestaat uit vrijwilligers. Integere mensen die zich
vanuit hun geloofsovertuiging willen inzetten voor de
medemens. “Ik had honger en jij gaf mij te eten.” (Matt.
25, vers 35). Mensen in tijdelijke financiële nood
kunnen een hulpaanvraag doen. Deze zal uiterst
zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Uiteraard
kunnen ook organisaties en werkgroepen een beroep
doen op de PCI. Tevens is het mogelijk een aanvraag te
doen voor een ander.
 
De hulpaanvraag kan via e-mail gedaan worden. Maar u
kunt ook een briefje in de brievenbus van de pastorie
doen. Uiteraard mag u ook telefonisch contact opnemen
met een van de parochie secretariaten. Het secretariaat
zal de betreffende lokale PCI inlichten en wij zullen dan
contact met u opnemen. Mogelijk kunnen wij u de
helpende hand bieden. Misschien zijn wij dat laatste
(puzzel) stukje waar u op zoek naar bent…
 
PCI, afdeling De Zilk E-mail: pcidezilk@gmail.com
PCI, afdeling Hillegom E-mail: pcihillegom@gmail.com
PCI, afdeling Lisse E-mail: pcilisse@gmail.com

Lees verder op onze
website!
Er gebeuren in onze parochie zoveel mooie dingen, dat
het onmogelijk allemaal in dit blad past, daarom
verwijzen we u graag naar onze website. Daar vindt u niet
alleen actuele informatie, maar ook terugblikken (met
veel meer en grotere foto's dan er in de Wil'skracht
zouden passen)!
www.willibrordusbollenstreek.nl

18 Wil'skracht



Uitvaartverzorging 

Uitendaal
sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 

in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 

jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

uitvaartzorgbollenstreek.nl

 Het grote verschil
zit in de kleine details

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

 
0252 411 366

 24/7

Grafmonumenten 

& Urnen

Sinds 1902

Meer en Duin 21-23 • Lisse 

T: (0252) 413 308 

www.bootnatuursteen.nl 

www.memorieurnen.nl

Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608

www.roelandjuweliers.nl

Heereweg 21, 2161 AC Lisse
0252 – 413 213
info@vanderputtenendunweg.nl
www.vanderputtenendunweg.nl

Houvast 
tijdens
hectiek

TEAM

Patricia Vermeij
06 - 23 69 63 25

Uitvaartverzorging

Vermeij

De Zilk • www.uitvaartverzorgingvermeij.nl

Dag en nacht bereikbaar
Puur & Persoonlijk

19Februari - Maart 2026



St. Agathakerk
Heereweg 273
2161 BH Lisse
0252 - 413330

seclisse@rkwb.nl
 

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH Lisse

 
Bankrekeningnummer:

NL 86 RABO 03365 30 986
 

Centraal Secretariaat
Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B
2181 EA Hillegom

0252 - 418870
sec@rkwb.nl

 
Bereikbaar op werkdagen

van 08:30 tot 12:30 uur

Heilig Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252 - 515753
secdezilk@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 48 RABO 03881 15 009
 
St. Jozef en St. Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA Hillegom
0252 - 515000
sechillegom@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 42 RABO 03169 02 373

Kerken open
St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

 
Mariakapel van de

H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

 
Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:

9.00 - 16.30 uur
 

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

 
Mariakapel Nassaustraat Lisse:

10.00 - 17.00
 

H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC Lisse
0252 - 211453

secengel@rkwb.nl
 

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:

www.kerkomroep.nl:
H.H. Engelbewaarderskerk

 
www.kerkdienstgemist.nl:

H. Hart van Jezuskerk De Zilk
 

Of te bekijken via:
www.youtube.com:

Parochie Heilige Willibrordus
(vanuit de St. Agathakerk en

de St. Jozef en St. Martinuskerk)
 
 

www.willibrordusbollenstreek.nl
 
 

Ziekenzalving of uitvaart:
06 - 33 86 59 55


