
Wil’skracht
Parochie Heilige Willibrordus

Handen en voeten geven aan Gods Liefde

April 2026
Gemeenschap



Colofon
April 2026
Jaargang 16 - editie 3
Oplage: 7.500 stuks
 
"Wil'skracht" is een uitgave van de RK
Parochie Heilige Willibrordus.
E-mail: wilskracht@rkwb.nl 
 
Redactie: Pastoor Bouke Bosma, Rob
van Reisen, Marian Castenmiller,
Renée van der Salm, Biba Prokopová,
Olivia Osiewacz.
 
Voorkant: Jezus als wijnstok - Renée
van der Salm met behulp van
kunstmatige intelligentie op designer.
microsoft.com/imagecreator.
 
Overname van teksten mag, mits met
bronvermelding.
Voor degenen die de Wil’skracht per
post ontvangen vragen wij een
vrijwillige bijdrage om ten minste de
portokosten te dekken.
Deze gaarne overmaken op het
volgende rekeningnummer:
NL84 RABO 0158 4836 42
tnv RK Parochie Heilige Willibrordus

Kopij aanleveren
Kopij voor de mei/juni-editie van de
Wil'skracht ontvangen wij graag
uiterlijk 3 april 2026. Graag
afbeeldingen los in JPG-bestand,
en platte tekst in Word-document
insturen via wilskracht@rkwb.nl. De
redactie behoudt zich het recht voor
om een keuze te maken en/of
aanpassingen te doen. Alleen eigen
teksten/afbeeldingen of rechtenvrij
materiaal aanleveren, zodat we geen
copyright-claims krijgen, aub.

Inhoud
3   Pastoraal woord
4   Gemeenschap
6.  Missionaire parochie
7.  Paasbest in Spanje
10. Bernadette en Renée
11. De Wil'skracht: 15 jaar verder
13. Nachtelijke wake

Beste lezer,
Als Willibrordusparochie vormen wij een gemeenschap. Een gemeenschap
van mensen met verschillende karakters, achtergronden en levenservaringen.
Ieder van ons beleeft het geloof op een eigen manier. Daarnaast hebben we
natuurlijk ook het een en ander gemeen. Wij belijden het katholieke geloof en
wonen de katholieke eredienst bij. De artikelen in de Wil'skracht kunnen hierbij
ondersteuning en inspiratie bieden.
Zo leest u in het pastoraal woord dat gemeenschap iets van ons samen is en
geeft het Leiderschapsteam Catechese aan dat gemeenschap een gave en
een opdracht is. U kunt het verhaal lezen van twee van de vele vrijwilligers die
actief zijn in onze gemeenschap. Daarnaast vindt u nog veel meer verhalen
over datgene wat onze gemeenschap verbindt.
Namens de redactie wens ik u veel inspiratie.

Marian Castenmiller
 

Actie Kerkbalans 2026
Het thema van deze editie is 'Gemeenschap', maar de titel van dit stukje is
'Actie Kerkbalans 2026'. Wat heeft het een met het ander te maken? Alles!
 
Het doel van de Actie Kerkbalans is om geld op te halen voor de Kerk. En voor
de kerk. Wanneer dit woord met een kleine letter geschreven wordt, bedoelen
we het kerkgebouw. Voor veel lezers, en ook veel van de mensen die geld
gegeven hebben (of dat nog van plan zijn; het is nooit te laat!) is het
kerkgebouw dierbaar. Het feit dat twee van onze kerkgebouwen aan de
eredienst onttrokken zullen worden is voor hen geen reden om te stoppen met
het geven van geld. Want we vinden het belangrijk dat onze kerkgebouwen
er netjes uit blijven zien. En veilig blijven. Hier komt het thema 'gemeenschap'
alweer om de hoek kijken, want er zijn vrijwilligers die zich inzetten voor het
onderhoud van deze gebouwen. En voor de tuinen en kerkhoven. Deze
vrijwilligers vormen kleine gemeenschapjes die zich inzetten voor een
gezamenlijk doel. 
 
Wanneer Kerk met een hoofdletter wordt geschreven, bedoelen we 'de
Levende Kerk', de kerkgemeenschap. Dat woord behoeft geen bruggetje
naar het thema van deze Wil'skracht. Ook dit aspect is een belangrijke reden
voor heel veel mensen om geld te geven bij de Actie Kerkbalans. Het geld
gaat niet alleen naar gebouwen, maar ook naar mensen. Het vormen van
gemeenschap, het verbinden van mensen, vraagt goede wil van mensen,
maar vaak ook geld. Koffie met een koekje, de verwarming, dit parochieblad,
het misboekje. Wanneer u hier gebruik van maakt, dan komt u regelmatig
een potje tegen voor een vrijwillige bijdrage, maar de rest van de kosten
wordt o.a. gedekt vanuit de Kerkbalans.
 
Actie Kerkbalans kweekt zelf trouwens ook gemeenschapsgevoel. "Met het
inpakken van de enveloppen voor de Actie Kerkbalans zat ik aan tafel met
meneer Schrama. Ik had hem nooit eerder gesproken, maar sindsdien
begroet hij me bij naam in de kerk." Er zijn grote groepen vrijwilligers
betrokken bij de voorbereidingen, het bezorgen, en het ophalen (in De Zilk en
in Hillegom). 
 
Als Kerk zijn we dankbaar voor alle mensen, die op zovele verschillende
manieren, bijdragen aan ons heden en aan onze toekomst.
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niet op zichzelf. Zij leven vanuit de
wijnstok en zijn met elkaar verbonden
doordat zij dezelfde bron delen.
Zo is het ook met ons als Kerk. Wij
leven vanuit Christus en juist daarom
zijn wij ook met elkaar verbonden.
 
Een spiegel voor onze
gemeenschappen
Dat geldt ook voor onze parochie
van de H. Willibrordus. Binnen onze
parochie zijn meerdere
geloofsgemeenschappen, elk met
hun eigen geschiedenis en
betrokkenheid. Die verscheidenheid
is een rijkdom. Tegelijk houdt zij ons
ook een spiegel voor.
Gemeenschap vraagt namelijk
steeds opnieuw om eenheid, liefde
en verdraagzaamheid. Niet alleen in
woorden, maar juist in houding en
omgang met elkaar. Wanneer wij
elkaar werkelijk zien als broeders en
zusters in Christus, groeit er ruimte
voor luisteren, begrip en respect.

Een tijd van onzekerheid
We leven in een tijd waarin veel
mensen onzekerheid ervaren. Oorlog
en geweld lijken dichterbij gekomen
dan we lange tijd voor mogelijk
hielden. In het publieke debat klinkt
vaak harde taal en
onverdraagzaamheid. Tegelijk groeit
in onze samenleving de nadruk op
het individu: ieder zijn eigen mening,
zijn eigen leven, zijn eigen weg.
Juist in zo’n tijd kan het christelijk
geloof een tegenbeweging zijn. Het
evangelie begint immers niet bij het
individu, maar bij gemeenschap.
Jezus roept mensen niet om alleen te
geloven, maar om samen leerling te
zijn. Hij brengt mensen bijeen tot een
gemeenschap van broeders en
zusters die leren leven vanuit Gods
liefde.
 
Verbonden met Christus
Daarom past het maandthema van
april – gemeenschap – zo goed bij
ons jaarthema “Eén in Christus”. In
Christus ontdekken wij dat wij, hoe
verschillend ook, met elkaar
verbonden zijn.
Het beeld op de voorkant van dit
parochieblad helpt ons dat te
verstaan. Jezus zegt in het
evangelie: “Ik ben de wijnstok, gij zijt
de ranken.” (Joh. 15). Ranken leven

Dat vraagt soms ook dat we over
onze eigen grenzen heen kijken. Niet
alleen denken vanuit onze eigen
gemeenschap, maar beseffen dat wij
samen deel uitmaken van één
grotere parochie en uiteindelijk van
één Kerk.
 
Verscheidenheid als kracht
De verschillende gemeenschappen
binnen onze parochie dragen elk
hun eigen kleur en geschiedenis met
zich mee. Dat kan verschillen in
beleving of accenten geven. Maar
juist daarin kan een diepe rijkdom
liggen.
Zoals in een wijngaard vele ranken
groeien aan één wijnstok, zo mogen
ook onze verschillende
gemeenschappen leven vanuit
dezelfde bron: Christus zelf.
 
Wat naar binnen leeft, straalt naar
buiten
Die houding is niet alleen belangrijk
voor onszelf. Zij heeft ook betekenis
naar buiten toe. Want de manier
waarop wij als
geloofsgemeenschappen met elkaar
omgaan, straalt uit naar de wereld
om ons heen.
Wanneer onder christenen liefde,
verdraagzaamheid en
verbondenheid zichtbaar zijn, wordt
iets van het evangelie tastbaar. Juist
in een tijd waarin mensen vaak
tegenover elkaar staan, kan de Kerk
een plaats zijn waar verbinding
mogelijk blijft.
 
Een teken van hoop
Het evangelie roept ons daarom op
om steeds opnieuw de weg van
Christus te kiezen: de weg van liefde
boven verdeeldheid, van vrede
boven conflict en van
gemeenschap boven
individualiteit.
Zo kan de Kerk – midden in de wereld
van vandaag – een teken van hoop
zijn. Niet omdat alles perfect is, maar
omdat wij leven vanuit dezelfde
bron: Christus die ons samenbrengt.
 
Pastoor B.S. Bosma

“Als wij het al niet doen… wie dan wel?”
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Gemeenschap: een gave én een opdracht
 
Als Leiderschapsteam Catechese ervaren wij elke dag
hoe waardevol gemeenschap is. Geloof is niet iets dat je
alleen beleeft; het groeit en bloeit wanneer we het samen
delen. In onze parochie vormen we een netwerk van
mensen die elkaar dragen, inspireren en bemoedigen. In
een tijd waarin individualisme vaak de boventoon voert,
herinnert het Evangelie ons eraan dat wij geroepen zijn
om samen Kerk te zijn: een lichaam waarin ieder lid
waardevol is en bijdraagt aan het geheel. Zoals Paulus
zegt: ‘Gij zijt het lichaam van Christus en ieder van u is
een lid daarvan’ (1 Kor. 12,27).
 
Gemeenschap betekent meer dan elkaar ontmoeten; het
is elkaar dragen in geloof, samen luisteren naar Gods
Woord en elkaar helpen om Christus te volgen. Het vraagt
om openheid, om het delen van vreugde én zorgen, en
om het besef dat wij elkaar nodig hebben om te groeien.
Catechese is daarin een sleutel: niet alleen kennis, maar
ontmoeting, gesprek en verdieping. Zo bouwen we aan
een levende parochie waarin geloof niet iets is van een
paar mensen, maar van ons allemaal.
‘Want waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar
ben Ik in hun midden.’ (Matteüs 18,20)
Paus Leo XIV verwoordt het krachtig:

‘In een verdeelde en verontruste wereld leert de Heilige
Geest ons samen te wandelen in eenheid en geloof, als
onze getuigenis van hoop. De Kerk leeft niet door
afzondering, maar door gemeenschap.’ (Paus Leo XIV,
Pinkstervigilie, Sint-Pietersplein, 7 juni 2025)
 
Space for Grace
In november 2025 nam Andrea Langeveld samen met
onder andere de diaken en de kapelaan deel aan de
bijeenkomst Space for Grace, onderdeel van de
leergang Kerkvernieuwing. Het centrale thema van de
dag was catechese. De kernvraag luidde: Wat is er nodig
aan toerusting en vorming in de kerk van vandaag?
Catechese vraagt om aandacht voor de mens in zijn
geheel: kennis, gevoel en lichaam. Het gaat om luisteren
naar, en aansluiten bij, de behoeften van mensen binnen
de gemeenschap. Ervaring, kennis en beleving zijn
allemaal nodig voor goede catechese en vorming, maar
het gebed is daarbij onmisbaar.
In deelsessies werd verkend hoe deze elementen kunnen
worden toegepast in de eigen parochie en welke
bouwstenen nodig zijn voor toerusting en vorming. Ook
werd geluisterd naar waar de Geest ons als
gemeenschap vandaag toe uitnodigt.
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De dag maakte duidelijk dat er een breed palet aan
mogelijkheden voor catechese en vorming beschikbaar
is. Kennis, ervaring en beleving spelen daarin allemaal
een belangrijke rol. De uitdaging is om te onderscheiden
wat het beste past bij de eigen gemeenschap, die op
haar beurt divers mag zijn.
 
Uitnodiging
Wilt u deze gemeenschap van dichtbij ervaren? Kom dan
naar bijvoorbeeld onze Familiezondag – een ochtend van
ontmoeting, gebed en samen vieren – of sluit aan bij een
van onze catechesegroepen. Daar is ruimte voor vragen,
verdieping en geloofsgroei. Alle informatie vindt u op
onze parochiewebsite https://willibrordusbollenstreek.nl/
catechese/ of op de bijgevoegde flyer. Ook kunt u de
QR-code scannen om het aanbod catechese-groepen te
bekijken. We hopen u binnenkort te ontmoeten!
 
Leiderschapsteam Catechese

Gemeenschap:

Erbij willen horen.
Erbij willen zijn.
Wie bij ‘Google of Artificial Intelligence ’ (kunstmatige
intelligentie) het woord ‘gemeenschap’ er op naslaat
heeft het voor het kiezen. Een gemeenschap is een
algemene benaming waaronder groep, maatschappij,
natie, staat of de mensheid kan worden begrepen.
In het internationaal recht is het een benaming voor de
wereldbevolking dat als een samenhangend
geheel gericht is op de vervulling van gezamenlijke
doelstellingen.
Dichterbij huis is de kern van gemeenschap ‘het samen
iets hebben’. Elkaar het vertrouwen geven en interesses
willen delen, maar bovenal luisteren en mensen
ontmoeten. Een positieve gemeenschap gedijt op
eigenschappen als wederzijds respect en samenwerking.
Het stimuleert open gesprekken en in de communicatie
herkennen wij elkaars belangen en gezamenlijke doelen.
Dan is het mooi om vanuit bekende ‘eigen en vertrouwde
waarden’ elkaar bij te staan om het leven met elkaar
mooier te maken. Wie zich verantwoordelijk voelt en erbij
wil zijn kan daar zijn deel in oppakken. Dat is dan de
beste versie van onszelf. Gemeenschap zijn… kost
inspanning.

Jeanne Ruigrok

Een gave en een opdracht.
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Missionaire Parochie:

Wat is dat?
We leven in een tijd van snelle veranderingen. Wat
vroeger vanzelfsprekend was – kerkbezoek,
geloofsoverdracht binnen gezinnen, betrokkenheid bij de
parochie – is dat vandaag niet meer. Tegelijk zien we dat
het verlangen naar zingeving, gemeenschap en hoop
juist groeit. Mensen zoeken richting, verbinding en een
plek waar zij God kunnen ontmoeten.
Juist daarom is een missionaire parochie zo belangrijk in
deze tijd. Een missionaire parochie is geen parochie met
nóg meer activiteiten, maar een gemeenschap die zich
bewust richt op haar roeping: mensen in contact
brengen met Jezus Christus, hen helpen groeien in geloof
en samen een levende geloofsgemeenschap vormen.
Het gaat om een parochie waar gastvrijheid
vanzelfsprekend is, waar liturgie met zorg en overtuiging
wordt gevierd en waar ruimte is voor persoonlijke
geloofsgroei. En waar we niet alleen naar binnen kijken,
maar ook naar buiten. Waar we omzien naar elkaar en
naar andere mensen in nood.

 
Priester James Mallon
Recent heeft een vertegenwoordiging van onze parochie
de conferentie Missionaire Parochie 2026 bijgewoond,
geïnspireerd door het gedachtegoed van de Canadese
priester James Mallon. Daar hebben wij ervaren hoe
parochies in binnen- en buitenland nieuwe stappen
zetten om ook in deze tijd vruchtbaar kerk te zijn. We
hebben gehoord hoe geloofsgemeenschappen
vernieuwen zonder hun wortels te verliezen – trouw aan
het Evangelie, maar met open ogen voor de wereld van
vandaag. Wij geloven dat deze visie ook voor onze
parochie van groot belang is. Niet omdat alles anders
moet, maar omdat wij samen willen ontdekken wat de
Heilige Geest vandaag van ons vraagt.
 
Inspiratiedag
Naar aanleiding van deze conferentie nodigen wij u van
harte uit voor een inspiratie dag op zaterdag 28 maart in
het Paus Franciscushuis. Tijdens deze dag willen wij de
belangrijkste inzichten van de conferentie delen met u,
en u vertellen wat ons geraakt en geïnspireerd heeft. We
willen graag met elkaar in gesprek gaan over de
toekomst van onze parochie en concrete stappen
verkennen voor de komende tijd.
Deze dag is bedoeld voor iedereen die zich betrokken
voelt bij onze parochie en allen die verlangen naar een
levende, missionaire geloofsgemeenschap. Samen willen
wij bouwen aan een parochie die niet alleen bestaat,
maar bloeit. Een parochie waar geloof wordt
doorgegeven, waar mensen thuiskomen en waar Christus
centraal staat. Van harte welkom op 28 maart, van
10.00-15.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.
Graag aanmelden bij: arnold.vanberkel@gmail.com
Laten we samen ontdekken wat God met onze parochie
voor heeft in deze tijd!

Sacramentsprocessie 2026
Beste parochiaan,
Wilt u ook het wonder van de Eucharistie vieren en delen met anderen?
Loop dan mee met de Sacramentsprocessie op zondag 7 juni 2026!
Wij beginnen om 10.00 uur met de H. Mis in de St. Agathakerk. Daarna lopen
wij in processie, met het Allerheiligste Sacrament voorop, een rondje door
Lisse. Na de processie zal er een hapje en een drankje klaarstaan in het Paus
Franciscushuis.
Wilt u graag helpen als vrijwilliger tijdens de processie? Stuur een bericht
naar Sophie, via clemens.sophie@hotmail.nl.
Laten wij met elkaar ons geloof vieren in de Eucharistie!

6 Wil'skracht



Grenzeloos:

Paasbest in Spanje
Tegenwoordig zijn er ook mantilla’s in
andere kleuren.
In Nederland droegen vrouwen in
klederdracht vaak een (kanten)
hoofdbedekking, in de vorm van een
mutsje of ‘hul’. Later droegen
vrouwen meestal een (modieuze)
hoed, maar dat gebruik is in
katholieke kerken langzaam
verdwenen. Tegenwoordig kun je ook
in Nederland in katholieke kerken
soms vrouwen zien met een sluier,
Montse zelf draagt er ook vaak een.
Wanneer is zij hiermee begonnen?
“Ongeveer een jaar geleden. Ik was
wel een beetje bang dat ik er te veel
mee zou opvallen en dat is helemaal
niet mijn bedoeling. In eerste
instantie begon ik ermee bij de
Aanbidding, daar zijn niet zoveel
mensen, dus dat voelde wat veiliger.
Daarna ben ik het ook gaan dragen
in de Eucharistieviering. Want als ik
geloof dat de Heer werkelijk
aanwezig is tijdens de Aanbidding,
dan zou het raar voelen om het
tijdens de Mis niet te doen Ook ook
daar is de Heer werkelijk aanwezig.”
Zou je het dragen van een sluier
aanraden aan andere meiden of
vrouwen? “Als je je ertoe geroepen
voelt, dan kun je het best proberen.
Bijvoorbeeld eerst tijdens de
Aanbidding. En bid, zeker ook tot
Maria, om leiding hierin. De mensen
om je heen wennen er op een
gegeven moment wel aan, daar hoef
je je niet door tegen te laten
houden.” 
 
Zondagse kleding 
In Nederland zien we weinig verschil
meer in kleding tussen de zondag en
de rest van de week, hoe is dat in
Spanje? "Voor de zondagse Mis zie je
in Spanje wel nette kleding maar met
Pasen en Kerst trekken mensen echt
alles uit de kast. De missen met Pasen
zijn langer dan in Nederland, want
Pasen is echt het belangrijkste
kerkelijke feest van het jaar.
Dus mannen strak in het pak,
vrouwen in hun allermooiste jurk."

Toeristen merken ook: naar de Mis in
Spanje moet je wel echt je schouders
bedekken en voor een man is een
korte broek geen goede keuze.
Slippers zijn ook not-done. Bij
doordeweekse Missen zie je wel
mensen in werkkleding, maar dat is
logisch. Het bijwonen van een
doordeweekse Mis is minder
vanzelfsprekend, dus als het dan lukt
om er tijd voor te vinden, hoef je niet
perfectionistisch te zijn in je kleding.
 
Ten slotte 
Wil Montse nog iets kwijt over dit
onderwerp? “Jezus houdt van de
Kerk, dus van ieder van ons, zoals
een bruidegom van zijn bruid houdt.
Zo bezien is het niet raar om een
sluier te dragen in de Mis. Een man
zou in de kerk zijn hoed af moeten
zetten uit eerbied, terwijl vrouwen hun
respect kunnen tonen door hun haar
te bedekken. Het is net als knielen
een vorm van erkenning van de
heiligheid van het gebouw.
Zolang een sluier je helpt in je
gebedsleven, is het een mooie keuze,
maar het moet geen fashion
statement zijn. Maar eigenlijk geldt
voor alle devoties, zolang het je helpt
in je band met de Heer, dan is het
heel mooi. Het doel is eenheid met
de Heer.’.
 
Olivia Osiewacz & Renée van der
Salm

Na twee concrete jaarthema’s
(Werken van barmhartigheid in 2024,
Levensfases in 2025) heeft de
redactie nu gekozen voor een
abstracter thema  ‘Één in Christus’.
Hiervoor zijn we gestart met een
nieuwe rubriek, genaamd
‘Grenzeloos’, over de eenheid van de
Katholieke Kerk wereldwijd. In deze
editie kijken we naar het begrip ‘op
je Paas-best’, welke kleding wordt
gedragen naar de kerk? We spreken
hierover met Montse den Daas.
Montse’s moeder komt uit Spanje,
het gezin komt er regelmatig en
maakt daar dan ook het dagelijkse
leven mee.
 
Mantilla 
Montse begint direct met een
geschiedenislesje over het meest
opvallende onderdeel van de
Spaanse kleding die gedragen wordt
naar de kerk: mantilla’s, kanten
sluiers die traditioneel gedragen
worden door vrouwen in zuidelijk
Spanje. Onder het regime van de
dictator Franco was het gebruik van
de mantilla een tijd lang verplicht in
geheel Spanje, tegenwoordig is het
een persoonlijke keuze.  Mag je een
mantilla of sluier dragen als dat
eigenlijk niet uit je eigen cultuur
komt?  Montse denkt even na. “Als je
de oorsprong kent en steunt, dan
kan dat." Mantilla's worden
wereldwijd gedragen, maar vooral in
het zuiden van Spanje blijft het een
vertrouwd gezicht. Zeker in de Goede
Week.
 
Semana Santa 
In de Goede Week, tijdens de
bijzondere Missen en tijdens de
processies, dragen Spaanse vrouwen
een ‘peineta’ (kam), met daar
overheen een zwarte mantilla (sluier),
en verder ook zwarte kleding. In de
rouw, en ook op Goede Vrijdag
draagt iedereen zwart, en aan de
andere kant kan wit ook weer
gekozen worden op de grote
feestdagen en bruiloften.
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Katholiek worden?
Interesse om Rooms-Katholiek te worden? Diaken Iwan Osseweijer helpt je
graag verder! Spreek 'm aan na een Mis, of gebruik de contactinformatie
hierboven.

Liturgisch rooster: april 2026
H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

zaterdag 28 maart

Palmzondag

19.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

zondag 29 maart

Palmzondag

10.00 Fam.zondag

Kapelaan Kuik

Canticum Novum

dinsdag 31 maart

Viering v. Barmhartigheid

Woord en gebed

19.00 Biechtgelegenheid+Familie

Pastoraal team 

Deum Fidentes 

Paastriduüm

donderdag 02 april

Witte Donderdag

19.00 Pastoor Bosma

Canticum Novum

19.

Pa

vrijdag 03 april

kruisweg /woord & gebed

15.00 mw. W. Langeler 15.00 Kinderkruisweg

Diaken Osseweijer

15.

vrijdag 03 april

Goede Vrijdag

19.00 Pastoor Bosma

Projectkoor Gregoriaans

19.

Da

zaterdag 04 april

Paaswake

21.00 Pastoor Bosma

Diaken Osseweijer

Canticum Novum

21.

Pa

zondag 05 april

1e Paasdag

11.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

10.00 Kapelaan Kuik

Canticum Novum

10.

Pa

maandag 06 april

2e Paasdag

10.

zaterdag 11 april

Beloken Pasen

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 12 april

Beloken Pasen

10.00 Pastoor Bosma

Canticum Novum

zaterdag 18 april

3e Zondag van Pasen

zondag 19 april

3e Zondag van Pasen

10.

zaterdag 25 april

4e Zondag van Pasen

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 26 april

4e Zondag van Pasen

10.00 Pastoor Bosma

zaterdag 02 mei

5e Zondag van Pasen

zondag 03 mei

5e Zondag van Pasen

10.

Da

iedere donderdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Ac

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

- ie

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar



Aanbidding
Aansluitend aan de doordeweekse
Missen ongeveer 10 minuten, in alle
kerken. Elke vrijdagavond tussen

19.00 en 21.00 in de St. Agathakerk.
Kom binnen wanneer u wilt, en blijf
zolang u wilt. De Heer is blij met uw
komst, ook als u er maar eventjes

bent...

Koffie na de Mis
Koffie, thee of limonade.

St. Jozef en St. Martinuskerk
Na elke zondagsmis, en elke

vrijdagochtend.
Heilig Hart van Jezuskerk

Na elke zaterdagavondmis, en elke
derde donderdagochtend van de

maand.
H.H. Engelbewaarderskerk

Na de zaterdagavondmis van 18
april, en elke woensdagochtend. 

St. Agathakerk
Na elke zondagsmis en elke

dinsdagochtend.

Thuiscommunie
Wanneer u de H. Communie thuis

zou willen ontvangen, kunt u hiervoor
contact opnemen met het centraal

secretariaat:
telefoon 0252 418 870 of

email: sec@rkwb.nl.

Uitnodiging
Als parochie vormen we een

gemeenschap. Een gemeenschap
die samenkomt in een van onze

kerken. Maar wij maken al deel uit
van die gemeenschap voordat we
de kerk binnenstappen. Een mooie
uiting van die gemeenschapszin is

het uitnodigen van mensen om met
ons mee te gaan. Mensen die anders
misschien niet naar de kerk zouden
gaan. Omdat ze niet durven, omdat
ze niet op het idee komen, of omdat

ze niet meer in staat zijn om
zelfstandig naar de kerk te gaan.

 
Kijkt u rond in uw omgeving?

Wie kunt u uitnodigen?

Rozenkrans bidden
Met ingang van dinsdag 7 april a.s. wordt iedere dinsdagavond om 19.00
uur de rozenkrans gebeden in de dagkapel (ingang aan de zijkant van de
kerk, vanaf de Mariastraat) van de St. Jozef en St. Martinuskerk te Hillegom.
In de meimaand bidden wij op alle werkdagen de rozenkrans om 19.00 uur.
U bent allen hartelijk welkom!

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

ilie

19.00 Kapelaan Kuik

Parochiekoor

15.00 Marjo Lommerse 15.00 Pieter Clemens

19.00 Kapelaan Kuik

Dameskoor

21.30 Kapelaan Kuik

Parochiekoor

10.00 Pastor van Eijk

Parochiekoor

09.30 Pastoor Bosma

10.00 Pastoraal team

19.00 Pastoor Bosma

10.00 VORMSELViering

Bisschop met pastoraal team

Parochiekoor

19.00 Pastoor Bosma

10.00 Kapelaan Kuik

Dameskoor

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Actuele informatie  via weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl 

en andere sociale media

n - iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur



Gemeenschap, dat is het thema van dit nummer van de
Wil’skracht. Als parochie vormen we een bijzondere
gemeenschap, die niet kan bestaan zonder de inzet van
mensen. Beroepsmatig of als vrijwilliger, en vooral die
laatste groep is steeds belangrijker aan het worden. Twee
mensen die zich al jarenlang als vrijwilliger inzetten voor
onze gemeenschap zijn Bernadette van Ruiten en haar
dochter Renée Faas. Samen vertellen zij graag wat zij
doen en vooral, waarom zij dat doen.
 
Voorbereiding Eerste Heilige Communie
Voor Bernadette begonnen haar werkzaamheden lang
geleden, toen haar eigen kinderen zich voorbereidden
op de Eerste Heilige Communie. Aan ouders van de
communicantjes werd gevraagd of zij mee wilden werken
en voor Bernadette was het duidelijk: ‘Als ik mijn kinderen
hiervoor aanmeld, moet ik zelf ook iets doen. Ik kan ze
dan toch beter begeleiden en begrijpen.’ Daarna bleef zij
in deze groep actief, maakte deel uit van de groep die
de Kinderwoorddiensten voorbereidde en later in de
groep ouders van Vormelingen. ‘Ja, als je eenmaal
‘binnen’ bent, weten ze je wel te vinden,’ zegt ze lachend.
Bernadette deed mee met het Bijbel lezen met ouders en
met de preekbesprekingen met de pastoor. En toen
kwam het moment dat zij een baan kreeg als
secretaresse van de parochie. ‘Dat was een betaalde
baan, die ik met heel veel plezier gedaan heb. Ik was
overal van op de hoogte en voelde mij vaak als een spin
in het web. Dit werk heb ik 22 jaar gedaan en ik kan
oprecht zeggen dat ik nooit met tegenzin naar mijn werk
ben gegaan. En daarnaast bleef ik natuurlijk ook het
vrijwilligerswerk doen.’ Inmiddels is Bernadette met
pensioen maar dat betekent niet dat zij niets meer doet.
‘Nee, ik ben bijvoorbeeld contactpersoon voor de
bedevaart naar Beauraing en ik houd het archief bij. Ik
breng de Wil’skracht rond en ik zing in het koor. En dan
ben ik ook actief voor het project van de Vastenactie
voor de renovatie van de school in Kameroen in de
voormalige parochie van pater Leo Onderwater.
 
Eigen overtuiging
Renée, dochter van Bernadette, kreeg het vrijwilligerswerk
van huis uit mee. Maar het was vooral haar eigen
overtuiging die ertoe leidde om zich actief in te zetten
voor de kerk. ‘Het katholieke geloof is mij heel dierbaar,’
zegt zij. ‘Het geeft mij steun en vertrouwen, ik voel mij er
goed bij. En daarom ben ik al vroeg als vrijwilliger aan de
slag gegaan.’ Renée zong mee in het kinderkoor en in
het jongerenkoor. ‘Dat was vooral heel gezellig, ik heb
daar veel vrienden aan over gehouden.’ Zij hielp mee bij
de crèche en volgde mevrouw De Boer op als
contactpersoon voor de doopselgroep. Later werkte ze

mee bij de familiezondag en de gezinsmissen en zij is
lector en uitreiker tijdens de eucharistievieringen. Maar
wat zij vooral met heel veel plezier doet, is het meewerken
aan de kindercatechese in Leiden. Hoe is dat zo
gekomen?
 
Catechese van de Goede Herder
‘Enkele jaren terug was ik op een Open dag in Utrecht,
waar diverse parochies, werkgroepen en andere RK
organisaties zich presenteerden. Daar kwam ik in contact
met de catechese van de Goede Herder. Zij brengen het
geloof op een heel toegankelijke manier naar kinderen. Ik
was geïnteresseerd, ging mij erin verdiepen en kwam tot
de ontdekking dat dit mooi aansluit bij mijn eigen
geloofsbeleving. Ik heb mij aangemeld als vrijwilliger in
Leiden. Elke week komen wij samen met kinderen in drie
leeftijdsgroepen. Elke groep maakt op een eigen wijze
kennis met de verhalen uit de bijbel. We lezen een tekst,
wij praten daar met elkaar over en de kinderen verwerken
het verhaal op hun manier. Bijvoorbeeld met een
tekening. Zij leren daarvan, maar ikzelf ook.’ Zowel Renée
als Bernadette ervaren het vrijwilligerswerk als een
verdieping van het eigen geloof. ‘Je gaat over teksten
nadenken, je praat erover met anderen en ook thuis
denk je er nog eens over na. Dat is een verrijking die je
vanzelf meekrijgt.’ Renée is zeker van plan om nog heel
lang door te gaan met dit werk. ‘Los van het feit dat je
iets doet voor een ander en voor de gemeenschap waar
je deel van bent, beleef je het eigen geloof dieper en
intensiever. En daar zijn we dankbaar voor.’

Bernadette van Ruiten en Renée Faas zijn vrijwilliger:

"Je doet het voor een ander, maar het is ook een verdieping

van het geloof"
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Beauraing
Een kleine stad, aan de rand van de Ardennen, werd een
druk bezochte bedevaartsplaats. De pelgrims komen niet
alleen uit België zelf maar ook vanuit Nederland en het
nabije Frankrijk.
Maria is er tussen dinsdagavond 29 november 1932 en
dinsdag 3 januari 1933 in totaal drie en dertig maal
verschenen aan vijf eenvoudige kinderen; de meisjes
Fernande (15) en Gillertje (13) Voisin, Andrée (14) en
Gilberte (9) Degeimbre en de jongen Albert Voisin (11).
Eenvoudig is het nog altijd gebleven.
De plaats van de Verschijningen ligt vlakbij een
spoorwegviadukt, waarover druk treinverkeer z’n gang
gaat. Er staat een vriendelijk beeld van Maria met het
Gouden Hart, zoals zij hier wordt aangeroepen. Rondom
is een complex gebouwd dat de pelgrims en hun devotie
sfeervolle accommodatie verschaft, maar het massale
bleef er vreemd aan: men voelt zich bij Maria in
Beauraing gemakkelijk thuis. Ook uit het bisdom
Rotterdam hebben steeds meer mensen de weg weten te
vinden naar dit heilzame oord.
 
Bedevaarten in 2026:                   
Zaterdag 16 t/m dinsdag 19 mei
Zaterdag 19 t/m dinsdag 22 september (zorg aanwezig)
 
Prijs: € 360 (Toeslag 1 persoonskamer met douche en
toilet € 60)                                            

De Wil'skracht - 15 jaar verder
Ruim 15 jaar geleden verscheen de eerste Wil’skracht, het
parochieblad van de Willibrordusparochie. Voordat die
eerste editie er was, zijn er afspraken gemaakt over de
inhoud en de vorm. Het blad wordt met name verspreid in
Lisse, De Engel, Hillegom en De Zilk. Mensen die deel
uitmaken van onze parochie krijgen het blad te lezen.
Afgesproken is toen dat de Wil’skracht een pastorale
boodschap moest bevatten. Het pastoraal team schrijft
bij toerbeurten een artikel, waarin de missie en visie van
onze gemeenschap uitgedragen wordt. Daarnaast
worden in het blad activiteiten aangekondigd die plaats
gaan vinden in onze parochie. De achterliggende
boodschap is dat hierdoor mensen op de hoogte
gebracht worden van wat er allemaal gaat gebeuren.
Iedere lezer heeft daardoor de tijd om deze activiteiten bij
te kunnen wonen. Middenin het blad staat het liturgisch
rooster en er staat een overzicht van parochianen die
gedoopt zijn, die gaan trouwen of die overleden zijn.
 
Vooruit kijken
Er wordt in het blad zo min mogelijk terug gekeken op
activiteiten die al geweest zijn. Wanneer een activiteit zich
herhaalt (zoals de kerkenveiling) dan kan bij de
aankondiging daarvoor teruggekeken worden op de
activiteit van het jaar daarvoor.
Die beslissing is 15 jaar geleden gemaakt en de redactie
staat daar nog altijd achter. Voor een terugblik op
activiteiten is er de website en de nieuwsbrief. In een
onlangs gehouden redactievergadering is afgesproken
dat artikelen niet te lang mogen zijn (in principe
maximaal 500 woorden) en dat pagina’s voorzien
moeten worden van afbeeldingen. Omdat de artikelen
niet te lang mogen zijn, is het belangrijk dat een schrijver
de kern van een verhaal zo krachtig en duidelijk mogelijk
weergeeft. Verder is afgesproken om lange artikelen in
twee kolommen af te drukken. Dit bevordert het
leesgemak. De kleur geel gebruiken wij niet meer (slecht
leesbaar). Wij gaan nog met de uitgever in gesprek over
een mogelijk ander lettertype en over een andere
invulling van de voorpagina.
Vanuit de parochie kwam het verzoek om bij de
overledenen de laatste woonplaats op te nemen en om
iets over deze persoon te vertellen. De woonplaats
vermelden wij niet, dit in verband met de privacy. Voor
een korte beschrijving van een overledene zijn wij
afhankelijk van wat de familie aanlevert. De ene familie
zal dit (uitgebreid) doen, een andere familie niet. Om
ongelijkheid te voorkomen, is besloten om van een
overledene alleen de naam, sterfdatum en leeftijd te
vermelden. Wij hopen dat dit duidelijk is en dat u nog
heel lang en met veel plezier de Wil’skracht zult lezen.
Artikelen voor de website: pr@rkwb.nl. Aanmelden
voor de nieuwsbrief kan via: nieuws@rkwb.nl.
Namens de redactie, Marian Castenmiller

11April 2026



Op zondag 12 april om 10.00 uur wordt in de Sint-
Agathakerk een bijzondere viering gehouden: een
Byzantijnse Goddelijke Liturgie volgens de traditie van de
Oekraïens Grieks-katholieke Kerk.
De liturgie zal worden gecelebreerd door Mykola Paliukh,
priester van de Oekraïense Grieks-katholieke Kerk. Hij
woont in Leuven, maar is o.a. werkzaam in de parochie in
Rijswijk. Diaken Iwan Osseweijer zal concelebreren.
 
De Oekraïens Grieks-katholieke Kerk heeft de Paus als
hoofd en is dus volledig in communio met de Rooms-
Katholieke Kerk. Daarom kunnen Rooms-katholieke
gelovigen tijdens deze viering ook de heilige Communie
ontvangen.
De Byzantijnse liturgie verschilt in vorm en stijl van de
Latijnse Mis. Zij kent een rijke symboliek, gebruik van
iconen, wierook, veel gezongen gebeden en een sterk
contemplatief karakter. De viering duurt doorgaans iets
langer dan een gewone zondagse Mis. Ook de wijze van
communiceren is anders: de gelovigen ontvangen de
Heilige Communie onder beide gedaanten, met een
liturgische lepel.
De liturgie zal gedeeltelijk in het Nederlands en
gedeeltelijk in het Oekraïens worden gevierd. De zang
wordt verzorgd door leden van de Oekraïense parochie,
die volgens de Byzantijnse traditie vrijwel de gehele

Byzantijnse Liturgie in de Sint-Agathakerk

liturgie zingen, en natuurlijk de priester en diaken.
Iedereen is van harte welkom om deze bijzondere en
eeuwenoude vorm van katholieke liturgie mee te vieren
en zo kennis te maken met de rijke tradities van de
oosterse kerken.
U kunt een mandje met eten voor Pasen (traditioneel:
eieren, worst, kaas, taart, etc.) meenemen, want die
kunnen aan het einde van de Liturgie gezegend worden.
Ten slotte is het goed om te weten dat de Liturgie
ongeveer om 10:00 uur begint. De priester en diaken
beginnen al eerder met de voorbereidingen, gebeden,
bewierokingen en zang. Schrik dus niet als u denkt dat
het al begonnen is. Daarnaast is het in de traditie van het
Oosten ook echt niet erg als iemand iets later in de
liturgie aanschuift. Dus bent u later dan 10:00 uur? Geen
probleem! U bent net zo goed welkom.

11 en 12 april:

Goddelijke Barmhartigheid
Dit jaar valt de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (vroeger bekend
als Beloken Pasen) op zaterdagavond 11 april en zondag 12 april. Bij deze
dag hoort een afbeelding van de Barmhartige Jezus, geschilderd naar het
voorbeeld dat zuster Faustina Kowalska verkreeg van Jezus Christus zelf, met
als tekst eronder: Jezus, ik vertrouw op U!
Zuster Faustina Kowalska werd door Jezus ingesteld als ambassadrice van zijn
Goddelijke Barmhartighied. "Ik wens", zei Jezus tot Faustina, "dat de eerste
zondag na Pasen het feest van de Barmhartigheid wordt. De priesters moeten
op die dag aan de zielen Mijn grote, ondoorgrondelijke barmhartigheid
verkondigen". Het evangelie van deze dag gaat over de verschijning van de
Verrezene in de zaal van het Laatste Avondmaal, en over de instelling van het
sacrament van boete en verzoening (beschreven in Joh 20,19-23).
 
De rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
Dit gebed dicteerde Jezus aan Zuster Faustina. Volgens de belofte van Jezus
zullen vooral zondaars en de stervenden bijzondere genaden ontvangen; het
is de laatste reddingsboei die aangereikt wordt aan de zondaars.
 
Het uur van Barmhartigheid
In dit uur (15u – het sterfuur van onze Heer) kwam de genade voor de hele
wereld. Barmhartigheid overwon de gerechtigheid. Jezus' wens is om in dit uur
Zijn bitter lijden te gedenken door het bidden van de rozenkrans van de
Goddelijke Barmhartigheid. U kunt ook dit gebed toevoegen voor de genade
van omkeer van een zondaar: O Bloed en Water uit het Hart van Jezus, dat
als bron van barmhartigheid voor ons stroomt, – ik vertrouw U.
 
Biba Propoková

Op zondag 12 april is er in de St.
Jozef en St. Martinuskerk een

"gewone Mis" om 10.00 uur voor
mensen die daar de voorkeur aan
willen geven boven de Byzantijnse

Liturgie.
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De geschiedenis

leren begrijpen
Sinds een aantal jaren verzorgt een
klein team de 4 mei herdenking in de
H.Hartkerk en de kranslegging bij het
monument aan de Beeklaan in De
Zilk. Met de herdenking van
gevallenen in De Zilk wil het comité
eer betonen aan hen die hun leven
hebben gegeven voor vrede in de
wereld en in Nederland. Het comité
onderhoudt contact met
diverse organisaties en personen.
Met elkaar dragen we zorg voor een
respectvolle herdenking.
Dit jaar vindt de herdenking plaats
op een maandagmorgen 4 mei. Het
comité is zoekende naar
personen die ons team willen
versterken en een rol willen oppakken
die recht doet.
Heeft u belangstelling voor de 4 mei
herdenking en wilt u ons team komen
versterken, neem dan contact op
met Bep van Haarlem of Jeanne
Ruigrok: jeanneruigrok2@gmail.com

Nachtelijke wake
Aansluitend op de viering van Witte
Donderdag wordt ook dit jaar in de
St. Agathakerk de traditionele
nachtelijke aanbidding gehouden bij
het rustaltaar. Daar wordt de ciborie
met het Heilig Sacrament bewaard
tot aan de Paaswake.
Met het begin van het Paastriduüm
volgen wij Jezus van de tafel van het
Laatste Avondmaal naar de Hof van
Olijven. In de hof klinkt Zijn
indringende vraag tot ons: “Ik ben
bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en
waakt met Mij.”
 
Wij nodigen iedereen van harte uit
om, direct na de viering of later in de
avond of nacht, voor kortere of
langere tijd aanwezig te zijn om te
waken en te bidden bij het Heilig
Sacrament, uitgesteld in de ciborie
op het rustaltaar. Even stil worden.
Even waken. Even bij Hem zijn.
Samen vormen wij zo een keten van
gebed.
De kerk blijft gedurende de hele
nacht geopend. Er zullen steeds
meerdere mensen aanwezig zijn,
zodat we samen deze uren van
gebed en stilte kunnen dragen.
Op Goede Vrijdag om 7.00 uur
besluiten wij de wake met het
gezamenlijk bidden van de Lauden,
het kerkelijk ochtendgebed.
Voelt u zich welkom om te komen
waken.
Wilt u helpen bij het invullen van het
rooster, zodat ieder uur bezet is?
Stuurt u dan een berichtje naar
arnold.vanberkel@gmail.com. Er
wordt daarna contact met u
opgenomen.

Expositie in 't Paus

Franciscus Huis
Heeft u slaap met hout in huis? Slaap
in hout is een schimmelsoort die voor
een eigen tekening in het hout zorgt.
Hier weet Bram de Jong alles van. Hij
heeft veel ervaring met hout en
metaalbewerking en zijn passie
hiervoor begon al heel jong. Hij
maakt prachtige houten
kunstwerken. Zijn echtgenote Cilia
maakt prachtige abstracte beelden
uit steen. Elk beeld heeft een eigen
verhaal.
Dinsdagochtend 21 april om 10.00
uur zijn zij beiden aanwezig in het PFH
en kunt u hun kunstwerken
bewonderen, maar ook persoonlijk
met hun in gesprek gaan.
Wij nodigen u van harte uit hierbij
aanwezig te zijn.
Voor de onkosten wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd.

Kroniek
 

Gedoopt 
25 januari

Markus van Haaster
8 februari

Liam van der Voort
15 februari

Isabella van Berkel Romijn

 
Overleden

1 december
Ali van Steijn – Warmerdam (97)

3 januari
Willem Stroombergen (92)

6 januari
Wim van der Zon (89)

7 januari
Leo van Klink (82)

11 januari
Joop Slobbe (92)

12 januari
Lenie Teeuwen – Frederiks (90)

16 januari
Rie de Groot – Zwetsloot (100)

19 januari
Aad Schrama (86)

24 januari
Theo van Dijk (92)

27 januari
Agatha Roozen-van Stein (87)

29 januari
Marie José van Boheemen-Janssens

(89)
6 februari

Ria Beelen – Slobbe (81)
4 februari

Grietje Kortekaas – van der Velde
(77)

9 februari
Peter Timmers (65)

10 februari
Wim Ruigrok (77)

11 februari
Gerda Wassenaar-van Dril (91)

12 februari
Guus Henkus (90)

15 februari
Lydia van Berkel – Verkaart (79)

16 februari
Theo Langeveld (86)

17 februari
Ruud van Haarlem (75)

18 februari
Cas Pater (74)

19 februari
Marius van Velzen (91)

21 februari
Henny Koot – Remmerswaal (88)

28 februari
Leny Oosterveer – Remmerswaal (98)

2 maart
Thomas Kret (92)

7 maart
Betty Tempel – Tullenaar (76)
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Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608

www.roelandjuweliers.nl

Landelijk erkend installateur

Kanaalstraat 155

2161 JE Lisse

0252 – 41 41 00

www.janvanderreijden.nl

info@janvanderreijden.nl

Maria Magdalena, Italië
Maria Magdalena werd geboren op 1 of 2 maart 1774. Zij
was een dochter van de markies van Canossa, die in de
Italiaanse stad Verona woonde. Ze was nog maar kind,
toen haar vader stierf en haar moeder hertrouwde. Maria-
Magdalena zag zich nu genoodzaakt voor het
huishouden te zorgen. 
Ondanks veel tegenwerking van de familie verliet ze in
1808 het ouderlijk paleis. Eerst werkte zij een paar jaar in
de ziekenhuizen van Venetië. Vervolgens ging ze met een
aantal gelijkgezinde vriendinnen wonen in de wijk San
Zeno, een van de achterbuurten van de stad Verona.  Dit
was het begin van een nieuwe zustercongregatie: de
Zusters van Liefde (Suore della Carità; ook wel naar de
stichteres Canossianerinnen genoemd). De vrouwen die
zich hierbij aansloten, hielden zich naast gebed vooral
bezig met de opvang van arme meisjes. Ze gaven ze
onderdak en godsdienstonderricht.
Paus Leo XII († 1829) gaf op 23 december 1828 zijn
officiële goedkeuring aan de Regel. Al tijdens haar leven
verrezen er huizen in Venetië en andere steden van Italië.
Nu zijn er over de hele wereld, zoals in China, India en
Groot-Brittannië.
Ze werd in 1941 door paus Pius XII († 1958) zalig
verklaard. Paus Johannes Paulus II verklaarde haar heilig
op 2 oktober 1988. Haar sterfdatum is 10 april 1835.

Hulp nodig?
De PCI is een instelling die een diaconale functie heeft
voor parochianen van een geloofsgemeenschap maar
ook voor mensen van buiten de
geloofsgemeenschap. Diaconie is omzien en hulp
bieden aan een ieder die dat nodig heeft. Vanuit
naastenliefde (= caritas) wordt de helpende hand
geboden. De PCI beschikt over middelen om mensen die
in nood zijn gekomen, of mensen die niet meer in
aanmerking komen voor regelingen vanuit de gemeente,
direct te helpen. Vooral op financieel gebied helpen wij
mensen die bij andere instanties niet meer terecht
kunnen. Dit kan in de vorm van een lening of schenking
zijn. Indien nodig doet de PCI soms ook aankopen om
mensen in nood te helpen.
Naast het financieel ondersteunen van mensen helpen
wij ook organisaties met humanitaire doelstellingen in
eigen land en daarbuiten. Maar zeker ook de regionale
instellingen vergeten wij niet! De PCI ondersteunt ook
verschillende projecten binnen de parochie.
 
De PCI bestaat uit vrijwilligers. Integere mensen die zich
vanuit hun geloofsovertuiging willen inzetten voor de
medemens. “Ik had honger en jij gaf mij te eten.” (Matt.
25, vers 35). Mensen in tijdelijke financiële nood
kunnen een hulpaanvraag doen. Deze zal uiterst
zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Uiteraard
kunnen ook organisaties en werkgroepen een beroep
doen op de PCI. Tevens is het mogelijk een aanvraag te
doen voor een ander.
 
De hulpaanvraag kan via e-mail gedaan worden. Maar u
kunt ook een briefje in de brievenbus van de pastorie
doen. Uiteraard mag u ook telefonisch contact opnemen
met een van de parochie secretariaten. Het secretariaat
zal de betreffende lokale PCI inlichten en wij zullen dan
contact met u opnemen. Mogelijk kunnen wij u de
helpende hand bieden. Misschien zijn wij dat laatste
(puzzel) stukje waar u op zoek naar bent…
 
PCI, afdeling De Zilk E-mail: pcidezilk@gmail.com
PCI, afdeling Hillegom E-mail: pcihillegom@gmail.com
PCI, afdeling Lisse E-mail: pcilisse@gmail.com
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Uitvaartverzorging 

Uitendaal
sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 

in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 

jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Heereweg 21, 2161 AC Lisse
0252 – 413 213
info@vanderputtenendunweg.nl
www.vanderputtenendunweg.nl

Houvast 
tijdens
hectiek

TEAM

uitvaartzorgbollenstreek.nl

 Het grote verschil
zit in de kleine details

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

 
0252 411 366

 24/7

15April 2026



Kerken open
St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

 
Mariakapel van de

H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

 
Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:

9.00 - 16.30 uur
 

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

 
Mariakapel Nassaustraat Lisse:

10.00 - 17.00
 

H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC Lisse
0252 - 211453

secengel@rkwb.nl
 

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986

St. Agathakerk
Heereweg 273
2161 BH Lisse
0252 - 413330

seclisse@rkwb.nl
 

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH Lisse

 
Bankrekeningnummer:

NL 86 RABO 03365 30 986
 

Centraal Secretariaat
Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B
2181 EA Hillegom

0252 - 418870
sec@rkwb.nl

 
Bereikbaar op werkdagen

van 08:30 tot 12:30 uur

Heilig Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252 - 515753
secdezilk@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 48 RABO 03881 15 009
 
St. Jozef en St. Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA Hillegom
0252 - 515000
sechillegom@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 42 RABO 03169 02 373

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:

www.kerkomroep.nl:
H.H. Engelbewaarderskerk

 
www.kerkdienstgemist.nl:

H. Hart van Jezuskerk De Zilk
 

Of te bekijken via:
www.youtube.com:

Parochie Heilige Willibrordus
(vanuit de St. Agathakerk en

de St. Jozef en St. Martinuskerk)
 

www.willibrordusbollenstreek.nl
 

Ziekenzalving of uitvaart:
06 - 33 86 59 55


