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Beste lezers,
Met dit nummer start een nieuw kerkelijk jaar en een nieuw thema. Dit jaar
willen het Thuis zijn meer uitwerken. Thuis zijn in je eigen huis, in de plaats
waar je woont en in de parochie waar je lid van bent. Wat voel je als
parochiaan? Wat voel je als je de kerk in komt? Voel je je thuis? Of moet dat
gevoel nog groeien?
We willen ook aandacht besteden aan mensen die geen thuis hebben.
Mensen die buiten de maatschappij staan en zich nergens thuis voelen.
Mensen die op de vlucht zijn en in een vreemd land op zoek moeten naar
een nieuw thuis.
Dat herinnert ons aan het verhaal van Maria en Jozef die hun huis in Nazaret
verlieten en op weg gingen naar Bethlehem. Daar was geen plaats voor hen,
er was alleen een verlaten stal. En zoals we allemaal weten, werd Jezus juist
daar geboren.
Wat kunnen wij doen voor mensen zoals Maria en Jozef? Bieden wij thuislozen
een warm en gezellig thuis? Dat is wellicht iets om deze dagen over na te
denken. De artikelen in dit nummer kunnen u daarbij helpen. De redactie
wenst u daarbij uiteraard veel leesplezier en inspiratie.
Maar bij dit (kerst)nummer wensen wij u vooral een zalig kerstfeest, een
prettige jaarwisseling en een voorspoedig 2026.
Marian Castenmiller

Van het bestuur:
Maarten Jan Groos
Mijn naam is Maarten Jan Groos. Ik
ben 58 jaar en werkzaam bij een
nationale financiële instelling in
Amsterdam. Ik ben 27 jaar getrouwd
met Astrid en we hebben geen
kinderen. Wel zijn Astrid en ik samen
15 jaar mentor- en bewindvoerder
van een bewoner van de
Hartekampgroep, in Heemstede,
geweest. Dit was een hele mooie
periode in ons leven.
In een heel ver verleden is mijn
grootvader vicevoorzitter van het
kerkbestuur van de Sint Martinus
Parochie in Hillegom geweest.
Daarbij was mijn grootmoeder zeer
actief, als penningmeester, in de
Elisabethvereniging. Mijn grootvader
is daarbij ook de oprichter van de
voormalige Paulus LTS in Hillegom
geweest.
Ik geloof sterk in de toekomst van de
kerk. De eerste christenen leefden in
Jerusalem en in Rome ook in kleine,
maar sterke bloeiende en groeiende
gemeenschappen. En hebben de
diverse zware stormen doorstaan. We
zullen net als hen missionair moeten
zijn. Om de boodschap van de liefde
van Jezus Christus en zijn kerk te
blijven verkondigen. En elkaar hierin

 
Binnen het kerkbestuur zal ik, de rol
van secretaris op mij gaan nemen.
Met de rol van secretaris heb ik
binnen de Lions-organisatie, waar ik
tevens lid van ben, veel ervaring.
Daar is het motto We-Serve. Mijn
persoonlijke levensmotto is; dien de
ander. Met deze rol hoop ik de
gemeenschap van de Heilige
Willibrordus Parochie te mogen- en te
gaan dienen. Zoals ook mijn
grootouders Gerritsen - Litjens dit heel
lang geleden gedaan hebben voor
de gemeenschap in Hillegom. Maar
dat was in de tijd van het rijke
Roomse leven. Die tijd komt niet meer
terug. Maar wat wel terug gaat
komen is een kerk van hoop- en
verbinding. Dat is ook Christelijke
rijkdom!
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Advent: Hoop in de wereld
De dagen zijn weer kort en de laatste herfstbladeren vliegen ons om de oren.
Het wordt kouder en guur. Juist in deze “gezelligste tijd van het jaar” ervaren
veel mensen juist kou, eenzaamheid, verdriet en financiële problemen.
Het is dan ook niet voor niets dat juist in deze periode van het jaar een aantal
feesten van heiligen een vaste plek hebben gekregen in de religieuze
beleving, maar ook in de folklore en zelfs de volksaard ven mensen. Denk
eens aan Sint Maarten; op 11 november trokken ook dit jaar weer kinderen
langs de deuren en zongen zij in de hoop snoep te vergaren of desnoods een
mandarijntje. Maar aanvankelijk waren het armen die al bedelend op deze
dag langs de deuren gingen in de hoop dat mensen, geïnspireerd door de
goedgeefse bisschop Martinus aka Sint Maarten, hen rijk bedeelde met
voedsel of geld.
 

En wat te denken van Sint Nicolaas. Op zijn feest ontvangen mensen
cadeaus, door (het inspirerende voorbeeld van) bisschop Nicolaas. Al in de
eerste helft van de 4de eeuw redde hij in Myra en omgeving jonge vrouwen
van de prostitutie door geld te geven, kocht hij slaven vrij en kwam hij op voor
onschuldig veroordeelden. In het verleden was het zo dat armen hun
schoenen bij de kerk plaatsten, zodat mensen er, namens st. Nicolaas, geld
of voedsel in konden doen.
En dan is er nog de heilige Lucia, die met name in Scandinavië langs de
huizen gaat om koekjes uit te delen met op haar hoofd een krans met
kaarsen als teken van het licht dat komen zal. Zo bracht zij in vroeger dagen
voedsel en aandacht naar arme gezinnen en eenzame mensen. En dan zijn
er ook nog de Drie Koningen in veel andere landen.
Deze feesten en hun gebruiken passen bij de Advent, een tijd van hoop en
verwachting. Dit jaar begint de advent op 30 november.

De Advent is tevens het begin van het nieuwe kerkelijk jaar. En dat is niet
zomaar!Wanneer de advent begint staan we stil bij de komst van Christus in
de wereld. Het is het begin van onze verlossing en daarom beginnen we ook
het nieuwe kerkelijke jaar.
In de Rooms-katholieke Kerk hebben we een driejaarlijks leesrooster. Deze
worden aangeduid met de niet heel inspirerende maar functionele namen:
jaar A, jaar B en jaar C. In deze drie jaar wordt dan een groot deel van de
bijbel gelezen in de liturgie. Deze advent beginnen we het A-jaar. In dit jaar
zullen we op de zondagen van de advent in het evangelie vooral horen over
een nieuw begin en alles wat daar bij hoort: Waakzaamheid, bekering, de
komst van de Heer en ten slotte de aankondiging van de geboorte van Jezus
door de engel aan Jozef. In alle vier de evangelieteksten kunnen we een
nieuw begin ontwaren en worden we opgeroepen écht een nieuw begin
mogelijk te maken.

Een nieuw begin betekent een nieuw perspectief. Het is een verlangend en
hoopvol uitzien naar betere tijden en omstandigheden. En hoezeer verlangen
we als wereldgemeenschap naar een wereld zonder oorlog, hoge kosten
voor boodschappen en individualisering. We beleven nu nog de laatste
maand van het Heilig Jaar van “Pelgrims van Hoop”. Laten we ons door storm
en duisternis, door kou en eenzaamheid vast houden aan elkaar en aan God
die ons nooit alleen laat en zelfs een van ons wordt in Jezus. Zo mogen we
hoopvol uitzien naar het Licht dat geboren wordt. Van harte wens ik u een
goede, mooie en inspirerende Advent!
 
Diaken Iwan Osseweijer
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In de komende jaargang zal telkens een artikel
verschijnen over wat we “de Katholieke Sociale Leer”
noemen. Dit klinkt heel strikt en streng, misschien. Het
woord “leer” roept bij veel mensen iets op van starheid,
regels en….dat vinden we doorgaans niet fijn.
 
Maar de Sociale Leer gaat eigenlijk over de onderwerpen
op het snijvlak van geloof en samenleving, met daarin
aandacht voor onze rol in het geheel.
 
De Katholieke Sociale Leer bestaat uit pauselijke brieven,
encyclieken en documenten over thema’s op het snijvlak
van geloof en samenleving. Het is geen vaste “leer” zoals
de Catechismus, maar een groeiende verzameling
teksten die nadenken over de sociale opdracht van de
Kerk. De grondslag ligt in de encycliek Rerum Novarum
van paus Leo XIII (1891), waarin hij sprak over sociale
rechtvaardigheid, arbeidersrechten en de uitdagingen
van de moderne tijd. Sindsdien wordt deze leer verder
ontwikkeld in nieuwe documenten van pausen.
 
Deel 1: De Hoop
In deze eerste aflevering wil ik een moment stilstaan bij
een van de drie Goddelijke deugden: de HOOP. Samen
met geloof en liefde wordt deze deugd genoemd door
Paulus in zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe.
Ergens las ik de volgende uiteenzetting van deze drie
deugden: In Jezus heeft God zich aan ons laten kennen
en tot ons gesproken, daarom hebben we geloof. In
Jezus heeft God de het kwaad neergeslagen en de dood
overwonnen, daarom hebben we hoop. In Jezus heeft
God zijn mateloze en onvoorwaardelijke liefde
geschonken en daarom beoefen we met overtuiging de
liefde. In deze laatste maand van het Heilig Jaar zijn wij
Pelgrims van Hoop geweest. Daarom leek het mij goed dit
aspect van de Katholieke Sociale Leer nog een keer
expliciet te bespreken.
 
We hebben hoop, omdat God in Jezus het kwaad en zelfs
de dood heeft overwonnen, zei ik zojuist. Het lijden, de
dood en de verrijzenis van Jezus Christus is de kern van
ons geloof. Zonder het geloof in de verrezen Heer is ons
geloof op niets gebaseerd. In de Eucharistie vieren we
immers dat de verrezen Heer ons tegemoet komt. We
ontvangen in de H. Communie de opgestane Heer. En
wanneer wij in liefde en uit barmhartigheid omzien naar
een medemens in nood is dat niet omdat we deze
persoon zielig vinden.

 
Iemand zielig vinden heeft iets afstandelijks. We zien
iemand en vinden het triest dat iemand in zo’n situatie zit.
Niet meer. Maar als christenen zou het anders moeten
zijn. Het leed van de ander moet ons raken. Het zou ons
hart moeten beroeren, zoals ook het hart van de
barmhartige Samaritaan geraakt werd. Hij zag het leed
van de mishandelde man, hij liet zich hierdoor raken en
kwam in beweging. De erbarmelijke situatie van de ander
raakte zijn hart. Zo ontstaat het woord “barmhartig”.
 
Nu zit het cruciale aspect van de hoop juist in dat in
beweging komen. Wanneer je in beweging komt om een
ander te helpen, dan doe je dat niet omdat je denkt dat
het toch geen zin heeft. Nee, je komt in beweging, omdat
je weet, gelooft dat het anders kan. Beter! En weten dat
het beter kan, hebben we op ultieme wijze gezien in de
opstanding van Jezus. Zelfs de dood heeft het laatste
woord niet; de Levende God overwint. Je zou kunnen
zeggen dat de hoop, de sleutel is die ons in beweging
brengt. We weten dat definitieve vrede bestaat, daarom
zetten we ons ervoor in. We weten dat in het Rijk van God
rechtvaardigheid heerst, daarom staan we op tegen
onrecht. We weten dat in Gods Koninkrijk voedsel en
drinken in overvloed is, daarom zetten we ons in om
hongerigen te voeden en dorstigen van drinken te
voorzien.
 
In deze tijd van het kerkelijk jaar speelt hoop ook een
belangrijke rol. We zien hoopvol uit naar de geboorte van
het Kind van Bethlehem, de Vredevorst. En we zien uit
naar de wederkomst van Christus, naar zijn Koninkrijk. We
zijn in verwachting van Hij die komen zal. Zoals in de
laatste zin van de Bijbel staat: “Kom, Heer Jezus!”
(Openbaringen 20,22)

Diaken Iwan Osseweijer

Geloof en samenleving:

De sociale leer van de Kerk in het ritme van het kerkelijk jaar
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Vanuit LT liturgie:

Missionaire parochie 
Door middel van deze weg willen we u een kleine terug- en vooruitblik geven
waar wij ons als leiderschapsteam mee bezig houden. We hopen u hiermee
te inspireren en hoop te geven op een toekomst waarin de kerk weer vol(ler)
zal zitten en de gemeenschap groeit. 
De afgelopen periode hebben wij een coördinatorenoverleg gehad voor de
werkgroepen binnen taakveld liturgie. Daarin hebben we de werkgroepen
onder andere op de hoogte gebracht van ons beleidsplan, waarin we zes
pijlers gepresenteerd hebben waar wij ons de komende jaren mee bezig
willen houden. Dat zijn: stilte voor aanvang van de mis, de liturgische
houdingen, een overzicht van het genre dat de diverse koren in onze
parochie zingen, repertoire voor familievieringen, geleide aanbidding en
liturgisch aanbod. Dezen zullen mettertijd aan u worden uitgelegd. Mocht u
geïnteresseerd zijn naar de inhoud van deze pijlers mag u natuurlijk altijd
contact met een van ons opnemen. Tevens hebben we de wens uitgesproken
dat we graag een kinder- en/of jongerenkoor willen hebben in de parochie.
Bent of kent u iemand die daarover wil meedenken met ons, dan gaan we
graag met u in gesprek.  
Verder hebben we in het overleg gesproken over samenwerking binnen de
parochie, dat het fijn is als werkgroepen van de vier kerken elkaar kunnen
ondersteunen en er meer verbinding tussen de locaties zal zijn.  
 
Missionaire parochie
Binnen LT liturgie, evenals binnen de andere taakvelden, blijft de missionaire
parochie belangrijk. Zo is Arnold van Berkel samen met de kapelaan en
diaken in oktober naar een bijeenkomst in Den Bosch geweest, dat ging over
de ontwikkeling in de GenZ generatie die zich steeds meer lijken te
interesseren in het katholiek geloof. In 2023, nog niet zo lang geleden, werd
een artikel gepubliceerd waarin stond dat de populatie die zich als Rooms-
Katholiek identificeert met tien procent gedaald was ten opzichte van tien
jaar eerder. Hoe mooi is het dan dat we nu mogen constateren dat de
jongeren steeds meer hun weg naar de kerk vinden! Ook binnen onze
parochie zien wij dat gebeuren: een paar maanden geleden zijn drie
jongeren gedoopt tijdens de Paaswake, en ook voor komend jaar hebben
zich al jongeren gemeld die katholiek willen worden. Recente onderzoeken uit
Engeland en Wales tonen aan dat binnen de kerk een verrassende groei is,
vooral onder jongeren.
Vanuit LT liturgie hopen we daar zo goed mogelijk op in te kunnen springen.
Vandaar dat een van de bovengenoemde pijlers liturgisch aanbod is,
evenals de wens voor een jongerenkoor. Zo hopen we in te kunnen springen
op de diverse leeftijdsgroepen die we in de vieringen zien.  
De kracht van de missionaire parochie is dat we door verbinding en
samenwerking kunnen uitgroeien tot een levendige parochie. Laten we er
met zijn allen voor zorgen dat iedereen welkom is en zich welkom voelt in de
kerk. Ziet u iemand die u nog niet eerder gezien heeft? Schroom niet om hallo
te zeggen of een praatje te maken.   
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Conferentie Missionaire Parochie 2026

Laat je inspireren!
Volgend jaar, op 12 en 13 maart wordt er in Veenendaal weer de Conferentie
Missionaire Parochie georganiseerd. Een bijzondere bijeenkomst waar
parochies uit heel Nederland samenkomen om zich te laten inspireren,
bemoedigen en toerusten in het werken aan een levende en missionaire
geloofsgemeenschap.
De jaarlijkse conferentie, die voor de vijfde keer wordt gehouden, heeft als
doel om parochies te helpen groeien in geloof, gemeenschap en missie —
drie pijlers die samen de basis vormen van een vitale kerk van vandaag.
Tijdens lezingen, workshops en vieringen wordt duidelijk dat kerk-zijn niet
alleen gaat om ‘onderhouden wat er is’, maar om vernieuwen, delen en
uitnodigen.
Ook vanuit onze H. Willibrordusparochie nemen we weer deel aan deze
conferentie. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben ons veel inspiratie
en nieuwe energie gegeven. Ideeën die we daar hebben opgedaan, zijn
inmiddels zichtbaar in onze manier van samenwerken, vieren en elkaar
ontmoeten.
De conferentie van 2026 is meerdaags en zal opnieuw waardevolle impulsen
geven voor de toekomst van onze parochie. Daarom nodigen we
parochianen van harte uit om mee te gaan. Meer informatie op de website
van de conferentie: missionaireparochie.nl. Meld u aan bij Arnold van Berkel:
arnold.vanberkel@gmail.com. Als we ons aanmelden voor 1 december 
krijgen we een vroeg-boek en/of groepskorting. Of volg de conferentie in
maart via (live)streams in een van onze parochiecentrums. We laten u nog
weten wanneer deze zullen zijn.
Samen bouwen we aan een parochie die leeft vanuit geloof, hoop en liefde –
een parochie met open deuren en warme harten.

Nieuwe leverancier van onze missaaltjes
Beste parochianen,
Velen van u maken wekelijks gebruik van het missaaltje dat u bij binnenkomst
in de kerk ontvangt: een vertrouwde hulp bij het meevieren van de
Eucharistie. Tot nu toe werd dit missaal geleverd door Uitgeverij Gooi en Sticht.
Tot onze spijt heeft deze uitgever laten weten te stoppen met de productie en
levering van de wekelijkse missaaltjes.
Dat betekent dat we als parochie op zoek zijn gegaan naar een goede en
betrouwbare opvolger. We zijn blij u te kunnen melden dat we een nieuwe
leverancier hebben gevonden: Berne Media, verbonden aan de Abdij van
Berne in Heeswijk. Berne Media staat bekend om haar zorgvuldige liturgische
uitgaven, eigentijdse vormgeving en duidelijke teksten die helpen om de
viering goed mee te beleven.
Voor u als kerkganger verandert er in de praktijk weinig: u zult het nieuwe
missaal vanaf 30 november, de eerste zondag van de Advent, in de kerk
aantreffen, met dezelfde vertrouwde structuur en lezingen van de zondag,
maar in een iets andere uitvoering.
Voor mensen die de Mis volgen via de livestream of de kerkomroep is het
mogelijk om de missaaltjes vooraf thuis bezorgd te krijgen, hiervoor kunt u
contact opnemen met het secretariaat (sec@rkwb.nl of 0252-418870).
We hopen dat u het nieuwe missaal met plezier zult gebruiken en dat het u
blijft helpen om met aandacht en verbondenheid de vieringen mee te
beleven.
 
Pastoraal Team, LT liturgie
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Kerstconcert Jubilate
Tegen de tijd van Kerst zijn het altijd drukke tijden voor het
Katwijks Christelijk Mannenkoor Jubilate. Om in de
kerstsfeer te komen bezoeken velen in deze donkere
tijden een concert waarin sfeer, zang en kerstmuziek
belangrijke ingrediënten zijn. Op vrijdag 19 december 
geeft het koor een kerstconcert in de H.H.
Engelbewaarderskerk te Lisse. Aanvang van het concert
is 20.00 uur. Entree vrij. Collecte aan de uitgang.

Dameskoor op kerstavond
Op Kerstavond zingt het dameskoor in de Mis van 22.30
uur in de St. Jozef & St. Martinuskerk, maar om de
kerkgangers alvast in de kerststemming te brengen heeft
het dameskoor besloten om rond 22.00 uur wat
Nederlandse kerstliederen te zingen. Dus schroom niet
om wat vroeger te komen en zing met ons mee.

Kindje wiegen
voor de allerjongste kinderen
Als je het kerstverhaal echt wilt beleven, kom dan op
Eerste Kerstdag naar de Engelbewaarderskerk. Zoals al
vele jaren spelen de allerjongsten onder ons het
kerstverhaal, van Maria en Jozef tot en met de schaapjes
in de wei. En wie weet is er dit jaar weer een baby’tje dat
kindje Jezus mag spelen. De spelers worden gekozen uit
het publiek, dus is het spannend wie dit jaar een engel of
een koning zal zijn. Voor kleding wordt gezorgd.
Het spel begint om 14.00 uur en het zal ongeveer een
half uur duren. Natuurlijk eten we na afloop beschuit
met muisjes en is er een gepaste verrassing voor alle
kinderen.
Alle leeftijden kunnen komen kijken en genieten van dit
eenvoudige spel door de 0 tot 4-jarigen.
Joke Beijk-Heemskerk
 
Of kom op Eerste Kerstdag om 12.30 uur naar de St. Jozef
& St. Martinuskerk in Hillegom, want hier zal Diaken Iwan
Osseweijer het Kindje wiegen begeleiden.
 

Kerstbrunch
Op tweede kerstdag willen we weer een
kerstbrunch organiseren in het Paus Franciscus Huis
in Lisse.
We vieren dan de geboorte van Jezus. We willen dit
samen vieren met iedereen uit de parochie.
We gaan dit vieren, door gezellig met elkaar
kerstliedjes te zingen en samen te eten.
Maar dan moet er wel ingeschreven worden. 
Aanvang 11.15 tot ongeveer 14.30  
aanmelden bij het  secretariaat via
telefoonnummer 0252 - 418870  of
via parochiekerst@gmail.com, vanaf 1 december.
met vermelding van Naam, Telefoonnummer en
aantal personen 
Er is plaats voor 40 personen  VOL = VOL 
De kosten van deze brunch worden geheel
vergoed door de PCI, grote dank hiervoor! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heeft u vragen over vervoer of eetgewoonten, stuur
dan een bericht of app even. Telefonisch ben ik
alleen in de avond beschikbaar.
André vd Lans  06 - 22808305 of
via avdlans55@gmail.com 
Ik neem dan later contact met u op.

Kerstsamenzang
Voor de 65e keer klinkt er feestelijke kerstzang in
Hillegom! Op donderdag 18 december om 19.30 uur
bent u van harte welkom in de St. Jozef en St.
Martinuskerk voor de traditionele Kerstsamenzang van de
Samenwerkende Kerken Hillegom.
Het koor “Voices of Bliss” uit Woubrugge zorgt voor een
sfeervolle muzikale avond met een afwisselend repertoire,
van gospel en praise tot klassiek en eigentijds. Natuurlijk
wordt er ook gezamenlijk gezongen: bekende
kerstliederen die het hart verwarmen.
 
Diaken Iwan Osseweijer zal een korte overweging houden
over het thema “Hoop in donkere dagen”. De
Samenwerkende Kerken van Hillegom nodigen iedereen
van harte uit om samen stil te staan bij de betekenis van
Kerstmis en om in zang en ontmoeting het licht van hoop
met elkaar te delen. De toegang is gratis. Na afloop is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of
thee. Kom meezingen, meebeleven en meegenieten,
want het belooft een warme en inspirerende avond te
worden!

Kerstmuziekavond
Net als vorig jaar, vindt er weer een Kerstmuziekavond
plaats in de St. Agathakerk en wel op zaterdag 20
december, aanvang 19.30 uur.
De avond zal worden opgeluisterd door optredens
van Canticum Novum en Cantorij van De Lichtkring,
beide o.l.v. Fabian Haggenburg; De Kasteelheeren o.l.v.
Geep Hollander; Jeugdsymfonieorkest Bloembollenstreek 
o.l.v. Bram Soentjens. De muzikale begeleiding op orgel
en piano wordt verzorgd door Johan Akerboom. De
optredens zullen traditiegetrouw worden afgewisseld met
samenzang van bekende kerstliederen. Het belooft ook
dit jaar weer een sfeervolle avond te worden, u komt
toch ook? De toegang is gratis, aan het eind zal er een
collecte zijn ter bestrijding van de kosten.

Vier Kerst met ons mee, u bent uitgenodigd!
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Liturgisch rooster: december 2025 
H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

Alle vieringen zijn Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld.

zaterdag 29 november

1e Zondag vd Advent

zondag 30 november

1e Zondag vd Advent

10.

zaterdag 06 december

2e Zondag vd Advent

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 07 december

2e Zondag vd Advent

10.00 Familiezondag 

Pastoor Bosma en Diaken

maandag 08 december

Maria Onbevl. Ontv.

19.00 Pastoraal team

zaterdag 13 december

3e Zondag vd Advent

zondag 14 december

3e Zondag vd Advent

10.

woensdag 17 december

Guldenmis

19.

zaterdag 20 december

4e Zondag vd Advent

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 21 december

4e Zondag vd Advent

10.00 Pastoor Bosma en Diaken

Projectkoor Gregoriaans

dinsdag 23 december

Viering v. Barmhartigh.

19.00 Woord en Gebed + 

Biechtgelegenheid

woensdag 24 december

Kerstviering van

Woord & Gebed

Kerstnachtmis

Kerstnachtmis

18.00 Familieviering

Diaken Osseweijer

Kinderkoor

20.30 Kapelaan Kuik

Ensemble Joy

18.00 Familieviering

Kapelaan Kuik

J. Loos & kinderkoor

22.30 Pastoor Bosma en Diaken

koor: Canticum Novum

donderdag 25 december

Kindje wiegen

10.00 Pastoor Bosma 10.00 Kapelaan Kuik

koor: Canticum Novum

10.

vrijdag 26 december

St. Stefanusfeest

10.00 Pastoraal team

Deum Fidentes 

zaterdag 27 december

Feest H. Familie

zondag 28 december

Feest H. Familie

10.

Eucharastievieringen: iedere donderdag om 9.00 uur

Ac

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur

- ie

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar
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St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

er 19.00 Pastoor Bosma

Actaeakoor

10.00 Pastor van Eijk en Diaken

Parochiekoor

r

er

r 19.00 Pastoor Bosma

koor: ICA

10.00 Kapelaan Kuik

Diaken Osseweijer

ber 19.00 Pastoraal team

r

en

r

ber

18.00 Familieviering

Pastoor Bosma

20.00 Poolstalige Nachtmis

Pastoor Trypuc

22.30 Kapelaan Kuik

Dameskoor

20.30 Pastoor Bosma en Diaken

Actaeakoor

ber 10.00 1 Pastor van Eijk en Diaken

Parochiekoor

12.30 Diaken Osseweijer 14.00 Joke Beijk

r 19.00 Pastoor Bosma

koor: ICA

10.00 Kapelaan Kuik

Diaken Osseweijer

iedere woensdag om 9.00 uur

Actuele informatie  via weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl 

en andere sociale media

n - iedere vrijdag om 9.00 uur

Vijf minuten stilte vóór de viering
Een moment om ons hart voor te
bereiden op de ontmoeting met

Jezus.
In ons dagelijks leven worden we

vaak omringd door geluid en drukte.
Juist daarom is het kostbaar wanneer

we, bij het binnengaan van onze
kerk, mogen ervaren dat er ruimte is

voor rust, gebed en inkeer.
Om ons werkelijk voor te bereiden op
de ontmoeting met Onze Lieve Heer
in de Eucharistie, willen we in onze
parochie meer bewust aandacht
geven aan stilte in de kerk vóór

aanvang van de viering.
In de sacristie is het al gebruikelijk dat

er rust heerst, zodat priester en
misdienaars zich in stilte kunnen

voorbereiden. Mede op verzoek van
parochianen willen wij dit nu ook

doortrekken naar de kerk zelf, zodat
alle kerkgangers in alle rust hun hart
kunnen richten op de viering en de

ontmoeting met God.
Vanaf de eerste zondag van de
Advent zal de lector een aantal
minuten vóór aanvang van de
viering de mededelingen doen.

Daarna vraagt hij of zij de
kerkgangers om zich in stilte voor te
bereiden. De organist speelt vanaf

dat moment geen muziek, of slechts
heel zacht, zodat er daadwerkelijk

gelegenheid is om ons voor te
bereiden. Dit is een kostbaar moment

om innerlijk tot rust te komen, los te
laten wat ons bezighoudt en ons

bewust te openen voor wat God ons
in de viering wil schenken.

Samen creëren we zo een sfeer
waarin iedereen de kans heeft om in
stilte te bidden, tot zichzelf te komen

en zich voor te bereiden op het
ontvangen van de Heer. Laten we

elkaar helpen om deze stilte te
bewaren en zo de viering nog

intenser te beleven.
 

Namens het pastoraal team en LT
liturgie, Arnold van Berkel
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Liturgisch rooster: januari 2026
H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

Alle vieringen zijn Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld.

donderdag 01 januari

Hoogfeest Maria

10.00 Pastoraal team

Deum Fidentes 

zaterdag 03 januari

Openbaring des Heren

19.00 Kapelaan Kuik 17.00 Jongerenmis 

Bisschop met PT

zondag 04 januari

Openbaring des Heren

10.00 Pastoor Bosma en Diaken

koor: Canticum Novum

zaterdag 10 januari

Doop van de Heer

zondag 11 januari

Doop van de Heer

10.

zaterdag 17 januari

2e Zondag dh jaar

19.00 Kapelaan Kuik

zondag 18 januari

2e Zondag dh jaar

10.00 Pastoor Bosma

koor: Canticum Novum

zondag 18 januari

oecumenische viering

16.00 gebedsweek vd eenheid

Dominees en Pastoraal team

woensdag 21 januari

oecumenische viering

19:30 oecumenische Vespers

Pieter Clemens

zaterdag 24 januari

3e Zondag dh jaar

zondag 25 januari

3e Zondag dh jaar

10.

Da

zaterdag 31 januari

4e Zondag dh jaar

19.00 Kapelaan Kuik

zondag 01 februari

4e zondag dh jaar

10.00 Agathapatroonsfeest / 

familie zondondagl

Pastoor Bosma en Diaken

koor: Canticum Novum

maandag 02 februari

Opdr vd Heer/Maria 

lichtmis

19.00 met zegening van kaarsen

Pastoraal team

iedere donderdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Ac

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

- ie

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Week van Gebed voor Eenheid van Christenen 2026
Van 18 tot en met 25 januari vindt de Gebedsweek voor Eenheid van Christenen plaats met als thema: Één van
Geest (Ef. 4, 1-13). Die week vinden er een aantal oecumenische vieringen plaats in de parochie. In Lisse:
- Zondagmiddag 18 januari om 16.00 uur in de St. Agathakerk: Startviering met leden van het pastoraal team en       
   enkele dominees uit Lisse.
- Woensdagavond 21 januari om 19.30 uur in de St. Agathakerk: Oecumenische Vesperviering.
 
Voor de viering(en) in Hillegom verwijzen we u naar onze website (willibrordusbollenstreek.nl), want deze data waren
nog niet vastgesteld bij het ter perse gaan van deze editie.
 
U bent van harte welkom om mee te vieren en te bidden voor de eenheid onder de christenen!
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Aanbidding
Aansluitend aan de doordeweekse
Missen ongeveer 10 minuten, in alle

kerken.
Elke vrijdagavond tussen 19.00 en

21.00 in de St. Agathakerk.
 

Kom binnen wanneer u wilt, en blijf
zolang u wilt. De Heer is blij met uw
komst, ook als u er maar eventjes

bent...

Koffie na de Mis
Koffie, thee of limonade.

St. Jozef en St. Martinuskerk
Na elke zondagsmis, en elke

vrijdagochtend.
Heilig Hart van Jezuskerk

Na elke zaterdagavondmis, en elke
derde donderdagochtend van de

maand.
H.H. Engelbewaarderskerk

Na de eerste zaterdagavondmis van
de maand, en elke
woensdagochtend.

St. Agathakerk
Na elke zondagsmis en elke

dinsdagochtend.

Thuiscommunie
Wanneer u de H. Communie thuis

zou willen ontvangen, kunt u hiervoor
contact opnemen met het centraal

secretariaat:
telefoon 0252 418 870 of

email: sec@rkwb.nl.

Uitnodiging
Als parochie vormen we een

gemeenschap. Een gemeenschap
die samenkomt in een van onze

kerken. Maar wij maken al deel uit
van die gemeenschap voordat we
de kerk binnenstappen. Een mooie
uiting van die gemeenschapszin is

het uitnodigen van mensen om met
ons mee te gaan. Mensen die anders
misschien niet naar de kerk zouden
gaan. Omdat ze niet durven, omdat
ze niet op het idee komen, of omdat

ze niet meer in staat zijn om
zelfstandig naar de kerk te gaan.

 
Kijkt u rond in uw omgeving?

Wie kunt u uitnodigen?

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

ri

en

19.00 Pastoor Bosma

10.00 Familiezondag

Kapelaan Kuik en Diaken

ri

19.00 Pastoor Bosma

10.00 Kapelaan Kuik

Dameskoor

ri en

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Actuele informatie  via weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl 

en andere sociale media

n - iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur

Retraite van Pastoraal Team
Van maandag 5 januari tot en met

woensdag 7 januari gaat het
Pastoraal Team gezamenlijk op

retraite, daardoor zullen de
doordeweekse Missen van

maandagavond en dinsdagochtend
(in de St. Agathakerk), en de Mis van

woensdagochtend (in de HH
Engelbewaarderskerk) deze week

helaas vervallen.
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In memoriam mevrouw Mallo
In het vorige nummer van de
Wil'skracht stond een interview met
mevrouw Alida Mallo. Zij was
een bewoonster van Berkhout en
bijna 100 jaar. Op 16 oktober jl is
mevrouw Mallo overleden.
Zelf heeft zij het interview niet meer
kunnen zien, maar had ze dat wel
gedaan, dan had ze vast gezegd
dat het goed was. Zo was ze wel.

Bij de najaars kledingactie van SAM's in onze parochie is het

volgende ingezameld: Hillegom 1200 kilo, De Zilk 400 kilo en Lisse 800

kilo. Dank aan iedereen voor hun bijdrage aan deze geslaagde

actiedag.

"Iene miene mutte"
Vrijwel iedereen kent het versje van het schoolplein,
waarbij je soms als kind werd buitengesloten. Wie niet
mocht meedoen stond aan de kant en keek toe. Op het
schoolplein maakte het toen veel uit of je populair was, of
dat je net buiten de boot viel. De keuze van de leider was
toen immers bepalend. Laten we wensen dat we
allemaal dit jeugdtrauma te boven zijn gekomen.
Ook vandaag nog zijn er volwassen mensen die zich niet
gekend voelen of het niet aandurven om met anderen
een praatje te maken. Soms staan zij sociaal aan de
kant, maken weinig of geen deel uit van de samenleving,
of hebben weinig vertrouwen in andere mensen en
instanties.
“Leven in de Marge ‘is een begrip. Het gaat om mensen
die zich eenzaam en/of buitengesloten voelen. Dat geldt
voor 7% van de Nederlanders. Dit zijn mensen die minder
actief deelnemen aan het sociale leven, zoals aan clubs,
verenigingen en vrijwilligerswerk. Het kan iedereen
overkomen, maar het komt vaker voor bij ouderen,
mannen, mensen die niet in Nederland geboren zijn
en mensen met een lager inkomen. Vaak gaat het om
eenzaamheid en het gevoel er niet bij te horen. Laten we
waken voor sociale isolatie in de meest voorkomende
betekenis.
 
Jeanne Ruigrok

Tollenaar
In de tijd van Jezus werkte Matteüs
als tollenaar in Kafarnaüm. 
Als belastingambtenaar had hij een
slechte reputatie omdat hij voor de
Romeinen werkte en werd daarom
als verrader beschouwd. Hij leefde
aan de rand van de gemeenschap,
gehaat door zijn eigen volk en het
enige wat hij nog had was zijn geld.

 
Roeping
Dat veranderde toen Jezus zijn
geldtafeltje passeerde, naar hem
keek en zei: "Kom, volg mij."
Hij stond op en volgde Hem.
(Matteüs 09,09-10). Matteüs
behoorde tot de twaalf apostelen
die door Jezus zelf waren uitgekozen.
 
Feestmaal
Volgens het Lucas-evangelie richtte
Matteüs na zijn roeping een
feestmaal aan, waarbij Jezus tot
afkeer van de schriftgeleerden
samen at met tollenaars en
zondaars.
En toen Jezus dit hoorde, zei Hij tot
hen: Zij die gezond zijn, hebben geen
arts nodig, maar zij die ziek zijn wel.
Ik ben niet gekomen om
rechtvaardigen te roepen, maar
zondaars. (Matteüs 9:13)

 
Apostel en Evangelist
Volgens de oudste verhalen is hij de
schrijver van het eerste evangelie.
Hij zou na Pinksteren naar Ethiopië
gegaan zijn om daar het evangelie
van Jezus te verkondigen. Hij werd
daar voor het altaar gedood met
een zwaard of hellebaard.
 
Gedachtenis
Zijn gedachtenis wordt als
apostelfeest gevierd
op 21 september (westerse kerk),
9 oktober (Arabische & Koptische
liturgie), 16 november (oosterse kerk)
en 16 december (Griekse liturgie).

Afbeelding: eigen interpretatie
Matteüs naar voorbeeld uit 
The Chosen serie
door D. Hogendijk  
Tekst: Biba Prokopová

Heilige Matteüs: Apostel en Evangelist
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Grenzeloos: Eén in Christus

Kerst in Polen en in Nederland

 
Olivia Osiewazc
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Eén in Christus: verhalen van echte mensen

Geen plaats in de herberg
We kennen allemaal het kerstverhaal: De zwangere Maria
moet samen met Jozef op reis naar Bethlehem. Eenmaal
daar aangekomen, is er geen plaats in de herberg, dus
zoeken ze onderdak in een stal. Na de bevalling krijgt het
jonge gezinnetje kraambezoek van een paar herders, en
daarna moeten ze vluchten naar Egypte omdat de
koning het leven van hun pasgeboren kindje bedreigt.
 
We kunnen een geromantiseerd beeld hebben bij dit
verhaal. Maria op een schattig ezeltje, Jozef die voorop
loopt. Maar valt ons bij dit beeld op hoe weinig bagage
de twee bij zich hebben? Ze verlaten hun huis in Nazareth
met het idee er een paar dagen later weer terug te keren,
hooguit twee weken. Waarschijnlijk hadden ze erop
gerekend dat ze in Bethlehem een fatsoenlijke
slaapplaats zouden vinden, maar wat begon als een
eenvoudige reis, sloeg om in een gigantisch avontuur.
Hoe moet dat geweest zijn? Van het ene op het andere
moment huis en haard moeten verlaten, nauwelijks
bagage, geen idee waar je die nacht kunt slapen, je heil
moeten zoeken in een ander land?
 
In gesprek met iemand die het meemaakt
Voor deze editie heb ik gesproken met Pascal, die weet
hoe het is om weggestuurd te worden bij de
spreekwoordelijke herberg, en zich te behelpen wat
betreft een plekje om te slapen. Hij heeft al een hoop
meegemaakt, en hij werkt er nu hard aan om zijn leven
op de rit te krijgen. Om te voorkomen dat potentiële
toekomstige werkgevers dit verhaal als eerste
tegenkomen wanneer ze gaan googlen, laten we Pascals
achternaam en een aantal persoonlijke details hier weg,
zodat hij zijn verhaal kan delen wanneer hij daar zelf aan
toe is.
 
Het gezin waarin hij was opgegroeid was stressvol
geweest. Niet qua spullen, maar qua emoties, begrip,
zorg voor elkaar. Als tiener had hij gevoeld geen andere
keus te hebben dan op zichzelf te gaan wonen. Als 15-
jarige middelbare scholier kwam hij in een soort
studentenhuis terecht (maar dan met kansarme mensen
die in of tegen het criminele circuit zaten). Hij was volledig
op zichzelf aangewezen: geld verdienen, boodschappen
doen, wassen. Alles. Hij had een dak boven z’n hoofd, en
de omstandigheden voelden er minder slecht dan bij z’n
vader of z’n moeder, maar een ‘thuis’ waar je je veilig en
geborgen voelt, nee, dat was het niet…
 
Met hard werken was het Pascal gelukt om te studeren,
een eigen bedrijf op te bouwen, en een gebalanceerd
leven te leiden. Maar dat mooie leven nam een
vervelende wending. Hij was al jaren, in zijn ogen:

gelukkig, getrouwd en hij probeerde een goede vader te
zijn voor hun dochters, toen zijn vrouw wilde scheiden. De
boodschap van zijn vrouw dat ze wil scheiden werpt
Pascal terug naar dat jeugdtrauma. In deze super
stressvolle situatie kiest Pascals lijf voor de stressreactie
‘vluchten’. Achteraf valt er van alles te beredeneren,
maar wanneer je je (onbewust) bedreigd voelt, kiest je
lichaam: vechten, vluchten, bevriezen of pleasen. Zonder
lang na te denken pakt hij een paar spullen, en verlaat
het huis. “Ik had toen géén idee dat ik geen huis zou
kunnen vinden voor mezelf. Ik had er op dat moment niet
bij stilgestaan hoe moeilijk dát zou gaan worden.” Pascal
vindt enkele tijdelijke oplossingen voor woonruimte, en
ondertussen probeert hij zijn eigen bedrijf nog te laten
draaien, waarvoor hij regelmatig op reis moet naar een
Afrikaans land. Even overweegt hij om daar permanent te
gaan wonen, want daar kan hij wel een huisje kopen. “Ik
begrijp de lokale cultuur daar, ik ken er een hoop leuke
mensen, maar sinds de scheiding had ik weinig contact
met m’n dochters. Zij woonden bij hun moeder dus hun
loyaliteit ligt automatisch bij haar, en achteraf kan ik ook
wel zien dat ik niet altijd perfecte vader voor ze was
geweest, ondanks het feit dat ik zó m’n best deed om het
beter te doen dan mijn eigen ouders. Het deed me pijn
dat we elkaar niet spraken, en ik wilde die drempel voor
hen niet nog verder verhogen door duizenden kilometers
verderop te gaan wonen, dus ik accepteerde uiteindelijk
het risico van dakloosheid in plaats van een huis te kiezen
op grote afstand tot mijn kinderen.”
 
Donkere tijd
Wat volgt is een periode van verhuizingen, eigenlijk:
‘verplaatsingen’: van vakantiehuisje naar huur op een
ongeschikte plek, van overnachten op z’n bootje tot
slapen in de auto, en ook de dak- en thuislozenopvang in
Leiden. Geen gemakkelijke tijd, maar Pascal is
vastberaden om door te zetten. Maar dan gaat het ook
nog mis met zijn bedrijf. Botte pech, en ineens stapelen
de schulden zich op. Nu is het niet langer een kwestie van
het niet kunnen vínden van woonruimte, maar nu is de
financiële stress ook niet langer te negeren. Hij glijdt
langzaam weg in een depressie. De controle over zijn
leven glipt langzaam tussen zijn vingers door, en hij glijdt
nog verder weg in de depressie. Een groot deel van zijn
persoonlijke spullen is hij al kwijt, nu raakt hij ook zijn
identiteit als ondernemer kwijt, geen geld meer voor zijn
hobby’s, hij is geen echtgenoot meer, en zijn vaderrol
vervaagt steeds verder. In deze vicieuze cirkel lukt het niet
meer om rationeel te denken, om het grotere plaatje te
blijven zien, om hoop te houden. “Ik wil mijn dochters niet
achterlaten, maar ik denk vaak aan het einde. Ik wil het
niet, maar ik ben bang dat ik mezelf niet tegen kan
houden.” Ik zie de pijn op zijn gezicht.

14 Wil'skracht



 
Na een opname in de geestelijke gezondheidszorg komt
Pascal terecht op een kamer in het Vriendenhuis in het St.
Agathaklooster. De vergelijking met de schaapstal in
Bethlehem ligt in deze tijd van het jaar voor de hand. Hij
heeft er een dak boven zijn hoofd, en daar is hij
dankbaar voor, maar het is er vaak rumoerig en de
‘schaapjes’ kunnen elkaar behoorlijk op de zenuwen
werken. “Als bewoners van dit Vriendenhuis hebben we
allemaal een verhaal, een rafelrandje, dus ik weet dat ik
van hen niet mag verwachten dat ze zich als
voorbeeldige huisgenoten opstellen, maar als ik dan
weer een nacht slecht slaap vanwege een luidruchtige
buurman, dan ben ik blij dat ik m’n auto nog heb.”
“Zodat je weg kunt?” vraag ik. “Ja, dan kan ik altijd nog in
m’n auto gaan slapen.” Alleen al het feit dat hij die
mogelijkheid heeft, geeft wat rust. Het gevoel zelf te
kunnen kiezen, zelf dingen in de hand te hebben. Niet
slechts overgeleverd te zijn. Zijn auto geeft hem ook de
kans om vrienden te bezoeken, die over het hele land
wonen. Terwijl hij beschrijft wat zijn auto voor hem
betekent, zie ik het effect in zijn ogen.

 
Graankorrel
Ik vertel over een tekening die ik gemaakt heb toen ik
zonder werk maar met een burn-out en een depressie
thuis kwam te zitten. In de bijbel vertelt Jezus dat een
graankorrel in de aarde moet vallen en ‘moet sterven’,
voordat hij kan uitgroeien en vruchten voort kan brengen.
In de aarde is het donker. Het is koud. Het is nat. Maar
toch gebeurt er iets. Al voordat er bovengronds iets te
zien is, begint de graankorrel een worteltje te vormen. Om
zich te ankeren. Om zich te voeden. IK heb het gevoel dat
er bij mij inmiddels een paar blaadjes boven de grond
staan. Het gaat langzaam, en ik zou willen dat ik al op
zou kunnen bloeien, maar sommige processen hebben
hun eigen tempo... “Zou er bij jou al een worteltje kunnen
groeien, Pascal?” vraag ik voorzichtig.
 
Woonruimte
Wat hoopt Pascal voor de toekomst? Op het moment dat
ik de vraag stel, weet ik al dat het geen goede vraag is.
Pascal gebruikt medicijnen om de scherpe randjes van
de depressie af te halen, maar hij wacht nog op de
daadwerkelijke hulp van een psycholoog voor de
behandeling van zijn trauma’s. Mensen met een
depressie voelen zich onzeker, hulpeloos, rusteloos,
machteloos, hopeloos. “Wat zou er moeten gebeuren om
je vooruit te helpen?” vraag ik in de herkansing. Samen
komen we tot twee componenten: woonruimte waar
Pascal zich veilig kan voelen en waar hij tot rust kan
komen. En hulp van een psycholoog om zijn
jeugdtrauma’s te verwerken en daarmee mentaal sterker
te worden. Makkelijker gezegd dan gedaan. De
wachtlijsten voor beide zijn lang, en voor beide geldt dat
er wel een goed gevoel moet zijn. Pascal heeft nare
associaties met flatgebouwen, met name met de galerij,
en vermijdt dat soort gebouwen hartgrondig. Toch is dat
wel het type woonruimte waar hij de meeste kans op
maakt als alleenstaande; eengezinswoningen heten niet
voor niets zo… “Ik zou het liefst in het buitengebied
wonen, ik ben van huis uit een buitenmens, daar kom ik
het meest tot rust, en ik vermoed dat rust en een gevoel
van veiligheid en stabiliteit al heel veel goeds zouden
doen voor mijn geestelijke gezondheid, maar ook
woonruimte boven een winkel, schuur of bij een
bedrijfspand zou al fijn zijn.” “Je bent dankbaar voor het
Vriendenhuis, maar een andere plek is toch al snel beter
dan dit?” vraag ik. “Inderdaad. Inderdaad.” Een kerststal
is leuk, maar een echt thuis is beter.
 
Wilt u Pascal helpen? Neem contact op via
wilskracht@rkwb.nl, dan brengen wij u met hem in
contact.
 
Renée van der Salm
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“Gekras in was”
in het Paus Franciscus Huis, ofwel de Victoriaanse
ontwikkeling van de spreekmachine.
Met louter mechanische middelen wist Edison in de 19de
eeuw voor het eerst de menselijke stem te reproduceren.
Hij noemde het de fonograaf en het werd het speeltje
van de hogere kringen. De rage duurde tot aan WO1.
Toen was het afgelopen.
Dinsdagochtend 20 januari om 10.00 uur, maakt u
samen met, parochiaan en hobbyist van fonografie, dhr.
Jaap Wieringa een reis naar het verleden en geeft hij een
demonstratie van een aantal antieke fonografen.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Adriaan, Anneke en Piet

Onkruid vergaat niet (helaas!)
Iedere maandagochtend is een heel klein groepje
mensen aan het werk op het St. Martinuskerkhof
Zij harken en schoffelen en ruimen blad op het St.
Martinuskerkhof op. Het kerkhof, waar hun familie ligt
begraven, verzorgen zij al heel veel jaren. Adriaan
Frederiks is al 87 jaar oud maar werkt nog steeds met veel
plezier mee. Toch zou het heel fijn zijn als het kleine
groepje wat aanvulling krijgt. Want onkruid kun je
afschoffelen, helemaal vergaan doet het nooit. Het is
geen zwaar werk maar geeft veel voldoening. En bij een
lekker kopje koffie, om 10 uur op de pastorie is er tijd en
gezelligheid om even bij te praten. Heeft u zin om op
maandagochtend te komen helpen? Loop dan gewoon
eens het kerkhof op en maak eens kennis op
maandagochtend. Je bent van harte welkom!

“Multicolored Climbers”
Reuzenbol bij het Paus Franciscushuis
Sinds enige tijd prijkt voor het Paus Franciscushuis in Lisse
een kleurrijk kunstwerk: de reuzenbol "Multicolored
Climbers" De beschilderde tulpenbol toont in levendige
kleuren talloze figuren die omhoog klimmen: mensen in
beweging, elk met een eigen kleur en richting. Het werk
symboliseert de diversiteit en verbondenheid binnen onze
samenleving.
De bol maakt deel uit van het kunstproject "GIANT TULIP
BULBS" van de Gildemeesters Bollenstreek, waarin
kunstenaars uit de regio de tulp gebruiken als symbool
van trots, groei en saamhorigheid. "Multicolored
Climbers" werd in maart 2024 onthuld bij het
gemeentehuis van Lisse en is door de gemeente
geadopteerd.
De gemeente heeft het kunstwerk nu in bruikleen
gegeven aan de parochie, zodat het voor het Paus
Franciscushuis een nieuwe plek heeft gekregen (zonder
kosten voor de parochie). Een prachtig gebaar van
verbondenheid vanuit het bestuur van onze gemeente.
Wij zijn hen hiervoor zeer dankbaar.
De kleurrijke klimmers herinneren ons eraan dat ieder
mens, met eigen talent en achtergrond, bijdraagt aan
het geheel: samen op weg, in geloof, hoop en liefde.
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Adventsactie 2025

Creatief de Advent starten

Groenworkshop in Hillegom
Aan het begin van de Adventstijd houden we in Hillegom
een groenworkshop waarin we "Adventstaarten" gaan
maken. Dit zal komende zaterdag 29 november zijn, van
10.00 uur tot 12.00 uur in het Willibrordushuis.
Wij zorgen voor alle materialen, een kopje koffie en wat
mooie bezinnende woorden. De bijdrage voor de
onkosten is 7,50 euro p.p.
Dit weekend is er dan ook de mogelijkheid om jouw taart
(of Adventskrans) te laten zegenen door de voorganger
in de vieringen op zaterdagavond of zondagochtend.
Graag nodigen we je nog voor deze workshop uit! Heb je
interesse om te komen, bel of app dan nu met Yvonne
Visser: 06-27820175.

Kerkbalans 2026 komt eraan:
Geef vandaag voor de kerk van morgen
In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar “Geef voor
de kerk van morgen”. Tijdens deze actie krijgen alle leden van onze
parochiegemeenschap een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage.
We hopen dat we ook in 2026 weer op u mogen rekenen!
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote
waarde. Het is een plek waar we God en elkaar ontmoeten.
Daarom is een kerk meer dan een stapel stenen, het is het huis van een
actieve geloofsgemeenschap waar iedereen terecht kan voor steun of een
luisterend oor. Het geloof verbindt ons en versterkt ons in onze christelijke
opdracht om de mensen die onze steun nodig hebben te helpen.

Maar dat alles kost geld daarom vragen wij aan u om vandaag te geven om
de kerk van morgen mogelijk te maken. In onze parochie gaan ruim 200
vrijwilligers de laatste twee weken van januari weer op pad om voor hun
plaatselijke kerken de Actie Kerkbalans 2026 onder uw aandacht te brengen.
Zo zijn het ook hier de vele enthousiaste vrijwilligers die deze actie dragen.
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen  waar ze al eeuwenlang
voor staat. Op naar de kerk van morgen.
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage en alle vrijwilligers alvast
bedankt voor hun inzet!
 
Werkgroep Kerkbalans

Kronieken
Overleden

Rectificatie: 2 oktober
Lenie Nulkes – van der Hulst ( 96)

 
6 oktober

Joanna Vos - Flux (93)
8 oktober

Carla Kors-Brederode (88)
8 oktober

Joke van Graven – Koomen (91)
20 oktober

Leo Mense (87)
26 oktober

Els Seijsener (61)
4 november

Herman Smit (95)

Koester een kind, bouw mee aan morgen
Overal ter wereld groeien kinderen op die niet de kansen krijgen waar ze
recht op hebben. Kwetsbare kinderen die aan de zijlijn staan. Omdat ze
anders zijn. Omdat hun familie in de marge leeft en omdat iedere dag een
strijd is om te overleven. De 60e Adventsactie-campagne staat stil bij deze
kinderen.
 
Maak van de 60e verjaardag van Adventsactie een groot feest!
U kunt ervoor zorgen dat Adventsactie de 60e verjaardag met zoveel mogelijk
kinderen kan vieren! Doe mee via de collecte in de kerk of rechtstreeks op
www.adventsactie.nl.

Ontbijtje met bezinning
Om samen even na te denken over het thema van de
Vastenaktie, organiseren we op 13 december a.s. tussen
9.00 en 11.30 uur een ontbijt met bezinning in
het Willibrordushuis in Hillegom.
Een vrijwillige bijdrage is welkom en komt ten goede aan
de landelijke Adventsactie
Aanmelden graag vóór 8 december a.s.
via ltdiaconie@rkwb.nl of door uw gegevens in te vullen
op het inschrijfformulier dat achter in de St. Jozef en St.
Martinuskerk ligt.
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Landelijk erkend installateur

Kanaalstraat 155

2161 JE Lisse

0252 – 41 41 00

www.janvanderreijden.nl

info@janvanderreijden.nl

Hulp nodig?
De PCI is een instelling die een diaconale functie heeft
voor parochianen van een geloofsgemeenschap maar
ook voor mensen van buiten de
geloofsgemeenschap. Diaconie is omzien en hulp
bieden aan een ieder die dat nodig heeft. Vanuit
naastenliefde (= caritas) wordt de helpende hand
geboden. De PCI beschikt over middelen om mensen die
in nood zijn gekomen, of mensen die niet meer in
aanmerking komen voor regelingen vanuit de gemeente,
direct te helpen. Vooral op financieel gebied helpen wij
mensen die bij andere instanties niet meer terecht
kunnen. Dit kan in de vorm van een lening of schenking
zijn. Indien nodig doet de PCI soms ook aankopen om
mensen in nood te helpen.
Naast het financieel ondersteunen van mensen helpen
wij ook organisaties met humanitaire doelstellingen in
eigen land en daarbuiten. Maar zeker ook de regionale
instellingen vergeten wij niet! De PCI ondersteunt ook
verschillende projecten binnen de parochie.
 
De PCI bestaat uit vrijwilligers. Integere mensen die zich
vanuit hun geloofsovertuiging willen inzetten voor de
medemens. “Ik had honger en jij gaf mij te eten.” (Matt.
25, vers 35). Mensen in tijdelijke financiële nood
kunnen een hulpaanvraag doen. Deze zal uiterst
zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Uiteraard
kunnen ook organisaties en werkgroepen een beroep
doen op de PCI. Tevens is het mogelijk een aanvraag te
doen voor een ander.
 
De hulpaanvraag kan via e-mail gedaan worden. Maar u
kunt ook een briefje in de brievenbus van de pastorie
doen. Uiteraard mag u ook telefonisch contact opnemen
met een van de parochie secretariaten. Het secretariaat
zal de betreffende lokale PCI inlichten en wij zullen dan
contact met u opnemen. Mogelijk kunnen wij u de
helpende hand bieden. Misschien zijn wij dat laatste
(puzzel) stukje waar u op zoek naar bent…
 
PCI, afdeling De Zilk E-mail: pcidezilk@gmail.com
PCI, afdeling Hillegom E-mail: pcihillegom@gmail.com
PCI, afdeling Lisse E-mail: pcilisse@gmail.com

Bedankt voor uw bijdrage!
Voor de lezers buiten ons parochiegebied is de Wil's­
kracht beschikbaar via de post, en daarvoor vragen
we een tegemoetkoming in de portokosten, maar voor
alle lezers die binnen onze parochie wonen, of die het
blad meenemen vanuit de kerk, is dit blad kosteloos
beschikbaar. We vinden het belangrijk dat de drempel
om verbonden te zijn met onze parochie zo laag mo­
gelijk is, en daarom zijn we dankbaar dat we, dankzij
de financiële steun van vele parochianen en lezers van
de Wil'skracht, u dit parochieblad kunnen aanbieden.
Ook kunnen we elke keer weer rekenen op vrijwilligers
die zorgen dat de nieuwe exemplaren bij de bezorgers
terecht komen, en er is een grote groep vrijwilligers die
er telkens weer op uittrekken om de Wil'skracht te be­
zorgen. Fijn dat er zulke mensen zijn!
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Grafmonumenten 

& Urnen

Sinds 1902

Meer en Duin 21-23 • Lisse 

T: (0252) 413 308 

www.bootnatuursteen.nl 

www.memorieurnen.nl

Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608

www.roelandjuweliers.nl

Uitvaartverzorging 

Uitendaal
sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 

in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 

jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

uitvaartzorgbollenstreek.nl

 Het grote verschil
zit in de kleine details

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

 
0252 411 366

 24/7

Heereweg 21, 2161 AC Lisse
0252 – 413 213
info@vanderputtenendunweg.nl
www.vanderputtenendunweg.nl

Houvast 
tijdens
hectiek

TEAM

Patricia Vermeij
06 - 23 69 63 25

Uitvaartverzorging

Vermeij

De Zilk • www.uitvaartverzorgingvermeij.nl

Dag en nacht bereikbaar
Puur & Persoonlijk
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St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH Lisse
0252 - 413330

seclisse@rkwb.nl
 

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH Lisse

 
Bankrekeningnummer:

NL 86 RABO 03365 30 986
 

Centraal Secretariaat
Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B
2181 EA Hillegom

0252 - 418870
sec@rkwb.nl

 
Bereikbaar op werkdagen

van 08:30 tot 12:30 uur

Heilig Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252 - 515753
secdezilk@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 48 RABO 03881 15 009
 
St. Jozef en St. Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA Hillegom
0252 - 515000
sechillegom@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 42 RABO 03169 02 373

Kerken open
St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

 
Mariakapel van de

H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

 
Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:

9.00 - 16.30 uur
 

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

 
Mariakapel Nassaustraat Lisse:

10.00 - 17.00
 

H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC Lisse
0252 - 211453

secengel@rkwb.nl
 

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:

www.kerkomroep.nl:
H.H. Engelbewaarderskerk

St. Jozef en St. Martinuskerk
 

www.kerkdienstgemist.nl:
H. Hart van Jezuskerk De Zilk

 
Of te bekijken via:

www.youtube.com:
Parochie Heilige Willibrordus

(vanuit de St. Agathakerk)
 
 

www.willibrordusbollenstreek.nl
 
 

Ziekenzalving of uitvaart:
06 - 33 86 59 55


