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Van het Parochiebestuur
Geachte parochianen,
Op maandag 30 juni en maandag 7 juli bent u van harte uitgenodigd bij de
hoorzittingen van het bisdom omtrent het voorgenomen besluit 2
kerkgebouwen te sluiten. De details van deze avonden vindt u in de vorige
editie, of achter in de kerken. De avonden zijn bedoeld om alle argumenten
rond de kerkensluitingen te verzamelen voordat een definitieve beslissing
genomen kan worden door onze bisschop. Belangrijk om te vermelden dat
het niet enkel gaat over de sluitingsvraag, maar ook de manier waarop we
afscheid zouden nemen van deze twee gebouwen die een belangrijke
functie vervullen in de levens van onze parochianen. Op de achtergrond zijn
we ons aan het oriënteren hoe we eventueel een nieuwe waardige functie
kunnen geven aan deze markante gebouwen. Uw constructieve ideeën,
meningen en voorstellen worden enorm gewaardeerd tijdens de hoorzittingen
maar ook in direct contact met het bestuur.
 
Hoewel de kerkgebouwen en de bijgebouwen de hoogste prioriteit hebben,
zijn we als bestuur ook druk bezig om het gebruik en de inkomsten van niet-
kerkelijke gebouwen te verbeteren. Een concreet voorbeeld is het gebouw
aan de Mariastraat 1 in Hillegom. Dit gebouw is jarenlang gebruikt als 3
woningen. Inmiddels is het toe aan een grootschalige modernisering, waarbij
ook wordt gekeken naar een optimaal gebruik van deze unieke locatie. Er ligt
inmiddels een voorlopige aanvraag bij de gemeente om het gebouw te
mogen splitsen in 7 appartementen.
 
Het uiteindelijke doel van alle vastgoed dossiers is tweeledig. Aan de ene kant
willen we ruimte bieden om samen te komen en de vele kerkelijke activiteiten
samen te beleven, hierbij ondersteunen we het pastoraal team, het
leiderschapsteam en de vele vrijwilligers die fantastisch werk doen. Aan de
andere kant hebben we zorg te dragen om het begrotingstekort van
€ 800.000 per jaar om te buigen naar een langdurig evenwicht, het gebruik
van de gebouwen speelt daar een belangrijke rol in.
 
Tot slot wil ik benadrukken dat we een parochie in opbouw zijn, niet in
afbouw. Persoonlijk ervaar ik veel positieve energie binnen de parochie. Als
bestuur zijn we vrijwilligers, net als vele van u. Ik moedig u dan ook aan om
samen met ons te werken aan de parochie die we willen zijn en worden.
 
Namens het parochiebestuur,
Koen Dejonghe

Beste lezers, 
Het thema van dit nummer, uitvliegen, kan op veel manieren ingevuld
worden. Kinderen die volwassen worden en het ouderlijk huis verlaten,
mensen die de plaats waar ze opgegroeid zijn verlaten om te gaan studeren,
werken of om als militair elders aan de slag te gaan. Je vertrekt, je komt in
een nieuwe omgeving, de oude en bekende plaatsen laat je achter je. Hoe
fijn is het dan om te weten dat je terug kunt keren. Dat je terug kunt gaan
naar je familie en vrienden, die gewoon weer plaats voor je maken. In het
Nieuwe Testament lezen we het verhaal van de verloren zoon. Hij trok de wijde
wereld in en toen hij daar genoeg van had, kwam hij thuis. Daar werd hij
warm ontvangen. Zo kunnen ook wij – wanneer we uitgevlogen zijn –
thuiskomen in de kerk. Een warm welkom wacht op ons.
 
Namens de redactie, Marian Castenmiller
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Je vleugels uitslaan
Parochie: dat zijn wij allemaal
“Er is een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken…”
(Prediker 3,2)  

In deze weken van het jaar vol eindfeesten, diploma’s en nieuwe plannen,
zien we het overal om ons heen: jongeren die uitvliegen. Ze laten het
vertrouwde achter en zoeken hun weg in de wereld. Voor veel ouders en
begeleiders is het een moment van loslaten en vertrouwen. In de kerk spreken
we over roeping – een woord dat ook buiten klooster of ambt betekenis heeft.
Ieder mens heeft een unieke roeping, een plek waar hij of zij tot bloei komt in
dienst van de ander.
 
Dat geldt niet alleen voor jongeren. Ook wij, als volwassenen in de parochie,
worden geroepen om verantwoordelijkheid te dragen. Onze gemeenschap
kan alleen leven en groeien als mensen zich inzetten – praktisch, spiritueel én
bestuurlijk. Besturen, organiseren, keuzes maken voor de toekomst – het zijn
geen taken van ‘anderen’, maar van ons allemaal.
“Zoals ieder een genadegave ontvangen heeft, dient u elkaar daarmee, als
goede beheerders van de veelkleurige genade van God.” (1 Petrus 4,10)
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Verantwoordelijkheid dragen
Parochie zijn betekent: samen verantwoordelijkheid dragen. De Heilige
Willibrordusparochie – met geloofsgemeenschappen in Lisse, Hillegom en De
Zilk – heeft mensen nodig die willen meedenken en mee beslissen over het
pad dat we samen gaan. Zowel mannen als vrouwen zijn daarbij onmisbaar.
Gelukkig zien we steeds vaker dat vrouwen hun plek innemen binnen
parochiebesturen en werkgroepen. Hun betrokkenheid, inzichten en
leiderschap zijn een zegen voor onze gemeenschap.
 
Toch merken we ook hoe lastig het is om nieuwe mensen te vinden voor
dragende taken. Misschien voelt het als een grote stap. Misschien denk je:
“Dat kan ik niet.” Maar God roept geen perfecte mensen – Hij vormt gewone
mensen tot bijzondere bouwstenen.
“We zijn samen één lichaam in Christus, en ieder afzonderlijk zijn we elkaars
ledematen.” (Romeinen 12,5)

 
Onze parochie heeft leiders nodig – mensen die durven dienen. Geen
leiderschap van bovenaf, maar van binnenuit. Mensen met een luisterend
hart, een open blik en een warm geloof. Er zijn zoveel talenten in onze
gemeenschap. Waarom zouden we die niet inzetten voor het grotere geheel?
 
Misschien is dit wel het moment om zélf uit te vliegen – niet naar een verre
bestemming, maar naar een diepere betrokkenheid hier, in uw eigen
parochie. Denk er eens over na, bid er eens voor. We staan als
geloofsgemeenschap niet stil, we zijn onderweg – en u bent nodig.

 
“De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.” (Lucas 10,2)
Ben je geïnteresseerd om mee vorm te geven aan onze gemeenschap?  Laat
wat van je horen. Spreek eens iemand van het bestuur aan of van het
leiderschapsteam. Deze kan je ook bereiken via het hoofd van ons
secretariaat: Laura.
 
Parochie, dat zijn wij allemaal. Jong en oud, man en vrouw. Samen
verantwoordelijk, samen geroepen, samen gezonden.
 
Bouke Bosma, Pastoor
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Pelgrims
Bedevaarten naar Brielle en Kevelaer

Brielle: zaterdag 12 juli
Op 12 juli vindt de jaarlijkse bedevaart naar Brielle plaats. Jaarlijks wordt met
de Nationale Bedevaart Brielle stilgestaan bij het getuigenis van de
Martelaren van Gorcum. Met de Martelaren van Gorcum worden
negentien katholieke religieuzen en seculiere priesters aangeduid, die om
hun geloof door de watergeuzen in 1572 zijn vermoord in Den Briel. De
Nationale Bedevaart begint om 11:00 uur met een plechtige
eucharistieviering en wordt rond 15.30 uur afgesloten met een
sacramentsprocessie.
Als u de bedevaart mee wil maken, kunt u gebruik maken van vervoer met de
bus.
Aanmelden kan via de mail: bedevaarten@rkwb.nl of telefonisch bij het
secretariaat: 0252-418870.
 

Kapel in Kevelaer

Relieken martelaren van Gorcum

'Zegen voor onderweg' op 12 en 13 juli
Op zaterdagavond 12 juli bij de H.H. Engelbewaarderskerk en zondag 13 juli
bij de St. Jozef en St. Martinuskerk zal er aansluitend aan de
Eucharistievieringen een zegening plaatsvinden van voertuigen. U mag uw
auto of fiets of een ander verkeersmiddel dat dient voor het reizen of voor
het vervoer (zelfs een rollator) laten zegenen door de diaken of de pastoor.
Zij zullen met wijwater met u meelopen om uw voertuig te zegenen.
Met de zegening vragen we om Gods bescherming wanneer we ons op weg
begeven. Voertuigen helpen mensen dichter bij elkaar te brengen. Met de
zegening zijn we dankbaar voor deze verkeersmiddelen en bidden we dat
God alle mensen onderweg met zijn genade en hulp beschermt.

Kevelaer: 1 tot 3 september
Kevelaer is een bedevaartsplaats en gemeente in de Duitse deelstaat
Noordrijn-Westfalen, op zes kilometer van de Nederlandse grens. De plaats is
al eeuwenlang een bekend Mariabedevaartsoord. Al sinds 1642 wordt er in
deze plaats een wonderbaarlijk genadebeeld (een ets) van de Maagd Maria
vereerd. Dit genadebeeld staat bekend als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de
‘Troosteres der bedroefden’.
Handelsreiziger Hendrick Busman was in 1641 op weg van Weeze naar
Geldern en bad bij het hagelkruis op een kruising vlakbij het gehucht
Kevelaer, toen hij tot driemaal toe een oproep van Maria hoorde: “Op deze
plek moet je voor mij een kapelletje bouwen!” Busman was arm, maar de
kapel kwam er in 1642. Pelgrims volgden al snel en ook de eerste genezingen
lieten niet lang op zich wachten. In 1647 erkende de Kerk acht van deze
genezingen als wonderbaarlijk. Om het oorspronkelijke stenen gebedszuiltje
heen werd in 1654 de Genadekapel gebouwd, enkele jaren eerder was er al
een bedevaartkerk gebouwd. In de negentiende eeuw werd de grote
Mariakerk gebouwd, die in 1923 tot basiliek werd verheven.
De bedevaart naar Kevelaar vindt dit jaar plaats van 1 tot en met 3
september. De bedevaart brengt pelgrims samen in geloof en
samenhorigheid rond Maria, ‘Troosteres der Bedroefden’. Het programma
bestaat uit een kleine processie, de kruisweg, de Eucharistievieringen (op
dinsdag met de Bisschop) en de andere plechtigheden.
Ook voor deze bedevaart kunt u zich aanmelden per mail:
bedevaarten@rkwb.nl of telefonisch bij het secretariaat: 0252-418870.
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van Hoop

 
Bij jongerenkoor The Young Ones zongen we vroeger een lied op de melodie
van Scarborough Fair, dat begon met de zin ‘Wie ben ik, als niemand mij
hoort?’. Die vraag galmt bij mij nog weleens na, omdat ik het antwoord
inmiddels weet: niemand.
 
Als een mens volkomen wordt genegeerd, wordt die mens dodelijk eenzaam.
Letterlijk. Eenzaamheid blijkt voor de mens net zo slecht als dagelijks 6 glazen
alcohol drinken of dagelijks 12 sigaretten roken. De mens is namelijk van
nature een sociaal, relationeel wezen. Onze relaties vormen wie we zijn.
Oftewel: de verbinding die wij hebben met anderen, bepaalt onze identiteit.
Verbinding is daarmee één van de eerste, spirituele, levensbehoeften, net als
zingeving en vrede. 
 
In de puberteit en jonge volwassenheid leert een mens sociale relaties aan te
gaan. Als in deze periode onvoldoende sociaal contact kan plaatsvinden,
blijven mensen daar last van houden. Zo blijkt dat de jongeren die tijdens de
lockdowns van de coronapandemie tussen 12 en 18 jaar oud waren, nog
steeds meer mentale problemen ondervinden. In tegenstelling tot andere
leeftijdsgroepen zijn angst en depressie in deze groep niet afgenomen in de
jaren na de lockdowns. Een belangrijke reden blijkt dat deze jongeren tijdens
de lockdowns vooral op social media actief zijn geweest, en dat na de
lockdowns niet hebben kunnen veranderen. Het leren aangaan van de
emotionele relatie met andere mensen is voor deze groep ingewikkeld: het is
niet goed geleerd.

Vragen om te

overdenken:
 

•   Voelt u zich verbonden
met onze parochiegeme­
enschap? Waarom wel/
niet?

•   Wat doet u om anderen
zich met onze parochieg­
emeenschap verbonden
te laten voelen?

 
Jubeljaar van Hoop
Wat betekent dit voor onze Kerk, en voor het jubeljaar van Hoop waarin wij
ons bevinden? Een jubeljaar waarin de organiserende Paus Franciscus recent
is gestorven, en we inmiddels nieuwe Paus Leo XIV hebben?
 
Het is deze nieuwe Paus, die met zijn naamkeuze benadrukte dat we ons als
mensheid bevinden in een nieuwe, industriële revolutie: social media, maar
ook artificial intelligence (AI) bepalen ons leven voor zo een groot deel, dat
‘we er opnieuw door moeten nadenken wat menselijke waardigheid,
gerechtigheid en arbeid inhouden’. Zeker voor de jongeren mag dit
pauselijke programma hoopvol genoemd worden.
 
Maar er gebeurt in onze Kerk momenteel ook iets anders hoopvols. De cijfers
van het aantal (jong)volwassen kerktoetreders in Nederland stijgen namelijk,
vooral in de randstedelijke bisdommen (Bisdom Rotterdam, Bisdom Haarlem-
Amsterdam). We zien dat jonge mensen zich steeds vaker verbinden aan
onze geloofsgemeenschappen, omdat juist parochies uitnodigende plekken
blijken voor verbinding, zingeving en vrede. Dat gebeurt overigens niet
automatisch: zonder parochianen die verwelkomen en interesse tonen,
gebeurt er niets. Een relatie komt immers altijd van twee kanten. Aan ons dus
om ervoor te zorgen dat mensen zich in onze parochie gehoord voelen!

 
Lizette Romijn (38) is psycholoog en theoloog en werkt voor bisdom Haarlem-
Amsterdam. Ze komt uit Hillegom en is haar hele leven parochiaan van onze
parochie.   

Verbinding als eerste levensbehoefte
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LT-Catechese: Uitvliegen
De zomervakantie is aangebroken. Voor velen een tijd van ontspanning en
reizen, al zijn er ook mensen voor wie vakantie niet mogelijk is. Op reis
bezoeken veel mensen kerken, waar ze een kaarsje aansteken voor een
dierbare — een stil gebaar van verbondenheid en geloof. Ook kinderen
kunnen ‘uitvliegen’. Wanneer zij het ouderlijk huis verlaten, ervaren ouders
soms het zogenaamde lege-nest-syndroom: een gevoel van verdriet of leegte.
Jarenlang heb je voor je kinderen gezorgd, en ineens is het huis stiller. Deze
fase is emotioneel, maar ook een moment van vertrouwen, loslaten met
liefde. In het Bijbelboek Tobit lezen we over zo’n moment van loslaten. Tobias,
de zoon van Tobit, gaat op reis met een metgezel die hij niet herkent als de
aartsengel Rafaël. Tobit, die zelf veel heeft meegemaakt — onderdrukking,
ballingschap, blindheid — stuurt zijn zoon op pad om geld op te halen dat
elders is ondergebracht. De aartsengel Rafaël begeleidt Tobias in zijn reis en
brengt hem bij Sara, een vrouw die al zeven keer getrouwd is geweest, maar
telkens werd zij weduwe door de werking van een demon in de bruidsnacht.
Tobias trouwt met Sara en, met hulp van God, wordt deze vloek verbroken.
Uiteindelijk keert hij veilig terug, met zijn vrouw en het geld. Met de gal van
een vis die hij onderweg gevangen heeft, geneest hij de blindheid van zijn
vader. Deze reis is een symbool van vertrouwen en begeleiding: God laat ons
nooit alleen. Ook als wij onze kinderen uitzwaaien, of zelf op reis gaan —
letterlijk of figuurlijk — mogen we geloven dat we worden begeleid, misschien
wel door engelen zonder dat we het beseffen.
 
Kerk van betekenis in een snel veranderende wereld
De wereld verandert snel, en het is duidelijk dat de Kerk voor veel mensen
minder vanzelfsprekend is geworden. Toch geloven wij dat de boodschap
van Jezus van blijvende waarde is. De parochie Heilige Willibrordus wil zich
aanpassen aan de nieuwe realiteit, trouw aan haar geloof en kernwaarden,
maar met oog voor de wereld van nu.
We willen een gemeenschap zijn die leerlingen van Jezus aantrekt, vormt en
uitzendt — met enthousiasme, hoop en trouw aan Christus. Evangelisatie
staat centraal: we willen het geloof delen, inspireren, en de vreugde van het
Evangelie zichtbaar maken in woord en daad.
 
Catechese: Geloofsgroei voor iedereen
Catechese — het onderwijzen en verdiepen van het geloof — is onmisbaar in
deze missie. We willen mensen van alle leeftijden, achtergronden en
levensfasen helpen om dichter bij Jezus te komen en Hem beter te leren
kennen.
 
Onze droom is een aanbod dat jong en oud, zoekenden en gelovigen,
ondersteunt op hun geloofsweg. Sacramenten zoals doop en eerste
communie zijn momenten van ontmoeting met God, ingebed in de
gemeenschap, met ruimte voor vragen, gebed en verdieping. We willen een
omgeving zijn waar gezinnen, individuen en groepen samen leren, bidden en
groeien in geloof. Deze leerweg begint bij het doopsel en duurt een leven
lang. Binnen de parochie moedigen we groepen aan om zelf leiderschap te
nemen, met ondersteuning van het pastorale team. Dit versterkt niet alleen
persoonlijke groei, maar ook de vitaliteit van de gemeenschap.
 
Namens het Leiderschapsteam Catechese (Lorena Salazar, Christine van
Berkel, Andrea Langeveld en diaken Iwan Osseweijer) wensen wij u een
gezegende en fijne zomer!

Start Alpha in

oktober
In oktober start er in onze parochie
een nieuwe Alphacursus. De 25-ja­
rige Tim nam eerder deel aan
Alpha en dit is zijn ervaring:
 
De Alpha was voor mij een bijzon­
der waardevolle ervaring. De film­
pjes waren inspirerend en boden
veel herkenning en verdieping. Ze
zetten me aan het denken over
wie God is – en wat dat voor mijn
leven betekent. Door de open ge­
sprekken met anderen ben ik dich­
ter bij God gekomen. Het meest
bijzondere moment was dat ik de
aanraking van de Heilige Geest
heb ervaren. Dat raakte me diep
en heeft iets in mij veranderd. Ik
voel nu sterker dan ooit dat ik niet
alleen voor mezelf wil leven, maar
ook meer voor anderen wil beteke­
nen. Alpha heeft iets in beweging
gezet wat ik graag verder wil laten
groeien.
Tim (25 jaar).
 
Nieuwsgierig naar waar een Alpha
jou kan brengen? Kom dan vrijblij­
vend op donderdag 2 oktober om
19.00 uur naar de eerste Alpha
avond in het Paus Franciscushuis.
Wij verwelkomen je heel graag
met koffie, thee en heerlijk zelfge­
bakken taart. 
Vragen of intresse? Stuur ons een
e-mail via sec@rkwb.nl met onder­
werp Alpha 2025
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Nieuwe groep!
We zijn verheugd om een nieuwe groep te starten binnen
onze parochie, gericht op iedereen die op zoek is naar
verdieping van hun geloof én een actieve rol wil spelen in
het dienen van de gemeenschap. Visieverklaring: "Een
gemeenschap van geloof en dienstbaarheid, waar we
samen groeien in ons geloof en de wereld om ons
heen positief beïnvloeden." Onze visie: Onze visie is om
een gemeenschap te creëren waar mensen hun geloof
kunnen verdiepen en tegelijkertijd actief betrokken zijn bij
het dienen van anderen. We streven ernaar om een
veilige, ondersteunende en inspirerende omgeving te
bieden waar iedereen zich welkom voelt en waar
persoonlijke groei en gemeenschapsdienst hand in hand
gaan. Doelgroep: Onze groep is bedoeld voor iedereen
die op zoek is naar verdieping van hun geloof en een
actieve rol wil spelen in het dienen van de
gemeenschap. Of je nu aan het begin van je geloofsreis
staat of al jaren actief bent, je bent welkom om deel te
nemen aan onze bijeenkomsten en activiteiten. We
richten ons op mensen die waarde hechten aan
dienstbaarheid, gemeenschap en geloofsgroei, en die
samen willen werken om een positieve impact te hebben
op de wereld om ons heen. Oprichtingsvergadering: We
nodigen je uit voor een oprichtingsvergadering, waar we
samen de basis zullen leggen voor deze nieuwe groep.
Dit wordt een gezamenlijk initiatief waarin niemand een
leidinggevende rol heeft, maar waarin we alles samen
beslissen. Dus bijvoorbeeld ook hoe vaak we bij elkaar
komen en aan welke projecten we gaan werken. We
geloven dat iedereen unieke talenten heeft gekregen van
God en dat we deze talenten samen kunnen inzetten om
onze gemeenschap te dienen. Immers: "Elk van u moet
de gave die hij heeft ontvangen gebruiken om anderen
te dienen, als goede beheerders van Gods veelsoortige
genade." - 1 Petrus 4:10.
 
Wat kun je verwachten?

•   Inspirerende bijeenkomsten: Regelmatige bijeenkomsten
met bijbelstudie, geloofsgesprekken en diaconale
activiteiten.

•   Gemeenschapsdienst: Actieve betrokkenheid bij
vrijwilligerswerk en hulpacties om onze gemeenschap
te ondersteunen.

•   Ondersteunende gemeenschap: Een hechte groep
waar we elkaar steunen en inspireren in onze
geloofsreis.

 
Doe mee en ontdek de kracht van gemeenschap en
geloof! Samen kunnen we groeien in ons geloof, elkaar
ondersteunen en een positieve impact hebben op de
wereld om ons heen. We kijken ernaar uit om je te
verwelkomen in onze nieuwe groep! Interesse? Mail
ltdiaconie@rkwb.nl, dan kunnen we gezamenlijk een
datum prikken voor de oprichtingsvergadering.
Leonie Philippo en Renée van der Salm

Kerkplein gevuld met
Dahlia’s en Talenten
Op zaterdag 30 augustus van 10.00 tot 16.00 uur
verandert het kerkplein van de St. Jozef en Martinuskerk
in Hillegom in een fleurig plein met een bruisende
Talentenmarkt! Deze bijzondere dag staat volledig in het
teken van verbinding, inspiratie en ontdekking. Naast het
bewonderen van het kleurrijke dahlia-mozaïek, welk een
onderdeel is van het Dahlia Mozaïeken Weekend, kun je
die dag ook kennis maken met het rijke vrijwilligersleven
binnen onze parochie.
 
Laat je verrassen door de vele werkgroepen, die zich
presenteren met creatieve stands, workshops en
persoonlijke verhalen.
 
Of je nu groene vingers hebt, graag zingt, mensen
bezoekt of geïnteresseerd bent in catechese, er is voor
ieder talent wel een plek. Ontdek waar jouw kracht ligt m.
b.v. de DISC-test en laat je inspireren door anderen die
hun tijd en hart inzetten voor onze
parochiegemeenschap.
 
De Talentenmarkt is de kans om vrijblijvend rond te kijken,
vragen te stellen en misschien wel jouw nieuwe passie te
vinden. Kom langs, proef de sfeer, geniet van een kopje
koffie, en ontdek wat de werkgroepen van onze kerk
allemaal te bieden hebben.
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Vertrouwenspersonen in onze parochie
Per 1 september 2025 zullen in onze parochie 4 vertrouwenspersonen
aangesteld worden. Deze vertrouwenspersonen zijn parochianen die voor de
functie van vertrouwenspersoon aanvullende vorming ontvangen. In de
Wil'skracht van september zullen zij zich aan u voorstellen. In dit artikel leest u
over de reden voor de aanstelling van vertrouwenspersonen en de rol die zij in
onze parochie kunnen spelen.

 
Reden van aanstelling
Sinds de commissie Deetman in 2010-2011 onderzoek deed naar misbruik in
de Nederlandse Rooms-katholieke Kerk, is de bewustwording van een veilige
werk- en geloofssfeer binnen de Rooms-katholieke Kerk gegroeid. In 2018 werd
een landelijke gedragscode pastoraat opgesteld voor alle medewerkers in
pastorale relaties (priesters, diakens, pastoraal werkers, vrijwilligers die werken
met kwetsbare groepen). Deze code heeft tot doel grensoverschrijdend
gedrag in de pastorale relaties te voorkomen door het duidelijk stellen en
bewaken van grenzen. Maar een parochie is natuurlijk breder dan alleen de
pastorale beroepskrachten of de mensen die werken met kwetsbare
doelgroepen.
 
Als geloofsgemeenschap zijn we een gemeenschap van individuen, ieder
met ons eigen verhaal en eigen persoonlijkheid, die met elkaar samenwerken
en geloven. Vaak gaat die samenwerking goed en is de sfeer veilig. Maar er
kunnen dingen gebeuren die de veilige sfeer negatief beïnvloeden. Er
ontstaat bijvoorbeeld ruzie, mensen voelen zich onbegrepen of er wordt
negatief over elkaar gesproken. Of er is sprake van grensoverschrijdend
gedrag. In ieder geval gebeurt er iets wat stress veroorzaakt bij de
betrokkenen, en de onderlinge relatie en sfeer negatief beïnvloedt. In deze
gevallen kan een vertrouwenspersoon ondersteunen.   

De rol van een vertrouwenspersoon in een parochie
Een vertrouwenspersoon is een onafhankelijk en laagdrempelig
aanspreekpunt voor iedereen (medewerkers, vrijwilligers, parochianen)
binnen de parochie die te maken krijgt met ongewenst gedrag of kwesties die
de integriteit raken, zoals:

•   (seksuele) intimidatie, agressie,
•   machtsmisbruik,
•   pesten, buitensluiten, roddelen,
•   discriminatie,
•   of andere vormen van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, helpt de gedachten
ordenen, adviseert over informele en formele vervolgstappen, en begeleidt
(indien gewenst) bij eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon heeft
een geheimhoudingsplicht en kiest nooit partij. De vertrouwenspersonen
werken onafhankelijk van het parochiebestuur en het pastorale team. Zij
hebben ook een advies- en signaleringsfunctie: als zij signalen krijgen van
zaken die niet in orde zijn in de parochie, geven zij dit geanonimiseerd bij het
parochiebestuur en/of het pastorale team aan. De vertrouwenspersonen
werken binnen de kaders van het Reglement R.K. Meldpunt
Grensoverschrijdend Gedrag en de gedragscode pastoraat 2018.

 
Contact met vertrouwenspersonen
In de volgende Wil'skracht zullen de vertrouwenspersonen zich aan u
voorstellen, inclusief foto. Wanneer u hen in onze kerken ziet, kunt u hen altijd
aanspreken. Ook kunt u per september via een e-mailadres voor de
vertrouwenspersonen aangeven dat u met een betreffende
vertrouwenspersoon wenst te spreken. Deze vertrouwenspersoon zal dan
contact met u opnemen op de manier die u wenst (telefonisch/per e-mail).
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Samen voor de Toekomst van Onze Parochie:

Doe mee met de bollenactie!
Beste parochianen,
De Parochie H. Willibrordus draait op de kracht van verbondenheid – verbondenheid in geloof, in zorg voor elkaar én
in het samen dragen van verantwoordelijkheid. In die geest willen wij u graag betrekken bij een bijzondere actie die is
opgezet om onze parochie financieel te ondersteunen: de Bollenactie 2025.
 
Deze actie is niet zomaar een fondsenwerving. Het is een uitnodiging aan ons allemaal om mee te bouwen aan een
duurzame toekomst van onze geloofsgemeenschap. Met de opbrengst van de actie kunnen we pastorale zorg blijven
garanderen, het onderhoud van onze kerkgebouwen bekostigen en ruimte houden voor gezamenlijke vieringen en
activiteiten.
 
Hoe werkt het?
In het najaar gaan we bloembollen verkopen – een kleurrijk én symbolisch gebaar van hoop. Iedereen kan bijdragen,
door bollen te kopen, te verkopen of door simpelweg anderen op de actie te wijzen. Het is een laagdrempelige
manier om iets moois te doen voor onze parochie.
 
Waarom is dit nodig?
Zoals in veel geloofsgemeenschappen merken ook wij dat de inkomsten uit kerkbijdragen en collectes onder druk
staan. Tegelijkertijd willen we blijven investeren in wat ons samenbindt: liturgie, diaconie, catechese en
gemeenschapsvorming. Dat vraagt om nieuwe initiatieven – én om draagvlak onder parochianen.
 
Wat kunt u doen?
- Koop bloembollen voor uzelf of als cadeau.
- Help mee met de verkoop binnen uw netwerk of straat.
- Breng anderen op de hoogte van deze actie – elke bijdrage telt.
 
Samen kunnen we van deze actie een bloeiend succes maken. Want de parochie, dat zijn wij allemaal. Laten we
onze schouders eronder zetten – uit dankbaarheid, verbondenheid en geloof in de toekomst.
 
Met hartelijke groet,
Het Parochiebestuur H. Willibrordus Parochie
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Liturgisch rooster: juli & augustus 2025
H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

zaterdag 05 juli

14e Zondag d.h. Jaar

19.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

zondag 06 juli

14e zondag d.h. jaar

10.00 Pastoor & Diaken

TV-mis; Familiezondag

zaterdag 12 juli

15e Zondag d.h. Jaar

zondag 13 juli

15e Zondag d.h. Jaar

10.

zaterdag 19 juli

16e Zondag d.h. Jaar

19.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

zondag 20 juli

16e Zondag d.h. Jaar

10.00

Kapelaan Kuik

zaterdag 26 juli

17e Zondag d.h. Jaar

zondag 27 juli

17e Zondag d.h. Jaar

10.

Pa

zaterdag 02 augustus

18e Zondag d.h. Jaar

19.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

zondag 03 augustus

18e Zondag d.h. Jaar

10.00

Kapelaan Kuik

zaterdag 09 augustus

19e Zondag d.h. Jaar

zondag 10 augustus

19e Zondag d.h. Jaar

10.

Pa

vrijdag 15 augustus

Maria tenhemelopn.

19.00

Kapelaan Kuik

09.

Pa

zaterdag 16 augustus

20e Zondag d.h. Jaar

19.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

zondag 17 augustus

20e Zondag d.h. Jaar

10.00

Kapelaan Kuik

zaterdag 23 augustus

21e Zondag d.h. Jaar

zondag 24 augustus

21e Zondag d.h. Jaar

10.

Da

zaterdag 30 augustus

22e Zondag d.h. Jaar

19.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

zondag 31 augustus

22e Zondag d.h. Jaar

10.00

Kapelaan Kuik

H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

iedere donderdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Ac

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

- ie

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar
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Aanbidding
Aansluitend aan de doordeweekse
Missen ongeveer 10 minuten, in alle

kerken.
Elke vrijdagavond tussen 19.00 en

21.00 in de St. Agathakerk.
Elke eerste zondag van de maand

tussen 17.00 en 19.00 in de St. Jozef &
St. Martinuskerk.

Kom binnen wanneer u wilt, en blijf
zolang u wilt. De Heer is blij met uw
komst, ook als u er maar eventjes

bent...

Koffie/thee na de Mis
St. Jozef en St. Martinuskerk
Na elke zondagsmis, en elke

vrijdagochtend.
 

Heilig Hart van Jezuskerk
Na elke zaterdagavondmis, en elke
derde donderdagochtend van de

maand.
 

H.H. Engelbewaarderskerk
Na de eerste zaterdagavondmis van

de maand, en elke
woensdagochtend.

 
St. Agathakerk

Na elke zondagsmis.

Thuiscommunie
Wanneer u de H. Communie thuis

zou willen ontvangen, kunt u hiervoor
contact opnemen met het centraal

secretariaat:
telefoon 0252 418 870 of

email: sec@rkwb.nl.

Uitnodiging
Als parochie vormen we een

gemeenschap. Een gemeenschap
die samenkomt in een van onze

kerken. Maar wij maken al deel uit
van die gemeenschap voordat we
de kerk binnenstappen. Een mooie
uiting van die gemeenschapszin is

het uitnodigen van mensen om met
ons mee te gaan. Mensen die anders
misschien niet naar de kerk zouden
gaan. Omdat ze niet durven, omdat
ze niet op het idee komen, of omdat

ze niet meer in staat zijn om
zelfstandig naar de kerk te gaan.

 
Kijkt u rond in uw omgeving?

Wie kunt u uitnodigen?

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

19.30

Taizé - Viering in dagkapel

19.00 Pastoor Bosma

Actaeakoor

10.00 Pastoor & Diaken 

huwelijksjubileum; KWD

19.00 Kapelaan Kuik

koor: ICA

10.00

Pastoor Bosma

s

s 19.00 Kapelaan Kuik

Stille Mis

10.00

Pastor van Eijk

09.00 Pastoor Bosma

Parochiekoor

s

s 19.00 Kapelaan Kuik

koor: ICA

10.00 Pastoor Bosma

Dameskoor

s

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Actuele informatie  via weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl 

en andere sociale media

n - iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur
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Familiezondag:
7 september 
De eerste Familiezondag van het nieuwe seizoen vindt
plaats op 7 september en start met de viering om 10:00
uur in Hillegom. Deze dag vieren we ook het
patroonsfeest van Sint Jozef en Sint Martinus. Tevens is dit
de eerste bijeenkomst voor de nieuwe communicanten
en vormelingen die in 2026 het heilig sacrament zullen
ontvangen.
Na de viering genieten we eerst van koffie, thee of
limonade met wat lekkers. Daarna is er een programma
voor de kinderen en hun ouders waarbij ook families
zonder aanstaande communicant of vormeling heel
welkom zijn!
Graag zien we jullie allen in een – hopelijk – overvolle St.
Jozef en St. Martinuskerk op 7 september.
 
Hartelijke groet,
Werkgroep Familiezondagen

Katholiek worden?
Mensen die willen toetreden tot de Rooms-Katholieke Kerk
maken een bijzonder en persoonlijk geloofstraject door.
In onze parochie bieden wij hiervoor een zorgvuldig
begeleid catechumenaat aan: een periode van
voorbereiding waarin geloofsverdieping, gebed en
kennismaking met de geloofsgemeenschap centraal
staan. Onder begeleiding verdiepen de kandidaten zich
stap voor stap in het katholieke geloof, de sacramenten
en het kerkelijk leven. Het traject is afgestemd op de
persoonlijke achtergrond en vragen van iedere
deelnemer.
Belangrijke momenten in het catechumenaat zijn onder
meer de opname in het catechumenaat en de
initiatiesacramenten (doopsel, vormsel en eucharistie),
die doorgaans tijdens de paaswake worden toegediend.
Ook mensen die eerder gedoopt zijn in een andere
christelijke traditie en nu volledig katholiek willen worden,
volgen een aangepast traject. Denk jij er over na om
Katholiek te worden of ken je iemand die er over
nadenkt? Neem dan gerust contact met ons op. Dat
vinden we leuk. Geloof begint met vragen en een
verlangen. Weet dat je welkom bent.
 
Pastoor Bosma
(sec@rkwb.nl / 0252-418870)

Te laat?
Leest u de uitnodigingen voor de informatie-
bijeenkomsten op deze pagina en denkt u 'Oeps! Mijn
kind is al ouder, maar heeft dit sacrament nog niet
ontvangen! Wat nu..."? Wees gerust: u kunt nog steeds
deelnemen aan de bijeenkomst. Beter laat dan nooit! 
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Christendom in Azië
Liwia heeft aan ChatGPT gevraagd hoe het zit met
christendom in Azië en ze werd verrast met het antwoord.
Het aantal christenen in Azië groeit, met name in China,
ondanks alle uitdagingen zoals vervolging en culturele
barrières. Organisaties zoals de Asia Evangelical Alliance
benadrukken het belang van 'contextueel discipelschap',
waarbij het geloof wordt geïntegreerd in de lokale cultuur
en tradities. Deze benadering helpt om het christendom
duurzaam te laten groeien in diverse Aziatische
contexten. In Taiwan identificeert ongeveer 6% van de
bevolking zich als christen, wat neerkomt op circa 1,5
miljoen mensen. In Taipei, waar Liwia naartoe gaat, zijn er
verschillende katholieke kerken die regelmatig Missen
aanbieden in diverse talen, zoals: Mandarijn, Engels,
Vietnamees, en Japans, afgestemd op de multiculturele
gemeenschap van de stad. Het brengt Liwia op een idee
om daar naar de kerk te gaan.
 
Ze kijkt graag naar de filmpjes op internet via sociale
media, waar jongeren laten zien hoe ze met geloof bezig
zijn. Ze vindt het heel interessant. Vaak zijn dat nog vrij
jonge mensen die aan het evangeliseren zijn op deze
manier, dat doen ze heel knap. Dat past bij de moderne
tijd, is snel, en bereikt iedereen in alle uithoeken van de
wereld. Fijne uitvinding, dat internet. "Wist je dat Carlo
Acutis de patroonheilige van het internet is?" "Nee, haha!
Serieus?"

Ik wens Liwia een fijne studietijd in Taiwan toe, en dat ze
de weg naar de kerk weer terug mag vinden. 
Biba Prokopova

 
Liwia uit Hillegom is geen tiener meer, eind maart werd ze
al 20. Het lijkt niet zo lang geleden toen ze nog aan het
einde van de basisschool werd gevormd, even later
afscheid nam en vervolgens verder naar de middelbare
school ging met enkele schoolvriendinnetjes. Op het
tweetalige atheneum kwam ze in een omgeving terecht
waar veel jongeren uit verschillende landen en culturen
zaten. Kinderen van expats waarvan sommigen in
Nederland geboren waren. Ze kreeg nieuwe vrienden die
uit Japan, Indonesië en China kwamen. Haar fascinatie
voor de vreemde talen en culturen ontstond en ze leerde
Chinees dat ze op school als een vak kreeg. Met haar
Japanse vriendinnetje bracht ze een zomervakantie door
in Japan bij haar grootouders. Dat was heel bijzonder,
des te meer omdat het al aan het eind van de
middelbare schoolperiode was en ze zou na de vakantie
met een opleiding beginnen aan een universiteit in
Amsterdam. Ze koos voor de studierichting Internationale
Business Administratie. Ondanks haar Poolse achtergrond
voelt ze zich ook Nederlands, maar nog meer
kosmopolitisch. Haar connectie met Azië heeft bepaald
dat ze voor de uitwisseling naar Taiwan gaat. Straks vliegt
ze dus nog verder uit en blijft ze een half jaar, zo niet
langer, in Taiwan. Maar eerst wil ze een bezoek brengen
aan haar vriendin in Japan. 
 
Katholieke opvoeding
Het katholieke geloof kreeg Liwia op traditionele wijze via
haar grootouders en ouders mee. Haar ouders vonden
het belangrijk om die aan haar door te geven. Later
mocht ze zelf wel bepalen of en wanneer ze ermee
doorgaat. Ik vroeg haar hoe het daarmee zit in deze fase
van haar leven. "Laatst heeft een vriendin mij gevraagd
om mee naar de kerk te gaan”, zegt ze. “Ik vond daar rust
en inspiratie. Niet dat ik nooit bid, juist wel en best vaak
zelfs. Altijd voor de examens, of als ik het ergens moeilijk
mee heb. Ik wil wel eens naar de kerk, maar alleen gaan
vind ik best lastig. Het is veel leuker om samen met
vriendinnen te gaan. Daarom vond ik het leuk dat deze
vriendin mij vroeg. Ik wil haar ook mee vragen naar mijn
kerk. Het lijkt me het leukst om me aan te sluiten bij een
katholieke jongerengroep zoals de RKJ Carlo Acutis-
groep. Het is namelijk veel leuker om samen met geloof
bezig te zijn op een niveau en manier die bij jongeren
passen. Eerst moet ik dit studiejaar afsluiten, daarnaast
ben ik heel druk met het voorbereiden van mijn
uitwisseling.”  In het kader van haar studie wil Liwia zich
richten op het vlak van management en marketing. 
 

Gedoopt, gevormd en uitgevlogen... 

RKJ Carlo Acutis-groep
De jongerengroep voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar komt regelmatig bijeen op vrijdagavond op de zolder van de
sacristie van de St. Agathakerk (ingang achterom).
Voor meer informatie, en om opgenomen worden te in de WhatsAppgroep, kun je contact opnemen met Martijn,
Maryana, Sophie, of Diaken Osseweijer, of mail naar rkj@rkwb.nl.

13Juli - Augustus 2025



Uitvliegen in militaire dienst:

Marco ging als dienstplichtige naar Bosnië

 
Cultuurkatholiek
Na 6 maanden gediend te hebben, was Marco’s
diensttijd voorbij. Hij ging op vakantie naar Indonesië en
bouwde daarna in Nederland zijn leven op. Hij verhuisde
naar Hillegom, kreeg een baan, en kreeg kinderen. ‘Maar
de ervaringen blijven bij je. Ik kan daarmee omgaan,
maar ik zal nooit naar documentaires over deze oorlog
kijken. Ook de rechtszaken bij het oorlogstribunaal heb ik
bewust niet gevolgd. Die gingen ook niet over mij, die
gaan over de bevolking dáár. Bosnië is trouwens een
prachtig land, maar ik ga er zelf niet meer naartoe.’
Marco is zoals hij zelf zegt een cultuurkatholiek: ‘Geboren
in Tilburg in de katholieke traditie: gedoopt, mijn Eerste
Communie gedaan en gevormd. Toen mijn oudste zoon
zich voorbereidde voor de Eerste Communie ging ik mee
naar de bijeenkomsten en kwam ik in contact met onze
diaken Iwan Osseweijer. Die vroeg mij of ik in de lokale
commissie wilde gaan en vrijwilligers wilde aansturen. Dat
ben ik gaan doen. Best lastig af en toe: een medewerker
die bij jou in dienst is, kun je aanspreken op zijn of haar
gedrag. Doe je dat bij een vrijwilliger, dan loop je het
risico dat de vrijwilliger stopt. En dat wil je niet. Het vraagt
om een zorgvuldige aanpak en dat lukt mij.’ Marco
besloot om ook weer naar de kerk te gaan en dat beviel
prima. ‘Het was natuurlijk herkenbaar, de gebruiken
waren nog hetzelfde als in mijn jeugd. Ik word er weer
gevoed en geïnspireerd. En wat ik daarbij heel waardevol
vind, is het koffiedrinken na afloop. Daardoor kom je met
mensen in contact, die je normaal niet zo snel zal
ontmoeten. Ik heb mooie verhalen gehoord van de
mensen, verhalen over het leven met zijn goede en
minder goede kanten. En omgekeerd wordt er ook naar
mij geluisterd. De kerk is voor mij een rustpunt in een
hectische wereld en een plek van verbinding, van
saamhorigheid. En na alles wat ik meegemaakt heb, is
dat heel waardevol.’
 
Marian Castenmiller

 
Uitvliegen is het thema van deze Wil’skracht. We denken
daarbij aan jonge mensen die op eigen benen gaan
staan en het ouderlijk huis verlaten. Maar er zijn meer
mensen die voor korte of langere tijd uitvliegen. Zoals
militairen die voor een bepaalde tijd in het buitenland
actief zijn. Waarom kiezen zij daarvoor? Wat zijn hun
ervaringen? En hoe staan zij na hun uitzending in het
leven? Deze en andere vragen stelden wij aan voormalig
dienstplichtig militair en dutchbatter, Marco Verberk.
Op een mooie lenteavond ontvangt Marco ons in zijn
gezellige woning in Hillegom. Hij is geboren in Tilburg en
woonde in zijn jeugd in Katwijk en Voorhout. Na de
basisschool ging hij naar het Agnescollege in Leiden,
waar hij een heerlijke tijd had: ‘De docenten waren
toegankelijk en - op een enkeling na - betrokken. Het was
heel normaal dat er voor de leerlingen van 16 jaar en
ouder bier beschikbaar was. Dat kun je je nu nauwelijks
meer voorstellen.’ Na het eindexamen studeerde Marco
korte tijd chemische technologie, maar, zo zegt hij zelf,
daar was hij eigenlijk nog niet aan toe. Hij besloot in 1994
zijn dienstplicht te gaan vervullen (één van de laatste
lichtingen) en koos ook voor uitzending naar het
buitenland. Hij vertrok naar het voormalig Joegoslavië,
waar toen een heftige burgeroorlog plaatsvond, en
kwam na een kort verblijf in Split terecht in Bosnië. Was hij
als chauffeur/genist goed voorbereid op deze
uitzending? ‘Zeker niet,’ luidt het antwoord, ‘en ik vraag
me af of je daar wel op voorbereid kunt worden. Ik heb
daar dingen gezien en meegemaakt, die je vooraf niet
kunt bedenken. Je wordt geconfronteerd met de mens
op zijn slechtst.’
 
Relativeren
En daar moet je als jonge militair dan maar mee om
kunnen gaan. Hoe doe je dat? ‘Je moet afstand kunnen
nemen en relativeren. Dat kan ik gelukkig. Ja, het is erg,
heel erg wat er gebeurt, maar je moet verder. Je leert ook
jezelf beter kennen en je komt erachter dat je als mens
altijd eerst voor jezelf zult kiezen. Dat is gewoon een
oerinstinct en dat moet je accepteren. Daarnaast heb je
gelukkig steun aan elkaar, aan je kameraden die
hetzelfde meemaken. Je zit er niet alleen. Er wordt ook
gelachen, er worden geintjes gemaakt. Zo hebben we
bijvoorbeeld veel plezier gemaakt met de militairen uit
Nieuw Zeeland. We organiseerden kaartavonden, we
hadden een bar, en dat heb je ook nodig.’ Een bijzonder
moment komt boven: ‘Wie iets verkeerd gedaan had,
kreeg een groot potlood. Bij het appèl moest je vooraan
staan en uitleggen waarom je daar stond – met dat
potlood. Het overkwam mij al op mijn 2e dag. Ik was met
mijn vrachtwagen over mijn eigen Uzi (geweer) gereden
en daar was weinig meer van over. Dus kreeg ik het
potlood.’
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Pelgrim van Hoop

Als militair bij de Krijgsmacht
  
We zijn dit Heilig Jaar geroepen om ‘pelgrims van hoop’
te zijn. Maar wat betekent ‘hoop’ voor militairen op
missie? Diaken Erik Sengers is werkzaam als aalmoezenier
bij Defensie.
 
Als militairen op missie gaan, maken ze soms heftige
dingen mee. Om zich heen zien ze verwoeste gebouwen,
ernstig gewonden en doden, enzovoort. Ze merken op
hoe gemeen en wreed mensen kunnen zijn. Ook in hun
eenheid staan de relaties onder druk: loyaliteit en vriend­
schap blijken niet zo sterk te zijn als verwacht; leidingge­
venden gaan soms voor hun eigen belangen; en de poli­
tiek neemt weinig verantwoordelijkheid voor het gevaar
dat militairen lopen. In stresssituaties kunnen de mooie
kanten van mensen naar boven komen, maar ook de
minder mooie kanten worden dan duidelijk. Militairen zijn
daarvoor zeer gevoelig, want ze zijn getraind om in stress­
situaties te handelen. Idealisme kan dan zelfs levensge­
vaarlijk zijn.
 
Realistischer
Als ik militairen vraag hoe ze door dergelijke situaties en
ervaringen zijn veranderd, dan zeggen ze vaak dat ze
realistischer zijn geworden. Ze hebben de ware aard van
mensen gezien en hebben er geen hooggestemde ver­
wachtingen meer van. Ze zijn ontnuchterd, hun idealen
hebben een confrontatie met de werkelijkheid gehad. Ze
hebben ook gemerkt dat ze met hun werk maar een
stukje van de werkelijkheid kunnen veranderen. Nu is zo’n
loutering nooit verkeerd. Maar wat ik zie is dat militairen
daarna hun idealen verloren hebben, dat realisme een
ander woord is voor cynisme, dat ze mensen niet met ver­
trouwen maar met wantrouwen benaderen. Het is een
loutering die uitliep op een teleurstelling, waar je weinig
levensvreugde uit kan halen.
 
Hoop door Hem
Wat ik in de gesprekken met militairen ontdek is dat
‘hoop’ een relatie- begrip is. Je kunt alleen maar op iets
hopen wat je al kent, waar je een relatie mee hebt. Je
kunt hopen op de liefde van je partner, omdat je die
kent. Je kunt hopen op hulp van mensen, als je enkele
hulpvaardige mensen kent. Je kunt hopen op een goed
resultaat van je werk, omdat je samenwerkt met je
collega’s. Zo kunnen we ook hopen op God, omdat we
Hem kennen: door gebed, door de eucharistie, door de
verhalen uit de Bijbel, door de kerkgemeenschap leren
we God kennen, leren we Hem te vertrouwen, bouwen we
een godsrelatie op en mogen we erop hopen dat zijn
beloftes standhouden. Ervaringen uit het verleden zijn wel
degelijk een garantie voor de toekomst.
En hiermee zitten we in de kern van het probleem van de

huidige tijd: mensen hebben geen zinvolle, waardevolle
relaties meer. Hoe kunnen ze dan verwachten dat de toe­
komst beter wordt? Huwelijken en vriendschappen staan
onder druk omdat mensen met zichzelf bezig zijn
(carrière, persoonlijke ontwikkeling). Door verschillende
schandalen en onoplosbare maatschappelijke
problemen (zoals het toeslagenschandaal of huizencrisis)
hebben mensen geen vertrouwen meer in de overheid.
Bedrijven die belastingen ontwijken, zorgen niet voor een
groter vertrouwen in de economie. En als de Kerk steeds
minder mensen weet te bereiken, dan kunnen ze ook
geen zinvolle relatie opbouwen met de boodschap van
hoop, die de Kerk verkondigt. Als geestelijk verzorger help
ik mensen daarom zinvolle relaties op te bouwen met
zichzelf, met de naaste en, uiteindelijk, met God.
 
Onzekere tijden
We leven in een onzekere tijd, militairen weten dat maar
al te goed. Oorlog in Oekraïne, Afrika en het Midden-
Oosten, prijsstijgingen in de supermarkt, spanningen
tussen bevolkingsgroepen in de samenleving, de zeker­
heid van NAVO en Europese Unie staat op het spel.
Binnen Defensie bereiden we ons voor op een
grootschalig conflict waarvan de omvang en de
gevolgen niet te overzien zijn. Ook voor de samenleving
zal zo’n conflict grote consequenties hebben: het leven
zal niet zo door kunnen gaan als we gewend zijn. En als
we niet weten hoe het leven verder gaat, dan worden
mensen hopeloos, cynisch, teleurgesteld - ze breken
relaties af.
Juist nu is dus een boodschap van hoop en vertrouwen
nodig. Alleen wie zich als Kind van God geliefd weet, die
zich niet hoeft te bewijzen (en dus ook geen teleurstel­
lingen zal ervaren), die geleerd heeft dat je altijd met je
verlangens naar God kunt komen, alleen zo iemand kan
staande blijven in de woelige baren van de tijd. God
houdt van je en is altijd bij je, vrees niet want Hij is sterker
dan de dood. Deze boodschap onder de mensen
brengen is een taak die we in onze parochies kunnen
oppakken, en het is een boodschap die we als geestelijk
verzorgers aan de militairen proberen mee te geven.
 
Erik Sengers (53) is diaken en werkzaam bij de landmacht
Met toestemming overgenomen uit ‘SamenKerk’,
magazine van het bisdom Haarlem-Amsterdam (editie
2025 nummer 3).

Tijdens een militaire oefening moet 'meneer

pastoor' worden gered.
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Ook bij het thema ‘uitvliegen’ kan ik
wel weer een link bedenken naar ons
Vastenactieproject voor 2025 en
2026: De renovatie van een school in
Njinikejem, Kameroen. Deze keer leek
het me leuk om aandacht te
besteden aan de missionarissen die
vanuit onze eigen parochie zijn
“uitgevlogen” naar Kameroen.
“Uitvliegen” tussen aanhalingstekens,
want hun eerste reis die kant op was
nog met de boot. Een reis van zo’n
twee maanden.
Over Leo Onderwater uit Lisse heeft u
al eerder wat kunnen lezen in de
Wil’skracht. Maar deze keer kies ik
voor een focus op Pater Van der
Vlugt, die één jaar eerder arriveerde
in Kameroen.
 
Antoon van der Vlugt vliegt uit
Antoon wordt op 8 oktober 1905
geboren op de Achterweg-Zuid in
Lisse, vlakbij de huidige H.H.
Engelbewaarderskerk. Het gezin
bestond uit zes zonen en twee
dochters. Wanneer hij 12 is overlijdt
zijn moeder, maar dat weerhoudt
hem er niet van om een paar
maanden later uit te vliegen naar het
klein-seminarie van de Missionarissen
van Mill Hill, in Tilburg. Dat is een
grote stap voor een kleine jongen.
Het klein-seminarie was eigenlijk een
gymnasium-middelbare school en
internaat in één, en in de zes jaar dat
jongens daar zaten (als ze niet
bleven zitten of afhaakten), gingen
ze alleen met Kerst, Pasen, en de
zomervakantie terug naar huis. Op
het seminarie heersten regelmaat en
discipline die in een gezin van 8
kinderen ondenkbaar zouden zijn,
zeker in de periode na het overlijden
van zijn moeder, dus dat zal best
even wennen geweest zijn! Na deze
zes jaar gaat Antoon door naar
Roosendaal, voor het filosofie-deel
van de priesteropleiding. Op dit punt
in de opleiding komen ook de
seminaristen uit Engeland en Ierland
naar Roosendaal; dus waar Engels
tot dan toe slechts een schoolvak is
geweest, wordt het nu de voertaal.
Voor de Nederlandse jongens is de
overgang naar de laatste fase van

“Uitvliegen” naar Kameroen
de opleiding (die in het Engelse Mill
Hill zal zijn) op deze manier iets
kleiner, en voor de Engelse en Ierse
jongens is dit alvast de eerste
ervaring van het leven in een vreemd
land. Een tamelijk cruciale ervaring
voor toekomstige missionarissen! In
september 1926, als Antoon nog net
geen 21 is, steekt hij de Noordzee
over om de laatste fase van zijn
vorming tot priester te volgen in Mill
Hill, in Engeland.

 
Mill Hill
In de 12 jaar sinds hij begon op het
klein-seminarie, zal Antoon afscheid
hebben moeten nemen van vele
klasgenoten. Jongens die het
gymnasium-niveau toch niet
aankonden, jongens die teveel
heimwee hadden, jongens die teveel
moeite hadden met het leren van
vreemde talen, en misschien ook wel
jongens die terug naar huis moesten
komen om financieel bij te dragen
aan het gezin, want ook dat was
toen een realiteit voor veel gezinnen.
Elke keer dat er een klasgenoot
afhaakte, hield dat voor de
overblijvers ook een keuze in: volg ik
hun voorbeeld, of is mijn roeping tot
missiepater sterk genoeg om door te
zetten? Antoon twijfelt niet, of
misschien twijfelt hij wel, maar voelt
hij zich toch gesterkt om door te
gaan: Op 20 juli 1930, dus op z’n 24e,
wordt Antoon tot priester gewijd in
Mill Hill. Daarna zal hij waarschijnlijk
teruggekeerd zijn naar Nederland,
naar Lisse, om daar een feestelijke
‘Eerste Mis’ op te dragen. De H.H.
Engelbewaarderskerk was rond deze

tijd al wel in aanbouw, maar het zou
nog ruim een jaar duren voordat
daar de eerste Mis opgedragen zou
worden, dus ‘Pater Antoon’ zal zijn
plechtige Eerste Mis hebben gevierd
in de St. Agathakerk. Niet lang
daarna moest hij opnieuw afscheid
nemen van zijn familie, om te
beginnen aan de bootreis naar
Kameroen. Daar zal hij voortaan door
het leven gaan als "Father Anthony".
 
Vanwege de beperkte ruimte in deze
editie zal ik in de oktober-editie verder
ingaan op het werk van Pater Van
der Vlugt, en de vruchten die er, ook
nu nog, geplukt worden van zijn
inspanningen daar. Dat geeft mij ook
direct wat extra tijd om aanvullende
informatie te zoeken, want dat blijkt
nog best lastig! "Van der Vlugt" kan
op minstens vijf verschillende manier
verhaspeld worden, dus dat maakt
het lastig zoeken, en er zijn inmiddels
wel duizend "Father Anthony's" in
Kameroen! Ok, duizend is misschien
overdreven, maar als het er nu nog
geen duizend zijn, dan zal het niet
lang meer duren voor de duizend
bereikt wordt!
 
Renée van der Salm

Vastenactie:
Streefbedrag gehaald!
We hebben als parochie € 8890,13
opgehaald voor de renovatie van
de school in Njinikejem. Een prach­
tig resultaat, en een mooi bewijs
dat wij als katholieken over de
landsgrenzen heen kunnen kijken
en kunnen herkennen dat ook die
schoolkinderen en hun ouders in
Kameroen onze broeders en zus­
ters zijn. Heel hartelijk bedankt voor
uw bijdrage en uw gebed! In de
volgende editie van de Wil'skracht
komt een verslag van de voort­
gang van de werkzaamheden in
Njinikejem, en ondertussen is de
werkgroep hier alweer bezig met
de voorbereidingen voor de Ad­
ventsactie en de Vastenactie voor
2026. Ook dan hopen we op uw
betrokkenheid.
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Heilige Antonius van Padua
De heilige die wij kennen als ‘Antonius van Padua’ werd geboren op (Maria-
ten-hemel-opneming) 15 augustus 1195 in Lissabon, en kreeg de naam
Fernando Martin de Bulhões. Hij kwam uit een rijke familie van edelen, maar
besloot om al op z’n 15e het ouderlijk huis te verlaten om in te treden bij de
Augustijnen, in een abdij net buiten Lissabon. Rond z’n zeventiende was
Fernando het zat dat z’n vrienden en familie hem zo vaak bezochten, want
die leidden hem te veel af, daarom vroeg hij om overplaatsing naar het
moederklooster van zijn orde, in de toenmalige Portugese hoofdstad
Coimbra. Niet lang daarna werd hij tot priester gewijd.

 
Franciscanen
Rond diezelfde tijd arriveerden de eerste Franciscaanse minderbroeders in
Coimbra, slechts 11 jaar na de oprichting van die orde, en ze betrekken een
klein kloostertje net buiten de stad. Fernando is afkomstig uit een welgestelde
familie, maar voelt zich aangetrokken door de eenvoudige levenswijze van de
Franciscanen. Wanneer de eerste vijf Franciscaanse missionarissen in
Marokko daar de marteldood sterven, worden hun lichamen gerepatrieerd
naar Europa, en hun begrafenisprocessie voert ook langs het klooster waar
Fernando woont, en hij wordt geraakt door het ultieme offer van deze
martelaars. Hij besluit om toestemming te vragen om de orde van de
Augustijnen te mogen verlaten, om zich aan te sluiten bij de Franciscanen.
Die toestemming krijgt hij, en hij verhuist naar het kleine kloostertje dat is
toegewijd aan de Heilige Antonius van Egypte. Fernando besluit om ‘António’
te kiezen als kloosternaam.

 
Nog verder uitvliegen!
Fernando, nu António, laat het niet bij de tweehonderd kilometer die hij
‘uitgevlogen’ is vanuit zijn ouderlijk huis. Hij wil het werk dat die vijf
missionarissen begonnen waren in Marokko voortzetten, en reist daadwerkelijk
af naar dat land, maar wordt er al snel ernstig ziek. António gaat
noodgedwongen aan boord van een schip om terug te keren naar Portugal,
in de hoop daar genezing te vinden, maar het schip raakt van koers en hij
belandt op Sicilië. Uiteindelijk komt António in 1922, hij is dan pas 27, terecht
in het Italiaanse stadje Forli, waar hij, door een samenloop van
omstandigheden, voor het blok wordt gezet om onvoorbereid een preek te
geven voor een grote groep mensen. António maakt een verpletterende
indruk met de combinatie van zijn welbespraaktheid en zijn diepe begrip van
de Schriften. Vanaf dat moment gaat het snel met zijn ‘carrière’ binnen de
Franciscaanse Orde van Minderbroeders. In 1926 wordt hij gekozen als
Provinciaal Overste voor Noord-Italië, en hij kiest Padua als standplaats.

 
Daarna
António heeft een dusdanig grote invloed gehad binnen de Kerk, dat deze
ene pagina niet voldoende is om alles te bespreken, dus dat zal ik ook niet
proberen. Ik spoel zijn verhaal door naar zijn dood, op 13 juni 1231, wanneer
hij al op 35-jarige leeftijd het aardse leven verlaat. Hij wordt al binnen een jaar
officieel heiligverklaard, wat uitzonderlijk snel is, en wat laat zien dat António al
tijdens zijn leven werd erkend voor zijn heiligheid en bijdrage aan de Kerk. De
Heilige Antonius van Padua is vooral bekend als voorspraak voor het
terugvinden van verloren voorwerpen, en wordt vaak afgebeeld met het
kindje Jezus op zijn arm. Zijn feestdag is 13 juni, maar zijn ‘super-fans’
beschouwen elke dinsdag als bijzonder toegewijd aan St. Antonius. Mijn oma
was zo’n super-fan, en ze stond erop dat verhuizingen en huwelijken en
dergelijke gepland werden op een dinsdag. Mijn moeder was eigenwijs en
weerstond haar moeder, dus mijn ouders zijn getrouwd op een donderdag.
Ze hebben samen de vijftig jaar gehaald, dus enige zegen rustte er
desondanks wel op hun huwelijk...
 
Renée van der Salm
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Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608

www.roelandjuweliers.nl

Heereweg 21, 2161 AC Lisse
0252 – 413 213
info@vanderputtenendunweg.nl
www.vanderputtenendunweg.nl

Houvast 
tijdens
hectiek

TEAM

Landelijk erkend installateur

Kanaalstraat 155

2161 JE Lisse

0252 – 41 41 00

www.janvanderreijden.nl

info@janvanderreijden.nl

De laatste loodjes...
Orgelproject Hillegom
Het nieuw opgebouwde orgel is bouwtechnisch inmiddels
voltooid. Na het leggen van vloerbedekking op de
koorzolder is de speeltafel geplaatst en wordt het orgel nu
ingeregeld en gestemd. Naast de fraaie installatie zelf zijn
we uiteraard erg benieuwd hoe het zal gaan klinken. En
we verwachten zonder meer dat de schoonheid van de
muzikale ondersteuning de liturgie zeer zal versterken! Het
hele project heeft meer tijd in beslag genomen dan
verwacht, maar veel parochianen hebben steeds weer
blijk gegeven van hun betrokkenheid door te blijven
doneren. Samen met allerlei acties, zoals de wijn- en
kaarsenverkoop, en daarnaast ook door bijdragen van
een drietal fondsen, is het fraaie totaalbedrag van
€ 80.000 ontvangen.
Door al deze gulle gevers hebben wij dit project
kunnen realiseren. De parochie is hen dan ook zeer
dankbaar voor hun bijdrage!
De werkgroep Orgel Sint Jozef en Sint Martinuskerk

Kronieken
Gedoopt
24 mei

Sara Wojnicz
 

Overleden
19 maart 

Gerard van der Lans (85)
6 april 

Jos Eijking (81)
21 april 

Paus Franciscus (88)
21 april 

Ina Warmerdam (78)
22 april 

Wim de Boer (84)
24 april

George van Rijsbergen (77)
25 april

John Hogenes (68)
27 april

Wim Koning (84)
5 mei

Martien Duineveld (91)
12 mei

Herma van Eeden-Bon (92)
19 mei

Leny Pouw-van den Heuvel (98)
31 mei

Wil Schrama-van Bezu (91)

Save the date!
Inzegening nieuw orgel Hillegom
Zaterdag 25 oktober vanaf 15:00 uur.
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Uitvaartverzorging 

Uitendaal
sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 

in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 

jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

Patricia Vermeij
06 - 23 69 63 25

Uitvaartverzorging

Vermeij

De Zilk • www.uitvaartverzorgingvermeij.nl

Dag en nacht bereikbaar
Puur & Persoonlijk

uitvaartzorgbollenstreek.nl

 Het grote verschil
zit in de kleine details

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

 
0252 411 366

 24/7

Grafmonumenten 

& Urnen

Sinds 1902

Meer en Duin 21-23 • Lisse 

T: (0252) 413 308 

www.bootnatuursteen.nl 

www.memorieurnen.nl
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Kerken open
St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

 
Mariakapel van de

H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

 
Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:

9.00 - 16.30 uur
 

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

 
Mariakapel Nassaustraat Lisse:

10.00 - 17.00
 

H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC Lisse
0252 - 211453

secengel@rkwb.nl
 

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:

www.kerkomroep.nl:
H.H. Engelbewaarderskerk

St. Agathakerk 
St. Jozef en St. Martinuskerk

 
www.kerkdienstgemist.nl:

H. Hart van Jezuskerk De Zilk
 

En live te bekijken via
Facebook en YouTube: 

Parochie Heilige Willibrordus
 

www.willibrordusbollenstreek.nl
 

Ziekenzalving of uitvaart:
06 - 33 86 59 55

Heilig Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252 - 515753
secdezilk@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 48 RABO 03881 15 009
 
St. Jozef en St. Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA Hillegom
0252 - 515000
sechillegom@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 42 RABO 03169 02 373

St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH Lisse
0252 - 413330

seclisse@rkwb.nl
 

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH Lisse

 
Bankrekeningnummer:

NL 86 RABO 03365 30 986
 

Centraal Secretariaat
Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B
2181 EA Hillegom

0252 - 418870
sec@rkwb.nl

 
Bereikbaar op werkdagen

van 08:30 tot 12:30 uur


