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Beste lezer, 
Volwassen zijn, wanneer ben je dat? Ben je volwassen wanneer je 18 jaar
bent, auto mag rijden en mag stemmen? Of ben je volwassen wanneer je op
jezelf woont en financieel onafhankelijk bent? Ben je volwassen als je je
verantwoordelijk opstelt en je medemens met respect behandelt?
Het is een lastige vraag waar geen duidelijk antwoord op is. Misschien ben je
pas volwassen als je inziet hoe lastig het is om volwassen te zijn. Om dagelijks
keuzes te moeten maken, die verstrekkende gevolgen hebben. Kies ik voor
het geloof en ga ik nog naar de kerk? Al die keuzes maken het leven niet
eenvoudiger, maar met een beetje hulp van een medemens of van je geloof
kom je er wel. Steun bij het nemen van belangrijke beslissingen vindt u
hopelijk ook in dit nummer van de Wil’skracht.
Namens de redactie wens ik u veel inspiratie.

Van achter de bestuurstafel:
Het thema van deze uitgave is “Volwassen worden”. Voor mij, vanuit een
technische invulling als bestuurslid onderhoud gebouwen, een rare opgave.
Hoe kun je vanuit de term gebouwen nu over volwassen worden spreken.
Echter de link tussen de gebouwen, de kerk (als gemeenschap) en de
gebruikers (en dat is meer dan de directe parochianen) werd mij in Zuid-
Amerika weer duidelijk. Hoe kunnen wij met elkaar omgaan, met elkaar kerk
zijn, volwassen worden in ons kerk zijn en de kerk zeker voor elkaar
openstellen.
Ik mocht in de gelukkige omstandigheid zijn om tijdens diverse belangrijke
kerkelijke gebeurtenissen in Bolivia en het noorden van Argentinië te reizen.
Dit betrof Pasen en alle voorbereidingen hiertoe. De beleving van Witte
Donderdag en Goede Vrijdag werd op diverse locaties buiten uitgevoerd. De
kerkdeuren stonden letterlijk en figuurlijk open. Iedereen was welkom om
buiten een opvoering te zien en deel te nemen aan het passieverhaal. Op
een plein voor de kerk werd gestart met de opvoering en deze trok, met vele
deelnemers, vervolgens door de stad naar (dat zag ik de volgende ochtend)
een begraafplaats op een heuvel waar een 3-tal kruizen stonden opgesteld.
Paaszaterdag (wij waren doorgereisd naar een andere stad) start de viering
met een processie van de ene kerk naar een andere aan het eind van de
middag. Bij beide kerken staan de deuren open en is iedereen welkom.
 
De Paaswake en Pasen worden gevierd zoals overal ter wereld (dus zoals ook
hier), met dien verstande dat iedereen vrij kan inlopen en uitlopen tijdens de
viering. De deuren staan open, iedereen is welkom op het moment dat hij/zij
hier behoefte aan heeft. Voor ons praktisch zodat wij tijdens de preek op de
traptreden voor de kerk konden gaan zitten omdat we hiervan toch niets
verstonden.
Hoe anders lijkt het bij ons, wij vinden het lastig om mede parochianen te
ontvangen in onze kerken maar ook om ons er toe te zetten naar een ander
kerkgebouw te gaan (terwijl wij dezelfde kerk zijn). Hoe kan het dat wij zo
moeilijk doen t.o.v. onze naasten met ook een christelijk geloof waarin
naastenliefde juist bovenaan moet staan. Valt dit ook onder volwassen
worden?
Toch was de meest imposante (kerkelijke) gebeurtenis niet bovenstaande
maar een minder positieve maar wel opvallende. Verblijven in Buenos Aires
na het overlijden van onze paus (zijn geboortestad) en zijn uitvaart geeft een
groot gevoel van samenzijn. De beleving hiervan in deze zeer grote stad, om
5.00 uur locale tijd was de uitvaart, is imposant. Het hele land vlaggen half
stok (hele week), groot plein, veel beeldschermen live uitzending en alle
kerkdeuren open voor de condoleance de dagen voorafgaand.
Namens BWOG en Parochiebestuur, Edward Goedemans.
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Pastoraal woord: De wereld in!
In volle vaart vooruit.
De vakantieperiode is voorbij, veel mensen zijn er even uit geweest en op de
wegen en in de straten van onze dorpen was het aanzienlijk rustiger. Nu wordt
alles weer een beetje opgepakt en gaan we weer in volle vaart vooruit! Het
nieuwe werkseizoen begint en er staan weer veel activiteiten, vieringen en
andere plannen op de agenda voor het komende seizoen.
Wat dit seizoen nieuw is, is een flyer met een overzicht van catechetische
activiteiten. Dit zijn groepen of activiteiten waarbij we leren over ons geloof. En
dat is niet alleen iets voor kinderen die zich voorbereiden op de Eerste Heilige
Communie of het Heilig Vormsel! We zijn een leven lang leerlingen van de
Heer. Het is waar; als je als baby bent gedoopt, dan wordt je zo rond je
zevende en twaalfde jaar voorbereid op het ontvangen van het sacrament
van de Communie en Vormsel. Maar daarna is het niet klaar! Iedere dag
kunnen we iets nieuws leren. 

Leven van alle dag
Dat geldt toch ook voor het gewone leven van alle dag? Een oude vriend van
mij leerde van zijn moeder dat je iedere dag minstens één ding leert. Daarom
is het zinvol aan het einde van de dag altijd even terug te kijken op de dag in
een moment van gebed of reflectie, waarbij je nadenkt over de
aanwezigheid van God in je leven en in bijzonder van de afgelopen dag.
Maar ook kan dat moment bij uitstek een gelegenheid zijn om na te denken
over wat je die dag hebt geleerd en wat je misschien een volgende dag zou
willen leren.  

Gemeenschap van Christus
Sommigen van u en jullie zitten al een lange tijd, soms zelfs al jaren, bij
verschillende catechesegroepen. Voor anderen is het helemaal nieuw. Als
gemeenschap rondom Christus, worden we altijd uitgenodigd om bij elkaar
te komen om de Heer te ontmoeten in de viering van de sacramenten en het
gebed, om de Heer te dienen in hen die onze hulp nodig hebben, maar ook
om de Heer beter te leren kennen. Deze editie van de Wilskracht heeft als
thema “volwassen worden“. Als je bent uitgevlogen, dat was het thema van
de vorige editie, dan kom je op eigen benen te staan. Dan ga je dat wat je
hebt geleerd in praktijk brengen en probeer je dat wat je de moeite waard
vond ook over te brengen op anderen. Ook in geloof zien we dit. We kunnen
in de kinderschoenen staan en we kunnen volwassen worden. Volwassen
worden in die zin betekent dat we de wereld in durven gaan met de kennis
over ons geloof die we hebben ontvangen. We mogen met vertrouwen dat
wat we aan kennis en ervaring hebben opgedaan in de praktijk brengen en
overbrengen op anderen. Dat betekent dat we kunnen groeien in de
diaconie, liturgie en catechese. Concreet betekent dit dat wij de noden van
onze naaste leren zien en verstaan en dat we overgaan tot actie en zelfs
elkaar enthousiasmeren om naar elkaar om te zien. Hoe ons dagelijks leven
en onze betrokkenheid op onze naasten, vooral hen die in nood zijn, raakt
aan ons geloof, of daar zelfs een oorsprong vindt, komen we op het spoor en
leren we verdiepen als we met elkaar in gesprek gaan over geloof. Daarom is
het niet logisch om te zeggen dat je diaconaal actief bent en dat je dan dus
al genoeg aan je geloof doet. Even zo is het vreemd aan ons geloof om te
zeggen dat je catechese volgt dus niet meer diaconaal actief hoeft te zijn. En
evenzeer is het vreemd als je zegt dat je naar de Mis gaat en bidt en dus niet
bezig hoeft te zijn met catechese of diaconie. Het is allemaal met elkaar
verbonden. En om dit in een goede balans te kunnen doen, ieder naar onze
eigen talenten en gaven, hebben we een heel leven nodig om leerlingen te
zijn. We mogen elkaars tochtgenoot zijn, op een pelgrimstocht waarbij de
Heer zelf de leraar is. Ik wens u en jullie allemaal een goede reis in dit heilig
jaar waarin we als Pelgrims van Hoop de toekomst tegemoet gaan!
Diaken Iwan Osseweijer
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Pelgrims

Bedevaarten in september
 

Banneux
In België, tussen Luik en Spa, ligt het dorp Banneux. In 1933 verscheen de
maagd Maria acht keer aan een meisje van 11 jaar, Mariette Beco. Bij haar
verschijning vroeg Maria haar om de bouw van een kapel. Die werd nog in
1933 gebouwd op de plaats van de verschijningen. Later werd er ook een
basiliek gebouwd. In Banneux is ook een geneeskrachtige bron die Maria aan
Mariette toonde. Elke dag kunnen pelgrims er terecht voor een H. Mis,
ziekenzegening, stille aanbidding, biecht en het rozenkransgebed.
Vanuit verschillende Nederlandse bisdommen wordt er enkele keren per jaar
een vijfdaagse bedevaart naar Banneux georganiseerd. Van 5 tot en met 9
september kunt u deze bedevaart meemaken. Tijdens de vijfdaagse
bedevaart wordt een compleet pelgrimsprogramma aangeboden. Zo is er
elke dag een Eucharistieviering, is er gelegenheid om samen te bidden bij de
bron en om een kaarsen- en/of bloemenhulde aan Maria te brengen. Alle
vieringen zijn in het Nederlands.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website:  www.caritas-banneux.nl  of
u kunt contact opnemen met de werkgroep bedevaarten:
bedevaarten@rkwb.nl  

Beauraing
Ongeveer 20 kilometer ten zuiden van Dinant ligt de plaats Beauraing.
Beauraing was in het jaar 1932 een plaatsje met zo’n 2000 inwoners, een kerk,
een jongensschool, twee meisjesscholen en met een ruïne van een oude
burcht. Op het einde van dat jaar verscheen de heilige Maagd Maria aan 5
kinderen uit twee verschillende gezinnen. Van 29 november 1932 tot 3 januari
1933 gebeurde dat maar liefst  33 keer. Tijdens de laatste verschijningen,
vanaf 29 december, zagen de kinderen telkens tussen de tot groet geopende
armen een in lichtstralen gehuld Hart, dit is de reden waarom men Maria hier
noemt: Moeder met het Gouden Hart.
De plaats van de verschijningen is een heiligdom en een bedevaartsoord
geworden. Van 20 – 23 september kunt u op bedevaart naar Beauraing. Ook
hier worden de vieringen in het Nederlands gehouden.
Tijdens de reis is er tijd voor gebed en worden er Marialiederen gezongen.
Deze vindt u in het boekje dat u in de bus wordt aangeboden. Gedurende de
dagen verblijven de pelgrims, pastores en zorgstaf in het accueil op het
heiligdom zelf, dichtbij de plaats van de verschijningen van Maria onder de
meidoorn.

Banneux

Beauraing

Informatie:
Achterin de kerken liggen folders met informatie over de bedevaarten naar
Banneux en Beauraing. Bij de folders vindt u ook een inschrijfformulier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de werkgroep bede­
vaarten: bedevaarten@rkwb.nl
Voor de bedevaart naar Beauraing kunt u ook contact opnemen met Ber­
nadette van Ruiten, telefoon: 0610169213 of mailen naar: bmmvanrui­
ten@gmail.com
U kunt natuurlijk ook bellen naar het secretariaat:  0252-418870
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van Hoop

Op mijn werk (het bisdombureau van Bisdom Haarlem-Amsterdam) komen
tijdens de lunch soms nogal filosofische gespreksonderwerpen voorbij. Enkele
weken geleden was het thema ‘Volwassen zijn’ – inderdaad, precies het
thema van deze Wil'skracht. De vraag die gesteld werd, was: ‘wanneer ben je
eigenlijk volwassen?’. Mijn collega’s (een diverse club van mannen en
vrouwen in de leeftijd van 25 tot 67 jaar; met o.a. financiële, bedrijfskundige,
juridische en theologische achtergrond; katholiek, protestant en niet gelovig)
kwamen tot verschillende antwoorden: ‘als je 21 bent en alles zelf moet
betalen’, ‘als je op jezelf gaat wonen’, ‘als je trouwt en kinderen krijgt’. Maar
eigenlijk wist niemand het antwoord echt.
 
In de katholieke theologie wordt volwassenheid gekenmerkt door het
zelfstandig maken van keuzes. De Kerk verbindt daar het volgen van de eigen
roeping aan: het zelfstandig kiezen van een beroep en (vooral) levensstaat.
De roepingenpastoraal houdt zich doorgaans bezig met de keuze voor het
huwelijk óf de toewijding aan God, als religieus of godgewijde. Deze keuzes,
die dus altijd gebonden zijn aan een p/Persoon, zijn onomkeerbaar. Het is
juist de onomkeerbaarheid die de overgang naar een nieuwe levensfase
markeert. (Genesis 2:24) Inmiddels wordt er ook wel meer gesproken over
alleenstaanden, maar niet zozeer als roeping. Alleenstaanden lijken meer een
status ‘nog geen keuze gemaakt’ te hebben.
 
Binnen de psychologie kreeg men zo’n tien jaar geleden serieuze interesse in
roeping. De ‘vocational psychology’ is de tak van de psychologie die zich
focust op het vinden en vervullen van levensdoelen en zingeving als
belangrijkste kenmerken van een ‘gezonde volwassene’. Opmerkelijk is dat
deze stroming roeping definieert los van het bestaan van een externe roeper,
zoals God. Roeping is in deze definitie ‘het kiezen van een bepaalde levensrol
die zingeving creëert en die gemotiveerd wordt vanuit onderliggende
waardes en levensdoelen.’ Keuze voor een levensinvulling is dus ook hier een
sleutelwoord, maar in tegenstelling tot de katholieke versie van roeping, is
deze versie niet per definitie de keuze vóór, en relatie met, een (andere) p/
Persoon. En de keuze is (daarom?) niet onomkeerbaar.
 
Juist de grotere vrijblijvendheid in de levenskeuzes lijkt een teken van onze tijd.
‘Mensen willen zich niet meer vastleggen’, hoor je regelmatig zeggen.
Tegelijkertijd hebben velen last van keuzestress, waarin ze verlamd worden
door de veelheid aan opties en mogelijkheden – en daardoor geen keuze
maken. Ook dat is problematisch. Uiteindelijk zijn duidelijke keuzes nodig om
uit te dragen wie je bent. Misschien is dat wel hét teken van volwassenheid:
dat je weet wie je bent en daarvoor verantwoordelijkheid neemt; en dat die
identiteit wordt gereflecteerd in de keuzes die je maakt. En voor een bewust
Christen staat die keuze altijd in relatie met de Schepper.
 
Lizette Romijn (1987) is psycholoog en theoloog. Ze werkt 
als vicekanselier voor bisdom Haarlem-Amsterdam. 
Lizette is haar hele leven parochiaan van onze parochie 
en woont met haar man in Hillegom.

Volgen van je roeping als teken van volwassenheid?

Vragen ter overweging:
•   Wat betekent volwassenheid voor jou?
•   Welke ‘volwassen’ keuzes maakte jij?
•   Wat zou je nu doen als je voor dezelfde keuze

zou komen te staan?
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Missionair zijn
in leiderschap en ontmoeting 
Het Leiderschapsteam (LT), waarmee we nu ruim
anderhalf jaar werken, heeft zich inmiddels verder
ontwikkeld. In het eerste jaar vergaderden we met alle
betrokkenen van de drie taakvelden en het pastoraal
team (PT) - in totaal dertien personen. Inmiddels heeft elk
taakveld een eigen maandelijkse vergadering, begeleid
door iemand uit het PT. Daarnaast is uit elk taakveld een
afgevaardigde gevraagd die, samen met de pastoor, het
Leiderschapsteam-kern (LT-kern) vormt. 
Dit LT-kern verbindt de taakvelden met het PT, wat het
geheel werkzamer maakt. Vanuit LT-liturgie neem ik deel
aan het overleg van de LT-kern. Met zijn vieren bekijken
we de parochie als het ware vanuit een
helikopterperspectief. We zoeken waar er op pastoraal
gebied accenten gelegd moeten worden en waar
bijsturing nodig is. Een mooie én verantwoordelijke taak. 
Samen met het PT werken de taakvelden op dit moment
hard aan het beleidsplan dat voor de parochie wordt
ontwikkeld. Hierin staan missie, visie en strategie
beschreven. U zult daar binnenkort meer over horen. Ook
vanuit LT-liturgie hebben we hieraan een bijdrage
geleverd - iets dat best veel tijd heeft gevraagd. 
Daarnaast zijn er de vele lopende zaken rond
misdienaars, acolieten, lectoren, koren - kortom: alles wat
te maken heeft met de liturgische activiteiten in onze
parochie ligt op het bordje van LT-liturgie. 
In dit alles staat de Eucharistie centraal. Hier ontmoeten
we Jezus werkelijk en worden we één met Hem. We willen
graag omstandigheden scheppen waarin we als
missionaire parochie toegankelijk en gastvrij zijn. Rondom
de zondagsmis ontstaat gemeenschap - dat is op zichzelf
al een missionaire kans. 
Gelukkig zien we dat ook steeds meer gebeuren bij de
doordeweekse vieringen. Naast het vieren van de Mis en
de aansluitende Aanbidding is er regelmatig
gelegenheid elkaar te ontmoeten. Misschien is dat ook
voor u een uitnodiging: een kans om de relatie met de
Heer te intensiveren - Hij is immers onze Schepper en
Gever van het Eeuwige Leven. 
En natuurlijk is er na afloop vaak een kopje koffie of thee
en een gezellig praatje. Ook dát is missionair zijn. 

Belasting betalen?
Een blauwe envelop op de voorkant van deze editie. Hoe
past dat in een parochieblad? In drie van de Evangeliën,
waaronder Lucas 20:25, lezen we Jezus’ antwoord op de
vraag of het goed is om belasting te betalen: “Geef aan
de keizer wat de keizer toekomt, en aan God wat God
toekomt.”
 
Als volwassene zijn er verantwoordelijkheden waar je niet
onderuit komt, en de belastingdienst is daar één van. De
overheid gebruikt de belastinginkomsten - als het goed is
- op haar beurt weer om de verantwoordelijkheden die
de overheid heeft te kunnen vervullen: Veiligheid en
rechtspraak, wegen en bruggen bouwen en
onderhouden, onderwijs en zorg regelen.
 
Maar het tweede deel van Jezus’ antwoord is ook
belangrijk: “Geef aan God wat God toekomt”. Wanneer
Jezus zegt dat de munt aan de keizer betaald moet
worden omdat die aan de keizer toebehoort, dan kunnen
we die gedachtengang volgen naar het punt dat wij
onszelf aan God moeten geven. Op de munten staat de
beeltenis van de keizer, maar als mensen zijn wij gemaakt
'naar Gods beeld en gelijkenis' 
 
We zijn niet alleen verantwoordelijk voor ‘wereldse’ zaken,
maar ook voor geestelijke. We mogen onze kop niet in
het zand steken voor ‘onaangename enveloppen’, en zo
mogen we ons ook niet verbergen voor ‘nare
boodschappen’ over ons zielenheil. De hel en de hemel
bestaan werkelijk, en als we daar de rest van de
eeuwigheid door mogen/moeten brengen, kunnen we
maar beter het juiste pad kiezen tijdens dit leven.
 
We zijn zelf verantwoordelijk voor de vraag hoe we het
hiernamaals gaan beleven, maar als we getrouwd zijn,
worden we ook verantwoordelijk voor onze
huwelijkspartner. En als we kinderen krijgen of opvoeden,
zijn we ook verantwoordelijk voor hen. Niet alleen op het
gebied van gezondheid, financiën, woning, maar ook op
geestelijk gebied. 
 
Staat u de komende dagen of weken eens stil bij deze
verantwoordelijkheid?
 
Biba Prokopová & Renée van der Salm

Verantwoordelijkheid nemen voor anderen
Het is goed om als volwassene verantwoordelijkheid te nemen voor onszelf, onze eigen omgeving, onze eigen
toekomst, maar óók voor de omgeving en de toekomst van anderen. Anderen in onze eigen wijk of aan de andere
kant van de wereld, mensen die nu leven (of sterven), en voor generaties die nog geboren moeten worden.
Zoals Ronald Jansen van de PCI De Zilk in zijn interview de bekende Zilker Hubert Turnhout citeerde "Vrijwilligerswerk
doe je ook voor jezelf". Want iets betekenen voor een ander levert ook voor jezelf veel voldoening op. Of zoals Anne
(Steunouder in Teylingen) zegt "Ik wilde al langer iets voor een ander betekenen in maatschappelijk opzicht, maar met
een druk en jong gezin wist ik niet precies hoe. Toen ik ergens over steunouders las, dacht ik meteen: dit past bij mij en
ons gezin.” Er is voor iedereen wel een manier te vinden om een bijdrage te leveren aan het welzijn van anderen.
Hulp vragen en ondersteuning accepteren kan lastig zijn, maar daarmee bieden we de mensen die ons willen helpen
wel de kans om die voldoening te ervaren. Dus vraag die hulp, én bied die hulp!
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De middeleeuwse priester Dominicus (+ 1221) was de stichter van de Orde
der Predikers en kreeg van de paus een grote verantwoordelijkheid.
Domingo de Guzmán werd omstreeks 1170 in het Zuid-Spaanse Caleruega
geboren als telg van een adellijke familie. Na zijn filosofische en theologische
studies werd hij priester gewijd.
 
Preken tegen de ketterij
Tijdens een van zijn reizen naar Rome maakte hij in Zuid-Frankrijk kennis met
de leer van de katharen, een ketterij die de katholieke kerk veel schade
toebracht.
De katharen namen afstand van het katholieke geloof in de ene God, zij
beschouwden God en Satan echter als twee gelijkwaardige goddelijke
entiteiten (Boeddhistische principe). Zij predikten dualisme over de ziel en het
lichaam: een goddelijke ziel werd geboren in een duivels lichaam dat
bestreden moest worden door middel van kastijding en uithongering, vaak
met zelfmoord als gevolg.
Dominicus nam zich voor om deze praktijken te bestrijden en de ware
geloofsleer te prediken. Hij kon het niet alleen. Om deze verantwoordelijke
taak goed te kunnen uitvoeren had hij goed opgeleide predikbroeders nodig.

Rectificatie vorige editie
In het artikel over de Heilige
Antonius van Padua op pagina 17
van de vorige editie zijn in de
derde alinea twee foutjes
geslopen. De genoemde jaartallen
moeten uiteraard 1222 en 1226
zijn. Dank aan de oplettende
lezers!
 
Renée van der Salm

Heilige Dominicus
stichter van de Orde der Predikers

 
Orde der Predikers oftewel Dominicanen
In het jaar 1215 stichtte Dominicus in de stad Toulouse samen met enkele
geestverwante priesters de Orde der Predikers. Hun doel was het bestrijden
van ketterijen door prediking, studie en een heilige levenswandel.
Tijdens een missiereis stierf Dominicus op 6 augustus 1221 in Bologna. Paus
Gregorius IX verklaarde hem in 1234 heilig. Zijn graf bevindt zich in de Chiesa
di San Domenico in Bologna.
De Katholieke Kerk viert zijn liturgische gedachtenis jaarlijks op 8 augustus.
 
Honden van de Heer 
In de katholieke iconografie wordt Dominicus meestal afgebeeld met de
attributen staf, boek en hond. De staf staat voor zijn geestelijk leiderschap; het
boek voor de Dominicaanse nadruk op studie. De hond verwijst naar een
woordspeling. Het Latijnse woord voor dominicaan is dominicanus en lijkt
op Domini canis, dat 'hond van de Heer' betekent. In die zin werden de
Dominicanen voor de waakhonden van de ware christelijke geloofsleer
gezien.  

Dominicus ontvangt de rozenkrans. 
Waarom de rozenkrans? Om de Moeder Gods te eren en haar bijstand af te
smeken. De katharen, die de aardse werkelijkheid beschouwden als het werk
van een boze god, weigerden te aanvaarden dat God zich “vernederd” zou
hebben door mens te worden. Weg dus met de Menswording, en weg met de
Verlossing op het kruis. En weg dus ook met de H. Maagd Maria, Moeder van
God.
Maar Heilige Maagd Maria heeft aan Dominicus geopenbaard dat het
bidden van de rozenkrans het wapen is tegen het kwaad. De rozenkrans is het
wapen van verdediging en redding. Leer iedereen dit wapen te gebruiken! 
Sinsdien zijn de Dominicanen toevertrouwd met het speciale apostolaat -
preken van de rozenkrans. 
Trouwens, wist u wel dat de term ketterij/ ketters stamt van katharisme/
kathars uit die tijd en wijst op alles wat afwijkt van de oorspronkelijke bijbelse
en christelijke leer?
 
Biba Prokopová
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Vertrouwenspersonen in onze parochie
Per 1 september 2025 zullen in onze parochie drie vertrouwenspersonen beschikbaar zijn. Hieronder stellen Corine
Heins, Anneke Beenakker-Voorn en Beata Zwaan zich aan u voor. Wanneer u contact met hen wenst, kunt u het
volgende doen:
1.  Het secretariaat bellen via 0252-418870 met het verzoek u door één van de vertrouwenspersonen terug te laten
bellen. U laat dan alleen uw naam en telefoonnummer achter. Het secretariaat behandelt het terugbelverzoek altijd in
vertrouwen.
2.  De vertrouwenspersonen e-mailen via vertrouwenspersoon@rkwb.nl. In de e-mail kunt u aangeven met wie u
contact wenst en hoe de vertrouwenspersoon u kan bereiken. De mailbox van de vertrouwenspersonen wordt door de
aangestelde vertrouwenspersonen beheerd.
U kunt deze contactinformatie ook terugvinden op de website.
In verband met diversiteit, zijn we nog op zoek naar aanvulling van het team van vertrouwenspersonen. Neem bij
interesse contact op met Lizette Romijn (bestuurslid vrijwilligersbeleid): vrijwilligersbeleid@rkwb.nl. 

Anneke Beenakker-Voorn
Mijn naam is Anneke Beenakker- Voorn, mijn man Jan is overleden. Ik ben 75
jaar en woon vanaf 1976 in Hillegom. Sindsdien ben ik ook parochiaan van
onze parochie. Als vrijwilliger was ik lid van de parochievergadering en -
bestuur, de liturgie- en de bezoekgroep. Nu ben ik bij de Vastenactiegroep en
de werkgroep bedevaarten. Ik ben lector en schoffel mee op het
Martinuskerkhof.
In mijn werkzame leven deed ik schoolbegeleiding (individueel
beroepsonderwijs) en gaf ik les bij de opleiding speciaal onderwijs. Als
vrijwilliger in de parochie volgde ik de pastorale school, en ging daarna
theologie studeren in Amsterdam/Utrecht. Na de studie was ik 17 jaar
pastoraal werkster, lid van het pastorale team in parochies rond Langeraar en
Roelofarendsveen. Ook gaf ik les aan parochievrijwilligers bij diverse modules
van de pastorale school in het bisdom Rotterdam. Nu ben ik lid van de
Diocesane Bezoekersgroep Emeriti (de bezoekgroep voor priesters die met
emeritaat zijn).
Een functie als vertrouwenspersoon lijkt mij in de gemeenschap en
organisatie die de parochie is, zinvol.

 
Corine Heins
Mijn naam is Corine Heins, ik ben 41 jaar en woon in Hillegom. Ik ben
getrouwd met Mark en samen zijn wij de ouders van Job, die ons veel
vreugde brengt.
In mijn vrije tijd onderneem ik graag leuke dingen met mijn gezin, zoals een
museum bezoeken of een wandeling maken. Daarnaast houd ik me bezig
met allerlei klusjes in en om het huis. Ook zet ik mij met plezier in voor
anderen. Binnen de parochie coördineer ik de Familiezondagen en voer ik
daarnaast enkele kleinere taken uit.
Ik stel mij graag beschikbaar als vertrouwenspersoon, omdat deze rol goed
aansluit bij mijn professionele achtergrond. Als verpleegkundige in de
jeugdgezondheidszorg ben ik gewend goed te luisteren, mensen op hun
gemak te stellen en uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met
persoonlijke informatie. Ik vind dat iedere parochiaan, en iedere vrijwilliger of
medewerker binnen onze gemeenschap, recht heeft op een veilige plek waar
hij of zij gehoord en geholpen wordt.
Als vertrouwenspersoon ben ik er voor iedereen binnen de parochie die te
maken krijgt met ongewenst gedrag, zich onveilig voelt of worstelt met
situaties binnen onze geloofsgemeenschap. Bij mij kunt u in alle rust en
vertrouwen uw verhaal doen. Ik luister zonder oordeel, denk met u mee en
help u waar nodig verder. Wat u met mij bespreekt, blijft strikt vertrouwelijk.
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, aarzel dan niet om contact met
mij op te nemen.
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Beata Zwaan
Mijn naam is Beata Zwaan. Ik ben 43 jaar, getrouwd met Jan en moeder van
twee jongens: Luc van 12 en Daniël van 9. Oorspronkelijk kom ik uit Polen,
maar ik woon inmiddels bijna 20 jaar in Nederland, en al 15 jaar met veel
plezier in Hillegom. Eerder heb ik mij ingezet bij het koor Andana, bij de
voorbereidingen van de Parenting Course, de Lokale Commissie Hillegom en
ben ik nu actief in de communiegroep. Mijn wens is dat wij als gelovigen met
elkaar in gesprek blijven en blijven zoeken naar verbinding; ook als dat niet
eenvoudig is. Juist door de liefde en hoop die Jezus Christus ons gegeven
heeft, denk ik dat verbinding altijd mogelijk is. Als vertrouwenspersoon zal ik
vooral ook beschikbaar zijn voor Poolse parochianen, daarom vervolg ik dit
stukje in het Pools.

Bericht van de Heilige Claragroep
Van diverse kanten is er interesse naar onze samenkomsten. Daarom even een opfrissertje. Wij zijn voortgekomen uit
de Alpha cursus en staan sinds 2018 op eigen benen. Ca. 13 personen bezoeken de gespreksavonden. De Zilk, Lisse,
Hillegom en de Engel zijn vertegenwoordigd. Om met St. Franciscus te spreken : “Vogels van diverse pluimage”. Ieder
kan een eigen bijdrage leveren, van Het Rijke Roomse Leven tot het wel en wee in de huidige kerkgemeenschap, de
Bijbel kan daarbij een leidraad zijn .
De eerste donderdag van de maand komt de groep bij elkaar in het Paus Franciscushuis. Door dubbele boeking in de
agenda komt de bijeenkomst van 4 september te vervallen en is verplaatst naar 18 september in het PFH, aanvang
19.30 uur. 2 Oktober vervalt, 6 november en 4 december wordt uitgeweken naar het Willibrordushuis.
Zaterdag 30 augustus is de Heilige Claragroep aanwezig op het kerkplein van de St. Jozef en Martinuskerk om zich
aan de geloofsgemeenschap te presenteren. 13 September staat (de kapel in) de St. Agathakerk, tijdens Open
Monumentendag, voor belangstellenden open. U bent van harte welkom.
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Bestelformulieren voor de bloembollenpakketten
U kunt nog steeds bollenpakketten bestellen om onze parochie te ondersteunen. Er zijn kleine pakketten à €30, en een
grote variant à €50. Hoeveel pakketten kunt u kwijt in uw tuin? Hoeveel kunt u er weggeven aan vrienden, familie, of
buren?
 
De bestelformulieren liggen achterin de kerken van onze parochie, en kunnen ingeleverd worden in de brievenbus
van de secretariaten. U kunt ook bestellen via een e-mail aan Annelies Mélotte: anneliesmelotte@gmail.com.
 
De bezorging begint in oktober, maar er kan besteld worden zolang de voorraad strekt. Op = op, dus wacht niet te
lang, maar laat de moed ook niet te vroeg zakken, want er is groots ingeslagen!

Liturgisch rooster: september 2025
H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

Alle vieringen zijn Eucharistievieringen tenzij anders vermeld

zaterdag 30 augustus

22e Zondag dh Jaar

19.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

zondag 31 augustus

22e Zondag dh Jaar

10.00 Kapelaan Kuik

Diaken Osseweijer

koor: Canticum Novum

zaterdag 06 september

23e Zondag dh Jaar

zondag 07 september

St Jozef & St. Martinus

10.

zaterdag 13 september

Feest v. Kruisverheffing

19.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

zondag 14 september

Feest v. Kruisverheffing

10.00 Pastoor Bosma

koor: Canticum Novum

zaterdag 20 september

25e Zondag dh Jaar

zondag 21 september

25e Zondag dh Jaar

10.

donderdag 25 sept.

Vredesweek

19.

zaterdag 27 september

26e Zondag dh Jaar

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 28 september

26e Zondag dh Jaar

10.00 Kapelaan Kuik & Diaken 

koor: Canticum Novum

zaterdag 04 oktober

Engelbewaardersfeest

zondag 05 oktober

27e Zondag dh Jaar

10.

H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

iedere donderdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

Ac

- ie

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

06-54294763

maandag niet beschikbaar
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Thuiscommunie
Wanneer u de H. Communie thuis

zou willen ontvangen, kunt u hiervoor
contact opnemen met het centraal

secretariaat:
telefoon 0252 418 870 of

email: sec@rkwb.nl.

Koffie/thee na de Mis
St. Jozef en St. Martinuskerk
Na elke zondagsmis, en elke

vrijdagochtend.
 

Heilig Hart van Jezuskerk
Na elke zaterdagavondmis, en elke
derde donderdagochtend van de

maand.
 

H.H. Engelbewaarderskerk
Na de eerste zaterdagavondmis van

de maand, en elke
woensdagochtend.

 
St. Agathakerk

Na elke zondagsmis.

Uitnodiging
Als parochie vormen we een

gemeenschap. Een gemeenschap
die samenkomt in een van onze

kerken. Maar wij maken al deel uit
van die gemeenschap voordat we
de kerk binnenstappen. Een mooie
uiting van die gemeenschapszin is

het uitnodigen van mensen om met
ons mee te gaan. Mensen die anders
misschien niet naar de kerk zouden
gaan. Omdat ze niet durven, omdat
ze niet op het idee komen, of omdat

ze niet meer in staat zijn om
zelfstandig naar de kerk te gaan.

 
Kijkt u rond in uw omgeving?

Wie kunt u uitnodigen?

Aanbidding
Aansluitend aan de doordeweekse
Missen ongeveer 10 minuten, in alle

kerken.
Elke vrijdagavond tussen 19.00 en

21.00 in de St. Agathakerk.
Elke eerste zondag van de maand

tussen 17.00 en 19.00 in de St. Jozef &
St. Martinuskerk.

Kom binnen wanneer u wilt, en blijf
zolang u wilt. De Heer is blij met uw
komst, ook als u er maar eventjes

bent...

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

s

ber 19.00 Kapelaan Kuik

Actaeakoor

er 10.00 Familiezondag; 

Kapelaan Kuik & Diaken Osseweijer

ber

er

ber 19.00 Pastoor Bosma

koor: ICA

er 10.00 vredesweek

Pastoor Bosma

Dameskoor

19.00

Gebedsdienst in de vredesweek

Diaken Osseweijerber

er  

r 19.00 Kapelaan Kuik

ICA+Actaeakoor

10.00 Familiezondag; 

Kapelaan Kuik

Parochiekoor

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

n

Actuele informatie  via weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl 

en andere sociale media

- iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur
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Kruistocht over vrede zondag 21 september
Na de kerkdienst op 21 september om 10 uur, wordt u
van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een korte
rondgang in of om de St.Jozef- en St.Martinuskerk
(afhankelijk van het weer). We wandelen langs
onderdelen van het hongerdoek “leven onder de
regenboog” dat in de kerk hangt. Het is een soort
kruistocht langs mensen in allerlei situaties. Daarbij wordt
een enkele vraag gesteld waar je samen met anderen
over na kunt denken. Na de uitleg bidden we telkens een
kort gebed. We sluiten af bij het beeld van Maria,
koningin van de Vrede, met in haar armen Jezus, onze
Vredesvorst. Loopt u ook mee ?

Vrede begint bij jou !
Op 21 september is de internationale dag van de vrede.
Het is tevens de start van de Vredesweek.
 
Internationale Dag van de Vrede
Het klinkt zo mooi, de Internationale Dag van de Vrede. Er
zit alleen nogal een groot nadeel aan: we kijken
daardoor per ongeluk allemaal de verkeerde kant op.
We vieren op die dag namelijk maar 1 vorm van vrede:
de ‘tussen’-variant. Vrede tussen landen, tussen systemen
en tussen volkeren. Uiteraard is die vrede prachtig, hoe
meer hoe beter. Wat we alleen nooit mogen vergeten:
het is slechts een symptoom. Oorlog tussen mensen is
een gevolg van de oorlog in mensen zelf.
Vrede begint in jezelf, niet tussen jou en een ander. Het is
een idee dat we moeilijk lijken te begrijpen. We praten
over ‘vrede sluiten’ alsof dat iets is wat je uit
onderhandelt, iets wat gebeurt nadat je elkaar de tent
hebt uitgevochten. Maar echte vrede, de soort die écht
standhoudt, begint niet tussen twee partijen. Het
begint in elk mens. En als we daarin slagen – als ieder
mens in vrede leeft met zichzelf – dan lossen veel
conflicten vanzelf op.

Oecumenische gebedsviering
Op donderdag 25 september 19.00 uur in de St. Jozef
en St. Martinuskerk willen we samen met diaken Iwan
Osseweijer bidden om die Vrede. Het parochiekoor zal
de Oecumenische gebedsviering muzikaal ondersteu­
nen. U bent van harte uitgenodigd.

Dahliamozaïek &

Talentenmarkt
Kom zaterdag 30 augustus van 10.00 tot 16.00 uur
naar het kerkplein van de St. Jozef en Martinuskerk in
Hillegom om het kleurrijke dahlia-mozaïek, met het
thema “Zet je talent in voor Vrede”, te bewonderen.
En loop tevens langs de stands van een groot aantal
werkgroepen van onze parochie. Zij presenteren zich
op de talentenmarkt met creatieve stands, met een
overzicht van hun activiteiten en door persoonlijke ver­
halen. Laat je door de vrijwilligers informeren, enthousi­
asmeren en inspireren en misschien vind jij hier wel
jouw nieuwe passie!

We vieren op die dag namelijk maar 1 vorm van vrede:
de ‘tussen’-variant. Vrede tussen landen, tussen systemen
en tussen volkeren. Uiteraard is die vrede prachtig, hoe
meer hoe beter. Wat we alleen nooit mogen vergeten:
het is slechts een symptoom. Oorlog tussen mensen is
een gevolg van de oorlog in mensen zelf.
Vrede begint in jezelf, niet tussen jou en een ander. Het is
een idee dat we moeilijk lijken te begrijpen. We praten
over ‘vrede sluiten’ alsof dat iets is wat je uit
onderhandelt, iets wat gebeurt nadat je elkaar de tent
hebt uitgevochten. Maar echte vrede, de soort die écht
standhoudt, begint niet tussen twee partijen. Het
begint in elk mens. En als we daarin slagen – als ieder
mens in vrede leeft met zichzelf – dan lossen veel
conflicten vanzelf op.
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Spiegeltje, spiegeltje aan de wand……….
Wie met regelmaat in de spiegel kijkt ziet ze komen, de lachrimpels en de
kraaienpoten. Helaas, rimpels komen automatisch. Stramme gewrichten krijg
je gewoon cadeau. Ouder worden kan iedereen, maar volwassen zijn en
verantwoordelijkheid nemen is andere koek.   
Volwassen zijn is lichamelijk, geestelijk en sociaal volgroeid zijn. Daarbij een
zekere stabiele levenshouding en verantwoordelijkheid kunnen en willen
nemen voor de keuzes van ons gedrag. Toch zijn er tal van ouderen die nooit
volwassen worden, terwijl sommige jeugdigen goed doordachte mensen zijn.
Volwassen zijn wordt je niet in de schoot geworpen. Het is wel iets wat je kunt
leren en ontwikkelen.  
 
Willen wij onszelf de vraag stellen of we onze jaren aan levenservaring ook
gebruiken om volwassenheid te ontwikkelen. Zoveel organisaties hebben een
doel dat om actie vraagt. Durven we het aan om verantwoordelijkheid te
nemen? Na een Alpha gespreksgroep heeft in onze parochie een vervolg
plaatsgevonden. De sociale leer van de kerk werd toegelicht tijdens de Docat
gesprekken. Het lijken “oude waarden” maar ze zijn zo eigentijds als maar kan
zijn. Dat nodigt cursisten uit tot actie.  
Tijdens een brainstorm medio juni is bij een aantal mensen ‘de knop
omgegaan’ en stellen zij zich beschikbaar om naar
kunnen, ‘hand en spandiensten’ te willen
leveren voor kerk en samenleving.
Uitgangspunt is dat de kaders en
condities wel bij je persoonlijke
omstandigheden moeten passen.
Wordt vervolgd...
  
Jeanne Ruigrok

Historie langs de

Nederlandse

kust
in het Paus Franciscus Huis.
Wandelingen langs onze
kuststreken van Groningen
naar Zeeland. Barbara Cook
en haar echtgenoot hebben
vele wandelingen gemaakt en
historische plekken bezocht. Zij
heeft hiervan prachtige foto’s
en dia’s verzameld die zij
graag met iedereen wil delen.
Dinsdagochtend 16
september om 10.00 uur zal
Barbara in het PFH vertellen
over haar wandelingen en de
dia’s presenteren.
Wij nodigen u van harte uit
hierbij aanwezig te zijn.
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Al meer dan veertig jaar actief:

Jacco van den Berg en zijn team zorgen
voor een goed onderhouden kerkhof
Volwassen zijn en je verantwoordelijkheid nemen. Als dit
thema op iemand van toepassing is, dan is het wel op
Jacco van den Berg. Al meer dan 40 jaar verzorgt hij
samen met een leuke groep mensen het kerkhof bij de St.
Jozefkerk. Of het nu regent, sneeuwt of juist heel warm is,
zij zorgen ervoor dat het kerkhof er netjes en verzorgd bij
ligt. En dat doen ze met veel toewijding maar ook met
veel plezier.
Jacco is geboren en opgegroeid in Hillegom. Hij ging er
naar school en daarna aan het werk, in de bollen. Jacco
is getrouwd, heeft kinderen en is sinds kort een trotse opa.
Hoe is hij op 16-jarige leeftijd als vrijwilliger bij de kerk
terecht gekomen? ‘Dat is via een goede vriend van mij
gekomen,’ vertelt hij. ‘Deze, Jan Otte, verzorgde het
kerkhof en vroeg of het ook iets voor mij was. Ik ben
meegegaan en nooit meer vertrokken. Dit past gewoon
bij mij.’ Wat houden de werkzaamheden zoal in? ‘Om de
vier weken gaan wij met onze groep naar het kerkhof. We
zijn met een club van zo’n 14 mensen. We beginnen
lekker vroeg – sommigen van ons zijn er al om half
negen – en dan kijken we wat er moet gebeuren. We
halen het onkruid weg, we maaien het gras en snoeien
takken waar dat nodig is. We zorgen voor nieuwe
aanplant en geven alles water. Iedereen heeft zo zijn of
haar taak en doet waar hij of zij goed in is. Dat zeggen
we ook altijd als er nieuwe mensen bijkomen: je moet
niets, je mag iets doen.’
 
Iedereen is erbij 
De club werkt volgens een vast rooster, dat door Sandra,
de vrouw van Jacco, elk jaar opgesteld wordt. ‘En
iedereen is er eigenlijk altijd bij. Mocht het een keer echt
heel slecht weer zijn, dan verplaatsen we de dag.’ Bij
bijzondere feestdagen zorgt Jacco er ook altijd voor dat
het kerkhof er netjes bij ligt. Ook wanneer er een
begrafenis is, kijkt hij even of alles in orde is. ‘En natuurlijk
wordt het kerkhof keurig ingericht bij Allerzielen. Dan
staan de lampen en kaarsen klaar.’
De groep vrijwilligers is al een hele tijd bij elkaar en dat is
ook de kracht van deze groep. ‘We kennen elkaar goed
en weten veel van elkaar. Zonder te overdrijven kun je
zeggen dat we lief en leed delen. Zelfs op hoge leeftijd
blijven de mensen komen, totdat het echt niet meer gaat.
Dan nemen ze afscheid, maar ze komen nog wel op de
koffie.’ Want dat koffiedrinken hoort er natuurlijk bij. ‘Zeer
zeker! Om 10.00 uur hebben we pauze. Dat doen we
tegenwoordig in ons eigen huisje, heel comfortabel. En
als het even meezit, hebben we – volgens traditie – er een
gevulde koek van Van Dam bij.’ Een keer per jaar gaat

de groep met elkaar uit eten en dan schuiven de
partners ook aan. ‘Want ja, die moeten het er ook maar
mee eens zijn, dat iemand eens in de maand een
zaterdag op het kerkhof is.’ De groep is hecht, maar er is
altijd ruimte voor nieuwe vrijwilligers. ‘Onlangs had ik een
fijn gesprek met een mevrouw die een graf bezocht. Zij
merkte op dat het kerkhof er zo netjes bijlag en ik vertelde
dat wij dat met een groep vrijwilligers doen. Zij vond dat
zo bijzonder dat zij zich kort daarna aangesloten heeft bij
onze groep.’ Jacco spreekt wel vaker mensen die het
kerkhof bezoeken. Bijvoorbeeld bij het steentje voor de
ongeboren kinderen. ‘Daar komen wel eens bijzondere
gesprekken uit voort.’
 
Vanzelfsprekend
Voor Jacco is het eigenlijk heel vanzelfsprekend om dit
vrijwilligerswerk te doen. Hij stond er helemaal niet bij stil,
dat hij dit alweer 40 jaar doet. Maar dat was niet
onopgemerkt gebleven en onlangs werd hij aangenaam
verrast bij het koffiedrinken. Iedereen was daar om hem
te feliciteren en in plaats van een gevulde koek was er dit
keer gebak. ‘Ja, dat was leuk,’ zegt hij nuchter. Voor hem
betekent dit niet dat hij nu gaat stoppen. “Zeker niet,’
zegt hij, ‘het is gewoon heel fijn werk en we hebben een
ontzettend leuke groep.’ Tot slot merkt hij op dat de
vrijwilligers er zijn voor het kerkhof, niet voor de
afzonderlijke graven. ‘Maar als ik in de zomer een
kerststukje op een graf ziet, dan haal ik dat wel weg. Zo
ben ik dan ook wel weer.’
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Na de renovatie: nieuwe luiken, nieuwe deuren die goed sluiten,

nieuw dak, en de muren zijn fris geverfd.

Vóór de renovatie: aftandse luiken voor de ramen, geen deuren,

slecht dak.

Verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van kinderen in Kameroen

Renovatie van de school in Njinikejem
Tijdens de Veertigdagentijd hebben we als parochie geld
ingezameld voor ons VastenActieproject: de renovatie
van de school in Njinikejem, in Kameroen. Zoals u in de
vorige editie van de Wil'skracht heeft kunnen lezen, heeft
de actie een mooi bedrag opgeleverd. Het geld is
inmiddels overgemaakt naar de parochie van Njinikejem,
en daar zijn ze direct aan de slag gegaan. 
 
Hangjongeren
Er waren verschillende wensen voor het schoolgebouw:
verharde vloeren in de lokalen (tegen ongedierte), een
nieuw dak, en een laagje frisse verf, want het oog wil ook
wat. In de vakantie bleek echter dat het schoolgebouw
was ontdekt door hangjongeren, die er lekker droog
zitten. Pastoor Oliver vertelt: "Die jongeren komen om hier
stiekem een sigaretje te roken, en allerlei andere dingen
te doen die niet door de beugel kunnen!" Daarom kwam
het heel goed uit dat de opbrengst van onze inzameling
de verwachting overtrof, want met dat extra geld konden
goede deuren en luiken gekocht worden, waarmee het
gebouw goed afgesloten kan worden buiten schooltijd. 
 
Volwassenen
Die "schooltijd" is trouwens sinds kort opgerekt. Zowel in
uren als in jaren, want er is nu ook een groep
volwassenen die alsnog naar school gaan. In een filmpje
van Father Oliver is het schoolbord te zien: De volwassen
leerlingen leren lezen en schrijven, maar ze maken ook
kennis met "moderne ontwikkelingen", zoals de werking
van een vaste of mobiele telefoon. Mooi om te zien hoe
de volwassenen van Njinikejem de verantwoordelijkheid
oppakken voor het onderwijs van de volgende generatie,
maar ook zelf de kans aanpakken om zichzelf te blijven
ontwikkelen. 
Onze Willibrordusparochie biedt geen leesles aan, maar
als ook u zich wilt blijven ontwikkelen, dan zijn er genoeg
kansen. Op zaterdag 30 augustus kunt (of: kon, als u dit
later leest) u bij de talentenmarkt ontdekken hoe u uw
bestaande talenten kunt inzetten, of hoe u nieuwe
talenten kunt ontwikkelen in het vrijwilligerswerk van onze
parochie. Ook is september een mooi moment om aan te
sluiten bij een catechesegroep.         Renée van der Salm

Het werk wordt geheel met de hand uitgevoerd. Elektrisch

gereedschap is duur, en de school heeft geen

elektriciteitsaansluiting.
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Verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van kinderen in Teylingen

Steunouder helpt ouders en kinderen
Deze zomer kregen we als parochie een mail van Sophie en Nikita met het verzoek om meer bekendheid te geven aan
het concept van steunouders. Namens Steunouder zijn Nikita en Sophie voor de gemeente Teylingen namelijk de
'matchmakers' die steunouders koppelen aan vraaggezinnen. 
Erkennen dat je hulp nodig hebt is niet makkelijk, maar het vragen om hulp is een krachtige manier om
verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen situatie. We vonden Steunouder dan ook mooi passen in het thema
'Volwassen: Verantwoordelijkheid nemen'. Dus vandaar dat we dit initiatief graag hier aan u voorstellen.
 
Wat is een Steunouder? Het verhaal van tante Teuntje
In haar jeugd werd Maria Wassink vaak opgevangen
door ‘tante’ Teuntje, een kennis van haar moeder die om
de hoek woonde. Maria is de jongste van zes kinderen en
haar moeder stond er alleen voor. Ze werd regelmatig
opgevangen door een vriendin van haar moeder die om
de hoek woont: ‘tante’ Teuntje. “Ik had een goede
moeder, maar zij was al een dagje ouder en stond er
alleen voor. Tante Teuntje woonde in een straat pal
achter ons huis. Ik kon daar zelf naartoe zonder de straat
over te steken. De gezelligheid bij tante Teuntje, het
onvoorwaardelijk mogen zijn en niets hoeven, de
aandacht voor mij als kind, de andere kinderen die er
waren én het glaasje limonade deden alles. Voor mijn
moeder was het een moment rust en gedeelde zorg voor
mij met iemand waar zij volledig vertrouwen in had.”

Tante Teuntje doet veel meer voor het gezin dan alleen
het glaasje limonade op woensdagmiddag. “We
kwamen er later achter dat Teun bij gelegenheden de
zorg op zich nam van mijn verstandelijk gehandicapte
zus. Voor mijn zus waren feestjes lastig. Maar ze voelde
zich altijd gezien en veilig bij tante Teuntje.” Tante Teuntje
heeft het verschil gemaakt in het leven van een gezin om
de hoek. Zij is uiteindelijk de inspiratie voor Maria om in
2012 Steunouder Nederland op te richten. “In de loop van
mijn leven heb ik vaak ervaren hoe kinderen kunnen
opleven met persoonlijke positieve aandacht van iemand
die dat extraatje vanuit zijn of haar ruimte in hart, huis en
leven kan geven. Ik gun ieder kind een tante Teuntje”.

 
Vraagouders
Ouders kunnen soms door een samenloop van
omstandigheden klem komen te zitten. De zorg voor een
zorg-intensief kind, voor brood op de plank, de zorg die
een chronische ziekte met zich meebrengt, of
bijvoorbeeld mantelzorg, kan zo zwaar worden, dat er
geen tijd meer overblijft om zelf even op te laden of uit te
rusten. Dan kan er een spiraal ontstaan waarin frustraties
en stress zich opbouwen, en dan wordt het heel lastig om
daar op eigen kracht uit vrij te breken. En dat is waar het
initiatief van Steunouder om de hoek komt kijken. Zij willen
ouders en kinderen helpen om een of meerdere
dagdelen per week éven zorgeloos zichzelf te zijn. Zo
kunnen de kinderen spelen, kletsen, leren, in een andere
(maar al snel: vertrouwde) omgeving, en krijgen de
ouders de kans om bijvoorbeeld te sporten, naar eigen
afspraken te gaan, of soms ook onverdeelde aandacht
te schenken aan een van hun andere kinderen. 
 
Steunouders
Mensen of gezinnen die tijd, ruimte en energie willen
investeren om kinderen uit hun eigen buurt te helpen om
via een mooie kindertijd uiteindelijk te kunnen opgroeien
tot verantwoordelijke volwassenen, kunnen zich
aanmelden als steunouder. Dat begint bij een
kennismakingsgesprek met de coördinator (Sophie en/of
Nikita, in het geval van Teylingen). Wanneer dat voor
beide partijen positief is, wordt er gekeken of er een
goede match kan zijn met een kind/gezin dat op de
wachtlijst staat. Sophie vertelt: "We hebben
vraaggezinnen op de wachtlijst, maar soms komen ook
kandidaat-steunouders op een wachtlijst, want de
voorkeuren, persoonlijkheden, en praktische zaken als
locatie en dagdeel moeten allemaal goed matchen. We
wachten liever wat langer, dan dat we een slechte
match maken en daarmee zowel de steunouders als de
vraaggezinnen/kinderen een slechte ervaring bezorgen.
Soms moeten we ook mensen afwijzen die zich
aanmelden als steunouder, wanneer we geen goed
gevoel hebben bij iemand."
Coördinatoren zitten daarmee soms in een lastige
spagaat: misschien pakt een matige match toch beter uit
dan wanneer de situatie "door-ettert" zonder steun, maar
aan de andere kant willen coördinatoren natuurlijk ook
niet dat er een kind in een situatie terecht komt waarin
er, op welke manier dan ook, misbruik gemaakt wordt
van de kwetsbaarheid van het vraaggezin.

In onze dorpen?
Steunouder is op dit moment actief in Teylingen,
wat betekent dat ze officieel alleen vraaggezinnen
mogen helpen die in de gemeente Teylingen
wonen. Steunouders mogen wel uit omringende
dorpen komen. Sophie en Nikita hopen binnenkort
uit te mogen breiden naar Lisse en/of Hillegom,
maar dan moeten deze gemeentes daar wel de
waarde van inzien. Meer informatie is te vinden op
hun website: steunouder.nl/teylingen.
 
De Zilk is onderdeel van de gemeente Noordwijk,
en daar is met 'Buurtgezinnen' een vergelijkbaar
initiatief actief: buurtgezinnen.nl. 
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toen: Armenbestuur --- nu: Parochiële Caritas Instelling --- altijd:

"We zijn er om mensen te helpen"
Na verschillende kleinere artikeltjes vindt de redactie van
de Wil'skracht dat het tijd wordt om wat meer
achtergrond-informatie op te vragen voor een volle
pagina. Ronald Jansen van de Zilker PCI blijkt bereid mij
te woord te staan.
 
Armenbestuur
"Zullen we bij het begin beginnen? Toen de H. Hartkerk
gebouwd werd, werd er ook een 'Armenbestuur'
opgericht, want elke parochie is verplicht om zo'n groep
te hebben. In die tijd, de jaren twintig van de vorige
eeuw, was er nog geen stelsel voor sociale zekerheid. De
grote bollenkwekers konden prima rondkomen, maar de
arbeiders hadden het vaak moeilijk. Wanneer een man
arbeidsongeschikt raakte door een ongeluk verviel de
hele familie al snel in armoede, want er waren geen
uitkeringen van de overheid." In de tijd dat er
bijvoorbeeld ook nog gesproken werd over 'knechten',
werd ook het woord 'arme' nog openlijk gebruikt."Het
geld dat door de 'heren van het Armenbestuur' werd
beheerd, werd gebruikt om Zilkers in nood te helpen,
maar," zo vertelt Ronald, "dat ging soms wel op een
neerbuigende manier."
 
PCI: Parochiële Caritas Instelling
Het woord 'arme' raakte gaandeweg in onmin, dus
landelijk werd er besloten om de armenbesturen een
nieuwe naam te geven: Parochiële Caritas Instelling, of
afgekort 'PCI'. "Ik snap dat het woord 'Armenbestuur' een
nare klank heeft, maar ook als ik vandaag de dag aan
mensen hier in het dorp begin over 'Armenbestuur', dan
begrijpt iedereen wat ik bedoel, terwijl ik de naam
'Parochiële Caritas Instelling' bijna altijd moet uitleggen.
Het is een moeilijk woord, met een Latijn, en het is niet
direct duidelijk wat we nu precies doen. Daarom ben ik
blij met dit gesprek, want we moeten echt aan onze
bekendheid werken!"
 
De keerzijde van het discreet zijn
"Wij ondersteunen zowel individuele mensen, als
verenigingen en stichtingen en particuliere initiatieven. Zo
is er hier in De Zilk een dame die vanuit haar voortuin
verse groente en fruit weggeeft aan mensen die dat
nodig hebben. Ik ben met haar in gesprek gegaan, ze is
helemaal niet verbonden aan onze kerk, maar dat is
geen probleem. Wij willen iedereen helpen en we willen
ook iedereen helpen die anderen wil helpen. Dus nu
ondersteunen we deze dame in haar prachtige initiatief.
Maar dat hoeft niet iedereen te weten, wij vragen nooit
om onze bijdrage te vermelden." "Geen Europees
vlaggetje met de tekst 'Mogelijk gemaakt met een
bijdrage van de Europese Unie' bij jullie?" lach ik. "Nee!
Daar doen we niet aan." Het voordeel van deze discretie
is dat het de ontvangers in hun waarde laat, maar het
nadeel is dat hun bekendheid laag blijft.

 
Ambassadeurs
"Na de fusie van de parochies zijn ook de PCI's gefuseerd,
en ik ben nu niet alleen voorzitter van de Zilkse PCI, maar
ook secretaris van het overkoepelende bestuur. Daarin wil
ik nu ook over de vraag spreken 'Waar zou ieder van ons
persoonlijk blij van worden, als we die konden helpen?' Er
zijn relatief weinig mensen die óns benaderen voor hulp,
dus misschien moeten we kijken wie we zélf kunnen
benaderen om hulp aan te bieden. Zoals die dame met
groente en fruit in de voortuin. We hopen dat ook onze
parochianen op die manier met ons mee willen denken."
De PCI's hebben ambassadeurs nodig: mensen die de
PCI influisteren waar ze zouden kunnen helpen, en die
mensen in nood influisteren dat ze hoop mogen houden
omdat er hulp mogelijk is.
 
Welke hulp biedt de PCI?
Geeft de PCI een zak met geld aan iedereen die de
moed op kan brengen om om hulp te vragen? "Nee, we
gaan wel altijd in gesprek, om te kijken of iemand
oprecht hulp nodig heeft. In principe helpt elke PCI alleen
de inwoners van het eigen dorp, maar als er een
hulpverzoek binnenkomt vanuit een ander dorp, dan
staan we daar best welwillend tegenover. Maar we
overleggen wel met de PCI van dat dorp, want we laten
geen misbruik van ons maken." "Verwijzen jullie ook wel
eens door naar andere aanbieders van hulp?" vraag ik.
"Ja, we verwijzen regelmatig naar Schuldhulpmaatje
wanneer mensen het overzicht kwijt zijn." Financiële
zorgen kunnen iemand dusdanig desoriënteren, dat een
frisse blik van een buitenstaander soms al genoeg is om
het doemdenken te doorbreken. Ook dat is een vorm van
hulp die de dames en heren van de PCI graag bieden. Of
ze helpen met het aanvragen van ondersteuning bij
bijvoorbeeld de gemeente. "Sinds de succesvolle
invoering van de sociale zekerheid, bieden wij eigenlijk
alleen nog hulp voor incidentele uitgaven. In andere
gevallen biedt de gemeente vaak hulp om rond te
komen."
 
Contactinformatie
Dan rest eigenlijk alleen de contactinformatie nog. Met
een hulpverzoek voor uzelf, voor uw vereniging of
stichting (met een maatschappelijk doel, zoals
Fietsmaatje), of voor een familielid of kennis, of ook met
vragen, kunt u natuurlijk mailen:

•   PCI, afdeling De Zilk E-mail: pcidezilk@gmail.com
•   PCI, afdeling Hillegom E-mail: pcihillegom@gmail.com
•   PCI, afdeling Lisse E-mail: pcilisse@gmail.com

Verder kan een hulpaanvraag ook via een briefje in de
brievenbus van elke pastorie gedaan worden. Uiteraard
mag u ook telefonisch contact opnemen met het
secretariaat. Het secretariaat zal de betreffende lokale
PCI inlichten en zij zullen dan zo snel mogelijk contact met
u opnemen. 
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Kerkenveiling Parochie
De kerken die samen de Willibrordus Parochie vormen zijn
het middelpunt voor de geloofsgemeenschap in de
Bollenstreek, maar ook een punt van herkenning voor
mensen uit Lisse, Hillegom en omringende gemeenten.
Om dit ook voor toekomstige generaties te behouden is
het van groot belang de gebouwen te onderhouden en
periodiek te restaureren. Bij de financiering hiervan speelt
de kerkenveiling een belangrijke rol.
 
Met de geslaagde herstart van de kerkenveiling in 2022
en de edities van 2023 en 2024, is de lat hoog gelegd.
Een enthousiaste groep vrijwilligers zal zich inzetten om
ook van de komende edities een groot succes te maken.
Met genoegen delen wij daarom alvast de datum van
de kerkenveiling van 2025.
Vrijdag 21 november, van 19.30 tot ca. 24.00u.
Deze eerste Parochieveiling zal plaatsvinden in het
Poelhuys in Lisse. De zaal opent om 19.00u, waarna de
veiling om 19.30u begint en duurt tot ongeveer 24.00u.
Wij vragen u dan ook om de kerkenveiling alvast in uw
agenda te noteren. De kerkenveiling is vrij toegankelijk en
u zult worden voorzien van een hapje en een drankje. Het
is uiteraard toegestaan om bekenden mee te nemen
naar de kerkenveiling. Wij kijken ernaar uit om u in grote
getalen te mogen ontvangen.
 
Ook dit jaar is het mogelijk om kavels te sponsoren
voor de veiling.
Het is mogelijk om deze kavels in te brengen op de
vrijdagen 29 augustus, 5 september en 12 september op
de Heereweg 303 in Lisse, tussen 14.00u en 16.00u. Bent u
niet in de gelegenheid om de kavels zelf te brengen, dan
kunt u met mij contact opnemen op het telefoonnummer
06-24 95 75 60. 
Wij kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen op 21
november om er samen een groot succes van te maken.
 
Simon Broersen – comité kerkenveiling

Kroniek parochie H.

Willibrordus
 

Overleden
4 juni

Piet Zwetsloot (85)
7 juni

Tiny van Egmond (92)
7 juni

Jan van der Lans (93)
14 juni

Zareh Kdekian (82)
17 juni

Gerard Lefeber (92)
1 juli

Carla Geerlings (68)
7 juli

Jacques Dieriks (80)
11 juli

Marinus van Stijn (77)
31 juli

Dora Wessels – van der Zwet (93)

Landelijk erkend installateur

Kanaalstraat 155

2161 JE Lisse

0252 – 41 41 00

www.janvanderreijden.nl

info@janvanderreijden.nl
Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608

www.roelandjuweliers.nl
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Grafmonumenten 

& Urnen

Sinds 1902

Meer en Duin 21-23 • Lisse 

T: (0252) 413 308 

www.bootnatuursteen.nl 

www.memorieurnen.nl

Uitvaartverzorging 

Uitendaal
sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 

in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 

jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

uitvaartzorgbollenstreek.nl

 Het grote verschil
zit in de kleine details

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

 
0252 411 366

 24/7

Heereweg 21, 2161 AC Lisse
0252 – 413 213
info@vanderputtenendunweg.nl
www.vanderputtenendunweg.nl

Houvast 
tijdens
hectiek

TEAM

Patricia Vermeij
06 - 23 69 63 25

Uitvaartverzorging

Vermeij

De Zilk • www.uitvaartverzorgingvermeij.nl

Dag en nacht bereikbaar
Puur & Persoonlijk
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St. Agathakerk
Heereweg 277
2161 BH Lisse
0252 - 413330

seclisse@rkwb.nl
 

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH Lisse

 
Bankrekeningnummer:

NL 86 RABO 03365 30 986
 

Centraal Secretariaat
Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B
2181 EA Hillegom

0252 - 418870
sec@rkwb.nl

 
Bereikbaar op werkdagen

van 08:30 tot 12:30 uur

Heilig Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252 - 515753
secdezilk@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 48 RABO 03881 15 009
 
St. Jozef en St. Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA Hillegom
0252 - 515000
sechillegom@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 42 RABO 03169 02 373

Kerken open
St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

 
Mariakapel van de

H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

 
Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:

9.00 - 16.30 uur
 

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

 
Mariakapel Nassaustraat Lisse:

10.00 - 17.00
 

H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC Lisse
0252 - 211453

secengel@rkwb.nl
 

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:

www.kerkomroep.nl:
H.H. Engelbewaarderskerk

St. Jozef en St. Martinuskerk
 

www.kerkdienstgemist.nl:
H. Hart van Jezuskerk De Zilk

 
Of te bekijken via:

www.youtube.com:
Parochie Heilige Willibrordus

(vanuit de St. Agathakerk)
 
 

www.willibrordusbollenstreek.nl
 
 

Ziekenzalving of uitvaart:
06 - 33 86 59 55


