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Geliefd zijn.
Een mooi thema deze maand. Voor gelovigen zeker. Wij mogen ons allemaal
geliefd weten door God. En dat kan voor ons een grote steun zijn. Maar dan
moeten we er niet lichtvaardig overheen gaan. Wat betekent dat nou, dat
God van ons houdt? De betekenis van het je geliefd weten wordt duidelijk en
krijgt diepgang als je die persoon ook daadwerkelijk kent. En dat geldt over
en weer. God kent ons. Hij kent ons allemaal, hij kent onze gedachten, onze
intenties. Als een Vader houdt hij van ons, allemaal. Daar mogen we vanuit
gaan. Geliefd zijn krijgt een diepere betekenis als het wederkerig is. Als God
ook geliefd wordt door ons. Voorwaarde daarvoor is dat wij hem kennen. En
God laat zich aan de wereld kennen door zijn zoon Jezus Christus. Als je
iemand wilt leren kennen hoef je zelf niet actief te zijn. Je kunt iemand juist het
best leren kennen door naar hem/haar te luisteren. Wat zegt iemand? Wat
beweegt iemand?
 
Zo is het ook met Jezus. “Dit is mijn veelgeliefde zoon in wie Ik vreugde vind,
luister naar Hem”. (Mattheüs 17.5). Als wij Jezus kennen zal zijn liefde voor ons
door ons beantwoord kunnen worden en ontstaat echt geloof. En “Wie in Mij
gelooft zal leven”. (Johannes 11, 25-26). Mooi eigenlijk hé. Moeten we niet
wegdoen. Moeten we koesteren. Laten we als Parochiegemeenschap samen
sterk blijven in geloof. Dan steunen we elkaar in de overtuiging dat we geliefd
zijn en dat we onze naasten liefhebben in zijn naam. Dan zullen we ook
groeien als Parochiegemeenschap. Eerst in geloof en vervolgens in aantal.
Want de boodschap van Christus is een blijde boodschap die mensen
aantrekt. Met de Pastorale Unie, waarover een brief is voorgelezen in al onze
kerken en waarover u ook het één en ander kunt lezen in deze uitgave van de
Wils’kracht, gaan we verder met het vernieuwen/verbouwen/ versterken van
onze Parochie. Het Leiderschapsteam dat al ruim een jaar het Pastoraal team
ondersteunt zal zich versterken en verder inhoud geven aan de Liturgie,
Catechese, Diaconie en Gemeenschapsopbouw. Een groot aantal leden van
onze Parochie draagt daar hun steentje aan bij. Met al die activiteiten
bouwen we aan onze geloofsgemeenschap. Ieder die dat leuk vindt en
daarbij wil helpen is welkom.
 
Er is van alles te doen. Uw talenten kunnen we goed gebruiken. En denk niet
dat u ze niet heeft. Wij kunnen u laten zien hoe groot uw talenten zijn in het
werk voor onze Parochie. Zo zien we bijvoorbeeld dat het Parochiebestuur zich
heeft uitgebreid met getalenteerde mensen. Na de komst van Maarten Groos
als Bestuurssecretaris en Marian Castenmiller met de portefeuille PR, hebben
we recent Sophia van der Steur verwelkomd met de portefeuille
Personeelszaken. Bij de versterking van onze Parochie hoort ook dat we een
beleid voeren waarin de kosten meer in evenwicht worden gebracht met de
baten. Het proces van het herbestemmen van twee van onze kerkgebouwen
vordert. Langzaam, maar er worden serieuze gesprekken gevoerd. We zullen
het u graag laten weten als er echt concrete stappen kunnen worden gezet.
 
Fred Broersen vice-voorzitter parochiebestuur
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Beste parochianen,
Een mooi gekozen thema voor dit nummer, dat vindt de redactie zelf. En nu
maar hopen dat de lezer dat ook vindt. In elk geval hebben wij mooie
bijdragen over dit thema ontvangen, van verschillende groepen en mensen.
Wij hopen dat het u mag inspireren om geliefd te zijn en lief te hebben.
Marian Castenmiller
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Bij mijn priesterwijding op 10 juni 2006 koos ik voor het krachtige motto “Zie het
Lam Gods”, een uitspraak van Johannes de Doper (Joh. 1, 36). Nu ga ik een
nieuw begin maken en aan de slag in de parochie Sint Jan de Doper die
vernoemd is naar degene die deze bemoedigende woorden uitsprak!
“Zie het Lam Gods” staat in Johannes 1, 35-42. Twee leerlingen van Johannes
de Doper waren bij hem. Maar hij wilde dat de aandacht van de twee niet
naar hem uitging. Toen Jezus langskwam, richtte Johannes zijn blik op Jezus
en zei: “Zie het Lam Gods”. Daarna gingen de twee leerlingen Jezus achterna.
Naar het voorbeeld van Johannes Doper heb ik als herder in de ruim 12,5 jaar
dat ik werkte in de parochie H. Willibrordus altijd naar Jezus willen wijzen en tot
mensen gezegd: “Zie het Lam Gods!”. Hij is de Heer van de vrede, van het
licht en van nieuw leven. Ik hoop dat ik mensen geholpen heb om Jezus beter
te leren kennen, om Hem meer te mogen beminnen en om Hem zo beter te
kunnen navolgen.

 
Geliefd zijn
Het thema van deze Wilskracht is: ‘Geliefd zijn’. Ik denk meteen aan de
priester Henri Nouwen die hier drie schitterende preken over heeft gehouden
heeft bij tv-uitzendingen van the Hour of Power met de boodschap: ‘Jij bent
geliefd’. Zowel bij zijn geboorte als bij zijn verheerlijking op de Taborberg sprak
de hemelse Vader tot Jezus: “Jij bent mijn geliefde Zoon”. God zegt dit tot
ieder van ons: jij bent mijn geliefde zoon en jij bent mijn geliefde dochter!
Henri zegt dat de eerste liefde van God komt, omdat God ons als eerste heeft
liefgehad. God heeft ons gewild, ons geschapen en ons tot leven gebracht.
Ons leven is bij God, die ons onbegrensd bemint, begonnen.
God heeft ons zozeer bemind, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat alwie in Hem gelooft eeuwig leven zal hebben (Joh. 3, 16). Om nieuw,
bevrijd en eeuwig leven te ontvangen, werd Jezus geroepen om het Lam
Gods te worden. Hij werd als Lam op Goede Vrijdag naar de slachtbank van
het kruis geleid. Daar onderging Hij vrijwillig de offerdood als een daad van
uiterste liefde voor ons.

Wij zijn de eerst-geliefden van God. Wat is ons antwoord aan Hem? We zijn
geroepen om God boven alles te beminnen. Uit liefde tot Hem roept God ons
op om ook onze naasten te beminnen als onszelf. Daar ligt een zending voor
ons allen: dat we ons geliefd mogen voelen bij elkaar.
In de laatste weken voor mijn vertrek begon ik steeds meer te voelen dat ik
veel vertrouwde en dierbare mensen mag gaan loslaten. Veel mensen gaven
me de afgelopen 12,5 jaar een gevoel van ‘geliefd te zijn’, ieder op zijn of
haar manier. Op mijn manier heb ik mijn best gedaan u te beminnen uit
liefde tot God. Daarin zal ik tekort geschoten zijn en dat spijt mij. Laten we één
ding nooit vergeten: God heeft ons als eerste al lief, oneindig en
onafgebroken. Ik wens u toe dat u dat altijd mag ervaren.
 
Dank
Ik dank God voor alle gezegende ontmoetingen met u en voor de
inspirerende samenwerking met de ontelbare vrijwilligers, met de leden van
het parochiebestuur en met de collega’s in het pastoraal team! Ik sluit af met
de franciscaanse groet aan u: vrede en alle goeds!
 
Kapelaan Stephan Kuik

Pastoraal woord bij mijn afscheid
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LT-liturgie heeft de afgelopen periode niet stilgezeten. In
een tijd waarin er veel verandert binnen onze parochie,
hebben wij ons ingezet om de vieringen zorgvuldig,
waardig en goed georganiseerd te laten verlopen. Zo zijn
we intensief bezig geweest met het korenoverleg, waarin
we samen met de verschillende koren zoeken naar een
goede afstemming en ondersteuning van de liturgie.
Muziek speelt immers een belangrijke rol in onze vieringen
en vraagt om aandacht en samenwerking. Daarnaast
willen we samen met de koren zoeken naar welke muziek
past bij een veranderend kerkbezoek de komende jaren.
Daarnaast hebben we ons ingezet om de vieringen
praktisch in goede banen te leiden. Dat betekent niet
alleen voorbereiding achter de schermen, maar ook het
zorgen voor duidelijke communicatie. Zo hebben we
gewerkt aan het correct en overzichtelijk weergeven van
de vieringen op onze website en in het online rooster,
zodat parochianen en vrijwilligers goed geïnformeerd zijn
en weten waar ze aan toe zijn.
Ook hebben leden van LT-liturgie deelgenomen aan de
conferentie Missionaire Parochie. Deze bijeenkomst heeft
ons geïnspireerd om verder na te denken over de
toekomst van onze geloofsgemeenschap en hoe we als
parochie missionair, uitnodigend en gastvrij kunnen
blijven.

In het weekend van 22 maart is na de vieringen een brief voorgelezen van de
pastorale teams van de St. Maartenparochie (de parochie ten zuiden van
ons) en de St. Willibrordusparochie. In deze brief werd meegedeeld dat het
de wens is van de bisschop van Rotterdam om één pastoraal team te vormen
voor beide parochies. De volledige brief vindt u op de website van de
parochie.
Dit gaat officieel in per 1 juli, maar in de praktijk wordt hier vanaf 1 juni al mee
gewerkt.

Veranderingen pastoraal team/afscheid kapelaan Kuik.

Voor de komende tijd zien wij een duidelijke richting. Wij
willen opnieuw benadrukken dat onze kerken allereerst
plaatsen zijn waar we Jezus mogen ontmoeten. Dat
vraagt om ruimte voor stilte en gebed. Stilte is niet leeg,
maar juist een wezenlijk onderdeel van onze ontmoeting
met God. We realiseren ons dat dit soms vragen of onrust
oproept, maar we willen voorzichtig en met respect
blijven uitleggen waarom deze stilte zo waardevol is.
Vanuit die gedachte worden er ook verschillende vormen
van Aanbidding aangeboden.
Tegelijk staan we voor nieuwe uitdagingen. Het vertrek
van kapelaan Kuik raakt ons en wij zijn hem heel
dankbaar voor zijn betrokkenheid en begeleiding binnen
het taakveld liturgie. Met de komst van pastor Straathof
en diaken Prins begint een nieuwe fase, die ook
veranderingen met zich meebrengt.
Zo zullen er verschuivingen plaatsvinden in het rooster
van de vieringen, met name doordeweeks. Dit vraagt om
flexibiliteit van ons allen, maar biedt ook kansen om
opnieuw te kijken naar hoe we als parochie
samenkomen en vieren.
Als LT-liturgie willen wij ons blijven inzetten voor een liturgie
die uitnodigt, verdiept en verbindt. In alle veranderingen
hopen wij samen met u te blijven bouwen aan een
levende, gastvrije en gelovige gemeenschap.

Bericht van het Leiderschapsteam Liturgie

Daarnaast blijkt uit de brief dat onze kapelaan Kuik per 14 mei een
benoeming krijgt in de parochie St. Jan de Doper in Gouda. Voor hem wordt
op 3 mei een afscheidsviering georganiseerd.
Natuurlijk willen we hem een cadeau overhandigen. Als cadeau vanuit de
parochianen willen we geld inzamelen, zodat hij volgend jaar naar de
Wereldjongerendagen in Seoul kan gaan. Het is een grote wens van hem om
daar naartoe te gaan.
Voor het cadeau kunt u de QR-code scannen die bij dit bericht is
weergegeven of een bijdrage overmaken op bankrekening NL25
RABO0328105015 graag met de vermelding dat het voor de kapelaan is.
Rond 3 mei komt er een doos in de kerk te staan waar u een persoonlijke
kaart of brief in kunt doen.
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Al 15 jaar maakt Jos Duwel deel uit
van de groep mannen die de tuin en
het kerkhof rondom de St.
Agathakerk onderhouden. Elke
woensdag is de groep van 13
personen om 8.30 uur aanwezig om
met elkaar aan de slag te gaan. Zij
doen dat met veel inzet maar ook
met plezier, sterker nog, alle planten
worden door hen gekoesterd.
Daarom was het heel verdrietig om
na de kerstdagen te ontdekken dat
een klein kerstboompje enorm
gekortwiekt was. Een kerstboompje
dat door Jos zelf bijna helemaal
opgekweekt was.
 
Bij de tuinploeg
Maar voordat we aan dat verhaal
toekomen, vertelt Jos eerst eens hoe
hij bij de tuinploeg betrokken raakte.
‘Dat gebeurde na het overlijden van
mijn schoonvader. Ik had hem
beloofd om zijn graf netjes te
onderhouden en dat deed ik dus
ook. Ik was regelmatig op het kerkhof
aanwezig. Dat bleef niet
onopgemerkt en op zekere dag
sprak Carlo van der Lans,
uitvaartleider bij de Barbara
(Uitvaartzorg Bollenstreek) mij aan.
Had ik geen zin om in de tuin te
komen werken en die netjes te
houden? Na verloop van tijd vroeg
de heer Langeveld aan mij of ik de
leiding op mij wilde gaan nemen in
de tuin? Dat sprak mij wel aan. Ik ben
weliswaar bouwkundige, maar kom
uit een familie van bollenkwekers.
Tuinieren kan ik wel.’ De
bouwkundige kennis van Jos Duwel
kwam zeker van pas, toen de
begrafenisondernemer ging
verhuizen van het Paus
Franciscushuis naar de Oranjelaan.
‘Ik begeleide daar het hele proces
van de verbouwing van school naar
uitvaartcentrum. Daarnaast ging ik
lekker aan de slag in de tuin en op
het kerkhof.’

Een geliefd kerstboompje werd gekortwiekt

Kroniek 
Gedoopt

Matthias Brons
Nina Dudink

Camillus Karst
Joke Schouten
Lennard Smits

 
Huwelijk
11 april

Edward Fredriks en Claudia
Gerling

 
Overleden
15 januari

Riet Troch - van der Helm (91)
11 maart

Dientje Salman -Bosman (92)
20 maart

Rie van den Berg - Reeuwijk (97)
Sophia Stevens - Verhoeven (90)

26 maart
Sandra de Bruin - Safsafubun

(69)
26 maart

Cock Teeuwen - Bon (92)
10 april

Piet Heemskerk (93)

Zoals gezegd bestaat de groep uit
 13 man en 1 gastvrouw (Carla) voor
de koffie (helaas nog geen vrouwen
in de tuin, maar ze zijn welkom).
‘Weer of geen weer, elke
woensdagochtend staan we klaar. Is
het echt te slecht om te werken, dan
drinken we een kop koffie en
vertrekken we weer. Maar dat komt
zelden voor. De tuinen en het groen
rondom de graven worden elke week
netjes onderhouden. Struiken worden
gesnoeid, uitgebloeide planten
worden verwijderd. In de herfst
hebben we veel werk, dan moeten
de bladeren opgeruimd worden.
Voor het echt zware werk komt een
hoveniersbedrijf, maar verder doen
wij alles zelf. Halverwege de ochtend
drinken we koffie met elkaar en om
12.00 uur stoppen we ermee.’ Het
werk blijft vrijwel onopgemerkt, maar
zo af en toe krijgt de groep een
complimentje. ‘Van mensen die een
graf komen bezoeken en dan
opmerken dat alles er netjes bijligt.
Eens per jaar komt er iemand gebak
brengen, als teken van
dankbaarheid naar de Tuinploeg.
 

Geliefd zijn
Thema van dit nummer van de
Wil’skracht is 'geliefd zijn' en als er iets
geliefd is, dan is het wel een heel
klein kerstboompje. ‘Zo’n vijf jaar
geleden was dit uit een kerstukje
gehaald en in de tuin geplant.
Aanvankelijk gebeurde er niets, maar
op een gegeven moment ging het
boompje groeien. Mooi om te zien!’
Maar toen Jos na Kerstmis 2025 in de
tuin zijn boompje zocht, schrok hij
erg: een groot deel van de takken
was ruw weg geknipt. ‘Ja, dat vond ik
heel erg. Het was ook heel slordig
gebeurd, het hele boompje is
beschadigd. Had het even
gevraagd, denk ik dan.’ Inmiddels
begint het boompje nieuwe takken te
maken, waarschijnlijk dankzij de
goede zorgen van de tuinploeg. Of
doordat het zich geliefd voelt? Wie
het weet mag het zeggen...
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Grenzeloos: Eén in Christus

De zondagsmis in Oekraïne

Het niet zo heel verre Oosten 
De Rooms-katholieke Kerk waartoe we behoren is een
wereldkerk. Binnen die Kerk is er eenheid, maar ook een
enorme verscheidenheid. Liederen worden gezongen in
lokale talen en stijlen. Maar naast de Kerk die wij het
beste kennen is er ook een grote groep van 23 Oosterse
Kerken. Jaarlijks wordt aandacht gevraagd voor onze
Oosterse broeders en zusters op de “Zondag voor de
Oosterse Kerken”, dit jaar op 3 mei. Ze lijken wat betreft
hun theologische visie en liturgische viering veel op
de Orthodoxe Kerken, maar een groot verschil is dat zij de
Paus als hoofd van de Kerk erkennen en dus in
communio (eenheid, gemeenschap) met de Rooms-
katholieke Kerk zijn. Je kunt hierbij denken aan de Syro-
Malabaarse Kerk (India), de Armeens-Katholieke Kerk, de
Melkitische Kerk (Antiochië), Chaldeeuwse Kerk
(Arabisch-Aramees). 
 
De grootste groep van deze 23 Kerken was lange tijd de
Oekraïens Grieks-katholieke Kerk. Deze Kerk heeft ruim 25 -
30% van alle Oosterse Kerken die met Rome verbonden
zijn, dat is zo’n 4,5 - 5,5 miljoen gelovigen. (Rond 2015 is
de Syro-Malabaarse Kerk overigens de grootste groep
geworden). Paus Johannes Paulus II sprak vaak over het
mooie beeld dat de Kerk twee longen heeft waarmee
ze ademt: een Oosterse en een Westerse long. Daarmee
drukte hij mooi uit hoe beide Kerken onderdeel zijn van
de Ene Kerk en beiden hun eigen plaats hebben.
 
De Oekraïens Grieks-katholieke Kerk bevindt zich uiteraard
grotendeels in Oekraïne, maar ook zijn er vele gelovigen
te vinden in de diaspora. Met name in de VS is een grote
groep te vinden. Door migratie, handel, en de laatste
jaren natuurlijk ook de vele vluchtelingen, worden
gebruiken en tradities over de hele wereld verspreid. Zo is
dat altijd gegaan trouwens.
 
In het kader van dit artikel in de reeks “Grenzeloos” zal ik
proberen iets van de sfeer en gebruiken van Oosterse
Christenen, in het bijzonder de Oekraïense, te schetsen.
We hebben immers ook in onze parochie veel Oekraïense
vluchtelingen en op 12 april jl. hadden we zelfs samen
met hen een viering van de Oekraïens Grieks-katholieke
Kerk in de St. Agathakerk.
 
Als ik zo even een aantal steekwoorden zou moeten
roepen die mij direct in gedachten komen als ik aan
Oekraïense Christenen denk, dan zijn dat de woorden:
Gastvrijheid, eten, mystiek, (volks-) vroomheid, chaotisch.

Gastvrijheid en eten
Wat voor Oekraïene geldt, geldt ook voor heel veel
andere landen in het oosten; mensen zijn
bijzonder gastvrij. Je bent nooit teveel, er is meer dan één
koekje bij één kopje koffie en dan de
deksel weer op de koektrommel, er wordt niet verwacht
dat je weggaat als mensen gaan eten, en op tafel staat
niet “net genoeg voor iedereen”. Zodra je bij mensen op
bezoek bent wordt eten en drinken aangeboden. Het is
een uitdrukking van vriendschap, dankbaarheid en
vreugde om gasten van alles voor te schotelen.
 
Of mensen nu veel te besteden hebben of niet: gasten
mag het aan niets ontbreken. Veel mensen zetten liever
veel eten op tafel als er gasten zijn, dan dat ze zelf
voldoende hebben voor de komende dagen. Het is
eigenlijk een heel christelijke manier van gasten
ontvangen. De heilige Benedictus schrijft in zijn regel dat
je gasten altijd moet ontvangen alsof je Jezus
zelf ontvangt, want “wat je aan de minsten van mijn
broeders hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan” (Mt.
25). Gastvrijheid en eten horen echt bij de volksaard en
komt op ons als inwoners van ons koude kikkerlandje met
dito temperament, soms best wat overdadig en
overweldigend over. Bij ons klinkt: “genoeg is genoeg” en
“doe maar normaal dan doe je gek genoeg.”
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Mystiek en (volks-)vroomheid
De Byzantijnse Traditie waarin een groot deel van het
Oosten, maar zeker ook de Kerk van Oekraïne staat,
kenmerkt zich door een grote nadruk op de mystiek. Als je
in een kerk komt, zal je mond openvallen van verbazing.
Overal om je heen zijn iconen geschilderd of
opgehangen. De geur van lichte bloemige wierook hangt
er altijd en de heiligheid van het gebouw kan hierdoor als
een mysterieuze deken over je heenkomen.
 
Wanneer de Liturgie begint vraag je je misschien af
wanneer het gaat beginnen. Bij ons komen mensen de
kerk in, gaan zitten en staan op als de bel klinkt en de
priester, diaken en misdienaars en acolieten
binnenkomen. In een Byzantijnse Kerk zijn priester, diaken
en acolieten al druk in de weer met het snijden van
brood, bewieroken van mensen en de hele kerk, en er
zingt ondertussen een koorzanger of lector de gebeden
van het getijdengebed. De eigenlijke liturgie begint pas
wanneer de diaken voor de wand met iconen
(iconostase) komt staan en de priester vraagt om de
openingszegen te geven. Het kan overigens prima zijn
dat er nog praktisch niemand in de kerk zit.
 
De Liturgieën kunnen soms uren duren en mensen komen
vaak wat later binnen of gaan tussendoor heel even naar
buiten. Overigens zijn er geen banken in de kerken.
Iedereen staat de gehele liturgie lang. Er staan een paar
bankjes aan de zijkant voor mensen die slecht ter been
zijn, maar in principe staat iedereen. De hele liturgie
wordt gezongen, het staat bol van symboliek, de kleding
en het heilig vaatwerk schittert, en het wierookvat met
belletjes zorgt er regelmatig voor dat je weer even
“opschrikt” omdat er weer wat gebeurt. Vervolgens
kringelt wierook rond het hoofd. De vieringen duren lang,
maar de continue zang, het ritme, de sacrale sfeer en de
gebruiken zorgen ervoor dat je in andere sferen komt. Je
wordt even opgetild uit het gewone leven en waant je als
het ware even in hemelse sferen. Letterlijk.
 
De Liturgie gaat ook gepaard met gebruiken rond
bepaalde feesten. Net zoals bij ons wordt
regelmatig gezegend met wijwater. Bij ons zorgt het voor
veel hilariteit en duiken mensen weg als de priester met
de wijwaterkwast langskomt. Bij de Oekraïners is het
tegendeel aan de hand: mensen willen vooraan staan
en verwachten niet een paar druppels, maar dat ze goed
nat worden gemaakt; het wijwater, de zegen, moet
stromen! Het is een feest van vreugde. Zeker rond Pasen.
In de hele Paastijd roepen Oosterse christenen elkaar toe
“Christus is opgestaan!” waarbij de ander antwoordt met
“Hij is waarlijk opgestaan!”.

Aan het einde van de lange Paasliturgie is er een
volksgebruik waar de meeste Oekraïners zeer
warm voor lopen: het zegenen van de Pascha’s, de
paasmandjes. Hier zitten allemaal

traditionele voedingsmiddelen in die symbolisch verwijzen
naar het paasverhaal; worst, spek, eieren, Pascha (een
soort paasbrood), en een brandende kaars. Mensen
versieren dit mandje met alle zorgvuldigheid om de
paasvreugde uit te drukken en natuurlijk nemen ze het
niet mee naar huis voordat het uitgebreid is gezegend
met gebed, wijwater en de uitroep “De Heer is
opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!”.
 
Chaotisch
De vele mensen die zich verdringen om iets van het
wijwater op te vangen of om met hun mandje met eten
en zegen naar huis te keren, mensen die in de rij staan
om het zegenkruis dat de priester vasthoudt of iconen in
de kerk te kussen, de diaken die een aantal keer met z’n
wierook langskomt,…het komt op ons allemaal wat
chaotisch over. Het verloop van de Liturgie, je probeert
het te volgen, maar de mystiek brengt een sluier van
onbekendheid over je heen, waardoor je de structuur
misschien uit het oog verliest. Mensen die later
binnenkomen dan afgesproken, of ook tijdens de liturgie
even naar de iconenwand lopen om een icoon te kussen
of een kaars te ontsteken. Het lijkt allemaal
ongeorganiseerd en chaotisch. Dat is echter wel bekeken
vanuit ons Nederlandse overgeorganiseerde en keurig
gestructureerde perspectief. Het gaat er niet om alles te
begrijpen en te volgen. Laat je maar meevoeren door de
mystiek van de Liturgie, waan je maar alvast een beetje
in het tijdloze bestaan van het Rijk Gods, laat je verrassen
door mensen die langskomen (of juist niet), laat je de
gastvrijheid toevallen en geniet van de verbondenheid
van het Oosten. Laten we rustig ademen met twee
longen: een Oosterse en een Westerse.
 
Diaken Iwan Osseweijer
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Orgelconcert in St. Agathakerk
Op 9 mei geeft Francesca Ajossa een orgelconcert op
ons mooie Adema-orgel in de St. Agathakerk. Deze
geboren Italiaanse is tegenwoordig woonachtig en
werkzaam in ons land als organiste en gooit overal hoge
ogen met haar kleurrijke programmering en muzikale
interpretaties.
We kijken uit naar een mooie en muzikale avond en
hopen weer velen van u hierbij te mogen ontmoeten.
Aanvang concert 20.15 uur.

Rozenkrans
Mei – Mariamaand
Dagelijks om 19 uur
Rozenkrans bidden in de
Dagkapel van de St. Jozef- en
Martinuskerk (ingang via de
zijdeur aan de Mariastraat)

Liturgisch rooster: mei 2026
H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

zaterdag 25 april

4e Zondag van Pasen

19.00 Kapelaan Kuik

Dames- en herenkoor

zondag 26 april

4e Zondag van Pasen

10.00 Pastoor Bosma

zaterdag 02 mei

5e Zondag van Pasen

zondag 03 mei

5e Zondag van Pasen

10.

Da

zaterdag 09 mei

6e Zondag van Pasen

19.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

zondag 10 mei

6e Zondag van Pasen

10.00 Pastoor en Diaken

Eerste heilige communie

Dameskoor 

donderdag 14 mei

Hemelvaart vd Heer

10.00 Pastoor Bosma

Canticum Novum

zaterdag 16 mei

7e Zondag van Pasen

zondag 17 mei

7e Zondag van Pasen

10.

Pa

zaterdag 23 mei

Pinksteren

19.00 Pastoor Bosma

Dames- en herenkoor

zondag 24 mei

Pinksteren

10.00 Pastoor Bosma

Canticum Novum

10.

maandag 25 mei

H. Maria, Moeder vd Kerk

10.00 Pastoor en Diaken

donderdag 28 mei

Jezus, Hogepriester

09.00 Pastoor en Diaken

zaterdag 30 mei

H. Drie-Eenheid

zondag 31 mei

H. Drie-Eenheid

10.

iedere donderdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Ac

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

- ieDiaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Kapelaan  S. Kuik

kapelaan@rkwb.nl

vrijdag niet beschikbaar

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

8 Wil'skracht



Koffie na de Mis
Koffie, thee of limonade.

St. Jozef en St. Martinuskerk
Na elke zondagsmis, en elke

vrijdagochtend.
Heilig Hart van Jezuskerk

Na elke zaterdagavondmis, en elke
derde donderdagochtend van de

maand.
H.H. Engelbewaarderskerk

Na de zaterdagavondmis van 16 en
30 mei, en 27 juni; en elke

woensdagochtend. 
St. Agathakerk

Na elke zondagsmis en elke
dinsdagochtend.

Thuiscommunie
Wanneer u de H. Communie thuis

zou willen ontvangen, kunt u hiervoor
contact opnemen met het centraal

secretariaat:
telefoon 0252 418 870 of

email: sec@rkwb.nl.

Uitnodiging
Als parochie vormen we een

gemeenschap. Een gemeenschap
die samenkomt in een van onze

kerken. Maar wij maken al deel uit
van die gemeenschap voordat we
de kerk binnenstappen. Een mooie
uiting van die gemeenschapszin is

het uitnodigen van mensen om met
ons mee te gaan. Mensen die anders
misschien niet naar de kerk zouden
gaan. Omdat ze niet durven, omdat
ze niet op het idee komen, of omdat

ze niet meer in staat zijn om
zelfstandig naar de kerk te gaan.

 
Kijkt u rond in uw omgeving?

Wie kunt u uitnodigen?

Aanbidding
Aansluitend aan de doordeweekse
Missen ongeveer 10 minuten, in alle
kerken. Elke vrijdagavond tussen

19.00 en 21.00 in de St. Agathakerk.
Kom binnen wanneer u wilt, en blijf
zolang u wilt. De Heer is blij met uw
komst, ook als u er maar eventjes

bent...

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

vervalt ivm afscheid kapelaan Kuik

10.00 Kapelaan Kuik

Dameskoor

19.00

Pastoor Bosma

10.00

Pastoor Bosma

10.00 Pastor van Eijk en Diaken

Parochiekoor

19.00

Pastoor Bosma

10.00 Familiezondag

Pastoor en Diaken / Dameskoor

iedere woensdag een 

Eucharistieviering om 9.00 uur

Actuele informatie  via weekbericht, website: willibrordusbollenstreek.nl 

en andere sociale media

n - iedere vrijdag een 

  Eucharistieviering om 9.00 uur

Herdenking 4 mei
De herdenking van gevallenen vindt plaats op maandag 4 mei in de H.
Hartkerk in De Zilk. Aanvang 10.30 uur. Thema 2026 is: De geschiedenis leren
begrijpen. Toespraken door Wnd Burgemeester Schneiders, en door
veteranen. Leerlingen van de Egelantierschool dragen voor uit eigen werk.
Muzikale ondersteuning door Heidi Meiland en Berry van den Bercken.
 
Om 11.00 uur vindt bij het monument Geloof Hoop en Liefde de
kranslegging plaats door burgemeester en veteranen. Na de taptoe en de 2
minuten stilte speelt tijdens het defilé trompettist Corrie Oostenrijk nog enkele
coralen. Na de ceremonie bent u van harte welkom achter in de kerk voor
koffie en informeel samenzijn.
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Sacramentsprocessie
Tijdens iedere Heilige Mis gebeurt er een ontzagwekkend
wonder: het brood verandert in het Lichaam van Christus.
Jezus schenkt Zichzelf aan u. Daarmee heiligt Hij u en
kunt u dichter naar Hem toegroeien. Tijdens de
Communie verenigt u uzelf met Jezus en zo leeft Hij in u.
Van alle sacramenten die wij van de Heer hebben
gekregen, is de Communie daarom het allerheiligste.
Voor niet-gelovigen is dit onbegrijpelijk, maar voor
gelovigen is dit een groot mysterie en een bron van
genade. De Communie is het meest kostbaarste dat wij
bezitten
Wilt u ook het wonder van de Communie vieren en delen
met anderen? Loop dan mee met de
Sacramentsprocessie op zondag 7 juni 2026!
Wij beginnen om 10.00 uur met de H. Mis in de St.
Agathakerk. Daarna lopen wij in processie, met het
Allerheiligste Sacrament voorop, een rondje door Lisse.
Na de processie zal er een hapje en een drankje
klaarstaan in het Paus Franciscushuis.

Wilt u graag helpen als vrijwilliger tijdens de processie?
Stuur een bericht naar Sophie, via clemens.
sophie@hotmail.nl.
Laten wij met elkaar ons geloof vieren in de Eucharistie!

Liturgisch rooster: juni 2026
H. Hart van Jezuskerk

De Zilk, Beeklaan 13

St. Agathakerk

Lisse, Heereweg 277

St

zaterdag 06 juni

Sacramentsdag

19.00 Pastor Straathof

Dames- en herenkoor

zondag 07 juni

Sacramentsdag

10.00 Pastoor Bosma

Canticum Novum

Sacramentsprocessie na de mis

zaterdag 13 juni

vrijwilligersfeest

14:

ko

zondag 14 juni

11e Zondag d.h. Jaar

10.

Da

zaterdag 20 juni

H. Hart-Patroonsfeest

19.00 Pastoor en Diaken

Dames- en herenkoor

zondag 21 juni

12e Zondag d.h. Jaar

10.00 Pastor Straathof

Canticum Novum

zaterdag 27 juni

13e Zondag d.h. Jaar

zondag 28 juni

13e Zondag d.h. Jaar

10.

Da

zaterdag 04 juli

14e zondag d.h. Jaar

19.00

Pastor Straathof

zondag 05 juli

14e zondag d.h. Jaar

10.00

Pastoor Bosma

iedere woensdag in de even 

weken een Eucharistieviering 

om 9.00 uur

Ac

wi

- iedere maandag om 19.00 uur en

  iedere dinsdag om 9.00 uur, een 

  Eucharistieviering.

- ie
Diaken I. Osseweijer

diaken@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar

Pastoor B.S. Bosma

pastoor@rkwb.nl

maandag niet beschikbaar
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Samen verder als Eucharistische gemeenschap
Onlangs is bekendgemaakt dat onze parochie een pastorale unie aangaat met de parochie Sint Maarten. Dit
gebeurt op verzoek van onze bisschop, Hans van den Hende, met als doel de pastorale zorg ook op langere termijn te
waarborgen. Voor ons als parochie betekent dit dat wij nog meer verbonden raken met een bredere
geloofsgemeenschap in de Bollenstreek.
Tegelijk mogen we met dankbaarheid terugkijken op de weg die wij als parochie al zijn gegaan. In de afgelopen
jaren is bewust gekozen om de Eucharistie centraal te stellen. Daarnaast komen wij als parochianen vaker meer
gezamenlijk bijeen in de weekend liturgie. Die keuze heeft ons geholpen om als gemeenschap samen te blijven
komen rond de kern van ons geloof: de ontmoeting met Christus in Woord en Sacrament.
De veranderingen die nu plaatsvinden zijn daarom voor onze parochie minder ingrijpend dan elders. Toch vragen zij
om een kleine aanpassing, met name in het doordeweekse rooster. Met deze aanpassing willen we ook in de
toekomst een levendige en verbonden geloofsgemeenschap blijven.
Nieuw rooster doordeweekse vieringen (vanaf 1 juni)
Maandag       19:00 uur, St. Agathakerk
Dinsdag          09:00 uur, St. Agathakerk
Woensdag      09:00 uur, H.H. Engelbewaarderskerk (oneven weken)
                         09:00 uur, H. Hart van Jezuskerk (even weken)
Donderdag     09:00 uur, St. Jozef en St. Martinuskerk
Vrijdag            19:00 uur, St. Jozef en St. Martinuskerk
                                        (aansluitend aanbidding tot 21:00 uur)
Wij realiseren ons dat ook kleinere veranderingen gewenning vragen en
in het begin ongemakkelijk kunnen voelen. Tegelijk vertrouwen wij erop dat
de Heer ons blijft samenbrengen rond
Zijn tafel. Samen blijven wij bouwen aan een gemeenschap van 
geloof, gebed en onderlinge verbondenheid.

Vieringen op woensdag
In juni zijn de doordeweekse
Missen op woensdag:
 
datum  kerk
03-06     HH Engelbewaarders
10-06     H. Hart van Jezus
17-06     HH Engelbewaarders
24-06     H. Hart van Jezus

Katholiek worden?
Interesse om Rooms-Katholiek te
worden? Diaken Iwan Osseweijer

helpt je graag verder! Spreek 'm aan
na een Mis, of gebruik de

contactinformatie hiernaast.
 

Lees ook het artikel op de
volgende pagina over de mensen

die je dit jaar zijn voorgegaan!

Het Heilig Hart-feest wordt gevierd op

zaterdag 20 juni met een feestelijke Mis om

19 uur in, waar anders, de H. Hart van

Jezuskerk in De Zilk.

St. Jozef & St. Martinuskerk

Hillegom, Hoofdstraat 27

H.H. Engelbewaarderskerk

Lisse, Heereweg 459

14:45 Pastoor Bosma

koor ICA

10.00 Pastoor Bosma

Dameskoor

n

19.00

Pastoor Bosma

10.00 Pastor Straathof

Dameskoor

n iedere woensdag in de oneven weken 

een Eucharistieviering om 9.00 uur

Actuele informatie  via weekbericht, website: 

willibrordusbollenstreek.nl 

en andere sociale media

n - iedere donderdag om 9.00 uur en 

- iedere vrijdag om 19:00 een 

  Eucharistieviering
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In de paaswake (4 april) hebben een aantal mensen
gekozen om katholiek te worden. Zij zijn gedoopt, hebben
de Eerste Heilige Communie ontvangen en het Vormsel.
Het is een leuke groep (jong) volwassenen die zich goed
voorbereid heeft.
Voorafgaand aan deze avond, sprak de redactie met
hen, namelijk André, Arjan, Joke, Lennaert en Cammilus!
Het gesprek vond plaats op een zondagmiddag, de
groep was net klaar met hun catechese. De vijf
volwassen catechumenen waren dit keer samen met hun
peters of meters erbij. Best grappig, omdat die even oud
of zelfs veel jonger dan hun vormeling waren. David zal
peter van zijn vader zijn! :)
De groep volgt een doorlopend traject dat onze parochie
biedt voor de volwassenen die op het pad van christelijk
geloof stappen. Zij doen dit tot het moment dat ze er
klaar voor zijn om als katholiek gevormd te worden. Vaak
in de Paastijd, of even later tijdens Pinksteren.
 
De redactie stelde de volgende vragen.
Waarom willen jullie katholiek worden? – Sommigen
waren al bekend met het geloof, zij waren bijvoorbeeld
katholiek gedoopt of zij waren protestants. Soms gingen
zij met Kerstmis naar de kerk, maar verder was zondag
vooral een dag om uit te slapen. Anderen kenden het
geloof helemaal niet.
Wat is er opeens gebeurd dat jullie in de kerk
kwamen? – Ze zijn allemaal zoekende. Joke kwam via
haar zus en de Alpha, de cursus die jaarlijks gegeven
wordt bij onze parochie.
Waarom onze parochie? – het is onze
voorkeursparochie, luidde tot 2 keer aan toe. Ze weten
niet echt precies hoe dat komt, maar ze voelen zich hier
welkom. Dit komt bijvoorbeeld door de gastvrijheid, de
belangstelling van de parochianen tijdens een gezellig
bijpraten met een kopje koffie of thee na elke mis.
Gemeenschap vinden ze heel belangrijk, het geeft
houvast!
Wat hebben jullie hier nog meer gevonden? – Er volgt
een golf aan antwoorden: structuur, devotie, mooie
vieringen, aanbidding, hier draait het echt om Jezus en
wat Hij voor ons gedaan heeft uit liefde. Er is veel
aandacht voor zijn goede boodschap van liefde en
verlossing én de politieke agenda’s worden hier niet
behandeld.
 
De katholieke kerk geeft ons gevoel van thuiskomen, met
zoveel parochianen om je heen, toch heeft ieder zijn blik

gericht op het altaar, dat geeft gevoel van eenheid. Een
zijn in Christus, verbonden in zijn liefde en zijn
nalatenschap. Het is hier altijd mooi versierd, de vieringen
worden begeleid door mooie gezangen. Het voelt als een
warm bad en het is zeker geen kale bedoeling.
Maar daar hoort ook bij dat jullie straks weer op het
altaar komen te staan en in volle aandacht opgenomen
worden tot de Kerk. – Graag! Dat vinden ze geen
probleem, al die aandacht. Ze voelen zich hier toch al
thuis genoeg.
 
De groep vond het voorstellen op Palmzondag best
spannend, maar zijn getroffen door de vriendelijke
woorden na afloop. Mensen spraken hen aan,
feliciteerden hen. Dat voelde goed. Daarnaast hebben zij
de voorbereidende gesprekken met de diaken als heel
waardevol ervaren. ‘Natuurlijk krijg je nooit antwoord op
alle vragen die er bij je leven, maar er is wel veel meer
duidelijk geworden. Het is een mooie basis om verder te
groeien in het geloof. Om verder te groeien als
parochiaan.
 
Biba Prokopová & Marian Castenmiller

Geliefd zijn

In gesprek met nieuwe parochianen
Ik bid dat Christus meer en meer in u mag wonen, naarmate u Hem meer gaat vertrouwen. Dat u geworteld zult
zijn in Gods liefde en daarop uw leven zult bouwen. [Efez. 3:17]
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Lezing Blue Zones op dinsdag 19 mei door Fred Broersen

Worden gelovige mensen ouder?
Hoe kan het toch dat in sommige gebieden in de wereld de mensen
gemiddeld veel ouder worden dan elders? Hoe kan het ook dat gelovige
mensen gemiddeld ouder worden dan niet-gelovige mensen? Hebben die
mensen een sterker gestel? Zit het in hun DNA? Of komt het door de manier
van leven? Er wordt veel onderzoek gedaan naar het geheim van het
bereiken van een hoge leeftijd. En dan ook nog op een prettige vitale manier.
Het antwoord op die vraag is natuurlijk niet eenduidig. Er zijn veel factoren op
van invloed. Maar dat we het zelf kunnen beïnvloeden is wel zeker. Wat is het
geheim van de Blue Zones? Gebieden in de wereld waar mensen gemiddeld
op een prettige manier veel ouder worden.
Op dinsdagochtend 19 mei om 10.00 uur in het Paus Franciscushuis zal Fred
Broersen u hier alles over vertellen. Wij nodigen u van harte uit hierbij
aanwezig te zijn.
Voor de onkosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Lezing over iconen
in het Paus Franciscus Huis
Op dinsdag 23 juni om 10 uur
verzorgt Marcel de Man een lezing
over het maken ofwel schilderen van
iconen. Iconen zijn religieuze
objecten die een belangrijke functie
hebben binnen de Oosterse
Orthodoxe kerk.
Marcel is de schilder van de
aartsengelen-iconen in de H.H.
Engelbewaarderskerk en het Paus
Franciscus-icoon in het PFH. Tot
Marcel’s leerlingen horen onder
andere pastoor Franken en kapelaan
Kuik. Ondanks zijn leeftijd van 85 jaar,
is hij nog steeds actief en maakt hij
nog regelmatig nieuwe werken. Zo
heeft Marcel ook jarenlang iconen
geschonken aan onze
kerkenveilingen en heeft hij in zowel
de Engel als de Agatha geëxposeerd
met zijn iconen. Dit gebeurde
meestal op Open Monumentendag.
Marcel zal op 23 juni al uw vragen
beantwoorden dus kom vooral goed
voorbereid naar zijn lezing!
Voor de onkosten wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd.

Lourdes
Van 23 tot en met 28 september
2026 gaan we vanuit de parochie

weer naar Lourdes. In Lourdes willen
we samen naar Maria bij de grot. Bij
haar vinden mensen vanuit de hele
wereld troost, rust, steun, vrede en

vreugde. Het is een plek om vragen
bij Maria neer te leggen of om haar
dankbaarheid te tonen en een plek
om bij haar kaarsjes aan te steken.

Op woensdag 27 mei om 19.30 uur 
bent u van harte welkom in het

Willibrordushuis (Hoofdstraat 27) in
Hillegom waar we een mooie
speelfilm vertonen over de H.

Bernadette aan wie Maria meerdere
keren in Lourdes verschenen is. Ook

op deze avond kunt u nog informatie
krijgen over de Lourdesreis. Marjo

Lommerse (groepsleider) en
kapelaan Kuik gaan mee. Voor

informatie en aanmelding voor de
reis kunt u terecht bij: Gerry van der
Helm: tel. 0651010561 of mail naar:

gerryvdhelm@hetnet.nl.

Het beslissende is de liefde
Als ik Gods woord doorgeef, alle geheimen doorgrond, alles weet wat er te
weten is en al het geloof heb, zodat ik bergen kan verzetten, maar geen liefde
heb, ben ik niets. [Kor. 13:2]
Uit het dagboek van de Heilige Zuster Faustina Kowalska.
Liefde vergeeft.Jezus en zijn Heilige Moeder Maria hebben zuster Faustina
veel over echte liefde geleerd. De totale bereidheid om aan iedere mens
barmhartigheid te schenken, werd aan haar op een bijzondere manier
geopenbaard. Het kinderlijk vertrouwen op God en de barmhartige liefde
voor de naaste, zijn de sleutels tot de christelijke volmaaktheid.
 
Het beslissende is de liefde - zij is het die aan alle daden hun waarde verleent.
Ook als onze daden klein zijn en alledaags, door de liefde worden ze groot en
machtig voor God. Liefde is een mysterie dat alles wat ze aanraakt, omvormt
in mooie en God welgevallige dingen.
 
God is liefde. Hij heeft ons gecreëerd om Zijn liefde aan ons te kunnen
schenken. Liefde wil zich wegschenken. Zich-schenken is vreugde, zich-niet-
kunnen-schenken is lijden. Jezus geeft zichzelf totaal aan God; Hij geeft zijn
leven voor de zonde van de wereld. Tegenover zondige mens openbaart de
liefde zich als barmhartigheid (misericordia).
 
Echte 'vergeving' komt voort uit liefde. Vergeving komt uit de allerdiepste
bron: uit de liefde van God zelf. Leerschool van Jezus is vooral
liefdesonderwijs. Hij leerde zijn volgelingen dat zij niet alleen hun vrienden en
hun broeders moesten liefhebben, want dat kan iedereen, dat is geen kunst.
Maar je vijanden liefhebben, dát is pas een teken van echt discipelschap,
van een echte volgeling van Jezus.
Liefde die niet haar eigen belang zoekt. In de ware liefde gaat het altijd om
de ander. Jezus is daarin het volmaakte voorbeeld. Hij kwam uit de liefde tot
zijn Vader en uit de liefde tot ons, ook al heeft dat Hem alles gekost. De vrucht
van de liefde tussen de Vader en de Zoon is de Heilige Geest. Met Pinksteren
is de cirkel van die liefde rond.
 
Onze Spirituele Moeder Maria, de Moeder van de Kerk, brengt ons uit haar
moederlijke liefde naar haar Zoon, de God. Zij doet het op haar eigen
specifieke manier, door het bidden van de rozenkrans. Dit meditatief gebed is
snel en efficiënt.
 
Biba Prokopová
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Onze zintuigen verfijnen
Terwijl we bezig waren met deze editie over ‘geliefd zijn’, hoorde ik voor het
eerst over het begrip ‘Revolutie van tederheid’. Ik was geïntrigeerd en besloot
er wat meer over op te zoeken, om te kijken of het een goed onderwerp zou
kunnen zijn voor een artikel.
 
Paus Franciscus
Het begrip ‘revolutie van tederheid’ blijkt een paar jaar geleden
geïntroduceerd te zijn door de toenmalige Paus Franciscus, in combinatie
met een paar andere mooie begrippen, zoals het ‘verfijnen van onze
zintuigen om de aanwezigheid van de Heer te herkennen’. Het idee is dat we
de cultuur kunnen omvormen. Weg van onverschilligheid, zelfzucht, hardheid
en angst, om (weer) te gaan leven zoals God het bedoeld heeft.
Klinkt goed, toch? Maar wat ik dan wil weten: wat kan ikzelf concreet doen
om gevoeliger te worden om God te herkennen? Waarschijnlijk is dit een
vraag waar ik de rest van mijn leven over na zou kunnen denken, maar in dit
artikel wil ik u meenemen in mijn ideeën voor zover, en ik hoop een paar
mensen aan het denken te zetten.

 
Goedheid en dankbaarheid
Wat ik weet vanuit de wetenschap van de positieve psychologie, is dat het is
vastgesteld dat dankbaarheid een positief effect heeft op ons geluksgevoel
en ons welzijn. Vaak wordt daarom geadviseerd om elke dag even stil te
staan bij dingen waar je dankbaar voor bent. Ikzelf heb een appgroepje
aangemaakt op WhatsApp, waarin een goede vriend en ik dagelijks
(minstens) drie punten uitwisselen waar we dankbaar voor zijn. (Dit doen we
in een aparte chat, zodat het wat overzichtelijker blijft.) Als ik nu terugkijk naar
de punten die we genoemd hebben, en daarnaar kijk vanuit het oogpunt
van ‘het verfijnen van onze zintuigen om God te herkennen’, dan denk ik dat
we dankbaar zijn voor situaties die we als ‘goed’ beoordelen. Maar onze
dankbaarheid is dan een reactie op de realisatie dat het anders had kunnen
zijn.  

Waarschijnlijkheid
Op een regenachtige of wisselvallige dag is de kans veel groter dat ik schrijf
‘Ik ben dankbaar dat ik droog overgekomen ben op weg naar de supermarkt
en terug’, dan op een mooie zonnige dag. Hoe waarschijnlijker het
(ongewenste) alternatieve scenario, hoe groter de kans dat we
dankbaarheid ervaren, vermoed ik…
Omdat ik nu weet dat ik aan het einde van de dag minstens drie punten wil
kunnen benoemen, en het liefst ook een beetje verrassend uit de hoek wil
komen, ben ik gedurende de dag al bewuster bezig met het zoeken naar
goedheid. Ik kan schrijven dat ik dankbaar ben dat het niet regende, maar
op een dag waarop het wel regende kan ik schrijven ‘Ik ben dankbaar dat ik
m’n regenbroek in m’n fietstas had zitten’. Ik denk dat we op deze manier
kunnen oefenen om uiteindelijk zelfs de goedheid te zien in situaties waarvan
we de gunstigheid eigenlijk vanzelfsprekend vinden. “Ik ben dankbaar dat er
goed drinkwater uit de kraan komt thuis.” Wanneer we beseffen dat goede
dingen ook anders hadden kunnen zijn, door oorzaken die buiten onze
invloed liggen, dan mogen we daar misschien wel Gods hand in ontdekken?
 
Kwetsbaarheid
Zoals we goedheid kunnen herkennen, en beter kunnen leren die goedheid
te herkennen en daarop te reageren met dankbaarheid, kunnen we
misschien onszelf ook wel trainen in tederheid (waar dit verhaal voor mij mee
begon). Ik denk dat tederheid een reactie is op kwetsbaarheid? Wanneer we
herkennen dat een kind, een mens, een dier, een situatie, kwetsbaar is,
kunnen we daar op verschillende manieren op reageren. Sommige mensen
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reageren neerbuigend, proberen het bestaan van kwetsbaarheid te
ontkennen. Sommigen reageren op kwetsbaarheid met een poging om de
situatie uit te buiten voor hun eigen gewin. Maar Jezus reageert met
tederheid. Betrokken. Zonder te oordelen. Tederheid wil, moet, geuit worden.
Een gebaar, een liefdevolle blik, een glimlach. Tederheid schept verbinding.
Tederheid maakt de wereld mooier.
 
Evangelie
Sla de bijbel open in een willekeurig evangelie, en je hoeft nooit ver te lezen
voor je het eerste voorbeeld tegenkomt van tederheid als reactie op
kwetsbaarheid. Maria is een goed voorbeeld van tederheid. Ze wikkelt haar
pasgeboren kindje teder in doeken. Wanneer ze op een bruiloft opmerkt dat
de wijn op is, reageert ze met tederheid door het probleem discreet op te
laten lossen, en daarmee het bruidspaar te behoeden voor de schaamte.

 
Tederheid trainen
Tederheid begint bij het herkennen van het kwetsbare, dus ik denk dat het
scherpen van ons oog om kwetsbaarheid te zien een goed startpunt is. Een
concreet startpunt, in ieder geval. En ook in dit geval werkt het waarschijnlijk
als we onszelf uitdagen om dagelijks bijvoorbeeld drie situaties te verwoorden
waarin we kwetsbaarheid herkenden. De kwetsbaarheid van een klein kind is
gemakkelijk herkenbaar, en daarom ook voor de meeste mensen een
‘betrouwbare bron’ van tedere gevoelens. Maar er is zoveel meer. De dame
tegenover me die in slaap viel in de trein: slapend zijn we weerloos. De mier
die over de stoeptegel loopt, die elk moment vertrapt kan worden. De stilte,
die verbroken kan worden door een overvliegend vliegtuig. 

Kwetsbaarheid van schoonheid
Mijmerend over kwetsbaarheid, kwam ook het begrip 'schoonheid' bij mij
naar boven. In letterlijke zin is het schoon-zijn natuurlijk kwetsbaar. Iedereen
die wel eens ramen gelapt heeft of de auto gewassen, kent de kwetsbaarheid
van die 'mooie schoonheid' voor vogelpoep of Saharazand. Ik vroeg me af,
zouden mooie dingen altijd kwetsbaar zijn? En zouden 'lelijke' dingen dan
misschien 'gekwetst' zijn? Wat denkt u?
Uiteindelijk, na verschillende voorbeelden bedacht te hebben, kom ik tot de
voorlopige conclusie dat alles en iedereen kwetsbaar is. Zelfs als iets
onbreekbaar is, kan het omvergeworpen worden. En zelfs als iets
onwankelbaar verankerd is, dan kan het altijd nog besmeurd worden. Door
natuurkrachten, door de levende natuur, door onoplettende mensen, of zelfs
met opzet.
 
Hoe mooi zou het zijn als we zouden proberen om die kwetsbaarheid bewust
waar te nemen? De kwetsbaarheid van onze leefomgeving en de natuur,
maar zeker ook van mensen. Hoe mooi zou het zijn om daarop bewust te
reageren met tederheid? Een tedere blik op een bloempje dat bij de
volgende storm bedolven kan worden onder het strandzand. Een uitgestoken
vlag op Veteranendag (laatste zaterdag van juni) als gebaar van waardering
voor stoere militairen die vreselijke dingen meegemaakt hebben. Een
vriendelijk woord voor Pastor Straathof en Diaken Bertijn die hun weg mogen
gaan vinden in onze parochie.
 
Doet u mee?
Ik wil de komende maanden dagelijks drie situaties beschrijven waarin ik die
dag kwetsbaarheid herkende. In de hoop dat ik daarmee ook zal groeien in
tederheid. Doet u mee? Zoekt u ook iemand uit om dagelijks mee uit te
wisselen, om elkaar op die manier te inspireren, en als stok achter de deur?
Zullen wij die revolutie van tederheid in onze eigen dorpen in gang zetten?
 
Renée van der Salm
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Boekrecensie
Eindelijk Thuis: Gedachten bij Rembrandts ‘De terugkeer van de Verloren
Zoon’, Henri Nouwen, 1991

De parabel van de verloren zoon is een van de bekendste verhalen uit het
Evangelie en spreekt al eeuwenlang tot de verbeelding. Ook Rembrandt van
Rijn liet zich hierdoor inspireren en schilderde het in 1668, aan het einde van
zijn leven. In Eindelijk Thuis: Gedachten bij Rembrandts ‘De terugkeer van de
Verloren Zoon’ (1991) probeert de Nederlandse priester Henri Nouwen te
begrijpen wat dit verhaal (en schilderij) zo krachtig maakt. Als priester en
schrijver verbindt hij theologie, kunst en zijn eigen geloofsleven. Dit boek werd
mij aangeraden door een goede vriend, na een zware periode waarin ik veel
boosheid voelde tegenover God. In gedachten wist ik dat God bij me is, maar
het gevoel van Zijn afwezigheid groeide in mij tot een verbittering. Ik kocht het
boek, en begon met lezen.  

Henri Nouwen schrijft op een toegankelijke en verhalende manier, waarop hij
niet alleen de parabel met Rembrandts’ schilderij verbindt en uitdiept, maar
tegelijkertijd ook zijn eigen geloofsleven en liefde voor het schilderij verwerkt.
Hij neemt een duidelijke benadering waarin hij de parabel opdeelt in een
analyse van de verschillende rollen: de jongste zoon, de oudere zoon en als
laatste de vader. Dit is naar mijn mening zowel de kracht en de zwakte van dit
boek. 

Het mooie van de parabel van de verloren zoon is dat we onszelf steeds in
een ander personage terug kunnen vinden. Op sommige momenten vind je
jezelf terug in de koppige jongste zoon die zijn huis verlaat op zoek naar een
ver land en een eigen fortuin. Andere momenten vinden we onszelf terug in
de trouwe gehoorzame oudste zoon die altijd thuis is gebleven bij zijn vader
maar zich tekortgeschoten voelt. Hierdoor zullen er delen van het boek zijn die
misschien op momenten minder aanspreken dan anderen. Toch is dat ook
weer een reden om het boek later nog eens opnieuw te lezen en te kijken hoe
onze relatie tot God is veranderd en in welke rol we ons nu terugvinden. 

Met dit boek leer je opnieuw wat het betekent om Gods kind te zijn en hoe
Zijn liefde verder reikt dan wij kunnen begrijpen. Nouwen laat zien dat we
uiteindelijk allemaal geroepen zijn om te groeien naar de houding van de
vader: open, ontvangend en liefdevol. Daarmee is Eindelijk Thuis een
persoonlijk en herkenbaar boek dat uitnodigt tot reflectie, vooral wanneer je
jezelf -zoals ik- weleens verloren voelt.
 
Montse den Daas

Liefde van een ouder
Hoeveel leerzame lessen kunnen we uit één Bijbelverhaal
trekken?
Neem bijvoorbeeld het verhaal van De verloren zoon. Dit
verhaal heeft ook betrekking op de vaderlijke liefde.
Uit eigen ervaring weten we, hoe onvoorwaardelijk liefde
van een ouder is. Een ouder kan zijn kind altijd álles
vergeven, een kind hoeft niet bang te zijn om de liefde
van zijn ouder kwijt te raken. De vader uit dit Bijbelverhaal
toonde aan zijn zoon de onbegrijpelijke liefde in de ogen
van zijn 'benadeelde' zoon, de broer van de Verloren
zoon.
Vanuit diezelfde liefde van een liefhebbende Vader, heeft
God, onze Vader gehandeld. Hij heeft ons de Redder

gestuurd, Christus Jezus, om ons te verzoenen met Hem.
Daarnaast, Jezus' belangrijkste kenmerk van een Zoon
van God zijn, was zijn gehoorzaamheid aan zijn Vader.
Per slot van rekening heeft God zichzelf voor ons geofferd.
Hoeveel ouders herkennen zichzelf in deze offerdaad
handelend vanuit hun onvoorwaardelijke liefde voor hun
kind?
 
Wij wensen alle zich ontfermende moeders en vaders
het allerbeste toe, een onvergetelijke Moeder- en
Vaderdag, die in teken van liefde voor hun kroost is en
moge zij die dag geheel in de belangstelling staan van
hun beminde kinderen.
 
Biba Prokopová
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De Heilige Dimpna:
een bijzonder actuele heilige uit de 7e eeuw
Op ongeveer twee uur rijden van de Bollenstreek ligt het
kleine Belgische stadje Geel, waar de relieken van de
Heilige Dimpna worden bewaard en tot op de dag van
vandaag vereerd. Deze plaats is al eeuwenlang een
bedevaartsoord voor mensen die lijden onder psychische
klachten en voor hun naasten.

 
Wie was de heilige Dimpna?
Volgens de overlevering was Dimpna een Ierse prinses uit
de 7e eeuw, dochter van een heidense koning. Na de
dood van haar moeder raakte haar vader geestelijk
onstabiel. Hij ontwikkelde een ongezonde obsessie en
wilde met zijn eigen dochter trouwen, omdat zij sterk op
haar moeder leek. Dimpna, die christen was en haar
geloof en zuiverheid wilde bewaren, vluchtte samen met
haar biechtvader Gerebernus naar België. Uiteindelijk
werden zij in Geel gevonden. Toen Dimpna bleef
weigeren in te gaan op de eisen van haar vader,
onthoofdde hij haar in een vlaag van waanzin. Ook haar
metgezel werd gedood.
 
Patroonheilige
Zoals bij veel martelaren hangt haar patronaat samen
met de omstandigheden van haar dood. Een bekend
voorbeeld is Heilige Stefanus, die patroon is van onder
andere mensen die lijden aan nierstenen, omdat hij door
steniging om het leven kwam. In het geval van Dimpna
speelt de mentale stoornis van haar vader een centrale
rol: zijn psychische klachten leidden tot wanen en
uiteindelijk tot de moord op zijn eigen dochter. Juist dit
tragische aspect heeft ertoe geleid dat Dimpna wordt
gezien als beschermheilige van mensen met psychische
problemen. Waar zij haar leven verloor door de
psychische stoornissen van haar vader, verloor hijzelf

geleidelijk zijn grip op de wereld om hem heen. Haar
verhaal werd in de eeuwen daarna een bron van
herkenning en hoop voor mensen die met soortgelijke
problemen te maken kregen. 
 
Mentale gezondheid
In een tijd waarin mentale gezondheid een van de
grootste uitdagingen onder jongeren en volwassenen
vormt, krijgt de Heilige Dimpna een bijzondere rol. Zij
wordt vaak gezien als een troostende vriendin en
voorspraak voor wie lijdt aan angst, depressie of andere
psychische klachten. Wat haar verhaal extra bijzonder
maakt, is de kracht van haar liefde en vergeving.
Ondanks het feit dat haar vader haar leven nam, blijft de
Heilige Dimpna bidden voor mensen die lijden aan
psychische stoornissen. Haar voorspraak kan worden
gezien als een vorm van vergeving: in haar leven bleef zij
sterk in haar geloof tegenover de dreiging van haar
vader, maar nu na haar dood is zij een bron van hulp en
hoop voor hen die lijden onder psychische problemen. 

 
Geliefde en waardevolle kinderen van God
Waar zij haar vader niet kon redden, wordt geloofd dat zij
nu, door haar voorspraak, velen kan bijstaan die met
vergelijkbare innerlijke strijd te maken hebben. De Heilige
Dymphna helpt ons bovendien te beseffen dat mensen
die lijden onder mentale druk en psychische klachten niet
worden gedefinieerd door hun kwetsbaarheid, maar
geliefde en waardevolle kinderen van God zijn, waardig
om voor te bidden en gepaste zorg te bieden. Daarom
blijft zij, eeuwen later, een krachtige en bemoedigende
figuur voor iedereen die op zoek is naar hoop, genezing
en begrip in tijden van mentale nood.
 
Montse den Daas
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Hulp nodig?
De PCI is een instelling die een diaconale functie heeft
voor parochianen van een geloofsgemeenschap maar
ook voor mensen van buiten de
geloofsgemeenschap. Diaconie is omzien en hulp
bieden aan een ieder die dat nodig heeft. Vanuit
naastenliefde (= caritas) wordt de helpende hand
geboden. De PCI beschikt over middelen om mensen die
in nood zijn gekomen, of mensen die niet meer in
aanmerking komen voor regelingen vanuit de gemeente,
direct te helpen. Vooral op financieel gebied helpen wij
mensen die bij andere instanties niet meer terecht
kunnen. Dit kan in de vorm van een lening of schenking
zijn. Indien nodig doet de PCI soms ook aankopen om
mensen in nood te helpen.
Naast het financieel ondersteunen van mensen helpen
wij ook organisaties met humanitaire doelstellingen in
eigen land en daarbuiten. Maar zeker ook de regionale
instellingen vergeten wij niet! De PCI ondersteunt ook
verschillende projecten binnen de parochie.
 
De PCI bestaat uit vrijwilligers. Integere mensen die zich
vanuit hun geloofsovertuiging willen inzetten voor de
medemens. “Ik had honger en jij gaf mij te eten.” (Matt.
25, vers 35). Mensen in tijdelijke financiële nood
kunnen een hulpaanvraag doen. Deze zal uiterst
zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Uiteraard
kunnen ook organisaties en werkgroepen een beroep
doen op de PCI. Tevens is het mogelijk een aanvraag te
doen voor een ander.
 
De hulpaanvraag kan via e-mail gedaan worden. Maar u
kunt ook een briefje in de brievenbus van de pastorie
doen. Uiteraard mag u ook telefonisch contact opnemen
met een van de parochie secretariaten. Het secretariaat
zal de betreffende lokale PCI inlichten en wij zullen dan
contact met u opnemen. Mogelijk kunnen wij u de
helpende hand bieden. Misschien zijn wij dat laatste
(puzzel) stukje waar u op zoek naar bent…
 
PCI, afdeling De Zilk E-mail: pcidezilk@gmail.com
PCI, afdeling Hillegom E-mail: pcihillegom@gmail.com
PCI, afdeling Lisse E-mail: pcilisse@gmail.com

Geliefd zijn:

Behartiging
Geliefd zijn betekent dat je met genegenheid wordt ge­
waardeerd en een bijzondere plaats inneemt in het
leven van een ander. Meestal moet je als mens wel iets
gedaan hebben of er moet iets gebeurd zijn voordat je
die status hebt bereikt. Maar vaak blijft dat toch on­
zichtbaar.
 
Wanneer je het stof uit je ogen wrijft en eens goed kijkt,
blijft het een bijzondere ervaring wanneer je iemand
met een groot hart tegenkomt. Met de huidige situatie
in onze wereld is niets meer zeker. Dan zijn er gelukkig
aardig wat mensen die als reservist in de zorg of verple­
ging of bij defensie hun diensten aanbieden. Gewone
mensen die in noodsituaties hulp, aandacht en tijd vrij­
maken om met zorg te bewaken en te behoeden.
 
Jeanne Ruigrok
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Hoofdstraat 72-74   HILLEGOM   Tel. 0252-515608

www.roelandjuweliers.nl

Uitvaartverzorging 

Uitendaal
sinds 1878

023 - 532 44 86

Kantoor en garage:
Oranjestraat 21/25, 2013 VA Haarlem

info@uitvaartuitendaal.nl

www.uitvaartuitendaal.nl

Een familiebedrijf dat door kleinschaligheid 

in staat is een maximale kwaliteit te bieden 

tegen een vriendelijke prijs.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers, 

jarenlange ervaring, persoonlijk, warm, 

betrokken en 24 uur per dag bereikbaar!

LAAT UW ZORG, ONZE ZORG ZIJN!

uitvaartzorgbollenstreek.nl

 Het grote verschil
zit in de kleine details

Oranjelaan 76
2161 KH Lisse

 
0252 411 366

 24/7

Heereweg 21, 2161 AC Lisse
0252 – 413 213
info@vanderputtenendunweg.nl
www.vanderputtenendunweg.nl

Houvast 
tijdens
hectiek

TEAM

Landelijk erkend installateur

Kanaalstraat 155

2161 JE Lisse

0252 – 41 41 00

www.janvanderreijden.nl

info@janvanderreijden.nl
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St. Agathakerk
Heereweg 273
2161 BH Lisse
0252 - 413330

seclisse@rkwb.nl
 

Paus Franciscus Huis
Heereweg 271
2161 BH Lisse

 
Bankrekeningnummer:

NL 86 RABO 03365 30 986
 

Centraal Secretariaat
Willibrordushuis
Hoofdstraat 27 B
2181 EA Hillegom

0252 - 418870
sec@rkwb.nl

 
Bereikbaar op werkdagen

van 08:30 tot 12:30 uur

Heilig Hart van Jezuskerk
Beeklaan 14
2191 AB De Zilk
0252 - 515753
secdezilk@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 48 RABO 03881 15 009
 
St. Jozef en St. Martinuskerk
Hoofdstraat 27
2181 EA Hillegom
0252 - 515000
sechillegom@rkwb.nl
 
Bankrekeningnummer:
NL 42 RABO 03169 02 373

Kerken open
St. Agathakerk:
9.00 - 16.30 uur

 
Mariakapel van de

H.H. Engelbewaarderskerk:
10.00 - 16.00 uur

 
Het stiltecentrum van de
St. Jozef en St. Martinus:

9.00 - 16.30 uur
 

H. Hart van Jezuskerk:
9.00 - 17.00 uur

 
Mariakapel Nassaustraat Lisse:

10.00 - 17.00
 

H.H. Engelbewaarderskerk
Heereweg 459
2161 DC Lisse
0252 - 211453

secengel@rkwb.nl
 

Bankrekeningnummer:
NL 86 RABO 03365 30 986

Vanuit onze parochiekerken zijn
alle vieringen te beluisteren via:

www.kerkomroep.nl:
H.H. Engelbewaarderskerk

 
www.kerkdienstgemist.nl:

H. Hart van Jezuskerk De Zilk
 

Of te bekijken via:
www.youtube.com:

Parochie Heilige Willibrordus
(vanuit de St. Agathakerk en

de St. Jozef en St. Martinuskerk)
 

www.willibrordusbollenstreek.nl
 

Ziekenzalving of uitvaart:
06 - 33 86 59 55


